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biri bir tekmişçesine, ustaların onlar için oyup biçim verdikleri silahları selam vaziyetinde havaya kaldırdılar. Karşılaştığı mucizelerin ardı arkası kesilmeyen Aryx de herkes gibi ağzını açmış bakıyordu ve mevta şampiyonlar hep bir ağızdan 


kükreyerek bir zafer çığlığı kopardılar, ardından da selamladıkları onun adını. 
“Sargonnas” adı Büyük Meydan'ın her yanında ve hatta daha da ötelerde yankılandı. 


©99 zak ofihe Coast, Inc. All rights re el 
©2006 Arka Bahçe Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti 


Yayın hakları 3D Licensing Ltd. tarafından Arka Bahçe Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.'ne verilmiştir. 

This material protected under the copyright Jaws, of the United States of America. Any reproduction or unauthorised use of the material or artwork contained herein is prohibited without the express written permission of Wizards of the Coast, Inc. 
Dragonlance and the Wizard of the Coast logo are registered trademarks of Wizards of the Coast, Inc., A subsidiary of Hasbro, Inc, 


3 


ARKA BAHÇE YAYINCILIK 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ahmet Kocaoğlu 
YAYIN KOORDİNATÖRÜ 
Emre Yerlikhan 
GRAFİK TASARIM 
Havva Balaban 
YAYIN KURULU 
Coşkun Kocaoğlu 
Mişel Simoni 
Hasan Çolakoğlu 


Baskı: 
Şefik Matbaası 
Marmara Sanayi Sitesi, M Blok no:291 
İkitelli - İstanbul tel: 0212 4721500 
1. Baskı: Şubat 2006 


ii Pahçe Yayıncılık ve Reklamcılık td. Şti. 
ve N msn ek. 22 e Nişantaşı - İstanbul! 


Faks: 0212 2910675 www.gerekliseyler.com tr 


Kaos Savaşı Serisi 4. KİTAP ie 


DENİZİ 
YAĞMACILARI 


RICHARD A. 
KNAAK 


Çeviri: Çağdaş Karataş 


Kaziganthi minatorlarının adalarına gider 


Rai a Deniz di 


ları 


Kan Denizi'nde Başıboş 


Bilinci pek yerinde olmasa da, Aryx bir an için Kan Denizi'ne bu ismin verilmiş olmasının ne kadar da isabetli olduğunu düşünmekten kendini alamadı. Yoldaşlarının yaşam sıvıları çoktan denize karışmıştı ve çok geçmeden kendininkiler de suların karalığına karalık katarak ve hiç şüphesiz açlıkları daha da artmış olan derinlerin sakinlerini cezbederek onlarınkilere katılacaktı. Minatorun böyle yaratıkların elinde ölmekten korktuğu falan yoktu fakat istiyordu ki 

“ vuruşarak, deniz tanrıçası Zeboim'in hayvanlarına lanet bir » hediyeymiş gibi suda sürüklenmeden dibe gömülsün. 
© Dalgalar koyu gri minatoru sanki paçavradan bir oyuncak ” bebekmiş gibi oradan oraya savuruyordu. Sis, Kraken'in Gözü'nün güvertesindeki katliama neden olan o lanet olası sisin ta kendisi, > ışıkların o en donuğu, solgun beyaz Ay”ın ışığı hariç hiçbir ışığa geçit * vermiyordu. Hiçbir takımyıldız, hatta tanrı Sargas ya da Kiri- 
> Jolith'inkiler bile görünmüyordu. Kafası allak bullak olmuş Aryx için © bu yalnızca, tanrıların da kendisine karşı cephe almış oldukları — anlamına geliyordu. 
i Öksürüp yuttuğu suları çıkarırken, zihninde şimşek gibi çakan » anılar Aryx'i usandırmak için geri dönmüşlerdi. Çığlıklar, kavgağ dövüş alevler, ölüp gidenler ve geminin üzerine üşüşmüş, sisin 


“Lanet olası sis! Nereden çıktı şimdi bu?”Jasi, her şeyin üzerini bir örtü gibi kapatan kalın sis tabakasına öfkeyle bakarak, biricik “ Kraken'in Gözü'nün güvertesinde azametle dolanıyordu. Havayı kokladı. “Ya şu tuhaf koku? Sanki misk kokusuna benziyor.” 
Meşaleler güverteyi bir nebze de olsa aydınlatıyordu ancak saçtıkları ışık yoğun sis tabakasını güçbela aşabilmekteydi. Minatorların çoğu birbirlerini görebilmek için bir araya toplanmışlardı. 

Kaptanlık yılları boyunca, Jasi gemiyle Krynn'in büyük bölümünü dolaşmış, nice tehlikeler atlatmıştı. Şimdi bu sis konusunda bu kadar kaygılanıyor olması Jasi'nin yeteneklerine ve tecrübesine saygı duyan mürettebat için oldukça rahatsızlık vericiydi. 

“Belki de deniz tanrıçası hazretlerinin bir şeye canı sıkılmıştır.” 
diye mırıldandı siyah bir erkek olan ikinci kaptan. Hugar, Jasi'nin kaptanlık kariyerinin yarısından uzun bir süre boyunca onunla denizlerde dolaşmıştı ve birlikte bir tanesi şu anda kendisi de bir kaptan olan üç evlat büyütmüşlerdi. Pek çok minatordan daha kısa boyuyla, Hugar bu eksikliğini öyle bir kuvvetle telafi etmişti ki bir zamanlar arenalarda birinci sınıf yarışmacı olarak yer almıştı. 
Gelgelelim, arenaların kendisini sevgili Jasi'sinden ayrı koyacağını bildiği için engin denizlerde onunla birlikte olmayı seçip yarışmalardan çekilmişti. “Belki de tepesini attıran bizleriz.” 

Jasi katılmadığını belirtir şekilde başını salladı. “Hayır, bu bana Zeboim'in huysuzluklarından biri gibi gelmedi. Bu... başka bir şey.” 
AN de dahil iki düzine mürettebat mensubu can kulağıyla onu MN Bu, rütbeli bir mürettebat mensubu olarak beşinci yılı e a rağmen, görkemli ve yaşlı bir çift direkli olan Kraken'in 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ığuydu. Hem arenada hem de bundan önceki iki 
R sinde Aryx kendini kanıtlamayı bilmişti. Başka pek çok 'kaptandan iş teklifleri almıştı. Eğitmenlerinden çoğu onun için, arenada çok yükselmese de, yakın bir zamanda kendi gemisini kumanda edeceği öngörüsünde bulunmuşlardı. Kraken'in Gözü'nü, sahibesinden çok şey öğrenebileceğini bilerek aklında ileri bir kumandanlık fikriyle seçmişti. Sahiden de evden uzakta oldukları on üç ay süresince genç minator daha önce bulunduğu seferlerdekinden daha fazla tecrübe ve bilgi kazanmıştı. 

Çoğundan daha çelimsiz olan Aryx bu nispeten zayıf vücut yapısını diğer çoğu minatordan daha çevik ve daha kararlı olmasıyla telafi ediyordu, Gözleri iyi görür, baltayı da kılıcı da çeviklikle kullanırdı. Vücudu normalden daha kemikli yapıdaydı fakat minatorlar arasında bu özellik onu daha bir dikkat çekici kılıyordu. 
Karşı cinsle ilişkilerinden hiçbiri uzun ömürlü olmamışsa da ince burun yapısı ve dikkat saçan, içten kahverengi gözleriyle, Aryx asla eş yokluğu çekmemişti. Oldukça sıklıkla, kendini yeni diyarlar görmek için denizlere dönme kaygısıyla başbaşa bulurdu. Seyahat tutkusu onun türünden olanlarda yaygın görülen bir şey olmasına rağmen bu onda neredeyse bir takıntı halini almıştı. Bazen ailesi bile Aryx'in arzularını anlamakta güçlük çekiyordu. 

Gemiye bir şeyin çarpmasıyla meydana gelen belli belirsiz bir ses Aryx'in irkilmesine sebep oldu fakat mürettebattaki arkadaşlarından “herhangi bir tepki gelmediğini görünce tekrar sakinleşmeye çabaladı. 
asi'de olan tecrübe kendisinde olmamasına karşın o da bu lışılmadık hava durumuyla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler duğunu sezmişti. Belki de şeytani sisle birlikte kendini gösteren üm sessizliğinin bununla bir alakası vardı. Sis sanki beraberinde korkunç şeyler getirecekmiş gibi üzerlerine yürüyordu. Daha da ötüsü, sis tabakası kalınlaştıkça, misk kokusu da artıyordu. Koku âryx'te artık baş ağrısı yapmaya başlamıştı. 

Bırak tanrılar diledikleri gibi hayatına müdahale etsin. Asırlar oyunca belki bir parça bozulmaya uğramış kadim aile düsturunu €çirdi aklından. Bu düsturun ilk olarak, Aryx'in atalarının en hurlarından birinin ağzından çıktığı söylenirdi. Aslen Orilg klanı dan gelmek üzere, Aryx'in doğrudan, Baltalı Kaz ya da Ejderha ladı Kaz olarak da bilinen ünlü dönek Kaziganthi'nin nlarından olduğu iddia edilebilirdi. Gerçeği söylemek gerekirse, Jyunun hayatta ona kolaylık sağladığı da zorluk çıkardığı da 


olmuştu ancak o doğum hakkı sayesinde kendini daima daha güçlü hissetmişti. : 

Bir kez daha, sanki gemiye sert bir şeyin çarpmasından hi kaynaklanan belli belirsiz bir ses işitti. Aryx bir anlığına ne olduğuna bakmak için küpeşteye gidecek oldu fakat Kaptan Jasi sessizliği bozmak için tam da o anı seçmişti. 

“Yerimizde saymaya devam edersek asla limana varamayacağız!” 
dedi Jasi ciddileşerek, her halinden yetkin bir denizci ve kumandan olduğu okunuyordu. “Eğer yelkenler bizi yüzüstü bıraktıysa o zaman yeniden küreklere asılmak durumundayız.”Pek çok minator gemisinde olduğu gibi Kraken'in Gözü de hem rüzgârlı hem durgun havada gidebilecek şekilde tasarlanmıştı. Çok çaresiz kalsalar, minatorlar daima kol güçlerine güvenebileceklerini bilirlerdi. 
© “Tanrılarla ya da onlarsız, eve gidiyoruz!” 
© Ardından sözü Hugar aldı. “Pekala, haydi hepiniz! Küreklerin 

aşına! Aldığınız paranın hakkını verme zamanı! Kımıldayın!” 
© Kalın sis tabakasının içinde, kaptanın kendilerini ne şekilde yönlendirmek istediğini hiç kimse sorgulamaya kalkışmadı. Jasi, Mithas'ın bulunduğu yer konusunda altıncı hisse sahip gibi görünüyordu ya da Aryx'e öyle söylenmişti. Yaşlı mürettebat mensuplarından olan bir kişi ona kaptanın dünyanın yarısı kadar yol gidip de neredeyse bütün yol boyunca fırtınaların ve saldırgan yerlilerin gemisinin başına bela olmasına rağmen nasıl eve dönüş yolunu bulduğundan bahseden hikayeler anlatıp Onu eğlendirmişti. Jasi hakkında az şey bildiği halde, anlatılan hikayelere inanıyordu. 

Hugar emirler yağdırmaya başlar başlamaz mürettebattakiler görevlerinin başına geçtiler. Güvertede işi olanlar haricindekiler, Aryx de dahil, küreklerin başına geçeceklerdi. 

Tam kürek başına geçmek için adımını atmıştı ki Kraken'in Gözü Sanki görünmez birkaç çift devasa elden sille yiyormuş gibi ileri geri sallanmaya başladı. Mürettebatın pekçoğu dengesini yitirip geminin içlerine doğru yuvarlandı. Jasi güçlükle dengesini sağlamıştı. Eşi ise güverteye düşmekten tırabzanlara tutunarak kurtuldu. Sis hızlı bir şekilde öyle bir yoğunluğa ulaştı ki Aryx hemen yanındaki minatoru dahi zar Zor görebiliyordu. 

Sargas'ın boynuzları aşkına, neler oluyor?” diye bağırdı 


müretlebattan biri yüksek bir sesle. Herkes güvertede toplanmış, €ngesini korumaya çalışıyordu. 
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— “Kesin sesinizi!” diye kükredi neredeyse bir gölge gibi görünen 


en şey remiyorum!” e 
“Bu doğal bir sis değil,” diye mırıldandı denizcilerden bir diğeri. 


kaptan. 4 

Yoğun sisten çok Jasi için endişelenmekte olan Hugâr onun yanına gitti. Diğer mürettebat mensuplarından kaslı bir vücut yapısına sahip, Hercal adındaki erkek minator temkinli bir şekilde geminin kenarına geldi ve dikkatle bulanık denize bakmaya koyuldu. 
Aryx, bu kaslı denizcinin suretini seçebilmek için bile gözlerini kısarak bakmak zorunda kalmıştı. 

“Bir tek lanet şey göremiyorum,” diye söylendi Hercal. Aryx denizcinin belli belirsiz görünen vücudunun kasılmaya başladığını görür gibi oldu. “Deniz Kraliçesi'nin gazabı aşkına, ne.” 

Sözünü bitirmek asla mümkün olmayacaktı. Aryx gözleri faltaşı gibi açık bakmaya devam ederken uzunca bir gölge diğer minatorun sırtını delip geçti ve ardından hızla gözden kayboldu. 

Hercal sırtüstü güverteye yuvarlandı ve nihayet gözler önündeydi. 
Göğsündeki yarıktan kıpkızıl kan fişkırıyor minatorun gözleri şuursuzca saklı yücelere doğru bakıyordu. Altındaki kan havuzu gittikçe genişliyordu. 

Bir anda küpeştenin her yanına karabasanlar akın etmeye başladı. 

Aryx savaşta elfler, cüceler ve ejderanlarla karşılaşmıştı ve bu uklardan hiçbiri onun yüreğine en ufak bir korku dahi salamamıştı. 
Gelgelelim Kraken'in Gözü'ne tırmanan bu ne olduğu belirsiz, ürkütücü şeylere bakarken içine öyle kötü şeyler doğdu ki ilkin bu iğrenç gemi istilacılarını def etmek için hiçbir şey yapmadan sadece izlemekle yetindi. 

Boyları gerçekten uzundu, gemicilerin en cüsselisinden en az on beş santim daha uzundular. Minator falan değildi bu yaratıklar. Aryx, Vücutlarında neredeyse her yerlerini kaplayan ve onlara sanki dimdik 


ayakta duran birer istakoz görünümü veren kabuklar seçebilmişti. 


Yaratıklar kafa yerine, muhtemelen üzerinde gözlerin bulunması gereken ve uzun, hayrete düşürecek derecede esnek burunlarının yer aldığı yumruya benzer çıkıntılara sahiptiler. Genç minator, halkının tarihinde böyle istilacılardan hiç bahsedilmemiş olduğunu gayet iyi biliyordu. 
Sonra, ucubelerden bir tanesi, büyük ölçüde kılıç uzunluğunda bir ürpana benzeyen, üzerinde köşeli ve keskin kenarlı dişler bulunan 


eğri bir silah çıkardı ve en yakınındaki gemiciyi elindeki bu şeytani silahla biçti. > iz 
Bu gaddarca hareket tekmil mürettebatın şuurun i gelmesini sağladı. Kaptan Jasi sırtındaki ği Cİ ala çıkardı. Balta kullanmakta usta olan Hugar ağır silah e yakınındaki dev istilacıya savurarak eşinin yanında biüverilisi e 
Aklı tamamen yaklaşan “çarpışmaya odakl Aryx 17 
baltasına attı. . eee ni 
Hugar'ın baltası yaratığın kara zırhına i lir el arak veremeden geri tepti. Jasi neredeyse eşini silemez dl dikenli mızrağı güçbela savuşturdu. Ardından bıçağı aşağıdan ç başlı, doğru, zırhlı deriye değil de yüzün ve muhtemelen gırtlağ e o reken ere sa du. LP MED KOD gırtlağın bulunması “gereken yere savurdu. Bıçak bulanık görüntülü istilacının etinin içi gömüldü. Sisin gizlediği ucube korkunç bir ses çıkardı 1çıne © parlak, sarı bir sıv Jasi'nin ve ikinci kaptanın üzerleri Ye A “Sargas alsın canını!” diye acıyla ha k e EE le ikiz Si yla haykırdı Jasi. “Bunların kanları 
Jasi bu uyarıyı yaptığ i a pi ğında minatorl i na geçmişti bile. Dişi bir minatorun su e ei Içın 1Ş işten düşmanın bodur kafasını tam koparmıştı ki e 
İbi zimüsinleiklemei UG e ve burunun büyük bir kısmını ka 5 m elinden düştü ve acıyla feryat etti. Dah imei > ikinci bir saldırganın mızrağı dike ii e 
Di asını delip geçti. Minatorun ii ki mlarak vücudunun sürüklenerek sisin içinde kaybolup git bedeni mızrağın ucunda geti Kare oluşturun!” diye bağırdı Jasi. Mü ei çabaladı fakat ucube düşmanları fürettebat emri yerine inde ya da daha kötüsü, yalnız ba; arı minatorları küçük gruplar e harekete geçmişlerdi. A e kiçi eğil aksine eğitimli » Aryx karşılarındakilerin kol Diğer bi gıtımlı savaşçılar oldukl e it iğer bir behemot, Aryx'i ortad. dizlik anlamıştı. 
d at Aryx gerileyip yalnızca vü: ii e e olmayan bir sıyrıkla cudunun ortasında acı veren ama pek asmının üç parmaklı kurtu Imayı başardı. Baltasını savurdu ve başardı. Saldırgan ip ençeli ellerinden bir tanesini k ardında; Aryx in kulaklar & A lie oparmayı mn tekrar h ını sağır eden bir çığlık yavaş amle yaptı. Fak; çığlık kopardı ve 
X Şayan Teflekslerinden at bu sefer, minator yaratığın cubenin korunm; nden faydalanıp hamleyi s asız boğazına ölümcül darbeyi i i ep eyi indirdi. 


çoktan kenara çekilmişti bile. Aryx dikenli mızrak darbelerinden kurtulmasına rağmen yeni rakibinin savunmasını bir türlü alt edemiyordu. Zırhlı canavarlardan biri daha Aryx'i arkadan sıkıştırarak dövüşe katıldı. Şimdi hem mızrak hem de tırpana benzer bir kılıca karşı koymak zorunda olduğundan baltayla yapabilecekleri ona bir an için yetersiz geldi. Zırhlı yaratıklar Aryx'in aşina olduğundan oldukça farklı bir tarzda dövüşüyorlardı. Her yanında, farklı dövüş tarzlarıya cebelleşen ve sayıları artan ucubelere karşı koymaya çalışan yoldaşlarının aynı sıkışmışlık içerisinde olduklarını görüyordu. Baş belaları, dalga dalga, hiddetleri güvertenin üzerinde sikışıp kalmış küçük grubun üzerine odaklanmış bir şekilde küpeşteye tırmanıyorlardı. 

Nihayet, canavarların sayıca üstünlüğü işgalin kesinleşmesine sebep oldu. Aryx'e bazı balta numaraları öğretmiş olan yaşça büyük minatorlardan Belac, başsız ve kolsuz bedenine üç mızrak saplanmış bir şekilde güvertenin üzerine çivilendi. Kyaken'in Gözü'yle ilk seferine çıkmış olan Kıym tam Aryx'ten yardım istemişti ki tırpan bıçaklı bir kılıç kellesini uçurdu. Sisin derinliklerinde bir yerden diğer bir gemicinin acı dolu çığlığını işitti, şükürler olsun ki kısa kesilen bir çığlıktı bu. 

Çarpışma artık bir katliam halini almıştı. Mürettebatın öldürdüğü sudan çıkan her istilacının yerine üç tane yenisi geliyordu. Aryx saldırganlardan birini daha yere sermişti ki göğsünün üzerine acı veren asit sıçradı ve kendisine saplanmak üzere olan diğer bir mızraktan kaçarken ayağı tökezledi. Hızla döndüğünde Hugar'ın dizlerinin üzerine düşüp, baltasıyla kolunun yanıbaşındaki bir kan havuzunun üzerine serilişine şahit oldu. Tırpan kılıçlardan biri Hugar'ın göğsünün bir bölümünü biçerek aşağı indi. Kaptan Jasi dokunaklı bir feryat kopararak asitle kavrulmuş bıçağının keskin ucunu canavarın kafasına indirdi ancak sevgilisini kurtarmak için artık çok geçti. Feresi adındaki bir minator, meşalelerden birini eline alıp Yaratıkların birkaçını geri püskürtmeye çalıştı. Çaresizlik içerisinde oynadığı kumar, zırhlı saldırganlar karşılarında oynayan alevlerden ürkünce, ilkin işe yaramış oldu. Birkaçı küpeşteye geri tırmanmış ve bu da halen hayatta olan minatorların bir grup halinde bir araya toplanmalarına firsat yaratmıştı. Aryx, kaptan ve altı » mimater daha Feresi'ye katıldılar ve bu birleşik güç karşısında « canavar akını bir süreliğine durdurulmuş oldu. 


sini irenci fazla sürdüremediler. Bu 

ki minatorlar bu direnci daha f ürdüreme 

Ne Ya yenileri saldırıya geçtiler. Dikenli bir e kez mi aşarak Feresi'yi karından yakaladı. Güç ükle nefes Si veren dişi minator, meşaleyi elinden düşürdü. Meşale iki 


gemicinin arasından geçerek ve yerde alevlerden bir hat oluşturarak 


Ni varlandı. j an lar diye haykırdı omzundaki yaradan kan sızan Jasi, 


> zaten hasar görmüş olan güverteyi ele Ke eml zırhlı ime Jasi'nin ayaklarının e ağılı kaldı. Aryx dar asit birikintisine basınca acıdan dişlerini sıkmak zorunda kaldı ancak yerini koruyabildi. Hepsinin yaşamı 
saldırganlara karşı sağlam ayakta durmalarına bağlıydı. 4 
Minatorların güçleri giderek azalıyordu. Aryx'in sağında duran güçlü bir erkek minator aynı anda hem mızrak hem de bir kılıcın hedefi oldu ve vücudu ileriye, korkunç yaratık kalabalığının ortasına “ sürüklendi. Aryx, sıranın kendinde olabileceğini düşünerek cesedin © Karanlıkta kayboluşunu izledi. ii 
Birden sırtında, hızla artan bir sıcaklık hissetti. Birisi bağırıyordu. 

Aryx bir alev çatırtısı işitti ve dehşet içinde şimdi de Kraken'in 

Gözü'nin bir yangınla karşı karşıya olduğunu fark etti, muhtemelen bu yangına Feresi'nin elinden kayıp düşen meşale sebep olmuştu. 

Parıldayan alevler suyun derinliklerinden gelen canavarların yavaşlamasına sebep oldu fakat hiç umut yoktu. Saldırganlar geri çekilseler bile, mürettebatın ateşi zamanında söndürüp kendilerini ve gemiyi kurtarması pek de mümkün gözükmüyordu. Yine de vuruşmaya devam ettiler çünkü ellerinden gelen yegane şey vuruşmaktı. 

Ardından Kaptan Jasi de yenik düştü. 

Mızrak biçiminde bir kılıç onu boğazından yakaladı. Kaptanın boynu parçalanmış, göğsü kızıla boyanmıştı. Açılan yarayı elleriyle sımsıkı kavrarken bir yandan da son bir çabayla bıçağını kendisini m yaratığın kafasına saplamayı başarmıştı. Kılıç Aryx'in ek pulundağunu düşündüğü yere girmişti. Görüntüsü Mia 1üz bir çığlık atlı Ve Jasi'nin üzerine kapaklandı. 

anavar birlikte yere yığıldılar. 

e e Aryx, en yakınındaki saldırganı öldürüp 
Genç minat ii ai ilmeye zorlayarak Jasi*ye doğru kendine yol açtı. 
Homurtular çıkar a yanına varmadan kaptanın öldüğünü anlamıştı. 

çıkararak, baltasını alıp bir diğer zırhlı istilacıya indirdi, 


gın göğsünü koruyan lanet deriyi yarmayı başarmıştı. Yaşam 


sıvılarının kendisini yaralamaması için geri çekilerek, Aryx başka bir hasım aramaya koyuldu. Artık onu gözü dönmüşlük ve öfke yönetiyordu. Çok geçmeden kendisinin ve diğerlerinin de kaptanın kaderini paylaşacağını biliyordu ancak bildiği bir şey daha vardı ki beraberlerinde kendilerine saldıranlardan da olabildiğince çok götüreceklerdi. 

Savunmacıların sayısı artık neredeyse bir elin parmakları kadar kalmıştı. Aryx yoldaşlarından birine yardım etmek için bir düşmanı daha biçip devirdi ancak yine de aynı minatorun diğer iki yağmacının mızraklarıyla şişlendiğini izlemeye mahkum oldu. Aryx mızraklardan birini parçalamayı becermiş fakat öteki saldırganın can vermekte olan minatoru yere sermesine engel olamamıştı. 

“Kiri-Jolith, eğer beni izliyorsan, göçüp gittiğimde ruhumu Boynuzlu Olan değil sen alasın,” diye geçirdi içinden. Hiçbir zaman, ister minatorların babası Sargas, ister Haklı Sebepler tanrısı Kiri-Jolith olsun, tanrılar için ayıracak fazla zamanı olmamıştı ki Aryx'in ırkından olanlar arasında bu tanrılara tapanlar Nethosak'taki yöneticilerden daha henüz bir asır önce istemeye istemeye kabul görmüştü. Şimdi ailesinin bizon-başlı tanrının yoluna adanmış 

© tarihinin kendisine öbür dünyada bir nebze olsun fayda sağlamasını umuyordu. 

Bir yandan alevler, diğer yandan canavar görünümlü savaşçılar 

* sıkıştırıyordu. Nasıl olduysa Aryx kendisini neredeyse tırabzanlardan birine yapışmış buldu. Kendisiyle beraber yalnızca üç ve bir de güvertenin bir yerlerinde beyhude savaşan iki belki de üç gemici daha 

“ kalmıştı. 

© Diğerlerinin hepsine tepeden bakan, sisin ardına gizlenmiş “devasa bir yaratık, dikkati açıkça Aryx'in en yakınındaki minatora “sabitlenmiş bir biçimde, bir tırpan kılıç savurdu. Aryx hamleyi " savuşturmaya çabaladı. Hamlenin bir hileden ibaret olduğunu “anlamakta çok geç kalmıştı ve tırpan şeklindeki kılıç arkasından bir kavis çizip kıvrılarak ona doğru indi. Baltanın başını Zamanında doğrultamadığı için, Aryx kendini sapıyla korumaya 


ahibinin acı kuvvetiyle savrulan tırpan şeklindeki kılıç baltanın pını kolayca kesivermiş ve pek hız kaybetmeden talihsiz 

n üyle kamını biçip geçmişti. Aryx acıyla kükremişti dek için direniyordu. Baltasının üst yarısını kavradığı 


ibi kalan bütün gücüyle son bir hamle savurdu. Baltanın başı gı 


yaratığın kıpırdayan kadar saplanmıştı. 7 bir gözünü kö 
İğ u kan Aryx'in üzerine sıçrayıp bir gözünü kör ey İle da karışıklığa sevk etmişti. Aryx yaratıkla ER göğüse savaşırken, kabuklu ucubenin kilıcının keskin ucunun mA yan tarafina girdiğini hissetti. g5 
Tırabzanları parçalayarak birlikte yuvarlandılar. Her iki savaşçı hâlâ birbirlerine kenetli bir halde doğruca Kan Denizi ne çakıldılar. 
Daha su yüzüne çıkmadan Aryx yaratığın elinden kurtulmayı © başarmıştı. Halen sağlam olan tek gözüne, bir an için, hasmınn © kolları iki yanında gevşek bir şekilde sallanır vaziyette sırt üstü i arlanan bulanık görüntüsü ilişti. Kısa süre sonra da hareketsiz len yavaşça gözden kaybolup gitti. 
in we bir halde kulaç atmayı denedi ancak kolu geri 


burnunun tam altındaki beyaz etin derinliklerine 


© Canının yavaş yavaş benliğinden akıp gittiğini sedebiliyordu. Dalgalar onu Kyaken'in Gözü'nden, şimdi. bir ennem misali cayır cayır yanmakta olan gemiden, uzağa ürüklemeye başlamıştı. Başka bir feryat daha işitti ve anladı ki gemiyi savunan sadece bir iki kişi kalmıştı. 

Bacaklarına bir şey çarptı. Aklına ilk olarak köpekbalıkları geldi fakat yanıbaşında yine o sudan gelen saldırganlardan biri belirivermişti. 

Üç parmaklı bir pençenin kendisine doğru geldiğini gördü. Aryx ümitsizce uzanıp canavar yağmacıyı parçalara ayırmayı istedi fakat parmağını oynatacak mecali yoktu. Aryx, melun yaratık pençesiyle açık yarasını tırmalarken bile, kendini savunmak için hiçbir şey yapamadı. 

Yaratığın dönüp yüzerek kendisinden uzaklaşmasını izledi. Ona onurlu bir ölüm bahşetmektense, yaratık Aryx'in kendisini Yormasına bile değmeyecek kadar işinin bitmiş olduğu fikrine varmış 


olmalıydı. Aryx suda yav. ib EZ edilmişti. yavaş yavaş, rezil bir şekilde ölmeye terk 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karanlık sulara göm üşün şahit olamadan kendinden geçmişti. 


Hâlâ yaşıyor olması ilkin Aryx'i şaşırtmıştı ancak bunun sadece geçici bir ruh hali olduğunun farkındaydı. Aklında dostlarının ve mürettebattan arkadaşlarının ölümleri yeniden canlanıp dururken yaralı minator bacaklarını ve sol kolunu artık hissetmediğini fark etti. 
En azından acıları azalmıştı. : 

Çok vakit geçmemiştir, diye düşündü bulanmış aklıyla. Sis tabakasında bir parça incelme olmuştu fakat nasıl oluyorsa sis daha bunaltıcı bir hal almıştı. Aryx etrafta hiçbir yaşam belirtisi göremiyordu. Yalnızca dalgaların çarpma seslerini ve Girdap'ın ötelerden gelen gümbürtüsünü duyuyordu. Kaçınılmaz olarak, eğer başta köpekbalıkları işini bitirmezlerse Girdap onu insafsızca içine çekecek ve ardından da Cehennem tarafindan yutulacaktı. 

“Kiri... Kiri-Jolith,” kelimeleri döküldü bir fisıltı gibi, nefes nefese kalmış minatorun dilinden. “Ödlek değilim ben ama senden bir kez daha ruhumu senin almanı diliyorum, ben... ben... “Aryx'in sesi kesilmişti. Kafası suyun altına gömüldü ve onu çıkartması için yeniden mücadele etmesi gerekiyordu. Çok geçmeden bu da sona erecekti. 

Küreklerin suda çıkarttığı tanıdık sesler onu şaşkınlığa düşürdü. 
Yaralı minator ilkin sesleri hayal ettiğini düşündü fakat ardından aynı sesleri tekrar işitti. Kendi türünden birisine ait olması mümkün olmayan bir ses gürleyerek anlaşılmaz emirler yağdırıyordu. İnsan sesi ya da belki bir elf veya cüce sesi olabilirdi ama sonra bu son ikisinden birilerinin orada olmasının pek de muhtemel olmadığını düşündü. Serüvencilik ve denizlere açılmaya tutkun olmak konusunda minatorlarla bir tek insanlar aşık atabilirdi. 

Peki böylesine tehlikeli sularda bir insan gemisinin işi neydi? 

“Önemi yoktu. Nasılsa bu siste yanından geçip giderlerdi. Fark edilse bile hayatta kalamayacak kadar çok kan kaybetmişti. Onu artık yalnızca bir rahip kurtarabilirdi ancak bu sularda seyretmeyi göze alan bir gemide bir rahip bulunma ihtimali yok gibiydi. Bu yeni gelenler çapulcu ya da korsan olmalıydılar. 

Karanlık bir görüntü duman tabakasının ardında belirginleşip, bir 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ikincisinin yanında daha da heybetli bir şeki i l vi şekilde kendini gösterdi 
Sağlam olan gözüyle, Aryx bunun kendi görkemli Li katı büyüklüğünde olduğunu çıkarabildi. Her haliyle bir e 

aş 


bu. li insan savaş gemisi. 
ittikçe Yi laşıyordu. Güvertedeki ğı sisli ürpertici bir hale oluşturuyordu. a La Li vi e 
EE çarpan metallerin çıkardığı sesleri işitti emi yaklaşık bir metre uzağından di > belirsiz ümitler belirivermişti. Bağ Ni ye Aryx'in gönlünde li gırmak istedi fakat ağzınd çıkan bir nefes oldu. Başı suda yüzerken mi Dk vl için direniyordu. eN 
Aryx ev gemi kendisine yakl ırken kür i arken yarattığı eş zamanlı Geleli d Yi e ici lı sesleri duyabiliyordu fak atın ilgisini çekmek için mücad i el cidi çin mücadele etmiyordu. Uyuşuk k unu kaplamıştı. Aryx yalnızca acıyı, d i va ilmek için uyumak istiyordu na incinin yerinde olduğu son anl ötülü dermansız vücudunu fark etmesini e BOrUK habercisi geminin içinde siyah kıyafetli insanların » Yl e şir sarkıttılar. İçlerinde tek farklı görüne; ulunduğu küçük bir sandal kılavuzluk ettiği görülen bol ve a ii O 
Yapılı biriydi. İçinde bulunduğu m in bunlardı. Onu Sk dır rağmen hayal meyal endisini dikkatli bir şekild e e götürdüler. şekilde güverteye çektiği i e çektiği devasa gemiye el ördüğü hayal bir an için geçti ve geri e 
Mi en, çoğu insan olan, aralarında geri geldiğinde Aryx, tepesinde m ve ondan yaşça daha büyü rahip kıyafetleri giyen i savaşçının bulunduğu SE > büyük abanoz zırhlı ri bakışlı Ni ai yerlerini Sizinde ie k kişi gördüğünü sandı. Bunlar e ii iş bulunan ve ali bei boyu katıldığı savaşlardan kal b t an kırmızı renkli bir mi ir biçimde Aryxi süz NE zin gm ir minator aldı. Nered en, uzun boylu ve güçlüsünü u minator karşıdan Bü eredeyse Aryx'in babası yaşınd lüsünü yenebilecek k şıdan Büyük Meydan i en şekilde, kızıl min adar yetkin duruyord şampiyonlarının en bir pelerin Dai rn hafifçe ia A 
Her geçen Yl b my etli abo 


"in i zuk bi zihnini tamamıyla bir hal alan bu minatorun görüntüsü 


ka plamıştı. Kızıl minator sanki hâlâ 
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4 
— e 


Diğer minatorun görüntüsü ilkin aranlığ sise karı e Rüya sona erip pp ii e aması işitti, “mfikam'a hoş eldin di e iyileştiğin zaman Girdap” i e olabilirsin...” e aa a 


Dehşet Refakatçileri 


Halen yaşamakta olduğu zihin bulanıklığı kendisini teslim “almışken, kısa süreli ama şiddetli bir ağrı Aryx'in bilincinin yerine “ gelmesini sağladı. Gözlerini açtı ve çevresine yoğunlaşmaya çabaladı. Aryx, sisin kapladığı Kan Denizi'nin enginlerini görmek yerine, kendisini bir geminin içlerinde bir yerlerde ranzalardan birine uzanmış yatarken buldu. Etrafi duvarlardan birinde asılı duran tek bir gaz lambası aydınlatıyordu. Bu gösterişsiz kamarada, ranzadan hariç, Sıradan bir ahşap masa, bir sandalye ve bir de büyükçe sandık bulunuyordu. Kalabalığı dert etmeyeceklerse, Aryx'in yattığı kamara, bir düzine hatta daha da fazla savaşçının kalabileceği kadar genişti fakat Aryx buranın muhtemelen bir görevlinin hususi odası - olduğu kanısına varmıştı. Hemen karşısındaki duvarda, odanın Yegane çıkış yeri olan sağlam, ahşap bir kapı vardı. Giderek rüya Sannetüği Şeylerin kırıntıları, rüyanın aslında gerçeklik olduğu 

bilinciyle birlikte aklına geri gelmişti. 
e kalkmaya çalıştı fakat vücudundaki tutulmalar ve 
© Gözünde e Gelgelelim, hissettiği acı Kraken'in Temkinli vi IŞ olduğu ile mukayese edilemeyecek kadar azdı. 
Ir şekilde, Aryx göğsüne dokundu ve oradan da elini 


ılnızca uzun yara izleri görü ) Afallamış o kendini 


oturma vaziyetine geçmeye zorladı. Bu sefer acıyla savaşabileceğini 


anlamış... e 

Ayrıntılı bir incelemenin ardından şüphelerinde yanılmadığını gördü. Yaraların tümü, hatta canavarların asitli kanlarının sebep oldukları bile, bir şekilde iyileştirilmişti. Rahip cüppesi giyen bir insanın bulanık görüntüsü canlandı zihninde bir kez daha. Bunu bilhassa rahibin arkadaşlarının yüzlerinden oluşan diğer görüntüler izledi; yüreğine kötü. sezgiler salan o abanoz zırhlı Şövalye ile rahatsız edici, sorgulayıcı bakışlara sahip yaşça büyük minatorun 

üzleri. 

İnsanlardan biri ne demişti? İnikam'a hoş geldin diyecektim savaşçı ama iyileştiğin zaman Girdap'ın seni almadığına pişman olabilirsin. Öyleyse hem insan hem minator taşıyan bu savaş gemisinin ismi İntikam'dı. Güç, kararlılık timsali bir isimdi bu. 
Aryx'in asıl sorundan uzaklaşıp önemsiz şeyler üzerinde kafa yorduğu falan yoktu fakat diğerlerinin sözlerinin pek bir şey çağrıştırdığı söylenemezdi. Kurtulmuş olmaktan neden yakınacaktı ki? 

Yatakta kalarak hiçbir şey öğrenemezdi. Ortada cevap falan yoktu ve yukarıya güverteye gitmeye karar verdi. Minator dikkatli bir şekilde ayaklarını ranzadan aşağı sarkıttı. Ağrıyorlardı fakat önceden hissettiği ağrı gibi olmamıştı. Bundan bayağı bir cesaret alarak, Aryx ayaklarını yere koydu ve bir zamanlar yaralı olan savaşçı, ardından geminin sağa sola sallanmalarına ayak uydurarak ayağa kalktı. Başta e bükülecek gibi oldu ama gayretle onları dik tutmayı 

aşardı. 

Bir silah bulmak gayesiyle etrafa bakındı. Rahipleri kendisini tedavi etmiş olmasına rağmen, Aryx kurtarıcılarının dostları olduğunu düşünmüyordu. Şayet çapulcuysalar, onu köle ya da bilgi kaynağı olarak kullanmak isteyebilirlerdi. Aryx bir de sırf durumundaki belirsizlik yüzünden bir silah istiyordu. Yoldaşlarını katleden canavarların anısı hâlâ beynini kemiriyordu. Ya yaratıklar bu gemiye de saldırırlarsa ne olacaktı? İyfikam bile muhtemelen Sayıca fazla mürettebatıyla böyle bir tehlikeyi atlatabilir miydi? 

k Ayakları sendeleyerek aramaya koyuldu. Fakat tam başlamıştı ki apıda birinin olduğunu işitti. Elinden geldiğince yavaş bir biçimde, li düşmanı pusuya düşürmek için kapının arkasına saklanmaya 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vi Gr bir “Eğer üstüme atlamaya a açıldı. Aryx'in tanıdığı 2 lacaksın. 
o giriyi Yalizcn akşam yemeğin! nini e şimdi kalkarsan Sava emediğine göre zannederim senin a ek il e İder derin bir delik vardır, bu yüzden bunu yap ehenn 


m ln ortasına doğru yürüdü ve girişi tam karşısına ak şekilde durdu. “Tamam, rahat e A alacak Ş kadar açık olan kapıyı örten, ATyX in rüy a e hatırladığı o aynı uzun boylu, cüppeli adamdı. Solgun gördüğün di dam, bir çiftçide görülebilecek kaskatı ve kaba Lİ n mavi gözlerden bir parça 


glence ad Aryx kendis düşünüyordu çünkü genç a rahip cüppesi giyiyordu ve bulunan bir madalyon takılıydı. 
Kir-Jolith'in rahiplerinden biri! Halkı arasında sayıları pek ağ 


olduğundan, Aryxin önceden bu tür rahiplerden birkaç tane tanıdığı olmuştu. Bu kişinin huzurunda diz çökmesinin gerekip gerekmediğini düşünürken, sonunda kendini geri çekti; nihayetinde karşısındaki bir insandı. 

Ziyaretçi bir elinde, içinde balık, deniz yosunu karışımı gibi görünen uydurma bir yemek bulunan bir kap tutuyordu. Göze pek 

hoş gelmeyen yiyecek öbeğinin ortasında diklemesine duran tahta kaşığın sapı göze çarpıyordu. Yemek iğrençti fakat minatorun açlıktan kazınan midesinden gurultular yükseliyordu. Ziyaretçi kıkır kıkır güldü. “Umarım dört ya da beşinci lokmadan sonra da böyle hissedersin. Tadı da an az göründüğü kadar berbat.” 
« Aryx'in o an hiçbir şey umrunda değildi. Kabı eline aldığı gibi içindekileri aceleyle silip süpürmeye başladı. Öyle ki, yemek bitinceye dek gidip ranzaya oturmak zahmetine bile girmemişti. 
in dikilmiş onu izliyordu. 

IK İoj alar midesine iner inmez, Aryx sakinleşmeye başladı. 
e Sli süzmek için başını yukarı kaldırdı. Eğer Aryx insan li am hesaplıyorsa, bu kişi kendisinden o kadar da yaşlı ağam dünden b cm baz bide arş bumu bir parça bel i belirsiz çizgiler vardı. Bir insan için, kıyaslandığında buray sayılırdı, gelgelelim bir minatorunkiyle 

ece bir yumru kadardı. Omuzlarına kadar 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a a ile > ; Di 
“Cüppeli şahıs bir su kesesi uzattı ve Aryx suyu kana kana içti. 
ışçı keseyi ona geri verdiğinde, yabancı sordu, “Bir adın var 


Genç savaşçı 


“Hangi klan?” ağ 

Genç savaşçı sadece anlık bir tereddüt yaşadı. “Ben Aryximaraki de-Orilg'im. Babam Marak, Mızrak Savaşı'nda çarpışmış. Dedem bir savaşta yedi ogre birden öldürmüş.”Meydan okuyan bir edayla şöyle ekledi, “Benim soyum doğrudan Kaziganthi de-Orilg'e dayanır, yani meşhur Baltalı Kaz, Ejderha Celladı Kaz, Kaz...” 

“Tamam! Yeter!” Kurtarıcısı gülmeye başladı. “Ben o isimlerin hepsini biliyorum. O kadar aleni bir şekilde olmasa da biz insanlar arasında da bahsedilir ondan! Kahraman Mızraklı Huma ile yanyana vuruştuğu söylenir Çok etkileyici fakat biliyorum Ki onun torunlarından biri olmak senin için her zaman işleri kolaylaştırmış olamaz. Krallıklarınızı tehdit eden güçlere karşı meydan okumasıyla iyi ün yapmıştır. “Bir yandan madalyonunu gösterirken ağır başlı bir tavır takındı. “Ehm, ben kesinlikle böyle şanlı bir soydan geldiğimi söyleyemem ve adımın söylenişini kavramak da gayet basittir. Şöyle ki, bu gemide bir dosta ihtiyacın olacak ve bu kişi de umarım ben olurum. Bana Rand diyebilirsin.” 

“Tanıştığımıza memnun oldum, Rand.”Bir parça tereddüt ederek, kısa süreli tokalaştılar. Aryx rahibe güvenebileceğini hissetti... tabii bir yere kadar. “Beni kurtaran sendin, öyle değil mi?” 

“Bu büyük şeref bana aitti. Gerçeği söylemek gerekirse, Yapabileceğimden emin değildim. Bu tür şeyler daha ziyade Mishakal'a inananların elinden gelir fakat Kiri-Jolith bana böyle bir Yetenek bahşetti.” 

Teşekkür ederim.”Aryx bir soluklandı ve ardından uyandığından beri aklını kurcalayan soruları sormaya girişti. “Nedir bu gemi, rahip? 

Irinsan gemisi olduğunu biliyorum fakat bu sularda ne işi var? Siyah Kıyafetli bir savaşçı hatırlıyorum, yaşça büyük bir insan...” 
© Tocdius.*Rand'in bu. ismi söylerken pek memnun olduğu “ylenemezdi. “O Şövalye Lord Broedius'tur. Çok geçmeden iŞacaksın onunla.” 


bi Neden buradalar? Bir de minator olanını gördüm, zannedersem li kraliyet rahibiydi. Nere...” 
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“Beni dinle Aryx.”Rahip Aryx'in tam olarak dikkatini çekmeyi iL ai züne devam etti. “Yeterince 


başardıktan sonra başıyla işaret verip sö : 

ii bir süre sonra eler olup bittiğini öğreneceksin savaşçı. 
doğrusu, yukarıya güverteye çıkar çıkmaz Broedius sen Yeşi iyileşmez derhal ona götürmem gerektiğini söyledi. a 

“Beni ona götürmek mi?” dedi, bir çeşit sorgulamadan şüphelenip gerginleşen Aryx. İnsanlar ve minatorların pek ıyı geçindikleri söylenemezdi ve bir savaş gemisi akla fetih görevme çıkmış insanları getiriyordu; muhtemelen onları pek de rastlantısal olmayan bir sebeple minator kara sularının ta ötelerine getiren Dir göre 

“Öyle hemen kendince yargılara varma.”Rand, Aryx in gözlerinin 

tam içine bakıyordu. “Bildiğin her şeyi unut savaşçı!”Rahip bir sonraki sözünü sarf edecek oldu. “Halkınm Mızrak Savaşı'ndan bu yana özgür olduklarını aklından sil. Başından beri Kıynn hakkında öğrenmiş olduğun her şeyi unut. Dediğimi yaparsan ileride senin için hayırlı olacaktır.”Daha Aryx karşı çıkamadan, Rand başını iki yana salladı. “Dinlemek istemediğini biliyorum ancak bunu yapmak zorundayım. Şimdi seni Lord Broedius?a götürmem gerekiyor. Seçme şansı yok. Besbelli daha bir kendini toplamış görünüyorsun Ve gecikmenin pek akıllıca olacağını düşünmüyorum. Onun huzurunda iken tüm Soruları elinden geldiğince açık yüreklilikle cevaplamaya çalış. Kendin soru sorma.”Aryx tam araya girmeye çalışacaktı ki rahip sözünü kesti. “Sana kendin soru sorma demiştim... beni dinle, Eğer dinlersen öğrenirsin. Bütün diyeceğim bu.” 

“Rahip...” 

Rand ayağa kalktı. “Gel. Korkarım Lord Broedius çoktan sabırsızlanmaya başlamıştır. En az benim senin hayatını kurtarmayı » istediğim kadar seni sorguya çekmek istedi, minator” 

Merak ile endişe birbirine karışmıştı. Aryx cevabını merak ettiği soruları sormaktan kendini alıkoydu. Sükunetle önünden yürüyen insanoğlunu dışarıya kadar takip etti ve dı arıda O misk k k ın Zayıf bir kalıntısıyla karşılaştı. Aryx Bi Tİ e » ri saldırıyı hatırlayınca duraladı ancak koku k Li RE olduğu. için kendisini Kms Me e endişesini bir kenara bırakmaya karar verdi. a 


Yürüyüşleri kısa sürdü fak ü 
vali e) at A cüvert 2 
bir sürü şey öğrenmişti. Bü Iyx güverteye varana dek çoktan 


rü ş ük, kara yelkenli ve üç direkli bi l 
3 NİŞ yük, yelkenli ve üç direkli bir gemi 
: e ği üzerleri kurukafa ve ölüm zambağı ay 

zırhlar giyen insanlarla doluydu. Savaşçıların 


© hepsinin gö: Iyxii eden keskin bir ifade vardı. 
— Solamniya Şövalyeleri hariç, savaşmaya bu kadar adanmış insanlar ne görmüş ne de duymuştu fakat bunların o efsanevi şövalyeler olmadıklarını biliyordu. Bu birliktekilerin daha dehşet verici bir niyeti olmalıydı; sahip oldukları etkileyici silahlarla göstermek istedikleri bir şey. Bu koyu renkli, koskoca gemide sayılarının kaç kişi olduğunu kestiremiyordu fakat gerçeği söylemek gerekirse hatrı k sayılır bir çoğunluğa sahiptiler. 
Savaşçılar onu yalnızca huzursuz etmişlerdi oysa ki onlara kumanda edenleri görmek onu duraksamaya mecbur bırakmıştı. 
Rand onu dürtmek zorunda kalmıştı yoksa Aryx, Lord Broedius ve yanındaki iki kişiyi seyredip olduğu yerde kalacaktı. Şövalye bir minator kadar uzun boylu olmasa da, zırhsız haliyle bile en az bir minator kadar geniş yapılıydı. Broedius, elbiselerinden bile daha koyu tonda, olabilecek en koyu siyah gözlere sahipti ve bu karanlık, cin gibi gözlere kapkalın, gür kaşlar gölgelik ediyordu. Geniş ve düz insansı bumunun hemen altında sımsıkı kenetlenmiş dudakların 
| üzerini örten sık ve abanoz renkli bıyıkları yer alıyordu. Lord 
| Broedius adamlarınınkilerle aynı zırhtan giyiyordu, yalnızca onun 
| zırhındaki armalar daha bir özenle hazırlanmıştı. Omuzlarından 
© aşağıya uzun ve koyu kırmızı bir pelerin sarkıyordu. 

Lord'un hemen yanında, Aryxw'in hatırlayamadığı, aynı zırhtan giymiş, daha ufak tefek, sırım gibi bir şahıs dikiliyordu. Kendi ırkı arasında dişi savaşçılar en az erkekler kadar yaygın olsa da Aryx'in şimdiye dek insanlar arasında adını işittiği tek dişi şövalyeler Mızrak Savaşı'na katılmış olan bazı ejderha yüksek lordlarıydı. Bunlardan birisi olamayacak kadar genç durmasına rağmen bu dişinin mayasının da onlarla aynı olduğu görülüyordu. Her an saldırıya hazır bir duruşu vardı. Broedius gibi o da siperliğini açık tutuyordu, gelgelelim vücut hatları onunkinin daha yumuşak bir biçimiydi ve belki de insan ölçütlerine göre çekici sayılırdı. Broedius'un gözleriyle büsbütün aynı siyahlıkta gözlere ve belki de ondan daha kararlı bir Yüz ifadesine sahipti. Narin ve kalkık bumu ile yumuşak, dolgun dudakları ona savaşçı göüntüsünden hiçbir şey kaybettirmiyordu. 

“Evet, Rand.” diye gürledi Broedius, neredeyse bir minatorunkini » andıran ses tonuyla, “Nihayet sözünde durdun.” 

” O Tütamayacağım sözleri vermem ben. “Solgun yüzlü, sarışın Jasanoğlu, bu kadar kara zırhlı pin arasında neredeyse Aryx'in Mdisini hissettiği kadar ortama yabancı görünüyordu. ve hiç” 


vee 


şüphesiz gerçek de öyleydi. Şövalyeler pan ir e benzemiyorlardı. Elbiselerine bakılırsa, yolun KEL Lord Broedius'un gözleri kadar karanlık türden olr ” EN “Yine de ben yalnızca bir Mishakal rahibinin tarabileceğini düşünüyordum.” 
a ii ifadesi yoktu e e görülüyordu. Nisbeten genç olmasına rağmen, e alip şövalyeden hiç korkuyor gibi görünmüyordu. e ölüm e kurtarabileceğimi ani bir vahiy sayesinde e 2 ar, hepinizin vahiyieri anlamanız gerekiyor Lord Broedius. Aksı 


i en burada olmazdım.” 
m 5 bu fikre karşı çıkmaya hazır görünüyordu fakat bu sırada başka birinin sesi geldi. Bu insan Aryx'in hatrında en im ii kişi olmalıydı, gelgelelim pelerinli şahsiyet sessizliğini bozup da konuşuncaya dek genç minator onu tamamen unutmuş olduğunu anladı. “Buna soracak soruların vardır. Haydi sor şunları da onunla işin kalmasın.” az 
Derinden gelen, emrivaki ses ardında biz sessizlik meydana 

getirmişti. Aryx pelerinli minatorun hayalindeki ayakta dikilen halini gözünün önüne geürdi, tutsak minatorun kendi türü arasında karşılaştığı en uzun boylu kişiydi bu. Karşısındakinin kan kırmızı tüylerinin yalnızca kuruntularının bir ürünü olduğunu düşünmüştü, oysa ki Aryx o sırada yabancının tüylerinde minatorlar arasında hiç rastlamadığı koyu kırmızı tonlar bulunduğunu görüyordu. Pelerinli yabancı etrafa boş bakışlar atarak, sanki mevzubahis konu ile yalnızca kısmen ilgileniyormuş gibi yan tarafta dikiliyordu. Aslında zaten konuşmuş olduğu için esrarengiz minatorun bakışı çoktan başka bir tarafa yönelmişti. 

, Broedius cevap vermeye hazır görünüyordu fakat ardından sadece dişi olana doğru başını salladı ve dişi olan aniden şöyle seslendi, Minator öne çıksın ve kendini tanıtsın!” 

“Cevap ver... Soru sorma,” diye fısıldadı Rand. 
selen, dik bir şekilde, ona durmasını işaret edinceye dek lir RR e Iki Şövalye daha birdenbire etrafini fu işi Şövalye titizlikle Aryx'i süzüyorlardı. Rand MAL Ak erini gidermek için başıyla bir işarette bulunacak endini o an olduğundan daha iyi hissedemezdi. 


we : 
Adın, minator?” di i 

ği 17” diye sordu Broedius'un 

j S ard z tt yardımcısı 


Gemin?” 123) çi Ür 
- “Kraken'in Gözü ile yolculuk ediyordum.”Böyle bir bilgiyi ifşa etmekten endişe duymamıştı; hele ki gemi artık Kan Denizi'nin dibine gömülmüş yatarken. 

“Demirleme limanından ayrılalı ne kadar olmuştu?” 

“On üç ay kadar.” 

Kadın, aldığı cevap üzerinde düşünüyor gibi kısa bir süre duraladı. Ardından daha bir dikkatle sordu. “Bu süre içerisinde diğer minator gemileriyle ne gibi bir irtibatınız oldu?” ; 

Aryx'in düşünmesi gerekiyordu. Jasi başından beri pek nadir yeni bölgeler araştıran bir maceraperest olmuştu. “Üç, bilemedin dört gemiyle karşılaştık.”Bu şövalyeler böyle gereksiz bir bilgiyi ne yapacaklardı?”En son karşılaşmamız muhtemelen altı ya da yedi ay önceydi. Onlar bizden de uzun süredir yoldaydılar.” 

Broedius kendi kendine başını iki yana salladı; bu hareket Aryx'in karnında rahatsız edici bir hissin oluşmasına sebep olmuştu. İnsanları bu kadar memnun edecek ne-söylemişti ki? 

Yardımcı sorgulamasına devam etti. “Mürettebatınız kaç kişiden oluşuyordu?” 

Şimdiye kadar tüm sorular kadından gelmişti lakin komutanı da minatorun verdiği cevapları can kulağıyla dinlemekteydi. Aryx insanların bir minatorun yüz ifadesini bu kadar iyi okuyabilmelerine hayret ediyordu. “Yirmi kişinin biraz üzerinde.” 

Bu cevap kadının bakışlarının komutanına yönelmesine sebep oldu. Broedius hafifçe başını öne eğdi ve diğer Şövalye devam etti. 
“Bize neler olduğunu anlat. İsterse sana göre tuhaf olsun, hiçbir ayrıntıyı atlama. Yaşaman o ayrıntıya bağlı olabilir.” 

Aryx bir parça destek için Rand'e bakmayı istedi ancak bunu Yapmak bir zayıflık göstergesi sayılabilirdi, yine de az da olsa bakmaktan kendini alamadı. Bir kez daha bakışlarını anlattığı hikayede hatalar bulup bulamadığı konusunda meydan okurcasına Broedius'un siyah gözlerine dikti. 

Aryx'in gözünde bir daha Kraken'in Gözü ve mürettebatının korkunç kaderi canlandı fakat asla kendisini sorguya çekmekte olan 

Msanlara acısını bir parça olsun belli etmedi. Hercal'in şaşırtıcı « ölümünü ve ardından ucube çapulcu takımının etrafa doluşmasını aşını dikkatle dinlediler. Sis görüş açısını kapatmış olduğu için 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minatorun asla hatırlayamayacağı, yaratıkların yeterince ayrıntılı tasvirini yapmakta Aryx başarısız olunca kadın müdahale etti. Nihayet hikayenin geri kalanını anlatmasına müsaade edince bezmiş haldeki minator içinde minnet duygusu hissetti. Aryx, büyük ölçüde mürettebattaki arkadaşları ile birlikte ölmemiş olmanın utancından, yegane sağ kurtulan kişi olarak, her bir ölümü dehşet içerisinde bir kez daha yaşamış oldu. Bu kadar uzun süre ve derinlemesine belleğini zorlamak tüm o ölümleri bir kez daha azap verici hale getirdi. 

Lord Broedius'un kendizi bir kez bile araya girmedi lakin ara dra yüzünü anlık sorgulayıcı ifadeler kapladığı olmuştu. Şövalye ancak Aryx susunca lafa girdi. “Demek öyle. Hayli ilgi çekici bir hikaye, . 
tabii doğruysa.” 

Minatorun tüyleri diken diken olmuştu. “Ben yalan söylemem.” 

“Yok yok, ben yalan söylüyorsun demiyorum. Demek istediğim hatırlayabildiğin kadarını anlatıyorsun...”Broedius sanki pelerinli minatora bir şey diyecekmiş gibi öbür tarafa döndü fakat Arywin beklemediği bir şekilde uzun boylu şahıs bulunduğu yeri terk etmişti. 
Şimdi küpeşteye yaklaşmış, sanki bir şey arar gibi dikkatle sise bakıyordu. Şövalye gözlerini bir kez daha gemi kazasından sağ kuitulan minatora çevirip, homurdandı. “Yoldaşlarının anısına Saygılazımı sunuyorum,” 

“Dehşet verici bir ölüm,” diye mırıldandı Rand. Onun dişi şövalyeye doğru gizli kapaklı bir bakış firlattığını sadece Aryx görmüş gibiydi, ne var ki bu hareketin sebebini kazazedenin kendisi de idrak edememişti. Broedius'un acıma ifade eden sözcüklerine gelince, minator bu sözlerden tatmin olmuş değildi. Şövalyenin ses tonu onun mürettebatın ölümünden sadece bir parça rahatsız olduğunu belli etmişti; Kraken'in Gözünün mürettebatını katleden canavarlar onu çok daha fazla ilgilendiriyordu. 

“Pençeli elleri, kılıçları ve mızrakları olan belirsiz, kabuklu casavarlar... bunlar senin tasvirinin bir dökümünü veriyor, değil mi? 
Daha fazlası yoktur herhalde.» 

“Şu an gördüğünüzden on kat daha kalın bir sis tabakası hayal edin, * diye tekrar konuşmaya başladı Aryx, hiddetli bir şekilde. 
Şövalye orada bulunmamıştı; o orada hayatı için vuruşmamıştı. 
Aryx'in saldırganları yakından gözlemeye çalışmak için zamanı 

mamışı. Bunu becerebilmesi için en uygun yol ölümcül O 0 Kollarına tırmanması olurdu. : 

olmamış olan Broedius Aryxwi yaratıklarla ilgili 


Mi ii De Dİ 


oyunuyı tekrar açıklamaya zorladı. Önceden bu türden yaratıklardan görmüş ya da duymuş muydu? Bunlar zırhlı deniz elfleri olabilirler miydi? Silahlarının boyutları ne kadardı ve belli bir silah tercihleri var mıydı? Hangi taktikleri kullanıyorlardı? 
Onlara karşı hangi taktikler etkili olmuştu? Hafizası hâlâ oldukça bulanık olan minator, sadece belirsiz, hiçbiri Kara Şövalye'nin bilgi açlığını doyurmayan cevaplar verebilmişti. 

Soru yağmuru neredeyse bir saatten fazla sürdü ve insanoğlunun onunla işi bittiğinde, Aryx'in yorgunluktan neredeyse ayakta duracak 

hali kalmamıştı. Rahip tarafindan tedavi edilmiş olmasına ve kendisine yiyecek, içecek verilmiş olmasına rağmen henüz gücünü tamamıyla toplama şansına sahip olmamıştı. Yine de genç minator elinden geldiğince dik durmaya çabalıyor, tek bir insanoğlunun bile herhangi bir zayıflık görmesine müsaade etmiyordu. 

Komutan gözlerini ona dikti. “Ekleyecek başka bir şeyin var mı?” 

“Hiçbir şey,” diye karşılık verdi, içindeki kızgınlık ses tonuna yansımış olan Aryx. 

“Öyleyse bu konuşma burada bitmiştir,” diye duyurdu Broedius kısa ve ters bir ifadeyle. Ayağa kalktı. “Şövalye-Savaşçı Carnelia.”Yanıbaşındaki dişi birdenbire dikkat kesildi. “Gözünüz bunun üzerinde olsun.” 

“Peki, efendim.” 

Başka bir şey söylemeden, Broedius topukları üzerinde döndü ve 

.ileriye doğru yürüdü ve bir dakika sonra iki siperlikli Şövalye tarafindan korunan bir kamaranın kapısından içeriye girip gözden kayboldu. Carnelia sert adımlarla Aryx'e doğru yürüdü ve uysal bir edayla şöyle belirtti, “Artık sen İntikam mürettebatının bir üyesisin tüm emirlere uyacaksın yoksa cezalandırılırsın. Rüzgâr esmemekte direndiği için forsa olarak görev alacaksın.” 

“İyileşmek için zamana ihtiyacı var, Camelia. En azından bir gün.” 

Şövalye oldukça yakınından gelen rahibin sesine kulak kesildi. 
Karşılık olarak Aryx'in yüzünde sırıtan bir ifade belirdi ve Randin diğerlerine katılmasını izledi. Kadının yanaklarına bir kızarıklık oturuvermişti. Lakin bakışları hâlâ minatora çevriliydi. “Ne yani? 
Hâlâ güçsüz müsün?” 

o Bu son Soru Aryx'in kanının kaynamasına sebep olmuştu. 

grmasına ve uykuya aç olmasına rağmen, bunu bir insana imeyi kendine yediremiyordu. “Kürek çekebilirim.” 
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Gamelin başını kaldırıp Rand'e baktı. “Kendi kararını kendisi 
verdi.” 5 2 
R adar inatçı olması onun kararını... 
“fir dar, Rand Amcam sesin bu geri balanmanda 
: duğun için razı oluyor. 
e a ie bi Bunu da akıldan 
“Bir de benim yeteneklerime : “RE ii çıkarmayalım ”Rahip gözlerini dikip Aryce bakı, “Bğer kürek başında kendini öldürmekte ısrar ediyorsan zainator, ari sana acını hafifletecek bir şeyler vereyim de çok geçmeden... pi “Rahip.”Yerinden sıçrama Sırası Rand de idi. Aryx de ani bir © Şekilde kepırdanmış fakat kendi şaşkınlığını gizlemeyi becermişti Pelerinli minator kimse fark etmeden gruba katılmıştı. 
Brosdius gibi kızıl tenli minator da hiç soru sormamıştı. Gerçeği “söylemek gerekirse sorgu faslından büsbütün habersiz görünmüş ve orada bulunmaktansa denize ya da gökyüzüne bakmayı yeğlemişti. 
Şimdi Aryx'e ilgi gösteriyor oluşu sadece tutsağın değil, diğerlerinin 
de kafasının karışmasına sebep olmuştu. 7 
Pelerinli şahsiyet karşılarında bir kule gibi duruyordu. İlk defa, yabancının gözleri Aryx'in ilgisini çekmişti. Tanıdığı hiçbir minator, isterse öfkeden çılgına dönmüş olsun, böylesine kızıl gözlere sahip 
2 olamazdı. Gözler gizemli ziyaretçiden yansıyan neredeyse soğuk, 
sakin havanm sahte olduğunu ele veriyordu. Aryx bu gözlerde, “güçlükle zaptedilen bir öfke ve muazzam bir hayal kırıklığı görüyordu. 

Rahibin solgun yüz ifadesi daha da soluk bir hal aldı. Camelia bile bu şahsın gelişinden tedirgin olmuşa benziyordu. İnsanların ikisi birden hürmetle yana çekildiler. Aryx diz çökmek için yoğun ve neredeyse ilkel bir dürtü hissetti ancak yabancıya sadakat göstermek istemesinin sebebini hiç anlayamadan bu dürtüye karşı koydu. 

, Ç Rahip,” diye bir kez daha seslendi pelerinli şahıs. “Bu savaşçı ile ilgili başka bir vahiy geldi mi sana?” 
vize ap çalışarak, başını olumsuz bir ifadeyle iki yana 

“O zaman herkes işine devam etsin.”Bu tek cümleyle insanlar a in a bir son verdi. Gelgelelim, li de diğer elik gi odağı haline gelmiş olmak Aryx'e üstü kapalı bir 

yaratmıştı. “Aryximaraki de-Orilg. Sen savaştın. Hâlâ 


sadıksın. B ir edi ER N yaptı.» unu takdir ediyorum... ve sen, Seni himaye eden iyi seçim 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ineldi. B ani) yun a i rine sabitlenmiş bir vaziyette tek kelime dahi etmediler. 


ını kemirmekte olan soruları ağzından kaçırmaya başladı. “O kim? 
Burada neler oluyor? Bir kraliyet rahibi neden bir insan savaş misinde yolculuk ediyor?” 
Soru sormayı bitirir bitirmez içini pişmanlık kapladı. /nfikam'da © hiçbir hakka sahip değildi. İnsanlar onu sadece onlar için yorulmak bilmeden çalışması için kurtarmışlardı. Böyle cevaplar arayıp durması, gemidekilerin onun isyankâr tavırlarıyla uğraşmaktansa onu bir tarafa atmalarına sebep olabilirdi. Genç minator gerilmişti; eğer böyle bir şeye kalkışırlarsa gemiden denize tek başına düşmeyeceğine inanıyordu. 

“Sakinleş, Aryx.”Rand yatıştırmak için elini Aryxin omzuna koydu. Carnelia elini kılıcına götürmüştü ki Rand araya girdi. 
“Birkaç basit cevap hiçbir zarar vermez ve onun mevcut gerginliğini 

azaltmak için bir hayli işe yarayabilir.”Parmaklarını piramit şeklinde : birleştirdi. “Ben insan sen minator olmana rağmen, aynı tanrının — Yolundan gittiğimize inanıyorum Aryx. Kiri-Jolith'in öğretilerine © inanıyorsun, öyle değil mi?” 
“Öyle olabilirim ama bu bizi kolkola yürüyen yoldaşlar yapmaz “insanoğlu. Biz nihayetinde birbirine karşı pek de sevgisi olmayan iki “© farklı ırka mensubuz.” 
“Gayet iyi anlıyorum fakat umarım ki en azından sana şimdi söylediklerimin doğru olduğuna inanırsın.” 
Dişi şövalyenin yanakları gittikçe kızarıyordu. “Bu kadar nezaket Yeter Rand! Minator gerçeği mi istiyor? O halde bunu en anlaşılır biçimde benden duysun!”Zırhlı eldiveniyle, parmağını Aryx'in “Söğsüne bastırmak gibi tahmin edebileceğinden daha tehlikeli bir i harekette bulundu. “İşte bütün minatorların çok geçmeden yeterince öğreneceği Şey! Bulunduğun gemi Takhisis Şövalyeleri'nin amiral Rİ olan İntikam? dır! Bu, siste göremesen de hemen arkasında EŞ ve güç bakımından eşit derecede hakim gemiler olan Yırtıcı b 4 aliçe nin Peçesi seyrediyorlar. Her bir gemi leydimizin yoluna a oymuş birer tam birlik taşıyor. Geçen birkaç yıl içerisinde dış Xa, mlerinizin çoğunu ele geçirdik ve şimdi Yüce Majesteleri'nin la ukınıza boyun eğdirmek için başkentinize yelken açmış oruz!” 
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i ın B . .. . . e > : 
nra, Aryx hiç düşünmeden Broedius'un önüne getirildiğinden beri (o 


“İnsanlar?”Sinirleri gerilmişti. Aryx ırkının hikayesini çok iyi biliyordu; pek çok bakımdan diğerlerinden üstün olmalarına rağmen, yine de tekrar tekrar nasıl köleleştirildiklerini. Orilg klanı kl efendilere karşı savaşmak konusunda köklü bir geleneğe $ i pü; efsaneye göre Kaziganihi bir keresinde minatorların yaşamlarını Deça baskı altına alan kırmızı dev bir ejderhayı öldürmüştü. Ejderha yüksek lordlarından özgürlüklerini geri alalı daha bir nesil geçmişti ve şimdi de bu insanlar çıkmış onları köle askerler yapmak istiyorlardı. “Bu sefer hayır! Bir daha asla iasanların çılgınlığına kapılmayacağız. Bu geminin iki katı büyüklüğünde yirmi tane gemi bile bize >> eğdiremeyecek! Çok istiyorsanız siz savaşın, biz hiçbirini istemiyoruz: ai 

 Güvertedeki alda) bazıları dönmüş Aryx'in çileden çıkmış halini seyrediyorlardı fakat onun aldırdığı falan yoktu. Tam oracıkta Vuruşurdu, gerekirse hemen. 

Rand bir elini Carnelia'nın kılıç kullandığı koluna dayamış kılıcını çekmesine engel oluyordu. Temkinli davranan dişi Şövalye, aslında Aryx'e müdahale etmesini engellemeye hiçbir hakkı bulunmamasına rağmen rahibin. elini ittirmek için herhangi bir hamlede bulunmuyordu. Öfkesini dizginlemeye çalışarak, Şövalye — Öne atıldı. “Ahmak boğa! Ansalon'un hatrı sayılır bir bölümünü kırıp geçirmiş olan ve çok geçmeden geri kalanını da yutacak bir savaş zaten başladı! Artık mesele bir ırkın diğerine üstün olması değil! Bu tim Kıynn'in geleceğiyle ilgili ve biz Takhisis Şövalyeleri işte o 

geleceğin ta kendisiyiz!” 

Karşısında sergilediği cürete inanamıyordu. Bu insanlar halkının pm li sadece bu üç gemiyl ASL İkna edeceksiniz? Elinizdeki 

Ce bu üç gemiyle nasıl efendimiz olmayı planlarsınız? 
Gemileriniz daha iimana eden denizin dihin: LEZ gum nizin dibini boylayacaktır ve 
Şayet bu da görçekleşmezse Imparator taleplerinizi d duğ : — yalnızca gülecektir! Tanrılar şahit...” uyduğunda size 


Rand sözünü kesti, hem de Aryx'in hi iği bi ih 
> n , 3 ç beklemediği bir şekild 
“Kendine gel z N A e gel artık, savaşçı. Bu kazanamayacağın bir dövüş. Gel 

i önmüş haldeki minator karşısındaki. in: 
. ME a, . San. 
en nasıl bir Kiri-Jolith rahibisin böyle? Kitatım e sen günah da bağışlayamaz...» 
etini korudu. “Yalnızca bir aptal nafile bi eb n olmuş olan veya olacak şeyleri ai 


Benimle gel ve sakinleş, yoksa olduğun yerde ölüp kalacaksın. Hâlâ anlamıyorsan şöyle bir etrafına bakın.” 

Rand eliyle Aryx'in kolunu tuttu ve onu öfkeli hareketlerinin nelere sebep olduğunu görmeye zorladı. Neredeyse bir düzine Şövalye silahları çekili bir vaziyette Carnelia'ya destek sağlamaya gelmişlerdi. Aryx belki bir iki tanesini durdurabilirdi ancak baltası olmadan bir iki saniyede kalbura döneceğini biliyordu. 

“Öfkenin seni yönetmesine izin verme,” dedi Rand, muhtemelen hem minatora hem de kadına yönelik bir ifadeyle. “Gerçek savaşçının yolu aklın ve dikkatin yoludur. Böyle der Kiri-Jolith.” 

Şövalyeler hazır vaziyette Carnelia'nın emrini bekliyorlardı. Aryx derin bir nefes alıp etrafinı saran kişilere dikkatli bir şekilde göz gezdirdi. Ümitsizce saldırmayı arzuluyordu fakat Rand hemen sağında duruyordu. Yapacağı herhangi bir hareket onun gereksiz ölümüne sebep olacaktı. Gelgelelim, geri adım atmak öylesine korkakça ve onur kırıcı geliyordu ki... 

Çok büyük çaba sarf etmiş olsa da Aryx en sonunda öfkesini bastırmayı becerebilmişti. Rahip rahatlamıştı lakin Carnelia saldırıya karşı tetikte bekliyordu. Bir süre onu yatıştırmaya çalışan Rand nihayet minatorun tüm sorumluluğunu üzerine almaya söz verdiğinde bunu başarabilmiş oldu. 

Şövalye ters ters Aryx'e bakıyordu. “Haddini bil, boğa, yoksa bir dahaki sefere rahibin sözü bile seni kurtarmaya yetmeyecek. Şimdi tüm bu olanlardan sonra gayet dinç göründüğüne göre, sanrım küreklerin başına geçmene Rand'in de bir itirazı olmayacaktır.” 

“Kürek çekeceğim.” 

Rahip yürüyerek Carnelia'nın yanından geçti. “Ben götürürüm onu Camelia.” 

“Belki böylesi daha iyi.”Aryx'e son bir karanlık bakış firlattı ve 

Aryx tam rahibi takip etmek için dönmüştü ki Takhisis Şövalyesi ona Şöyle seslendi, “Nasıl senin türünün efendisi olacağımızı sormuştun, değil mi minator? Küpeştenin yanındaki pelerinli kişiye bir bak. Onu görüyor musun?” e 
. Aryx dikkatle kızıl gözlü garip minatora baktı. Diğerinin onu umursadığı falan yoktu, besbelli sadece sisin ötesindeki bir şeye Yoğunlaşmış hareketsiz duruyordu. Esrarengiz minatorun tedirgin edici bir görüntüsü olabilirdi lakin İmparator'un lejyonlarının üstesinden tek başına gelecek değildi ya. “Cevabın bu mu? Bir rahip tek başına bi bir halkı gönüllü kölelere çeviremez!” 
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“Söz 


“Carnelia!” diye seslendi Rand başını iki yana sallay vermiştik! Ülke düşünceye dek. 
Camelia, sanki ikisi başka paylaşıyormuş gibi diğer insana söyleyecek halim yoktu ama bu 


imseni ğı bir şey kimsenin anlayamayacağı , ye bir gülücük attı. Ona her şeyi kadarını bilmesinin bir mahsuru yok. 


Canın neye istiyorsa ona inan minator m e 

yanaştığımız zaman tek yapmamız gereken a ki liman 

Halkını bize o getirecek, bu konuda yanılma ve bunu yaptığı 

kimse ona karşı koyamayacak.” 
Kadın döndü ve azametle 

işlerinin başına döndüler. Aryx d 


ürüyüp gitti. Diğer şövalyeler de 
İri iç izi ale kaybetmemeye çalışıyordu. Sonunda yüzünü hızla rahibe çevirdi. 
“adın ne demek istiyor, insan? O kişi kim? Benim e ile yandaşlarının karşısında diz çöktürmey! nasıl becerece z d 

© Cüsseleri arasındaki farka rağmen, Rand minatorun kolundan tuttu ve onu kendine doğru çevirdi. “Biz yeminliyiz, o ve ben. 
Gereğinden fazla konuştu aslında, Sen de halkın gibi her şeyi zamanı geldiğinde öğreneceksin. En azından başka seçeneğim olsaydı bu Yola girmezdim dediğimde bana inan.” 

“Anlamıyorum.” 

“Zamanla anlayacaksın. Mesele şimdilik burada kalsın. Şimdi yapılabilecek en iyi şey onun dediğine uymak olacaktır. Küreklerin başına git.” diye üsteledi Rand. 

“ Takhisis Şövalyeleri sabırlı bir grup değildirler.” 

“Peki nasıl oldu da sen bunlara katıldın rahip? Haklı Sebepler Tanrısı'nın yolundan giden birisi nasıl olur da Takhisis*in askerleriyle birlik olur?” 

Rand Aryx'e ambarın yerini gösterdi. “Diğer bütün şeyler gibi e da a MN anlamış olacaksın. Yine de eğer seni biraz olsun rahatlatacaksa, şunu bil kiKiri-Tolimm» RM üzerinde. O bizi unutmayacak.» e e yn 

Genç minator bumundan solu ordu. Eğ isis Sö i tarafindan kurtarılması bir örnek yil e Ki in kaderiyle pek ilgilendiği söylenemezdi. Yine de, ambara ıl ça Aryx bir tek şey için şükran doluydu. Kiri-Jolith'in onu özetecek vakti olmadıysa, © zaman Boynuzlu Olan, Sargas'ın ER ının dertlerini izlemekte daha da ilgisiz davranmış olduğu sö ii Aryx bunun böyle kalacağını umit ediyordu çünkü Gl idari arasında yaygın bir söylenişe göre Sargas ya da bala 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a li İL 


Nethosak 


Aryx ara ara kollarının omuzlarından ayrılıvereceğini düşünse de hâlâ çalışmaya devam ediyordu. Kürek çekerken düşünmek zorunda değildi. Aryx'in zaten haddinden fazla düşünecek şeyi vardı. Bunlar ilk gece güvertede öğrendikleri ile sınırlı değildi. Birbirini kovalayan günler boyunca bir sürü şey öğrenmişti ve öğrendiği bunca şey ile 

soruların sayısı da bin misline katlanmıştı. 


ğa ona Rand tarafından söylenmişti. Rahibin a 


xdu. Rand sebebini söylemese de emişli Ve artık insanların güçlerini 


zamankinden fazla ihtiyaçları vardı. Bunu hepsinin paylaştıkları bir kehanet, barbar tanrıçaları tarafindan zihinlerine salınan kötü bir rüya sayesinde anlamışlardı. 

Aryx'in omzuna düşen bir el, bir tur kaçırmasına sebep oldu. 
“Aryx. Dur artık. Iki vardiya üst üste devam ettin. Kendini öldüreceksin ve bunun hiç kimseye bir iyiliği dokunmayacak.” 

Rand'in elinden de ilgisinden de omuz silkip kurtuldu. “Ben iyiyim! Bırak da çekeyim şu kürekleri!” 

“Bir savaşçı savaştan kaytarmaz,” dedi Rand kınayarak. “Söz konusu savaş kafasının içinde bile olsa, Ayrıca ertesi gün, düşüncelerinden kaçıp ardına gizlenmek için bu iş elinin altında olmayacak. Yarın Nethosak'a varmış olacağız.” 

“Yarın mı?” 

“Evet yarın... ayrıca bir süre güverteden uzak kaldığın için senin için başka haberlerim var. Kısa süre önce sisi ardımızda bıraktık. 
Rüzgâr da nihayet tekrar esmeye başlıyor.” 

Aryx büyük bölümünü zırhsız şövalyelerin oluşturduğu diğer kürekçilere baktı. Ambara ilk geldiğinde, köle ya da esirlerle karşılaşacağını düşünmüştü lakin Lord Broedius'un kumandasındaki gemilerde işler böyle yürümüyordu. Bunun yerine, Broedius subaylarına küreklere ihtiyaç duyulduğu zaman her bir adamı vardiya düzeninde görevlendirmeleri emrini vermişti. Bunun gemide adamlarını devamlı zinde tutmak için düşündüğü bir yol olduğu belliydi. Rüzgârın yeterli olduğu günlerde başka egzersiz biçimlerinden yararlanılırdı. 

Kendi adamlarından faydalanmak başka bir amaca daha hizmet ediyordu tabii. Köle ya da esir taşımak gereksiz yere doyurulacak mideler anlamına geliyordu ve bundan da önemlisi isyan ihtimali beliriyordu. Broedius*un aklında potansiyel sorunlar eklenmeden de © Zaten haddinden fazla şey vardı. 

Rand'in yanına geldiğinde, Aryx kendi durumunun ne olacağının merakı içerisindeydi. Tam olarak bir esir gibi görünmese de Takhisis Şövalyeleri'nin onu kendilerine yoldaş saydıkları da söylenemezdi. 
Üstüne üstlük pek çok konuda da kendisine müsamaha gösterilmiş olması genç minatorun aklını daha da karıştırıyordu. Her ne kadar Camelia bunu yapmakta biraz sıkıntı yaşasa da insanlar meçhul 

izünden kendilerini Aryx'e az da olsa saygı göstermeye üyx'in bazı sebepler yüzünden Carelia tarafindan dığı Rand olmasaydı, iki ayrı durumda dişi 


| 
| 
| 
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Ni 


kendisini kılıçtan geçirmeye kalk d duyduğu nefret ırkının olağan nefretini 

“Ayk?” ? iy i 

api kendisine bakmakta olduğunu Gi şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. “Özür dilerim, rahip. Biran e & k 

“Sıkı bir istirahatin iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktu önce | 

imle yukarıya gelmeli ve biraz temiz f : 
a olabildiğince keskin olması gerekecek, | ğ üpe olsun.” ; Te en ayak bastıklarında onları ferahlatıcı bir ve Şi karşıladı. Hava hâlâ bulutluydu fakat ufuk VE e 2 EN görülebiliyordu. Aryx vücudunu kaplamış olan gergin li D vE Te © boşaldığını ve o ana kadar devamlı olası bir ucube saldırısına karşı tetikte beklediğini fark etti. Artık sis tabakası kalktığına göre bunun “ olma ihtimali bayağı bir azalmıştı. Yaşadığı rahatlama onu tırabzanlara yaslanmaya ve bir süreliğine kendisini toplamaya itti. 
İntikam” karanlık mürettebatı bu ikiliye pek de ilgi göstermeden “nihai amaçlarına doğru yol almaktaydılar. Şövalyelerin komutanı odasında inzivaya çekilmişti ve Aryx'in şansına Camelia da ortalarda görünmüyordu. 

“İşte bu bir mucize,” diye mırıldandı Rand. “Seni gemiye çekip çıkardığımızdan beri ilk kez rahatlamış görüyorum.” 

“Elimde değil, Rand. O yaratıkları aklımdan söküp atamıyorum. 
Onlara karşı hiç şansımız yoktu. Gemideki arkadaşlarımın katledilişini in boa er kaç tane zırhlı insan olduğuna aldırmaksızın aynı Şeyi bu gemiye de yapmalarını bekledim. O şeylere diö ? 
Örmrümde hayatımda öyle korkunç şeyler görmedim! Biz li sonra her türlü düşmanla yüzleşebilecek şekilde eğitiliriz lakin o yaratıklarla Karada dövüşmek durumunda kalsaydım bunu söylemek 
a Nİ el topukları yağlayabilirdim!» 7 

“O şartlar altında diyebilirim ki duyman gereke oi Aryx. Sarışın insanoğlu çenesini EN bi şeyler biliyordur ama hiç Broedius'a anlattığın türde eyler seal Di Güppeli şahsı bazı gizli mesleleler etinde tartışırken gördüm... ehm, Brocdius hararetle bir şeyler iddia ediyordu ve cüppeli olan onun iddialarına karşı Rİ / ii e içerisindeydi. Her ne hakkındaysa, benim de bir bilgim e Ni salladı. “Her neyse. Sen görünüşe göre herkesten SN LE dövüştün ve gurur duyman gerekiyor. Asıl önemli olan bu.” 


abilirdi. Kadının minatorlara en daha bir yoğundu. 
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hava almalısın. Önümüzdeki 


“Kaptan Jasi ve diğerleri öldüler, Benim de onlarla birlikte ölmem © gerekirdi!” 

© — “Tabii, oldukça soylu ve gereksizce bir ölüm! Eğer kaderin buysa 

© savaşçı, önünde göçüp gitmek için nice savaşlar var. Vakit varken, 

hayatının tadını çıkar ve kendini pişmanlıklara boğma.” 

“Bazen şeref ve sorumluluk yüzünden hayatta kişinin payına bir tek pişmanlık düşer.” dedi kasvetli bir ses. 

Rand'in endişe içerisinde dile getirdiği gerçek Aryx'in bir nebze olsun rahatlamasını sağlamıştı. Pelerinli minator bir gölge kadar sessiz hareket ediyordu. Kızıl gözler her ikisini de dikkatle süzerlerken Aryx yabancının ruhunun ta derinlerini görebildiği yönünde rahatsızlık veren bir hisse kapıldı. Yolculuğun büyük bölümünü kürek başında ya da ranzasında geçiren Aryx, bu karanlık şahsiyetten ekseriyet uzak durmayı becerebilmişti. Yalnızca bir kez karşılaşmışlar ve Aryx bu anı da onunla konuşmadan atlatabilmişti. 
Hâlâ bu kişinin adını bilmiyordu; zaten anladığı kadarıyla onun adını bir tek Broedius, yeğeni ve muhtemelen Rand bilmekteydi. Diğer insanların yabancıdan söz ettiklerini duyduğu birkaç ender durumda ” ondan “o kişi” veya “kırmızı boğa” diye bahsettiklerine tanık olmuştu lakin bu ikinci ismi asla işitme mesafesinde kullanmamışlardı. 

“Belki öyle belki de değil,” diye karşılık verdi Rand, önce kendine bir çeki düzen verdikten sonra. “Tamamıyla nereden baktığın önemli.” 

Yabâncının ürkütücü bakışlarında bir parıltı meydana geldi ve gözleri Rand'in üzerinden Aryx'e kaydı. “Ya senin bakış açın nedir, Aryximaraki?” 

“Ben... ben bilemiyorum.” 

, Pelerinli şahıs yanlarından geçip tırabzanın yanında yerini aldı ve 

ileriye bakmaya koyuldu. Bir anlık düşünmenin ardından, “Belki de 

bu verilebilecek cevaplar içerisinde en iyisi. Kişi kendine belli bir 

yol, bakış açısı belirlediğinde, bu çoğu zaman uygulanabilir diğer 

j birçok seçeneğin anlaşılmadan öylece kaldığı anlamına gelir.”diye yorumda bulundu. 

Biri diğerini aydınlatsın diye ikisi birbirlerine baktılar ama bir şey bulamadılar, Huzursuzluk yaratan yol arkadaşları yüzünü onlara 

önmeden evvel kısa bir süre daha denize baktı. “Yarın gemi limana girmiş olacak. Yarından itibaren kargaşa devri başlayacak, bu öyle bir devir olacak ki onunla birlikte Girdap'ın etrafını dolaşmak bile bir 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ei Zi 

© çocuğun vakit geçirmesine benzey ek. y ca kumandanlarının bir parça haberi olsa da şövalye görev bölük pörçük, ne olduğu belirsiz bir şey olup çıktı. Artık daha yeni ve daha mühim bir vazifeleri var. Halkından çok şey istemiş olacaklar ve bu minatorların hoşuna gitmeyebilir lakin halkının herkesin kaderini etkileyecek bu şeyi kabul etmesi gerekir. "Gözler e a delip geçtiler. “Böylesi zamanlarda, şeref ve sorumluluğa olan ER üst düzeydedir. Aryximaraki, sen kendisine Şeref ve sorumluluk herkesten evvel bahşedilmiş olanlardan mısın? 

Soru şu son birkaç günde kendinden şüphe etmeye başlamış olan Aryx'in tüylerinin diken diken olmasına sebep oldu. Hissettiği korku özünde her şeyden önce şeref duygusunu barındıran bir savaşçıya ait olabilir miydi? Derinlerden çıkıp gelen mahluklarla karada çarpışmak durumunda kalsaydı, ayakları dimdik yere basıyor olur 

© muydu? Öyle olsun diye dua etti. “Evet, ben... ben sanırım öyleyim. 

“Dürüstçe bir cevap... belki de benim şu an verebileceğimden daha iyi. Yarın benim yanıbaşımda yer alacaksın. Yalnızca orada 

© güvenliğin garanti altına alınmış olur.”Pelerinli minator elini uzatıp © Aryw'in göğsüne dokundu. 
© Aiyx karşısındakinin parmağını sürtüğü yerde bir ürperti “ duyunca neredeyse geri çekilecekti fakat kendini olduğu yerde kalmak için zorladı. Atalarının ve klanının şerefine evvelce leke sürdürmüş olduğunu düşünüyordu ve bunu bir daha yapmayacaktı. 

Kızıl tenli yabancı elini çekmişti. “Sana öğretilmiş olana sadık kalman dışında senden bir şey istemiyorum. Bedeli ne olursa olsun; şeref ve sorumluluk. Bazen bugünü feda edeceksin ki gelecek kurtulsun. Belki de minator ırkının yaklaşan zor günleri sağ salim atlatması sadece Özüne sadık kalmasına bağlı.”Kısa bir süreliğine gökyüzüne baktı. “Çoktandır uzaklardayım. Başımdan atmak istesem 

“istemesem de üzerime bindiren acil meseleleler var 

öylediklerimi hatırlayacaksın. Hayır dualarım senin üzerine 

Aryximaraki... neyinin hatrına olacaksa onun için.” 
© Uzun boylu şahıs her zamanki gibi sessizce oradan uzaklaştı. 
Aryx kendisini etkilediği görülen felçlilik halini üzerinden atmış gibiydi ve birkaç cevap daha kopartma umuduyla rahibin peşine takılacak oldu. Fakat, Rand yolunu kesti. 

“Arkasından gitmeye kalkma savaşçı. Bu bela aramak demektir” 

“Bütün o söyledikleri ne anlama geliyor, Rand? Benim... 
alkımın... gözü kapalı onun pşşi sıra gideceklerini nasıl düşünür?” 


Nİ 


korkuyordu. Yarın evinde olacaktı lakin onu Nethosak'a doğru — götüren gizemli şey neydi? Minator aniden varış yerine hazırlık olsun 

diye silah kuşanmasına izin verip vermeyeceklerini merak etti. İzin © vereceklerini ümit ediyordu. Aryx yurduna yanında tek bir silah 

olmadan ayak basmanın ölümcül bir hata olacağı hissine kapılmıştı. 


* 


“Altı tane gemi. Hızla yaklaşıyorlar,” diye söylendi Aryx kendi 

© kendine sert bir yüz ifadesiyle ve sırtı tırabzana dayalı bir vaziyette. 

“Sivri boynuzlu bir karşılama.”Minator kuvvetle burnundan hava çıkardı. “İnsanları görür görmez batıracaklar bizi.” 

İnsan savaş gemilerinden daha ince yapılı olan minator gemileri 

» suda yağ gibi kayarak ilerliyorlardı ve şayet belirtmeye gerek varsa, İntikam ile beraberindeki gemilerden hız ve manevra kabiliyeti konusunda açıkça üstündüler. Minator gemileri süratliydiler ama bu çok küçük oldukları anlamına gelmiyordu. Herhangi bir savaş gemisinden daha küçük olsalar da, her biri bir istilacı tehlikesine karşı kullanılmaya hazır mürettebat ve silahla doluydu. 

“Bunu yapmayacaklar,” diyen Rand'in sesi duyuldu. “Hakkında ne düşünürsen düşün Lord Broedius aptal değildir. Tepeye görüşme isteğini belli eden bayraklar astırdı.”İkili minator filosunun ortadaki kara gemileri kıskaca alarak diziliş değiştirmesini izledi. “Karaya 

i RE izin verecekler ki Broedius'un bütün ihtiyacı olan da u» 

İntikam'ın güvertesinde,  Takhisis Şövalyeleri liderlerinin cirafinda onun şerefine bir savunma pozisyonu almışlardı. Gözleri dimdik ileriye bakan sıra sıra dizilmiş şövalyeler esas duruşta dikiliyorlardı. İnsanlara göre, meydana getirdikleri görüntü etkileyici olabilirdi ancak Aryx, Nethosak'takiler ne amaçla geldiklerini ©Şrendiğinde, o hayata kalma ümitlerinin o olamayacağını 


düşünüyordu. Cesur olmasına cesurdular ama aynı zamanda aptaldılar. 
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Üzerinde b öedilsiği ast kumandanlarından biri olduğunu belli 


z 43 “Vakit geldi,” 
eden nişanlar taşıyan, yeni ortaya çıkan bir Şövalye, 3 sö diye gürledi. Siperlik inik olmasına rağmen, ii ğierihöz üzerinde kahverengi, şeytani gözler, uzunca dar bi d Mir Kıvrık bir burun bulunan bir yüz saklandığını Aİ ia elli, Şövalye Drejjen ile yolculuk sırasında bir kez karşı aşmış e 

işti ii i karşı olan nefretini, onların tarlalarda yetmişti. Drejjen, minatorlara karşı ola ala Belli erişti saban çekmeye layık olduklarına dair inancıyla posa e l e z Tabii, Drejjen böylesi düşüncelerini uzun boylu, LR ii yakınından geçerken daima kendine saklamak durumunda kalmış N Drejjen bu sefer yalnız gelmemişti. Kuvvet e ii i yanında, bir tanesi elinde devasa bir cüce tasarımı savaş b tası taşıyan, iki ali rütbeli Şövalye yer alıyordu. Rand baltayı gösterdi. 
“Pelerinli olan bu mühim anda bir savaşçının silahsız durmasının ihmalkarlık olacağını söyledi. Aryx, umarım bu işini görür. 
© Drejjen elini kaldırdı ve sağ yanındaki Şövalye tek kenarlı baltayı aba bir şekilde genç minatora uzattı. Aryx üzerindeki işçiliğe hayran an bakarak baltayı aldı. Kendilerindeki bütün o kusurlara ömen, cüceler kusursuz silah yaparlardı; özellikle de baltalar. Sılahı “havaya kaldırır kaldırmaz, fevkalade hatları ve eline o kadar iyi “oturuşu dikkatini çekti. Endişelerinin bir kısmı yok olmuştu. 
* “Şükranlarımı sunarım.” 
i “Bu yalnızca senin hakkın,” diye karşılık verdi Rand. 
ş “Lord Broedius sizi derhal yerlerinizde görmek istiyor,” dedi Siperlikli subay hor gören bir ses tonuyla. “Sallanmamalıyız.” 
P IYX bir araya toplanmış şövalyelere bakarak ve halkı için neler © tasarladıklarını aklından geçirerek baltasını bize ç kaldırdı. “Bu kadar şeyin ardından hâlâ b ir kez da a havaya emin değilim.” unu yapmak istediğimden 
“Çok geç,” diye mırıldandı Rand. “İşte geliyor.” 
Sessizce. yaklaştığı görülen pelerinli minator Lord Broedius'un 


gözler yaklaşan filonun eliğine Aryx'inkiler ile 
Drejjen artan sabırsızlığı yüzünden oldu 


S Yİ Su yer boğazını temizledi. Aryx isteksiz bir şekild Su yerde duramıyordu ve 


e baltasını omzuna astı ve 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e hareketlendi. i z 
“Bu seçilmiş olan yol,” dedi insan rahip yanından geçerken. 
i-Jolith'in seni izlediğini aklından çıkarma.” 
yüz ifadesini en az çevresindeki insanlar kadar resmi tutmaya çabalayarak herhangi bir inançsızlık dışavurumu gilemekten kaçındı. Önlerinde Drejjen olmak üzere diğerlerinin beklemekte olduğu yöne doğru hareketlendiler. Broedius ve yeğeni “Camelia hariç, şövalyeler pelerinli yabancı karşısında Aryx'in tam “olarak hangisi olduğuna karar veremediği saygı, nefret veya korku 

izünden elpençe divan durdular. Rand yabancının sağ tarafını göstererek minatorun geçmesi gereken yeri işaret etti. Aryx buna uydu. Rahip minator onun yanma gelişine pek bir ilgi göstermedi. 
“Bakışları, karşıdaki gemilerden en yakın olan üzerinde sabitlenmişti. 
© Aryx filonun davetsiz misafirlere daha da yaklaşmasını © bekliyordu ancak şaşırtıcı bir şekilde ters tarafa yönelmeye başladılar. 
“Yavaş yavaş insan gemilerine limana doğru rehberlik etmek “niyetinde olduklarını anladı. Hatırladıklarına, özellikle de İntikam ve yanındaki gemilerin tartışmasız savaş gemileri olduklarına bakılırsa bu olağan bir durum değildi. 
Broedius yabancıya biraz olsun saygıda bulunarak, “Söylediğin “gibi yaptılar,” dedi. 
“Uşaklarım icabına baktılar. Şüphelenmeye gerek olamazdı.” 
Yabancı konuşurken, Aryx'in gözüne en yakındaki minator “ gemisinin güvertesinde bulunan alışılmadık bir tip çarptı. Gayretle “bir kraliyet rahibinin dehşet verici gri cüppesini seçmeyi becerdi. 
“Uzun boylu, zayıf şahsın yüzü Aryx'in gemisine dönüktü ve üzerinde hiç şüphesiz Sargas sembolü bulunan bir madalyon taktığı görülüyordu. Dua etmek ya da saygı gösterisinde bulunma gayesiyle başını eğmişti. Koyu tenli minator, diğer rahibin kendisine bir bakıma hürmet gösterisinde bulunduğunu fark ettiği yanındaki rahatsız edici Yol arkadaşına bir bakış firlattı. Gelgelelim yabancı bu hürmet gösterisini hiçbir önem arz etmeyecek gayet doğal bir şeymiş gibi görürcesine yapılandan habersiz görünüyordu. 
ğ Diğer gemilerin eşliğinde üç kara insan gemisi limandan içeri * giriş yaptı. Anayurdunun geniş manzarası gözlerinin önüne serilince, 

"in içindeki endişe yerini bir süreliğine heyecana bıraktı. 
Minatorların yurtlarındaki külfetli çalışmalarının hediyeleri ve yurtlarındaki iftihar kaynakları olan heybetli mermer yapılar, Nethosak şehrinin her yanını kaplamıştı. İmparatorluk başkenti, üst 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kısmı İntikam'ın güvertesinden görülebilen Büy iz içeren tüm Ansalon'daki en yüksek YA ahi olmakla övünüyordu. Aryx devasa arenanın o an bile tıklım tıklım bir buluşmaya ev sahipliği yaptı kükreme sesleri işitti. z a 
Bakışları yeniden limana çevrildi. Burada bile minatorların riyordu. Bazıları gelişmekte olan gemi 


gururlu oluşları kendini göste zılat yapım endüstrisine ait özenle inşa edilmiş taş yapılar heybetle 


önlerinde yükseliyordu. Büyük bölümü ellerinde çeşitli nesneler taşıyan çok sayıda minator telaşla bu binalara girip çıkıyorlardı. 
“Bunların gerisinde üzerlerinde daima bir sis bulutu bulunan, acalarından aralıksız duman yükselen, denizci ulusun endüstriyel ün timsali nalbanfhaneler ve demir fabrikaları yer alıyordu. 
“iç bölgelere doğru, Aryx, yerli zanaatkarlar ve klan evleri ndaki uzun süreli bir geleneğin izlerini taşıyan, heykel sanatıyla edilmiş olan ön cepheleri üzerlerine minator kahramanlarının nsili resimleri oyulmuş sütunlarla bezeli daha incelikli binalar ebiliyordu. Büyük klanlardan birçoğu liman yakınında mülklere hiptiler. En büyük ve köklü hanelerden biri olan Aryx'in kendi ilanı Orilg Ocağı, ulusun diğer büyük güçleri ile birlikte Nethosak'ın daha içeri bölümlerinde bulunuyordu. 
Görünüşe bakılırsa, yola çıktığı zamandan bu yana hareketlilik ik ölçüde artmıştı. Yeni dükkanlar, nalbanthaneler ve diğer ticari nalar asırlık yapılarla yanyana duruyorlardı. Titiz minator ırkı kakları ve eski yapıları mümkün olduğunca kusursuz bir biçimde rumayı başarmıştı. 
enüz bir nesil önce, Mızrak Savaşı'nda yıkılmış olduğu önünde bulundurulursa limanın genişletilmiş olması muazzam bir uydı. O sırada limanda, tamamı en az Broedius'un üç gemisine eden gemilerin büyüklüğünde, yirmiden fazla büyük gemi liydi. Çeşitli boylarda, hepsi minator tasarımı olmayan başka ,gemi de liman çevresinde kümelenmişti. Nethosak şayet bir ticaret Mithas ve Kothas'a fayda getiriyorsa, daha düşük et yapmaktan kaçınmıyordu. 
dan Lord Broedius yabancı gemiler görmekten pek örünmüyordu. “Adalar güvenlik altına alındığında, bu mulması gerekiyor.” 
İgilendirmez,” diye karşılık verdi yabancı. 
ini torların rehberliğinde /ntikam ve yanındaki gemiler limana 


ğının kesin bir alameti olan zayıf 


bi ttılar. Karaya 


Sadece olaylar patlak verdiğinde konsey üyesi ve diğerlerinin seçme i şansının olmadığını anlayacaklarını ümit ediyordu. 
© “Bu kadarı da fazla,” diye bağırdı Erkân üyesi. “Bir adım daha “atarsanız kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız.” 
Bu ikaza uyma ya da uymama kararını verecek kişi Broedius “değil esrarengiz minator olup çıkmıştı. Pelerinli minator durmuştu “ancak konsey üyesinin aşılmamasını emretmiş olduğu yerden bir “adım sonra. Siyah ve kahverengi tenli, küçük burunlu ve yaşça büyük “olan öteki minator öfkeyle homurdanıyordu, gelgelelim muhafizlara ileri atılmaları yönünde bir buyruk vermedi. 
Konsey üyesinin tereddüt ettiğini gören Broedius durumdan faydalanmayı düşündü. “Ben Yüce Majesteleri Takhisis'in hizmetkârı Lord Broediys! Bu adaların sahibi bundan böyle o ve sadık kumandanı Lord. Ariakan'dır! Yeni geçici hükümetin başkanı olarak tüm kaynakları ve yetkin savaşçıları yönetimim altına almış bulunuyorum.” 
» Bunoktada, öfke ile eğlence arasında gidip gelmekte olan konsey Üyesi eğlenceye yol verdi. Şen bir kahkaha attı. Az sonra, rahipler i hariç yanında bulunanlar da onunla birlikte gülmeye başladılar. 
Şövalyelerin birçoğunun, başta kendini tutmakta zorlanan Drejjen olmak üzere, sinirden tüyleri diken diken olmuştu. Gelgelelim Aryx bu gülüşmelerin ardında insanların yaşamlarının artık bir pamuk “ipliğine bağlı olduğu gerçeğinin yattığını biliyordu. 
“Ne kadar da sefil bir fetih mangası bu! Üç gemiyle burayı 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e ir insan bile bunun aptalca zaptedeceğinizi mi e e di ellerimizle teslim olduğunu fark ederdi! Size it ey üyesinin eli kılıcını edeceğimizi mi kakam ale Kelle İma VA şu bir sürü geminin kabızasındaydı. “Aptal olun ya da O e Tabii ya düşündükçe rumlu korsanlar olmalısınız. Jab kaybolmasından so i üretinde bulunacak 
” Adalarımızı işgal etme © daha da aklıma yatıyor. e denizde gemilerimiz ğ a göre, pekala denizde £ € kadar çılgın olduğunuza £ Za saldırmak çılgınlığında da e SİZ. ir EE İyad Minatorlar arasında tehlikeli homur anm elde peker türünden olanlarla vuruşmaya gelince ne yapacağın Broedi daha da sıkı tutmaya başlamıştı. Broedius ve olmayan Aryx, baltasını ABEL MANAY ÜRN yabancıya hayatını eN lm u borç 
.savunanlarla savaşmaya değer miydı? 5 
inden e kolaçan eden bakışlarıyla bir bel a ilerledi. Aryx bulunduğu açıdan karanlık şahsiyetin gözlerini öremiyordu fakat bu gözlerdeki bir şey kalabalığın ve hatta Yüce “Erkân üyesinin nutkunun tutulmasına sebep oldu. Yarattığı cikiden “ büsbütün tatmin olmuşa benzeyen pelerinli yabancı rahiplere döndü. 
z “İktidardaki İmparator ile bir görüşme ayarlamanızı emretmiştim. 
© Onu aranızda göremiyorum.” 

Rahipler diz çöktüler ve yaşça büyük olan şöyle fisıldadı, “Kutsanmış Olan, emirlerini harfiyen yerine getirdik!” 

“İmparatora haber verdiniz ve gelmedi mi?” 

“Saraya defalarca haber yolladık ama nafile! Gelmeye tenezzül etmeyeceği yönünde bir mesaj daha bugün elimize ulaştı.” 

“Öyleyse onun adına söz söyleyecek kişi şu mu oluyor?” "in huzursuz edici Yol arkadaşının konsey üyesine lütfettiği bakış üyenin geriye adım atarken tökezlemesine sebep oldu. Erkân üyesi ancak ne kadar ödlek göründüğünün farkına varınca kendini toparlayabilmişti. 

“Ben Sorjian Klanı'ndan Yüce Erkân'ın sekizinci üyesi General Hojak. İmparatorun işi başından aşkın. Herhangi bir talebiniz varsa, bunlarla ben ilgileneceğim.”Ses tonu, içindeki hoşnutsuzluğu açıkça ele vermişti. Hojak?ı hatırlamıyan Aryx onun sekiz Konsey üyesi arasında en yenisi ve bu yüzden de en genci olduğunu farz ediyordu. 
Bundan daha kabaca bir aşağılama şekli olamazdı. 

Rütbesinin büyüklüğü genç minatorda şaşkınlık yaratan, bali ki biri “İmparator hakikate kulak vermedi, Kutsal Olan,” diye af diledi. “Chot Es-Kalin, Şu an bile, gelip önünüzde diz çökeceğine, Büyük Meydan?daki müsabakaları izliyor.” 
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mmm Se Gİ A 


Pelerinli yabancının kızıl göz yuvarlaklarında yangın var gibiydi. 
“O zaman ona ve manmayanlara hakikat bildirilecek, Eğer o bana gelmiyorsa ben ona giderim... bu seferlik, yalnızca bu seferlik.” 
© Herhangi bir uyarıda bulunmadan kollarını havaya kaldırdı ve 


“ feryat etse de Aryx kendini yerinde kalmaya zorladı. 

© Pelerin dalgalanıp genişliyordu ve neredeyse iki yüze yakın 'minator Savaşçısını sarmalayabilecek büyüklüğe ulaşmıştı. 
Gelgelelim büyülü pelerin Aryx*i dehşete düşüren bir biçimde genç “ minatoru ve Lord Broedius'u gizlemeye çalışıyordu. Şaşırtıcı bir — şekilde, canlı kıvrımlar Camelia ve Rand”i sanki bile bile es geçtiler. 
— Dişi, amcasına katılmak istedi fakat sarışın rahip başını olumsuz bir ifadeyle iki yana sallayarak bunu yapmasına engel oldu. 

Karanlık kendisini tamamıyla sarmalamadan evvel son gördüğü * ikisi olmuştu. 
© Vücuduna soğuk işlemişti, yakıcı bir soğuktu bu. Başka kimseyi göremedi. Koyu gri minator kendini geniş bir uçurumun başında dikiliyormuş gibi hissetti ve sanki bir adım daha atsa boşluğa yuvarlanıp gidecekti. Bu his hızlı bir şekilde kaybolup gitti lakin Aryx'in o an tek yapabildiği dikilip durmaktı. 

Ardından karanlık yerini güneşin aydınlığına bıraktı ve Aryx 

kendini yanındakilerle birlikte Nethosak'ın en saygın yerlerinden biri 

* olan Büyük Meydanın ortasında dikilir buldu. 

Büyük Arena da denilen Büyük Meydan, minator toplumunun en “ müstesna temsilcisiydi. İki krallığın her yanına dağılmış başka sayısız stadyum olduğu doğru olsa da bunlar daha alt düzeyde Yarışmalar, eleme müsabakaları içindi. Yüksek mertebeye çıkmak, i minator ırkı arasında adından söz ettirmek için birinin Büyük Arena'da yarışması gerekiyordu. Farklı stadyumlardan gelen * şampiyonlar burada dövüşüp statü ve güç ararlardı. Konsey üyeleri gibi generaller de buradan çıkarlardı. Chot Es-Kalin bile sadece ; İmparatorluk tahtına oturmak için değil ünvanını saygıdeğer rakipleri » karşısında korumak için burada dövüşmüştü. ğ i 

Büyük Meydan asırlar boyu defalarca yıkılmış ve yeniden inşa > “dilmişti lakin tasarımı pek az değişmişti. Ovalden daha yuvarlak 


45 


dı abı ji yen : ılma oturma yerleriyle, heybetli y mami Die türünün en büyük örmeği abul ediliyordu, Zeminin büyük bölümü kumla kaplıydı. fakat kimi ln li alanma ahşap platformlar ve hatta küçük kuleler yerleştirildiği de 


olmuştu. e z i biri de yapının üst çıkıntıları boyuna, arenada © Enson eklentilerden biri de yap la 


üşmüş, bir lejyon kadar, gelmiş geçmiş en Duy” ir ee, canlı İzi görünen temsili ee e lmuştu. Yalnızca kariyerleri minatorların endi! Kk 6 çu edikleri en yüksek standartları belirleyen kişiler. böyle lendirilirdi. Aryx dikildiği yerden göremiyor olsa da sahip ) dönek statüsüne rağmen hakkındaki efsaneler hiçbir arator'un gözardı edemeyeceği kadar ün yapmış olan Kaziganthi g'in de orada, şeref kürsüsündeki yerini almış olduğunu ordu. Aslında, önceki Büyük Arena'lardan birinde onun kızıl derhaya karşı verdiği destansı mücadele Aryx'in halkının erine öylesine kazınmıştı ki heybetli yapının mevcut hali tamamlandığında İmparator'un locasının tepesine süs olsun diye üç “metre boyunda, biçimlendirilmiş bir ejderha kafası konulmuştu. 

İşte o görkemli locadan, halkına önderlik eden en genç savaşçılardan biri olan İmparator Chot Es-Kalin hayretler içerisinde, karşılaşmaların orta yerinde ansızın beliriveren gruba bakıyordu. 

Kalabalığı bir sessizlik almıştı. Bütünüyle dövüşe yoğunlaşmış halde olan her iki minator da aralarında beliriveren davetsiz misafirlerden ve rakiplerinin bu andan faydalanıp firsat kollayabilecekleri gerçeğinden haberdar bir biçimde donup kalmışlardı. Bir önlemden ziyade ihtiyaçtan duvarların üzerine a olan okçu birliği aniden alarma geçmişti 

“Aslında ana girişi kullanmayı düşünmü e 
Lord Broedius. ii in, Kiye söyle 
“ Pelerinli yabancı ona eliyle sessiz olmasını işaret etti. 
İnsanoğlunun hiç tereddütsüz itaat etm kaçmamıştı. Artık üçünün de ha 
Şövalye bile bunu bimekteydi. 

Imparator Chot çabucak kendini toparlanı i isi yeni bir müsabakadan çıkmış gibi Kn a m bulunduğu mertebeye rakiplerini bileğinin hakkıyla devirerek, pek güçlük çekmeden yükselmiş olduğundan kuşku duymuyordu. Önceki 


esi Aryx'in gözünden yatı bu esrarengiz rahibe bağlıydı ve 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bazı imparatorların öyle ya da böyle yardım aldıkları yönünde “söylentiler çıkmıştı lakin Chot için böyle bir şey söz konusu değildi. 
— “Bu seferlik ben senin ayağına geldim, Chot Es-Kalin. Böyle bir şey bir daha olmayacak.” 
—, Alçak bir ses tonuyla konuşmasına rağmen, sözleri stadyumun “ her yanında yankılanıyordu. Seyircilerin arasından homurdanmalar “ yükseldi; kalabalığın içindeki çoğu kişinin İmparator ile bu rahip “ arasında ne gibi bir husumet olduğuna dair fikri yoktu ancakbunun ikili arasında programda yer almayan bir düelloya sebebiyet verebileceği şimdiden bekleniyordu. 
“Sen de kim oluyorsun?” 
© Aryx gözlerini kıstı. Dikkatle İmparatorun yüzüne baktı ama 
3 herhangi bir kurnazlık belirtisine rastlamadı. Chot sahiden de kiminle 
© karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Gelgelelim, İmparatorun © yanıbaşındaki karanlık, kaba tüylü bir şahıs o kadar masum — görünmüyordu. Yeni gelenlere bakışından onlardan hiç hoşlanmadığı > belli oluyordu. 
© “Kim olduğunun hiçbir önemi yok, efendim. Kaçığın teki olduğu besbelli ve huzurunuzda hiçbir önem arz etmiyor. Bu Erkânın ilgileneceği bir meseleydi... sizin keyfinizi bozmanıza değecek bir şey değil.” 

ig Chot arkasına yaslandı. “Bir süre önce benimle görüşmeleri > gerektiğini söyleyen rahipler vardı. Acil bir şey...” 
“Erkân, konuyla gereken şekilde ilgilenmiştir, efendim,” Pelerinli minator başını iki yana salladı. “Hayır, Garith Es-Istian, konuyla sen ilgilendin. Uşaklarımın ricalarını sen geri çevirdin. 
Sorumluluk da hata da senindir... ve öyleyse cezasını da sen çekmelisin.” 
Öfkesi yüzünden gözlerinden kızıl alevler fişkıran kaba tüylü : minator koltuğundan ayağa fırladı. “Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun?” 
“Ben senin tanrınım.” , 
Bu küstahça ifadeyi işittiğinde konsey üyesinin ağzı istem dışı bir Şekilde sımsıkı kapanıverdi. Chot kaskatı kesilmişti ama hâlâ kendini Salmıyordu. Aryx'e gelince, sadece kesin olarak aklını kaçırmış olan i birinin yanımda yer alarak kendini nasıl da küçük düşürdüğünü düşünebiliyordu. 

Dökümlü pelerin kalkınca ürpertici bir dönüşüm başladı. 
abancının vücut hatları gevşedi, büzüldü ve vücudu bir el 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Aryxwin yanıbaşında, ansızın sırık gibi, kaslı ve soluk tenli bir insan bitivermişti. Üzerinde kanatlarını açmış ve korkunç pençeleri olan bir > Mn biçimi göze Çarpan, ine tam oturan, abanoz bir zırh giyiyordu... DR a e Argon'um.”Gittikçe incelerek, daha çok bir a bürünürek, konuşurken bir yandan da dönüşüm geçiriyordu lakin yaratılmakta olanın daha çok bariz bir kara elf olduğu görüldü. Ben Kinihalas'ım, Kinis'im.”BIf küçüldükçe küçülüp bücür ve kaslı bir hal alarak yüzünde rahatsız edici bir gülümseme olan sinsi bir cüceye dönüştü. “Ben Sargonaxethe Bender'im.” i j 
Bu dönüşümler karşısında bir tek Broedius etkilenmemiş — görünüyordu... Chot bile koltuğunda huzursuz bir halde kıpırdanıyordu. Garith alaycı bir tavır içerisinde kahkahalar atarak arını kavuşturdu. 
A din; Aryx ve diğer birçok minator için olabilecek nlerden en kötüsüne sıra gelmişti çünkü cüce, arkasında an birikintileri bıraktıkları görülen oldukça hızlı hareket eden ere sahip, ufak tefek, çevik parmaklı bir kender olup çıkıvermişti. 
“Ben Yangın-Getiren'im.” 

Aryx bu isimlerden hiçbirini tanımasa da bazı başka kişilerin bildiklerini gördü. Olay yerinde hazır bulunan minatorlar tarafından li e m görülüyordu: merak, hayret, öfke, 

ararsızlık... ve hatta korku. 

Ve nihayet upuzun, uçuşan siyah peleriniyle kızıl minator yeniden Aryx ve diğerlerinin yanında bitiverdi. Herkesi gözleriyle süzüp sonra açıkça tepkilerini ölçtükten sonra şöyle ekledi, “Ben Boynuzlu Olan, Sargonnas'ım, o ki çocuklarının Sargas diye sözünü etiği? 

En başta Garith Es-Istian olmak üzere kalabalıktan Kahkahalar yükseldi. Aryx'in yerini terk etmesine sadece bir görev bilinci en el olmuştu. Hiç böylesine mutlak bir delilik duymamıştı. Lord a nasıl böyle vurdumduymaz kalabiliyordu? 
bunun gibi kendi kendini tanrı ilan eden bekleyebilirdi? 

Halbuki önceden gördüğü rahipleri e savruldukları görülüyordu. mi e içerisinde 

“Nefes kesen bir gözbağı gösterisi, rahip!” gi gürledi Garith. “Ancak sizin gibi tiplerin böylesi e kadar becerikli olduğunuzu ve rahip tayfasının olayların bed da her Şeyi yönetliği günlere geri dönülmesini nasıl her şeyden fazla 


genişliğinde kalıverdi. 


Bir insan bile minatorların birini kabul etmesini nasıl 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istediğinizi hepimiz biliyoruz! Maalesef bu konsey ve İmparator « geçmiştekilerden daha kudretli! Sizin numaralarınız burada sökmez” 
“İsteklerimin haklılığını mı sorguluyorsun yani?”Sözde tanrının bütün meseleye oldukça sakin bir şekilde yaklaştığı görülüyordu. 
Kaba tüylü savaşçı burnundan soluyordu. “Daha da fazlası! Sana meydan okuyorum!” 
Yabancının hareket tarzındaki bir şey Aryxte konsey üyesinin tam da beklendiği şekilde davranmış olduğu hissini uyandırdı. 
Kolunu yavaşça havaya kaldırdı ve Aryx ile şövalyeye geri çekilmelerini işaret etti. Genç savaşçı insanın bulunduğu tarafa kayarak büyük bir iç rahatlamasıyla bunu yerine getirmiş oldu. 
“Durumu iyi idare etti,” diye mırıldandı deneyimli Şövalye, daha çok kendi kendine, “Şu Garith'in tam da istediği gibi ona meydan okumaya kalkacak türden biri olduğunu biliyordu.” 
Kendisinin tanrı olduğunu iddia eden varlık öfkeden kudurmuş halde olan Yüce Erkân üyesinin tam karşısında duruyordu. “Hazırım, seni bekliyorum,” dedi kendisininin tanrı olduğunu iddia eden varlık. 
Garith ayağa kalkar kalkmaz iki minator daha yardımına geldiler. 
Bir tanesi makam pelerinini üzerinden alırken, diğeri de iri kıyım önderlerine Aryxin kullanmakta güçlük çekeceği boyutlarda, koskoca bir balta uzattı, Nesiller boyunca, düellolar üzerine oynanan bahislerin gerginliklere yol açtığı arena içerisinde seyircilerin silah taşıması yasak olmasına rağmen, İmparator Locası'nda oturanlar görünüşe göre aynı kurallara uymak zorunda değillerdi. Konsey üyesi silahını kaldırırken, yardımcılarından ikincisi boynuna bir madalyon taktı. Ardından Garith İmparator'a döndü. “İzninizle.” 
“Sen meydan okudun; o da kabul etti. Kanun kanundur. Bırakalım Büyük Meydan yargıçlık etsin.” e 

Kaba tüylü minator etkinlik alanında duran diğerlerine katıldı. 
Kendine, meydan okuma gerçekleştiğinden beri kımıldamamış olan rakibine biraz uzakta bir yer belirledi. Garith gözlerini uzunluk bakımından olmasa da kilo bakımından karşısında avantajlı olduğunda karar kıldığı, boyu kendisinden daha uzun olan şahsa dikti. “Bir silaha ihtiyacın var.” Me en 

“Bir silahım var”Kızıl minator pelerininin altından değerli taşlarla süslü uzunca bir kılıç çıkardı. Aryx'in gözleri faltaşı gibi açılmıştı, Pelerin altına çok şey gizlemiş olmasına rağmen, altında bir silah gizli olabileceğini belli edecek en ufak bir çıkıntı bile dikkatini 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çekmemişti. Kabzasında kocaman yeşil bir taş bulunan e vi parlak kılıç, bir İmparatora hatta belki de bir tanriya e ir görünüme sahipti. Ama gene de devasa savaş e yetersiz gibi görünüyordu. Kabzanın hemen üzerin -k e ini koruyan bir muhafaza bulunuyordu büluynağin m Garith baltasını savurmaya başlayınca ne kadar a 
“Güzel bir diken,” diye homurdandı konsey üyesi, at gerçek bir savaşçının silahı olamaz.” : e 
“İşe araya aln sanki evvelce hiç e gibi yere saçıldı. Sıska, narin yapısı kas yığını Garith'inkiyle tam bir zıtlık oluşturan kızıl minator öne doğru bir adım attı. Aryx Garith Es-Istian ismini şimdi hatırlamıştı. Geçmişte kendisinin tahta uzanması için yalnızca bir iki adım kalmış olan şampiyonlar şampiyonu. Bunun yerine Yüce Erkân'a üye olmayı seçmişti fakat bu bir gün İmparatora dan okuyamayacağı anlamına gelmiyordu. Belki de bundan rdar olan Chot'un olanlara seyirci kalması bu yüzdendi. Şayet hip bir şekilde elindeki kılıçla onu haklarsa bu Kendisinin de gelecekti. 
esabını kısa keseceğim senin ve bu rahip entrikasına ilk ve son gine noktayı koyacağım.”Garith madalyonu işaret etti. “Senin Tahip numaralarının bana sökmeyeceğini iyi bil, sersem. Ben Korunuyorum. Üzerimde meşru tanrının nişanını taşıyorum.” 
Kızıl tenli şahıs gülünç derecede yetersiz silahını havaya kaldırdı ve selam verdi. “Bana hiç inanmamış olman ne kadar üzücü ” Garith güldü... ardından savaş baltasını havada çevirerek arenayı ke seyircilerin nefeslerinin kesilmesine yol açan bir hamlede Yabancının başının ayaklarının dibine kızıl minator bir şekild 


N 


Me ii yuvarlanması gerekirken, lk € hiç hareket etmeden baltanın vuruş mesafesinin ötesinde kalmayı becermişti. Ardından kılıcını ai 


ve kılıç konsey üyesinin silahının ken Ö i in arına sad bir dokunmuş olmasına rağmen Garith'in baltası ii 


.. “ y dönmüş olan hasmı kolayca toparlandı. 


Balta bir kez daha havada hortum gibi dönm hızlı dönüyordu ki pek az kişi izini takip bi e sağa sola, aşağıya, tekrar tekrar, devamlı farklı yönlerde savurup 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“ duruyordu. Saldırı düzenini çözmeye çalışan herhangi bir rakip © kendisini beklenmedik bir hamleyle karşı karşıya bulabilirdi. 
Gelgelelim hasmı baltayı takip etme girişiminde dahi “ bulunmuyordu. Bunun yerine yalnızca gözlerini dikmiş, konsey üyesine bakıyordu. Garith'in baltası ters bir şekilde yön değiştirip, yabancının göğsüne doğru havada ölümcül bir kavis çizince, kızıl minator anlamsız bir şekilde bu hamleyi savuşturmak için değerli taşlarla süslü kılıcını havaya kaldırdı. Okkalı baltanın kılıcı paramparça edip, hiç hız kesmeden yabancının etinin derinliklerine gömüleceğini bilen Aryx kendini buna hazırlamıştı. 
Kılıç hareket etmişti. Baltanın kenarını bulmak yerine, kılıcı © kullanan onu alttan geçirip ardından havaya kaldırmıştı. Garith'in baltasının başını yakalamış, bileğini döndürmüş... ve baltayı elinden uçurmuştu. Devasa silah fırlayıp havada süzülürken, kendisinin tanrı © olduğunu iddia eden varlık kılıcını aşağıya savurdu. 
Hayal gücünün ürünü olmalıydı fakat Aryx kılıcın konsey üyesinin göğsüne saplanmadan az önce havada yarattığı bir uğultu duyduğunu zannetti. Garith başta kılıcın kendisini biçtiğini bile fark etmemiş göründü. Şaşkın şaşkın silahının nereye kaybolduğunu anlamaya çalışırcasına etrafa bakınıyordu. İşte o an kaba tüylü minatorun gözleri sönüverdi ve çoktan sırılsıklam olmuş cansız bedeni arenanın zeminine yuvarlandı. 
©  Aryx'in gözüne bir hareketlenme takıldı. Muzaffer kızıl minatora doğru sıçrayıp baltasını olabildiğince yükseğe kaldırarak hiç düşünmeden karşılık vermişti. Baltanın başının yan tarafindan bir şeyin sektiğini işitti. İmparatorun locasından olayı izleyenler az kalsın küçük dillerini yutacaklardı. 

Aryx ayağa kalkıp başını sesin geldiği yöne çevirdi. Garith'in yardımcılarından biri boğazına ince bir hançer saplanmış bir şekilde ölmüş yatıyordu. Birisinin bağırışından anladığı kadarıyla amirinin ölümünün öcünü almak istemiş ancak Aryx'in atik davranmasıyla bıçak sahibine doğru yön değiştirmişti. Gri minator önce silahına ardından da az önce hayatını kurtardığı kişiye baktı. O kırmızı göz » Yuvarlaklarıyla yaşadığı bir anlık bakışma onu hançerin mucizevi dönüşünün ardında yatan yegane kuvvetin şans olup olmadığını merak etmeye sevk etti. 

Hançerle ilgili tüm düşünceler, kalabalıktan kaynaklanmamış olan, gürleyen bir ses stadyumun her yanından yükseldiğinde dağılıvermişti. Aryx de dahil, Chot ve diğer tüm minatorlar bu sese 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buraya dönüp durdular. Uzun 


i için oraya sebep olan şeyi bulmak için oray e bir keresinde Kaptan Jasi 


süren, alçak sesli gü leme Aryx > keresi : : S öten bir idda işi yapmak için a ep keşif takımının içindeyken başından geçen büyük bir di ymasını hatırlattı. Yüzlerce tonlarca ağırlıktaki kaya tayfaların e e oldukça yakınından hizli bir şekilde yuvarlanıp geçmişti. Sesler 


aklına kazınmıştı ve Kraken'in Gözü'nde tanık olduğu katliama 


kadar bu, kısa hayatında yaşadığı en unutulmaz an olarak kalmıştı. 


Oldukca yüksekte bir yerdeki kargaşa dikkatini çekü. En üst bölümlerde ii simterlk sanki kendilerini kovalayan bir şeyler varmış gibi arkalarına bakarak etrafa kaçışıyorlardı. Aryx ilk planda ağır ağır ilerleyen bir dizi gri tüylü savaşçıdan başka bir şey görememişti. Sonra gözlerini kısıp dikkatli baktığında kulak tırmalayan sesin kaynağının onlar olduğunu fark etti. 

Her bir şampiyon heykeli canlanıvermişti. 

vx nefes kesen manzaraya dikkatle göz gezdirip olduğu yerde 

İermer figürler yavaş hareket ediyorlardı ama bu hareketleri ir şekilde Meydan'ın tepesini çevreleyen bir sıra 

maya yönelikti. Düzenli adımlarla yerlerini alırlarken taşın 

ıpma sesleri geliyordu. Aryx İmparatora bir bakış firlatınca 

Ida en az diğerleri kadar hayranlıkla seyretmekte olduğunu 


aş vücutlu şampiyonlar durdular, boş bakışları aşağıda toplandı. 
rdır ıdan, her biri bir tekmişçesine, ustaların onlar için oyup biçim dikleri silahları selam vaziyetinde havaya kaldırdılar. Karşılaştığı izelerin ardı arkası kesilmeyen Aryx de herkes gibi ağzını açmış 
| akıyordu ve mevta şampiyonlar hep bir ağızdan kükreyerek bir zafer 
ğ z kopardılar, e da selamladıkları onun adını 
E: atgonnas” adı Büyük Meydan'ın her yanın elerde yankılandı. Aslına bakılırsa, m içerisinden gelmemişti. Aryx'e başkentteki aynı türden bütün ykeller tanrının adını tekrarlamış gibi gelmişti. Aryx ba arenanın dışında bulunanlar bu hareket eden figürler ai boğazlarından ,yükselen “Sargonnas” bağrışları hakkında ne düşünüyorlar diye merak etti. Nethosak'ta bu müthiş haykırışları duymayan kalmamıştır diye düşünüyordu. Taş figürler ilik dü ak “ bilmeden Boynuzlu Olan'ın adını haykırıyorlardı: ii Sargonnas!” 
© Arena zemininde uzun boylu şahsın her yanından ateşler 


ve onların taş 


“Sargonnas! 


90 


yordu ve bunlar Aryx ile Lord Broedius'u birkaç adım geri çekilmeye zorladılar. Kendinin tanrı olduğunu iddia eden varlığın ctrafında, çatırdayıp her yöne kısa ve sivri uçlu yıldırım demetleri “saçan, alevlerden bir taç oluşmuştu. Aryx hayatında böyle şey i görmemişti ve açık yüreklilikle bir ölümlünün, hatta efsanevi insan büyücü Raistlin'in bile tüm bunları yapacak güce sahip olabileceğinden kuşku duyuyordu. . 

Tek bir el hareketiyle, kızıl minator mevta müritlerini susturdu. 
Tam da bu esnada, alev tacı ardında bir parça bile duman kokusu bırakmadan kendi kendine sönüverdi. i 

Sargonnas öfke dolu bakışlarını İmparator Chot'a çevirdi. Chot, 

hiç tereddüt etmeden tek dizinin üzerine çöktü. Locada bulunan 

» diğerleri de hemen ona uydular. Sıra sıra ayakta dikilmekte olan 

minatorlar da aynı pozisyona geçtiler. Kiri-Jolithe olan şahsi inancı 

ile yanında o an bir tanrının dikilmekte olduğu gerçeği arasında 

sıkışıp kalan Aryx de istemeye istemeye diz çöktü. Ayakta duran 

yalnızca iki canlı figür vardı: Sargonnas ile Takhisis Şövalyesi. 

Boynuzlu Olan'ın yanıbaşındaki kafiri vurup devirmemesine kimse bir anlam veremiyordu gelgelelim insanoğlunun yaptığı saygısızlık Sargonnas'ın umrunda bile değil gibiydi. Değerli taşlarla süslü kılıcını havada tutup, bir kez daha çocuklarına göz gezdirmek üzere olduğu yerde döndü ve ardından tekrar Chot'la yüzyüze geldi. 

“Ayağa kalk, Chot Es-Kalin.” z 
İmparator itaat etti. Yaşayan tanrının yüzüne mağlup bir savaşçı gibi bakmaması Aryx'in dikkatini çekmişti. “Tahtım senindir, Kutsal Olan. Bir tanrının huzurunda İmparator diye bir şey olamaz.” 

“Benim  ölümlülerin tahtlarıyla işim olmaz... sadece Seçilmişlerimin refahını düşünürüm. ”Kızıl minator bakışlarını ilgileri tamamıyla kendisine yoğunlaşmış olan kalabalığa dikti ve hepsinin duyacağı bir ses tonuyla konuşmaya başladı. “Çocuklarıma kader anlarının gelip çattığını bildirmek için bu saatte çıkıp geldim! 
Savaşların savaşı Ansalon'a, tekmil Krynn'e yayıldı ve minator ukının artık bu savaştaki hayati rolünü oynamaya hazırlanması gerek! Dünyanın dengesi bozuldu ve siz çocuklarım, şayet onun geleceğinin bir parçası olmayacaksanız, yası bile tutulmayacak olan Seçmişinde yerlerinizi almaya hazır olun!” 

Heykeller yeniden tezahürata başladılar ve onlara belki tam olarak i Sebebini anlamadan seyircilerin de eşlik ettikleri görüldü. İyi ildikleri bir Şey vardı ki o da ortada Sargas'ın, ya da kendi tercih 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ettiği şekliyle Sargonnas'ın, kendilerinder istediği bir vazife bulunduğuydu... zaten var oluşlarının temeli he olmamış mıydı? Kiri-Jolith ile Paladin'in kendisine inananlar bile bir nebze olsun gurur duymadan edemediler, Aryx'in göğsü kabarmıştı, Kendi türü arasında yüksek mertebelere çıkmanın, kaptanlık ya da daha iyi bir mevki kazanmanın hayallerini kuruyordu ve Boynuzlu Olan'ın sözünü ettiği şu büyük macera onun Için gerçek şampiyonların, gerçek kahsamanların var olduğu günlere bir dönüşün müjdecisi gibiydi. Aryx'in Mızrak Savaşı'na özlem duyduğu olurdu halbuki eline artık minatorların bir efendinin. değil de kendi şereflerinin uğruna dövüşeceği bir savaşla kendini gösterme firsatı geçmişti. > : 

Sargonnas kaderlerine giden yolda çocuklarına önderlik etmek için gelmişti. a 

Koyu gri minator kendini tezahürat eder vaziyette buldu. Nisbeten az bir şevkle de olsa İmparator bile tezahüratta bulunuyordu. Chot hiç iphesiz artık kendisine ihüyaç kalmadığı için hayal kırıklığı erisindeydi ama o buna katlanabilecekti. 
Esir edildiğimiz zamanlar oldu ama daima zincirlerimizi imizden atmayı bildik. Geri çekilmeye zorlandık ama daima gaya her zamankinden güçlü dönmeyi becerdik. Diğer bütün lar çürümeye yüz tutmuşken, yeni ufuklara uzanan hep biz olduk. 
Kıynn'in geleceği, bütün dünyanın kaçınılmaz efendileriyiz. Biz kaderin evlatlarıyız. 
En sonunda yazgı günü gelip çatmıştı. 
Ansızın, Sargonnas değerli taşlarla süslü kılıcını havadan bir Parça koparırcasına sert bir şekilde yere indirdi. Ölümcül kılıç boşlukta çıkardığı ürpertici sesle haykırışlarla inleyen Büyük Meydan'daki kalabalığı sessizliğe sürükledi. Canlanmış olan heykeller dahi şaşkınlığa kapılmış gibi tekrar tekrar söyledikleri sözleri haykırmaya bir ara verdiler. 

“Gelmiş geçmiş en büyük düşmandan de z 
— tarafinızdan bir araya getirilebilecek en büy Cİ İLE © hafta, hatta birkaç gün içerisinde hazır olması gerekiyo En © i Ötelerden bir yerden kendisine Kaos adını MA 


; veren bir dehşet i ve Mithas ile Kothas'ı, Ansalon'u, Krynn'in Beken ELİ etmek niyetinde! Cesaret ve şerefleri tartışılmaz olan Solamniya Şövalyeleri'nin güçleri yetmeyecek. Thorbardin cüceleri kapılarının 


ardında bile korunmasız halde olacaklar. Elfler hiçbir ormanın 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kendilerini uzun süre saklayamayacağının farkına varacaklar. 
— Yalnızca bir tek ırk Kaos'a karşı koyacak istence sahip! Elfler, şövalyeler, cüceler ve geri kalan düşük ırklar en sonunda kurtarıcılarının minatorlar olduklarını anlayacaklar!” 

Kızıl minator sözünü bitirir bitirmez, Broedius, sanki Aryw'in halkının baş tanrısıyla aynı kefede durmayı hak ediyormuş gibi yürüyerek onun yanına geçti. Sargonnas”ın onu kolayca ezip kenara firlatmaması bir mucize gibiydi. 

Tam da bu noktada, Aryx İntikam'ın güvertesinde kendisine söylenenleri hatırladı. 

“Onur'un yüzü suyu hürmetine!”diye söylendi Aryx kendi kendine. “Bunu yapmamalıydı!” 

“Chot Es-Kalin.”Alev almış göz yuvarlakları İmparatorun üzerine dikilmişti. Derhal tüm generalleri, kumandanları ve gemi kaptanlarını toplayacaksın. Planların son aşamaya getirilmesi gerekiyor.” 

Chot hızla aklını başına topladı. “Elbette, Kutsal Olan! Her bir emrinizi işitmeye ve yerine getirmeye hazır bir şekilde mümkün olan en kısa sürede toplanacaklar.” 

“Hayır. Benimkileri değil.” 

İmparator şaşkınlığını gizlemeye çabaladı. “Kutsal Olan, anlamı...” 

Lord Broedius bir adım öne çıktı. “Halkın bana karşı sorumlu olacak, Chot. Leydim ve Kraliçem Takhisis adına ve kendisinin tanrmız ve onun eşi olan Sargonnas ile yapmış olduğu anlaşma uyarınca bu adaların ve üzerinde yaşayan herkesin yönetimini elime almış bulunuyorum!” : 

“Bir in...”Chot büyük gayret gösterip yaşadığı dehşeti zaptetmeyi başardı. “Bu, bu...” er 

“Olması gereken bu,” diye lafa girdi Sargonmas, itaatsizliğe müsaade etmeyeceğini belli eden ses tonuyla. Hâlâ ister istemez 

herkesin duyacağı şekilde konuşuyordu. “Minator lejyonları iki hafta içerisinde hazır olup gemiyle anakaraya gidecekler ve Kraliçemin Şövalyelerinin komutasında savaşacaklar.” Ni 

İtiraz dolu kükremeler yükseldi, çok sayıda yaşça büyük savaşçı son Savaşta minatorlara giydirilen kölelik boyunduruğunu hatırlamışlardı. 
Şimdi de kendi tanrıları çıkmış bu boyunduruk altına kendi elleriyle girmelerini emretmişti. Şayet seyircilerin silah bulundurmasına izin verilmiş olsaydı, tanrıya karşı olsun olmasın, kesinlikle o zamana kadar 

senin görmediği türden bir ayaklanma çıkacaktı. 
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şaşırtıcı bir biçimde sevecendi ama ger 
“Tanrılar her şeyin böyle olmasını ii verdiler ve olacak.” 

Ardından arkasını döndü ve son bir: kez daha dön Artık görüntüsü uzun boylu ve cüsseli bir minator savaşçın benzemiyordu. Gitgide çocuklarının. görüntüsünden iza ir insan görünümü alıyordu... 


IV 


Sargonnas Tapınağı 


Sargonnas yanından azametle yürüyüp geçerken, bakışlı kısa süreliğine Aryx'e çevrildi. İnsan suretindeyken bile gözleri Aryx'i o kadar rahatsız etmişti ki minator, bakışlarını onunkilerden kaçırmak zorunda kalıyordu. 

“Gel!” dedi tanrı sadece ve gerçekte de bütün söylemesi gereken bundan ibaretti. İçinde korkular bulunmasına rağmen Aryx derhal İtaat etti. Genç savaşçı hemen arkasında Broedius'un İmparator Chot'a emirler yağdırdığını duyabiliyordu; bu sefer tanrıların bizzat onayladıkları yeni bir esaret çağının başlangıcıydı bu. 

“Eli silah tutabilecek yaşta olan her minator yarından itibaren 

belirlenecek noktalarda toplanmaya başlayacak. Lacynos'tan Mithas üzerindeki her noktaya ayakçılar gönderilecek. Ardından Kothas'a gemiyle haberciler sevk edilecek.” 
İntikam'da bulunduğu sırada, Aryx şövalyelerin Nethosak'a daha insansı olan, farklı bir isim verdiklerini öğrenmişti: Lacynos. Bu farklılık sanki artık minatorların kendi yurtlarının hakimi olmadıklarını hatırlatmaya yarıyordu. 

Sargonnas”ın minator suretindeyken giydiği pelerin, yol boyu deli bir rüzgârın etkisiyle dalgalanır gibi, sahibinin boynuna bağlanmak için yerden havalandı. Kara zırhlar içindeki, soluk tenli şahıs kollarını 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açıp pelerinin daha da genişlemesine neden oldu. Aryx uzunca bir süre pelerinin kendisini bir kez daha sarmalamak üzere olduğunu anlayamadı. Derin bir nefes almasına yetecek bir süre zarfinda, Büyük Meydan gözden kaybolurken, huzursuz edici karanlık her şeyi tuvermişti. 
— Belki katları neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar açılıvermişti lakin koyu gri minator beklediği yerde değildi. Bunun yerine, yanında tanrının kendisi, devasa Sargonnas, Boynuzlu Olan figürlerinin kendilerine tepeden baktığı koca bir tapınağın ortasında dikilmekteydi. e a 
Tapınağın içini aydınlatan meşaleler salonun büyüklüğünü gözler önüne seriyorlardı. Duvarlarda minatorların baş tanrısının geçmişte yaptıklarını yad eden halılar bulunuyordu; deniz yılanlarıyla yapılan “çarpışmalar, kendini beğenmiş Argon'un zincirini eliyle kaldırışı, ithas'ın üzerine serpiştirilmiş yanardağlar dizisi ve tanrının ilk atorları daha sonra kendilerine yurt bilecekleri topraklara getirişi ilarda resmedilenlerden bazılarıydı. 
Salona dahili girişi sağlayan yerin tam üzerinde, Aryx'e deyse canlı olduklarını düşündürecek kadar özenle oyulup biçim İmiş, tünemiş vaziyette duran dev altın akbabalar bulunuyordu. 
ençelerinde, platinden yapılma gibi görünen, can çekişir bir halde “ betimlenmiş metalik ejderha figürleri tutuyorlardı. 
Nefes nefese kalmış, gri cüppeler giyinmiş iki rahip yardımcısı etrafa kaçıştılar. Hâlâ insan görünümünde olan ve görevlileri umursamayan Sargonnas, gözlerini dikmiş sanki kim olduklarını çıkarmakta güçlük çektiği oyma görüntülere bakıyordu. Mevcut vücut hatlarının kuşlarınkilere benzer yapısı, onu kendi heykellerinden ziyade akbabalarla benzer kılıyordu. Kara, ensiz kaşların altındaki değişmemiş yegane vücut hatları olan kızıl göz yuvarlakları, her şeye kişisel alay çerçevesinden bakıyor gibiydi. 
Ince, kansız dudaklar aşağıya doğru hafif bir kıvrım yapıyordu. 
Sargonnas'ın ağzından tek kelime çıkmıyordu, gelgelelim Aryx tanrısal bir varlıkla yol arkadaşı olma şerefinin kendisine neden i «  bahşedildiğini öğrense bundan büyük mutluluk duyacaktı. İnfikam'a ayak basmış olması gerçeği dışında, Sargonnas'ın kendisini neden i böyle onurlandırdığına bir anlam veremiyordu. Gerçeği söylemek : gerekirse, o an için ünvanıyla pek bir benzerlik göstermeyen j Boynuzlu Olan'ın kendisini tamamıyla unutmuş olmasından ; memnuniyet duyardı. 
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Aryx itaatlerini gösteren rahipleri suçlamıyordu ama bir yandan .da hareketlerini biraz tiksindirici buluyordu. Belki de kendisi bir , Sargonmas inananı olmadığından onların yoğunluklarını tam anlayamıyordu. Minatorlar saygınlık ve onura inanırlardı. Rahipler düpedüz efendilerine yaltaklanıyorlardı. 

“Emrettiklerimin hepsini hazırladınız mı, Xerav?” 

“Evet, Yüce Sargas.” 

“Bana Sargonnas diye sesleneceksin.”Minatorlardan daha ince yapılı ve zayıf duran tanrı yine de cüppeli tiplerden herhangi birini rahatlıkla tek eliyle tutup yaşamını bedeninden söküp alabilecek gibi 
— görünüyordu. 3 

“Elbette, Efendim Sargonnas!” 

“Bu mabedi kendime tahsis etmiş bulunuyorum.” 

“Bunu mu?” diyerek etrafina bakındı başrahip. 

“Yüce Sargonnas, kendime ait salonlarımı bile sizin keyfiniz için ayırdım! Değil mi ki dünyamıza yaptığınız bu ziyaretle bize şeref verdiniz, her şeyin en iyisi size ayrılmıştır.” 

“Bu bölüm bana ait olacak.”Sargonnas gözlerini olduklarından daha da korkunç gözüken heykellere dikti. “Kendimi daha iyi > hatırlamam için,” diye ekledi gizemli bir ifadeyle. 

“Nasıl emrederseniz! Bu aciz rahipler ve rahip yardımcıları her türlü ihtiyacınızı karşılamak için burada kalacaklar.” e 

“Kimseye ihtiyacım yok. Ben çağırtmadıkça kimse bu bölüme adımını atmayacak,” 

Xerav güçlükle yutkundu. “Nasıl emrederseniz.” z “Emrediyorum. Şimdi herkes yıkılsın karşımdan... sen hariç 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herkes.”Sen dediği kişi Aryx oluyordu. Aryx buna uyunca, hiç şüphesiz onun bein bu şekilde şereflendirildiği aklını e Xerav kıskanç bir şekilde ona baktı. Tanrısını a iç de niyeti olmayan kocamış minator ayağa kalktı ve selam ar vaziyette gerisingeri salonu terk etti. Aryx, cüppeli şahısların a geni geri giderlerken birkaç kez birbirlerine çarptıkları için, bu urumu bir bakıma gülünç bulmuştu. Salonu terk eden gruptaki son kişi büyük bronz kapıları kapattı. e ie 

Yalnız kaldıklarında Sargonnas yüzünü ona döndü. Tanrı birdenbire, rahipler çıkmadan evvel ortalıkta bulunmayan, şatafatlı, yüksek arkalıklı bir tahtta oturur vaziyete geçti. Konsey Üyesi Garith'in işini bitirmekte kullanmış olduğu uğUTSUZ kılıç artık bir kın içerisinde, yanından sarkıyordu ve üzerindeki yeşil taş sanki minatora göz kırpıyor gibiydi. Tanrı sanki güç topluyormuş gibi bir an gözlerini kapadı. Aryx Sargönnas*ın öylesine büyük kudret sahibi — tamnsal bir varlığa göre yine de bitkin göründüğünü düşünüyordu. 
“Şafak vaktinden bir saat önce, bana geleceksin. Saatin tam beşi hasını bekle. O zaman kapıyı çal. Ne daha erken, ne daha geç. 
hi hemen çağırmazsam, kapının önünde dikilecek ve üç kez daha 

yeceksin.”Aryx'in anlayıp anlamadığını sormadı, yalnızca 

irlerinin kusursuz bir şekilde anlaşıldığını düşündüğünü belirten ” Şekilde davranmıştı. “Sen de burayı mesken tutacaksın ” 

“Rahipler benim misafirliğimden hoşnut olmayacaklar,” diye belirtti Aryx. 

“Olmak zorundalar. Artık 


Tanrının kolunun üzerine bir kuş değildi bu. Akbaba sahibininki gibi al 


Aryx kendisine gitmesinin söylendiğini hatırlayıp arkasını döndü ve tanrıyı evcil hayvanıyla başbaşa bıraktı. Huzursuz haldeki minator, kuşun nereden geldiğini merak ediyordu; odanın üst kısımlarında 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ARANAN eee, vi çe Aş 


- hiçbir açıklık görememişti. 
yollardan çıkıp gelmesi beklenemezdi. 

Salondan ayrılırken, Aryx karanlık tanrının sessizce emirler verdiğini işitti, “Anlat bana şu anda neler yaptığını...” 

Başka bir ses, neredeyse bir fisilti, konuşuyordu fakat savaşçı Aryx yıpranmış sinirleri yüzünden, arkasındaki bronz kapıları kapattığında sesin ne dediğini, anlayamamıştı. 

Karşılaştığı tüm şeyler savaşçının kafasının karışmasına ve endişelenmesine Yol açmıştı. Sargonnaş pek de beklediği gibi biri çıkmamıştı fakat sonradan tanrıların ölümlülerin idrakinin ötesinde 


varlıklar olduklarını aklına getirmişti. Tanrı Paladine'in bazı 


zamanlar olabilecek en tuhaf görünümlere girerek dünyada gezindiğini duymuştu. ' Diğer bazı tanrılar hakkında da aynı şey söylenirdi, gelgelelim Aryx Sargonnas'ın farklı olacağını, Boynuzlu Olanın her daim seçilmişlerinin onu tanıyacağı görünüşte kalacağını ummuştu. 

Karanlık tanrının görünüş seçimlerinden ziyade onu Sargonnas”ın hal ve hareketleri rahatsız etmişti. Birçok şey söylenmeden kalmıştı, ucu minator ırkına ağır bir biçimde dokunan birçok şey. Bu şeylerin neler olduğunu merak etti fakat sonra bunları gerçekten bilmek isteyip istemediğine takılıp kaldı. 

Ansızın başrahip ve birkaç uzun boylu, kaslı yardımcısı yolunu kestiler. Kidemli rahip hor gören bir tavırla aşırı derecede uzun burmunu Aryx'e yaklaştırdı. “Kutsal Olan çevresindekilerden memnun kaldılar mı?” 

“Sanırım.” 

“Bir süreliğine ona eşlik etmiş olman ne büyük şans. Bir kişinin ömrü billah aklından çıkaramayacağı bir tecrübe doğrusu. Artık bayağı yaşantına geri dönmek üzere olduğuna göre o anı unutmaman senin için en hayırlısı.” 

Rahibin tavrı neredeyse Aryx'in tüylerinin diken diken olmasına sebep olmuştu. Önemsiz biriymiş gibi def edilmeye çalışılması hoşuna gitmemişti. “Henüz bir yere gittiğim yok. Kutsal Olan yaklaşmakta olan büyük güne kadar burada kalmamı istiyor.” 

“Oh?”Xerav hiç de memnun görünmüyordu. “Bir yanlışın olmasın.” z 

“Benim mekanımı mesken tutacaksın,” diye ekledi Aryx. 
“Kendisi böyle söyledi.” li di 

Baş rahip parmaklarını birbirine kenetledi. “Anlıyorum. Kişi 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ii Sargonnas'a ait bir hayvan olağan 


herhalde böylesi sözleri yanlış anlayacak değil ya? Uğrayacağı gazaptan korkar bir kere.” >a 

Genç savaşçı başıyla onayladı. “Çok doğru. 

Rahipler ondan sonra kendisine açıkça saygılı davranmaya 

başlamış olsalar da Aryx kibar sözler ve özenle telaffuz edilen ifadelerin ardında yatan rahatsızlığı kolayca sezebiliyordu. Kısa süre sonra başrahip kendisine küçük ama münasip, temiz ve düzenli bir oda takdim etti fakat oda Aryx'e göre Sargonnas*a haddinden fazla uzak mesafedeydi. Üstüne üstlük, rahipler devamlı kutsal şeylere saygısızlık içeren bir sözünü ya da hareketini kolluyorlardı. Aryx Kiri-Jolith ile Paladine'a inanmanın kötülüğünden söz etmeyince, inancı hakkında kendisine sorulan rastgele soruların ardından aldığı tepki, kalkık kaşlarla karşılaşmak oluyordu. Kraliyet rahiplerinin resmi yüzlerinden ikinci tanrıların, özellikle de Kiri-Jolith'in lundan giden azınlıklara hoşgörü yansıyor olsada Aryx kısa anda başrahibin Sargonnas'ın gelişinin diğer dini hizipleri rtadan kaldıracağını umduğunu anlamıştı. 
Genç minator son rahip yardımcısının ayrılışını izlerken büyük bir hatlama hissetmişti. Yalnız başına kalınca baltasını çıkarıp kenara "bıraktı ve ardından kendini gösterişsiz karyolanın üzerine bıraktı. 
© Belki olabilecek en rahat karyola denemezdi fakat Kraken'in Gözü'ndeki ranzasıyla kıyaslandığında oyumuşak olduğu söylenebilirdi. Birkaç saniye içerisinde, Aryx kendini uyanık kalmak için mücadele eder vaziyette buldu. Kendini uyku düşüncesinin kollarına bıraktı; bir süreliğine içinde yer almaya mecbur kaldığı çılgınlığı unutabilecekti. Rahatsız edici sorular hâlâ aklını kurcalamaya devam ediyorlardı. Aryx yarının nelere gebe olduğunu merak etmekten kendini alamadı. 

“Biz onun seçilmişleriyiz,” diye söylendi tavana. “Bizi tehlikeye atmayacaktır.” 

Aryx buna inanmak için yoğun çaba harcadı... ve en son, uyku ona sahip çıktığı zaman bile hâlâ buna çabalıyordu. 


Tanrılar uyumazlar, yani ölümlüler gibi uyuyamazlar. 
Düşüncelerini bir süreliğine örtbas edebilirler fakat insanların, 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tında otururdu. Çoğu ölümlü ir yüzünden ibaret olduğunu ça aynı anda üç ya da dört yerde ların çıkmaza girdiği zamanlar, gmen bir türlü tek bir şey üzerinde yoğunlaşamadıkları anlamına gelirdi. Hele bir de her birinin 


kendilerini kendi kardeşlerinin entrikalarına karşı korumak zorunda “ olduklarını düşününce, bu halde bir şe 


ler yapabiliyor olmaları bile 

bir mucize sayılabilirdi. e 
Komplolar, karşı komplolar, planlar, ihtiraslar... ve hepsi de en nihayetinde çok küçük şeyler uğruna. Sargonnas derin düşüncelere dalmıştı. Takhisis, iyi işlemesi beklenen bir planı kendisinin şahsi zafer amaçlı seferlerinden birine çevirerek yine komplo kurmuştu. 
“ Tek derdi Paladine'i avcunun içine almaktı. Eşiyle bir zamanlar paylaştıkları şeylerin bile artık yerinde yeller esiyordu. Takhisis kendisine de komplo kurar olmuştu. 
Kendisi de aynısını ona yapmıştı tabii. 
Seçilmişleri olan minatorların Mızrak Savaşı'ndan sonra büyük güç olmaları bekleniyordu. Pek asil Kiri-Jolith efendi ile Platin Ejderha'ya tapan hiziplerin varlığına rağmen,  Sargonnas çocuklarının kendisinin medari iftiharı olma mertebesine kaçınılmaz olarak yükseleceklerinden hep emin olmuştu. İşte bir kez daha kaprislerine boyun eğmiş, minatorları köle savaşçılara çevirmişti. 

Tabii bu sefer Takhisis'in onun da kendi planlarını kurmuş olduğundan haberi yoktu. Sargonnas ondan neftet etmesine rağmen “ona karşı hayranlık da duyuyordu fakat ezelden beri eşi kendisinin «zu ve isteklerini görmezden geliyordu. Onlardan olmalarını istediği “Şekilde olsun olmasın, Takhisis minatorları kendine bağlamayı 
kafaya ko ş 5 
; kaka bir şekilde tahtında oturuyordu. Yaşadığı gerginlik çoktan kendisinden düşündüğünden fazlasını e Bötürmüştü. Bilhassa aynı anda uygulamaya koymak zorunda o Di planlar yüzünden, birden fazla var oluş düzeyinde ee e Onu haddinden fazla güçten düşürmüştü, Hiçbiri, ng Paladine ne Hlakhisis, Kendini o an nasıl yiyip bitirmekte olduğunu e & Doğru, bir yerden, bir yere kadar güvenebileceği yegane kişiden 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destek almaktaydı lakin faaliyetlerinin üzerine çektiği örtü haddinden fazla inceldiği zaman bu yeterli olacak mıydı? Gemileri ve adada giriştiği işleri saklı tutmak bile yeterince güç olup çıkmıştı. 
Sargonnas örtünün çoktan delinmiş olabileceğinden bile korkuyordu. Kan Denizi'nin karanlık, çalkantılı suları ve çevresinde bir şeylerin sinsi sinsi gizlendiklerini sezebiliyordu, minatorun sözünü ettiği dehşetengiz mahlukların ardında yatan bir şey. Tanrılar ya da lanetli Gricevher tarafından böylesi varlıklar hiç yaratılmamış olsa da Sargonnas Aryximaraki de-Orilg'in hayali öyküsüne olan inancını bir an olsun kaybetmemişti. Belki de başka bir kökleri vardı fakat bundan şüpheliydi çünkü öyle olsa varlıklarına dair sezgisi neden yalnızca bir gölgeden ibaretti? Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası tarafindan gönderilmiş olmalıydılar. 
Lanet olası Reorx! Bize Gricevher ile ilgili gerçeği önceden anlatman gerekirdi! Bir kez daha gerilmişti. Tanlar genellikle üler gibi acı çekmezler ve bunu hissettikleri vakit bu acının ir ölümlünün bir saniye dayanabileceği acınınkinden çok öte argonnas'ın o an için giriştiği, Takhisis'in yalnızca sadık aları Ariakan ve Broedius'a üstü kapalı bir biçimde sözünü ettiği Savaşım gitgide daha da azılı bir hal almıştı; Boynuzlu Olan'ın girafında sadece birkaç saygıdeğer dostu bulunuyordu ve bunlar — bilhassa kendi grubu içerisinden kişilerdi. Bunlardan bazıları hakkında daha baştan şüphe duyduğu olmuştu, hem de alışılmadık bazı şüpheler. 
Evet, minatorlar da çoktan fark edilmiş olduklarma göre, Tp gz ln planın aksamaya taşla e z ı oluyordu. Şövalye kendisinin saçma sapan Kehanet'ine güvenebilirdi lakin Sargonnas yalnızca hakikate b ii Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası, onu ölümlüler düzleminde sürekli daha fazla enerj i harcamaya zorlayıp başkalarıyla uğraşmaktan güç kaybetmesini sağlayarak ana kıtadakilere takviye yapmayı planladıklarından mutlaka haberdar olmalıydı. Birleşik düzenli bir güç kendisine korkunç bir darbe indirirken onun payına sadece ve sadece kargaşa düşecekti. Lanet olası, Kaoş Baba! 
Adalarının dört bir yanında bir işler karıştıran başka, büyük bir şey vardı; onun delici bakışlarından bile kendisini gizleyebilen bir şey. Adaları biraz olsun koruyabilirdi lakin bir zamanlar olduğu gibi değil. Takhisis onun gereğinden fazla yere bulaşmış olduğunun farkındaydı fakat başına böyle haller açmış olduğu için üzüntü 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zamanıydı. : 

Sargonnas'ın kapalı gözlerinde titremeler oldu. Sanki bir şekilde renkli cama dönmüş gibi vücudu saydamlaşarak parıldamaya © başlamıştı. 

Tanrıların savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. 


Kan Denizi?nin kenarındaki geniş bir denizaltı mağarasında, yılan biçiminde, baş ve kuyrukları bulunmayan yalnızca gövdeden ibaret, başı sonu seçilemeyen karanlık figürler yığınlar halinde sürünerek ilerlemekteydiler. Bir tekmiş gibi hareket ediyorlardı ve gerçekte de bir tektiler. Yeşil-altın rengi pullarla kaplı ve kamış inceliğinde veya iki yetişkin ogre kalınlığındaki uzuvlarıyla yığınlar halinde ilerleyen küme büyük çalkantı, büyük heyecan içerisinde hareket ediyordu. 

Zaman gelip çatmak üzereydi. Magoriler toplanmışlardı ve eğer Yaşamak istiyorlarsa ne yapmaları gerektiği kendilerine söylenmişti. 
Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Efendisi”nden izin çıkmıştı. 

Kargaşa artık beklemekte güçlük çekiyordu. 


Belirsiz görüntü üzerine çöreklendi. Aryx'in aciz, ufak tefek baltası. sisin gizlediği yaratığın sert zırhından sekip geri geldi. 
Üzerlerinde üçer parmak bulunan her iki elinde de tırpan şeklinde 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irer kılıç tutuyordu. Aryx geri geri gitmeye çabaladı fakat güverte en e adaşlarının kanlarıyla 


kendisinden yardım dilenen a ark anmış olduğu için bir hayli kaygandı. e e kiler mp önce bir kolunu sonra da diğerini kusursuz bir biçimde kesip koparıvermişti. Aryx çığlık atıp Yere düşen kollarına uzanmaya çalıştı. Korkunç hasmı her iki Kıltcmı da havaya kaldırmış, kan gölünün içerisinde güçlükle kendisine doğu ilerliyordu. Belli belirsiz görüntü görüş açısını kaplamıştı. 

Tırtıklı bıçaklar iner inmez minator acıyla bağırdı... 

Aryx uyanmış, güçlükle nefes alıyordu. Kendini toplamaya çalışarak derin derin iç çekti. Bir rüya... sadece bir rüya. Halbuki kafasının içinde defalarca canlanmıştı. Gemisinde yaşamış olduğu çarpışmanın zihninde her belirişinde, saldırı daha vahşi ve ümitsiz bir hal alıyordu. Aryx hepsinin öldüğünü gördü... Jasi, Hugar, Feresi, 

Kıym, Hercal ve diğerleri. Hareket eden her şeyi katleden iğrenç yaratıkların bulanık görüntüleri tekrar tekrar gözlerinin önüne 


minator bu rüyaları aklından söküp atabileceğinden di fakat en azından kabuslarla baş edebilmek için dua h. Aryx başkalarının bu rüyaların üstesinden .nasıl e hayret ediyordu, ya da bunlarla başı belada olan yalnızca ydi. Bir şekilde bundan kuşku duyuyordu. i elki de ailesini düşünmesi gerekiyordu... erkek kardeşlerini, kız ideşini ve anne babasını. Kraken'in Gözüyle çıktığı yolculuktan dönünce onları görmeyi istiyordu fakat dönüşünün ardından beliren “olağandışı durumlar kendisini onları doğru dürüst düşünmekten bile alkoymuştu. Bir şekilde onlarla irtibat kuracaktı, tabii evdelerse. 
Kendini biraz daha iyi hisseden Arywin nefes alıp verişi düzelmişti. Taşıdığı utancın hayaletleri geri çekilmişlerdi. Şimdi de uzaktan gelen bir ses dikkatini çekmişti. Yoksa Takhisiş Şövalyeleri çoktan işe koyulmuşlar mıydı? Lord Broedius bunları kabul etmenin minatorlar için ne kadar güç olduğuna bakmaksızın işlerin devam etmesi konusunda ısrarlı görünüyordu. Özgürlüklerini bilhassa Kara Kraliçe'nin hizmetkârlarına teslim etmek akıl almaz bir şeydi. 
Takhisis?in egemenliğindeki bir dünya. Bu bir minatora cazip gelecek türden bir düşünce değildi çünkü Kara Kraliçe genellikle minatorları sırtından geçinilecek yaratıklar olarak görecek bir görüntü çizmişti. Saygın eşi Sargonnas'ın minatorları “kendi halkı olarak görmesinin dahi Takhisis üzerinde herhangi bir etki 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yaratmadığı görülmüştü... ve Boynuzlu Olan şimdi çıkmış onları kendi elleriyle Takhisis'in yardakçılarına teslim etmişti. Peki neden? 

Sargonnas'ı düşünürken, Aryx tanrının buyruğunu hatırladı. 
Sargonnas açık bir şekilde genç savaşçının belirli bir saatte yanma gelmesini bildirmişti. Intikam Lordu sebebini ayrıntılı bir şekilde açıklama tenezzülünde de bulunmamıştı. Ne var ki, bir tanrı emir verdiğinde buna uymak kişinin hayatta kalma şansını arttırırdı. 

Saatin kaç olduğunu bildirecek bir yoldan mahrum olmasına rağmen, geç kalmamış olduğundan emin hissediyordu. Baltasını sırtındaki yerine koymakta karar kılıp çabucak hazırlandı. Orada bile silahsız dolaşmanın bir anlamı yoktu. Rahiplerden herhangi bir saldırı falan beklemiyordu fakat aynı zamanda Sargonnas”ın kendisi için neler tasarladığından haberdar değildi. 

Rahip yardımcıları çoktan tapınakta işlenmeye başlamışlardı; Sargonnas ikamet etmeye başlamış olduğundan başrahip hiç şüphesiz tanrısının ibadet yerinin düzenli olmasını istiyordu. Yanlarından geçerken bazıları kendisine bakınca Aryx onlardaki merak ve güvensizliği sezebildi. Rahipler, Boynuzlu Olan'ın çocukları arasında en adanmış kişiler olduklarından, öylesine bir eğitim almışlardı ki tanınm en çok kendilerini takdir edeceğine inanıyorlardı. Bir yabancıya böylesine şeref lütfedildiğini görmek, Aryx pek öyle düşünmese de, onları rahatsız ediyor olmalıydı. 

Elinden gelse bu kuşku ve kararsızlık uyandıran ayrımcılığa bir son vermekten memnun olacaktı. 

Meşale ve gaz lambalarının tapınağın büyük bir bölümünü aydınlatmasına rağmen, Sargonnas'ın odasına açılan büyük kapıların etrafındaki alan karanlıktı. Aryx bunun tanrının tercihi olup olmadığını merak etti. eN ; 

Tam kapıyı vurmak için uzanmıştı ki bir an duraksadı. Rahip yardımcılarından birkaç dakikası daha olduğunu öğrenmişti. 
Sargonnas bizzat tam vaktinde kapıyı çalmasını buyurmuştu ve Aryx tanrının bu emri vermesinin belirli bir sebebi olduğundan kuşkulanıyordu. o Minator, Sargonnas'ın istediğinin sadece uyandırılmak olduğunu sanmıyordu. na 

Dakikalar geçerken, Aryx bu süre zarfında rahiplerin çanı çalmayı unutmuş. olabileceğini düşünmüştü. Ardından, tam sinirleri gerilmeye başlamıştı ki saati belirten çan çaldı. 

Elini uzatıp kapıyı çaldı. 

İlkin li ii ik gelmedi fakat sonra uzun, bronz kapılar 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sanki şiddetli bir rüzgâr tarafından zorlanıyormuş gibi sarsılmaya başladılar. Gittikçe artan sarsıntılar öyle bir yoğunluğa ulaşmıştı ki pek çok rahip ve rahip yardımcısı ne olduğuna bakmaya gelmişlerdi. 
Kapıların havalanıp üzerine gelmeyeceğinden hiç de emin olmayan Aryx, geri çekildi. sağ <a 
Sarsıntılar birdenbire kesiliverdi. Ardından içeriden, başta bir ıslığa benzeyen, fakat hemen sonra daha çok dalgalı denizde geminin gövdesine dalgaların çarpmasıyla çıkan sesi andıran bir gürültü geldi. 
Rahipler geri çekildiler lakin Aryx geri adım atmayı reddetti. 
İnlemeler kesildi. 
Kapılar yavaşça gıcırdayarak açıldı. 
Yeni 
Aryx itaat etti. Rahipler peşine takıldılar fakat daha diğerleri içeriye adımlarını atamadan kapılar genç savaşçının ardında “Kapanıvermişti. Aryx, kaygı verici hareketlenmelere rağmen öyle ahım değişmemiş olduğunu görmekten şaşkınlık duyduğu odaya bir göz gezdirdi. Ayrıca Sargonnas'ın içerisinin ni makamına yaraşır bir biçimde yeniden dekore ceğini düşünmüştü lakin gölgeler içindeki tanrısal varlık pek Sişiklik yapmıştı, tabii onlara da değişiklik denebilirse. Aynı ek arkalıklı taht büyük odanın orta yerinde duruyor fakat bu sefer parşomen işçiliği ve yırtıcılara benzeyen iki hayali kuş figürü ile süslendiği görülüyordu. Girift iskemlede, halen insan görünümünde olan Boynuzlu Olan oturuyordu. Aryx Sargonnas'ın önceki geceden beri tahttan bir yere kımıldayıp kımıldamadığını merak ediyordu. 
Ansızın, bezgin minator gözlerini kırpmmaya başladı. Çok kısa bir süreliğine, Sargonnas'ın görüntüsünün bir parça silikleştiğini düşündü. 
Sanki üzerinde oturan kişi kısa süreliğine de olsa ortadan kaybolmuş gibi iskemlenin arkalığındaki biçimlendirilmiş akbaba deseni bir an için görünüp sonra gözden yitivermişti. Savaşçı bir kez daha gözlerini kaptı fakat Sargonnas, her parçasıyla normal bir kişi gibi bu sefer sahiden de karşısında oturmaktaydı. Aryx yanılmış mıydı? 
“Ben senin tanrın değilim,” dedi Sargonnas alçak bir sesle. 
i Bu sözleri nasıl karşılaması gerektiğini bilmediği için söyledikleri © koyu gri minatorun şaşırıp kalmasına neden olmuştu. Gölgeler içindeki şahsın yaptıkları yoksa kötü bir şaka mıydı? Elbette hayır. © Onun yaptıklarına hiçbir büyücünün gücü yetemezdi. 
“Corij senin üzerinde hak iddia ediyor... hem de benim yapabileceğimden çok daha fazla.” 
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e w Ergothlu bir tüccar duğunu h Ergothlular başkaları 
Sargonnas sözüne in ie Key 
Bi İ erken kızıl göz Il da 
“şıklar çıkıyordu. “Gelgelelim Corij burada de Si ON pa > vesenbu yüzden daha çok benim seçilmişlerimden, kendini şeref ve . sorumluluğa adamış bir savaşçısı... benim adımla birlikte anılan kavramlar.”Tanrı gözlerini dikmiş ona bakıyordu ve bir kez daha Aryx onun ruhunun içlerine baktığını hissetmişti. “Sana söyleneni yaptın. Artık gidebilirsin fakat yarın ve ben sana aksini söylemedikçe — her sabah, aksatmadan geleceksin.” 
Bunu söyledikten sonra, Sargonnas sanki dinleniyormuş gibi — gözlerini kapattı. Gitmesinin bu kadar alelade söylenmiş olması yüzünden hazırlıksız yakalanan Aryx, hemen gitmeye kalkışmadı. 
Daha az evvel gelmişti ve şimdi Sargonnas çıkmış ona ayrılmasını emretmişti. Tahttaki uğursuz şahsa bakıp amacının ne olduğunu çözmeye çalıştı. Ardından, canı pir parça sıkılmış bir halde gerisingeri odayı terk etti. Gelgelelim, kapıların ardından kapanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, : kendisini kukla gibi hissedip, içten içe öfkelenmeye devam ediyordu. 
Aryx, etrafta kendisini duyabilecek kimse olmadığını görüp, “Tanrılar,” diye söylendi kendi kendine. “Hepsi kafayı yemişler!””Yine de Sargonnas'ın karmaşık konuşmalarının altında delilikten de öte bir şeyler olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Hiç şüphesiz Sargonnas'ın ölümlülerle paylaşmaya gerek görmediği bir sürü sırrı vardı ve bu sırlardan bazıları kendisini bunaltıyordu. Bir tanrının böylesine canını sıkan şey ne olabilirdi? 
Ansızın kendisine doğru gelen, başlarını Xerav'ın çektiği bir rahipler grubu gözüne çarptı. Baş rahip savaşçıyı örtülü bir ifadeyle selamladı. “Onunla konuştun değil mi?” 
Aryx başıyla onayladı. “Evet.” Fi z ş 
“Önemli meselelerle ilgili kendisini görmemiz gerekiyor. 
Bekliyorduk.» ? RE 
Savaşçı büyük kapıları işaret etti. “Öyleyse, çalmayı deneyin. İşe Yarıyor gibi. Şimdi beni affedin. Gitmem gerekiyor. | Düşman tavırlı kalabalığın arasından geçti ve bir daha ardına 
| bakmadı. Kendi tavrına kendisi şaşakalmıştı. Bir yıl öncesi olsaydı, 
başrahiple böylesi küstahça bir tonda konuşmaya asla cesaret edemezdi. 
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ip dış dünyaya geri dönmek 


Si X .. zi k d 
Tapımağı bir süreliğine terk © elmesi gerektiğini 


mantıklı olacaktı. Nasılsa Sargonnas n€ zaman g 


söylemişti. i belirmiş ve tekmil ilk ışık hüzmeleri daha yeni ufukta belirmiş iu Dışarıda, ilk ış hava yaratmıştı. Havada ayrıca şebrin 


in üzerinde istisnai bir ii bie kdr yakın olması yüzünden pek de alışılmadık bir 


görüntü olmayan, ince bir sis tabakası yerleşmişti e si e fazlasıyla Kraken'in Gözü ndeki katliamı çevr > i e : hatırlayordu. Tir tir titriyordu rel il edebilecek yalnızca birkaç kişi vardı. : : 
İnce api minator atrafina bakındı; çevresindeki detaylardan b azılarını ilk kez görebiliyordu. Aryx”in gözüne her şeyden evvel, bir ece önceki varışının ardından gerçekleşen olağandışı durumlar ebiyle evvelce görme şansının olmadığı, tapınağın kendisinin dış ümü çarpmıştı. Pek çok hükümet binasında olduğu gibi, birçok dan etkileyici olmaktan ziyade kullanışlılığa hitap eden üyle, Kutsal Yıldız Düzeni'nin merkez tapınağı, yarıya “toprağa gömülmüş bir topu andırıyordu. Mevcut kule çifti bu bir yere kadar telafi etse de Aryx'in zihninde beliren imajı neye yeterli olmamıştı. Tabii minator görünümündeki argonnas”ın zorunlu heykelleri de orada yerini almış bulunurken girişi de çapraz konumda tuttukları baltalarıyla güçlü kuvvetli titanlar korumaktaydı. Ayrıca, büyük kapıların yanıbaşındaki ön duvarlara tanrının başının yarım kabartmaları oyulmuştu. Tanrısal varlığın kendisinin huzurunda şimdi bu kadar zaman geçirmiş olunca, Aryx 

bunlardaki temsili bir şekilde kusurlu bulmuştu. 
— Tapımaktan belli bir uzaklıkta, kemerli çatısı, mermer sütunları ve önünde geniş, basamaklı yüksek merdivenleriyle, heybetli ve gösterişli bir bina yükseliyordu. Binayı ilk bakışta oymacılıkla inşa edilmiş gibi görünen bir park kuşatıyordu. Parkta herhangi bir kişiye ya da girme yetkisi bulunmayan davetsiz misafirlere saldırmaya hazır e bezgin nöbetçi askerler devriye geziyordu. Tapınak gibi zeybetli yapısıyla dikkat çekmesine rağmen aynı kimlik sorunu bu yapıda da mevcuttu. Beş katlı kadar olduğu görüle n Üst ğ kısımlarına küçük balkonlarla birlikte birkaç DEAN Serpiztiriiri | i ve O Katlar da olmasa Aryx'in çıktığı binadan daha da basık e Minatorların pek çok alanda işlevsel olana yöneldikleri E gi A e kk sarayı da aynı tarzı yansıtmaktaydı. ; 
ne yapmakta olduğunu merak etti. Bir 
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Iliğa birden hükmediyordu, ya şimdi... 


yapıydı bu. Yüksek, demir kapılar ve onlara uzanan, geniş basamaklı iki dik merdiven setinden oluşan ön girişin üzerinde idarecilerin mensubu olduğu İmparatorluğun büyük ailelerine ait olması gereken amblemler yer alıyordu. Göndere bu ve daha düşük aileleri temsil eden flamalar çekilmişti. Bu mekanı, gözleri sıklıkla tapınağa çevrili olan Hükümet Muhafizları'na bağlı, gri urbalı minatorlar koruyorlardı. Geçmiş zamanlarda, neredeyse rahip yardımcıları gibi rahiplere hizmet ettikleri olmuştu fakat Aryx'in yaşadığı dönemden uzun süre evvel bu bağlılık azalmaya - başlamıştı. Muhafizlar tapınaktan artık en az Yüce Erkân kadar bıkmış durumdaydılar. 

Aryx, Garith'in daha yeni, yası bile tutulmayan ölümünü hatırlayınca Yüce Erkân'ın hâlâ nasıl ayakta durduğunun merakına kapılmıştı. Aynı Chot gibi hayatta olan diğer üyeler de muhtemelen Şu an hangi amaca hizmet etiklerini ve ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette olmalıydılar. 

Aryx böyle düşünceleri bir kenara bırakıp alakasız şeylerle meşgul olmaya bir son verdi ve ardından Nethosak içlerine, uzaktaki Orilg Ocağı'na doğru yola koyuldu. Kendisini tanıyan kişilerin yanına dönmek, hele bir de aileden bir iki kişi oradaysa, iyi olacaktı. 
Aryx erkek kardeşlerinden bazılarının vahşi bölgelerde, bazılarını da gemilerde eğitimde fakat en küçük erkek kardeşi Seph. gibi birkaçının da başkentte bir yerlerde olması gerektiğini biliyordu. 

Tam biraz olsun ilerlemişti ki şimşek gibi gürleyen toynak sesleri duralamasına sebep oldu. Aryx kenara çekildikten yalnızca iki saniye Sonra dört atlı hızla yanından geçmişlerdi. Atlıların yollarına çıkanları pek umursamadıkları görülüyordu; yanlış zamanda bir binadan dışarıya adımını atmaya kalkan yaşça büyük bir kadını az kalsın ezeceklerdi. 

adın gözden yitip giden tiplere lanetler yağdırıp ardından yoluna devam Gti fakat diğer kişiler yola dikilip dört kişilik grup gözden kayboluncaya ek uzunca bir süre arkalarından ters ters baktılar. 

, Takhisis Şövalyeleri. Onlar olduklarını “ve artık be Yönettiklerini biliyordu fakat onları kibirli bir şekilde sokakları aşınlarken görmek sinirlerinin tepesine firlamasına sebep olmuştu. 
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Aryx caddede yürümeye koyulmuştu ki birden yanıbaşında iki atlı daha beliriverince tekrar kendini hızla geri çekti. Gelgelelim, bu | atlılar sadece daha yavaş ilerlemiyorlar bir de kendilerine tamamı silahlı ve paketler taşıyan bir alay minator eşlik ediyordu. Aryx içlerinden küçük kardeşinin tanıdıklarından biri olan küçük burunlu, kahverengi genç birini seçebilmişti. Savaşçılar, ağır başlı ve Kararlı bir biçimde ileriye doğru bakıyorlardı. Düzenli adımlarla yürüyen grubun peşinden, yüzleri kara siperliklerinin ardına gizlenmiş iki atlı Şövalye daha geliyordu. ei) ei 
Takhisis Şövalyeleri çoktan görevleri için yetkin vücutlu savaşçılar toplamaya başlamışlardı. Aryx insanların planlarının bu bölümüne geçmelerinin birkaç gün daha alacağını düşünmüştü. Lord Broedius*un çabukluğu onu şaşırtmıştı. Sadece kumandanın onlarla ne yapacağını biliyor olduğunu ümit ediyordu. Geçmişteki ilerin minator yaşamlarını nefes alıp verir gibi harcadıkları çok imüştü. 
gin gitmesiyle birlikte, Aryx yoluna devam etmeye lacaktı ki ilerleyişi çok geçmeden yavaşladı. Bir dakika isinde caddeler daha da kalabalıklaşmaya başlamıştı. Uzun irecek bir yolculuk için götürüldükleri aşikar olan her çeşit malzeme ile dolu olan rıhtıma yönelmiş koca koca at arabaları gürültüyle ilerliyorlardı. Ara ara at sırtındaki bir Şövalye kalabalığın arasına alıp emirler yağdırıyor ya da atını hızla bilinmeyen bir yere doğru ürüyordu. Aryx'in gözlemlediği yüzler, şövalyelerden birinin yüzü © kendilerine dönük olmadığı sürece insanlara nefretle bakıyorlardı. 
Hiç şüphesiz limanın farklı noktalarına yönelmiş olan daha başka ekipler de yanından geçip gittiler. Aryx kendi klanından bazı tanıdık yüzler seçebilmişse de ailesinden hiç kimseyi görmemişti. Bu kadar hareketliliğin çoktan başlamış olması onu bir kez daha hayrete düşürmüştü. Minatorlar faal olmalarıyla övünmelerine rağmen o ana değin şövalyelerin de onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Gelgelelim, faal olmasına faal olan şövalyeler önemli bir vasıftan yoksundular; bu i eksiklik bir yerden geçerken ya da her emir verdiklerinde kendini iyice belli ediyordu. Ses tonlarından en ufak bir saygı sezilmiyor, i sanki asker değil de sığır idare eder gibi davranıyorlardı. 
“Broedius ilk gemilerin yarın sabah itibariyle yola çıkmış olmalarını istiyor olmalı,” diye söylendi Aryx kendi kendine. “Her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü görmek ilginç olacak doğrusu,” Geçip giden kalabalığın arasında tanıdık ve oldukça nazik bir 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Seph yüzünü ağabeyine çevirmiş gülüyordu. “Aryx! Sana ne olduğunu hepimiz merak ettik! Gemin yola çıkalı bir yıl oldu ve en az altı aydır tek bir haber alamadık! Bizden uzun süre ayrı kalacağını biliyorduk ama bu kadar da değil. Eve ne zaman vardın? Neler gördün? Herhangi bir savaşa girdin mi?” ! 

Yanlarından atlı bir insan daha geçti. Bu kadar yakında, bu kadar fazla sayıda olmalarından hoşnut olmayan Aryx burnundan soluyordu. “Belki de laflamak için daha uygun bir yer bulsak iyi olacak. Yakınlarda iyi bir han var mı? Evden ayrı kalalı çok oldu ve hangilerinin en iyi olduğunu hatırlamıyorum.” 

“Var tabii fakat şu an için fazla bir şey bekleme. Bunlar... bu insanlar bütün malzemeleri büyük görevleri için gerekli sayıp, pek çok mekanı kapatıp duruyorlar! Gelişlerini gördün mü Aryx? 
Sargas'ın kendisinin de onlarla birlikte geldiği söylendi. Bu doğru olmalı çünkü İmparator ile Yüce Erkân bile insanların çabalarına destek veriyorlar.” ğ : 

Aryx'in yüzü düşünceli bir görünüm aldı. “Hepsinden haberim var. Önce şu hanı bulalım da sonra sana başımdan geçenleri anlatırım. 
Söz veriyorum.” z 

Aryx'in küçük kardeşi önden yürüyüp onları Şampiyon Yuvası isimli bir hana getirdi. İkili içeri girdiklerinde oturan sadece iki müşteri vardı. Masalardan birine oturdular ve bir dakika sonra kilolu, Yaşça büyük bir minator onları görmek için yanlarına geldi. Kas Yığını yerini yağlara bırakmış olsa da boynunda asılı olan kararmış madalyon gururla, onun arenalardaki eski şampiyonlardan biri adağını ilan ediyordu. Ayağındaki sırıtan aksaklık artık neden 

övüşmediğini açıklıyordu. z i ol, Şu Şia gelmiş olduğu için elimde fazla bir şey yok fakat size şimdilik iyi bir çorba ve biraz bira verebilirim. 
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Vakit kaybetmeden sohbetlerine dönmek için hemen razı oldular Kardeşinin dönüşü yüzünden Seph'in içi içine sığmıyordu. 
Kardeşlerinden kendisine yaşça en yakını olan küçük kardeşi. 
hayatının büyük bölümünde Aryxle birlikte olmuştu. “Hay Kaz'ın | baltası! Hâli tüm bunların ortasında sana rastladığıma inanamıyorum! Söylesene Aryx, Kraken'in Gözü ne zaman limana yanaştı? Kaptan Jasi kumandan olarak nasıl biri? Sert ama adil olduğunu duymuştum.” z 

“Kraken'in Gözü battı Seph. Tek kurtulan benim.” 

Seph'in gözleri faltaşı gibi açılmış dikkatle bakıyordu. Aryx görmezden gelmeyi yeğledi. Şimdilik, kardeşine bütün gerçeği anlatmak istemiyordu. Bunun yerine, şöyle devam etti, “Düşman bize sisin içinde saldırdı. Dövüştük. Ben gemiden aşağı düştüm. Dalgalar tarafindan sürüklendim. Son gördüğüm Kvaken'in Gözü'nün üst 

kısmının alev aldığı ve geminin yan yatmaya başladığıydı.” 
© “Tann aşkına! Korkunç bir savaş mıydı? Sen hayatta kalmayı becerdin?” : ğ et, korkunçtu.”Aryx vücudundaki her bir kasın kör olası alar yüzünden gerildiğini hissetti. “Eğer İntikam olmasaydı, yük ihtimalle boğulmuş olacaktım.” 

“İntikam mı?” 

“Üç kara gemiden biri. Beni insanlar buldu Seph.” 

Kardeşinin gözleri daha da açılmıştı. “Sen Takhisis övalyeleri'yle birlikte mi geldin?*Dehşet yerine, Seph'in yüz ifadesinden yalnızca heyecan okunuyordu. “Onu gördün mü? 
Sargas'ı gördün mü?” 

“Onu gördüm,” diye karşılık verdi Aryx daha çok belli belirsiz bir şekilde. “Bu aralar kendisine daha çok Sargonnas denmesinden hoşlanıyor. Bu günlerde zevk aldığı şeylerden bir diğeri de insan gibi görünmek.” 

Çorba ve biralarını getiren Jol yanlarına yaklaştı. Onları masaya bıraktı. Aryx yanında hiç para olmadığını fark etti fakat Seph elini kesesine atıp ödedi. Hancı ayrılınca Seph sorular sormaya devam etti. 

“Bütün bunlarla ilgili ne biliyorsun Aryx? Halkın büyük bölümü insanların idareyi ele almış olmasına homurdanıyor ama Sargonnas'ın bunun için geçerli bir sebebi olmalı. Biz onun seçilmişleriyiz, öyle değil mi?” 

Aryx bu sözden nefret etmeye başlamıştı. Şayet minatorlar onun seçilmişleriyse, bunu gösteriş şekli gerçekten garipti. Muhtemelen 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“diğer pek çok kişi de aynı fikirdeydi. Bunlardan bahsetmek istemediği için, en azından bir süreliğine, konuyu değiştirdi. “Anne babamız nasıllar Seph? Kylo ve diğerlerinden ne haber?” 
© © “Anne ve babamız klan işleriyle ilgilenmek üzere Kothas'alar. 
- Kylo bir yere yolculuğa çıktı... ayrılalı üç ay oluyor. Oreta dahil » diğerlerinden hiç kimse Nethosak”ta değil ama yine de Hecar'ın bir hafta içerisinde seferden dönmesi gerektiğini düşünüyorum... fakat yine de bir değişiklik olabilir ”Suratından kararlılık akan Seph, ileri atıldı. “Ben de annemiz ve babamizla birlikte gidecektim fakat daha yeni görev atamam geldi.” 

Aryx için haberler bu kadardı. Erkek kardeşinin İmparatorluk kuvvetlerinde kendi yerini alacak kadar büyümüş olduğunu biliyordu fakat çoktan görevlendirilmiş olduğunu değil. Bir minatorun gerçek bir savaşçı olduğunu belirleyen ilk atamasının daima bir geçiş töreni olduğu düşünülürdü. “Tebrikler!” 

“Üç gün içerisinde onlara katılmam bekleniyordu lakin tüm planlarımı askıya almam yönündeki mesaj bu sabah elime ulaştı. 
Hepimiz yola çıkacak gibi görünüyor. Takhisis Şövalyeleri'nin savaşabilen herkesi aldıklarına dair söylentiler duydum.” 

“Adaları bütün yetkin savaşçılardan mahrum bırakmaları için çılgın olmaları gerekiyor,” diye homurdandı birdenbire, insanların kibirliliğinden haddinden fazla çekmiş olan Aryx. İntikam'da hissettiği sertlik firlayıp su yüzüne çıkmıştı. “Böyle giderse, kendi savaşları uğruna bizi mahvoluşa sürükleyecekler!” 

Seph olduğu yerde doğrulup, ona doğru ikaz edici bir bakış fırlattı. Aryx konuşmasına son verip ardından öylesine kapıya baktı. 
Siperlikleri inik iki Takhisis Şövalyesi içeri girdiler ve duruşlarından yemek için gelmedikleri anlaşılıyordu. Bir tanesi önce diğer tarafta oturmakta olan iki minatora sonra da kardeşlere baktı. Şövalyeler ilk çiftin yanına gidip onları sorgulamaya başladılar. Minatorlardan biri homurdansa da her ikisi de insanların sorularını cevapladılar ve hatta onlara bazı belli başlı yazılı kağıtlar gösterdiler. Göstermelik olarak tatmin olmuşa benzeyen şövalyeler daha sonra Aryx ve Seph'in 

masalarına ilerlediler. € 

Ikisinden uzun boylu olanı siperliğini kaldırınca altından ince, kirli sakallı bir yüz çıktı. Aryx'in hayatında insanlar hakkında yaşları üzerinden karar verme firsatı pek fazla eline geçmemişti fakat bu Şövalyenin rütbesini daha yeni elde ettiğinden şüphelenmişti, Eğer öyleyse, bu adam Aryx'ten daha yaşlı olamazdı. 
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“Savaşabilecek yaştaki tüm minatorların bir an evvel birimle ei ayrılabilmeleri ve gemiyle sevk edilmeye hazırlanmaları için kendilerini klan evlerindeki listelere yazdırmaları gerekiyor. 
Yolculuk tarihleri henüz belli olmayanlar görevlendirme zamanlarına kadar Lacynos üzerinde serbest gezinme hakkına sahiptir. Atama 
kağıtlarınız var mı sizin?” 3 

Aryx'in adamın ne demek istediğine dair hiçbir fikri yoktu. “Bir süredir Sargonnas Tapınağı'nda bulunmakla meşguldüm. Lord Broedius sebebini biliyor.” : i 

“Bunun için elinde bir tutanak var mı?” 

“Sözüme itimat etmek durumundasınız.” 7 

Şövalyenin yüzü ekşimişti. “Haşmetli Lord Ariakan tarafından salık verilen emirler uyarınca, Lord Broedius ada kuvvetlerini daha i doğru bir şekilde organize etmek amacıyla, liderlerinizle bu sistemin gulamaya konmasını karara bağlamış bulunmaktadır. Şimdi imle gelip hatanızı düzelteceksiniz.” 
eph'in gırtlağından tehlikeli bir homurtu yükseldi. Aryx ini öfkeyle insanoğluna dikmişti. “Sana yalan söyleyecek kadar iyetsiz olduğumu mu söylemek istiyorsun yani?” i Diğer Şövalye elini kılıcının kabzasınına atmıştı. “Emirlere karşı İme cüretinde bulunanlar katı cezalara çarptırılırlar.” 
© “Ben İntikam'da bulundum, insanoğlu,” diye hırladı Aryx ayağa 

arken. “Sargonnas”ın kendisine bizzat eşlik ettim!” 
Sözleri karşısındakilerin bir kulağından girip öbüründen çıkmıştı. 
Iki Şövalye de silahlarını çekmeye koyulmuşlardı. 

“Onlar size ait değil, saygıdeğer şövalyeler.” 

Rand sakin bir yüz ifadesiyle kapı eşiğinde dikilmekteydi. Sarışın rahip ikisinin arasından geçip kendini çekilmek üzere olan silahların önüne attı. 

“Aldığımız emirler var rahip,” diye söylendi Rand'i kolayca tanımış olan ama ona boyun eğmeye karşı çıkan ikinci Şövalye. 

k “Bahsettiğiniz emirler bunlar hariç herkes için. Bu kişinin U söyledikleri gerçek. Bildiğiniz üzere kendi efendinizin eşi olan, Sargonnas tarafından sevilmektedir.” “a 
Kiri-Jolith rahibi onları kendisine karşı çıkmaya davet eden bir” yüz ifadesiyle bakışlarını iki adama doğrulün. En sonunda iki şövalyenin de sesleri kesilmişti. Bir tanesi sürüp giden bir öfkeyle kardeşleri süzdü. “Çok iyi öyleyse. Biz yolumuza gidelim.” ğ 

i Hâlâ öfkeli bakışlar firlatan abanoz zırhlı savaşçılar hanı terk 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“Bana bakmaya mı geldin?” 


© “Bir bakıma. Demek bu yüzden tam zamanında burada bulunmuşum. Dürüst olmak gerekirse, dünden beri yerini - belirlemeye çalışıyorum fakat beş saat geçtikten sonra daha « Nethosak'ta olup olmadığını bile kestirememiş bulunuyordum.” 
Yani sahip olduğu güçlere rağmen rahip bu saate kadar nerede — olduğunu bulamamış mıydı? Aryx neredeyse bu sürenin tamamını tapınakta geçirmişti. Belli ki Sargonnas Tapınağı'nda olmak onu « insan hünerlerinden uzak tutmuştu. 

“Kutsal Olan bir süreliğine beni yanında tutmaya karar verdi,” diyerek durumu Rand?ge açıklamış oldu Aryx. 

“Bunu tahmin etmeliydim. Seninle ilgileniyor. Görebiliyorum. 
Ayrıca Kiri-Jolith de seninle ilgileniyor. Öyleyse çifte kutsanmış olduğunu söyleyebilirsin.” 

“Ya da çifte lanetlenmiş,” diye kendini tutamadı Aryx. 

“İşe bir de bu tarafından bakmak lazım tabii.” 

Seph bütün konuşma boyunca sessiz kalmasına rağmen gözlerini » insanoğlundan alamamıştı. Aryx kardeşinin bir insanı hiç bu kadar yakından görmemiş olduğunu ya da en azından potansiyel bir * düşman yerine dostça davranan biriyle karşılaşmamış olduğunu » anladı. “Seph, bu rahip Rand. Rahip, bu da en küçük kardeşim.” 
“Evet, seninle aynı bakışlara sahip.” ; 

“Ne bakışıymış o?” diye sordu Aryx'in kardeşi. 
“Ejderha Celladı Kaz'da olduğu söylenen bakışlar. Cesaret, kararlılık VE gözünü budaktan esirgemeden kavgaya en önde atılma eğilimi. 
Bunu duyan Aryx*in yüzünde, Kraken'in Gözü'nün talan i «dilmesinden beri ilk kez güller açıyordu. “Bu tüm genç minatorlar iiçin geçerlidir, insanoğlu! Herhalde Kaz'dan da kocadıkça bir şeyler i eksilmiştir. Kendinden bir şey kaybetmeyenler de artık olsa olsa fazla Yaşlanmaya ni i olmayanlardır.” i 

a eee tebessüm etti. Ardından da 
Yüzündeki tebessümde bir parça azalma oldu. “Sadece bir tavsiye, 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Bir süreliğine kardeşini yanından ayırmaman en hayırlısı olabil, Aryx, yoksa çok geçmeden sefere yollanması muhtemeldir. Birlikt, i kalmayı tercih edeceğinizi düşünüyorum.” Adak | 

Aryx insanoğlunun ilgisine karşılık ona teşekkürlerini sundu. Ep 
azından bu şekilde tehlike baş gösterdiği anda kardeşini kollamaşı 2 
mümkündü.” i i j 

Seph insanoğlunun cüppesini süzmekle meşguldü. “Rahip, beni kutsama lütfunda bulunur muydunuz?” ş 

“Yapmazsam görevimi ihmal etmiş olurdum.”Rand Seph'in önce başına ardından da göğsüne dokundu. “Akıl ve yürek. Şayet her ikisini de dikkatli kullanmazsak, savaşçılar olarak yenik düşeriz Şayet ikisine de önem vermezsek, bir bütün olamayız.” 
Rahibin yanında bulunmaktan hoşnut olmadıkları aşikar olan | 

onun öbür tarafında oturan iki minator yerlerinden kalktılar, Handan ayrılırken bir tanesi ansızın ciğerlerine bir şey dolmuş gibi itmeye başladı. İçeridekilerin duyuş mesafesinden çıkıncaya dek neye devam etmişti. 
“İnşallah Broedius bana halkınızın bir bölümüne bakma yetkisini » Aynı tür öksürükten daha evvel de duydum. Şu kalkmak bilmeyen sis yüzünden olabilir mi?” 
© Aryx sis kelimesini duyar duymaz gerginleşti. “Neden öyle diyorsun?” 

“Bugün güneş çıkmasına rağmen Sis kalkmaya niyetli görünmüyor. Hatta, açıklara bakınca giderek daha da yoğunlaştığı görülüyor. Neredeyse seni bulduğumuz zamanki kadar kötü. 
“İnsanoğlu Aryx'e keskin bir bakış fırlattı. “Bu adalarınız için olağan © bir durum mu?” 

ç Kraken 'in Gözü'nün ve mahvoluşunun bir belirip bir kaybolan görüntüleri gri minatorun aklından geçip duruyordu. Bir anda yemek © de birada tüm lezzetini yıtirivermişti. “Daha yoğun mu diyorsun?” 

“Evet, diyebilirim ki fazla yoğun.” i 

“Deniz kıyısında dikilirken bir çeşit koku ya da kötü koku ği! 

hissettin mi? Bilhassa sisin olduğu taraftan?” 
“Balık kokusu dışında mı?” diye kıkır kıkır gülmeye başladı © Rand. Sonra, minatorun yüzündeki endişeyi görünce, tekrar © i ciddileşti. “Evet, şimdi sen bahsedince aklıma geldi, türlü kokular aldım. Sanırım, yakın zamanda burnuma çalınan bir kokuydu.” 
“İntikam'dayken olmasın? Misk kokusuna benzer bir koku © 


muydu?” 
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tersiyle Karşılaşan Takhisis Şövalyesi yine de çabucak kendini » topladı. Önce Aryx'e ardından da Rand'e bir bakış attı. 
“ “Rahip.”Ses o Drejjen'e aitti, o “Seni burada — bulmayı beklemiyordum.” 
“Gitmem gereken yere giderim, bana ihtiyaç duyulan her yere.” 
Drejjen onu umursamadı. İnsanoğlu siperliğini kaldırıp, dikkatle » Aryx'e baktı. “Majestelerinin hizmetkârlarına silah çekiyorsunuz ha? 
Buna ihanet de —” 
“İhanet falan değil,” diye sözünü kesti Kiri-Jolith rahibi kibarca. 
“Kılıçlarını çekmiş üzerlerine gelen kara zırhlı kişilerden oluşan bir kuvvet karşısında iyi eğitilmiş savaşçılara özgü refleksler yalnızca.” 
Drejjen'in gözleri az evvel avının kaçışına tanık olan bir kurdunkiler gibi küçülüvermişti. Gelgelelim, hemen ardından yüz ifadesi değişmiş ve neredeyse özür dileyen bir hal almıştı. Uzun eldivenli ellerinden biriyle kısa, bakımlı bıyığını sıvazlayarak gözlerini Aryx'in üzerine çevirdi. “Tabii, haklısın. Bana yalnızca minatorlardan bazılarının Lord Broedius'un emirlerine karşı geldiği söylenmişti. Bu olduğunu bilseydim, her şeyi anlardım. Minatoru abartılı ve oldukça alaycı bir biçimde selamladı. “En naçizane özürlerimi sunarım.” v 
Rand dikkatle Aryx'e bakıyordu. Durumdan hiç Me olmamışa benzeyen minator, silahını yavaşça yerine Ke aynısını yaptı. Drejjen adamlarını üzerlerine salmak için firs Bibi dikkatle izledi. ei 
“Anlaşıldı mı?” dedi rahip hepsine. “Sorun e Ar in e subaya dönüp şöyle ekledi, “Sizi işinizden alıkoy: e re Ma ADE 
Şövalye şimdi de sırıtmaya başlayınca, yüzü 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tüylerinin kabarmasına sebep oldu. VON hiç de Zamanı m. 
çalmadınız! Aksine, işimi kolaylaştırdınız. 

“Ne demek istiyorsun?” Se Be 

Drejjen'in eli kılıcının kabzası civarında geziniyordu. Işin aslı, bunu bulmak üzere emir aldım. Onu bulmak için bu kokuşmuş şehrin her yerini aramak zorunda kalacağımı düşünürken, Leydim bugün benden yana çıktı.” 

“Beni mi?” Aryx şimdi de baltayı yerine koymuş olmaktan pişmanlık duyuyordu. “Ne yapacaksınız beni?” ş | 

“Oh, bana kalsa seni zerre kadar istediğim yok, boğa,” diye © cevapladı Takhisis Şövalyesi yumuşak bir ses tonuyla. “Gelgelelim 

“ Lord Broedius istiyor... hem de çok acil Seni ona götürmemi öyledi.”Drejjen elini kılıcının kabzasına kenetledi. “Herhangi bir azın var mı?” 
inator içinden lanet okudu ve tekrar baltasına sarılacak oldu, ubayın gözlerinde gördüğü bir şey duraksamasına sebep n Aryx?in münakaşa yaratmasını isteyip onu yemliyordu. 
ine de şövalyenin Lord Broedius*un kendisini istemesiyle yalan söylemiş olamayacağını düşündü. Hal böyle olunca, torun dövüşten daha iyi bir yol seçmesini sağladı. 
© © Aryx elini yeniden indirirken bir an Drejjen'in yüzündeki hayal 

kırıklığını yakaladı. “Çok iyi. Eğer Lord Broedius'un bana ihtiyacı 

Varsa, geliyorum.” 

“Aynen bizim gibi,” diye ekledi Rand ve bu arada Seph'in Şövalyenin gizli emeline hizmet etmekten başka bir işe yaramayacak, herhangi bir karşı çıkışta bulunmasına engel oldu. 

Drejjen besbelli onların gelmelerini istemese de karşı çıkmakla uğraşmaktan daha iyi bir şey vardı aklında. Öfke yüklü ses tonuyla, 

hıncını adamlarından çıkarmak için onlara seslendi “Ne bekliyorsunuz? Sıra olun ve kıpırdayın!” 

Takhisis Şövalyeleri hiç vakit kaybetmeden tek sıra halinde handan çıktılar. Drejjen en sonuncu çıkıncaya dek bekledi ve ardından üçlüye döndü. “Sizi dışarıda bekleyeceğiz.” 

“Sallanmadan peşine takılsak iyi olur,” dedi rahip subay ayrıldıktan sonra, “Sizi hiç olmayacak bir hataya sürüklemek için het firsatı kollayacaktır.” 

“Fazla uğraşmasına gerek yok,” dedi Aryx gürleyerek. Yine de, sarışın insanoğluna katılıyordu. “Pekala. Haydi gidelim, Seph.” 

Yürüyüp dışarı çıkınca Drtejjen ve adamlarını beklerken buldular 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Orilg Ocağı 


Obsidiyen Balta demir alalı epey olmasına rağmen, Krag çok meden gidilecek yere varacaklarını biliyordu. Gürbüz kara “tüylü minator yurdunu görmeye can atıyordu... ya da başka bir şeyi. Günü geceye çeviren ve havayı daha da kasvetli bir hale sokan sis tabakası etraflarını sarmış kalkmamakta direniyordu. 

Rüzgâr esmemeye niyet edince, mürettebat küreklerin başına geçmiş ve böyle olunca da güvertede birkaç kişi kalmıştı. 
Bunlardan biri olan, şahin gözlü ve iri yapılı dövüşçü ikinci kaptan Belso gözetleme yerinde dikilmiş bulanık sisin içerisinde bir şeyler seçmeye çabalıyordu. 

“Eee?” diye seslendi Krag. 

“Bu iş koyun yünleri arasında bir şey aramaya benziyor!” diye karşılık verdi boz renkli ikinci kaptan. “Bir de şu berbat koku sardı her yanı!” 

işte bu konuda kaptan ona hak vermek zorundaydı. Tuhaf, misk kokusuna benzeyen koku geçen birkaç saat içerisinde daha da yoğunlaşmıştı. Krag etraflarında yüzen büyük bir deniz memelisi yahut başka bir şey var mı diye birkaç kez bakmış olmasına rağmen Kan Denizi her şeyi saklıyordu. 

“Kaptan, yukarıda bir işe yaradığım yok— Bir dakika!”Belso 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: 
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efendim, galiba bu sis başıma vurmaya başladı.” 

Sis hepsinin başına vurmaya başlamıştı. Kaptan Krag bulanık suya göz gezdirerek tırabzanlara yaslandı. Minatorlar kolay kolay bir şeyden korkmasalar da emektar denizci kendisiyle birlikte - diğer bütün gemicilerin de sinirlerinin gerilmiş olduğunun “ farkındaydı. 

Ritmik kürek seslerini dinleyerek sakinleşmeye çalıştı. 
Küreklerde iyi ve güvenilir bir şeyler vardı. Geminin daireler çizmeden rotasında devam etmesini sağlamak için gereken güç ve beceriyi düşünmesine neden oldular. İyi bir kol ve sağlam bir kürek bir rahibin ya da büyücünün eşdeğer büyülü sözlerine Yeğdi. Krag bu tür şeylerden yararlanan ve sıklıkla kazaya Uğrayan insan gemileri olduğunu duymuştu. Minator ise hiç. 
Bunlar Krag'in asla güvenmeyeceği... : 

Tam arkalarında, suda bir parça köpürme oldüz çe 

Kaptan öne doğru eğildi. Bir an, Belso nun tarif ettiğine oldukça benzeyen yuvarlak hatları olan devasa bir şey Ee Zannetti. Boş ve saçma! Bu sularda lanet olası o vi RR atlattığına göre korkacak pek bir şeyi olmadığını z Ak izdeki Uzun dolaşmıştı. Birazcık beyni olan her minator kal eş EM yi tehlikelerle baş etmeyi erkenden Üye e öğrenmey 

enizin dibini alıklara yem o AL GİR RA 

Ba kei kara bir şekil yükselmeye 

başladı. 
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küpeşteden uzaklaştı. i dü belli olan Belso bağırdı, lan herkes kürek başına! İki kat 


“Sargas korusun bizi... Kapi: 
“Kaptan Krag!”Aynı şekli gör 
Krag arkasını döndü. “Boşta O 


! Boşta olan herkes —” KE e e. olan heybetli bir yaratık yükselip kısa 


ii a kule gibi dikilince ağzı açık kalmıştı, e bir yılanınkine benzer pullara sahip, yeşikaltn renkli koskoca bir deniz yılanı olduğunu serebilmişi Şayet bu bir yılansa, böyle bir deve uygun ek lr Şekilde, kafasını ve kuyruk kısmını suyun altında tutuyordu. 

Ne dönebilen ne de ilerleyişini zamanında durdurabilen Obsidiyen Balta devasa ve ucube kemerini altına doğru ilerledi, Dev yaratığın üzerinden sıçrayan deniz suları mürettebatı 

ıls etti. 

bi ai küreklere!”Canlı kemerin sabırlı bekleyişi Krag'i 

etmişti. Koca vücudun nabız atışlarını görebiliyor, © hareketlerindeki ritmi hissedebiliyordu. Bekliyordu, nanı bekliyordu. 
ator gemisi doğruca onun altına sokuldu. 

“Sargas kurtarsın bizi...” diye fisıldadı kara tüylü minator, inden bir şey gelmeyeceğini bilerek, kaçınılmaz olanı bekledi. 
Yılana benzeyen varlık hızla geminin üzerine çöktü. 
Obsidiyen Balta paramparça olmuştu. Gemiden kopan parçalar oraya buraya dağılırken minatorlar çaresizce bağrışıyorlardı. Alt tarafta olanların hayatta kalma şansları yoktu. Krag, ikinci 


kaptanının gözetleme yerinden aşağı uçtuğunu gördü. Direklerden biri üzerine çökünce bir başka denizci i. AĞ kalas kaptanın kamına ç güverte kalıntısına dön: 
biçimde suya çakılmıştı. 

e e ri ve Zeboim'”i böylesine kızdıracak ne 

ıyordu. M Ö İ ebe yalnızca o olabilirdi. e e b n oradan oraya fırlatıyordu. Birinin çığlığı duyuldu dire kesiliverdi. eğe başka kurtulan olup ra Da Sayar lakin sis buna engel oluyordu. 

i yavaş bunun ikinci kapı ali gördü. la 
/ Yaratığın saldırısı onu aşkası olmadığını anladı. 
i Ve her zaman olduğu gibi 
ti 84 


— 


gk ın baş ica görevi ine k 

ikinci kaptanın baştıca görevi yine kaptana kalmıştı. Krag ona el sallamaya çabalasa da Vücudundaki yaralar a, yavaşlatıyordu. 


Belso ansızın olduğu yerde kaldı. Başını aşağı çevirdi ve 


özleri faltaşı gibi açıldı. Bir şey kendisini â ağı çekmede; EE bir nefeslik vakti olmuştu. Karanlık ALA ee 
Krag umutsuzca aranmaya devam etti fakat yardımcısı bir daha su yüzüne çıkmadı. 

Köpek balıkları olabilir miydi? Kaptan buna inanmakta güçlük çekti. Genelde onların toplanması için bayağı bir zaman geçmesi gerekirdi. Zihninde korkunç bir düşünce belirdi. Yılan geri mi dönmüştü? 

Etrafını saran sular köpürmeye başlamıştı... ve ardından Kan Denizi'nden Krag'in Krynn diyarında hiç karşılaşmadığı türden esrarengiz, karanlık bir form yükseldi. Gözler, sayısız göz hiç kapanmadan dimdik afallamış durumdaki denizciye bakıyordu. 
Korkunç bir mideye açılan, içi sinir kaplı ağız aralanınca ortaya sıra sıra dişler çıkıvermişti. Aklının gerisinde bir yerlerde, Krag bir şekilde bunun deniz tanrıçasının yaratıklarından biri olamayacağını biliyordu. Hatta bu ucubenin bu dünyada var olma hakkı bile olamazdı. 

Korkunç yaratığın elindeki kancalı mızrak göğsüne öyle bir hızla inmişti ki kaptanın yüz ifadesinden can verdikten sonra dahi şaşkınlık okunmaktaydı. En sonunda hareketsiz kalana dek Krag'in vücudu defalarca seğirmişti. Minatorun katili herhangi bir hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için mızrağı bir kez de fazladan salladı. v 2 yi 

Kısa süre sonra, galip ve kurban birlikte suyun içine doğru Sözden yitip gittiler. Sis tabakası, Obsidiyen Balta'nın en son alıntısını da gözden kaybederek yoğunlaşmaya devam ediyordu. 


Aryx meydan okuyan bir edayla, insan istilacıların zorla el koydukları, dak düşük seviyedeki klanlardan birine ait la Yakınında bir evde bulunan Takhisis Süyalyelme Kr ına OĞru Yürüyordu. Daha yaşı genç olmasına rağmen, Aryx 


85 


şövalyelerin ettikleri hakaretin yalnızca o klana değil herkese karşı edilmiş olduğunu biliyordu. Eğer insanlar daha düşü, seviyedekilerden alıyorlarsa, çok geçmeden büyük klanlardan gi, talepte bulunacak kadar küstahlaşacaklardı. ü i 

Orilg Klanı buna bir kez olsun müsamaha göstermezdi. | 

Bir lejyon dolusu ya da Aryx doğru terimi hatırlıyorsa, bir tabur Şövalye klan evinin etrafında saf tutmuş bekliyordu. Koyu gi savaşçının gözüne üç katlı yapının tepesinde çevreyi gözetleyen i okçular çarptı. Broedius iyi seçim yapmıştı. Skalas Klanı'na ait olan ev yeni tarzda olduğu için klanın burayı en son çıkan ve en sağlam malzemelerle güçlendirmesine olanak sağlamıştı. Ayrıca çatıyı mazgallı siperlerle çevirmiş olduklarından ortaya insanlarınkilere benzeyen minyatür bir kale çıkmıştı. Belki de bu şövalyelere daha çok evlerindeymiş hissi vermekteydi. 

Lord Broedius'un kalesine durmadan, pek çoğunun Aryx'in 

halkından casuslar oldukları belli olan, haberciler ve askerler girip rlardı. İçlerinden biri üzerinde bir İmparatorluk yaveri ı belirten işaretler taşıyordu ve bu hakim şövalyenin “kendi şartlarına göre davranmaya zorladığını Iyordu. Aryx sarayın bir sürü insan yaverin istilasına Sından kuşkulanıyordu. 
Tejjen onları muhafizların yanından geçirip heybetli yapıdan içeri soktu. İntikam ve beraberindeki gemilerde kaç tane © olduklarını hiç fark etmemiş olduğundan, bu kadar fazla Şövalye görmek bezgin haldeki minatoru hayrete düşürmüştü. © Camnelia'nın kısa tarifi zihninde bir şey canlandırmasına pek © yetmemişti ve artık yaptığı tahminin oldukça düşük olduğunu da © anlamış bulunuyordu. 

Düşüncelerinde onun ismini duyuyor gibi olduğu sırada, © Camelia'nın kendisi hiç şüphesiz bir zamanlar klan büyüğünün il odasına açılan demir kapıların öhünde belirivermişti. Önce Rand'e bir bakış firlattıktan sonra Drejjen'in baştan savma selamına karşılık verdi. Aryx bir kez daha rahip ile dişi Şövalye arasında bir sır ya da sırdan ziyade bir karşılıklı anlama * olduğundan şüphelenmişti. 

“Emredildiği gibi,” 
Aryximaraki de-Orilg.” 

Carnelia başıyla onayladı ve ardın 
“Bu da kim?” 


diye duyurdu Drejjen. “Minatof 


dan Seph”le göz göze geldi. 
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birlikte.” zi : i e : v 
— Bunun üzerine biran şaşkınlığa düşse de durumu kabullendiği görüldü. Drejene dönerek şöyle dedi, “Aferin Şimdi “emrindekilerle gidip Ariakan'ın Zaferi'nin montaj. işlerini - denetleyeceksin, şu üzerinde hâlâ Orilg'in Eli yazan üç direkli emi. 
| g Aryx'in gözleri yuvalarından fırlayacak gibi olmuştu ve 
minator kendini Zor tutuyordu. Kraken'in Gözü ile Nethosak'tan » ayrıldığı sırada, Örilg'in Eli'nin inşaatı devam ediyordu. Şimdi, dişi şövalyenin sözlerini doğru anladıysa, şövalyeler onu kendi hizmetlerine almakla kalmamış bir de asıl ismini değiştirmişlerdi. 
Drejjen başıyla onayladı fakat Aryx'e sinsi bir bakış fırlatarak, “Gemiyi biliyorum. Uygunsuz bir isme sahip bir mavna. Bu minatorların olağanüstü gemi marangozları — olduklarını sanmıştım. Limanda bir tane düzgün gemi görmedim.”demekten de geri kalmadı. 
““Bu kadar yeter,” diye tersledi, söylediklerinden ziyade emri yerini getirmekte gecikmesine bozulduğu görülen Camelia. 
“Emirleri duydun.” 
“Başüstüne.”Subay selam verip ardından adamlarıyla birlikte © ayrıldı. 
Öfkesi hâlâ tehlikeli bir biçimde patlamanın eşiğinde olan Aryx, Drejjen'in gidişini izledi. Rand, uyarı anlamında, omzuna elini koydu. Biraz geç de olsa, Aryx Carnelia'nın muhtemelen vereceği tepkiyi beklercesine kendisine baktığını fark etti. 
Minator püskürürcesine atıldı. “Pekala! İşte buradayım. Peki neden?” 
Tek söylediği, “Bu sorunu Lord Broedius yanıtlayacak,” oldu. 
Carelia kapıları işaret etti. 
“Buradan sonra yalnız gitmelisin,” diye fisıldadı Rand. Di Bezgin haldeki minator burnundan soluyarak ileri hareketlendi. Kapılardaki nöbetçilerin baltasını isteyeceklerini ekliyordu lakin kolaylıkla yolu açmaları Aryx ın biraz ilgincine Biti. Kendini olası bir kötülüğe hazırlayarak yoluna devam “derken geniş salondaki tüm klan alametlerinin kaldırılmış gi VE etrafında öfkeyle birbirlerine bakan minator Ve ınsan a ulunduğu kalan birkaç parça mobilya dikkatini ei OR Ne âvaktan yapılma masanın üzerindeki deniz haritalar 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bakmakta olan, insan kuvvetlerinin ii ii Brocdius siyah ve ici sözlerini odaya giren Aryx'e kaydırdı. i > 

a > dedi. kumandan uysal bir şekilde. “Aynen öylediğim gibi.” 

e pelerinlerinden yüksek rütbeli generaller oldukları anlaşılan yirmi kadar minator kendisini süzmek için yüzlerini ona çevirdiler. Aryx aralarından bir tek, Yüce Erkân A Hojak'ı tanıyabilmişti. Oldukça genç bir savaşçı olarak, Aryx önceden üst düzey kumandanlardan hiçbiriyle yanyana bulunmamıştı ama yine de klandan uzak akrabası olan bir tanesini çıkarabilmişti. 

“Kutsal Olan'ın gözdesi bu mu?” diye sordu aynı şahıs, bir bakıma kuşku dolu bir tavırla. ç 

“Onu Meydan'da görmüştünüz,” diye cevap verdi Broedius. 

“Aryximaraki,” diye seslendi bilinmeyen general. “Benim kim olduğumu biliyor musun?” 

Aryx güçlü olmaya çabalasa da birden tapınaktaki güvenli yerine dönebilmeyi istedi. Bu üst düzey kumandanların ilgisini kmek iyi bir şey olamazdı. “Hayır... hayır, efendim. Bir seneden z uzaklardaydım ve—” 
aken'in Gözü, evet...”Diğer generallerden birçoğu sanki lar için çok şey ifade ediyormuş gibi kendi kendilerine diler. “Yazık oldu.” Olduğu yerde doğruldu. Bilhassa daki griliklere rağmen, geniş omuzlu general Aryx'e sı Marak'ı hatırlatmıştı. Yaşça büyük savaşçının yüzünün yan ârafındaki çok sayıda yara izi uzun yıllar savaş deneyimi olduğunu gösteriyordu. Yara izleri ayrıca Aryx'in hafizasını “dürtmeye yaramıştı. Bu general yalnızca bir klan üyesi değil, aynı 

Zamanda uzaktan bir bakıma kuzeni olarak karşısında duruyordu. 
“Ben Orilg Klanı'ndan, Yüce Erkân üyesi ve bu delegasyonun sözcüsü General Geryl'im.” 
General Geryl. Aryx ülke şampiyonlarından biri olan uzun e e ük Yi derhal dizlerinin üzerine kapandı. 

i ; Ş isi bana daha çok biz senin hizmetindeyiz gibi geliyor 

Aryx, Geryl'in ses tonundaki ironiyi güçlükle yakalamış ve sözlerdeki gerçek onu bayağı bir afallatmıştı. “Efendim?” 

Geryl kaşlarını çattı. “Ayağa kalk, lanet olası!”Hiddetle, Aryx'in hatırlayabildiği kadarıyla yüzüne ilk defa böylesi bir 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lak gülümsemesi oturmuş olan 19 us? 
“Hoşuna gidiyor, değil mi rd Broedius'a baktı. 
0 a İM İŞ inizi.” diyo-karşılık verdi 
Şövalye pişkin pişkin. i 

“Seçimimiz falan yoktu. General Aryx'e yaklaştı. 
, göre, savaşçı, müttefiklerimiz olan buradaki insanl » halkımız arasındaki meseleleri idare etmek üzere bir “Şurada gördüğün zat” —Geryl Broedius?'u işaret etmişti — “hepimizin yerine Kutsal Olanın kendisi ile seyahat etmesi için seçmiş olduğu kişiyi uygun buldu. Tanrılarla birlikte yürüyen 

esrarengiz savaşçıyla ilgili söylentiler çoktan yayılmış ve bu savaşçının benim klanımdan olduğunu kalabalığın arasından yalnızca birkaç kişi fark etmiş bulunuyor. “Göründüğünden daha fazlası olması gereken kişi.” 
Salonda toplanmış olan generaller ve şövalyeler sanki kendisini hedef tahtası olarak belirlemiş gibi dikkatle Aryx'e bakıyorlardı. “Anlamıyorum efendim.” 

“Bana “efendim? diye hitap etme. Ben senin karşında General Geryl'im ya da istersen sadece Geryl. Ben... bizler... sana İdari General diye hitap edeceğiz ve görünüşe göre, askerlerimizin ana kıtaya nihai sevkiyatına ilişkin tüm meselelerde senin görüşlerin doğrultusunda hareket ediyor olacağız.” 

Bir kabus. Bu bir kabus olmalıydı. Yoksa böylesi bir çılgınlık i masıl gerçek olabilirdi?”Ciddi olamazsınız!” 

“Sen Kutsal Olan'la birlikte yürüdün. Bunu çok kişi gördü. 
Sanki can yoldaşınmış gibi onun hayatını kurtarmak için ileri atıldın. Bize kurtuluşundan bahsettiler, tanrıların bahşettiği talihin bunda da bir rolü olmalı. Sen çoktan dün Büyük Meydan'da bulunan çoğu kişi için bir sembol haline geldin; Sargas'ın Şampiyonu... Sargonnas.”Geryl bir kez daha Broedius a baktı. 
£ ATYx generalin ifadesinden pek bir sezgi okuyamamıştı. *'Bir de i buzatda seni seçmiş bulunuyor, £endince sebepler yüzünden. 

Aryx kendisini şoke eden bu duyuruyu hâlâ ele in “değildi. Yani şimdi kendi halkı ile tanrı-kabulü istilacılar arasında 


“Görünüşe ar ile kendi ine gerek var. 


K0ir tür temsilci olarak seçilmiş mi bulunuyordu? Broedius'un bu 

“Şekilde davranmasının sebebini Aryx anlayabilirdi. Kendisi gibi 

kaşağı düzey bir savaşçının atanmış olması minatorların er 

“Zincirinde oynayacakları küçük düşürücü role işi Ni Ni WE diğeri oluyordu. Gelgelelim halkı onu muhakkak böyle bi 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için uygun bulmayacaktı. Kesinlikle Geryl gibi birisi bu görev için daha münasipti. > < ri besbelli yüzündeki ifadeyi okumuştu. Bu konuda bir. 
seçim şansı yok. İmparator bu yönde emir verdi ve: daha da önemlisi müttefiklerimiz başkasını kabul etmeyeceklerdir. 
“Bu konu açıklığa kavuşmuş olduğuna göre,” diye söze karıştı. 
meseleyle ilgili başkasının fikrini umursamadığı görülen Broedius, “artık işimize bakabiliriz. Öne çık, Aryx. z ; Geryltin sessizce ikna etmeye çalışması üzerine, savaşçı | söyleneni yaptı. Şövalye bir elinde üzerine şövalyeliğe ait. 
kurukafa ve zambak sembolleri oyulmuş olan bir nişan tutuyordu, Bunu minatorun silah takımının önüne iliştirdi. Aryx başını eğip korkunç nişana bakınca onurdan çok iğrenme hissetmişti. Böylesi bir nişanın ona kendi ırkının gözünde saygınlık kazandırması söz onusu değildi. 
“Atanmış bulunuyorsun. İki taraf için bütün meselelerde aracı göreceksin. Anlaşıldı mı?” 
pek anlamamış olmasına rağmen yine de başıyla yladı. Birden aklına bu zorlama görevi halkının yararına anabileceği geldi. Gri savaşçı bununla nasıl baş edeceğini © miyordu fakat belki de zamana bırakmalıydı... “Anladım.” 
Aryx General Hojak'ınkine benzer bir sesin kuklalarla ilgili bir şeyler fısıldadığını işitmişti ki bir başkası onu susturdu. Broedius © isteksiz idareciyi kendisini selamlayan, başını Geryl'in çektiği Kıdemli makam sahiplerine yüzünü dönmeye zorladı. 
z “Sizinle işim bitmiş bulunmaktadır, generaller ve konsey üyeleri,” diye duyuruda bulundu abanoz gözlü Şövalye. “Gerekli talimatları aldınız. Size ihtiyaç duymamı gerektirecek başka bir şey... yada bilmeniz gerektiğini düşündüğünüz Şeyler... bundan böyle size bu savaşçı aracılığıyla iletilecektir. Sözlerimin | anlaşıldığını umuyorum.” 
Oturum halindeki minatorlar başlarıyla onayladılar. Geryl'in 


Verdiği işaretle, ayrılırken bir hayli gürültü çıkararak, orayı terk ettiler. Yine içlerinde en çok sesi çıkan Hojak olmasına rağmen, Aryx Broedius'un ihanet sayabileceği herhangi bir şeyi işitmemişti. Her şeye rağmen, Şövalye isteklerine karşı zaman” zaman fiziksel itaatsizlikler olacağını bilmek durumundaydı. 

“Sorunları mümkün olan en alt seviyede tutmayı 


ALEL garanti diyorsunuz, öyle değil mi İdari General?” 


“yüzünü insanoğluna çevirdi. “B 
“geçecek? Neden ben?” 
İri yapılı, zırhlı şahıs nerede 
“Sebepleri duydun.” 
5 “Benden ne yapmamı bekliyorsunuz?” 
» “Her ne ise tanrının sana böylesine ilgi gö i 
“ oldu. ve bu görevlerinin diğer kısmına Gele ene e Aryx gözlerini kırpıştırdı. “Ne demek istiyorsun?” 
©  “Sargonnas seninle ilgilendi.”Kalın kara kaşlar çatılmıştı ve bu © ber şeyin Broedius un istediği gibi gitmediğinin ilk alametiydi. 
ai “Benim düşündüklerimden ala senin İnfikam?'da bulunmuş olman © bunu gösteriyor. Sende bir şey var minator ve belki de seni iğ meselelerin ortasına atarak bunun ne olduğunu keşfedeceğim... ve “ bunun Leydim'in arkadan iş çevirmeden duramayan eşiyle © bağlantısını.” 
© O Broedius'un yüzüne ortada gizem falan olmadığını ve kendisiyle ilgilenilmiş olmasının tek sebebinin devamlı birilerinin onunla ilgilenmesi olduğunu haykırmak istedi. Aryx, tek derdi © kendilerine uygun olarak yetiştirildiği şeref ve sorumluluk » kurallarına göre yaşamak olan bir savaşçıydı. Şimdi, * mürettebattaki arkadaşlarından hiçbirinin kurtulamadığı bir > yerden sağ çıkmış olduğu için, ardı arkası kesilmeyen olaylar > zinciri onu bu deliliğin ortasına atmış bulunuyordu. 
“Şimdi benden istediğin nedir?” diye sordu yeni Idari General. 
Siyah gözler Aryx'inkileri delip geçmişti. “Şimdilik, Ea koruyucunun üzerinden ayırmazsan çok memnun olurum. 
“Benim... Sargonnas”ı mı kastediyorsun?” 
© Kumandan üzerinde çalışmakta olduğu deniz haritalarının “başıma döndü. “Senin ve benim türüm arasındaki i anlaşmazlıklardan ziyade beni sizin şu Kutsal Olan'ın vi S i geçenler ilgilendiriyor. Şayet bir tanrı olmasaydı, ve a Sorgulayabilirdim. Onun RL AN a AZ enin yerin m, bu meselelere büyük © k 
En e e en azından bir kısmını En ex homürdandı. “Öyle mi yani insanoğlu? Gözümü ME ÜZerinden ayırmamamı mı istiyorsun benden? Başımdakı dığ 


hareketinin ölümüne yol açabileceğ 


yse boş boş kendisine baktı. 
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x 


can sıkıcı görevler yetmezmiş gibi bir de Boynuzlu Olay, bekçilik etmem mi gerekiyor?” 

Broedius bakışlarını dikkatle önündeki haritalara çevirerek gayet etkili bir biçimde misafirine kapıyı göstermiş oluyordu. 
“Evet, bu hemen her şeyi özetliyor.” 

Kendini tutmak Aryx'in gereğinden fazla güç sarf etmesine sebep olmuştu lakin şövalyeyle münakaşa etmenin sadece daha fazla sorun yaratacağının bilincindeydi. Her şeye rağmen, zorlama İdari General, kapıdışarı edilmeden evvel en azından son bir konu açmak zorunda hissetti kendini. “Artık Ariakan'ın Zaferi ismini almış bulunan gemi hakkında...” 

“Ne olmuş ona?” 

“Onu mensubu olduğum Orilg Klanı'ndan zorla aldınız. Bu ca yetmezmiş gibi ismini değiştirdiniz.” 

“Daha uygun bir isimle değiştirdik.”Broedius hâlâ önündeki, Aryx'in nihayet görebildiği kadarıyla Ansalon'un doğu ve “ kuzeydoğu kıyılarını gösteren, en son haritalara odaklanmış rumdaydı. “Subaylarımdan biri olan Pries Avondale'in komuta nisi olacak. Onu Kothas”taki kuvvetlerin mobilizasyonundan ımlu subay olarak atadım. Gemi iki gün içerisinde yola acak. Şimdilik bu ve umarım diğer bütün konular kapanmıştır. 
İyi günler, İdari General.” 

y Bu sefer, Broedius'un iyi günler dileğini bir sinyal olarak aldıkları belli olan kumandanın şahsi muhafizlarından ikisi öne çıktılar. Aryx geri çekilmelerini belirtir bir biçimde elini sallayıp kaba bir şekilde döndü ve Şövalye Kumandan*ın yüzüne bir daha bakmadan odayı terk etti. Mmsanoğlunun adı mazide kalmış olan Orilg'in Eli ile ilgili konuyu hiç düşünmeden geçiştirmesi Aryx'e gerçek konumunun ne olduğunu açıkça göstermişti. Broedius onu bir kalkan, bir kukla yapmıştı. Tam şüphelendiği gibi bahtsız savaşçının asıl görevi halkının öfkesini savuşturmaktı. 

Öfke de olacaktı tabii. Hem de haddinden fazla. Takhisis Şövalyeleri de eski efendilerin yaptığı gibi sonuçlarını düşünmeden gözlerine kestirdikleri her şeye el koyarak saygısızlıkta onlardan aşağı kalır yanları olmadığını gösteriyorlardı. Orilg ve diğer büyük aileler buna uzun süre katlanmazlardı. 

Ya Sargonnnas? Broedius acaba sahiden de Aryx'in karanlık tanrıyı gözlemleyebileceğini mi düşünüyordu? İnsanoğlunun 
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| S€Y me olabilirdi? Doğu, 
işlar içerisine giriyordu 


Şövalyeyle birlikte ayrıldı. Şövalyelerden a gelip rıhtımda çalışan işçilerden bazıl : 


n rahip onu sakinleştirdi. Meselenin barışçı ağlandığını görmek için onunla gitmeyi teklif kısarak yanlarından geçen bir şövalyeye ters 
“Bizi fazla umursamıyorlar, öyle değil mi?” 

ıyx Rand'in olayları kontrol altına yordu fakat bunu yapsa bile minatorların 
Maruz kaldıkları muameleye itiraz etmeleri iyiye işaret değildi. 
“Takhisis Şövalyeleri halkına koyun. gibi davranıp bunu .sindirmelerini bekleyemezlerdi. 
Rand'in İntikam'da sarf etmiş olduğu sözler tekrar aklına “geldi. Girdap'ın seni almadığına pişman olabilirsin... 
© Aryx bütün olanlardan sonra rahibin tamamıyla haklı Olduğuna inanmaya başlamıştı. 


Aynen korktuğu gibi, geçen iki gün GÜLEN KAM ZE â artmış, son olarak yeni isim verilmiş olan iha e lama Serginliği patlama noktasına getirmişti. Aryx ii Oril klanı işin karışmaktan kaçınmış olmasına rağmen, artı g 
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12 .. . .. : Si öu r “ 
içine girince, Broedius'un üzerine yıkmış olduğu rolü 


aktan başka seçeneği kalmamamıştı. z iğ şey, ii boylu, aristokratik insan Pries in komutasında yola çıkmaya hazırlandığı sırada ei 1yx solgun kuş görünümlü adamı bir kez görmüş ve Broe is un subayları arasında kendisini en yeteneklisi olarak görmüştü fakat bu Avondale'in minatorlara komutanından dahi iyi davrandığı ve onları daha iyi anladığı anlamına gelmiyordu. a ip şövalyelik bayrağının gemi direğine çekilmesi başta Aryx in lanı ile bağları olup sıranın kendi gemilerinde olduğunu düşünenler olmak üzere etraftaki minator kaptanların çoğu tarafından hoş karşılanmamıştı. Ardından, Orilgler'in gururu olan geminin bir insan ismi altında limandan ayrılmaya hazırlanması üzerine toplanan kızgın minatorlara karşı Avondale atı şövalyelerden oluşan bir birliğe kalabalığı daha makul bir uzaklığa sürmeleri emrini vermişti. 
delki böylesi ukalaca kalabalık kontrol yöntemleri kendi türü işe yarayabilirdi gelgelelim Avondale, Aryx'in halkını ir biçimde hafife almıştı. Kendilerinin kolayca mesine müsaade etmektense karşı koyup onları def binicileri atlarıyla mücadele etmek zorunda bırakmışlardı. 
ns eseri, olayda can kaybı meydana gelmemişti fakat o andan beri minatorların çoğu ya görevlerini aksatmaya ya da şövalyelere yardım etmeyi tamamıyla reddetmeye başlamışlardı. Broedius ehditler yağdırıyordu, Aryx'in şövalyenin uygulamaktan b vi A bunlar, ne var ki minatorların 
— saldırgan bir hal iyor ka al 
Daha da kötüsü, bu kopuşun başını Orilg klan i ln hiç haber yoktu. Sirioinis aki me a ardında neler olup bittiğini biliyor olmalıydı ıyxin büyük kapıları çaldığı o sabahtan beri İntikam Tanrısı'nı ne duyan ne de gören vardı. Aryx?g bi z z h tekrar gelmesi gerektiğinden başka ii ş Ni sim sabal Mi i e Şey söylememişti. 
Sargonnas?ı vaktinden önce ziyaret etmek hiç olmasına rağ e mi hi 
Aryx, haberler KR e ER felakatle sonu << esigonnas ın olayların döndü. a e düşünüp tapınağa ahipler tarafindan istemeye istemeye 
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Ses soluk yoktu. 
Endişelenmiş olan minator bu 


“izleyen bir rahip gördü. Sabrı tükenmek üzereydi, ince yapılı ominator sonunda kapıları yüklenip açmayı denedi. Sargonnas - kendisini çarpacaksa da çarpsındı fakat orada dikilip durmaya “niyeti yoktu. 
© İçeride onu bir boşluk karşıladı. Taht yerinde durmasına > rağmen, İntikam Tanrısı artık üzerinde oturmuyordu ve nereye — gittiğine dair herhangi bir iz de bırakmamıştı. Aryx hızlı bir şekilde geniş odayı gözleriyle taradı ama nafile. Ardında bir nevi şaşkınlık içersindeki Seph”le birlikte salona geri dönüp izlemekte > olan rahiple konuşmaya başladı. 
© “Heysen! Kutsal Olan'ı gördün mü? Buralarda mı?” 
Yaşça büyük olanın yüzünde bir parça sırıtma belirmişti. “Sen * benden daha iyi biliyor olmalısın, değil mi ya?” : © Aryx'in ağzından rahibin açıkça duyamadığı ama gene de » Sayet iyi anlamış olduğu bir hakaret çıktı. İki kardeş tapınaktan ayrılırken Aryx'in aklı kendiyle yarışıyor gibiydi. Sargonnas'tan bir hayır gelmeyecekti. Saraydan da haber gelmiyordu ama şu var ki Chot sık sık görevi boşlayarak şövalyelere dilediklerini yapma Şansını vermeyi yeğliyordu. A ii ;. şeyle aDiLNaSi gerekiyordu. Aryx Lord ie minator önderlerinin üzerine yıkmış oldukları e ME 
4 Seçimini yapıp bir an evvel işe koyulmazsa, Nİ vi di 
eihosak?ı felakete sürüklemeye niyetli oldukları görülüy felaket Aryx'in henüz klan evine dönme firsatı ka e e 
| Potansiyeli kendini göstermezse bugün makus tali Yene 
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amam name vi 


e 


düşünüyordu. Gelgelelim, gereksiz yere kan dökülmeden by meseleyi çözmenin tek yolu oraya gitmekten geçiyor gibiydi, Orada kendisini dinleyecek birilerinin olup olmayacağına gelince, genç savaşçı bundan emin değildi. > i 

Seph ile kendisi Sargonnas?ın ibadet yerinden çıkalı birkaç metre olmuştu ki her ikisi de at sırtında olan Rand ve Carnelia hiç habersiz karşılarına çıktılar. Beraberlerinde tamamı Savaşa hazırlıklı bir manga Şövalye bulunuyordu. Tapınağa gitmeyip kendisini arıyor olmaları Aryx'i şaşırtmıştı. Mz 

“Bizimle gelmen gerekiyor,” dedi Camelia ters ve sinirli bir şekilde. “Rand klanınla ilgili meseleleri yoluna koymakta bize yardımın dokunabileceğini düşünüyor ve Broedius'u buna ikna etti.” 

“Diğer bir seçenek şövalyelerin silahlı bir ayaklanma ile uğraşmaları olacak,” diye ekledi rahip. 
lay bu yönde de sonuçlanabilir tabii. Şimdi bununla cak zamanımız yok.” 
1 yüzden bununla ilgileniyoruz ya... ve bilmem sana 
imama gerek var mı ama Aryx bizzat amcan tarafından e meselelerle ilgilenmesi için İdari General olarak atandı.” 
Zamelia yüzünü ekşitti. “Sen de onun bu boğadan hakikaten eyler beklediğini mi düşünüyorsun?” 
© Aryx sinirini zaptedebilmişti. “Sizinle birlikte klan evine gideceğim. Aslında, ben de tam oraya gidiyordum.”Bakışlarını ellikle dişi şövalyeye dikti. “Sen ya da amcan neye inanırsanız inanın, yurdumu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım... ; 

; “Oh, arkandayım, boğa.”Broedius*unkilere bayağı benzeyen siyah gözler Aryx'in bakışlarıyla çakışmıştı. “Bunu görene kadar vaktimi heba ediyor olacağım.” 

: Burnundan soluyan ATYyx,. gereksiz konuşmayı daha fazla sürdürmeye kalkmadı. Peşinde Seph'le birlikte, atlıları Nethosak'ın iç kesimlerine, klanını aramaya götürüyordu. Evine ulaşması çok zaman almadı. Orilg Ocağı İmparatorluk başkentinin merkezinde geniş bir alana hakimdi. Aslına bakılırsa, Aryx yaklaştıkça, artık Kraken in Gözü'yle çıktığı uzun ve trajik yolculuktan evvel hatırladığından daha fazla toprağa sahip olduklarını fark etti. 

Kısmen geçmiş savaş yüzünden, kısmen de klan nüfusunun 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es e -n.. roşlaması yüzünden çeşitli zamanlarda “Orilg Ocağı'nın bölümleri yeniden inşa edilmiş Beş ii yüksekliğindeki Ve İmparatorluk sarayından pek de küçük “olmayan heybetli yapı, pek çok bakımdan uygarlık denizinde seyreden bir gemiyi andırıyordu. Doğu ucu daralip, bir gemin şı. Her birinin merkezine yüce 
“ Orilg'in küt burunlu ve kırık boynuzlu bir profili işlenmiş olan dizi dizi mermer sütunlar, görkemli yapının zemin katını gemi kürekleri gib çevreliyorlardı. Klan evinin geri kalanında olduğu gibi mermerlerin üzerinde, Orilg'in ustalarının el becerilerinin ürünü olan demir gölgelikler bulunuyordu. Demir, minatorlar ve bilhassa da Aryx'in halkı arasında dayanıklılık ve gücü “ simgeliyordu. 
Binanın tepesinde, klanı temsil eden, üzerlerinde baskın bir © biçimde Orilg'in kırık sol boynuzlu ve kahverengi siluetli — profilinin yer aldığı bayraklar dalgalanıyordu. Profilin hemen 
5 altında, ocağın kudretinin ve çıkarmış olduğu şampiyonlardan 
© Ejderha Celladı Kaz'ın sembolü haline gelmiş, birbirine çapraz © konumda duran ikiz uçlu iki balta yer alıyordu. Orilg ve baltalar © yalnız başlarına beyaz bir zemin üzerinde duruyorlardı, iki renk Kiri-Jolith'i temsil ettikleri için bu bir tesadüf değildi. İşte şövalyelerin klanın haysiyet ve şerefini hiçe sayıp, minator gemisinden fütursuzca kaldırdıkları bayrak buydu. 
© Aryx, geçmişine saygı duyulmayan ocağının isyanın eşiğinde olmasını yadırgamamıştı. Yüce ve saygın atası Kaziganthi'nin zamanından beri Kiri-Jolith'e ve az da olsa Paladine'a olan inanç diğerleri üzerinde üstünlük göstermişti. Sargonnas bir tanrı olabilirdi fakat Orilg için üstün tanrı o değildi ve insanların rezil davranışlarından sonra artık bu klan canlarına tak etmişti. ? 
Bu günlerde Orilg klanı ne yöne gitse, diğer evlerin çoğu genellikle onu takip ediyordu. ; ŞN > 
. “Yaşlı Torvaktın bu kadar ileri gitmiş olduğuna Manamıyorum,” diye fısıldadı Seph, kardeşler ve beraberindekiler Yapının civarına yaklaşırken. DARİ 
Aryx Seph'e kak Genre zorundaydı. Torvak onda büyük bir “ Si izlenimi bırakmış değildi fakat gözünü para bürümüş olan aile “ Teisinin de tahammülünün bir sınırı vardı. “Binanın çevresinde i muhafizlar var.» a 
Gerçekten de öyleydi. Klan mensubu savaşçılar temkinli bir 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i Ö tutuyorlardı. Silap koca evi çevreleyen noktalarda nöbet lardı. 
kak arda nişanlarından bağlılıkları belli olan, kimi müttefik klanlara mensup minatorlar, bir sorun çıkması halinde yardım etmeye hazır vaziyette tetikte bekliyorlardı. Yüzü yaralı kıdemli 


östermiş olduğu açıkça görülüyordu. Aynı minatorlar gibi öğüiyeler de iii kararlı görünüyorlardı. Aryx”in klanma olan güveni sonsuz olsa da şayet iş dövüşmeye kalırsa insanların ağır kayıplar vereceklerini itiraf etmek zorundaydı. e 

“Leydimiz'in buyruklarına uymayı reddediyorlar,” diye 

söylendi Carnelia, “ve hatta tanrınızınkilere de. e © “Sargonnas' onların tanrısı değil,” diye karşılık verdi gri 'minator. “Bütün insanlar Takhisis?'in yolundan mı gidiyor?” 
nde sonunda öyle olacak.” 
ia ile ağız dalaşını daha fazla sürdürmekte bir yarar du. Aryx'in klanını insanlara katlanmaya ikna ederken, dece Nethosak değil ikiz krallıkların her ikisine dair ları bulunuyordu. Sargonnas Kıynn'in tümünü ilgilendiren iten söz etmişti ve arkadaşlarının sisin gizlediği yaratıklar atından katledilişinin izleri belleğinde hâlâ taze olan Aryx, ndisinin bu tehditin bir bölümüyle çoktan yüzleşmiş ıldüuğundan kuşkulanıyordu. 
“ “Seph ve ben yalnız girsek daha iyi olacak,” dedi şövalyeye. 
“Söz konusu olamaz. Size eşlik edeceğim.” 
“Biz eşlik edeceğiz,” diye düzelti Rand. “Şayet bayrağın 


dokunabilir.” 

Kendine kalmış bir seçim olmadığı için, Aryx karşı çıkmadı. 
Eğer Carnelia hayatını klanının ellerine bırakmak istiyorsa, bırakacaktı öyle olsun. Rand'e gelince, rahip muhtemelen şövalyenin aptalca bir harekette bulunup bulunmadığını görmek için içeri gelmek istiyordu. 

Arkasında diğerleriyle birlikte, Aryx ön k muhafızlara doğru yürüdü. Şüpheci gözl çevrilmişti. 

“Bu toprak Orilg klanına aittir,” diye seslendi muhafızlardan biri. “Yalnızca bu kanı taşıyanlar girebilir.” 


apının yakınındaki er grubun üzerine 


şekilde, baltalarını, mızraklarını ve uzun kılıçlarını hazırlamış 


bir asker komutasında savaşa hazır durumdaki bir tabur Takhisiş Şövalyesi yolun başında toplanınca böyle bir tehlikenin baş 


üzerindeki renkleri doğru görüyorsam, benim burada bir faydam | 


vi 


a bilirsin, Kamax,” diye 
BŞ sında yeterince dökmeye i “Aryx””İri vücutlu kahverengi erkek bir adım ileri çıktı. 
“Orilg'in boynuzları adına, bu sensin!” 
 “Torvak'la konuşmak için buradayım. Zaten Seph'i 


“girebilirsiniz.” 

“Söz konusu olamaz!” diye ağzından kaçırdı Carnelia. Şayet Rand'in eli olmasaydı, muhafıza saldırabilirdi. Kamax ve diğerleri baltalarını hazırladılar. Carnelia ile birlikte gelen şövalyeler kılıçlarını çektiler ve savaş taburu saldırı emrini beklemeye başladı. 

“Kamax!"Aryx ileri atılıp eski arkadaşına bir kol uzunluğu mesafede dikilmeye başladı. “Kamax, bizimle birlikte gelmeleri gerekiyor.” z 

“Emir aldım, Aryx.” 

“Kamax, şövalyeleri umursamak zorunda değiliz fakat şimdi onlarla dövüşmenin zamanı değil çünkü Sargonnas'ın bizzat söylediği gibi eninde sonunda Mithas ve Kothas”ı da içine alacak * bir tehdit var! Ben bu ikisine kefilim. Erkek olan bir Kiri-Jolith rahibi Kamax! Sence ona güvenilmez mi?” 

Diğer minator gözlerini insanlara çevirdi. “Ya şu da mı bir Kiri-Jolith rahibi? Belki erkek olanın geçmesine izin verebilirim 

fakat şu şövalyelerden biri içeriye adımını atarsa, Torvak benim ? voynuzlarımı söktürür!” ii SA 

Arywin yüzünde zorlama bir gülümseme belirdi. Koskoca Örilg Ocağı'nın bir tek insan şövalyeyle baş edemeyeceğini mi Söylüyorsun? Ne yapabilir ki, Kamax?”Önce muhafizların ellerindeki uzun kılıçları ardından da Carnelia'nın daha küçük 

oydaki kılıcını gösterdi. “Elindeki ufacık kürdanla hepimizi e dan yararlanmak 

Minator üstünlük duygularından yara gerilimi LAN akla işe yaramıştı. Kamax baki kaie e kıkır kıkır gülüyordu. “O bir baş belası Aryx lakin büyük bir baş 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Iduğundan şüpheliyim.” : i ğ m oluluğu ben üstleniyorum. Hatta istersen rahip de. Ama 


içeri girmemize izin vermen gerek.” 
“Kiri-Jolith bana yol göstersin! 
göğe kaldırarak. 


diye söylendi Kamax, başını 


imbili 5lümlülerin dünyasına ineni 8 
Kimbilir kaçıncı kez, Aryx ölümlü ür nji 
Sarsonnas değil de bizon başlı tanrı olmasını diliyordu. Nereye 

Z h? Şayet Sargonnas burada bulunmayı 


kaybolmuştu bu Kiri-Jolit t Mz Şi ei görüyorsa, rakibi neden öyle görmüyordu? Diğer tanrı 


kendi yolundan gidenleri umursamıyor muydu? a Kahverengi minatorun yüzüne neşesiz bir ifade yerleşmişti, “Pekala, Aryx. Seni uzun süreden beri tanıyorum. Hepinizin geçmesine izin verme mesuliyetini üzerime alıyorum fakat o buradayken klanda herhangi bir ihanet meydana gelirse, arenada cezamla yüzleşmeden evvel işi bitirecek kişi ben olurum. Hal böyle olunca, Torvak büyük olasılıkla beni ahırlarda gübre taşıma — işine verecektir!” 
“Hiçbir şey olmayacak.” Aryx öyle umuyordu. Arkasını dönüp diğerlerine kendisiyle gelmelerini işaret etti. 

Carnelia maiyetine doğru döndü. “Kararlaştırılmış olan sürede dışarı çıkmazsam yapmanız gerekeni biliyorsunuz.” 

Adamlardan biri ciddiyetle başını salladı. Şövalyeler kılıçlarını kınlarına sokmak için herhangi bir teşebbüste bulunmadılar, bu iyiye işaret değildi. Aryx vakit kaybetmeden Torvak”la konuşup, onu çabucak ikna edemezse, iki ırkı savaşa sürükleyecek ölümcül hadisenin üzerine kalacağını anlamıştı. Sadece dişi olanın bu mi ne kadar zaman ayırmış olduğunu merak ediyordu. 
ak ri minator bu zamanın pek yeterli olmadığından 

Kamax eliyle yan taraftaki diğer iki 

i ger iki muhafıza grubun geçecekleri kadar yer açmalarını i |“ 
m elli dahaki Ae etti. “Ben aklımı başıma 

KA ardından, kendilerine görülen, beş nöbetçinin yanınd i i kafalarda kuşku aidiğıN a e şi Konuda 
Rin onan e aliş. Bir Orile savaşla gelmişti? Kendisini Lei bi a li 

l 7 in BiR Ee mümkün değildi. A isilden li e ii b ebeveynlerinin orada olmasını ümi A E umit etmiş olmasına rağmen 


pek iyi niyetle bakmadıkları 


zilmişti ve arkalarındaki duvarlar 
VE şampiyonlarına ait sembollerle 
| eredeyse hiç kullanılmamış gibi parıldayan 
baltalar, kılıçlar, Kalkanlar, sanki Orilg atalarının serüven dolu 


» Cesur çehre koyu gri minat muazzam şeyler bekler gibiydi i an 
Orilg mirası insanların da dikkatinden kaçmamış hatta Carnelia bile ondaki tarihselliği ve kudreti sezmişti. Aile yadigarlarına saygıya yakın bir hissiyat içerisinde göz gezdirmişti, bu belki de bir savaşçının sonunda en az kendisi kadar adanmış olanların farkına varışıydı. 

i Aryx'e Sargonnas'ın odasına girişini hatırlatan, içten sürgülü — bir çift kapı kendileri için açılıvermişti. Aslına bakılırsa, iki oda 


mekanında Aryx'in kendisinin huzuruna her çıkışında hissettiği “bir boşluk kendini gösterirken, klan reisinin mekanı daima “ hareketliliğin merkezi olarak kalıyordu. 

” Nihayet toplantı halindeki ileri gelenler ile geleceklerinden — haberdar olan, yüzünde girdiği savaşlardan kalma yara izleri bulunan, geniş bağırlı klan reisi Torvak'ın huzuruna çıkmışlardı. 
Klan reisi biraz rahatsız gibiydi; göz akları normalden bir parça daha kırmızıydı ve hiç durmadan öksürüyordu. Başının üzerindeki tüyler neredeyse yok denecek kadar seyrelmişti ki bu Arywin türü arasında nadir rastlanan bir durumdu. Torvak'ın genel olarak yuvarlak olan vücut hatlarının sarktığı ve hatta uzun burnunun eğri bir hal almış olduğu görülüyordu. Gece mavisi ve fildişi rengindeki zengin görünümlü cüppesi ardı arkası #Xesilmeyen ve reisin ta ki içeri giren grubu görünce kontrol e falmayı başardığı öksürükleri yüzünden lekelenmişti. Gi a Bulunan ileri gelenlerin bazıları da öksürüyorlarsa da onların öksürükleri klan önderininki kadar şiddetli değildi. 
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“Vay, vay,” diye gürledi Torvak. “Genç Aryximaraki... ve onun gölgesi Sephimaraki'yi görüyorum zannedersem. Artık mutfaklardan yiyecek çalmak için fazla büyümüşler, söyleyin bakalım ne işiniz var burada?”Meraklı gözler insanların üzerine çevrilmişti. “Rehinelerle ilgili olmasın? Sizin alışkanlıklarınızı bilen biri olarak bundan şüpheliyim. Haftalar önce baban Mara, gördüğümde, ona Jasi'nin emektar gemisiyle çıktığın yolculuktan dönüp dönmediğini sormuştum.”Bir öksürük daha. “Jasi'nin gerçek bir savaşçı gibi öldüğünü ve senin kendine yeni gemi arkadaşları edindiğini duydum. Çok şey işitiyor kulaklarım.” 

Torvak'ın daldan dala atlayan konuşma tarzı Aryx'i bir parça bile rahatlatmamıştı. Neredeyse babacan ses tonunun ardında kurnazca ve kestirilemez düşüncelerin yattığını biliyordu. Torvak her zamanki gibi klan kasalarını dolu tutmayı tercih ediyor, iş yapmayı her şeyin üzerinde tutuyordu fakat Aryx onun iş çevirme yöntemlerinin zaman zaman rakip klanların çöküşe sürüklenmesi Ve hüsrana uğraması gibi sonuçlar doğurduğunu hatırlamıştı. 
Hatta bir keresinde bir klan üyesini kurban vermek zorunda kalmışlardı... tamamen şerefli sebepler yüzünden tabii. 

© Aryx artık böyle bir durum yaşanmayacağını ümit ediyordu. 
“Reis, Orilgler'in Lord Broedius'a karşı sürdürdükleri karşı ” çıkışla ilgili konuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.” 

“Konuş öyleyse evlat.”Tekrar öksürdü. “Asla dinlemekten çekinmem.” 

Lafları kaale de almazdı tabii. Aryx yine de konuşmasına devam etti. “Reis, Orilg klanı bu karşı çıkışa bir son vermeli. 
Tekmil Krynn'i içine alacak bir tehdit kapıya dayanmışken el ele vermemiz ve birbirimizle sürtüşmememiz büyük önem arz ediyor.” 

Bununla ilgili kulağımıza sadece tek tük söylentiler çalındı.” 

Gözlerimiz Kiri-Jolith'e dönük olsa da yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan İntikam Tanrısı'nın sözleri.” 

Torvak öksürerek öne eğildi. “Daha fazla ileri gitmeden Aryx, bu insanların sandığımız kadarıyla geçenlerde, kardeşin Hecar'ın içinde bulunduğu gemiyi batırmış olduklarını öğrendiğinde hâlâ onların laf ebeliğini yapmaya devam edip etmeyeceğini sormak isterim?” 

Bu sözler kendisini öylesine şaşırtmıştı ki ilkin cevap 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Yİ Diş veremedi. Aryx yumruklarını sıkmaya başla 
Seph'in hıçkırıklara boğulduğunu iğ aşlamıştı. Arkasında © Bubir yalan olmalıydı. 

— Torvak'ın geniş yüz hatlarına merhamet dolu bir ifad yerleşmişti ki kesik bir öksürük bu bakışın dağılmasına Si “oldu. “Çok üzgünüm Aryx, Seph! Duyduğunuzu düşünmüştüm! 
Hecar geçen hafta Kızıl Bıçak'la denize açılmıştı. Dün bana Bıçak'a ait olduğu belirlenen enkaz parçalarının kıyıya vurduğu yönünde haber geldi. Klanımızdan üç kişi daha aynı gemide can » verdiler” —bir şeyler ima edercesine dik dik Carnelia'ya baktı — “- “bu gemi oldukça şüphe uyandıran bir şekilde ortadan “ kaybolmuş bulunmaktadır.” 

Genç minator öfkesini dizginlemeyi başarmıştı. Aksini iddia “etmesine rağmen, klan reisi muhakkak Aryx'in olaydan haberi — olmadığını öğrenmiş ve bunun üzerine oynamayı seçmişti. Torvak şeytana pabucunu ters giydirecek bir tipti. Aryx sanki az evvel Girdap'ın merkezine gidip gelmiş gibi karşısında dikiliyordu. 
Rand sessizliği böldü. “Reis, muhterem merhumlarınızın - mücadele veren ruhları için şahsi taziyelerimi sunar, kendilerine Kiri-Jolith'ten rahmet dilerim.” 

“Size minnettarım rahip, gerçekten çok minnettarım. Hükümet “ urbalıları yerine bu sefer bizlerden birini aramızda görmek bizim için bir şeref ve zevktir. Bizim yüreklerimize hitap etmemesine © rağmen şu tapınağa çok uzun süredir tahammül etmekteyiz. Şimdi © de kara ismine, insansı ismine ve görünüşüne yaraşır bir biçimde, ” Sargonnas bizden bu şövalyeler uğruna katliamın ortasına Yürümemezi istiyor. “Geniş bağırlı şahıs burundan soluyordu. 
” “Hecar ve daha nicelerinin ardından, kendisini tanımadığımız halde ona neden itaat edecekmişiz? Bu insanlar olmadan da » imparatorluğu savunabiliriz.” öy 
Sarışın insanoğlu rahatsız olmuşa benzemiyordu. “Size bu “ görevin yalnızca Sargonnas tarafından değil aynı zamanda Kiri- 
* Jolith de dahil diğer bütün tanrılar tarafından kabul gördüğünü 
4 belirtmem gerekiyor.” 

İleri gelenlerin arası 
Koltuğunun koluna yumruğunu vurdu, nere 
“<€Xrar sükunet sağlanmıştı. & 

ii. Mz konumun saygınlığı tartışılır olsa 
«Ca rahip, bu konuda sadece sizin sözünüze itimat ediyorum.” - 


ndan uğultular yükseldi. Torvak deyse tahta kırılacaktı. 
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“Çok doğru ancak iddia ettiğim kişi olduğumdan eminseniz , halde Ejderha Kraliçesi'nin yolundan giden kişilerle birlikte kendi rızamla yolculuk ettiğim gerçeğini de göz önünd, bulundurmalısınız. En az bunun kadar önemli olan bir şey de benim yaşamama niçin katlandıklarını bir düşünmeni; gerektiğidir.” 

“Çoğu oyunda piyonlara ihtiyaç vardır, insanoğlu.”Bir başka öksürük dalgası Torvak'ı konuşmasına devam etmekten alıkoydu. 

Rand tam bir şey söyleyecek oldu ki Aryx sözünü kesti. “Reis, müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum.” 

“Rahat ol lütfen.” 

İleri gelenleri uzun uzun sert bakışlarla süzmüş ve olabildiğince çok kişiyle göz göze gelmişti. Aryx, artık engin tecrübelerini klanın ve geleceğinin yararına kullanan minatorlardan olan, pek çok hocasının aralarında bulunduğunu 

fark etmişti. “Orilg Klanı, reisin bana vermiş olduğu üzücü haberler beni yalnızca bu içinden çıkılmaz duruma barışçıl bir “çözüm getirmek için daha da fazla bastırmaya zorluyor. Takhisis 

valyeleri'ne karşı pek sevgim olduğu söylenemez fakat arım ki çok yakın zamanda onların kibir ve hakaretlerinden daha kötüsüyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz Gemim 

“raken'in Gözü, ben hariç tüm mürettebatı tam olarak ne duklarına dair yemin edemesem de kanımca şu Sargonnas'ın 

ahsettiği Kaos'un öncüleri olan, yaratıklar tarafindan katl dilmi olarak denizin dibini boyladı. Çok kısa süre sö A bu şeyler Krynn'de doğmuş olamazlar.” in 
MW... m e zırhlar karabasan görünümü 

“Karabasan oldukları doğru ama Sö Gil!» 

an ede a e N yüzlere bakındı. Lakin bir şey onları sö emi Mi olduğuna inandırabilirdi. Aryx doğrularak Tor Nt rn geldi. “Belki de benim yaşadıklarımı siz de İş li reis, büyükler, daha iyi anlayabilirdiniz. ..» e 

Ne kadar kanlı olsa da, hiçbir ayrınt i geminin trajik kaderini anlattı. EREM a aklının ucundan geçmeyen ufak tefek şeyler su yüzüne ii korkunç hikayesinin derinliğine derinlik katmıştı. Toya daha 


4) 


3 in umarcasına karşısında. dikiliyor ve 
dinliyorlardı. Gelgelelim, bunu yapmak elinde değildi çünkü Aryx “hayatta kaldığı ve kendini onları düş kırıklığına uğratmış olmaktan sorumlu tuttuğu sürece ona görünmeye devam edeceklerdi. 

 Aryx anlatmasını bitirince, hikayenin yeniden anlatılışı “ süresince elinden geldiğince öksürüğünü bastırmaya çalışmış olan > Torvak arkasına yaslandı. “Trajik bir hikaye. Oldukça trajik. Aynı “ zamanda bir hayli rahatsız edici.” 

Aryx bastırıyordu.  Kalabalıktaki merhamet havasını kaybetmeden son ricasını yapması gerekiyordu. “Reis, ileri : gelenler... Sargonnas bizim efendimiz olmasa da onun dediklerine — inanıyorum. Şayet bu yolculuk haklı olmasaydı, Kiri-Jolith muhakkak müdahale etmiş olurdu. Boynuzlu Olan'ın kendisi Kıynn'in geri kalanını kurtarmak için bize ihtiyaç duyulduğundan — bahsetti; biz şimdi burada kendi aramızda kavgaya tutuşursak, hiçbir şeye yararımız dokunmayacak. Ansalon, tekmil Kıynn, “ Kraken'in Gözü'nün başıma gelenden çok daha kötü durumlara düşebilir ve biz kendi ellerimizle, herkesin kurtulmasını boş verin, kendimizi küçük düşürmüş olacağız.” > 
Onur... iş dönüp dolaşıp onura dayanıyordu, minator toplumunun temel taşı. Çocuklarının içlerindeki özellikleri yavaş Yavaş Sargonnas”ın aşıladığı söylenirdi. Onuruyla yaşamayan bir Savaşçı hiç yaşamamış sayılırdı. Haklı Sebepler Tanrısı nın Yolundan gidenler bile ilk günlerde Sargonnas ın sözünün Seçerliliği ile ilgili tarihin söylediklerini kabul ME oynuzlu Olan olmasaydı minatorların Kıyan yüzünde Va t olmayacakları bile söylenirdi. 

i “İntikam Tanrısı'na güvenebilir 
&elenlerden biri, “Bizler onu terk etti çeviriyor olabilir.” 


f 


miyiz?” diye sordu ileri k. Kendi namına bir işler 


“Ejderha Celladı Kaz'ın bile Boynuzlu Olan'a güvendiği zamanlar olmuştu,” diye ekledi Aryx sesinde bir kara MiZâh belirtisiyle, “ki hiç kimse Sargonnas'a ondan daha az güvey duymamıştır.” 

“Klan Sisi konuşmak için ağzını açmıştı ki söze başlayamadap içeri bir nöbetçi daldı. > i 

“Reis, dışarıdaki insanlar saldırıya hazırlanıyorlar! i 

“Ne?”Carnelia hiddetlenmişti. “Biri emirlere karşı geliyor!“ 
Onlara beklemeleri gereken zamanı bildirmiştim. Adamlarım emirlere karşı gelemez!” : 

“Bunlar sizinle birlikte gelenler değil,” dedi muhafız kısa ve | ters bir şekilde. “Bunlar önceden yolun başında konuşlanmış i olanlar.” ş 

“Bu Dumarik olmalı. Birakın onunla konuşayım. Ben onu “ 
durdurmanın icabına bakarım.” 3 

Torvak olumsuz bir ifadeyle başını salladı. “Eğer güvenden si 

ladığınız buysa konuşma faslı kapanmıştır.” i 

övalye gözlerini ona çevirdi. “Şayet müsaade edeceksiniz. 

zümün arkasındayım. Aramızda çatışma falan olsun i 

emiyorum. Her şey Kehanet için.” 

“Ah, evet şu hakkında çok şey işittiğim Kehanet.”Torvak © 

üişünceler içerisinde çenesini sıvazladı. “Doğru anladıysam, “ tanrıçanız sizin hepinize çizmesinin altından bütün dünyaya © ilişkin bir kehanetle yerlerinizi gösteriyor.” i 

“Krynn'in geleceğinde alacağımız yeri biliyoruz, evet.” j 

« Aryx İntikam'da geçirmiş olduğu zamandan bu kehanetle ilgili © bir Şey ler biliyordu ancak onu anlamakta kendisi de en az reisin kendisi kadar güçlük çekiyordu. Takhisiş Şövalyeleri'nin buna hâlâ bir hayli adanmış oldukları görülüyordu. 

Klan reisi öksürdü. Gözleri Aryx'e doğru kaydıktan sonra © tekrar şövalyeye döndü. En sonunda başını eğdi. “Git ve onlarla R konuş fakat her şeye karşı hazırlıklı olduğumuzu da bil.” 


“Farklı bir şey beklemezdim ancak Sonuç söz verdiğim gibi ği 


olacak.” gi 
“Sana eşlik edeceğim,” dedi Rand. Carnela başıyla onayladı ve ikili çıkmaya hareketlendi. 
Torvak eliyle işarette bulundu. Bir çift uzun boylu savaşçı © yanlarına geçip onlara eşlik ettiler. Klan reisinin güvenci ancak bu kadardı. 
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'e döndü. “Verdiği Sözde duracağına inanıyorum... ama yalnızca şu an Rİ geldiği için yapıyor. Şimdi sen hâlâ mlara güvenmemiz gerektiğini mi düşünüyorsun ? 
Sence şu insanlaşmış Sargas'a da eyi a 
© Aryx derin bir nefes aldı. “Onlarla işbirliği yapmaktan başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum. Bence 
| İmparatorluğumuzun ve halkımızın kaderi buna bağlı.” 

— “Cevabının içerisinde “güven? kelimesinin 

dikkatimi çekti, genç savaşçı.” 

“Sadece düşündüğümü söylüyorum.” 

İri yapılı reis kahkahalara boğulunca bunu daha da şiddetli bir öksürme izledi. Aryx'in ilk içeriye girdiği zamankinden daha da kötü görünse de Torvak'ın enerjisi tükenmiyordu. “Senin kuşağına özgü bir eğilim, Aryximaraki ve sana hem iyiliği dokunacak hem de hayatını bir maceraya dönüştürmeye devam edecek bir eğilim, son diyeceğim! Hemen benim mevkime gözünü dikmeye kalkma, olur mu?” 

* “İçimde reis olmak gibi bir istek yok.” 
“Senin gibi kanı kaynayan bir savaşçı iken bende de yoktu, evlat... bende de yoktu.”Torvak etrafındaki ileri gelenlere bakarken, Aryx reisin onların yüzlerinde onaylayan bir ifade 
| aramakta olduğunu fark etmişti. Aryx yıpranmış ve üzerleri yara 
“izleriyle dolu olan çehrelere dikkatle göz gezdirdi lakin bunlarda. 
karar namına bir ifade okuyamadı. Halbuki, Torvak'ın rahatlıkla “okumuş olduğu besbelliydi. “Öyleyse, karar alınmıştır. E “© azından şimdilik, insanların çabalarına bizler de ortak olacağız.”Gözlerini iki kardeşe dikmişti. “Yine de, Lor * Broedius'un, Orilgler ve onlarla birlikte olanların şimdiye kada kendilerine gösterilmiş olan küstahlık ve saygısızlığa uzun süre tahammül etmeyeceklerini anladığından emin olun. Aruk köle * olmayacağız, İmparator Chot ile Erkân'ın yapmış olduğu a da umrumuzda değil. Sizler tabii bunu lord şövalyenin ken DE bizzat aktaracaksınız. Dahası, zâten hakkında genç Gery bei methiyeler işitmiş olduğumdan, bundan böyle bu ve Ml AN gösterebilecek (tüm meselelerde temsilcimiz — Seç iL bulunuyorsun. . Gerektiğinde gelip bere in konuşacaksın.”Torvak Aryx'in yüzün 


de ansızın  beliriveren ifadeyi görmezden geldi. “Tebrikler... ve gözünü dört doç, delikanlı.” HN 


bulunmadığı 


Parmaklarını şıklatınca dört adet tam teçhizatlı savaşçı Aryx ile Seph'in etrafında güvenlik duvarı oluşturdular. : “Reis—” diye söze girecek oldu koyu gri minator. İ “Sen”—-bir öksürük— “şereflendirilmiş e bulunuyorsun, | tabii.”Torvak gözleri yaşarana dek uzunca bir süre öksürdü. A Aryx birden reisin topluluk önünde o ana dek büyük bir direnç | göstermiş olduğunu anlamıştı ve artık direnecek gücü kalmamıştı, ç Hastalıkla pençeleşen ihtiyarla daha fazla münakaşa etmenin doğu olmayacağının bilincinde olan öfkeli savaşçı pes etmişti. ji ğ Boynuna bir yular daha geçirilmişti. Aryx mevcut krizin atlatılmış 


değiştirmeyeceğini biliyordu. Başka bir şey yapılması gerekecekti, ne © yazık ki kendi başına patlayacak bir şey. 

Kendi kaderine terk edilmiş olan Aryx, müşkül durumdaki ihtiyarı selamladıktan sonra dönüp ayrılmaya koyuldu. Bir an evvel havadisleri Carnelia'ya anlatması gerekiyordu. 

Bir sürü korku dolu bağrışın izlediği şiddetli bir çarpma Sesi Aryx'in hızla arkasını dönmesine sebep oldu. 

“Reis Torvak oturduğu koltuğun dibine yığılmış, hareketsiz atıyordu. İki cüppeli minator yanına çökmüş, durumunu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Bir tanesinin, “Kendini fazla zorladı...”dediği 

uyuldu. 
© Aryx hemen yanındaki Seph”le birlikte nöbetçileri yarıp geçmeye “Çalıştı. Torvak'ın yanıbaşındaki kalabalığın çoğunluğunu fedailer Olüşturuyordu, fakat Aryx reisin yüzünü görebilecek kadar yaklaşmayı başarmıştı. Torvak'ın hastalığının bu kadar vahim olmadığını düşünmüştü. “Ne oldu ona?” 

© Daha pek çok kişinin başına gelen şey,” 
- Şahıslardan biri. © Anlayamadığımız yollarl 

hastalık. Yalnızca öksürükle başladığını biliyoruz.» 

Öksürük. Rand öksürmekte olan minatorlar gördüğünden bahsetmişti fakat o zaman, Aryx bununla ilgili fazla kafa yormamıştı. 
Soğuk algınlığı minatorlarda da görülürdü. 

“Rahip!”Belki Rand'in bir yardımı dokunabilirdi. En yakınındaki muhafiza dönerek, emretti, “Rahip insanoğlunu bulun! Acilen burada 

kendisine ihtiyaç olduğunu söyleyin!” 

Görüş bildirmiş olan cüppeli şahıs gücenmiş gibiydi. “Bir insan mı? Ondan reisimize ne hayır gelebilir?” 


“diye cevap verdi cüppeli a bulaşan tuhaf, yeni bir 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olması yüzünden bir parça rahatlama hissediyordu, nitekim bu di zaferin uzun vadede minatorların kararsız durumlarını 


“Büyük olasılıkla hiçbir şey ama yine de denemekte fayda var.” > 

istemeye istemeye yola çıkan muhafiz birkaç dakika içinde yanında Rand'le geri geldi. Rahibin yüzündeki endişe dolu ifade olanlardan haberdar olduğunu gösteriyordu. 

“Durumu nedir?” 

“Güçlükle nefes alıyor,” diye açıklamada bulundu, doktor olduğu belli olan cüppelilerden biri. “Gözlerinin çevresindeki kırmızlık daha da yoğunlaştı. Olduğu yere oturur oturmaz, kendini kaybetti. 
Kendisini bu kadar zorlamaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştuk ama Torvak gene aynı Torvak.” 

“Şu senin sözünü ettiğin öksürükle başladığını söylediler,” diye ekledi Aryx. 

“Öyle — mi?”Rand'in neşesi o kaçmış gibiydi. — “Bunu bilmeliydim.”Yere eğildi. “Efendim tarafından bana bahşedileni sonuna kadar kullanmaktan fazlasını söz veremem ” 

Rahip bir elini kendinden geçmiş durumdaki reisin göğsüne, diğerini de alnına koydu. Gözlerini kapadı ve mırıldanmaya başladı. 

Aryx ne kadar çabalasa da tek kelime anlayamamıştı. 

Bir dakika geçti... İki... Beş... İnsanoğlu hâlâ mırıldanmaya devam ediyordu. Aryx, Torvak'ın durumunda herhangi bir değişiklik görmüyordu ve etraftakilerin katı yüz ifadelerine bakılırsa onlar da aynı durumdaydılar. 

Rahip en sonunda ellerini çekti. Kalabalığa dönerek başını umutsuzca iki yana salladı. “Elimden bir şey gelmiyor... ve bu çok garip.” 

“Bunun neresi garip, insanoğlu?” diye sordu yoğun şüph içindeki cüppeli şahıs. i 

“Çünkü Kiri-Jolithtin gücünün benden akıp buna geçmes gerekiyor ve sıradan hiçbir hastalığın bu güç karşısında 

 dayanamaması lazım. Belki de bu kendisinin uzmanlık alanına girdiği için bir Mishakal büyücüsünün .daha fazla yardımı dokunabilirdi ama ben gücümün sınırlarını biliyorum. Ama hayır, bu bana garip geliyor, aynen önceden muayene etmiş olduğum, öksürük « Şikayetleri olan bir iki kişide olduğu gibi. Onlara yardımı dokunacak “bir yolda bulamamıştım.” a 
Aryx'in içine kötü şeyler doğmuştu. “Bu ne anlama geliyürü Rand kaşlarını çattı. “Bu düşündüğümüzden öte bir ,bastalık. 
unun arkasında bir güç olabilir... zannedersem, Sargornas'ın ei tekmil Krynn?i kuşatacağından çekindiği o gücün ta kendisi. 
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Bastıran Karanlık 


nce kazılmasıyla oluşturulan, kamufle edilmiş saklanma yerleri çukurlara sahipti. Bunların dışında, minatorlar doğal oluşumlar, tılar, sırtlar ya da iri kaya parçaları gibi ardına saklanılabilecek” er türlü doğal yerden yararlanırlardı. Geçmiş zamanlarda, bu doğal izonların sahiden de ada sakinlerinin bağımsızlıklarinı Orudukları olmuştu. Irkın mahvoluşuna yol açtıkları görülen durumlar, genelde aşırı kendine güven gibi yanılgılardan ibaretti. di Takhisis Şövalyeleri'nin gelişiyle birlikte gamizonlar önemlerini tirmişlerdi. Lord Broedius minator nöbetçilerinin kumandanlarına 


en çok sayıda yetkin savaşçının emir verdiği anda Ansalon'a doğ la çıkmak için hazır bulunmalarını istiyordu. Bu yüzden, Şövaly€ mutan, hiç vakit kaybetmeden ileri garmizonları tasfiye ederek, ara kendi savaşçılarından oluşan gezici devriyeleri kademe 


Ariakan'ın orduya almış olduğu vahşilerden çok farklı oldukları söylenemezdi. Minatorlara hiç mi hiç güvenmediğinden, tamamı şövalyelerden oluşan gezici birlikleri görevlendirmeye devam ediyordu ve güvenliğin üst düzeyde tutulduğundan emin olmak için bizzat kontrol noktalarını teftişe gidiyordu. Şimdiye kadar büyük bir olayla karşı karşıya kalmamış olsa da kendini minatorların eninde sonunda gerçek yüzlerini gösterip, Lord Broedius'un çabalarını sabote edeceklerinden emin hissediyordu. 

Sör Brock, yanında on adamıyla birlikte, en uzaktaki kontrol noktasına doğru at sürüyordu. Bu gece, pek beklenmedik bir şekilde, her şey yolunda gitmişti. Tek can sıkıcı şey, nihayet adanın uçlarına — kadar sokulmuş olan lanet olası sisti. Devriye liderinin hava — durumuyla ilgili yapacak bir şeyi yoktu. Bir hareketlilik ya da 

Omutanına karşı bir komplonun ortaya çıkarıldığını görmek için can aüyordu. Brock minatorlara ağır tabanlılıkları ve ardı arkası kesilmeyen sızlanmalarından başka bir suçlama yöneltebilmeyi çok Süyordu. 

“Daha ne kadar yolumuz var?” diye sordu yardımcısına. 
i “Bayağı az kaldı, efendim. Artan sise rağmen, meşale ışıklarını Wi şekilde görmemiz gerek —” ei 

Brock VAS Ki yaptığı bir işaretle sözünü kesti. Yüksek lardan birinin üzerinde yanan bir meşale görmüştü. Işığın hemen sobaşında zırhlı birinin. silueti  seçiliyordu. Kuvvet komutanı aşlarını çattı, Bu gecenin de beraberinde ilginç bir şeyler 


ll 


getirmeyeceğini anlayabiliyordu. Aynı yerde konuşlanmış olan diğe iki adam muhtemelen istirahate çekilmişlerdi; canları öylesine. 
sıkılmış olmalıydı ki emirlere karşı gelmeyi göze almışlardı. Her», kadar onları bunun için suçlayamasa da itaatsiz davranışların, i bedelini ödemek zorunda kalacaklardı. 

Ötekilerin bulunduğu yere ulaşmak için, grubun kıyı şeridinin en iç kesimi boyunca, yani kumsaldan ilerlemesi gerekiyordu. Atlar yav: hareket etmek durumunda olsalar da Sör Brock'un. İnip, onları gemlerinden tutup sürümeye niyeti yoktu. Adamları disiplinsizlikleri yüzünden firçaladıktan sonra kuvvet komutanı bir an €VVel ana karargaha dönmeyi planlıyordu. Belki de, Lord Broedius'u en azından kendisini daha hareketli bir göreve ataması için ikna edebilirdi. 

Tepenin kenarında yatmakta olan iki şahıs, şüphelerinin haklı olduğunu göstermişti; nöbetçiler görev yerlerinde uyuyorlardı. 
Böylesi bir ihmal gerçekten de ağır bir ceza gerektirirdi. Grubuyla yanlarına geldiğinde, Brock onlara seslendi. “Hey oradakiler! Hemen kalkın, miskin herifler!” 

Üçü de hareketsiz duruyorlardı. Yalnız başına ayakta duran Şövalye, umursamadan meşalenin yanında dikiliyordu. i 

“Sör Tristyn, ben şu üç sersemle uğraşırken siz de yukarı çıkın ve oradakini tutup buraya getirin!” 

“Peki efendim! Emredersiniz efendim! ”Brock'un yardımcısı atını hevesli bir şekilde tepenin diğer yanına doğru sürdü. Arkadaşlarının en ufak yanlışına dahi göz yummayan bıçkın bir delikanlı olan Tristyn, dört dörtlük bir yardımcıydı. Bir gün kendi savaş taburunu kumanda ediyor olacağı belliydi. 

, Muhtemelen hepsi sarhoş,” diye söylendi Brock kendi kendine. 
Diğer şövalyeler aralarında bakışıyorlardı. Görev başında kafayı çekmenin cezası ölümdü. Havayı kokladı, her yanı tuhaf bir koku | / kaplamıştı. “Bu berbat koku da nereden geliyor?” d 

Devriye lideri savaş atını yukarıya sürüp, uykuya dalmış olan“ şahısların tam yanıbaşında durdu. Çileden çıkmış haldeki iri yapılı Şövalye en sonunda atından indi. Eğer hemen uyanmazlarsa, onları tekmeleyerek uyandıracaktı. pi 

Oldukça nemli olan kumlu toprak çizmelerine yapışmaya ; başlamıştı. Çizmelerini en yakındaki itaatsiz ikilinin üzerinde temizlemeye karar verdi. | 
“Uyanın, lanet herifler! OUyanın yoksa kafalarınız! 
— koparacağım!”Yanındaki adamı bütün gücüyle tekmeledi. 


Tekmeyle beraber gövde terş 


indeki kafayla birlikte ayaklarının 


Kapaklanmış, nitekim miğfer, iç 


de i dibine yuvarl . 
“Ulu Takhisis!”Brock elini kılıcına attı. e ek 


Yukarıdan Tristyn'in bağrışı du Idu, “Efendim! 
pağırsaklarını döküp balık gibi asmışlar” fendim! Bu adamın “Çabuk aşağı in!”Kılıcını çekmiş olan Şövalye atına atladı. Bu minatorların işi olmalıydı ve şansı varsa fazla uzağa gitmiş olamazlardı. Brock onların izini sürecek ve— 

Tepenin yukarısından gelen bir feryat duraklamasına sebep oldu. 
Cansız meşale ışığında, Tristyn'in aşağı yuvarlandığını gördü... üç farklı yönden. Bir şey kafasını koparmakla kalmamış, bacaklarını da kesip atmıştı. 

Kumsal, Brock'un en kötü kabuslarında bile göremeyeceği türden, kumun altına gizlenmiş, şeytani, karanlık yaratıklarla doluydu. İnsanlarınkinden farklı olan uzuvlarında korkunç silahları olan, ürkütücü, zırhlı yaratıklar. 

Orağa benzer bir kılıç adamlarından birinin kolunu gövdesinden ayırdı. Yaralanan Şövalye feryat ederken yaratıklardan bir diğeri onu ansızın huysuzlanan saldırganın elinden aldığı gibi boğazına şeytani, kancalı bir mızrak sapladı. 

Şövalyelerin etrafi sarılmıştı. Brock atını çevirmeye çalışıyordu ancak nereye baksa gittikçe daha da kalınlaştığı görülen sis tabakasının içinde gizlenen korkunç yaratıklar vardı. Birine doğru — kılıcını savurdu lakin dehşet içerisinde silahin zırhtan ya da daha çok — kabuktan, sekip geri gelişini izledi. 

Biri vücuduna mızrak saplanmış, diğeri de elleri ve kafasını kaybetmiş olan iki adam daha yere devrildi. Atların akıbeti de farklı olmuyor, bazen adam ve at birlikte düşüyorlardı. Neye uğradıklarını Saşırmış olan, Brock?un şövalyelerinin çoğu daha silahlarını çekmeye çalışırken ölüp gitmişlerdi. Kılıçlarını çekmeyi başaranlar 1se rakipleri karşısında en az Sör Brock'un kendisi kadar çaresiz almışlardı. 

Kendisine en yakın yaratığı savuşturmayı başaran kuvvet komutanı, hâlâ yanında olanları cesaretlendirmek amacıyla a ındı, Gelgelelim, şövalyelerinin neredeyse tamamının katledi miş 9iması onu dehşete sürükledi. Kalan adamlarından biri kaçmaya Salışıyordu ki bir anda inen tırpan biçimindeki kılıçlar atı ve binicisini me lime ettiler, slısıvla birlikte 
Sör Brock-—”Bıçak gibi kesilen yardım çığlığıyla birlikte, 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savaşçılarından sonuncusu da diğerlerinin akıbetine Uğramış e gövdesinden ayrılan atı acı içinde kişnedi. Brock can 

veren hayvanla birlikte yere kapaklanırken bir küfür savurdu, 

Gölgeler içindeki behemotlardan biri şövalyenin omzunu Koruyan i metali şeytani kılıcıyla biçerek üzerine çullandı. Kan —Brookdug l kanı—bu duruma inanamayan komutanın üzerine sıçramıştı. O bir Takhisis Şövalyesi'ydi, majestelerinin seçilmişlerinden biri! Onun nişanını taşıyordu; majestelerinin onu her türlü darbeden 


koruyacağına söz verdiği zırhı giyiyordu! vü 
Kutsal zırhı, seğirmekte olan vücudunu yere çivileyen yedi 


mızrak karşısında çaresiz kalmıştı. 


Sabah beraberinde, Aryx açısından pek hayırlı olmayan şeylerle birlikte, pek çok şey getirmişti. Önceleri kıyıdan belli bir uzaklıkta duran sis tabakası, artık Mithas sahil şeridinin büyük bir bölümünü kaplamış bulunuyordu. Aryx havayı koklamış ancak misk kokusuna benzeyen, zayıf kokunun keskinliğinde herhangi bir fazlalaşma olmadığını anlamıştı. Hâlâ, işgal kuvvetleri komutanının kendisinin büyük korkusunu anlayacağından emin bir şekilde, Lord Broedius'u muhtemel tehlike konusunda uyarmaya çalışıyordu. Gelgelelim, minatorun dileklerini kendisine iletmesi için, üstünü rahatsız etmeye pek niyeti olmayan, ilgisiz bir yaver atamış olan Broedius, şaşırtıcı bir biçimde onunla görüşmeyi dahi reddediyordu. 


tapınağın yolunu tutmuştu. Seph, diğer aile fe ml&tinden “özellileti anne babalarından haber almak üzere klan evine dönmüştü. Hecar'ın ölümü her ikisinin de, fakat daha çok Aryx'in aklını kemiriyordü. 
Kardeşinin esrarengiz kayboluşu ile Kraken in Gözü'nün uğradığı yıkım arasında bağ kurmaktan kendini alamıyordu. Daha kaç minatorun can vermiş olabileceğini merak ediyordu. Minatorlar, savaşçının yaşamının bir parçası olan ölümün soğuk nefesini daima enselerinde hissederek yaşarlardı ancak dalgaların ardından çıkıp saldıran karanlık yaratıklar, o zamana kadar karşılaşmış olduklar! 
düşmanlardan farklıydılar. 


akışları gitmekte olduğu yer olan, aran a | 

unç gözüken, kasvetli Sargonnas Tapınağı'na kayar gibi lmuştu. Kendisinin sözümona seçilmiş varlığı ölüp gitmiş ya da bir bakıma uğursuz koşullar altında ortadan kaybolmuştu ve bu tanrının nadir yaptığı şeylerden biriydi. O kadar gün boyunca nerelere kaybolmuştu? Büyük sefer işine neden haşmetli Boynuzlu Olan değil de Broedius bakıyordu? Minatorların morallerinin tanrılarının önderliğinde daha yüksek olacağı kesindi. Sargonnas başta olduktan sonra, Aryx, diğer tanrıların yolundan gidenlerin bile büyük savaş için Şahlanaçaklarını düşünüyordu. Hal böyle olunca, minatorlar Takhisis Şövalyeleri'ne lanet edip isyan tehdidinde bulunuyorlardı ki bu boş yere kan dökülmesine sebep olmaktan başka bir işe yaramayacaktı. 

Ayağının altındaki toprak ' birdenbire sarsılmaya başladı. 
Kafasındaki düşünceler içinde kaybolmuş olan Aryx, durumun 

» ciddiyetini hemen anlayamamıştı, ta ki yan tarafındaki binanın tepesinden koskoca bir mermer bloğu düşüp başının otuz santim yanından geçene kadar. 

Hiç vakit kaybetmeden yürüyüş yolunu terk etmişti ki sarsıntının daha da şiddetlenmesiyle birlikte tökezleyip caddenin ortasına yuvarlandı. Aryx'in içgüdüsel tepkisi şans eseri hayatını kurtarmıştı çünkü hemen yanında dikildiği binada çoktan derin çatlaklar oluşmuştu. Binadan kopan, ilkinden daha büyük boydaki başka taşlar 

çatıdan aşağı düşmüştü. Aryx?den biraz daha yavaş davranmış olan © diğer bir minatorun üzerine sivri uçlu bir taş düşerek kanlar içerisinde Yere yığılmasına sebep olmuştu. 
ithas ya da Kothas'ta doğmuş ve büyümüş olan hiçbir inatorun yılda en az bir tehlike atlatmadan yetişkinliğe adım attığı rülmemişti. Aryx'in yurdu üzerinde yaşayanların değişkenliğini, üirilemezliğini ve güçlülüğünü yansıtıyordu. Ülkenin en dikkat i özelliklerinden biri Argon Sıradağları'nın volkanlarıydı. 
m biri rahat dursa, çok geçmeden bir diğeri harekete ordu. İçerinden en büyükleri olan tanrısal ihtişama sahip dördü, nöbetçiler gibi kuzey yönünden ülke topraklarına bakıyorlardı. 
Lordu”nun diğer bir ismi de Volkan Tanrısı olduğu için, bazı hseler onlara Sargas'ın Boynuzları adını veriyorlardı ve bu İtin daima onun karanlık ruh halini yansıttıkları görülürdü. 
ârsıntının şiddetlenmesiyle birlikte, Aryx Sargonnas'ın kten bir şeye sinirlenip sinirlenmediğinin merakı içinde 


gözlerini tapınağa çevirdi. Volkanların sık sık kafalarına estikçe gümbürdediklerini biliyordu lakin tanrı burada, Nethosak'ta olunca, Sargonnas'ın öfkesinin tetikleyici olabileceği ihtimalini göz ardı. 
etmek mümkün olmuyordu. Huysuzlanmış olan savaşçı, sarsıntıya rağmen, hâlâ tuhaf bir biçimde sessizce karşıda duran tapmağa N gitmeye koyuldu. Gelgelelim, yol da gözüne tekinsiz gözükmeye İ başlayınca, bu gidiş sinir bozucu bir hal almıştı. e .  Âryx geçmişte yaşamış olduğu sarsıntıları aklına getirdi, ancak 

hiçbiri bunun kadar ani ve şiddetli olmamıştı. Tam ötedeki tapmağa doğru bir iki adım atmayı başarmıştı ki yeni bir sarsıntı dalgası yere | 

varlanmasına sebep oldu. 
4 Artık buna sma bir sarsıntı gözüyle bakmak olanaksızdı. Bu 
adamakıllı bir depremdi. ? i 

Bir çığlık duyuldu. Bir binanın tepesindeki çan kulesi devrilmek üzereydi ve çan deli gibi çalıyordu. Caddenin orta yerinde bir çatlak oluşmuş, yol boyunca uzamaya devam ediyordu. Aryx'in bakışları arasında, çatlak bir hanın ön kısmına ulaşıp burayı ikiye ayırıvermişti, Sıva, tuğla ve taşlar un ufak olurken içerideki minatorlar ölümcül sağanaktan kaçmak için çaresizce mücadele ediyorlardı. Yakındaki klan evlerinden birinin önce temelini örümcek ağı gibi saran çatlaklar, ardından yukarılara doğru yayılmaya başlamıştı. Klan 


evinin kapısının yanıbaşında yer alan bir minator heykeli gürültüyle devrilerek, zaten huysuzlanmış olan ve karmaşanın ortasında yerlerini korumaya çalışan muhafizların oraya buraya dağılmalarına neden oldu. 

Ortalığı uzun uzun devam eden, yüksek sesli iniltiler kaplamış ve bir gölge Aryx'i içine almıştı, Başını yukarı kaldırınca bir binanın ön cephesinin kopup yavaş yavaş üzerine devrilmekte olduğunu gördü. 


Caddenin giderek daha da tekinsizleşen zemininde olanca hızıyla | ilerleyerek, binanın toptan çökeceğini haber veren büyük kütlelerden kaçmayı başarmıştı. Onunla yarışırcasına ilerleyen gölge, daha da hızlı hareket etmesi gerektiği yönünde acil bir uyarı gibiydi. 

Aryx'in solundaki binalardan birinden kaçmakta olan boz tüylü bir dişi kendisine çarptı. Çarpıp geçerken ona hiç dikkat etmemiş (© 
lakin bunu yaparken doğruca çatırdamakta olan duvarın hizasına 3 
kaçmıştı. Aryx bir lanet okuyup onu son anda ölümcül bir hatadan kurtarmak için ileri atıldı. Gafil yakalanmış olan dişi, pek çırpınmadan Aryxin kendisini öteye çekmesine kolaylık sağlamıştı. © 

Gölge yoluna devam ediyordu. Bundan bir kurtuluş yok mu diye 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ak edip bir lanet daha savurdu. Halen peşinde olan 

eki kader yoldaşıyla birlikte, Kiri Jolie e a uzaklaşabilsinler diye dualar ederek, kendisini öne atmak durumunda kaldı. 

Duvar gürültüyle çökünce, her yana iri parçalar sıçramıştı. 
Bunlardan biri omzuna, biri de sol bacağına isabet edince, Aryx acı içinde homurdandı. Yanıbaşındaki dişi de feryat ediyordu. Sağanağın geçip geçmediğinden emin olamayan ikili, hareketsiz bulundukları yerde beklediler. 

Sonra, deprem aynen başladığı gibi hızla sona erdi. 

Dakikalar boyunca, ürpertici bir sessizlik hüküm sürdü. Ardından, şehrin çeşitli yerlerinden, bazıları acı dolu, bazıları öfke belirten ve bir bölümü de yardım etmeye çalışanlara ait olan bağrışlar yükseldi. 

Bacağındaki ve omzundaki acılar nihayet dinmeye yüz tutan Aryx, en sonunda ayağa kalktı. Derin derin nefes alıp vererek soluklanmaya çalışırken yutmuş olduğu tozlar yüzünden şiddetle öksürmeye başlamıştı. 

“Size yardım edeyim,” dedi ısrarla bir dişiye ait olan ses. Güçlü eller kendisini yana çekti. “Siz hayatımı kurtardıktan sonra elimden gelenin en iyisi bu.” 

Dişinin yardım talebini eliyle geri çevirdi. Zaten öksürüğü de bir hayli durulmuştu. Aryx ilk defa yanındaki kişiye alıcı gözle bir baktı. 
Aryx'inkine yakın yaşta olduğu görülen ancak daha kıvrak bir Vücuda sahip olan dişi çekici birisi olduğu kadar çetin bir savaşçıya benziyordu. Küçük, zarif bumun üzerinde dikkatle çevresini süzen koyu kahverengi gözler yer alıyordu. Gözlerinin arasından buruna Oğnu beyaz bir çizgi iniyordu. Hafifçe içe kıvrılmış olan boynuzları, inkilerin yarısı uzunluğunda bile değildi. Boyu kendisinden aç santim daha kısa dursa da bir an olsun yetenek konusunda i olmadığı düşüncesine kapılmamıştı. ie p 
Aryx'in sürekli bakışları karşısında, gözlerini biran aşağı kaçırdı. 
dan, kendini çabucak toplayıp şöyle dedi, “Kendi aptallığım den içine düştüğüm durumdan beni kurtardığınız IÇInı sIZ€ kkürlerimi sunarım. İçeriden kaçmanın derdine düşünce 

daki tehlikeleri hesaba katmadım.” ER 
Deprem esnasında güvenli bir yer lak zordur. “Dişinin olundaki kan gözüne çarptı. “Yaran ağır mı?” 

Bu mu?” dedi ni yana sallayarak. “Acıdan çok şaşkınlık “Şiyorum... fakat sende iki kötü çürük görüyorum. 


“İyileşecektir.”Aryx etrafina bakındı. “Şanslıydık.” 

“Sayende. Adım Delara Es-Hestos, bana yapmış olduğun iyiliği karşılıksız bırakmayacağıma söz veriyorum.” 

“Ben de Aryxiamaraki de-Orilg ve bana hiçbir Şey borçl değilsin.”Karşısındakinin yüzünde tuhaf bir ifade belirdiğini görünce durdu. “İyi misin?” 

“Aryximaraki de-Orilg mi? Yani Kutsal Olan'ın dosty e © gözleri parıldıyordu. “Sargonnas'la birlikte 

olaşan? 
: Tam da korktuğu gibi kendisine hürmet göstermek için bir dizinin üzerine çökmek üzereydi. Bu duruma haddinden fazla içerlemiş olan Aryx, onu omuzlarından kavradığı gibi ayağa kaldırdı. “Kes şunu! 
Bana bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsin! Ben de senin gibi bir savaşçıyım Delara, o kadar! İnsanların gemisi, İntikam, gemim saldırıya uğradıktan sonra beni denizde sürüklenirken buldu. Şans ki gemide Sargonnas da varmış. Hepsi bu! Hiçbir tanrısal bağ, ilahi mü iğ falan yok ortada! Ben başka bir minatordan ala seçilmiş— GE şöyle diyecekti, “başka bir minatordan ala seçilmiş olan inden e e O a em” n olduğu görülüyordu. “Ben tanrıların seçilmişi “Nasıl diyorsan öyledir,” di i gözlerindeki ışıltı inni ire Mi e 
“Şimdi asıl ya ii ilgilenmek» yapmamız gereken,” dedi ısrarla, “yaralılarla Aryx konuşurken bil i $ sadakatle, derhal on e yeni feryatlar yükselmişti. Delara ) un sözüne uydu ve ikil , ii yere yardım ulaştırmak için canla başl ili azimle olabilecek her kalanların çoğu kaçmayı Bük ei koyuldular. Arkada Delara'nın çıkmış olduğu binaya yönel 2 ie ilk olarak geçmeden bir sürü başka kişi ulaşabildikle E ıryx, Delara ve çok ve depremin ölümlerine yol açtığı ki ile e ii emi toplamak üzere mücadele ettiler. NEYSE ei b korktuğundan az olmuştu ancak ufak rk ği kaybı Aryxın için dahi vicdan azabı duyuyordu. arla kurtulmuş olanlar 

Deprem kısa sürmesine rağmen in kimi 

e şehrin kimi bölümleri büyüktü. Depremin en fazla hasara yol A Gin il olmuştu. Ayrıca, şövalyelerin sefer için ia ini si bölümünü koymuş oldukları depolar ciddi hasar görmüştü. 


dimdik yerinde duruyordu. Civardaki diğer klan evlerinin birçoğu da iye az e a Öte yandan, başkentin geçmişte sık sık deprem meydana gelen bölümlerin Fl a hissedilmişti, de yalnızca küçük çaplı bir Depremin yeri ve zamanı oldukça şüphe uyandırıcıydı ancak bu fikirde olan tek kişi Aryx gibi ini yendi Şüphelerinden hiç de emin olmadığından, bu konuyla ilgili sessiz kalmayı yeğledi. 
Depremden saatler sonra, bezmiş haldeki minator durmuş bakışlarıyla tapınağı süzüyordu. Üzerinde en küçük bir çatlak meydana gelmemiş olan, Sargonnas'ın ibadethanesine dikkatle baktığında kanının kaynadığını hissetti. Kutsal Olanın kendisi bir .yana, tapınaktan en ufak bir yardım eli uzatılmamıştı. Bir ara birkaç rahip tapınak alanının çevresinde dolanmış gelgelelim yardıma muhtaç olanlara el uzatacakları yerde onları görmezden gelmişlerdi. 
Artık buna katlananmıyordu. Bitkin fakat içinde biriken öfke yüzünden ateşlenmiş olan Aryx şartlar el verdiği vakit işin başından ayrıldı. Sargonnas”la görüşmeye çalışmalıydı. Deprem geçmiş de olsa, tanrının halkı için yapabileceği bir şeyler olmalıydı. Kendisine en azından bu muameleyi hak etmeyecek kadar çok kurban vermişlerdi. 
Biraz geç de olsa peşinden birinin geldiğini fark etti. Arkasını dönünce, bu kişinin Delara olduğunu gördü. 
“Hızlı hızlı yürüdüğünü gördüm. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki “ben... ben senin için endişelendim.” iu 
“Benim için kaygılanmana gerek yok Delara ve gittiğim yere de. 
gelmek istemeyebilirsin.” i i 
Aryxin yanından tapınağa doğru baktı. “Kutsal Olan'ı “göreceksin, öyle değil mi? Ondan yardım isteyeceksin!” i Aryx bu noktada, sonuçları ne olursa olsun, yardım talep etmeyi planlıyordu. Doğru, büyük ihtimalle bu talebine bir sonuç alamayacaktı ancak halk içerisinde biraz olsun başarma şansı olan tek kişi kendisiydi. Ondan başka kimsenin karanlık tanrıyla konuşmaya Yanaşmayacağı kesindi. 
© Delara'nın yüzüne nur doğmuştu. 
Sakıncası var mı?” a 
Aryx ona gelemeyeceğini söylemek için ta 


“Seninle gelmek istiyorum. Bir 


m ağzını açmıştı ki 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sonra buna hakkı olmadığını düşündü. Dahası, yanında Sargonnas , gönülden bağlı birinin bulunması, ona karanlık olandan Yardım isterken faydalı olabilirdi. İntikam Tanrısı cüreti A Kendisini çarpacak olsa bile Delara muhtemelen güvende olacaktı. i 

“Peki, gelebilirsin. Fakat onu görmemiz halinde bana karşı biraz. 
öfkeli olduğu ortaya çıkarsa, mutlaka uzak duracaksın. 

Aryx, dişinin şaşkın bakışlarını görmezden gelip yoluna devan etti. Tanrının huzuruna nasıl çıkacağını düşünen Aryx in aklı kendiyle yarışmaya devam ediyordu. Bu fikrin akla gelmesi bile birini delirtmeye yetebilirdi fakat geri adım atamazdı. Birinin Sargonnas'a sorumlulukları olduğunu hatırlatması gerekiyordu. 

Gideceği yere yaklaştıkça, kararsızlığın yerini öfke almaya başlamıştı. Tapınak çevresindeki çoğu bina ya harabeye dönmüş ya da gözle görülür hasara uğramıştı gelgelelim Sargonnas ın kutsal mekanı sapasağlam yerinde duruyordu. Bu bir bakıma iyiye işaretti ama tanrı kendi ibadethanesini koruyabiliyorsa niçin kendisi için ibadet edenlerin hanelerini de korumamıştı? 

“Durun orada!”İri yarı, kahverengi tüylü bir tapınak muhafizı yollarını kesmişti. “Baş rahibin emirleri —” 

Aryx ikaz etmeden muhafızı yakasından tuttuğu gibi mermer sütunlardan birine yapıştırınca daha fazla ileri gidemedi. Neye uğradığını şaşıran minator iki büklüm kalınca ikilinin içeri girebilmesi için gereken firsat ellerine geçmişti. Delara ani bir tedirginliğe kapılmıştı. İçeride dikilen sakıngan bakışlı pek çok rahip yardımcısından hiçbiri yanlarına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. 


“Aryx,” diye çıkıştı Delara. “Belki de burada bir parça dikkatli ve saygılı olmamız gerek.” 

Aryx onu dinlemiyordu bile. Bu meseleyle ilgili gereğinden fazla pasif davranmış olduğunu düşünüyordu. Mürettebat arkadaşlarının ölümünden beri, duyduğu utanç onu gizliden gizliye alıkoymuştu. 
Ama artık canına tak etmişti. Şayet kılını kıpırdatmayacaksa bir tanrının halkına görünmesinin ne anlamı vardı? 

“Sargonnas!”Baltasını eline alıp sapın altını büyük kapılara indirmeye hazırlandı. “Sargonnas! Halkının sana ihtiyacı vari Sargon —” 

Aniden içeriden gelen sesleri işitince duraksadı. Sargonnas'ın sesini tanımıştı fakat bir de dişi vardı yanında. Dişinin ses tonu, söylediği her söz tanrıyı baştan çıkarıyor ve cezbediyordu, halbuki 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demeyeceği nedenlerden Aryx şehvetten çok iğrenme ve kuşku 


ia a 
© OYanıbaşındaki Delara şöyle fısıldadı, “Ne oldu? Neden durdun?” 

“Duymuyor musun onları?” 

“İyice sokuldu. “Hiçbir şey duymuyorum. Bu—bu kaldığı yer mi?” 

Bir şey duymamış mıydı? Aryx dişinin kulaklarının işittiğinden şüphe duyar gibi oldu, fakat sonra o cazibeli sesi bir daha işitti. 

“.. sen beni hiç hayal kırıklığına uğratır mısın, sevgili Sargonnasım? Başından beri benim koruyucum, savaşçım, gerçek dostum olan sen?” 

“Seni memnun etmek için bu güne kadar dalkavuk ve ödlekten gönülsüz intikamcıya kadar her rolü oynadım. Kaprislerin yüzünden benden ne istediysen. Artık rol yapmamayı seçiyorum. O noktayı geride bıraktık. Komplo, düzen, ihanetler artık geçmişte kaldı. Bir anlaşma yaptık ve senin bunu unutmuş olduğun hissine kapıldığım için sormam gerekiyordu.” 

“Ah, canım Sargonnas! Kalbimi kırıyorsun! Kaos Baba kapıya dayanmış, saldırmaya hazırlanırken, işleri daha da zorlaştıracağımı mı düşünüyorsun? Beni bundan daha iyi tanıdığına eminim.” 

“İşte tam bu yüzden sorma cüretinde bulundum.” 

“Senin şu dış görünüşünü pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. 
Senin için bile fazla kibirli duruyor. Karmaşık eğilimlerden uzak sapına kadar savaşçı tarzını nasıl da severim oysa ki. Benim tatlı, karanlık Sargonnas?ım nereye gitti?” 

“Savaşa, Bir anlaşma yaptık Paladine, sen ve herkesle birlikte ben bu anlaşmanın hakkını vereceğim.” 

Esrarengiz dişi belki karşılığında bir şey söyleyecekti fakat sanki Vücudu aklından hariç harekete geçmiş gibi, ani bir dürtü Aryx'i harekete geçmeye zorladı. Gri minator bir elinde baltası, sahip olduğu gücün her zerresini kullanıp yüklenerek kapıları açıverdi. Koca bronz kapılar sertçe geriye savrulmuş, menteşeleri sarsılmıştı. Genç savaşçı 

endisinin içeri girmesine engel olamamıştı. 
Bu sefer öncekinden farklı olarak tahtında oturmayan #argonnas'ın etrafını gölgeler sarmıştı. Aryx'in gözleri beklenmedik ga alıştıkça, o gölgeler içerisinde minatorun ikinci kez bakmak mekten kendini alamadığı karanlık bir güzelliğe sahip, bir insan muhtemelen elf türü bir kadına ait bir yüz ve beden gördüğünü i. Yüzünde Aryx'in Sargonnas'a mı yoksa kendi kendine mi 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olduğunu çıkaramadığı bilg 


gerektiğini anlamıştı. ğ 

“Aryximaraki...” diye fısıldadı zırhlı şahıs soğuk bir ses tonuyla, “Beni böyle bir zamanda rahatsız etmek için mazeretin var mı?” 

Baynuzlu savaşçı öfkeyle bumundan soluyordu. “Nethosak'ın çok büyük bir deprem yaşamış ve halkının büyük bölümünün ölmüş ya da yaralanmış olması dışında mı? Yoksa senin rahat ve güvenli minik tapınağında her şeyden bihaber oturmakta olduğundan mı bahsedeyim?” 

“Benim çocuklarım daha kötülerini de yaşamışlardır. Onların payına düşen bu... ve senin şu an sahnelenmekte olan, kötünün kötüsü oyundan haberin yok.” 

“Biz ölümlüler sizin gibilerin oynadığı oyunlar olmadan da başımızın çaresine bakabiliriz,” diye çıkıştı Aryx. “Belki, bizimle birlikte sahne alan bir iki tanrı olsaydı, durum farklı olabilirdi.” 

“Siz benim çocuklarım, seçilmişlerimsiniz. “Kor gibi gözler ikilinin üzerine çevrilmişti. Delara*yı unutmuş olan Aryx, kan beynine sıçramış haldeyken yan tarafa bir bakış fırlattı. Boynuzlu Olan'a karşı duyduğu korkuyla karışık saygı yüzünden okunan dişi, bir dizinin üzerine çökmüştü. Onun varlığından haberdar olduğu görülen Sargonnas şöyle sordu, “Sizin yanınızda, sizin için savaşmadığımı mı düşünüyorsunuz?” 

“Lanet olsun ki çok az gördü —” diye söze girdi Aryx. 

“Neler gördüğünü biliyorum, Aryximaraki ve aklından neler geçirdiğinin yeterince farkındayım. Bu yüzden herkesin arasından sen seçildin.” 

Tanrının muammalı ifadesi karşısında şaşıran Aryx, “Bu da ne demek oluyor?”diye sormaktan kendini alamadı. 

Sargonnas, minator sanki hiç konuşmamış gibi devam etti. “Ben ölümlülerin zihinlerinin tasavvur edebileceğinden çok daha fazla sayıda düzeyde savaşım veriyorum. Bu savaş minator ırkı katılmadan çok önce başladı ve son minator mezara girdikten çok sonrasına kadar da sürebilir.” 

Bu pek genç savaşçının istediği türden bir açıklama olmamışi.. 
“Anlaşılmaz bilmeceler ve kaçamak konuşmalar! Şimdiye kadar bildiğim tek şey, şövalyeler anlam veremediğimiz bir savaş için bizi vi 


cen senin sözümona çocukların için 


Soluk tenli, sıska varlık birdenbire büyük bir ağrı saplanmış gibi başını ellerinin arasma aldı. Birer kor parçasını andıran gözleri alev alev yanıyordu. Kendisine meydan okuyan minâtora öyle şiddetle püskürdü ki Aryx en sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. “Konu kapanmıştır Aryximaraki. Bir daha asla haddini aşmaya kalkma. 

ağrılmadıktan sonra gelmeyeceksin. Nethosak ve çocuklarım başka depremler, başka savaşlar da gördüler. Bu böyle de devam edecek ve bunun karşısında en güçlü duran sen ol.” 

“Daha güçlü mü, ölü mü? Çoktan bir kardeşimi kaybettim, onun kaderi de en az senin sözlerin kadar anlaşılmazdı ve—” 

Karanlık tanrı olduğu yerde doğruldu, inanılmaz derecede zayıf görünüyordu. Sargonnas?”ın yanıbaşında duran kılıcın kabzasındaki mücevher Aryx'e göz kırpar gibi oldu. Sargonnas kısa bir süre titrek bir ışıkla parıldadı. Ona bakınca arkada duran tahtın belli belirsiz hatları seçilebiliyordu. “Sana konu kapandı, demiştim.” 

Aryx beklenmedik bir şekilde kendini büyük tapınağın önünde dikiliyor buldu. Aryx'in yanıbaşında, hâlâ dizinin üzerine çökmüş durumda olan Delara, bu mekan değişimi yüzünden afallamış bir © halde seri bir hareketle ayağa kalktı. 

i ör olası tanrılar...” diye söylendi Aryx. Takhisis Şövalyeleri'ne mücadeleden vazgeçmeleri için klanıyla konuşmuş olduğuna © pişman olacaktı. Sargonnas minatorları umursadığını iddia “fakat huzuruna çıkınca, çocuklarının ricalarını geri iyordu. O zaman ne işe yarardı, bu Sargonnas? 

Ben ne işe yarıyorum? ? diye sordu hüsrana uğramış olan genç kendi kendine. En önemli seferinden başarısızlıkla dönmüştü. 
tanrısal mücadelelerin daha önemli olduğunu öne sürüp e sırtını dönmüştü. Tanrıların huyu böyleydi; aralarındaki kişmeler, her şeyden, hatta o el üstünde tuttuklarını iddia minik ölümlü yaratıkların yaşamlarından bile önce gelirdi. 

ideyken canından olabilirdi,” diye fısıldadı Delara ve K düşüncelere dalmış olan Aryx'in kendine gelmesini sağladı. 
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“Benim de gemideki arkadaşlarımın hepsi gibi ölmem gerekirdi, diye ters bir şekilde karşılık verdi. “Belki de böylesi daha hayın, olacaktı.” «yü çi 

Dişi onun bu sinirli çıkışını duymazlıktan geldi. “Hiç de 
beklediğim gibi biri çıkmadı.” ANN 0 

“Tanılar hep beklediğimiz... ya da umduğumuz gibi midirler?” 

“Yok yok—demek istediğim bu değil. O... güçsüz görünüyordu» 

“Görünüş aldatıcı olabilir.”Bir kere karanlık tanrı onları tek kelime etmeden kovmuşsa, Aryx onun depremde canları yananlara yardım edemediğine inanmayı reddediyordu. ae 

Delara tam öhun sözlerini çürütmeye kalkacaktı ki Seph çıkageldi. Neredeyse nefesi tükenmek üzere olan Aryx'in küçük kardeşi ağabeyinin kollarına atıldı. Seph ağabeyini bulunca bayağı rahatlamışa benziyordu. ş 

“Aryx! Kiri-Jolithte şükürler olsun ki bir şeyin yok! Seni bulamayınca, endişelendim! Sonra biri seni tapınağa doğru giderken gördüğünü söyledi.” 

“Hele bir soluklan Seph. Ben iyiyim. Ya sen nasılsın?”Aryx bir 

parça suçluluk hissetmişti. Kurbanlara yardım etmekle Sargonnas'ın “ yardım etmemesine karşı duyduğu öfkeyi yenmek arasında gelip giderken küçük kardeşi tamamen aklından çıkmıştı. 
gi “Ben de iyiyim. Deprem sırasında klan evindeydim. Bina biraz — sallandı, hepsi o kadar!” 
: “İyi. Ailenin geri kalanından haber var mi?” 

Işte bu noktada Seph'in yüzünü hayal kırıklığı kaplamıştı. “Bir tek anne babamızın Kothas'ta olmaları gerektiğini biliyorum. 
Diğerlerine gelince, bazı söylentilerden ibaret ama hepsi yakın zamanda bir yerlerde görülmüşler, yani...» 

Kardeşinin dili sürçmeye başlamıştı. e özünnecli kalan kısmını kestirebiliyordu. Bilder İade la e diğer herkes sağdı. Hiç umurlarında mıydı bilinmez ama o ana dek Kiri-Jolith ile Paladine'ın yüzlerine güldüğü söylenebilirdi. Eğer Sargonnas”ın söylediklerinde bir parça doğruluk payı varsa onlari kendilerine inananların yakarışlarına kulaklarını kapamı: latdi Bu Haklı Sebepler Tanrısı'nın niçin Takhisiş Şövalyeleri büyük planlarının olduğu gibi işlemesine izin Verdiğini açıklıyordu 

Seph aniden bir kez daha heyecanlanmıştı. “Hay Kaz'ın balast İM unutuyordum! Bazı havadisler duydum... seninle ilgili 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çi ii eten asık yüzlü görünen 
RE : 1S Şövalyesi tapınağa doğru 

yol almaktaydı. Aryx bir kez daha tanrıyı değil de kendisini in anlatamamış olduğu 


—  İlgilenmiyormuş gibi kalabalık gruba doğru yürüyerek, bu sefer onlarla burun buruna karşılaşmayı tercih etti. Kafasının içinde kendisiyle ne zorları olduğunu kurmaya çalışıyordu. Orilgler tekrar şöyalyelere karşı bayrak mı açmışlardı? Şimdi de yolunda gitmeyen bir şeyler için Sargonnas'ın huzuruna çıkmasını mi istiyorlardı? Eğer öyleyse, onları hayal kırıklığına uğratmak zorunda kalacaktı. En azından bugünlük, İntikam Tanrısı'nın kendisini görüşmeye almak bir yana tapınağın kapısından içeriye sokacağından bile şüpheliydi. 

, Camelia bir elini kaldırarak durmalarını işaret etti. Rand Aryx'e bir şey söylemeye hazır görünüyordu ki şövalyenin bir bakışı susmasına sebep oldu. Meselenin ikisinin arasına taş koyacak kadar büyük bir öneme sahip olduğu barizdi. 

— “Seni bulmak için başkentin altını üstüne getirdik boğa! ,” diye eslendi Carnelia. “Seni nerede bulabileceğimize dair bir mesaj aydın bari!” 

en senin amcanın uşaklarından değilim,” diye ters bir karşılık i minator. “Zaten beni yeterince kolay bulabildiğin görülüyor. 
m büyük bir felaket yaşadı ve ben de yardım ettim. Başka le uğraşmamı mı bekliyordun yani?” 

ivalye biraz sakinleşmişti. “Sanmıyorum fakat senin şu devamlı alıp gitmelerin işimi zorlaştırıyor. Derhal bizimle gelmen yor!” 

€ yapmışım?” . PA 
“Bu yapmış olabileceğin bir şey değil, boğa. Belki şimdi pabileceğin bir şey!” e 

Şöyalyenin söylediklerinin sezdirdiklerinden hiç hoşlanmamış gerilmişti. “Yapabileceğim şey nedir?” Ni 
Bâzı nöbetçiler ve bir devriye kayıp,” diye Camelia'nın üşmasını hiçe sayıp araya girdi Rand. “Dün gece kaybolmuş gerekiyor. Lord Broedius senin ne olduğundan haberin İeceğini düşündü.” 
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neden olunca, Seph'in 


| 

“İnsanoğlu onları kaçırdığımı falan mı düşünüyor?”Broediy, aklını mı kaçırmıştı?”Bunun için zamanım yok. Şehir hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor.” ğ 

“Lacynos senin yardımın olmadan da toparlanır,” diye sert bir şekilde karşılık vererek, tekrar zorla söze girdi dişi Şövalye, “Nöbetçilere gelince, hayır, Broedius onları senin kaçırdığını falan düşünmüyor. Bunun yerine hepsinin ölmüş olduklarını ve bundan senin ırkına mensup başkalarının, hatta belki de senin kendi klanının sorumlu olduğunu düşünüyor.”Her bir kelimeyi işittiğinden emin 
| olmak için öne eğildi. “Dahası, aksini ispatlayamadığın takdirde, sen 
il ve ırkın bunu yitip giden her cana karşılık bir can vererek il ödeyeceksiniz.” 


Aryx atından indi ve nemli, kum kaplı kıyıyı incelemeye koyuldu. 
Görünüşe göre, kayıp şövalyelerden kamp ateşi kalıntıları dışında hiç eser yoktu, halbuki söz konusu yerde araştırma yapmakta olan şövalyeler kan lekesi olduklarını iddia ettikleri bazı ufak tefek izlerle karşılaşmışlardı ve Camelia'nın kendisi de kayıp kuvvet komutanı . Broek'a ait olduğunu söylediği siyah bir hançer bulmuştu. 

linden geldiği kadar çabalayan Aryx, insanların başına ne igine dair en ufak bir ipucuna rastlayamamıştı. Gelgelelim, rleri gibi, o da öldürülmüş olduklarından şüpheleniyordu. Bunu 


âlyelerin kolayca yem oldukları bir tuzak kurulmuş olmalıydı. 
topluca bir devriye halinde ilerlediklerine ve atları dahi amış olduğuna göre, bu saldırı kalabalık, tertipli bir grubun enziyordu. 

ksa Torvak hasta, ölüm döşeğinde olunca, Aryx'in kendi klanı azli reislerinin vermiş olduğu işbirliği sözünü inkar mı lerdi? Suçlu avına özellikle Aryx'i dahil cimiş olması Lord edius'un da hiç şüphesiz bu kanıda olduğunu gösterir gibiydi. 
'de klanın olaydan sorumlu olduğunu ortaya çıkarmak için 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savaşçıyı kullanıyor ve hatta Aryx”'in de bu cinayet senaryosu armağı olduğuna inanıyordu. di 

7 “Burada konüğir iş kaç adam bulunuyordu?” diye 

sabırsız, zaman geçirmeye çalışan Carelia'ya. i 

“Üç. Brock'un yanında da muhtemelen, en azından bir yanm düzine adam bulunuyordu lakin henüz kaç kişi olduklarından tay va olarak emin değiliz. En son şuradaki yüksek sırtın ardındaki bir garnizondan görülmüşler.”Eliyle sol tarafi gösterdi. i 

Aryx dikkatle sırtın olduğu tarafa bakındı. Sahiden de, oradaki gamizonun belli belirsiz de olsa en azından ateşi görmüş olmaları gerekiyordu. “Ne dediler?” ine: 

“Ateş yanmaya devam ediyormuş fakat artan sis yüzünden başka bir şey görememişler. Deniz ve rüzgâr boru sesinden daha alçak hiçbir sesin duyulmasına izin vermiyormuş.” 

“Sis mi?”Aryx kaskatı kesilmişti. “Kalın bir sis tabakası mı?” 

Şövalye omuz silkti. “Yeterince kalın. Şurada görünen gibi ince değil yani.” 

“Aklından bile geçirme boğa,” diye devam etti Şövalye. “Lord 

Broedius o ihtimali çoktan eledi. Diğer gamizondaki nöbetçiler, senin İntikam”da bulunduğumuz sırada sürekli bahsedip durduğun o misk kokusunu andıran kokuyu bir kez bile duymamış olduklarını söylediler.”Aryx Carnelia'nın ses tonundan, kendisinin önceden anlatmış olduğu felaket hikayesinin büyük bölümüne kuşkuyla baktığını çıkarmıştı. Durum görünüşe göre, isyankâr minatorlar gibi her zamanki düşmanları, şu anda hayatta olanlar arasında bir tek yaralı olarak kurtulmuş olan birinden başka kimsenin var olduğunu iddia etmediği, denizden gelen yağmacılara tercih ettiği açıkça görülen amcası için de aynıydı. 

Gelgelelim Aryx, her ne kadar bunu o an orada ispatlamak pek mümkün gözükmese de var olduklarını biliyordu. Yine de, aklı ihtimallerle çalkalanır vaziyette, hiç ağzını açmadan aramaya devam etti. Kayaların üzerinde sürünürken, sırtın üzerindeki kamp kalıntılarına göz gezdirirken ve hatta dalgaların süpürüp durduğu kumlu toprağı eşelerken, uzun, zırhlı ve pençeli hayalet canavarlar sık sık aklına hücum etmişlerdi. 

“Gerçekten bir şey bulacağını mı düşünüyorsun?” diye sordu ona bu üç işi yaparken yardımcı olan Delara. Seph ve o, birbirlerine yabancı olmalarına rağmen, kendisine eşlik etmekte ısrar ederek, birlikte hareket etmişlerdi. Aryx kendisinin Rand'in varlığı sayesinde 


)lduğuna inanmasına ğmen, muh en bu enin yanında olması yüzünden hayatından endişe etmişlerdi. 
anların onu tutuklayabileceği riski hâlâ geçerliliğini korusa da Aryx kanıt görmek istiyordu. Bunu klanının yapmış olduğuna dair... 

— Çömelmiş vaziyetteki minator kumu daha fazla eşeledi. Kazmaya © devam ettikçe, nemlilik daha da artıyordu. Ayrıca zemin oldukça 

yumuşak görünüyordu. Atıyla ilk üzerinden geçerken, atın © ayaklarının olması gerekenden fazla gömüldüğünü fark etmişti. 
© Araziye aşina olmayan şövalyelerin olağandışı bir şey dikkatlerini çekmemiş gibi görünüyordu ama Aryx, denizle olan bağlantısını da hesaba katarak, toprağı neyin bu kadar yumuşatmış olabileceğini merak ediyordu. Toprak sanki deniz tarafindan yutulmuş gibiydi. 

“Burada boşa zaman kaybediyoruz,” diye fikir belirtti, Aryx'in «tuhaf görünümlü faaliyetlerinden açıkça sıkıldığı görülen Carnelia. 
“Devam etmemiz lazım.” 

Aryx de aynı sonuca varmıştı fakat bir şey onu daha da derin kazmaya zorluyordu. Bir çeşit tünel, bir tür gizli geçit bulmayı mı umuyor... 

Aşağıda kendi parmaklarına başkasının parmakları sürtünce elini geri çekti. 

» “Onedir?” diye seslendi Seph, atından atlayarak. “Aryx! Yardıma ihtiyacın —” 

'Geri çekil!” diye kükredi Carnelia. O da atından inmiş, Aryxw'in aşında dikilip bulduğu tüyler ürperten şeye bakıyordu. 

zerinde hâlâ uzun bir eldiven bulunan bir el olduğu görülüyordu Aryx kazmaya devam ettikçe bu elin artık bir kola bağlı dığını anladı. Uzuv bilekten temizce ayrılmış, kullanılan bıçak emik ve eti aynı kolaylıkla kesip geçmişti. Camelia bir küfür VWirüp ardından adamlarından bazılarına bulgunun çevresini 


saat boyunca çalıştılarsa da başka bir şey bulamadılar. 
ia en sonunda adamlara geri çekilmelerini işaret etti ve kazmış arı nemli çukurları izlemeye koyuldu. Gözlerini Rand'e MCe başını iki yana salladığını gördü ki bu Aryx için sarışın m hiçbir şey algılayamadığı anlamına geliyordu. Ikisi de orlara yüz çevirmişlerdi ve bu hiç de hayra alamet değildi. Aryx 
2 olsa bulduğu şeyin halkının masum olduğunu ispat etmekte 
siz olmak bir yana, bir de onları başta hayal edilenden çok daha ik bir zan altında bırakmış olduğunu anladı. 
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a amcamın hiç hoşuna gitmeyecek boğa. 5 ei zonu olduğunu sanmıyorum E ırkından birileri da 

< Bu dediğimi iyi belle.” ; A“ 
a e şi değil,” diye üsteledi Aryx. in Mi çi Ortalıkta zayıf bir misk e iv »vardı yox sa iay alir 

örü PA aşka bir şey. 

GÖ enin deniz canavarların mı7Ser bir hareketle miğfer çıkardı ve dağılan saçlarını eliyle arkaya attı. Rand'in bakışlarının dişinin saçlarına kaydığı Aryx'in dikkatinden ik Onları senden başka kimse görmedi ve yapmış olduğun tasvir er de en az devamlı bahsedip durduğun sis kadar bulanık. Mürettebatındakileri zırhlı deniz elflerinin harcadığını kabul ederim lakin bunu onların yapmış olduğundan şüpheliyim. Hayır, Aryx, suçlu olan senin halkın ve Broedius da korkarım aynı fikirde olacaktır. Aynen benim gibi devriye ve nöbetçileri öldürüp sonra da başka bir yere gömmek ya da denize bırakmak için sürükleyip götürdüklerini düşünecektir. Bu eli sadece şans eseri unutmuşlar. Bunu benim kadar sen de iyi biliyorsun.” 

Camelia'nın genel olarak minatorları dışlayan tavrında bir değişiklik, onda bir tür insaf sezinlemişti. Gelgelelim, onun değişen hislerinin bile Aryx'in ırkına bir yararı dokunmayacaktı. Lord Broedius İmparatorluğun yönetimini elinde bulunduruyordu. ve 


Carnelia ona bulduklarını rapor eder etmez kendi adalet anlayışının . 
uygulanmasını isteyecekti. 


firsatın olur. Elimden bir tek bu gelir, Aryx.”» 


, Merhamet istemek mi?” diye homurdandı. Delara. “Hiçbir minator böyle alçakça bir suç işlemiş olamaz!” 


dikkatini adanın etrafında pusuya yatmı tehlikeye çekmek konusunda bir imkan sağlayacaktı. ) “Geleceğim. Onu görmek istiyorum.” sağl 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irup atlarına bindi. Yaptıkları ziyaretin tek belirtisi geride (| ıraktıkları çukurlardı. Aryx gözlerini çoktan kaygan kum ve deniz — suyu ile dolmaya başlamış olan çukurlara dikti. Sonra gözleri kıyıdan — sise doğru kaydı. Kıyıya daha bir yaklaşmış gibi mi görünüyordu? 
© Sargonnas'ın o esrarengiz kayboluşları gibi geri çekilmiş sonra tekrar “eski haline dönmüş olabilir miydi? Dikkatle mesafeler arasında karar © vermeye çalışarak sise baktı. Sahiden de önceki günlerde olduğundan — daha yakın görünüyordu. 

“Aryx,” diye seslendi Rand. 
i Arkasını döndüğünde diğerlerinin çoktan yolu tutmuş olduklarını © gördü, Atını mahmuzlayan endişeli minator, içinde hayal bile © edemeyecekleri kadar çok sır barındırdığından kuşkulandığı © yumuşak zemini aklına getirmemeye çalışıyordu. Yalnızca Lord Broedius'u buna ikna edebilmeyi ümit ediyordu. 


Abanoz renkli gözler, kalın ve dağınık kaşların altında kısılmış » bakıyordu. Geniş omuzlu Şövalye, elleri zor zaptettiği öfkesi - yüzünden birbirine kenetlenmiş vaziyette üzeri haritalarla kaplı - masaya doğru yaslandı. Sabit yüz ifadesi her geçen dakika daha da — gerginleşerek, hiç ses çıkarmadan Camelia'nın buldukları şeylerle “ilgili verdiği raporu dinlemişti. Aryx'i tavrından ziyade sessizliği “ rahafsız ediyordu çünkü Broedius'un aklında büyük olasılıkla 


ninato ların suçlarının bedelini nasıl ödeyeceklerini tasarladığını 


de...” diye söze girdi en sonunda Şövalye Kumandan, o k sesle konuşuyordu ki Aryx onu duymak için dikkat ek zorundaydı. “O halde... hepsi ölmüşler Bir bir edilmişler.” 
ağı vakit kaybetmeden dehşet verici bilgileri ona i. Broedius, neredeyse kırmaktan korkar gibi, büyük bir ile eli havaya kaldırdı. En sonunda haritalardan birinin üzerine a'dek ona bir süre bakmıştı. Sonra, bir kez daha bakarken ara varmış olduğu görüldü. 
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a iç 


Aryx sırası gelince bir şeyler söylemeden bunu ER izin. 
veremezdi. Yalnızca kendisinin Ve Camnelia'nın i TOCdiUs?y görmesine müsaade edilmişti. Minatorlar CN onuşmaya kalkmasın diye rahip dahi buyur edilmemişti. Halkını kurtarmak bir kez daha genç savaşçının elindeydi ve onları yarı yolda bırakmamaya kararlıydı. i 

“Lord Broedius, atalarım şahidimdir işlenmiş olamaz! Bu kadar alçakça, minatorlara yaraşır bir —” 

“Minatorların kendilerini gayet iyi biliyorum,” diye çıkıştı komutan o “Yeğenim Camelia da öyle.” 

Aryx amcasinın söyledikleri yüzünden rengi atmış olan dişi şövalyeye bir bakış firlattı. Carnelia kıdemli şövalyeye doğru başını iki yana salldı fakat Broedius bunu görmezden geldi. 

“Bilmem haberin var mı, minator, kardeşim, yani onun babası, arkadaşlarıyla birlikte Kan Denizi'nde senin ırkına mensup çapulcular tarafından öldürüldü. Minatorlar, Aryx. Diğer herhangi bir ktan daha derin bir onur anlayışları olmadığını ispatlamış olan inatorlar!"Nazikçe kesik ele dokundu. “Bu yüzden, bana ırkının © bahseden martavallar okumaya kalkma. Bunlara 


ki bu fiil halkım tarafından böylesi rezil bir katliam 


dayandırabileceği kökenlerin derinliğini 
Idukça sakin bir şekilde, 


Aryx insanoğlunun kendisin; 
ala ebuk i o karşısında hayrete düşmüştü. Girelim e 
& e onu dinlemiyordu bile. “Carnelia!”Dişi çe ; uruşa geçti. “İmparator, beraberindekiler e e ER üce Erkân 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n hepsinin evlerini göz hapsine alın. Orilg Klanı'nın ileri enlerinin yerlerini belirleyin ve aynını yapın... reis de dahil, tabii yaktaysa.” 

“Efendim... Amca—” 
© “Bu bir emirdir Carnelia! Derhal yerine getir!” 

“Evet, efendim.”Minatorlarla ilgili düşünceleri belli olmasına rağmen, amcasının söylediklerine itaat etmekten hiç de hoşnut görünmüyordu. Yine de selam verip arkasını döndü ve sert adımlarla Lord Broedius'un odasını terk etti. 

“Sana gelince minator...”Broedius rahatsız edici bakışlarını Aryx'in ters bakışlarına yönelterek masanın kenarına doğru adımladı. 
“Bu seferlik serbestçe gitmene izin veriyorum çünkü senin olanlarda parmağın olduğuna dair elimde kanıt yok. Ama şunu bil ki şayet önceden görmüş oldukları muamele ırkının hoşuna gitmemişse, o günlerin ne kadar rahat olduğunu anlamalarının zamanı gelmiştir. 
Bundan böyle bilhassa senin klanını bazı değişiklikler bekliyor.” 

«Öfkesini yenmeye çalışan Aryx, apar topar şöyle dedi, “İnsanoğlu, eğer İmparator ve ileri gelenlerin suçlarını ispat etmeden başlarına nöbetçi dikmeye kalkarsan her şeyi mahvedersin! Buna tahammül etmeye —” 
© “Öyleyse diz çökeceksiniz. Seçenekleri gözden geçir minator ve — hepsini akıllı uslu düşün. Tanrınız sizi elimize verdi ve öyle ya da böyle yola geleceksiniz. İtaat etmeyenler, bize saldırmaya kalkışanlar haletlerinin sonuçlarına katlanacaktır.” 
irliklerin zaten yeterince seyrek, dağılmış durumdalar,” diye | çekti, öfkeden deliye dönmüş olan minator. “İmparator ve | lerine karşı böylesi küçük düşürücü bir harekette bulunduğunuz irde yaratmakta olduğunuz nefret dalgasının karşısında p 

eğinizi mi sanıyorsunuz? Takhisis Şövalyeleri böylesi bir b ım karşısında duramaz derken bir tehditte bulunmuyorum.” 
kadar seyrek yayılmış olmayacağız. Çoktandır nöbetçileri Yüksek mevkilere yerleştirmek niyetindeyim, böylece onlardan âZ sayıda görevlendirmem gerekecek.” 
dirkaç önemsiz savaşçı —” 
0edius'un yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. “Tabii, çehin Şampiyonu ile Ejder Kanadı da çok yakında burada E Aryx'in kafası karışmış halini görünce, kumandan maya koyuldu. “Diğerlerinin yolda olduğunu söylemeyi ihmal işim? Evet, boğa, takviye kuvvet olarak iki gemi daha gelecek. 


Onlar seferin ikinci safhasında yardımcı olacaklar. Benim Ariakan'ım hiçbir şeyi şansa bırakmaz.” b ii 
“Daha fazla birlik geleceğinden hiç bahsetmemiştin. ği “Gerek görmedim. Tanrınızın geleceklerinden haberi vardı, Size, söylemedi mi? Tabii ki hayır. Zambak Şövalyeleri ile Diken Şövalyeleri, boğa. Diken Şövalyeleri'ni biliyorsun, değil mi” Gemide bunlardan ancak bir avuç kadar vardı fakat Aryx onl 


iyi hatırlıyordu. Diken Şövalyeleri, Zambak Şövalyeleri'nden bir hayli farklılık gösteriyorlardı. Gerçekte, Şövalye bile değildile, 


Bunlar bir zamanlar Nuitari'nin yolundan giden, kara Cüppeli 


büyücülerdi ama artık sadece dehşet kraliçesine bağlılıklarm, 


bildirmişlerdi. Gemideki diğer savaşçıların onlara pek ilgi göstermedikleri belli. oluyordu fakat bu onların pelerinli, ağızlarını 


bıçak açmayan şahısların savaşta ne kadar büyük yararlılık 


gösterdiklerinin farkında olmadıkları anlamına gelmiyordu. | Broedius başını öne doğru salladı. “Evet. Burada düzen ve idare ürdürmek niyetinde olduğumu anlıyorsun, Aryx ve halkın gözlerini çıp bunun gerekliliğini görmezse, o zaman onlara açık ve seçik bir 
| i imde göstermek zorunda kalacağım.” 
» “Sargonnas buna izin vermeyecektir”Aryx bu sözleri kendisi de nanmadığı halde söylemişti. İntikam Tanrısı zerre kadar umursamaz — görünüyordu. 
ğ “Bu konuda başka seçeneği yok, seni temin ederim.”Şövalye arkasını döndü. “Gidebilirsin.” 

Tartışmaya bir son vermeyi reddeden Aryx öne atıldı. Nitekim, Broedius'un şahsi muhafizları silahları ellerinde hemen kendisine doğru hareketlenmişlerdi. ,Ofkesine rağmen, minator işi şansa bırakmaması gerektiğini iyi biliyordu. Şövalyelere boş avuçlarını gösterip geriye doğru yürüdü. 

“Sana bir teklifim 


diğerlerinin yanından geri çağırayım. Bütün suçu itiraf edecek kişileri getir ki onlari | cezalandırıp, meseleyi kapatayım. Basit ve dolambaçsız bir teklik, 


bana göre.” 


“Lanet olsun sana insanoğlu, karşına çıkaracak kimse yok! 


i 


vi 


Adamlarını öldürenler benim Irkımdan  değil!”Aryx bunu 


,amasa da yüreğinde doğru olduğunu hissediyordu. “Hepimiz eyiz! Karanın uç kesimlerinden uzağa yerleştirdiğin bir iki “pöbetçiye güvenmeyi bırakıp, kıyı şeridini daha fazla adamla, hatta 'minatorlarla desteklemen gerekiyor!” 

© — Hâlâ bayrağa bakmakta olan Broedius kayıtsızca eliyle işaret © yerdi. Muhafizlar Aryx'e yöneldiler. 

© — Hiç baltasına doğru hamle falan yapmadan kapıya yanaştı. 
Muhafızlar ihtiyatlı gözlerle dikkatle onu izliyorlardı. Şüpheli herhangi bir hareketi saldırmalarına yeterli bir mazeret olacaktı. Aryx odayı terk ederken, geniş yüzünde hiçbir ifade okunmayan Broedius olduğu yerde döndü. 

“Kraliçe'nin Şampiyonu ile Ejder Kanadı iki, en fazla üç gün içerisinde burada olacaklar,” diye yineledi. “Katilleri o zamana kadar isüyorum boğa, yoksa daha sıkı tedbirler almaya başlamak durumunda kalabilirim... senin klanından başlayarak.” 


. Lord Broedius sözlerine sadık kalmıştı. Kumandanın seçkin — iaburları başkente yayılmış, sarayı ve Yüce Erkân'ın kalesini kuşatıp — buralara el koymuşlardı. Şövalyeler listenin başında General Geryl » olmak üzere, hemen nezarete atılmamış olan Erkân üyelerini ii naya koyulmuşlardı. Orilg liderleri de tutuklananlar ndaydılar ancak Torvak'a hiçbir şey yapamamışlardı çünkü klan iaynı gün hastalıktan ölmüştü. 

atorlar karşılık olarak sadece birbirlerini kışkırtarak ileri bir işanın sinyallerini veriyorlardı. Aryx sahiden de onları elerin onur kırıcı muamelerine öfkelendikleri için amazdı ama en azından Sargonnas'ın sözünü etmiş olduğu i hatırlayacaklarını umuyordu. İki tarafin da tek derdi kırılana diğerinin belini bükmeye çalışmak gibi görünüyordu. 

esi gün ortalıkta kayıp minatorlarla ilgili söylentiler dolaşmaya ması her şeyin üzerine tuz biber ekmişti hızla yayılıyorlardı ve ci kimi tanınmış klanların şövalyeler tarafından topluca zorla &rinden edilip zincire vurulduklarına kadar varmıştı. Aryx i ilanlardan küçük bir kısmının gerçek olduğunu biliyordu ancak ie biraz doğruluk payı. olanlar onu rahatsız etmişti Kayıp di 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savaşçılardan üçü, hep sis tabakası biraz daha e misk kokusu biraz daha belirgin iken, en son adanın engin e şeri in yakın bir yerlerde görülmüşlerdi. Hiç kimse Ri değin değmediğini tam olarak söyleyemiyordu ama o değmiş olduğunda e kısa vadede Broedius*un İdari Generalliği ve daha da kışa. 
vadede, artık pek önem arz etmeyen klan temsilciliğinden oluşan vi arabuluculuk teşebbüslerinin tamamından Si ayağını çekti, Şövalyeler arasında kendisine biraz olsun ii ie tek kişi Carelia*ydı. Pek çok kişi Drejjen ve Lord Broedius'la e tavırları paylaşıyordu. Öte yandan, minatorlar, özellikle de Orilg Klanı'nın sorumluluğu kendilerine bırakılmış a7 sayıda kişi, ona ne gözle bakacaklarına karar veremiyorlardı. Birçok kişi hâlâ on Sargonnas'ın hizmetkârı olarak görüp kendisine korkuyla karışık saygı gösterse de başkaları da onu kendi ırkına ihanet etmiş biri olarak görüyorlardı. Gerçeği söylemek gerekirse, bu ikinci grubun düşündüklerine karşı diyecek sözü yoktu. ii 

Belki de iki ırk arasında giderek artmakta olan gerilimi ortadan “kaldıracak bir yol bulamadığı için, Aryx ertesi gün şövalyelerin ortadan kaybolduğu bölgeyi kolaçan etmek niyetiyle atını eyerlemeyi “seçti. Camelia'nın adamları bölgeyi didik didik etmiş olmalarına gmen, Aryx onların belki bir şeyleri, minatorların suçsuz « olduklarını gösterecek bir çeşit ipucunu gözden kaçırmış olduklarını “ ümit etmekten kendini alamıyordu. Doğru, bu tür ipuçları yeni ve 

muhtemelen daha korkunç ucubeleri gün ışığına çıkarabilirdi ama meseleleri oluruna bırakamazdı. 


Seph onu tam atına bindiği sırada buldu. Kardeşini bu işten uzak tutmak isteyen Aryx kısık sesle buna and içti. 

: “Bu havada nereye gidiyorsun, Aryx? Bugün buralarda kalacağını düşünmüştüm. Şu toplanan bulutlar muhtemel bir firtınanın habercisi gibi görünüyorlar.” 
“Endişe etmeni gerektirmeyec geri dön. Fırtınaya dikkat ederim » 
“Rahiplerle başbaşa mı otura 


epi 


ek bir yer, Seph. Karargahımıza 


| yım yani?”*Bunu düşünmek bile genç 
mınatorun burnundan solumasına neden olmuştu. “Belki başrahibin 


kendisiyle akşam yemeği yeme şerefine de erişirim!”Xerav sürekli, görünüşe göre tanrı tarafından çağrılma umuduyla, Sargonnas'n. 
odasının etrafinda pusuda bekliyordu. Aryx ne zaman gelip tanının odasının kapısını tıklatmaya kalksa, başrahip orada bitiyor ve içeri © 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İ 


baş hizmetkârını içeriye davet etmemişti ve Aryx'in tanrıvla örüşmeleri savaşçı açısından Yeterince uzun mim e de Xerav'1 açıkça kıskançlığa sürüklüyordu. 

“Önemli bir yere gidiyorsun, öyle değil mi?”Seph'in yüzünde Aryı'in pek hoşuna gitmeyen, hevesli bir ifade belirmişti. “Ben de seninle geliyorum!” 

“Gelmiyorsun!”Atının dizginlerine asıldı. “Şimdi gidiyorum. Bu uzun bir yol ve beni bulamazsın, o yüzden hemen vazgeç.” 

“Şimdi çekip gidersen İzini süreceğim ve kaybetsem bile at sürmeye devam edeceğim. Bunu yapacağımı biliyorsun, Aryx.” 

Gri minator dişlerini gıcırdatıyordu. Seph”in dediğini yapacağını biliyordu. Ejderha Celladı Kaz ve hatta ondan da evvel Orilg”e kadar kök salan inatçı damar her iki kardeşte de bulunuyordu. Aryx Seph'in yanında olması düşüncesinden hoşlanmasa da bir bakıma kardeşinin, gözünün önünde olması etrafta başıboş dolaşmasından iyiydi. 

“Peki... ama yanımdan ayrılma. Baltan yanında mı?” 

Kardeşi gözlerini kısmıştı. “Nereye gidiyoruz, Aryx?” 

5 “Sadece atına bin.” 

lay yerine yaptıkları yolculuk sorunsuz geçti. Aryx bir şeylere aşmaya hevesli olsa da korkularından hiçbirinin gerçek çıkmasını ple çektiği falan yoktu. Aryx dikkatle işaret ateşinin bulunduğu en kumsala bakarken buraya gelmesinin aptalca bir hata olup gını düşünmekten kendini alamıyordu. Ama hayır, meseleleri yaliyle bırakmak olmazdı. İmparatorluğun içten çöküşe lenmemesi için birinin iki tarafin ellerini birbirlerinin rından çekmelerini sağlaması gerekiyordu. 

meyi düşündüğün yerin burası olduğunu tahmin etmiştim,” ıldadı Seph. “Gelmemiş olmayı ister gibiyim.” 

inle kalmış olmayı ister gibiyim.”Gözlerini aşağıya, sözde bi görünen kumsala dikti. O an bile kendilerini aşağıda bir bekliyormuş gibi, oraya bıkmak bile tüylerini diken diken “Havadaki bulut kümesi daha da karararak firtına tehlikesini İentiye çevirmişti. Daha şimdiden etraflarında titreten deniz eye başlamıştı. Bu sebepten, sis keyif kaçıran bir şekilde 


girebilmek için firsat kolluyordu. Gelgelelim, Sargonmas bir kez. 


İİ 


i i i. Bul! k 

Başıyla onayladı. Aşağı sahile inmeleri a 

d Ki kayalık zemin ipucu namına pek bir Ş kirli gi değildi Ahi mahmuzlayarak, hayvanın 1 öleli YENE gil ölmesin sağladı. Ters MN ali ii köüilarii N 

i acaktı. Ama bu ayı z Ya serilide Gi süre at sürmeleri an i er a KAYLA ve şimdiye kadar nöbetçi NU e kum pusu kurmaya en müsait yerlerden biriydi. 
m adım atmakta biraz zorluk çekseler de e tamamlamışlardı. Aryx dikkatle etrafına yi ii el kaybetmeden atından indi. Carnelia'nın al e olduğu çukurlar neredeyse dolmak üzereydiler. Zırhlı eli Mi luğu yer sanki minator orayı hiç kazmamış gibi gi eyse la görünüyordu. Yaklaştıkça kaşları çatılıyordu. Sürük enip gi e an onca arazi hırçın bir denize işaret etmesine rağmen, dün gece nisbeten sakin geçmişe benziyordu. a 
Seph atından indi. “Ne bulmayı umuyorsun? 


edilmiş 
— olduklarını gösteriyordu. “Tercihen küçük ve buradan kolaylıkla 


- oluyordu. En sonunda, i 
- çıkardı, elinde hissettiği daha zorlanmasına neden 


Bir saatten fazla olmuş tek zırh parçası dahi bu olduğu birkaç kan izi de 


<A 


z 


Bi Kayaların altında, gözden uz olduğunu anlayabildiği şeyler nefes alışı Seph'e başlarına t vermiş oluyordu. 

“Onlar ne Aryx? Sanki şey... bir tür parmağ i 
Aynen öyleydi. Tam olarak e dil 
Kalın ve uzun, pençe gibi kıvrık ve bir yengeç İS A iler, Mn deriyle kaplıydılar. Bu ek. bali övalyelerin korkunç hasımlarına indi i k uğ benin sonucuydu. line: başardıkları tek iğne 
“Bu işe yarayabilir,” diye söylendi Aryx kendi kendine. Kolunu uzattı fakat parmaklara erişemedi. Küfürler savurarak bütün gücüyle iy kollarındaki ve omuzlarındaki kasları kendisini acıdan feryat — ettirecek hale getirene kadar zorlayarak, aşağı sarktı lakin yine de aşmasına bir iki santim kalmıştı. 
“Ben deneyeyim,” diye ısrar etti Seph sonunda. 
© Aryx, hâlâ bir şekilde daha ileriye uzanabileceği hissiyle, duruş pozisyonunu terk etmek istemedi. Halbuki, daha tam yetişkinliğe atmamış olan Seph'in onlara ulaşma şansı biraz daha fazlaydı. 

Çan sıkıntısıyla burnundan soluyan Aryx geri çekildi ve kardeşinin denemesine müsaade etti. 
Seph için bile mesafenin neredeyse erişilemez olduğu örülüyordu. İkinci denemesinde kesik uzuvlara parmaklarını tam ikmıştı ki tereddütlü kavrayışı yarı yolda başarısızlığa uğradı. Aryx ir lanet savurdu. Seph'e sessizce duruş değiştirmesi ya da ellerini aıklı yöne çevirmesi yönünde talimatlar vererek kardeşinin ellerine özleriyle yol göstermeye çabaladı. Korkunç talih kuşları onlardan açmaya devam ettiği sırada, Seph gayretle onları bir kayanın iharına iterek düşmemeleri için destek sağlamayı başardı. 


âyal kırıklığına uğratmayacağım.' 


“Aryx başıyla onayladı ve ardından dahi iyi görebilmek için öne 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aslandı. Gözlerini kırparak rahatlatmaya çalıştı. Öylesine dikka, bakin ki görüşü bulanıklaşmaya başlaraıştı. ml, eski haline döneceği umuduyla geri çekilerek EM € doğruldu, 

Sis tabakası dal dal sahil im eriyik bölgeyi Gri 

Gözleri yanlış görmemişti. ğe) ESİNİ <a aa 5 ıkı tutuyordu. Bastıran sis dışında bi ie içgüdüsel olarak baltasını sıms öl ii 

NEN , gı falan yo u. Burug : 
değişiklik yoktu. Denizden iriyarı yaratık ç N çi eklerine fehitsi edici, yaş misk kokusu falan hücum etmemişti, ii “Ben... sanırım birini tuttum Aryx! 
“Seph—” : 

“Yaptım! Eğer yavaşça yukarıya çekersem, elimde olması 

erekiyor!” yi e i Ortalıkta herhangi bir tehlike işareti bulunmamasına rağmen, Aryx içinde şiddetli bir ayrılma isteği duydu... hem de hemen. “Seph, unut onu. Gidelim.” 

“Birkaç saniye daha...” k 

Aryx gözlerini kapatıp açtı. Arkalarındaki kumun bir yerinde harekcilenme olduğuna yemin edebilirdi. Kuşkulu yere bir adım aklaşarak dikkatle göz gezdirdi. Kumda bir daha kıpırtı meydana i ama Aryx ilk defasında olduğundan emindi. Belki de küçük ibuklu hayvan yaklaşan dalgalar yüzünden huzursuz olmuştu... 
eph olduğu yerde doğruldu. “Bak! Birini aldım!” 

deşinin yüksek sesli bağrışına bir tepkiymiş gibi kumun her nda girdaplar oluşmaya başladı. 

Seph! Kayaların üzerine! Tırman!” 

Kendi uyarısına kendisinin kulak asacak vakti olmadı çünkü ir anda yumuşayıvermişti. Arywin 
> ii ar yere gömüldü ve tek yapabildiği birini çekip — çıkarmak oldu. 

“Aryx! Bana elini ver!”Kar 
— — çıkmış ona ulaşmaya çalışıyordu. 
4 Aryx kendisine uzatılan ele uzanmaya çalıştı fakat kumlu toprak 
e 1 m me dizlerine kadar toprağa batmasına sebep 


i çupınışlarını işitti. Aryx om üzerinden 
“bir bakış firlatınca-h Xx omzunun 


ayvanlardan birinin kendini güvenceye aldığını gördü lakin kahverengi bir aygır olan kendi atı sırtüstü kuma yuvarlandı. 


Zavallı hayvanın altında minyatür bir çekmeye başladı. At kendini toparlama 


deşi dev kaya parçasının üzerine 


girdap oluştu ve onu aşağı j ya çabalasa da kolları da | 


akları da gövdesine kadar kuma gömülmüştü. Aynı esnada, © havayı güçlü bir misk kokusu kaplamış ve kana kri olan minatorun neredeyse nefesini tıkamıştı. 

Deliye dönmüş olan at mücadele etse de kum hızlı bir şekilde onu yatuvermişti. Kendi hayatı tehlikede olan Aryx'in elinden hiçbir şey gelmemişti. Hayvanın vücudunun kuma gömülüşünü izledi... 
kafasını hâlâ yukarıda tutmaya çalışıyordu... ama nafile. Son bir nefes daha ve Aryx'in atı korkunç girdabın içerisinde kaybolup gitmişti. 
Kum birkaç dakika daha delice çalkanmaya devam etti ve sonra yeniden duruldu. 

Aynı kadere sürüklenmemek için yanıp tutuşarak, baltasını kaldırdı ve aşağıda bir hedef ararcasına onu kendisini çevreleyen bölgeye saplamaya başladı. Nerede hareketlilik görse, oraya vuruyordu. Ne yazık ki yaptığı vuruşlar zemine saplanıp kalıyordu. 
Kum çoktan baldırlarına ulaşmıştı. Bir an evvel bir şeyler yapmazsa, kapana kısılmış olan minator atının yanına uğurlanacaktı. 

“Aryxl” diye bağırdı Seph'e ait olmayan ses. “Aryx! İpi tut!” 

Etrafına bakındı ve kalın bir ipin bir metre kadar uzağında durduğunu gördü. İp yukarıya hareketlendi, sırtın kenarını aşıp ardında kayboldu. 
© Bu sefer bağırma sırası hâlâ kayanın üzerinde duran Seph'teydi. 
- “Tut şunu, Aryx, acele et!” 

İpin ucunu yakalamaya çalıştı ancak kılpayı kaçırdı. Gelgelelim, 

i hoplatan bir şekilde, çalkanan kum onu öteye sürükleyince, 

metre daha uzağında kalmış oldu. Aryx lanet okuyup bütün 

yle debelenerek kendini yeniden ileri itmeye çabaladı. 

bileğine bir şey takıldı. 

İp Seph'in Ağabeyinin artık ipin ucuna ulaşamayacağını 

ipi daha ileri atmayı tasarladı. 

Kardeşinin bunu başarıp başaramayacağını merak ediyordu. 

gini yakalayan şey her neyse onu girdap yaparak dönen ine çekmeye çalışıyordu. Acaba Seph'in ne kadar 


uzağına düşeceğinden korktu fakat ip havada bir kavis kınına geldi. Kendisini tutan şeye sert tekmeler savurarak 

ayak bileklerine kadar kurtarmayı başardı ve bu sayede kaç santim ileriye itti. Bu birkaç santim onun için hayati IŞ ve aşınmış ucu yakalamayı becermişti. 
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Aryx ipi tek eliyle elinden geldiğince sıkı tutarak beklerken, * beni! Çabuk!”diye seslendi. lendi 
“Çek! Şimdi!”Seph görünmeyen kurtarıcıya Se i ine 
İp öyle sert bir şekilde gerilmişti ki e > ml kayıp gidecekti. Bir şey bacağını sıyırdı fakat ii sey ki yakalayamadan minator kendisinin kayalık sırla e ğin fark etti. Aryx bir eliyle ipi sımsıkı tutarken ME ik El bir. 
şeyin kumdan uzanıp kendisini > çekebileceği korkusuyla altanın sapını kavramaya devam ediyordu. i 
” işbir şey kedi ve birkaç saniye sonra kaya e çarptı, Aryx tehlikeli kumsaldan yukarıya çıkmak için ipi kullandı ye “ardından da tüm gücüyle seri bir şekilde yokuşu tırmanmaya koyuldu. Seph de yanında tırmanmaya başlamıştı. Misk Kokusu Aryx'in duyularını felce uğratmaya devam ediyordu, öyle ki bir noktada onu takılıp düşmenin eşiğine getirmişti ama atının b; gelenlerin gözünde canlanması üstü kumla kaplı savaşçının tırmanmaya devam etmesini sağlıyordu. 
— En sonunda tepeye ulaştı. Güçlükle nefes almakta olan Aryx sırtın cnarına sere serpe uzandı. Birkaç saniye sonra, gözleri Seph'i aradı kardeşini gözlerinde kaygılı bakışlarla yanıbaşında oturur buldu. 
Boynuzlu Olan aşkına!” tanıdık bir dişinin sesi geldi. “Aryx! İyi isin?” 


bulmam bir hayli z. Idı... kısmen kendi. aptallığımd i yl zaman aldı... K llnı ağ an. En sonunda nereye gitmekte olduğunuzu 


“Ve benim maskara olmuş hayatı va zamanında buraya vardın » $ hayatımı kurtarmak için tam 


“Teşekkür ederim.” Gülümsedi ve sonunda elini uz ğ “Aryx! Gel d 5 » i ll tehlikelerle i ibirbaki Seph tepenin kenarında durmuş. 


dolu kıyı şeridine bakınıyordu. 


önce kaşlarını çalı paya koyuldular Azyaaşağıdak göl İG rtalıkta olan biten onca şeyden eser tu. Kum gayet sakin ve pürüzsüz görünüyordu. Aryx neredeyse u “tarafından yutulmanın eşiğine gelmiş olmasaydı, aşağıda ünlerce hiç kimsenin yürümemiş olduğuna inanabilirdi Atının kaybolduğu yer bile silinip gitmişti. z 

Aynca sisin sanki bilinçli bir şekilde geri çekilmeye başlamış olduğunu fark etmişti. Misk kokusuna benzeyen koku da dağılmıştı ya da Aryx sırtın üzerinde durduğundan kokuyu yeterince iyi duyamıyordu... 
© “Hiçbir şey,” diye söylendi. “Bir tek kanıt yok.” 

. “Ama pençe hâlâ bende!” diye karşılık verdi Seph. Umutla “etrafina bakındı fakat sonra yüz ifadesi karardı. “Yani en azından bendeydi... tam şuraya düşürdüm...” 

— Bölgeyi kolaçan ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. “Dikkatimiz dağılmışken sırtın kenarına düşmüş olmalı.”Aryx homurdandı. “İşte bu her şeyi mahvetti! Cehennem alsın o yaratıkların canını! Olanların Sargonnas'ın Meydan'da sözünü ettikleri ya da Kraken'in Gözü”nün » başma gelenlerle ilgisi olduğunu biliyorum ama elimde pençe de > olmadıktan sonra, hiçbir kanıtım yok!” 
akat biz her şeyi kendi gözlerimizle gördük,” diye hatırlatmada du Delara. Gelgelelim, kaşları çatıldı. “Biz görmüş olsak da...” 
esinlikle.”Çileden çıkmış olan Aryx büyükçe bir kayayı Yip sırtın kenarından aşağı yuvarladı. Kaya küt diye kumsalın erine iniş yaptı. Aryx hiç olmazsa kuma gömülmesini kaya çabalarıyla alay edercesine düştüğü yerde kaldı. 
“biri sahil boyunca yürüse o kişinin hiçbir riskle ayacağı içine doğdu. Yeraltında yatan her neyse büyük etkinlikle saldırmıştı. Aryx, Broedius'u, İmparator'u ve iki tüm idarecilerini de oraya götürse, hiçbir şey eşmeyeceğini düşünüyordu. i ve Keki 
© de dönüp birilerine haber vermemiz gerek,” diye öneride kardeşi. “En azından bilmeye hakları var.” i iğrenme duygusuyla, öfkeyle burnundan soludu. “Şayet Toedius bütün duyduklarından sonra bana inanmıyorsa, 


onnas?” diye sordu Delara. 
olmuş ona?” 
din ses tonu, dişinin soruyu geri almasına sebep oldu. Sonra 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suçluluk duydu çünkü dişinin İntikam Tanrısı e biri gözüyle baktığını biliyordu. Aryx yine agi düşünü ia tanrıya rapor etmenin bir işe YA bedi İK We Sargonnas'ın sahilleri mesken tutanlardan ME uğu muhakkaktı. Bu zamana kadar De ıysa, şımdi neden ir sey yapmak zalımetinde bulunacaktı? 

Bulula kaplı olan hava gürledi ve rüzgâr toz ve m Yerden kaldırarak esmeye başladı. “Yine de dinleyebilece iri Var,” dedi Rand'in yüzü bir anda aklına gelen ArYX. Onun aracılığıyla, Lord Broedius'a yakın birini ikna etme şansım olabilir”, | 

Camellia rahibe kulak verebilirdi. Minatora gör€ dişi şövalyenin Rand'e karşı sevgi duyduğu açıktı. Onun dinlemesi halinde Aryx dişi şövalyenin belki amcasını razı etmesi yönünde umutlanabilirdi. 
Umutsuz ama şu an için elindeki yegane plandı bu. ji 

“Derhal şövalyelerin ana karargahına gitmemiz gerekiyor,” dedi diğerlerine. Carnelia'nın başka yerlere gitmesi yönünde emirler aldığı olsa da Rand sık sık orada bulunuyordu. Aryx sarışın insanoğlunun seferdeki rolünü henüz anlayabilmiş değildi ama Kiri-Jolith onu bir şekilde durumu dengelemek için Takhisis Şövalyeleri'nin yanına yerleştirmiş olmalıydı, yoksa hem Sargonnas hem de Broedius onun yanlarında bulunmasını neden kabul 


an ilerledikçe hayranlığının dönüşebileceğinden kuşkulanıyordu. 
Bu elbette hepsinin bir gelecekleri 


Telaşa kapılmış olan Aryx Delara'nın yanından bakmaya çalıştı. 
assa da merkezin üzerinde n YAN e v a pek ilginç gelmeyebilirdi 
» fakat tek bir yerin üzerine yoğunlaştıkları görülen yıldırımlar birbiri © ardına düşüyorlardı. 

“Şiddetli bir firtına geliyor,” diye seslendi Delara. 
â “Şiddetli, evet... "Aryx tam olarak ne olduğundan emin değildi « ancak elementlerin şehrin o bölümünde toplanması onu huzursuz etmişti. 
ç Ç Devasa bir yıldırım yere doğru ok gibi inerek Nethosak'ın © merkezine çarptı. 
“Nasıl düştüğünü gördün mü?”Seph başını salladı. “Bir yıldırımın © böyle çarptığını hayatımda görmedim! Sence bir hasara yol açmış - mıdır?” ; 
Aryx daha cevap veremeden, ilkinin kusursuz bir tekrarı olan nci bir yıldırım yere çarptı. Gözlerini kısarak nereye düşmüş labileceğini kestirmeye çalıştı. 
Delara biraz arkaya yanaştı. “Şehrin tam merkezine düşüyor 
| Sence saraya çarpmışlar mıdır?” 
inu sorarken Aryx'in içini aynı kötü hisler kaplamıştı... ve üyük olasılıkla sapasağlam yerinde durduğunu hemen 
“ Görünüşe göre önceki iki tanenin bir kopyası olan üçüncü şehre çarptı. Yaşı genç olmasına rağmen, Aryx hiçbir ir güç istemediği sürece bu kadar kesin bir şekilde cağını bilecek kadar dünyayı dolaşmıştı. bi hızlı!” diye bağırdı. “Daha hızlı gitmemiz Eyy 
9” dedi Delara başını arkaya çevirerek. “Ne oldu?” 
ya çarpmıyorlar,” diye karşılık verdi Aryx kükrercesine, üce Erkân'ın kalesine de çarpmıyorlar! Şayet belli bir eN arsa bu hedef tapınaktan başkası değil... ve ei i asla birlikte harap olmadan bu yıldırımların arkasını 
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| 


kesileceğini sanmıyorum!” 


İşte nihayet başlıyor diye düşündü, düşen her ke ana kuvvetlerin salıverildiğini hisseden Sargonnas. Kendisinden saklanmış olan ve Kaos Baba'ya hizmet eden güç, gi Me zorunda olduğu diğer savaşımların onu nasıl zayı im anlamış, artık saldırıyordu. Bu güç aynı zamanda tanrının için © NİCE kötülükler barındıran sisi açıkta era adaları korumak için enerjisini 

gıtmış olduğunu da biliyordu. a a ea m e Tek umudu o ve müttefikinin planladıkları şeye... ve ölümlülerin bazen yararını gördükleri şansa bağlıydı. lerin mik bir kez daha sarsıldı. Dışarıdan şaşkına dönmüş olan rahiplerin sesleri geliyordu. Sargonnas önemsiz bağrışları duymazdan geldi, her şeyiyle başındaki meseleye yoğunlaşmış durumdaydı. Gayretle yüzünü buruşturarak tahtından kalktı ve mücevherli kılıcını çekti. Büyülü kılıç göz alıcı bir biçimde parlıyor, üzerindeki büyük yeşil taşın tanrıya baktığı görülüyordu. İntikam Tanrısı kılıcın gövdesinde dolaşan gücü hissetti, bu kılıcı uzun zaman önce Düşler Çağı'nda döverken kendisinin ona bahşetmiş olduğu güçtü. 
“Hazır mısın?” diye sordu kılıca. 
Ben daima hazır oldum... Sahip. 


“Bundan böyle oyun yok çünkü Kaos Baba bana olduğu kadar sana karşı da yeterince kullanacak * 


Alev alev parıldayan mücevher şimdi daha bir uysallaşmıştı. 
Oyun yok. Sahip. i 

n Bir sarsıntı daha. Sargonnas'ın rengi atmış, birden fazla var oluş düzleminde mücadele eden tanrı kısa süreliğine saydam bir görünüşe 


bürünmüştü. Kaos Baba'nın hizmetkârı saldırmak için oldukça 
elverişli bir zaman seçmişti. 5 


“Bekle onu,” di cce İİ e onu,” diye seslendi şeytani kılıca. Ona yol göster iz Emredersiniz. Sahip. Mt 


Sargonnas kılıcın ucunu aşağı çevirerek mermer zemine sapla 


7 
adı. 
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çekti ve yüzünü tavana çevirip e örünmez hasmına gülümsedi. 
ekala, öyleyse,” diye seslendi Sargonnas. “Artık sert 


alım. 


vi 


Nethosak'ta Fırtına 


enizin altında toplanıyorlardı. Sayıları o denli çoktu ki sonunda kümeler halinde bir araya yığılı kaldılar. Bu derin dünyaya hiç ışık vurmasa da kafalarını yukarıya çevirmiş, işaret bekliyorlardı, — hizmetkârlar içinde en sadık olanın işaretini. O konuşmadan, o onlara — izin vermeden hareket etmeyeceklerdi. Magoriler'in rolü her zaman İtaat etmek, kendilerine emredileni yerine getirmek olmuştu, çünkü — bunun için yaratılmışlardı. Başka bir yol bilmezlerdi. 


Karanlıkta bekliyorlardı... fakat çok geçmeden bu bekleyişin bir son bulacağını biliyorlardı. 


Yıldırımlar, üçlü başkente girdikleri sıradı 
, d ediyordu. Her nefes alışla birlikte, saldırını i 


mer) ezine aynı anda üç dört yıldırım bi 


Nethosak içlerinde ne yapacağını bilmez haldeki minatorlar, at 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alyeler ve hatta atları sahibinin elinden kaçmış olan birat “arabası önlerine çıkınca hızları kesilmişti. Herkes hiçbir şey 
5 yapamayacak kadar şaşırmış görünüyordu... zaten ellerinden ne 
— gelirdi? Sokaklarda, bir kısmı açıkça bir deprem daha olduğunu © zanneden, kalabalıklar birikiyordu. Diğerleri de başlarını havaya © kaldırmış, gökyüzü İmparatorluğun üzerine mi çökecek diye merak ediyorlardı. 

“Yolu açın!” diye kükredi Aryx. “Yolu açın!” 

Delara ile Seph atlara manevra yaptırarak, kademe kademe ilerlemelerini sağlıyorlardı. Bir başka yıldırım havada kavis çizerek yere indi ve tüm bölgenin sarsılmasına neden oldu. 

Seph gözlerini azgın gökyüzüne çevirdi. “Tapınak hâlâ ayakta olabilir mi?” 

) “Kutsal Olan'dan daha büyük bir güç yoktur!” diye karşılık verdi © Delara fakat sesi titremişti. Aryx gibi o da bunların normal yıldırımlar » olmadıklarını ve onları yöneten gücün en az İntikam Tanrısı kadar © korkunç olabileceğini anlamıştı. 
«Yıldırımlar ardı ardına ortalığı aydınlatıyordu, aynı anda üç, dört, eş tane. Çarptıkları yer belliydi. Sargonnas'ın tapınağının üzerinde eldiği parselin tepesindeki bulutlar katran karası bir renk nışlardı lakin tam ortalarında demir ocağı ateşini andıran bir kütle 
| gibi dönüyor ve yıldırımlar buradan çıkıyordu. Dahası, 
vur şiddetini iyice arttırmış yolda ilerlemeyi iyiden iyiye yordu. 
liyle ileriyi gösterdi. “Bakın! Bir rahip!” 
cüppeli şahıs gözlerini geldiği yönden ayırmadan, i paldır küldür caddeden aşağı koşuyordu. Rahip baktığı disini o kadar kaptırmıştı ki neredeyse atlara çarpacaktı. 
Veler oluyor?”Delara atın üzerinden ona seslendi. “Tapınak hâlâ Ld m vi 

1 başını kaldırıp ona baktı. Faltaşı gibi açılmış, bakışlarında 

den eser olmayan gözlerle, ters bir şekilde şöyle dedi, “Benden 


» 


bi lenmiş bir şekilde koşmaya başladı. Aryx tapınağa bekçilik iler'bile kutsal mekanlarını terk ediyorlarsa durumun ne kadar İduğunu düşünerek rahibin kaçışını seyretü. 

ra atını hızla sürmeye devam ediyor hemen peşinden de Seph 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Şe i NE iğ g i, il eliyordu. Aryx yol. arkadaşının : m iel hissedebiliyorda. Dişi minator Sargonnas In durumunu her iki 


i ' Imalıydı. Aryx onun içini kardeşten de daha fazla e Mi da aklma hiçbir şey 


rahatlatmayı istese de korkun 


eli ursamadan atını mahmuzlamaya 


Delara yoluna çıkanları pek umur zlamay devam ediyordu. Beraberinde yüzlerinden korku okunan iki rahip 


yardımcısıyla ikinci bir rahip yanlarından geçti. Bir e görevlisi onlara geri dönmeleri yönünde el salladı fakat Delara e erini ona dikince minator Kenara çekilmek zorunda kaldı. Yıldırımlar aralıksız 


düşmeye devam e i ınağa vardılar. 

Sani On. adına!”Nutku tutulmuş olan Delara aniden 

izgi Idı. > Z 

ek b ei savurdu. Yanlarındaki Seph”in de ağzı açık kalmış, kısa sürede atını durdurmuştu. ig iş ; 

Sargonnas Tapınağı görünüşe göre sapasağlam ayakta duruyordu fakat üzerini korkunç bir hava kütlesi kaplamıştı ve koyu gri minator 

unun tanrının işi olmadığından emindi. Tapınağın her bir taşı, her bir 

» yüzeyi, düşen her yıldırımla birlikte daha da güçlendikleri görülen, 

rahatsız edici yeşil ve mavi ışıklarla aydınlanıyordu. Bundan daha da 

© huzursuz edici olan şey ise, Aryx ne zaman gözlerini görkemli 

yapının herhangi bir ayrıntısına dikse, o şeyin görüntüsünün artık tam anlamıyla gerçek değilmiş gibi titriyor olduğuydu. 

Düzinelerce rahip, rahip yardımcısı ve tapınak muhafizı tapınağın etrafinı sarmışlardı ve içlerinden bir tanesi hariç hepsi güvenli sayılabilecek bir uzaklıkta dikiliyorlardı. Bu aykırı kişinin, şaşalı mexdivenlerin orta yerinde dikilmiş, yoluna baş koyduğu tanrısına yakarışlarda bulunan başrahip Xerav olduğu görülüyordu. 

“Duy beni Sargonnas!” diye gürledi. “Hizmetkârların senin yanında! Gücümüz senindir! Sana kendi evinde, kendi mabedinde kafa futmaya kalkışanları Cehennem'e geri gönder! Sana sesleniyorum, İntikam Tanrısı——” 

Şimşek çaktı. Sert bir rüz fakat rahip dengesini sağlay: 
cüret eden aciz gücün yalvarmaya başladı. 

“O delirmiş!” diye söylenip attan indi Aryx. “Delirmiş!” 

“Hayır!”Delara'nın gözlerinde neredeyse başrahibinkilerde 


gâr başrahibin sendelemesine sebep oldu 
YIp tanrısına Şanlı tapınağına el uzatmaya üzerine gazabını yollaması için tekrar 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hş 
> 


e e la 


kadar fanatik bakışlar belirmişti. “Sargonnas onu duyacak... 
| > kulak verecek! Biz onun seçilmişleriyiz!” 

“Şansınızı daha fazla zorlarsanız onun ölü seçilmişleri ,caksınız!”Çılgın rahibe katılmaya kalkacağından korkup onu olundan tuttuğu gibi geri çekti. 

© Diğer rahipler arasından efendisinden biraz daha mantıklı olduğu görülen bir tanesi Xerav'ı merdivenlerden inmeye ikna etmeye kalkıştı. Kocamış minator onu eliyle ittirince yaşça daha küçük olan rahip az kalsın aşağı yuvarlanacaktı. Öteki rahiplerden hiçbiri 'başrahibin yardımına koşmaya ya da onu içinde bulunduğu tehlike konusunda uyarmaya niyetli görünmüyordu. 

“ Xerav yol boyu, ilginç bir şekilde ortadan kaybolan tanrıya övgüler yağdır arak, merdivenlerden yukarı çıkmaya çabaladı. Tepeye ulaştı ve diğerleriyle yüzyüze gelmek için arkasını döndü. 

» “İnançsızlar!” diye gürledi rengi griye çalan rahip. “Basiretsizler! 
Sargonnas olmasaydı, minator ırkı diye bir şey olmayacaktı ve sizler şu saatte bile güçlü ve inancı bütün olamıyorsunuz! Kutsal Olan?dan “daha yüce bir ilah, Boynuzlu Olan'dan daha kudretli bir tanrı yoktur! 
“Onunla olun ya da onsuz bir hiç olun çünkü hüküm vakti gelip çatmıştır! Vakit inananların Sargonnas'la birlikte zafere erecekleri ve kafirlerin Cehennem'i boylayacakları vakittir!” 

» “Saçmalıyor,” diye fısıldadı Seph ağabeyine. “Kafayı sıyırmış!” 
Ayk başıyla onayladı ama yine de tapınağın çevresindeki bazı — kişilerin Xerav'ın kararlılığı karşısında en azından hayran olduklarını dü, Tuhaf bir şekilde bunlar diğer rahiplerden değil, yakındaki labalığın arasından kişilerdi. 
“Daha güçlü olmalıyız...” 
 Aryx ilkin başrahibin konuştuğunu zannetti fakat sonra bunun a olduğunu anladı. Dişinin yüzüne bakınca onun da diğerleri aşrahibin uydurma merasiminden etkilenmiş olduğunu üştü. Hatta konuşurken bir yandan da öne çıkmıştı. Ş bunların hiçbirine müsaade etmeyecekti. Tanrı ona inancını işetmiş olabilirdi ama bu Aryx'in gözünde, dişinin hâlâ yüzünü emiş olan Sargonnas için kendini intihara sürüklemesi i anlamına gelmiyordu. Tanrıların kendilerine inananları ân etmeye meraklı oldukları tarihte çok sık görülmüştü ve bu im şimdi de değişmişe benzemiyordu. 
Wyx kolunu kavrayınca dişi ona ters 
| O haklı Aryx! Sargonnas'ın ar 


bakışlar firlattı. “Bırak kasında inancımız ve 
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Sl rçluyuz!” 21 
irademizin desteğine ihtiyacı > e deliğine ortak olmak “Bunun için değil! Doğru © » katılmaktır! Bak Delara! Tapınağ 

yerine Sargonnas'ın adına el düpedüz ölüme davet ediyor!” 
iyi bak! Baş rahip tanrısına İCE, gerçeklikten silindiği Hakikaten de EN ii ğilip bükülmüşlerdi. Koskoca görülüyordu. Mermer sütun afora kapılmış yumuşak kil giti görkemli DAR ek diği Ve DATA Sari amin ğı görüldü. Tehlike gün gibi ortada 
N .. a b 1 Oru 
Kİ ar nn yan hareketlendikleri görüldü; fırtınadan çok daha korkunç e kaşı karşıya olduklarını kafalarına sokmaktan aciz, gerçek ımananlardı Ya değiştiren bu ilk beş kişi sayesinde yüreklenmiş olan Xeray, bir kez daha seslendi. “Bırakın inancınız Size yol göstersin, çocuklarım! İşte size en büyük sınav ve Sargonnas kimlerin yoluna “baş koyduğunu görmek istiyor! Ya onun şanıyla bir şey oluruz ya da hiçbir şey! Gelin ve gücünüzü bizimkiyle birleştirin!” 
© İki genç rahip daha sakınanların saflarından ayrılıp efendilerine Katıldılar. Genel kalabalıktan birkaç miriator daha temkinli bir şekilde öne çıktılar. 
, Bu delilikiYAryx o merdivenlere çıkanların — sayısına imanamıyordu. Belki de Boynuzlu Olan kendisi çıkıp oradakilere katılsa, o bile saf değiştirenlerden biri olabilirdi ancak Sargonnas'ın etrafında sakınması gerektiğini bilecek kadar uzun süre bulunmuştu. 
gör Tiz an yanl gp, rang ir gö dünyaya ait olmayan bir şeye çevirdiler a b 


s ş ak için i bile eğik sütunlardan birine sımsıkı SALİ 5 İ Gelgelelim, rüzgâr hızına hız katıp es orunda kaldı. 
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tumun içerisinde ince bir yaprak gibi savrularak havalandı. 

© Sargonnas Tapınağı parçalanıyordu; duvarlar, pencereler, sütunlar ye çatı göğe doğru helezonlar çizen rüzgâra kapılıp, en sonunda © gökyüzündeki büyük öfkenin ellerinde yok olup gittiler... ve son © olarak minatorlar da onlara katıldı. 

© Eirafta toplanmış olanlar hayatta kalmak için kaçışarak çil © yavrusu gibi dağıldılar. Xerav'ın tarafina geçenlerden biri tekrar © basamaklara çıkmak gafletinde bulundu fakat rüzgâr onu aniden havaya kaldırdı ve dişi minator feryat ederek kapkara göğe yükseldi. 
Baş rahip Ön tarafa ait ayakta kalan tek bölüm olan tapınak girişindeki büyük kapıların kollarını sımsıkı kavradı. Xerav tanrısının kutsal mekanının tamamıyla yıkılmış olduğu gerçeğinden habersizmiş gibi gökyüzüne doğru seslenmeye devam ediyordu. 

Rüzgârlar tapınaktan uzakta dahi tehlikeli bir hal almışlardı. Aryx Delara'yı tapınaktan uzaklaştırmak için tarifi imkansız rüzgâra karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Seph direniyordu ve üç arkadaş hemen yanlarında bulunan kararsız bir savaşçıyı tuttuğu gibi paramparça olmuş olan binanın üzerindeki girdabın içine sürükleyen kuvvetlere karşı savaştılar. 

Baş rahip de en sonunda daha fazla tutunmayı başaramadı. 
Xerav'ın elleri kaydı ve kocamış rahip çaresizce, bağıra çağıra, tanrıtanımaz firtmanın midesine doğru havalandı. 

Tapınak kalıntılarına birkaç yıldırım daha çarptı. Bir zamanlar » olduğu yerde gururla yüselen yapıya ait az sayıdaki son parçalar da 

hızla havaya yükselip gözden kayboldu. 

Gökgürültüsü birdenbire kesildi. Fırtına şiddetle devam etse de artık » bölgede dehşet saldığı söylenemezdi. Gökyüzündeki ürkütücü ateş topu » bulutların arasında kaybolduğunda, geriye yalnızca sağanak yağmur, Güçlü ama dünyevi rüzgâr ve uzaktan gelen gökgürlemesi kalmıştı. 

Ç bezgin minator, soluklanmaya çalışarak, tapınağa adamakıllı dirmek üzere durakladılar. Neredeyse her yanda, çatı ve tamamıyla yerlerinden sökülmüştü. Çoğu kısımda, geriye yer döşemeleri ile mermer sütun temellerinden birkaçı “Sargonnas'ın kutsal mekanında ilginç bir şekilde harap an bir yer de giriş bölümüydü. Artık yerinde olmayan a bekçilik etmekte olan kemer ile büyük bronz kapılar hâlâ ar, Kapılar kapalı kalmıştı. j 

til”diye bağırdı Delara. “Hepsi gitti!” 

BENCE Sargonnas'a ne oldu Aryx?” diye sordu Seph. 
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Tapınağın haline bakılacak olursa, tanrı, şimşekler yağdıran fırtınanın ardındaki gücün kurbanı olup, Kiynn'den paldır küldür gitmeye mecbur bırakılmıştı. Yine de, tanrılar söz konusu olduğunda, emin olmak imkansızdı. 
“Bilmiyorum.”İçinde tapınak havalisini araştırması gerektiği yönünde ani ve şiddetli bir dürtü hissetti. Aryx bunun üstesinden gelmeye çabalasa da iradesi onun karşısında aciz kaldı. “Haydi... bir göz atalım.” 


Görünürde birkaç minator daha vardı, bunların çoğu korkunç yıkım karşısında kendilerini akıllıca geri çekmişlerdi. Aryx, sağduyusu ona dönüp bir daha arkasına bakmamasını söylerken kendisini harabeye dönmüş yapıya doğru sürükleyen şeyin ne olduğunu merak ediyordu. Şehir merkezini kasıp kavurmuş olan her ne ise, henüz minatorlarla işi bitmemişti; işte bundan emindi Aryx. 
Sargonnas'ın Büyük Meydan'da sözünü etmiş olduğu “ateşle imtihan' daha yeni başlıyordu. 


Yine de bunu bile bile, yıkık dökük merdivenleri tırmanıp önünde heybetle yükselen kapılara yaklaştı. Neden kolayca yanlarından dolaşıp geçmediğini ihtiyatlı minatorun kendisi de söyleyemiyordu. Bir şekilde, tanrının kalesi artık neredeyse tarih olmuşken, Aryx her zaman olduğu gibi içeri girme zorunluluğu hissetti. 


Tam elini uzatmıştı ki kapılar gıcırtıyla aralandılar. 
Seph elini baltasına attı. “Dikkatli ol, Aryx!” 


Kapılar girmesi için davet edercesine ardına kadar açıldılar. Bunların ardında yağmurda ıslanmış mermer yer döşemeleri onları artık yerlerinde olmayan odalara buyur ettiler. Aryx her yanı sırılsıklam olmasına rağmen daveti kabul etti ve içeri girdi. “Burada bekleyin.” 


Seph ile Delara girişte sığınabilecekleri bir yer bulurken, Aryx temkinli bir şekilde yürümeye devam etti. Fırtına birkaç metreden ötesini görmeyi güçleştirse de bir zamanlar Sargonnas”ın odasının bulunduğu yerde bir şeyin parıldadığını gördüğünü zannetti. Yoksa tanrı hâlâ kutsal mekanının yığınları arasında oturuyor muydu? Saçma bir düşünceydi fakat olanaksız değil. 


Gerçekten de bir şey parlıyordu, hem de ortamdaki kasvete ve fırtınaya Tağmen. Aryx, tapınağı yerle bir etmiş olan dehşetengiz gücün geride davetsiz savaşçıların icabına bakması için bir kuvvet bırakmış olabileceğini düşünerek baltasına uzanmaya koyuldu. 


Bu sefer çok uzaklarda çakan bir şimşek bölgeyi kısa süreliğine aydınlattı. 
Aryx'in gözünde bir çelik parıltısı, bir zümrüt ışıltısı ve bir savaş silahının tanıdık görüntüsü canlandı. 
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Sargonnast'ın kılıcı, konsey üyesi Garith'in hayatına o kadar kolay son vermiş olan o inleyen mahluk, kabzası yukarıya çevrili ve göz alıcı bıçağının yarısı bir şekilde mermer döşemeye saplanmış vaziyette karşısında duruyordu. 


Aryx tanrının niçin kılıcını ardında bırakmış olabileceğini merak ederek temkinli bir şekilde ona yaklaştı. Böyle bir kılıca sahip olan kişinin karşısında pek az düşman dikilebilirdi lakin yine de minator herkesin onu güvenli bir şekilde kullanabileceğinden kuşkuluydu. Kılıç içinde bir can barındırıyor gibiydi, öyle bir can ki- 


Kabzadaki yeşil taş birden göz alıcı bir şekilde parıldadı. 


AAryx'in birdenbire, kendisini harap durumdaki tapınağa girmeye zorlayan o karşı konulmaz dürtüye neden olduğunu fark ettiği canın ta kendisi. 


“Koruyun beni atalarım!” diye homurdandı alçak bir sesle. Şeytani kılıçlarla uğraşmaya niyeti olmayan Aryx geri çekilmeye koyuldu. Tılsımlı silahlarla ilgili efsaneleri yeterince iyi hatırlıyordu; Ejderha Celladı Kaz'a ait olan saygıdeğer Şeref in Yüzü gibi sadık aletlerin yanısıra kolaylıkla sahiplerine düşman kesilebilen silahlar çıktığı da olmuştu. Savaşçı önünde duranın hiç şüphesiz daha çok ikinci kategoriye uygun olduğunu düşünüyordu. 

Korkmayın, ey Sahip. 

Kelimeler kafasının içinde yankılandı; Sargonnas'ınkini andıran sinsi, güçlü bir sesti bu. Aryx etrafa bakınıp sesin sahibini aradı. Kimseyi göremeyince, gözleri en sonunda üzerindeki değerli taşı durmadan parlak ışıklar saçan uğursuz kılıca çevrildi. 


Benden korkmanıza gerek yok, Sahip... 


“Korkmama gerek yok mu?”Tedirgin minator burnundan soluyordu. 
“Senin gibilerden korkmama gerek yok mu yani?” 


Sizin için buradayım, Arysimaraki, diye belirtti ses. Kaos'a karşı bu mücadelede kullanmanız için size sunuldum... 


“Efendin nerede? Sargonnas nerede?” 


Sargonnas, Sargonnas'ın olduğu yerdedir... ve siz de olmanız gerektiği gibi buradasınız... 


Aryx bir küfür savurdu. Böylesi bir silahtan daha doğrudan bir yanıt alamayacağını bilmesi gerekirdi. Sargonnas daha fazla katlanamayıp onu burada bırakıp gitmiş olabilir miydi? Yoksa kılıç efendisine düşman kesilip, İntikam Tanrısı'na şimşekler yağdıran kaotik fırtınanın ardındaki güç karşısında ihanet mi etmişti? 
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“Seninle hiç işim olmaz,” d KE emi kanıtı olarak burada ke olduğu ye a doğru yöneldi. Kep yi e alaycı sesin. Sizi zafere götürecek olanı red mi ği Ri ii de Mi Minator burundaki yağmur suyunu kurulayar öndü, | “Bir kılıç, her ne şekil kudrete sahip olursa O Gi Zaferi kesinleştiremez... ayrıca neye karşı? Ne ile karşı girik uğumuzu biliyor muyuz? Ne zaman ve nereden geleceğini biliyor musun? 
apla!” ii ii eye m daha evvel gelecek VEYE KOR ki size zafer bahşedemesem de kesinlikle yol gösterebilirim... çünkü o bana bunu emretti... 
Aryx gözlerini kırpıştırıp rahatlattı. Kılıcın muammalı konuşma — şekline rağmen, ne demek istediğini yeterince anlamıştı ve bu yüzden “onun hiç olmazsa halkının davasında faydası dokunabileceğini inkar miyordu. Sargonnas kılıcı dev bir mücadelenin ortasında ardında mıştı ve bunu muhakkak seçilmişlerinin yararına yapmıştı. 
"in tanrıya dair genel kanısı ne olursa olsun, Boynuzlu Olan'ın lesine güçlü bir aleti bırakıp gitmesinin başka bir sebebi olamayacağı sonucuna varmıştı. Gelgelelim, tanrılar tarafindan kullanılan bir kılıcı almak bir ölümlü için... 
© “Şimdi seni almam mı gerekiyor?” 
Siz ya da hiç kimse... Sahip. 
“Bana itaat edecek misin?” 
Sizin için savaşacağım... 
Tam istediği şekilde ifade edi kabul etti. “Bir ismin var mı?” 


| ir. kat Şeytani kılıç sanki 
bekliyormuş gibi gayet kolaylıkla cevap verdi. İnsanlar b ERİR 


bana oldum olası Gözyaşı Kılıcı adını verdiler... Sahip Aryx tam niçin böylesine hayırsız bir ünvana sahi olduğunu soracaktı ki sonra bunu gerçekten istemediğinde karar kıldı Gözyaşı Kılıcı sadece gerektiği zaman kullanacağı bir silaha benzi ordu tabii o zaman da tedbiri elden bırakmadan. Ni ; 
Kaldır beni... beni kullan. Karanlı gelmeleri ya da yerlerini hiçliğe yaklaşıyor... 
Gök gürüldedi. Şimşek çaktı ve Arywin bir an başını göğe 


imemiş olsa da Aryx silahın sözünü 


k ile Işığın son kez bir araya bırakmaları gereken zaman 


156 


akkak bu kadarını yapabilirdi. Eğer şimdi Gözyaşı Kılıcı'nı eline a kaç yaşam kurtarabilirdi? Kaç tane? 
“Minator kendini zorlayarak kabzaya uzandı ve sıkı bir şekilde 'kayramak için elini çevirdi. 
© Ewet... kılıcın neşeli sesi duyuldu. 

© Aryx'in her bir kasında, her bir sinirinde enerji dolaşmaya başladı. 
© Kendisini haftalardır olduğundan daha canlı hissediyordu. Korku ve endişeleri eriyip önemsiz şeylere dönüşmüşlerdi. Düşman kim olursa “olsun onu bir şekilde yere sermenin yolunu bulacağını biliyordu... 
aslına bakılırsa, kendine yakın gördüğü herkes için tehdit — oluşturanları yere sermek için bulacaktı bu yolu. Broedius, Carmelia iğer tüm şövalyeler önünde diz çökecekler ya da sonuçlarına atlanacaklardı. Rand. özellikle pek kıymetli Carmelia'sına zarar eldiğinde söylenmeye kalkabilirdi ve hal böyle olursa onun da bakacaktı. Bu arada, Chot'un da tabii; hayırsız bir İmparator miladını doldurmuş. olduğu, işgalcilere karşı bu kadar uşak başlı davrandığı için. Evet, Aryx sonra halkının yüreğine et aşılayıp, onları bir araya getirecek — 


layarak kendisini rahatsız etmeye cüret edenin kim olduğunu için arkasını döndü. Horlayan bakışları mızmız kardeşinin ve dan işe yaramaz Sargonnas'a methiyeler düzen dişinin — üzerlerine çevrildi. Aryx'in bu kadar zaman onların varlıklarına j mmül etmiş olduğuna inanası gelmiyordu. En iyisi artık onlardan aktı ve elinde kılıcıyla ne yapması gerektiğini biliyor — yır!”Büyük gayret göstererek kolunu zorla aşağı indirdi. 
& Gözyaşı Kılıcı'na baktı, artık onun içinde barındırdığı kötü en haberdardı. Onu önceden sadece Sargonnas gibi birinin IŞ olması hiç de şaşırtıcı değildi. Seph ile Delara'ya yapmayı ihdüklerinin şoku çabalarını ateşlemiş, şeytani kılıcı kaldırıp aya hazırlanmasına olanak sağlamıştı. vi 
Bana ihtiyacınız var! diye yalvardı kılıç. Ben sizin tek dunuzum! ; 
den benim arkadaşlarımı öldüren yaratıklardan da betersin! Sırf 


İ keyfin için beni bir kasaba çevirecektin!”Kılıcı nereye 


3 Aİ 


atacağını düşünmeye çalışan Aryx tereddütte kaldı. Şayet birilerinin bulabileceği bir yere bırakırsa, devasa kılıç adağ, karışıklığa yol açabilirdi. . , 
Bekleyin, Ey Sikip diye yakardı. Benden korkmanıza gerek yok! 
Endiye etmenize gerek yok! Sadece sizi sınadım... evet, sınadım Sizi... 
“Sınadın mı! Kardeşimi öldürmemi istedin! e 
Seph ile Delara sağanağa hiç mi hiç aldırmadan, gözlerini faltaşı gibi açmış ona bakıyorlardı. Kılcın son sözlerini duyamadılar. Arı ir kardeşiyle arkadaşının hiç şüphesiz kendisinin deli olup olmadığını b merak ettiklerini düşünüyordu. Yine de uğursuz bu şey karşısında amaya kalkmadı. 
EN Bü yapmanıza firsat vermezdim... . Oh, Sahip... Boynuzlu Olan beni kullanması için sizi seçti. İtaatsizlik etmeyecektim... 
“Ama beni kendi emellerine alet edecektin.”Aryx kılcı firlatıp atmaya hazırlandı. “Senin kuklan olmayacağım.” 
; Olmayacaksınız... Bizzat Boynuzlu Olan şahidim olsun, sizin me özgürlüğünüzü elinizden almayacağım... 
» kendisiyle konuşmaya başladığından beri ilk kez onda bir işti. Sargonnas ona bir emir vermişti ve eğer yerine 


ezse cezalandırılmaktan korkuyordu. 
kulunuz varmış yokmuş Kaos'un umrunda olmayacak... Sahip. 


inya kalmayınca bir kılıcın ne önemi var... Işık ve karanlık oki ben yaşamımı sürdürebileyim... Ancak o zaman ilirim... 
N « Aryx Gözyaşı Kılıcı'nın ne yediğini düşünmemeye çalıştı. Bunun ne sözün devamı üzerinde kafa yordu. Şeytani kılıç Krynn'in a lığını devam etürmesini istediğini söylediğinde ona inandı... ve eğer durum böyleyse o zaman tılsımlı nesnenin kendisiyle birlikte — yola devam etmesi uygun olabilirdi 
“  “Pekala.”Bıkkın minator silahı aşağı indirdi. “Seni bir kenara © firlatmayacağım.” 
Akıllıca, akıllıca bir karar... Taş yeniden ışık saçtı ji Aryx aniden onu tekrar havaya kaldırdı. “Ancak o sefil varlığını bir daha düşüncelerimde hissedersem— » 
Asla! Asla, efendim... bizzat Boynuzlu Olan'ın huzurunda and içiyorum... 
“Yapmasan iyi edersin.”Aryx göz ucuyla kılıca bakınca silahın aranlık marifetlerine rağmen üzerindeki işçiliğe hayran oldu. “İyi 


Yeşil taşın saçtığı ışık sönükleşip kaybolur gibi oldu. 
Koyu gri minator, Gözyaşı Kılıcı'na hiçbir şekilde sonuna kadar enmeyeceğinin bilinciyle, yine de kılıcı beline taktı. İlk firsatta, ahip olduğu bazı göz alıcı ve haddinden fazla çekici özellikleri “başka gözlerden saklamak için ona uygun bir kın bulacaktı. Aryx başkalarının Sargonnas'ın oyuncağıyla fazla ilgilenmelerini © istemiyordu. Kendisinin şansı yaver gitmiş ve kılıcın ablukasını dağıtabilmişti fakat başkası bu kadar şanslı olmayabilirdi. 
Delara nazikçe onun omzuna dokundu. “Aryx, iyi misin?” 
““Hayır.”Bu yeni sorumluluk omuzlarına binmişken nasıl iyi olabilirdi? Sargonnas kılıcı Aryx*e devrederek savaşçıyı bir kez daha katlanması Zor bir durumun içine itmiş bulunuyordu. “Hem de hiç.” 
“Bu... bu Kutsal Olan'ın kılıcı, öyle değil mi?”Tam ona doğru elini uzatmıştı ki yeşil taş birden ışıldayınca hızla geri çekilmek © zorunda kaldı. 
oç “Gözyaşı Kılıcı,” diye karşılık verdi Aryx, hınzır nesneye » kaşlarını çatıp bakarak. “Ayrıca ne olursa olsun, bir daha ona dokunmaya kalkma. O... dolap çevirmeye bayılıyor.” 
© Ç “Yanına yaklaşmaya bile niyetim yok. Sargonnas'a ne olduğundan haberi var mı?” 
i bzaya dokundu. “Haberin var mı iblis?” 
çtan ses soluk çıkmadı. Bilse bile söylemeye niyeti yoktu. 
Sargonnas yok edilmiş bile olabilirdi ve kılıç bunu itiraf etmeye cesaret edemezdi. Aryx nesnenin sadakatine itimat etmiyor ve 


i kestiremiyorum.” 
kılıca göz gezdirmek için biraz eğildi. “Sahiden seninle 


mde.”Sırılsıklam haldeki minator başını sallayınca üst az kendisininki kadar ıslak olan diğerlerinin üzerine su sıçradı. “Şu lanet olası yağmurdan kaçmamız gerekiyor! 
e ihtiyacım var! Zamana ihtiyacım var... soluklanmak 


â nereye gidebiliriz?” diye sordu Seph etrafa bakınarak. 
artık barınmak için müsait olmadığı kesin.” 

U yanını hiç düşünmemiş olan Aryx gözlerini kupıştırdı. 
hin eşyaları ile Seph'inkilerin bir bölümü Sargonnas'ın kutsal 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yn itmişti evine dönebilirler 
Me Ri. 5. eçlamdikleesöylenei 
Orilgler'in Aryx'ten bu sır ar pek Ş Jayabiliris “Sanırım, klanımda senin için bir yer ayartayabilirim,” , teklifte bulundu Delara gözlerini Aryx'inkilerle karşı karşıya getirerek. Bir nefes aldıktan bakışlarını başka yöne kaçırdı y, öyle düzeltti, “İkiniz için de tabii.” kari 
MİR bilmesi gerek... diye lafa girdi kılıç birdenbire, 

“İnsanoğlu mu?”Aryx diğer minatorların şaşkın bakışlarını görmezden geldi. i A ; 

Üzerinde bizon tanrının renklerini taşıyan, diye açıklamada bulundu, son sözcükleri telaffuz ederken ses tonunda beliren bir nefret imasıyla. e 

Rand. Kılıç ondan rahibin yanına gidip olanları anlatmasını istiyordu. Aryx bunu kendisine şeytani kılıç değil de başkasının hatırlatmış olmasını istese de kılıcın dedikleri aklına yatmıştı. 
Minator Rand”in Sargonnas hakkında herkesten fazla şey bildiğinden şüphelendi. “Planlar değişti,” dedi ötekilere. “İnsanların karargahına gidiyoruz. Kiri-Jolith rahibini görmem gerekiyor.” 

Buna karşı çıkmamaları Aryx*in minnet duymasına neden oldu. 
— Artik ne Seph'in ne de Delara'nın bu işte yer almalarına gerek yoktu 

> fakat her ikisi de nereye giderse gitsin onu takip etmeye hazır görünüyorlardı. İki kardeş birbirlerine gönülden bağlı olduklarından “ Aryx Seph'in böyle davranmasını anlıyordu. Diğer yandan Delara “daha çok içinde bir ikilem yaratıyordu ama belki de kendisinin ona « karşı artan hisleri aynı zamanda dişininkileri yansıtmaktaydı. 

Biraz çabayla atlarını geri getirdiler. Şans eseri tam zamanında » harekete geçmişlerdi çünkü rahiplerden ilki harabeye dönmüş tapınağa doğru sokulmaya başlamıştı bile. İhtiyatlı ve bir o kadar'da 


terkisine atlarken. “Yani, bunu 

Dişi başını çevirince yüz burunları birbirine değecekti. 
için tabii.” 

R Aryx cevap vermek için aklını topl dönüp iri yapılı atları mahmuzladı. Gök gürültüsü ve şimşek firtmanın devam ettiği gerçeğinin altını çizmeye devam ederken, yağmur hiç hız kesmeden yağmaya devam ediyordu. Bereket kötü 


ayamadan Delara arkasını 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hava m ğa e sokakların tenha olmasını sağlıyordu. At sırtındaki bir grup ŞoValyenin ve açıkça mühim yerlere doğru yol ıldıkları görülen birkaç sağlam yapılı savaşçının yanından geçtiler fakat ortalarda gezinen başka kimse yoktu, 

Bir önceki sürüşte zaten yeterince pestilleri çıkmış olan hayvanlar daha yavaş ilerliyorlardı.. fakat çok geçmeden Takhisis 

öyalyeleri'nin sancağı görüş menziline girdi. İnsanların © üstünlükleriyle övünmelerine rağmen bayraklarının aman vermeyen © yağmurda gevşekçe sallanıyor olması Aryx'in dikkatinden kaçmadı. 
© Önceki rüzgârlarda bazılarının yırtıldığı bile olmuştu. Tuhaf bir şekilde, civarda gördüğü insanlar, tapınağın akıbetinden haberleri yokmuş gibi ilgisizce etrafta öylece dolanıyorlardı. 

Girişte, onlara ters ters bakan üzerlerinde pelerin bulunmasına zağmen sırılsıklam olmuş dört muhafızın önünde durdular. Aryx kendilerine güçlük çıkarabileceklerini düşündü fakat şaşırtıcı bir biçimde minatorların ahırlara yönelmelerine müsaade ettiler. Aryx ile yanındakiler, ufak tefek iyilikler için ortalarda görünmeyen tanrılara şükranlarını belirttikten sonra canları çıkmış olan iki hayvanı sıcak bir çatı altında saman yemeye bırakıp sarışın insanoğlunu aramaya devam ettiler. 

“Acaba neler olduğundan haberleri yok mu?” diye sordu hayretler içindeki Delara. “Hepsi şehir merkezinde tek bir şey olmamış gibi davranıyorlar! Duymamış olmaları mümkün mü?” 

“ “Kesinlikle öyle görünüyor,” diye karşılık verdi Aryx. “Fırtına haberlerin ulaşmasını sekteye uğratmış olabilir ama yine de bir gariplik var. Belki de Lord Broedius'un aklı başka işlerle meşguldür.”Şövalye Kumandan'ının aklında minator yurdunun “emniyet ve güvenliğinden başka her şey var gibiydi. Bunu düşünmek -Arxin Takhisis Şövalyeleri'ne karşı genel hoşnutsuzluğunun mesine ve tüylerinin diken diken olmasına yetmişti. al skeri hizmete sokulmuş olan klan evine girdiklerinde arından haber getirip götürmekle görevli birisi geçti. Seph a findan neredeyse duvara yapıştırılmıştı. Aryx in kardeşi ters firlatıp elini baltasına götürdüğünde Aryx onu hçagn Verdikleri çetin sınav hepsinin sinirlerini iyiden iyiye Ve onları Lord Broedius'un kalesine kendisi peşinden İŞ olduğu için başkalarının başının belaya; girmesini 


ordu. 


iirlerine hakim ol Seph. Hepsi bizi içeri tukmak için firsat 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kolluyorlar... ya da daha kötüsü için, Bunun altından kalkamayız 

Açık kahverengi minator habercinin çıkıp gitüği kapıya doğ bakış firlattı fakat yatışmayı bildi. “Özür dilerim, Aryx. 

Sadece yanlış bir şeyler yapmadan Rand i bulmayı umuyorum, diye düşündü büyük kardeş çünkü bumu büyük şövalyeyi yep. 
sererken Seph'in hemen ardında kendisinin olacağını iyi biliyordu, i Tuhaf'bir şekilde, Gözyaşı Kılıcı bir anda aklına gelince, öfkesine yo) verebileceği tehlikesinin farkına varmıştı. Uğursuz şey aslında onlan, muhtemel bir felaketten kurtarmıştı. 

Uzun koridorları meşaleler ve gaz lambaları aydınlatıyor ye korkunç firtına sırasında şövalyeliğin hususi mekanına bunaltıcı bir hava veriyordu. İçeri girdiklerinden beri soğuk bakışlı muhafizlar geçerken onları seyrediyorlardı ama hiçbiri tek kelime etmemişti onlara rahibin nerede olduğunu sormak istemiyor, bunun Yerine onunla karşılaşabilmelerini ümit ediyordu. 

En sonunda öyle de oldu... bir bakıma. Aryx, rahibin kendisine kaldığı yeri söylemiş olduğunu belli belirsiz. hatırlayınca, “Yanındakileri üzerinde beklenmedik bir biçimde muhafiz 

ö bulunmayan uzun ve karanlık bir koridordan aşağı götürdü. Tam onları bir çıkmaza götürdüğünden şüphelenmeye başlamıştı ki deki gölgelerin arasında Carnelia belirdi. 
Önceden pek çok kez karşılaştığının aksine, savaşçı kadın bu sefer hını üzerinden atmıştı. Bunun yerine, üzerine belden kuşaklı ve önden alçak kesim, siyah ve oldukça kadınsı bir elbise giyi li 
2 a omuzlarından aşağı dökülüyordu. Bu şövalye 
evamlı başına taktığı miğferini düşünü Si iesinesiil mümkün olmadığını dişini bir edi dye in GÖL 

Birbirleriyle karşılaşınca, o göründü. Ne şereftir ki N bakışla ak ki se verdi. “Fırtınadan mı kaçtın, ha boğa? B ama nazik ir selam bata? > ? Bu gece için akıllıca bir 

“Gördüğüm kadarıyla se NN tereddütün ardından, hk ei e e si geldim. Onu nerede bulabileceğimi biliyor mu li lem ie 

Şövalyenin yüzünde kısa bir gülümseme belirdi Carnelia cevap vermeden lafi biraz geveledi. “Aslında bu korid in Nİ kadar 

devam ederseniz onun yerini TF öainizii Le Re 
ELİ . Amcam, Rand'in, 

adamlarından mümkün olduğunca... uzak lı 

olacağını düşündü.” ta... olmasının hayif 


Anlaşılabilir bir şeydi. Broedius muhtemelen rahibin Kiriyolii'ten söz ederek subayları yoldan çıkarabileceğini güşünmüştü. Elbette, böyle bir yoldan çıkmışlığın Şövalye Kumandan'ın SEN rgalamayacağı gayet aşikardı. “Yardımın için teşekkürler. 

Çamelia sadece başıyla selam verdikten sonra sanki artık ortalıkta yokmuşlar gibi minatorların yanından geçip gitti. Aryx arkasını dönüp onun uzaklaşan görüntüsüne bir bakış fırlattı ve dişiyi anlamaya çabaladı. Rahibin tanrısının sadık kulunu koruyup kollayacağını ümit ederek Rand'e içinden Carnelia ile münasebetlerinde iyi şanslar diledi. Şayet dişi Şövalye kendisini arzuluyorsa, Rand'in gelebilecek her türlü yardıma ihtiyacı olacaktı. 

Camelia'nın tarifine riayet edip bir-iki dakika içinde Rand'in odasının kapısına vardılar. Aryx içeriye dalmak için bir dürtü hissetse de kendini kapıyı çalmak için zorladı. Rahip bu zamana kadar sahip olduğu tek insan arkadaşıydı ve Aryx onu kırmayı göze alamıyordu. 

“Camelia?” diye seslendi Rand içeriden, Aryx'in kapıyı çalması üzerine. Kapı açıldı ve aklının biraz karışık olduğu görülen rahip gözlerini ziyaretçilerine dikti. “Aryx!” 

“Seni bu saatte rahatsız ettiğimiz için bizi affet ama—” © “Hayır! Hayır, zamanlamanız mükemmel Aryx!”Rand kenara © çekildi. “İçeri girin! Ne zamandan beri seni düşünüyorum! Bir süre » önce içime bir çeşit huzursuzluk doğdu.” 

“Rahip, Sargonnas Tapınağı yerle bir oldu.” 

anoğlunun yüz ifadesi donuklaştı. “Tapınak mı?” 

en hiçbir şey duymadın, o zaman!” 

ir süredir... buraya tıkılıp kaldım.” 

yüzündeki küçük çaplı kızarıklık yüzünden, Aryx sarışın 

o süre boyunca odaya tek başına tıkılıp kalmamış esine kapıldı. Rand'in Carnelia üzerinde ne kadar ciki ; olduğunu ve eğer öyleyse zaman zaman bu etkiyi 
Ya cüret edip etmediğini merak ediyordu. 
rahibi onları içeri buyur edip kapıyı arkalarından tt. Rand'in barınağı gösterişsizdi ve bir zamanlar klan biri olarak kullanıldığı haliyle k gibiydi. Köşelere yek ali aydınlattığı odada sağ tarafa pe beee a dibinde dağınık görülüyordu. Rafin 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ei m a 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üzerinde rahibin asası ve gürzü dışında hiçbir şey yoktu... i Rand odanın orta yerinde bir tane belirgin değişiklik yapm 
Ahşap yer döşemeleri silinmiş ve tam merkezine İ hafi 0 
Arywin en sonunda bizon tanrının takımyıldızlarını oluşturan yıldızları temsil ettiğini anladığı bir desen çizilmişti. Ortada rahibin dua merasimi sırasında oturması ya da diz çökmesi Içın gereken yer zarzor bulunuyordu. Desenin yanıbaşında hiç şüphesiz Rand'in mertebesindeki biri için ayinler sırasında gerekli olan yanında birkaç parça eşya ile birlikte küçük bir kupa duruyordu. 

“Derme çatma tapınağımı mazur görün. Lord Broedius adamları arasında efendimden bahsedilmesinden hoşlanmıyor... buna rağmen * bu zamana kadar birkaçının gönüllerine uzanan köprüler kurmayı başardığımı itiraf etmek zorundayım.”Az sandalye vardı fakat elinden geldiğince onlara oturacak yerler sunmayı bildi. Seph ile Delara oturdular ama büyük heyecan içinde olan Aryx ayakta kalmayı yeğledi. Rahip minatorun diğer bir teklifi de reddedeceğini bildiği için yatağın kenarına oturdu ve tekrar söze koyuldu. “Bana * neler olduğunu anlat Aryx... her şeyi.” 
“Sana her şeyi anlatacağım insanoğlu ama bir de sana göstereceğim bir şey var.”Gri minator tılsımlı kılıcı çekip çıkardı. 

“Bizi bu sefil şeytandan koru Kiri-Jolith!” dedi rahip ve yere kapanıp boynundan sarkan madalyonu ellerinin arasına aldı. “Aryx! 
en bunun ne olduğunu biliyor musun?” 
Muhtemelen Rand'den daha iyi biliyordu. “Adının Gözyaşı Kılıcı 

« olduğunu söylüyor. Sargonnas'ın kılıcı” 
e m ağ ei adı. Yeşil taş rahibin huzurunda ve e çok ışık saçıyordu. Gelgelelim Rand, ilk şokun an Gözyaşı Kılıcı karşısında daha bir kararlı durmaya 


başlamıştı. Kılıca doğru biraz daha sokulurken önündeki madalyonu 


tutuyordu. “Bana oyun oynamaya kalkın ti l 
Senin efendini de emellerini de bent ben Nİ 


İd iyi biliri l hiçbir şeye kalkışmayacaksın, m ben! Ben yakınındayken 


iyori birle anlaşıldı mı? Sargonnas'ın senin üzerinde bir güce sahip tek tanrı olduğunu sanma iblis” 


doğru yerden vurunca silahın 
Savaşçı ilk kez insanoğlunun olduğunu fark etti. Doğru, Rand beri rahibin marifetlerini pek fazla 
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SÖ Sl RM Cİ GN er 


gön e olanağı bulamamıştı. Yine deuğ da ona Mice kişinin büyük m e j “Sen lanet Ici taşıyorsun...” di RE ? ii i kişiliğe bürünmüş olan Rand. “Bana EMEN şi ği z 
© Aryx, zira korkarım ki çok ama çok az zamanımız kald p imi f Aryx dikkatli fakat elinden geldiğince hızlı bir siri berbat fırtmanın ayrıntılarını, korkunç bir biçimde çakan şimşekleri ve bunların tapınağa hedefi şaşırmadan çarpışlarını, gökyüzündeki cehennem halini ve rüzgârlar binayı ve orada bulunan kişileri doymak bilmeyen kızıl boşluğun içerisine sürüklediğinde hüküm süren nihai gazabı anlattı. Bir de geç de olsa, kumsalda vermiş olduğu mücadeleyi ve son olarak da kılıç ile karşılaşmasını ekledi. 
© “Sonra da bana gelmeni söyledi, değil mi? Tabii.”Rand başını — sallayarak seri adımlarla odanın içinde ileri geri dolaştı. “Ben © bunların hiçbirini duymadım. Oh, fırtınanın ortalığı kasıp i kavurduğundan haberim vardı ve orada bir şeylerin olduğunu sezdim - ama samimi söylüyorum buraya vardığımızdan beri dışarıda bir » şeyler olduğu içime doğdu. Sen hakkında ne düşünürsen düşün, » Aryx, Sargonnas'ın adaları ani bir saldırıdan korumakta olduğunu ordum. Hiç olmazsa, bir süre önce yapıyordu.” 
Peki şimdi ne olacak rahip? Tapınak ve Sargonnas ortadan lerine göre bizi bundan sonra neler bekliyor?” 
enim de aklımı kurcalayan birincil soru bu. Bir de bunun Lord Broedius*'un başkentin merkezinde meydana gelen bir sıl duymamış olabileceğini düşünüyorum.”Rand cüppesini “Hepiniz benimle gelin! Eğer Broedius bunlarla ilgili hiçbir sa o zaman bunun için onu sandalyeye bağlamam da n sözlerinizi kulağını açıp dinlemek zorunda!” 
e uysal birisi olan adamın ses tonu karşısında bir bakıma lan minatorlar yavaş hareket ediyorlardı. Rand kapıyı e koridorda hızla ilerlemeye başladı. Aryx ile diğerleri için neredeyse koşturmak zorunda kaldılar. Rahibin Yu kadar ciddiyetle yaklaşmış olması Aryx'ı de ca Yoksa çoktan patlak vermiş olan olayları i in çok mu geç kalmışlardı? N si “diye gürledi uzun cüppoli şahıs Şövalye odasına açılan kapıları zorlarken. Kapının önünde 
; nöbetçi karşısına dikilmek için ileriye hateketlendiler nd”in bir bakışı ikisini birden tuttuğu gibi duvara yapıştırdı 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ve görünmez bağlardan kurtulmak için iler, ilk defa insanoğlunun kötü e karşılaşmamış olduğuna ülcederek yutkunmaktan kendini aaamadi ... b e me ke içeriye dalan Rand in Mi kapılar kendiliğinden ardına kadar açıldılar. İçeride onları savaş ıyafetleri 


giyinmiş, bir oda dolusu şaşkın ve hiç de arkadaş canlısı olmayan 


Şövalye karşıladı. Hepsi derhal silahlarını İİ EE çevresinde güvenlik kalkanı oluştur dular. İçlerinden sadece Carnelia'nın tereddütte olduğu görüldü. Rahibin yanından ayrıldıktan sonra doğru kendi odasına gidip bu toplantı ıçın Üzerini değişmiş olmalıydı. Gözleriyle Rand'e açıkça yanlış bir şey yapmadan ya da söylemeden hemen çekip gitmesini anlatmaya çalıştığı görülüyordu. 

“Kenara çekilin,” diye emretti Broedius sadık adamlarına alçak bir sesle. Geniş omuzlu savaşçının bakışları önce yeğeninin sonra da Rand'in üzerine çevrildi. “Derdin nedir rahip?” 

“Demin, bu minatorlar bana şehir merkezinde meydana gelen korkunç olayları haber verdiler.” 

Abanoz renkli gözler ufalmıştı. “Evet... Sargonnas'ın tapınağı artık yok, hiç de doğal sebeplerden kaynaklanmayan bir firtna tarafından yerle bir edildi. Bu türden haberleri öncelikle bana rapor etmeleri gerekirdi ama onları bu seferlik affediyorum.” 

da şe seni e Sağ e 
İ ahip, “Biliyor ME mıydı?” diye ağzından kaçırdı 

“Elbette. Her sava es ğa kurulmalıdır. İlk io ee şebekesi önceden 
© “Ve bana hiçbir şey Söyle 9” vaa şia lg 


© “Veba 
R B d , ln n i 

boluyordu “Sez eki Gekingenlik ifadesi / gitikçe i Jolütk N bitenden haberdar etmekten daha mühim sine C sağı, Tanrın sana haber verebilir” — gözleri vie Gömelin ya çevrildi — ya da başkaları.” 


n daha önemli ne olabilir?” 
fakat Aryx 
Toedius 


diye sordu onu hemen susturdu. 
bıyığını burarak ona 


e zi ii 


den bakıyordu. Yüzünü minatorları dn ee 

in üzerinde topladı. “Belki bilse 2 
- iigilendirebilecek şeyler nelerdir? Bir devriyenin daha iri — kaybolup sonra da büyük olasılıkla ölüme sürüklenmesi olabilir mi? 


Bir subayımın Şövalyeliğe karşı bir ihanetle ileili kl birinden bir itiraf dinlemiş olduğu gerçeğine en gr “Ne?”Şimdi gücenme Sırası Aryx'teydi 


“Ne itirafı? Böylesi bir çılgınlığın, b 
“Seni temin ederim, ortada yal arkadan bir subay yumuşak bir ses tonuyla. Şövalyelerd 


ediyorum!” 
Kuvvet komutanının yaşadığı anın tadını çıkardığı açıktı. “Neden, ax isimli bir savaşçı, zannedersem... aslına bakılırsa seninle da gönül bağı olduğunu iddia eden birisi. Sıkı bağlar.”Drejjen Z silkti. “Bunu söylediğim için üzgünüm ama sorgulama sında Kendini kaybetti ve bağlarından kurtulup kaçmaya çalışınca “de onu öldürtmeye mecbur kaldım.” a dürtmeye mi?”YAryx Kamax'ı daha geçen gün görmüştü. 
İlen'in dikkatini çekmeyi nasıl başarmıştı? Öfkeden deliye 


başındaki subayın görüşmeler sırasında Orilg Ocağı'na deyse o emrivaki saldırıyı düzenleyecek olan kişi olduğunu fark avaşçıları konuşurken görmüş ve muhtemelen Kamax'ın X'e ne kadar güvendiğini anlamıştı. a 
Ne e abe olmayan Aryx hiç dek e 
1ni çekti. Takhisis Şövalyeleri arasından bağrışlar nn ii 5 ii “leyse yarım düzine kılıç öfkeli savaşçıya doğru i ie 

sında, Seph ile Delara da kendi silahlarını çıkarmış a “Kesin şunu!” diye bağırdı Rand fakat kimsenin onu umur? 


3 erlerinizde kalın!” diye emretti lir lie 
dİSİNİN şerefini ve hayatını koruyanlara katılmak gi 


2 alışıyordu. 
İMmamış bunun yerine anın tadını çıkarmaya Ç şIY 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Gözyaşı Kılıcı gözalıcı bir biçi önündeki safları darmadağın edip kara ei hep tılsımlı kılıçla yere serme isimdi değili” ii 


“Aryx!” diye yalvardı 1 A | 
Camelia e koluna yapıştı. “Broedius, bu akıllıca değil.» 


Tam bu sırada, baştan aşağı 
Şövalye kapıdan içeri daldı. “Lor 


Adamın birdenbire çıkıp &€ | kat çevrilmesine sebep oldu. Sanki acil haberleri onlara yetiştirmek için 


ta deniz kenarından koşup gelmiş gibi görünen Şövalye nefes nefese kalmıştı. i 
Broedius sözü cankurtaran halatı gibi çekip ele aldı. “Konuş be adam! Derdin ne senin?” 
, “Sis, lordum! Sis içerilere sokuluyor!” 
Aralarında adamın sözlerinden hakikaten nem kapan tek kişi Aryx'ti. Rand ona doğru bir bakış firlatıp ne tepki verdiğini anladı. 
Brocdius'un kaşları çatıldı. “Ne var bunda herif? Basit bir sisten korkacak halimiz yok!” 
“Bırakın devam etsin,” diye söylendi yüreğini korku kaplamış “olan minator. “Bırakın sözünü bitirsin, Kumandan...” 
i Neredeyse dermanı kalmamış olan Şövalye tek dizinin üzerine 
7 Yüzünün feri kalmamış olmasına rağmen kendini bir şekilde 
bi eme il kadar sokuldu... Yarıcı... limana 
“Bundan haberim v sem!i”Rirli : g İRAN gemiden karaya li e a Ke üçe mürettebatından istifade edip onü li N sie nin Heri görevlendirmişti. Heybetli gemi o zan iman girişini korumakla nandan beri etrafta herhangi 


bir yabancı istilacı olu ğ ö demirli beklemekteydi. gö oladığını gözleyerek sisin kıyısında 


İşte sis kıyıya kadar sokul 
Aklında Kraken 'in Gözü”nden z 


Bunlar minatorlar!” diye atıldı Drejjen. “Sonunda e. 
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Nr RR omuza vermek durumundayız 

oksa hepimiz öleceğiz! İş işten geçmeden, çabuk olun!” 

bağırışlar. Broedius 

la a i arı bakmasını işaret etti. 
Subay emri yerine getirirken bağırtıların şiddeti de arttı. Borazanlar 


“Ece? Ne görüyorsun?” 

Şövalye arkasını dönünce yüzünün en az içeri girmiş olan © adamınki kadar solgun olduğu görüldü. “Hiçbir şey lordum! Hiçbir şeyl Sis limanı kaplamış... ama gelen seslere bakılırsa açıkta bir — çarpışma var gibi! Belki de limandaki korsanlar. * 

» — “Limandan daha yakında,” dedi bir diğer Şövalye. “Sesler çoktan kıyıya saldırmaya başladıklarını gösteriyor!”O konuştuğu sırada bile “dışarıda adamlarını düzene sokmaya çalışan subayların ve daha uzaktan da şok ve acı seslerinin yükseldiğini işittiler. 

“Bunlar minatorlar, diyorum size!” diye ısrar etti Drejjen. “Her un başının altından çıkıyor!” 

alye kendisini suçlayınca Aryx'in nutku tutuldu. Gözyaşı endiliğinden savaş vaziyeti almıştı. Kılıcı zaptetmeye çalıştı geceyi ikisi de sağ salim atlatırlarsa Drejjen ile arasındaki kan ın süreceğinin farkındaydı. 

Broedius! İşte Kraken'in Gözü böyle helak oldu! Sis, feryatlar — ereden gelen havayı koklad—”“ve misk kokusunu andıran kusu.”Aryx kılıcın ucuyla pencereyi işaret etti. “Sargonnas ın bu gece ortadan kaybolmasının, tapınağının harabeye dönmüş inın tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz” sl ; 

Hayır.”Broedius subaylarına silahlarını indirmelerini işaret ett. 
, böyle düşünmüyorum minator. İçimizde korkunç gerçeği en €nin kavradığını düşünüyorum.”Çoğunun yüzlerinde hâlâ ©i ya da karamsar ifadeler bulunan diğerlerine bakındı ve en a Aryxin bir türlü söylemeyi beceremediği sözleri e i “Leydimizin korkuları gerçek çıkıyor olabilir, Pe 

un. kuvvetleri içinde bulunduğumuz şu çlakikadar adalara iyor olabilirler... .” 


Derinlerin Savaşçıları 


Minator adalarını çevreleyen karanlık denizin dibinden 


lecekti. Hep birlikte su yüzeyine doğru akın ediyorlardı. 
“Kendilerinin görme duyularına hiçbir şekilde engel oluştumayan, “koruyucu sisin artık ileriye doğru harekete geçtiğini biliyorlardı ve — Onu adalardan bir süre uzak tutmuş olan hain, önemsiz tanrı bundan “böyle hiç umurlarında değildi. Magoriler silahları hazır vaziyette sürü » halinde ilerliyordu ve akıllarında tek amaç vardı: Kaos Baba'nın arzusunu dile getiren hizmetkârın isteklerini yerine getirmek. 
Ki o en sadık hizmetkâr, bir yılanınkini andıran, başı sonu belli 


olmayan uzuvları gittikçe artan bir beklenti ve neşe ile birbirine 


dolanarak, yaratıkların ilerleyişini izliyord da öldüğüne dair mutlak bir kanıt bulunma YE OE 


masına rağmen muhtemelen yok edilmiş 

olan alçak Sargonnas zavallı oyuncaklarını, biricik ölümlülerini 

korumakta başarısız olmuştu. Onlar da çok geçmeden, Krynn adi 

ral minnacık çamur ve su diyarındaki her bir canlının, hatâ izmetkârın kendisinin bile kısa süre i sacağı hediye olanı 

m yok oluşta ona eşlik edeceklerdi b ai unun bilincinde olan Kar Se ket 

ri — bargaşa sürüyü daha da hızlı hareX€ 

etmeye zorladı. Evet, değersiz, küçük ölümlüler ne kadar çabuk 

N 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nden silinirse, Kaos Baba'nın en 


venilir hi; 
e o kadar çabuk kavuşacaktı... tatlı, ebedi iniz 


“Landren!” 

Broedius'un subaylarından biri hemen hazırola geçti. 

“Derhal haber gönderin! Tüm tabur komutanlarına liman bölgesindeki kuvvetlere takviye yapılmasını istediğimi söyleyin! Axus, Baslik ve Kobra taburlarını yedekte hazır tutun! Elini çabuk tut — Hepsine bir kriz durumunda olduğumuzu söyle! Düşman ağır zırhlı ve 

- sistarafındarı gizlenmiş bir şekilde kapıya dayandı! Haydi yürü!” 

— “Başüstüne efendim!”Landren çarparak minatorların yanından ii ve uçarcasına kapıdan dışarı çıktı. 
bastırıyordu. “Lord Broedius! Minator generalleri! Onları est bırakmalısınız!” 
inator birlikleri benim kuvvet komutanlarımın komutasında caklar OAryx! Boroman; Drejjen, o Carnelia, Tyco, “Camelia ve isimleri duyurulan diğer kuvvet komutanları esas işa geçtiler. Kendi adamlarınızla birlikte, sefer için emrinize esi planlanan yerel taburların da idaresini ele alın! Yürüyün!” 
lam verip hızla yola koyuldular. Rand tam Camnelia'nın inden gidecek olmuştu ki Broedius onu geri çağırdı. 
Bana ihtiyacın yok,” diye söylendi rahip ters ve hazırcevap bir 


lde. “Bu karışıklıkta ne faydam dokunabileceğini kendim eyeceğim.” 
Senden faydalanmayı düşündüğüm bir husus var rahip! Senin ve en Şövalyeleri'nin şu lanet olası Sis karşısında neler bileceğinizi görmek istiyorum! Büyücüleri nerede bulacağını Orsun, değil mi?” ş 

p ği diye yanıt verdi Rand büyük bir hoşmutsuzlukla, » ikrin işe yarayabilir. Madem öyle emrediyorsun, O Ge ahip ve Broedius'un subaylarının çoğu ayrılınca Aryx ni €ret daha öne sürdü. “Lord Broedius, e iç Sçılarımızla birlikte eğitim görme şansları olmadı! a Sİ bırakın ve onların kendi yeteneklerinden uygun ye Ş ilânarak, kendi birliklerini komuta etmelerine izin verin: 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“Benim kuvvet komutanlarım a b boğa.”Broedius miğferini düzeltti. “İki seçeneğin var: Benimle da taburlardan birine katıl.” 


Hemen ardında şövalyelerden sonuncusu ile birlikte kapıdan çıkı 


giti. Seph ile Delara gözlerini Aryx'e EM karan bekliyorlardı. Hüsrana uğramış olan Aryx bir de d alığına durum değerlendirmesi yapmaya çalışarak olduğu yerde kaldı. Sonra yeniden borazan sesleri duyuldu. Bu defa daha yakından gelen Sesler çetin minatora düşünüp taşınma vaktinin al olduğunu hatırlattılar. Bir savaş başlamıştı Ve artık her mnatorümigöreyi vuruşmaktı. ği 

“Haydi!YAryx elinde kılıcı, hızla Şövalye Kumandan'ın odasını terk etti. : 

Dışarıda, fırtına tam anlamıyla olmasa da sona ermiş fakat ardında ta klan evinin girişine kadar yayılmış olan boğucu duman kütleleri bırakmıştı. Yoğun misk kokusu her yanı sarmıştı. Sisin içerisine farklı tipler girip çıkıyorlardı; at sırtında bir Şövalye, bir insanoğlunun komutasında bir minator savaşçı taburu ve hatta üzerinde binicisi bulunmayan, paniğe kapılmış bir at. 

Ortalıkta hiçbiri düzenli bir birliğe bağlı olmayan birkaç minator daha görüldü. Diyarın onların güçlü kollarına ihtiyaç duyduğunu bilerek, baltalarını, kılıçlarını, mızraklarını kuşanıp evlerinden çıkıp gelmişlerdi. İleride, ardı ardına borazanlar çalınıyor, sesleri zaman zaman çalanın kaderini belli eden bir şekilde birdenbire lm Yine de bunu bilmek savunmacıları yollarından çevirmiyordu. 

“Liman! ” diye bağırdı Aryx. “Oraya gidiyoruz!” 
eken ie de Aryx'in kendilerinin bilmediği bir şey e emye e minatorlar da onlara katıldı. Nesiller boyu 

: IŞ olan terbiye ve eğitim böylesi bir tehlikeye dahi hazırlıklı bir ırk yaratmıştı. Düzen kurulmuş, a 


ri a oylamayla komutan seçilmişti. Seph 
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“Uzakta, bir gemi limanın içerisinde 
“de Yırtıcı'ydı. Aryx buna Feresi'nin yaptığı gibi korkunç yağmacıları » alevlerle geri püskürtmeye çalışan çaresiz gemicilerden birinin neden 
| olduğundan şüphelendi. Sahile yakın bir yerde, meşalelerin titrek 
- ışıkları insan ya da mınator olmadıkları açık olan belli belirsiz şeyleri gözler önüne serdiler. Aryx şüphelerinden emin olacak kadar iyi , görmese de korktuğu şeylerin gerçek olup çıktığından © kuşkulanıyordu. 
Takhisis Şövalyeleri emirler yağdırarak sis tabakasının içine ve — dışma doğru oradan oraya at sürüyorlardı. Minatorlar dalga dalga > liman bölgesine akın ediyorlardı ancak Aryx'in gözünde, hiç şüphesiz alışkın olmadıkları komutanların emrine verilmiş » olduklarından, hareketlerinde hantal ve kararsızdılar. Gerçekte, » İmparatorluğu savunmak hâlâ her savaşçının en büyük vazifesi olduğu için, Lord Broedius adaların sakinlerinin kendi yöntemleriyle savaşmalarına izin vermekle daha doğru bir iş yapmış olacaktı. 
Başlarına zorla kendi subaylarını getirmesi yalnızca sürtüşmeye yol 


.Sisin içerisinden çıkan bıyıklı bir Şövalye Aryx'i ve onu takip en ayaktakımını görünce onları komutasına almaya kalktı. “Hey n! Bölüğünü yanına al ve buranın kuzeyindeki büyük demirhaneye 


da kıyı şeridinin orada olmamız lazım!” 
rd Broedius demirhanenin orada zamanı geldiğinde sevk 


a bir dakikalığına tereddütte kaldı. Şayet zamanı 

emirhanenin orada toplamakla harcarlarsa istilacılar “büyük mevziler elde etmiş olacaklardı. Bu kadar uzun 

di Eğer bunlar mürettebattaki arkadaşlarını katleden 

1emen burada, sahilde durdurulmaları gerekiyordu. 
valyenin yanından geçmeye koyuldu. 

glu'kılıcını çekti. “Dur!” 

*in hareketi dev bir dalga Ne NE 

liği i anı hüsrana uğramış olan insanoğlunun 

çe n iz akın ettiler. Aryx bir an arkasına bakıp 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beraberindeki ikilinin ora 


arttırdı, Artık onu içindeki kötü ruhlar yönetiy : o şey kovabilirdi. Derin bir nefes alıp, tılsımlı kılıcını doğru | getirdi... 


.. ve kabuslarından bir sahne birdenbire gözünün önüne ge 

Rıhtımlara, kıyı şeridi boyuna ve hatta limana doluşmuşlardı Tırpan kılıçlar ve kancalı mızraklar ortalığı kan gölüne çevirmişlerdi, Sinir bozucu, cani bakışlı gözler acımasızca yere Serilenleri süzüyorlardı. Aryx kafası bedeninden ayrılmış olan bir minatonn yere devrilişini görünce Kraken'in Gözü nde olanları hatırladı, Kancalı bir mızrak bir değil, birbirine çok yakın duran iki savaşçıyı birden biçip geçti. ME 

“aitse Olga adına!” diye haykırdı aynı diğerleri gibi afallamış olan Delara. “Bu canavarlar da neyin nesi?” 

Bunlar bazılarının düşündüğü gibi zırhlı deniz elfleri falan değillerdi. Öyle olsalar Aryx'in onları şu karşısında duran ucubelerden çok daha hoş karşılayacağı kesindi. Kabuklu hayvanlardılar fakat efsanevi Gricevher tarafından dönüşüme uğratılmış ıstakozlara benziyorlardı. Boynuzları ve vücudunun her yanı sayıldığında bile en az Aryx boyunda ya da ondan bile uzun ve yaklaşık onun iki katı genişliğinde olan yaratıklar, dikkat çekici bir çevikliğe sahip bir çift tırmaklı uzuv sayesinde hareket ediyorlardı. 
Biraz benzedikleri küçük kabuklulardan farklı olarak, bu canavarlar uçlarında üç parmaklı, tımaklı uzantılar bulunan bir çift uzva daha sahiptiler. Kızıl ve kahverengi kabukları, ölü et rengindeki yüz ve e” ucubelerin vücutlarının baştan aşağı her yanını 

Yüz. İlk defa görmediği gayet açık olsa da böylesi bir yüzü ge iel bn iv tr ga can bardan açılan küçük ama yine deliği is İİ Bi yi a dizi keskin dişler kendilerini gösteşiç nü SÖZ Çe yılanınkini andıran bu iz. steriyordu. Daha da kötüsü, bi 

gi &n burnun üzerinde göz bebekleri seçilemeyen, iki değil bey kızıl göz yuvarlağı birden kümelenmişti. Şaşkın haldeki minator, içinde pek çok tuhaf yaratığın barındığı KanDeizi dahi RE ERİNN yin Üremiş olduğuna inanamıyordu. Evet, l ın yaratıklarıydılar ve yurduna da gemisini? 

yaptıklarımı yapmak istiyorlardı. İstilacıların ürkütücü SİMİ kılıçlarıyla kancalı mızrakları çoktan kana bulanmıştı bile. / 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ğ Şimdi saldırma zamanı, dedi şeytani kılıç ısrarla. Hemen şimdi, “içinizdeki öfkenin ateşi tüm gücüyle yanarken, Sahip. Onların EE ğ zayıflıklarını biliyorsunuz. Diğerlerine yol gösterebilirsiniz... 

“ Zayıflıkları. Evet, Aryx gemide korkunç yağmacılara indirmeyi © başarmış oldukları az sayıda isabetli darbeyi açık seçik hatırlıyordu. 
“ “Boğaz ya da yüzlerine vurmaya çalışın!” diye haykırdı Aryx. 
» Gözyaşı Kılıc'nı havaya kaldırırken. “Soluk renkli bölümleri © Kanlarına dikkat edin; değdiği yeri yakıyor! “Koyu gri minator savaş alanına göz gezdirip çoktan beri vuruşmakta olan savunmacıların en fazla sorun yaşadıkları yeri bulmaya çalıştı. “Sağ taraf boyunca » yayılın!” diye ekledi. Komutanın kendisinde olması artık ona doğal © bir şey gibi geliyordu. “Oradaki boşluğu doldurun! Birbirinize fazla — sokulmayın!” 

© O Böylesi bir dehşet karşısında sergilediği güven etrafındakileri » harekete geçirdi. Korku ve şaşkınlık yerini kararlılığa bırakmıştı. 
— Darmadağınık bir biçimde bir araya gelmeye başlayan kalabalık — düzenli bir birliğe dönüşmüştü. 

Aryx hemen arkasındaki eğreti birlikle beraber, güçlü bir savaş ası atarak dövüşün içine doğru atıldı. 


Igisini kaybetti. Aryx korkunç yağmacılardan biri çok başlı “kendisine doğrultulmuş bir biçimde üzerine gelirken dahi i kıpırdatmadı. Minator savaşçı, zihninde gemisinde ölen ali canlanırken, şeytani kılıçla ölümcül bir vuruş yaptı. 


ramasını engellemiş oldu. 
ni yanındaki diğer kiilerin şansları bu kadar yaver gitmedi. 
IE iki kılıç ardı ardına göğsünde birbiriyle kesişen yarıklar laz yere devrildi. Sisin içerisinden fırlayan ucube sürüsü İa açıkça donakalmış olduğu görülen bir diğer minator 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a) d 


duraksayınca, uzun ömürlü olmayan bu duraksama ona Once a ardından da kafasına mal oldu. baki nil ai 
Aryx'in en sonunda ucubelerin kendilerinden se Ma fark ettiği o bildik, yoğun misk kokusu her eni aplamıştı, Gerçekten iğrenç kokuyorlardı, öyle ki en sonunda Sİ EN nefes alıp vermeye zorlamak durumunda kaldı. Da Er A 1srenç koku, bu kadar yakın mesafede olduklarından, minatorların gözlerini yaşartın yok yere daha fazla güç sarf etmelerine neden oluyordu. 
Saldırın! Tekrar saldırın! diye cesaretlendirmeye girişti tılsımlı "ın ya da avlanın! 
Kii kendini dövüşe gitgide daha fazla kaptırdı. Görüş açısını bir kez daha korkunç bir istilacının iriyarı, zırhlı görüntüsü kapladı. Bu yaratık Hugar'ın canını almış olan tırpan kılıçlardan taşıyordu. Emektar denizciyi ve onun her bir mürettebat mensubunun her türlü duruma uyum sağlamayı öğrenmesi ıçın nasıl canıgönülden çabalamış olduğunu aklına getirip kılıcı sert bir biçimde, köküne © Kadar yaratığın korunaklı gövdesine sapladı. 

EN Yara sarsıcı etkisini gösterince, yaratık önce ıslığa benzer bir ses çıkardı sonra da ağzından salyalar çıktı ve Aryx'in oldukça yakınına devrilmeye başlayınca, minator tek eliyle karşılamak zorunda kaldı. 
e bir misk kokusu dalgası duyularını felce uğratıp onu kısa eliğine sersemletti. Boğazına pençelerin yapıştığını hissetti, 

ar bir süre önce kumsalda araştırma yaptığı sırada onu ayak eklerinden yakalayanlarla aynı türden pençelerdi. Kabuklu canlı » Aryx'in boğazını sıkıyor nefes almasına izin vermiyordu. 
a a öaei kılpayı sıyırıp başına sıçradı. 
Ucunu ucubenin beyninin bulunduğ 1 

huzursuz edici gözlerinden dışarı çe ii Emi vücudu sarsıldı ve ardından hareketsiz kaldı. Aryx cansız bedenin 


, başka birileri koca cesedi onun üzerinden çekip 


Birisi kılıcının 


Kılıcı aside bulanmış ol dı mı?”Dişinin gözleri s m in?” 

- “Ben... sanırım iyiyim.” 
“Boyun bölgesine hamle yapmamızı <5 isi 

| muhakkak gözlerin de narin e m iünd ni 

— Aryx derin bir nefes alıp ayağa kalktı, “Haklıydın > n Beyaz kürklü emektar bir savaşçı Gözyaşı Kılıcr'nı sanki elindeki 


an e kalkmasına yardım etti. “Canın gri bir şekilde onu süzdü. “Dayanabilecek 


angi bir kılıçmış gibi Aryx'e geri verdi. “Kılıcınız General!” 

” © Tam emektar savaşçıya aralarında bir generale karıştırılabilecek 

“en son kişinin kendisi olduğunu söyleyip karşı çıkacaktı ki 

© etrafındakilerin gözlerindeki bakışlar çenesini kapatmasına neden 

oldu. 

i Önderlik etmelisiniz, Sahip... . Bunu yapacak başka kimse yok. 

© Şövalyeler hâlâ generallerinizi rehin tutuyorla... 

| Aryx kılcını hazırladı. 
geri püskürtmeliyiz!” 

© Onun sözleriyle kendilerinden seçip dövüşe geri döndüler ve 

© korkunç ablukayı dağıtmaya çalışan arkadaşlarına katıldılar. Aryx'in 

» tekisteği görünüşte sergilediği güveni içinde de hissetmekti. Kaos'un 

— yaratığının neredeyse başarıyla sonuçlanacak öldürme girişimi 

.minatora elinde ölümcül bir silah taşımasına rağmen, karşı karşıya 

olduğu gücün tanrılara kafa tutan bir efendiye ait olduğu gerçeğini 


“Toplanın! İlerlemelerine engel olup onları 


İki cani saldırgan tarafından abartısız iki parçaya bölünen bir işçı daha yere serildi. Öfkeyle kükreyen Aryx ikilinin ortasına irini geri çekilmeye zorladı ve ötekinin de pençelerinden birini > kesip attı. Yaralı yağmacı tökezlerken yarasından yoğun ve 

amlıyordu. Diğeri kendini toparlayıp kılcıyla ona doğru i. İstilacının kıskaca benzeyen pençelerine yem olmamaya havada vınlayan kılıcını aşağıya savurup yaratığın 

en düşürdü. Artık silahsız olan hasmına kılıcını bir kez mra sinir kaplı burnun hemen altındaki boğazına bir 


gelmeye devam ediyordu. Aryx'in tuttuğu saf a da yaratıkların sayısı bile onlar için büyük tehdit eterliydi. Bu hayvanlardan ne kadar da çok vardı böylesine şaşırtıcı yığınlar halinde adaların diğer de mi saldırıyorlardı? 
unda ortalıkta beliren bir tabur Şövalye Aryx'in ön saflarda z valye birliği oluyordu. Başlarında Carnelia'nın iç de şaşırtmamıştı. Şövalyelerle birlikte insanlarla bir minator lejyonu geliyordu. Karanlığın ortasında 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Camelia onu göremedi fakat Aryx onun ö1 yere göndermediğ 


ileri sürmeyip, saldırının en şi ) 
i DM takdir etmişti. Aryx'in e ala Me e komutanlarının idaresinde olsalar da b. 


onlara en ufak saygi duymayan gaylar ar a fi i olacaklarından hiç şüphesi yoktu. Gele acne ters emirlerin bir yerde balla en Nİ fazla savaşçının bir araya top anm YOK 

lb üzere minatorlardan doğru bir biçimde yararlanmakta 


başarısız olmuştu. 


Aryx dişlerini gıcırdatarak kendi. birliğini Carnelia'nınkine 


yönlendirdi. Şayet şövalyenin birliğinin sol anadal AYN minatorlar Carmelia'nın daha iyi tertibi sayesinde ora ere yardım edebilirlerdi... en azından öyle umuyordu. 
Dişi Şövalye onu güçbela fark etti. Kendi saflarının bozulmasına sebep olmadığını görünce onu görmezden gelip, ilgisini şövalyelere doğru saldırıya geçen yeni dalgaya çevirdi. İ 
© Gerçekte kendilerinin zırhsız minatorlardan daha avantajlı — olduklarını düşünen şövalyeler varsa, işin aslını bundan böyle — anlayacaklardı. Şövalyelerin zırhları sudan gelen yağmacıların saf fiziksel güçleri ve silahları karşısında kısmi bir koruma sağlıyordu. 
ir trpan kılıç düşüncesizce davranan askerlerden birinin göğüs plakasını parçalayıp göğsünü de yarıya kadar kesip geçti. Yoldaşını Ml yaratığın işini bitirmek için hareketlenen diğer bir Şövalye mızraklardan birinin ucunda şişlenmiş buldu. Titremelerle 


sarsılan vücut kabuklu saldırgan tarafindan bi evvel bir süre öylece havada kalmıştı. ir kenara atılmalı 


İnsanlardan birkaçı saldır 


zayıf noktalar aramaya kalkımışlardı. Bu sö : 
: şövalyel ö a kafalarından ya da kol veya bacaklarından olup e çoğ ii şekilde ölüme sürüklenmişlerdi. i ama Korkunç Aryx'in elinden onları uyarmak çel i bulunanların akıbeti en büyük ln herhangi bir zarar gelmemesi içi çın onu kararlıydı. Seph o ana kadar, baltasıyla iki öğe a bitirmiş. ve. bunlardan sadece bir iki ufak asit e ni ik sıyırmış olup başının çaresine bakabilmişti. Sıyla paçay 


şti. Onun için yanında ahipti. Küçük kardeşine 


(inatorlar hâlâ yerlerini koru 
İe gelmeye devam ediyorlardı. 
“Hâlâ geliyorlar! "Kalabalıkta bi TANA aliyorlar” m bir haykırış duyuldu. “Hâlâ 
© “Öyleyse biz de vuruşmaya devam ederiz!” di i 

ek Ka z!” diye bağırdı Aryx bunun üzerine, Kraken 'in Gözü'nde yaşadıkları e Gn -uşaklarının ne aman ne de merhamet tanımadıklarını biliyordu. 
İ “Kökleri kuruyana kadar vuruşmaya devam ederiz!” 
DAY çocukluğunda dinlediği destanlarda bile böylesi bir savaştan bahsedildiğini hatırlamıyordu. Belki zaman gelecek bunun şanlı bir > olay olduğunu düşünecekti ama şu anda yalnızca düşmanı koy 


K you in yok edilmesi dış ında hiçbir şey kendilerini tatmin etmeyecek «gibi bir görüntü sergiliyorlardı. Şayet minatorlar hayatta kalmak , isüyorlarsa en az onlar kadar azimli olmak zorundaydılar. 
şBazı noktalarda, kabuklu yağmacıların arkalarında lime lime edilmiş bedenlerin oluşturduğu yığınlar bırakıp ilerledikleri — görülüyordu. Özellikle Aryx ve grubunun döyüştüğü diğer bazı “noktalarda ise savaşçılar yerlerini koruyor ve hatta yaratık sürüsünün ğ bir parça geri çekilmeye zorlandığı görülüyordu. Gelgelelim şüphesiz limanın derinliklerinden çıkmakta olan zırhlı deniz canavarları eye deyam ediyorlardı. 
arın bir sonu yok mu?” diye söylendi nefes nefese kalmış » Yaratıkların zayıf noktalarına hamle yapmakta çoğu aha usta olduğu görülse de hareketleri Aryx'in istediğinden a risk taşıyordu. Delara hasmının gardının altına doğru a kılıcını yukarıya, yaratığın boğazına ya da ağızına “yeğliyordu. Maalesef Aryx iki kez yardımına gelmeye tI. 
ıçları, mızrakları ve pençeleri yetmezmiş gibi Kaos kullandıkları ölümcül bir silah daha vardı. Aryx bunu findaki iri yapılı kahverengi bir minator kabuklulardan ken fark etmişti. İlkin, minatorun üstünlük sağladığı birdenbire vücudu güçten kesilmiş ve hasmının tü, Aryx ucubelerden biriyle boğuşan bir savaşçı ene değin bu duruma bir anlam verememişti... savaşçı eden önce yaratığın güçlü çenelerinin. AA ietlendiğine tanık olmuşmu. Isırık ölümcül gibi de kurban kısa süre sonra yere yığılıvermişti. 


nra 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yorar... ve yağmacılar da dalgalar b 


içerisinde tutabilmelerini ümit ediyordu. Düşmanları minator ırkının. 


Yaratıklar zehirli ve ölümcül ısırıklara Ra eğ i a vi avurdu. İşte bir tehlike daha baş göstermişti. P a yol vü lü kolları ve yurtları için savaşma Ni UN — öldürmek için yetiştirilmiş ER öyle di z a ade e Savaş aralıksız devam © iyordu. as EMİŞ i binalardan birine sıçra şti. çuşakla 

e ln o kadar çoktu ki onlarla pa bir kişinin bi soluk zak için zerre şansı GE Ma be ei i irdü erdiği her an uğultular çıkarıyordu ancak dalma bir kali yü abe bir başka düşmanın bulunduğu görülüyordu. 
Carnelia'nın taburu Ary 


x'in grubunun yanıbaşında savaşmaya devam ediyordu. Önceden tasarlanmamı: 


ş olan bu dayanışma zaman ilerledikçe şehir müdafaasının en güçlü noktalarından biri olup çıkmıştı. Aryx maalesef kendileri her ne kadar başarı göstermiş olsalar da pek çok minator cesedinin çoktan caddelere dağılmış ve nbtımların üzerlerine serilmiş olduklarını fark etmiş bulunuyordu. 
Ölen minator sayısı, şimdiye kadar görmüş olduğu ölü Şövalye sayısıyla karşılaştırıldığında arada uçurumlar vardı. İmparatorluk — savaşçıları, Lord Broedius'un vicdansız subaylarının komutasında, “Sırf idareyi elinde bulunduranlar kendilerini birer barbar ya da — köleden ibaret gördükleri için, harcanıp gidiyorlardı. 

Şüphesiz bir kaza sonucu, önlerindeki depolardan birinde yangın ekimi e seferi için bir araya getirdiği erzakların tahammül heceğibi ERİ yaşayan yağmacıların 

o & emeyecegi bir Şey varsa o da ateşti. Daha şimdiden aynı Kraken in Gözü'nde yaptıkları gibi alevlerden kendilerini k İ. 
için e ak başlamışlardı. ilerini korum 

“Meşaleler!” diye gürledi bi Bani : 
birdenbire. Ml ee Senli e haldeki savaşçı mümkün olduğunca fazla sayıda Ase < bulmak için yanına 

huzursuz ediyor!”Aryx alevlerin ERİ am al! Alevler onları püskürteceğinden emin değildi. Y: y varı gerçekten de ger 

sini 1 Geğildi. Yangına rağmen ıklar o zaman ii gemisini terk etmemişlerdi. Fakat bu A el AK O a tarafına geçirecek kadar düşmanın cesareti lm iy denemeye değerdi. cüni kıracaksa o zaman 


Seph ardında beş kadar adamla birlikte oö 
. . Si birkaç minatorun kaybedilmesi dahi eya YE ie AE yük binmesine sebep oluyordu ve tam bu sırada EL m a açmayı başarmış olan iki minator daha hızla yere EGEA 


Nİ 


ılması koyu gri mi m e ii yandan yi Oyun işine yaramıştı. Aryx'in arık -kmiyordu. İleri alir Ardeşini koruyup kollaması gerekmiy ye atılıp iki iğrenç yaratığı geri çekil | “ Ortada Delara'dan eser yoktu. Aryx onun Seph i Lİ yi 
3 toplamaya gitmiş olabileceğini düşündü. er il 
! Sonra, bir takviye dalgası denizaltı sakinlerinin karşı saldırıya j geçmelerini sağladı ve Aryx kendini birdenbire yanında sadece iki © savaşçı ıle kalmış buldu. Kabuklu yaratıklardan biri mızrağını aşağı « Aryx'e doğru savurup şeytani kılıcı bıçağıyla yak lad ği ucundaki dikenler silaha takıl km ür i EE <umıştı ve minatorun elinden kabzaya 

sımsıkı sarılmaktan başka bir şey gelmiyordu. Tılsımlı silahtan bir şeyler yapmasını bekledi ama Gözyaşı Kılıcı, bir ölümlünün silahından beklenecek bir tepkiyle, tuhaf'bir biçimde hareketsiz kaldı. 

Behemot ileriye atılırken Aryx uzun ve ince burun ile ağzı ilk kez bu 

kadar yakından gözlemleme şansı bulmuş oluyordu. Sıra sıra dişlerle kaplı olan ağız, saldırıya hazırlanan bir yılan gibi onu ısırmak için can atıyor, üst dişlerden sarı, asitli zehir damlıyordu. Kabuklu yaratığın » çenesini kenara ittirmeye çabaladı fakat bu hareketi yalnızca ellerinin » neredeyse boşalması sonucunu verdi. 

ş Sanki kendi içinde bir can barındırıyormuş gibi hareket eden sinir « Kaplı burun ellerinin arasından kayıp gidiverdi. Dişler boynundaki — toplardamarın hemen aşağısına, omzunun üst kısmına üç santimden 

i fazla yaklaşmıştı. Aryx burnu kavrayıp bükmeye çalıştı. 
“Bir yakıcı zehir sağanağı suratına, özellikle de sol gözüne 

ürdü, Minator şiddetli bir acıyla sarsılınca feryat etti. Aryx, birisi gözüne yeni yapılmış bir hançer saplamış gibi hissetmişti. Hissettiği l a kendinden geçince, en sonunda silahı elinden kayıp düştü. 

y yaralı yüzüne ellerini sımsıkı kapatarak bir dizinin üzerine En azından gözünde çektiği işkencenin son bulacağını bilerek, ın mızrağı kalbine saplamasını bekledi. Gelgelelim, birdenbire Ç yaralı minatorun yanından geçip kabuklu yaratığın gardının yerini buldu. Bıçak boğazın derinlerine kadar sokulmuştu ve tam tıslamak için ağzını açmıştı ki güçlü bir el Aryx'ı onun yacağı mesafeye çekti. Kabuklu yaratık mızrağını altında ezerek yere devrildi. ” iğ ş ik şunu al! Kılıcı bulamıyorum!” diye bağırdı tanıdık bir €Si. Eline eskimiş ama hâlâ iş görür vaziyetteki bir savaş Dale ulmuştu. Aryx'in ancak sağlam olan diğer gözüyle geriye bir bakış atıp yanındakinin Delara olduğun 


gb 51 
Ye 


u tanıyacak kadar Va 


zamanı olmuştu. Acısını güce çevirmeye çalışarak, dişinin 
ardımıyla ayağa kalktı. ; | 7 
k Denzel yeniden saldırıya geçince, Aryx ile Delara'nı aralarında sıkışıp kalmaları tehlikesi doğmuştu. Onu eliyle itme çalıştı. “Güvenli bir yere kaç!” : 
“Seni bırakmıyorum!”İlk yaratığı karşılamaya hazır Vaziyette, dimdik yanında dikiliyor ve bu ilk yaratığın aynı zamanda son hasını olacağını biliyordu. 
ik ni gelen kuvvetli bir ışık, kabuklu ucubelerin bir süre duraklamalarına neden olmuştu. Delara onların bu ani tereddütlerinden faydalanıp Aryx'i bir iki adım daha geri çekti Arkasına bir bakış fırlatıp yaratıkları korkutan şeyin ne olduğunu görmek istedi ve Seph'in geri geldiğini fark etti... hem de azımsanamayacak sayıda destekçiyle beraber. Ellerinde cayır cayır yanan meşaleler taşıyan düzinelerce minator, gözün alabildiğince etrafa dağılarak hızla ordunun arka saflarına doluştular. 

Alevler kabuklu yaratıkların patlak göz yuvarlaklarında ürkütücü © bir yansıma oluşturdular. Behemotlar duraksadılar ama geri —  çekilmediler. Birçoğu kararsız bir biçimde zikzak çiziyordu. 

© — “Meşaleleri en öne getirin!” diye seslendi, yeşeren umutlarla “birlikte çektiği acıya karşı direnci artmış olan Aryx. 
Meşaleleri taşıyanlar hep birlikte meşale kütüklerini ileriye taşıdılar. Aryx, Delara ve diğer savunmacılar onlara yol açmak için kenara çekildiler. 
O ana kadar düzenli bir biçimde savaşmış olan kabuklu yarstkıatın art keyifleri kaçmış, o organize görüntülerini bir BA aybetmişlerdi. Hâlâ geri çekilmemiş olmalarına rağmen, artık üstün bir Kararlılıkla hareket ettikleri söylenemezdi Şimdi saldın!” diye emretti Aryx, O ve Delara, iki el 


tutulması gereken dev bir i Zi sokuldular. “Şimdi!” meşaleyi taşıyan Seph'in yani 


Kabukluların ön saflar 
Yaratıkların birka eki 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ma düşman saflarına daldı. Aryx'in beraberindekileri de cesaretlendirmişti. Minato ve grubu olmak üzere bütün saflar boyunca d başlamıştı. 
— İleride sağ tarafinda bulunan Camelia'nın taburunun dahi artık “ellerinde meşaleler taşıdıklarını ve Şövalyelerin vur kaç taktiği — sayesinde düşman saflarında gedikler açmaya başladıklarını gördü. 
© Aryx de baltasını uygun şekilde kullanıp aynı taktikten faydalanmaya li il 
© “Önüme gelen bütün koşucu ve binicilere haber verdim!” diye © bağırdı Seph. “Her taraftan meşale topluyorlar!” 
— Aryx nefes harcamamayı yeğleyip başıyla onayladı. Kollarına 

“ uçlarında kurşun ağırlıklar bağlı olan prangalar vurulmuş gibi — hissetse de kendinde hâlâ bir şekilde vuruşmaya devam edecek gücü « buluyordu. Kabuklu yaratıkların tekrar düzenli bir görünüm alma çabaları devam ediyordu ancak en ön saflarda bulunanlar alevlerle ilk karşılaşanlar olmaktan çekindiler. İlk kez, Aryx'in gözüne liderlerden biri olabilecek bir yaratık takılmıştı. Etrafındakilerden daha iri yapılı ve uzun boylu olan cüsseli yaratık kayıtsız bir biçimde diğerlerinin arasında dikiliyor ve üzerlerine gelen minatorları süzüyordu. 
 Bumunun üzerinden diğer yaratıklardan farklı olarak ince kızıl çizgiler geçiyordu. Aryx tam yaratığa doğru hareketlenmişti ki kendisini fark eden kabuklu, yandaşlarının arasına karışıp gözden 

Idu. 
Eh sonunda gözleri korkmuş olan korkunç yağmacılar düzenli bir “geri çekilmeye koyuldular. İçlerinden yalnızca bir bölük gmen minatorların ilerlemelerine engel olmak amacıyla uruyordu. Aryx alevlerin onları başta olduğu kadar rahatsız ark etti. Bu ilerisi için hiç de hayra alamet değildi. Ama vle “bugün yeterince iş görmüş sayılırdı. 

savaşçılar dövüşe katıldıkça uzunca bir hat oluşmaya nların bazıları bir ara kapana kısılmış olup sonra ibu tarafindan kurtarılan savunmacılardı. Bir çoğu uru yanında mevzilenseler de şövalyeler de ışlardı. Brocdius ile Rand'e gelince, Aryx e öremiyor ve bu saldırıdan sağ salim kurtulup 


savaş narası 
T cephesi, başta Aryx alga dalga yayılmaya 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zaman, savunmacıların üzerine sisin içerisinden güçlü ve hede şaşırmayan kollar tarafından firlatılan mızraklar EEE Kab lu. 
yaratıkların sise rağmen görebiliyor olmaları 1 I hiç de. 
şaşırtmamıştı. Kraken'in Gözü'nün güvertesinde m a kusursuz 5 
hareket ettikleri Aryx'in daha dün gibi aklındaydı. Savunmacılay, eğilmeleri yönünde uyarılarda bulunsa da çoğu ii söz dinlemeyi daha ilerisini görmek umuduyla dimdik ayakta durmayı terçih ediyordu. Tecrübeli bir dişi savaşçı ellerini dikenli bir Mızrak saplanmış olan boğazına kenetledi. Koca bir meşale taşıyan açık kahverengi bir erkek minator, diğer bir mızrak bacağının yan tarafin, parçalayıp geçince acı içinde feryat etti. Sendelemesine TağMEN meşaleyi sımsıkı tutup, biri gelip de onu elinden alıncaya kadar dayandı. 

a rıhtımlara yaklaştıkça bölünmek zorunda kaldılar, Aryx ile içlerinde kardeşi ve Delara'nın da yer aldığı beş kadar kişi, gruptan ayrılan kimse olup olmadığına baka baka rıhtımlardan birinin ucuna doğru yavaşça ilerlediler. Önlerindeki ucubelere aldanan bazı meraklı, gafil kişiler, çoktan binaların içlerinden, iskelelerin altlarından ve toprağın en nemli olduğu yerlerde, hasımlarının hemen ayaklarının dibinden saldırıya geçen gözükara istilacıların kurbanı olmuşlardı. Aryx hiç vakit kaybetmeden her türlü yumuşak zemine 

— dikkat edilmesi yönünde haber saldı ancak bu uyarının bazılarının yaşamlarını kurtaramayacak kadar geç yayılacağını biliyordu. 

Akıntı sayesinde kıyıya vurmakta olan dalgaların sesleri hâlâ geçerli olan saldırı tehlikesinin üzerini örten bir dinginlik yaratmıştı. 
Aryx'in yanındakilerden dört kişi diğer. bir rıhtıma yönelirken, kendisi, Delara ve hemen arkalarındaki Seph kalan üçüyle birlikte sahil şeridini dolaşmaya koyuldular. Her bir toprak parçasını dikkatle 

e a olduklarından yavaş ilerliyorlardı. Rıhtımların $ Karış araştırılması gerekiyordu. Altlarındaki sığ sular 


pusuda bekleyen kabuklular için kusursuz bir sığ il edi e nak teşkil ediyordu. 
Aryx'in başı zonkluyordu ve yaralı vi la a 


yz e " diye seslendi yeni lenlerden birine. “Sizi bir iki saniyede dibe çekebilirler! Gözünüz 


“Tamam!” | 
© “Keşke şu sis tabakası dağılsaydı!” diye şikayet etti Delara, İ © “Arkadaki rıhtımda duran Neru'yu bırak ikinizi bile görmekte güçlük çekiyorum!” 
3 “Şehrin üzerindeki sis tabakası bir parça dağıldı,” diye belirtti 

Seph, “lakin burada öncekinden de kalın gözüküyor!” 

MW İşte bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.”Aryx bir adım daha 

> atınca kendini ayak bileklerine kadar suya gömülmüş buldu. “Daha 

“ileri gitmeyeceğiz! Şayet denize çekildilerse, bu durumda “yapabileceğimiz pek bir şey yok.” 

» “Geri dönecekler mi?” diye sordu tanımadığı bir savaşçı. 
“Omzundan aşağı gümüş renkli bir çizgi geçen, uzun boylu ve siyah 

“tüylü erkek minatorun yüzünde de Aryx'e katılan pek çok kişide olan 

güven dolu bakış vardı. Kendisini General Geryl gibi biri olarak 

yorlardı ve bu genç, bezgin denizcinin hiç hoşuna gitmiyordu. 

bir Kaz ya da Geryl olma iddiası yoktu. Onlar minator şampiyonlarıydılar. O ise vazife neyi gerektiriyorsa onu 

Ama ne yazık ki durumu böyle gören tek kişi kendisiydi. 

yorum. Belki de. Sis dağılana kadar, biz muhtemelen—” “minatorları göndermiş olduğu taraftan gelen bir bağınş esilmesine neden oldu. ii 

un sesiydi!”Delara sisin içine bakmaya çabaladı. 

ama sanırım Silah sesleri duyuyorum!” | 

» öyleyse!”Grup hep birlikte sisin derinliklerindeki 

eldi ancak Aryx tam birkaç adım atmayı başarmıştı ki 

ama dayanılmaz bir hal alınca dizlerinin üzerine 

- Başı dertte olanların yardımına koşmakla meşgul 

“i hemen önündeki sisin içerisine dalıp gözden 

“zvası  Kılıcı'nın elinde olmamasına 

. in nereye düşmüş olabileceğini merak 

Kılıç en azından kendisini bir parça rahatlatabilir ve hatta 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belki de başındaki zonklamayı ve yanmış olan gözünden irtan kal; yeri kaplamış olan şiddetli acıları dindirebilirdi. Aryx yine de şe ani kılıca güvenmese iyi ederdi. O sonuçta .Sargonnas ın Silahı deği miydi? Aynı tanrı gibi o da verdiği vaatlerin arkasında durmamıştı, 

Bitkin haldeki savaşçı, gözünü kırparak sağlam olan tek gözünün önündeki bulanıklığı dağıtmaya çalışırken sendeleye Sendeleyç diğerlerinin gittiği yöne doğru hareketlendi. Gözü hâlâ onları seçemese de kavga bağınışlarını ve patırtılarını duyabiliyordu. 
Baltasını elinde sımsıkı tutan Aryx yardima gitmekte çok Heç kalmamayı ümit ediyordu. TN 

Kumda meydana gelen bir infilak ona verilmiş olan tek uyan oldu. Koskoca bir gölge tepesine dikilirken, baltasını savurarak hızla 

.kör yanına döndü. Su altında gizlenen yaratık iki kılıç birden kullanıyordu ve bunlardan biriyle minatorun hamlesini kolayca savuşturdu. Aryx'in savaş baltası kabuklu yaratığın karşı saldırısının gücüyle elinden kurtulup suya düştü. 

Saldırı savaşçıyı da geri firlatmıştı. Aryx boylu boyunca kumsala serilmiş dehşet içerisinde, elinde havaya kaldırdığı tırpan kılıçlarıyla zebella gibi üzerine çöken hantal yaratığı izliyordu. Aryx bir kaya, bir sopa, kendini korumak için kullanabileceği bir şey bulmak ümidiyle kumları eşeledi. 

Aryx'in eli belki de önceki savunmacılardan biri tarafından düşürülmüş olan bir kılıcın sapına benzer bir şeye değdi. Şansına hayret ederek, içgüdüsel olarak tepki verip kızıl ve beyaz renkli ucubenin saldırıya geçmiş olmasına bakmadan Kılıcı öylece savurdu. Aryx'in kılıcı saldırganın silahlarından birini elinden düşürüp ardından yaratığın korunmasız boğazına saplandı. Hasmının vücudu titremeye başlamış ve diğer silahı da düşürmüştü. İlkin olan bitene inanamayan Aryx ve kabuklu yaratık gözlerini dikip birbirlerine baktılar 

Toparlanan minator kılıcı daha da derine ittirmek için ayağa kalkmaya çalıştı ancak Aryx'in bu hareketi kendisini yaratığın koca pençelerinin eline atmasına neden oldu. Yaralanmış olan kabuklu yaratık tıslayarak pençesini minatorun yüzünün yaralı bölümüne savurunca Aryx'in tarifi imkansız acılar çekmesine sebep oldu. 

Birinin, belki Delara'nın kendisine seslendiğini işitti. Ezici bir kuvvet ciğerlerindeki tüm havayı boşaltırcasına bastırıyordu. 
Nefessizlik Ve acının ikisine birlikte dayanamayan Aryx bir daha 

uyanacağından hiç emin olamadan Şuurunu kaybetti. ği 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“ Kuvvet Komutanı Drejjen sise lanet ediyordu. Onun içerisinden “ çıkan kabuklu ucubelere ve aynı zamanda kendilerinden istediği lde dövüşmediklerine inandığı komutasındaki minator avaşçılarına da lanet ediyordu. Vermiş olduğu emirlerin zaman ân uygunsuz olduğu ya da minatorları içinden çıkılmaz mlara sürüklediği gerçeği aklının ucundan dahi geçmiyordu. 
bir kriz durumunda dahi Takhisis Şövalyeleri'ni indirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmış olan yerlilere ik zorundaydı. 
ide çıkmış bölgeyi cesetlerden temizleme konusundaki e karşı geliyorlardı. Büyük ölçüde, birinin fazla gelişmiş karşı meşale kullanmaları gerektiği yönündeki zekice esinde, Drejjen'in taburu en sonunda sorumlu olduğu dişatı kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Minatorlar lara karşı sayıyı dengelemeye yaramış oldukları için küçük de Tol oynamışlardı fakat artık  Kaytarabileceklerini Or larını göstermeye kararlıydı. 
ıklar olarak, ortalıktaki i ları bir çelişki 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a ge eme 


e RL) k il ; ” 


luşturuyordu.  Şövalyelerden böyle bir işe girişip ellerini been mi Ni Savaş alanında ya a at sürüş y minatorların saf tutmalarını sağlayan Drejjen ve a arının İşleri zaten başlarından aşkındı. İğrenç cesetlerden yi an pis Koku - yerlileri harekete geçirmek için tam da AN e TAaĞME bazıları güya sevdiklerinin yardımına koşmak bahanesiyle çoktan adan kaybolmuşlardı. : 
şallar» diye yl “Delibaş hayvan-adamlar! Drejjen kendini öksürmekten alamıyordu. “Lanet olası sis... 
Bazı minatorlar da öksürüyorlardı fakat bu onun umrunda bile değildi. Bir iki önemsiz öksürükten kime ne zarar gelirdi, hele de bir akhisis Şövalyesi'ne? me v ee ki biri besbelli ölüler için bir yakacak Yığını oluşturmak amacıyla ortalıktaki kabuklu cesetlerini üst üste yığmaya başlamıştı. Drejjen bir küfür savurdu. Kafasız minatorun muhtemelen tün bölgeyi kül etmeye niyeti. vardı! Drejjen yorgunluktan “ çatlamak üzere olan atını savaşçının üzerine sürünce minator — neredeyse yere düşecek gibi oldu. i 
“Leydim adına, sen ne yaptığını zannediyorsun boğa?” 
Açık kahverengi minatorun burnunun üzerinden taze bir yara izi geçiyordu. Yorgun olduğu görülen minator yine de meydan okurcasına cevap verdi, “Bu leşleri yakmaya hazırlanıyorum! Ne yapıyor gibi görünüyorum?” 
VE vet komutanı bu küstahça tavır yüzünden boğanın suratına bir ii yi ri © sonra yapacak daha mühim. işler i 3 iri b al a vş BAYA gibi görünüyor! 
herhangi bir ahşap yapıd lat KEDİ bakıyordu. “Cesetler yapıdan uzaktalar! Rüzgârın yönünü ve şiddetini r çember de oluşturdum! Burası yapmamı bekliyorsun?” Yer, insanoğlu! Hem onları başka ne 


i mazeret geçsin isti 
Ne yazık ki, hayvan-adam mi eli 


“soluyarak pis kokular saçan ceset 
“Nasıl isterseniz... efendim ”» 
© Kuvw 


n un yerine, burundan lerin oluşturduğu yığına yöneldi. 


Kuvvet komutanına atının eyerindeki keseden bir yudum su - Içmese geçmeyecek olan bir öksürük krizi musallat olmuştu. Drejjen , minator adalarından bir an evvel ayrılmak için yanıp tutuşuyordu. 
Buradaki hava pis kokan boğalara uygun olabilirdi ama kendisine çbir hayrı yoktu. Şövalyeler günün, daha doğrusu akşamın galibi duklarına göre, belki de Lord Broedius minatorları hayvan sürüleri bi gemilere tıkıp anakaraya göndererek olayları kendi emleriyle halledecekti. Eğitim ve erzak tedariki ile vakit ybetmeye hiç gerek yoktu. Minatorlar, düşmanı yorup Takhisis valyeleri'nin işini kolaylaştırmak için mızrak ve okların önlerine canlı kalkanlar, piyadelerdiler, o kadar. 
r öksürük krizi daha geldi üzerine. Drejjen su içerken bir silk ölü ucube yığının limana dökülüşünü izliyordu. Hayır, diyara dair hiçbir şeyi özlemeyecekti, hele de iklimi. 
ma bir dönsün de kendini en azından şu can sıkıcı öksürükten 


Tr yapabileceğim başka bir şey yok. 
er göz? Oda yaralanmış mı? 
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“Sanmıyorum ama— Kıpırdıyor : vi 
Aryx'in bedeni acı içinde sarsılıyordu. İkinci kez ölümden paçayı kurtardığı anlamına gelen bir acıydı bu. Bu durum Suçluluk duygusuyla yaşamayı beraberinde getirdiğinden varlığının küçük bir bölümü bundan pişmanlık duyuyordu. Hiç olmazsa başındaki zonklama artık o kadar şiddetli değildi ve gözleri... g0Z... 
“Aryx? Beni duyabiliyor musun?” ii y 
Delara'nın sesiydi bu. Az evvel onu işittiğini sandı. Aryx sağlam olan gözünü açmaya çalıştı sonra tereddüt eti. Delara bu gözünü de kaybettiğinden korkmuştu. Ya kabuklu yaratıkların sonuncusu onu tamamıyla kör bırakmış olsaydı? ji 
Seçme şansı yoktu. Aryx nefesini tutup göz kapaklarını zorla açmaya çalıştı. Sol gözüne yeni bir acı saplandı ve gördüğü tek şey karanlık oldu. Ancak yaralı minator, sağ gözüne ışık vurduğunu hissediyordu... gittikçe bir oda, ardından aydınlık ve en sonunda da etrafındaki şahısların görüntülerini aynı çerçevede buluşturan bir ışık. 
Oda biraz tanıdık geliyordu ancak yaralı minatorun buranın rahip insanoğlu tarafindan kullanılan oda olduğunu algılaması birkaç saniye aldı, Geçirmiş olduğu ciddi yaralanmalardan sonra kendisine © yardımı dokunması muhtemel tek kişi Rand olabileceği için bu o » kadarda büyük bir sürpriz olmadı. Kendisine teşekkür etme niyetinde « olan Aryx soluk tenli, sarışın insanoğlunu aradı ancak onun yerine “ karşısında tekrar Delara'yı buldu. 
» “Aryx..”Delara onun kendisini açık seçik görebildiğini fark edince uzanıp kollarına atıldı. 
Ne m boynuzu adına!””Bu sefer de onu ikinci bir kişi, Seph adı. 


1 gerekirdi. Çok geç olmadan bir şekilde ona geri 
Aryx bir an için tılsımlı kılıca minnettar eli rm a bir yandan da geri dönmesinin niçin bu kadar uzun e takılmıştı. Şayet Gözyaşı Kılıcı ona kendi ebildiyse, o Zaman minator onu kaybettikten hemen ak elinde olmalıydı. Güçten düşmüş haldeki el a sargonnas'ın mirasına tamamıyla güvenmemesi 


gerektiğini anlamış oldu. 

, Üzerinde Takhisis Şövalyeleri'nin abanoz zırhlarından bulunan bir şahıs başına dikilmişti. Aryx'in ilgisi bir anda Carmelia'nın yüzüne çevrildi. “Kendini nasıl hissediyorsun, boğa?” 

Aryx bu tatsız Soru karşısında gülecek olmuştu ki vücudunu, özellikle ,de sol gözünden arta kalan yeri tekrar acılar kapladı. 
“Gördüğün gibi insanoğlu.” 

“Bir hayli aklıma takıldın.”Dişi Şövalye minatoru şaşırtan bir biçimde elini uzattı. “İyi mücadele ettin, savaşçı.” 

Kendisine uzatılan eli kısa süreliğine de olsa sıkmayı başardı. 
“Sen de öyle.” 
“Birliğin kusursuzca saf tuttu ve istilacılara hayranlık uyandıran bir şekilde karşı koydu. Meşale fikri gayet iyi işe yaradı.” 

“Ben herkesin yapacağı gibi ülkem için savaştım. Meşalelere gelince, &raken'in Gözü'nde yaşadıklarımdan bazı dersler 

çıkarmışım, sanırım.” 
© Rand, Carnelia'nın yanına gelip kolunu gayet samimi bir şekilde onun omzuna atınca Aryx sadece bakakaldı. Camelia bir parça kızardı fakat kolu geri çevirmeye kalkmadı. 

“Keşke hepimiz geminde olanlardan ders alsaydık,” dedi rahip. 
“Belki de katliamı bir nebze olsun önleyebilirdik.” 

Ölümlerden bahsedilmesi Aryx'i huzursuz etti. “Denizden gelen yaratıklar! Onlar—onlar hâlâ—” i j 
“Nethosak'tan sürüldüler mi?” diye gürledi kaba bir ses. Zırhın çıkardığı sesler gelenin Lord Broedius'tan başkası olmadığını gösteriyordu. Sanki savaşın aci sonuçları şövalyeden bir şeyler götürmüş olduğundan, abanoz renkli gözler artık o kadar karanlık © bakmıyorlardı. İçindeki usanmışlık yüzünün diğer bölümlerine de © yansımıştı. “Daha değil, ama umut var gibi görünüyor. Birisi — Aryx'le gözgöze geldi — “onların zayıflıklarını keşfetti. Bu sayede, her ne kadar ağır tahribata uğramış olsa da, şehir ayakta duruyor. 
“Ya Mithas'ın geri kalanı?” p i 1 
“Elimize yer yer şiddetli çarpışmaların yaşandığına dair Agri ulaştı, daha çok kalabalık nüfuslu bölgelerde. Adanızın doğu tarafındaki bazı yerleşimlerden hiç haber alamadık. Kothasın Gelki, Diken Şövalyeleri en sonunda oradaki kardeşleriyle irtibat sağlamayı aşardılar. Kalpethis, yani sizin Morthosak, batı kesiminde, bilhassa 


da limanda büyük sıkıntılar yaşadı.” N 1 oafça “Saldırılarını büyük. şehirler üzerine yoğunlaştırıyorlar, diye 


i ia, “Özelli Sis her şeyin üzerini ekledi Carnelia. “Özellikle başkentlerde. ie kaplamaya devam ettiği için ve daha fazla yaratığın EN pusuya yatmış olma tehlikesi yüzünden, gemilerin uğradı değerlendirme şansımız olmadı ancak hasarın ağır O uğundan 


şüpheleniyoruz.” 

Aryx kaşlarını çattı. “Eğer b ayağımızı bağlayıp bizi eninde bırakırlar.” z j Ax” di 

“Bu göz önünde bulundurduğumuz bir husus ATyx, diye hemfikir olduğunu belirtti Şövalye Kumandan, “ancak bunun pek 

mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu yaratıklara komuta eden her b “ne ise bu kadar uzun beklemeye niyeti olduğunu sanmıyorum. 

i Yaralı minator Broedius'a hak vermeden edemedi. Ayrıca kabuklu yaratıkların efendisinin kendi savaşçılarının ölümüne rağmen dökülen kandan zevk aldığına inanıyordu. 

“Şimdilik bir eşitlik durumu söz konusu,” diye devam etti bıyıklı kumandan, “lakin sis dağılmadığı sürece, durumumuz kötüleşmeye devam edecek. Onun içinde barınıyorlar ve onun içinde bizim güneşli, açık bir günde görebildiğimiz kadar iyi görebiliyorlar. Biraz öksürdü. “Ayrıca görünüşe göre şu lanet olası kokuya daha kolay tahammül ediyorlar.” 

Aryx en sonunda oturma pozisyonuna geçmeye hareketlendi. 
and ona kendi yatağını açmıştı ve Aryx bir yandan minnet il ve e neden herkesin sanki kendisi İmparatorluk LERMİ ikikdciki Gn KV e Tol 
0 daha önemli işleri e  veenye 

“Gözün konusunda üzgünüm,” dedi R N sitli kanından içine ibi çil e m Len e zaten gemindeki 


man tam olarak iyileşmemiş 


ütün gemileri yok ederlerse, elimizi sonunda açlıktan ölmeye mahkum 


; ok. Acım yok denecek kadar azaldı. 
kı isi Için o kadar çok şey 


“Bu aslında yalandı i a yapmıştı ki Rand'in veremezdi. Aryx ellerini yüzü ötürecek hâlâ elinde olduğunu fark asi e 
Kr, ey başaramadık,” diye açıklamada il üzerinden çektikten sonra uğraştık 


şeytani kılıca, kinayeden daha fazlasını içeren bir ses tonuyla. 

Kılıçtan hiçbir karşılık gelmedi. 

“Elimi bırak.” 

Bir anda parmaklarının rahatladığını hissetti. Aryx elini kabzadan çekti ve parmaklarını ve bileğini esnetmeye çalıştı. Halinden memnun bir biçimde etrafindakilere bakıyordu. “Burada neler oluyor?” 

Önce Rand yanıtladı. “Nasıl yani?” 

“Seph ile Delara'yı anlıyorum. Hatta belki seni de rahip. 
Gelgelelim, bu ikisi ne arıyorlar burada?”Gri minator Takhisis Şövalyeleri'ni işaret etti. “Bir yerli savaşçının sizin için ne önemi var, Lord Broedius?” 

“Aslına bakılırsa... hiç,” diye karşılık verdi Şövalye Kumandan. 
Abanoz renkli gözleri yeniden kıvılcım saçar gibi oldular. “Ne var ki yeğenim bana kolaylıkla kaybedilebileceği halde bir minatorun, başında olduğu birlikle beraber yeğenimin taburunun yanıbaşında çarpışan bir minatorun çabaları sayesinde seyri değişen bir savaşın capcanlı bir tasvirini yaptı.” 

“Ben yurdumu savunmaktan başka bir şey yapmadım, kaldı ki bunu becerebildiğim dahi kesin değil.” 

“Ama senin çabaların olmasaydı, bu kadarını başarma şansımız dahi olmayacaktı, boğa.” 
© Aryx katılmadığını belirtir bir biçimde başını salladı. “Ben bir şey yapmadım. Bulunduğum yere şans eseri geldim.” 

“Ya da Kiri-Jolith'in eseri,” diye söze girdi Rand. 

“Belki de.” 

Camelia daha yakına yürüdü. “Aryx, ırkından oldum olası pek — hoşlandığım söylenemez. Amcamın da belirttiği gibi halkın babamı » Öldürdü ve bu asla bağışlayamayacağım bir şey. Ancak sen faillerden — biri değildin. Senin çabaların olmasaydı, yürekten söylüyorum, 

birliklerimin o ucubelere karşı koyabileceğinden emin değilim.” 

“Karşı koyabilirlerdi... bilhassa emrindekileri kullanmakta daha 

başarılı olsaydın.”Aryx Camelia'nın yüzünde bir anda beliriveren 

ifadeyi görünce sessizce şom ağızlılığına lanet etti. Dostluk yerini artan öfkeye bırakmıştı. Minator derhal açıklamaya girişti. 
“Hiçbirinizin hatası yüzünden değil, insanoğlu! Lord Broedius, Yeğeniniz iki kuvvetin nasıl sırt sırta verip, düşmanı çoğu cephede olanın aksine başarıyla geri püskürttüğünden bahsetmiş.” 

“ Aynen öyle yaptı.” 
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“Bir de minatorların emirleri doğrudan Sizin ku komutanlarınızdan aldığı taburlara oranla kaybımızı soracaktım?” 

Broedius derin düşünceler içerisinde siyah bıyığını Sivazlad,, “Çoğu tabur için, zaiyat nisbeten fazla oldu.” 

“Özellikle minatorlar arasında mı?” m 

“Bunun bizimle ne alakası olduğunu anlamakta güçlük —» 

Aryx burnundan soluyordu. “Yok tabii ya! SİZ şövalyelerin hiçbir zaman olmaz, gelgelelim belki yeğeninizin biraz şüphesi Vardır, ”Carnelia bir şey. söyleyemeyince şöyle devam giti, Aramızda kaybedilmiş bir sevgiden söz edilemeyeceği gerçek, Lord Broedius, Bir insanoğlunun, ırkımızın derdinden biraz olsun anlamayan birinin emirlerine uymak zorunda olmamızı pek dert etmiyoruz. Halbuki, 

çoğu zaman halkım fedakarlıkta bulundu ve karşılığında sizin bize atalarımız olarak yakıştırmaktan hoşlandığınız sığırlara yaraşandan farklı bir muamele görmedik.” 
“Ne demek istiyorsun boğa7” 
Şövalye Kumandan'ın kullandığı son söz bile Aryx'in davasında haklı olduğunu kanıtlıyordu. “İşte buyrun. Ben sadece genç bir savaşçıyım, kendi gemimin kaptanı bile değilim ve şu anda söylediklerimi siz her ne kadar idrak edemeseniz de Seph ile Delara'nın yeterince iyi anladıklarını biliyorum. Lord Broedius, Sargonnas bizi elinize birakmış olabilir ancak bir daha köle askerler olmayacağız! Müttefik olmaya evet fakat Drejjen gibi çoğu minatorları başına buyruk bir biçimde savaşa sürmekte kusur e kuvvet komutanlarınızın elinde yem olmaya hayır.” 
,  Örejjen'in minatorları en ağır kayıpları verdiler” dive söze Girdi Sarnelia Sessizce. Aryx'e karşı e rp e aliş ne yola çıktığımızı unutuyorsun minator! 
el imiz in gösterdiği gibi, tekmil Kıynn'in ardından da efendileri olmak bizim kaderimiz!” 

» müttefiklerin yardımıyla kolaylaştırılan bir 
,de dünyamız ve bu savaştan sonra, halkımın 
Ni Ri Gla bulmadan vazgeçmeyeceğine dair siZİ ak Zincirlerimiz üzerimizden alınırsa daha a anlasanız iyi edersiniz Lord Broedius.” 
ivalye kollarını kavuşturdu. Broedius'un 
1 kumandana derdini anlatıp anlatamadığını 
iyordu. Gözler de bir şey belli etmiyor. 
a sabit bir biçimde bakıp duruyorlardı. 


“Ben buraya bizim bu. saldırıyı savuşturmamızda yardımı dokunan savaşçıyı tebrik etmeye geldim minator. Eğer Camelia senin adına konuşmamış olsaydı, bunu da yapmayabilirdim. Senin karşı karşıya olduğumuz şey konusunda sahip olduğun bilgiyi görmezden geldim, bunu itiraf ediyorum ve bu yüzden senin bir süreliğine ceza korkusu duymadan böyle söylenmeye devam etmene müsamaha göstereceğim.” 

Kaldır beni, dedi Gözyaşı Kılıcı ıstarla birdenbire, böylece dinlemeye daha gönüllü olacak... 
Aryx şeytani kılıcın teklifine cevap vermeyi dahi reddetti. Bunun yerine, Broedius'un minatorun yüzündeki savaştan kalma yara izlerini açık seçik gördüğünden emin olmak için bakışlarını şövalyeninkilerle buluşturdu. “Artık İmparator'u ve özellikle de generalleri rehin tutman için elinde bir gerekçe yok. Tüm olan bitenden sonra, kayıp nöbetçilerinin başına aslında ne geldiğini anlamış olman gerekiyor.” 

“Ona araştırmaya yapmaya gittiğinde kılpayı atlattığın tehlikeden bahsettik,” diye ekledi Delara. 

“Öyleyse, onları alıkoymak için başka bir sebep olamaz.” 
“Başkaldırıya ne dersin?” diye sordu Broedius sakin bir şekilde. 
“Bana kalırsa, aynen Takhisis Şövalyeleri'nin de zaman zaman müsaade ettikleri gibi, emirlerindekilere karşı yapılan yanlışlara itiraz etmekten başka bir şey yapmadılar.” 

“Sınırlar çerçevesinde.” 

Aryx Broedius'un inatçılığı karşısında gittikçe daha fazla hüsrana uğruyordu. “Pekala! Bizden bu savaşta kraliçenizin kaderiniz olarak adlandırdığı şey uğruna çarpışmamızı istiyorsunuz! Biz bu savaşı kurtuluşumuz için vermek istiyoruz! Destek birlikleri gelse bile size karşı sayıca büyük bir üstünlüğümüz var! Sizin için daha da kötüsü, Kutsal Olan sırra kadem bastı! Size hizmet etmemiz için artık bizi bağlayan bir şey yok, Lord Broedius. Bize müttefik muamelesi yaparsanız, birlikte Kaos yaratıklarının yedi sülalesinin hakkından gelebiliriz!” 

Söylemişti. Geç de olsa, söylemişti. Şövalye Kumandan'ın tek Yapması gereken minatorlara hak ettikleri muamelede bulunmaktı ki böylece seferi bu defa daha düşük bir fesat çıkma olasılığı ile devam edebilirdi. Aryx'in her iki taraftan da herkesin memnun olmasını beklediği falan yoktu lakin iki kuvvet uzlaşmazlık yerine işbirliği Yoluna giderlerse şansları bir hayli fazla olurdu. 
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“Yerinde bir düşünce,” diye destek çıktı Rand. 

Camelia gözlerini dikip, Aryx'in yanından, sesi soluğu çıkmayan 

amcasına baktı. Aryx Broedius'un belki de minatorları Camelia'nıy, 

başından beri yaptığından daha fazla hor gören biri olabileceğini 

biliyordu fakat şövalyenin zekasının ve soğuk nevale Lord Ariakap 

ile dehşet tanrıçası Takhisis'in isteklerini yerine getirme konusunda 

sahip olduğu kararlılığın mantıklı hareket etmesini sağlayacağını 

| ümit ediyordu. Aksi bir durumda, şövalyeler ve minatorlar eninde 
| sonunda başarısızlığa uğramaya mahkum olacaklardı. 

“Carnelia,” diye söze girişti Broedius sonunda, “İmparator Chot, Yüce Erkân konseyi ve halen ev hapsinde tutulan minator lejyon generallerinin salıverilmeleri için emir çıkar.”Tam yola koyulmuştu Xi Broedius ona eliyle durmasını işaret etti. “Generalleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte, bu sisin o vakte kadar ortalığın aydınlamasına izin vereceğinden şüphe duyduğum için saat beşte diyelim, yerel kuvvetlerin benim nihai denetimime tabi olmak şartıyla yerli kumandanların idaresine tahsisi hususunu tartışmak üzere karşımda istiyorum.”Camelia kararsız kalınca, rütbeli Şövalye ona kaşlarını çattı. “Yürü!” 

“Peki, Broedius!”Selam verip, hızla odadan çıktı. 

Şövalye Kumandan bir kez daha bakışlarını Aryx'e yöneltti. 
“Bunun tüm istediklerini aldığın anlamına geldiğini sanma boğa. 
Şunu bil ki kuvvetlerimiz arasındaki gerginliğin mümkün olan en alt Seviye indirilmesi gerektiğinin farkındayım ve bu yüzden avsiyelerini yerinde buluyorum. O generallerin meselelerle ilgili son özü söyleme yetkisinin bende olduğunu kabul etmeleri şartıyla yinatorların kendi lejyonlarını idare etmelerine izin vereceğim. Bir 


avaşın ortasında her şey yolunda giderken bir düzine farklı dan ile tartışmak istemiyorum.” 


“Şu son söylediğiniz konusunda onları ikna etmekte güçlük 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dı. “Ne demek istiyorsun?” 
na mıbaşında dikilip suikast girişimi sırasında eye attığında bir efsane oldun. İmparatorluk başkentini 


eti ârlarından kurtaran minator cengaverin methi artık olaşıyor. Korkarım ki generallerle bir araya geldiğin 


aa 
“3 A2 a erleri ol ( ş 
- Aryx'i dehşete düşüren bir biçimde, Seph e asal 
NE id. “Bu doğ » Seph de şövalyenin sözlerini doğrula oğru Aryx! Savaşta sa i 
Mi pay na eşlik edenler olanları başka latıyorlar! Hepsi senin aynı Orilg gibi abluk. ğ kılıcınla nasıl istilacıların arasına daldığından | ül u e © “Bunu yapan kılıçtı, ben değil!” BAEMASGDYDLİRE 
© “Bir kılıç onu kullanan kendisi i 
LE inden : 

“ yapabilir,” diye karşı çıktı Broedius. “Lord ei ni öyle © bir şey söylemişti.” an da bizzat böyle 
Hiçbiri kılıcın gerçekte ne kadar canlı ve başına buyruk olduğunu ; anlamıyorlardı ve Aryx uğursuz kılıcın çok geçmeden ne mal göstereceğinden şüpheleniyordu. “Ben Orilg falan 

“Muhtemelen Orilg de ha ö ) i 

/ en yatta olduğu zaman & < 
- şampiyonlarla ilgili olarak aynı inkarlarda lr e ie il kafana koy; bu konuda söz hakkın yok. Sana sözünü ettiğin ittifakı Ni Jendirme firsatını veriyorum. Başarılı olmayı seçmek tamamıyla sana Kalmış.” Şövalye Kumandan ona selam verdi. “Leydimiz'in » seferinde göstermiş olduğun yararlılıktan dolayı seni takdir ediyorum. Generaller saat tam beşte burada toplanacaklar. Ben hasar tesbit çalışmalarıyla ilgilenirken onlarla konuşma firsatın olacak.” 
b. “Bunu yapmayacağım, Broedius!” 
O zaman hepimiz bu adada geberip gidelim. “Şövalye 
1 andan bunu söyledikten sonra odadan çıkıp gitti ve arkasında j 
ve hâlâ huzursuz bir savaşçı bıraktı. 
elara omzuna elini koyup onu rahatlatmaya çalıştı. “İstirahate cın Var, Aryx! Yat artık.” 
yı yemiş! Hiçbiriniz görmüyor musunuz?” 
Di diye fisıldadı Rand. 
&luna döndü ve ardından kararsız kaldı. Ayakta duran Aryx ın Rand'i görebiliyordu ve karşısındaki manzara onu işti. Rahip şövalyelerin odada olduğu sırada kendini nışsa da yaralı minator Rand'in çetin bir savaş vermiş “görebiliyordu. Daima solgun görünen insanoğlunun ireç gibi olmuştu. Aryx'in Broedius'la yaptığı inde, Rand yakınındaki bir sandalyeyi kavramıştı nğılacakmış gibi hâlâ sıkı sıkıya onu tutuyordu. 
in gı ŞE ip?” 

andığım için kusura 


MM MN 


bakmayın. Broedius'un işimin 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esini istemedim. Bana kalırs 


ilenmesi gereken çok Şey olduğu i r ilgisini çekmek daha bir zahmetli oluyor. 


lerle çalışma işinin büyük sorunlar teşkil 


beni ne kadar zorladığını bilm 


de Kendisinin de il zamanlarda koruyucumun 
Bunun yanısıra, Şu büyücü edebileceğini düşünüyorum.” a 

“Ne sorunu? Ne demeye getiriyorsun insanoğlu? 

Rand omuz silkti. “Bunca işin arasında, adaları şu lanet sisten kurtarmaya çalışmak. Bu olmasa kabuklularla ilgilenebilirdik diye düşünüyorum ancak ne dualar ne de büyüler bir işe yaramadı, Sis tabakasını sadece bazı bölgelerde bir parça inceltmeyi başardık.” 

“Sahiden de savaşın son bölümlerinde biraz dağılır gibi oldu,” 

diye aynı yönde fikir belirtti Seph. öge 

“Öyle olduğunu umuyorum. İki Diken Şövalyesi'nin bir gün gibi bir sürede büyü üretmeleri mümkün değil... kaldı ki bir güne sahip falan da değiliz. Güneyden haber yok ve Kothas'tan gelen birkaç haber de bu tür büyüler konusunda bir yeteneğe sahip olan hastalıklı bir büyücü aracalığıyla elimize geçmiş bulunuyor. Sanırım çok ii e yani Nethosak'a ilkinden daha şiddetli ikinci bir saldırı olacak.” 

© Aryx aynı fikirdeydi. “Ve ateş de ilk seferde olduğu Kadar işe e bi ii yek. Onları KONLO eden her neyse aynı numaranın ikinci kez, e O ane bazen 
5 n . O olmadan bu yaratıkların bozguna 
uğrayacaklarına inanıyorum.”Başını salladı. * DA ie ü kullanmak lazım, önceden Lİ ği N Gelgelelim başka bil celerim Var... itiraf etmeliyim e i enenmemiş bir şey. os ralı minator kendini daha suçl e e bunlar. : 
uçlu hissetmeye başlamıştı. “Bir de 


i iyileştirmeye çalışıyorsun. Bi a ihtiyacın var.” v » Biraz uyu rahip. Buna benden daha 


e öyle düşünüyordum » daş ai 
Delara.. yardımınıza Rand üzüntülü bir biçimde. 


ederim İSARGER ie vie Odanı bana açtığın en dönmeyi »g. ancak doğru olan senin burada gitmesi Bi a tapınağı yerle bir et kendi e ,emin olamayan AryX 
Klma: yı teklif ig re Delara ona 
izin vermedi. “A 2 


, 


Iyx, Broedius senin saat beşte 


. € Ni i ıçın Son. 


minator generalleri ile görüşmeni istiyor. Eğer buradan başka bir yere gidersen bir iki saatten fazla uyuyamayacaksın. Burada kalın. Bu kısımda başka odalar da var. Takhisis Şövalyeleri benim mekanımdan uzakta beraber kalmayı tercih ediyorlar. Belki de sen ve arkadaşlarının ilgisini çeker...” 

Bacaklarının bükülmeye can attığını hisseden Aryx bu cazip teklifi itirazsız kabul etti. “Tamam o zaman. Teşekkürler rahip.” 

“Benim adım Rand, Aryx.” 

“Teşekkürler... Rand. 

Zayıf, solgun yüzlü insanoğlu onlara kapı eşiğine kadar eşlik etti. 
“Size yolu göstereyim de hepiniz biraz dinlenin.”Yüzü çatılmıştı. 
“Bundan böyle dinlenmek için çok az vaktimiz olacağından endişeleniyorum.” 

Onları kendi odasından birkaç metre uzaktaki bazı boş odalara götürdü. Bu odaların da klan büyüklerine ait oldukları besbelliydi. 
Usta işi mobilyalar, dökümlü perdeler ve bir zamanların gözde silahlarının asılı olduğu süslü askılar oda sahiplerinin yüksek konumlarını açıkça gözler önüne seriyorlardı. Ne var ki statü o an için Aryx'in pek umrunda değildi. Onun gözü sadece, her ne kadar istediği ölçülerde olmasa da üzerinde rahat bir uyku çekebileceği yatağı görüyordu. 

Seph ile Delara”ya da Aryx'inkine bitişik benzer odalar verilmişti. 
Kaldıkları yerleri daha ziyade aileleri ve yoldaşları ile paylaşmaya alışkın olan minatorlar, her birine bu kadar fazla yer ayrılınca biraz suçluluk duymuş olsalar da Rand bütün salonun boş olduğunu söylemişti. İstedikleri odayı seçme şansları vardı. Şövalyeler evde hakimiyetlerini sürdürdükleri sürece, klan büyüklerinin geri gelmeleri mümkün değildi. ç 

“Bu yatak odalarını savaş ganimetleri olarak düşün,” dedi Rahip sesindeki cansız mizah tonuyla. 

Diğerleri Aryx'in yanından ayrıldılar. Birdenbire vücuduna saplanan acılar yüzünden durmadan titreyen minator yatağa serildi. 
Üzülmelerini istemediği için, gerçekte kendini nasıl hissettiğini ötekilerden  saklamıştı. Dinlenmek için eline firsat geçmiş olduğundan, acının büyük ölçüde azalacağını biliyordu. Belki de 

gözü bir daha asla iyileşmeyecekti fakat savaşçı bir gün buna alışacağını umuyordu. 
» Gözyaşı Kılıcı yatağın başucundaki bir kancaya asılı duran kının içindeydi. Şeytani kılıcın hiçbir şey söylememiş olması Aryxi 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ii ici çe kladığı, sadece onu değil i 
A Me Ri v il i İ 1 : 
arkadaş arın da teh ke Cc atab ecek sırlar o du gu dan 


; Z 

i İyi « labilirdi bunlar? | 

ün sanada kes teslim alıp uykuya dalmasına or: 


> esine neder olduğur ıdan Ar yx ın bu soru uzer ind der inlem sın kaf; a , 


fırsatı olmadı. k e o derin, deliksiz uykuda rüyalara daldı... 


Ejderha boyundaki bir el onu tam gözünü açtığı ali sarmaladı. Aryx bağırmaya çalıştı fakat ağzın ii e e çıkmıyordu. El onu havaya kaldırıp, o kadar yükseklere 8 a di i sisin içine gömülmüş olan tüm minator adalarını ve sonunda te mil Ansalon'u görebiliyordu. Yükseldikçe yükseliyordu; öyle ki çok geçmeden bir taraftan görüldüğü kadarıyla Krynn'in bütün yüzeyini seçebiliyordu. 

Ve sonra bir ses gürledi, “Onun ödünü koparmak zorunda değilsin!” 

İlkinden daha akıcı bir diğer ses kükredi, “Onu korkuttuğumu pek sanmıyorum, eski dost! Ne olursa olsun, o senin torunlarından biri, öyle değil mi?” 

“Keyfi kaçtı, tamam, Umarım aynı hataları yapmaya kalkmaz...” 

, Devasa elin açık avcunda dikilen Aryx dönüp devlerin yüzlerini Ein çalıştı. Ne var ki, ilkin tanıdık bir şekil oluşturmuş bir yıldız sı gözüne çarptı. Koyu gri minator beynini zorlayıp ardından 


Kiri-Jolith'in takımyıldızını hemen tanıyamamış olduğu için kendine lanet okudu. 


Takımyıldız sanki onun tanım değiştirmeye başladı. Görkemli b hoşlanmış gibi pürdikkat bakan olduysa... bu durum minatorun Yatışmasını sağladı 

Bizon konuşmaya başladı. “Selam sana İn de-Orilg! 
Selam sana savaşçı!” i i 

“Onu sağır edeceksin, sağır, görünmeyen diğer konuşmacı. 

Tanrı yanındakinin dediğine aldırmadı. 


asını bekliyormuş gibi birden şekil ir bizon başının üzerinde, Aryx'ten alın sarısı gözler belirdi. Nasıl 


diye homurdandı hâlâ. ortalarda 


Kiri-lolith Aryx'i altin 


dü 


şarısı gözlerine yaklaştırırken gördüğü karşısında büyülenmiş gibi görünüyordu. İlahi savaşçının bakışlarındaki eğlence parıltısı genç minatoru huzursuz etti. Ejderha Celladı Kaz bir zamanlar: bir tanrı sana göz koymuşsa, dua etmeye başlama zamanı gelmiştir, demişti. 
Keşke aklına dua edecek başka biri gelseydi ama şimdi Aryx'in canı da böyle yapmayı istiyordu. 

“Aryximaraki, " diye söze girdi, üzerindeki tüm neşe havası gitmiş olan Kiri-Jolith. “Şartlar seni bu noktaya getirdi... şartlar ya da kader, yü bazı zamanlar biz tanrıların bile kontrolünün dışında olan olaylar.” 

Görünmez konuşmacının sesi duyuldu. “Kötü şans demek istiyor.” 

“Geri çekilmeye zorlansan da kavgaya her zamankinden güçlü dönmeyi becerdin...” 

“Eski sözleri papağan gibi tekrarlamayı bırak! Hepiniz çok konuşuyorsunuz! Göstereceğini göster ve onunla işini bitir!” 

Bizon başlı tanrı bu kez canı biraz sıkkın bir biçimde, karanlıkta diğer konuşmacının bulunması gereken yere doğru bir bakış firlattı. 
“Dediğin gibi olsun, eski dost!” 

Tanrı elini büküp yumruğunu sıktı. Kaçacak hiçbir yeri olmayan Aryx, kolları başının üzerinde çömelmiş, kaçınılmaz olanı bekliyordu. Devasa parmaklar onu sarmalayıp her yanını kararttı. 

“Gör...” dedi Kiri-Jolith. ares 

Aryx kendini bir boşlukta süzülürken buldu. Burası öylesine karanlık, öylesine 1ssızdı ki tek bir yer olabilir diye düşündü... 
Cehennem, Karşı koyamayan Aryx bu korkunç yerin daha da derinlerine sürüklendiğini. hissetti. Tüm düşünüşü tepetaklak olmuştu. Fiziki dünya hakkında doğru bildiği her şey kafasında yanlış olup çıkıyordu. Bu mekana hükmeden yasalar tamamıyla ii 
yönergeler kullanılarak, farklı bir yerde oluşturulmuştu. Hi 2 
hepsi apar topar aklına gelmişti ve bu bilginin kaynağının KiriJoli olr iğini biliyordu. 

e gelen büyük bir kuvvet bera 
Üzerinde çıldırtıcı renkler ve sesler bulunan bir kaleydeskop eu 1 

Aryx her şeyin. merkezinde ölümcül dövüşe tutuşmuş şaşırıcı görünümlü birkaç şahıs gördü. 


ağa Di in bunu da bilmişti. Onları düşünerek Yetişmiş olduğu için her birini gözünde canlandırabiliyordu. 
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Gözüpek, soylu Paladine, ni EEE çiğ övalye. Işıltılı ejderha ağzından gümüş Tek. çıkı ee ie kılıcıyla havada heyecan verici bir ii Arx tanrının durmadan değişen görüntülerine odaklanmay: si ursun, Şövalye ve ejderha minatorun kya en e insan büyücülerinden birinin şekline bürünmüşlerdi... ve kendisini ep fazla rahatlatan görüntü de nasıl olduysa bu olmuştu. > 

İşittiği bir savaş narası Paladine'a verdiği dikkatinin apar topar dağılmasına neden oldu ve tam orada, sırtı minatora dönük bir biçimde, kendi efendisi Kiri-Jolith duruyordu. Bizon başlı tanrı bir elinde kılıç, diğer elinde de bir savaş baltası taşıyordu. Haklı Sebepler Tanrısı bunların ikisini büyük bir gürültüyle çarpıştırarak havada enerjiyle kıvılcımlar saçan mavi bir yağmur sağanağı meydana getirdi. et çilenin 
© Çoğu insan görünümünde olan tanrılar birbiri ardına bir görünüp ir yok oluyorlardı. Yüzünden hiçbir ifade okunmayan, ince uzun rücutlu ve gri tenli Gilean hemen önünde büyük kitap şeklinde bir an tutuyordu. Onun hemen yanında kırılgan fakat kararlı yüzünü bir üzüntü kaplamış olan tanrıça Mishakal duruyordu. Koca balyozuyla görünmez bir yüzeye durmadan hamleler savuran Orx bile savaşanlar arasındaydı. Sanki bu mücadelenin suçunu 


di üzerine almış olan cüce içlerinde en düşünceli ve üzgün görünen tanrıydı. 


Ortalıkta Takhisis”ten eser yoktu. 
Orada bulunmayan tek kişi kendisi değildi tabii. Karanlık tanrılar olarak anılanlardan pek azı savaş alanındaydı. Ne var ki uzun boylu, naz Ve cüppeli bir şahısın bir ara oldukça göze battığı görüldü. 
pkoyu renkli kıyafetler içerisinde daha çok bir büyücüyü mdırıyordu ve Aryx onun bu yüzden Nuitari olduğunu düşündü. 
peli tanrının yanıbaşında bakışlarından okunan arzu sayılmazsa ındaki ile oldukça benzer gözlere sahip vahşi ve sulardan gelen e e Savaşçının boğazı düğümlenmişti. 
İ angi mina iri-Jolith i 
<te kavgacı Zeboim'i kiran an A 
Aryx tüm bu görüntülerin kendi şt çünkü tanrılar canları istedi ebilirlerdi. Tam da bu sırada bi görünce şaşırmadı. Gelgel inde korkunç bir tasarıma s 


hayalinin ürünü olduklarını gi Zaman bir günde binlerce 
Sargonnas*ı aynen tapınakta elim solgun görünümlü varlık ahip siperlikli ve boynuzlu bir 


miğfer bulunan, eksiksiz bir savaş elbisesi kuşanmıştı. Siperliğin üzerine öfkeden deliye dönmüş bir minator savaşçısının çarpık görüntüsü resmedilmişti ve Sargonnas, Gözyaşı Kılıcı'na oldukça benzeyen bir silahı havaya kaldırmış olanca gücüyle vuruşuyordu... 

... ama neye karşı? Tanrılar birleştirdikleri güçlerini neyin üzerine salıyorlardı? 

Gücün saçtığı kör edici parıltılar içerisinde, Aryx en sonunda gözüne bir şeyin çarptığını düşündü. Sağlam olan tek gözüyle şimdi de dev boyutlarda bir görünüm almış olan bu şeye odaklanmaya çalıştı. Bu şey her neyse, hiç belli bir konumda kalmazken, minator onun gittikçe daha çok öfkeli bir deve benzediğini düşündü. Zar zor seçilebilen surat yalnızca kaotik, delirmiş olarak tanımlanabilirdi: O kısmen görülebilen yüz ifadesine çok uzun süre bakmak minatora da aklını kaçırtabilirdi ve oda bu yüzden derhal bakışlarını başka yöne çevirdi. 

Kaos Baba... Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası. Bu isimleri Sargonnas'tan duymuştu ve artık bunların ne anlama geldiklerini biliyordu. Tüm tanrılardan daha güçlü, bakışlarından anlaşıldığı kadarıyla Krynn'deki tanrısal varlıkların tamamının yaratıcısı olan kıdemli bir tanrı. 

Aryx bir kez daha kızıl ve siyah renkli zırhlar içerisindeki şahsa baktı ve öfkenin arkasındaki zorlanmayı görünce Sargonnas ve diğerleri ile uğraşmanın tanrı için yorucu olduğunu anladı. Minator Boynuzlu Olan'ın birden fazla düzlemde savaşmak konusundaki sözlerini hatırladı ve en sonunda bu bir avuç tanrının omuzlarında şu an ne kadar büyük bir yük olduğunu anladı, özellikle de Sargonnas'ın. Acaba Kiri-Jolith de mi aynı anda başka savaşımlar veriyordu? Yoksa karanlık yaşıtı gibi çocuklarını korumakta yetersiz kalması bu yüzden miydi? 3. At 

Ardından, Aryx kendini, aynen savaşa atılırken olduğu gibi birdenbire, bir kez daha Kiri-Jolith'in koskoca avucuna tünemiş buldu. Başını kaldırıp tanrıya bakınca ilk defa soylu savaşçının yüzündeki büyük usanmışlığı ve gayret çizgilerini görmüş oluyordu. 

“İşte başından beri olan budur,” diye açıklamada bulundu Haklı Sebepler Tanrısı, “Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor ancak biz müdafaa yapanlar az sayıdayız.” İ 

Bu hatırlatma şimdiye kadar konuşmaya bile cesaret edememiş olan Aryx*i soru sormaya itti. “Sargonnas?” 

“Muhtemelen yanında o cadalozla bir yerlere kaçmıştır,” diye Söylendi. görünmez olan. “Şanlı ve cesur İntikam Tanrısı için bu 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kadarı çok fazla!” N l 

gok Takhisis'le karıştırma,” diye, karşılık verdi. Kiri, Jolith beraberindekine. Aryx'e dönüp şöyle izah etti, Boynuzlu Olan*ın nerede olduğunu ben bile bilmiyorum fakat Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'nın eline düşmemişse, savaşıyordur. Bir şekilde, bir yerde savaşıyordur.” 

İlk sorusunun cevabını almış olan ikincisini sormaya kalktı. “Benden ne istiyorsunu bekliyorsunuz?” ; v 

“Vermekten çekineceğin bir şey değil, savaşçı. 

“Bitir artık Kiri,” diye lafa girdi, sesi gittikçe daha da sabırsız gelen isimsiz diğeri. “Bitir onunla işini. Ver ona şu lanet olası gözü.” 

Göz? Bunu duymak Aryx'in pek umrunda değildi. 

Tanrının ses tonu rahatsız edici bir hal aldıkça minatorun korkuları da artmıştı. “Evet... göz.” 

Koca bir el daha belirdi ve bizon başlı tanrı bununla diğer ıldızlara uzanıp en sonunda göklerin karanlık bir köşesinden soluk renkli bir yeşimtaşı çekip çıkardı. Kiri-Jolith yıldızı aşağı indiriyordu el yakınlaştıkça, Aryx tanrının elinde bir yıldız değil de dar, oval çim verilmiş küçücük, zümrüt yeşili bir taş tuttuğunu gördü. 
© “Keşke kaybettiğin şeyin yerine sana daha fazlasını verebilseydim ğ lakin vakit kısa, Aslına bakılırsa bu kadarı bile benim cüret yi ll a ancak birisi — ”Kiri-Jolith başından beri diğer i m gelip durduğu yöne doğ ir SE & yi alacaklı olduğun yönünde mi ll bise ağ in İNE girdi. “O gözden başka bir alacağı vardı!” 
yapalım, şimdilik elimden gelen bu. Duy beni imaraki bunu bu zamana kadar ne yapacaö » Duy beni Aryximaraki, elki de Gilean ya da b karar veremeden sakladım. 
Iduğu halde belirli bir çe hayatta kalması buna bağlı ER edi CeK göstermekten aciz olan Zivilyn bana ebebini söyleyebilirdi... tabii umurunda olu a im eylemi yerine getirmek için önümde a ie mai bi in minator; kendi seçimin olmayan bir kabuğa kel b e yların seyrini şekilendirenlerden biri olup çize) ğin tanrıların koruyup kolladıklarını iddia in ın için. 
e hayırları dokunsaydı, bunları yapmayacağ eri kişilere ya da rılar ölümlü kılıklarına iinmislerine yacağını belirtmek istedi. 
“hi düeü tagmen asla her zaman er gibi düşünmezlerdi. Daha onurlu, e lu nsalar kimbilir. geçmişte neler neler atlatılabilirdi. Başından 


ölümlü, daha mühim bir z? Benden daha ne 


geçen onca şeyden sonra, tanrılar Aryx'i bir mücevher parçasıyla ödüllendirmek istemişlerdi. Aslına bakılırsa, bunu düşünmek bile minatorun öfkesini körüklemeye yetiyordu. Böylesi bir buhran zamanında bir mücevherin ne anlamı vardı? Mithas ile Kothas yerle bir olduktan sonra, Ansalon'un bütün hazineleri bile onları getiremezdi. “Ödüllerini bana verip onlara yazık etme Kiri-Jolith! 
Ailem ve halkım bu Kaos canavarlarına kurban giderse, onları harcamak için benden geriye pek bir şey kalmayacak!”Olduğu yerde doğruldu ve gizliden gizliye tanrılara karşı gelebildiğine hayret etti. 
“Sizler biz ölümlülerin tek derdinin bunlar olduğunu mu sanıyorsunuz? Hazineler ve değersiz şeyler? Şimdiye kadar bir kardeşimi, hatta belki de daha fazlasını kaybettim ve siz çıkmış bana işe yaramaz bir mücevher mi teklif ediyorsunuz?” 

“Hayır... sana göze karşı göz teklif ediyorum.” 

Minator kaşlarını çattı. “Ne demek istiyorsun?” 

Tanrı Aryx'in dikkatle inceleyebilmesi için zümrüt yeşili taşı ona doğru tuttu, “Göze göz. Kargaşa'nın Magori savaşçılarının çaldığı şeyi geri getirebiliyorum... ne var ki biraz farklı bir görünümde.” 

Kargaşa? Magoriler? Aryx Haklı Sebepler Tanrısı'na tam bu isimleri soracak olmuştu ki sonunda mücevherin karmaşık ayrıntıları dikkatini çekti. Sonuçta bu sıradan bir taş parçası değildi. En iyi kristalden yapılma bir göz savaşçıya göz kırpıyordu fakat bu bir minatorun, hatta bir insan ya da elfin doğuştan sahip olabileceği türden bir göz değildi. Yok, bu sürüngenlere özgü ve daha farklı bir gözdü. Gözü yapan ustanın mücevhere aşıladığı usta işi kurnazlık ve şehvet dolu varlık öylesine şaşırtıcı bir gerçekliğe sahipti ki Aryx neredeyse gözün de kendisini tartmakta olduğunu zannetti... | 

Ne kadar gösterişli olursa olsun, sonuçta yapma bir göze güvenilmezdi.' Ona olan ilgisi azalmıştı. “Benden bununla ne yapmamı bekliyorsun?” : iğ 

“Her şeyi olduğu gibi görmeni. Yaklaş, Aryximaraki.” 

Minator tanrının teklifini geri çevirmeyi aklından geçirse de bir anda vücudunun geniş avcun üzerinde kendiliğinden hareket eimeye başladığını fark: etti. Kiri-Jolithle bir an için göze göze gelmesi tanrının ölümlüyü kendi dediğini yapması ıçın cesaretlendirmeye karar verdiğini gösterdi. Savaşçı gerçekten istese de istemese de onun rahatsız edici ödülünü kabul edecekti. | 

“Başkalarının gördüğü gibi göreceksin fakat aynı zamanda onların göremediklerini de göreceksin. Bu çok yönlü bir hediye, 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: > önleri akıllıca kullanmayı öğren.” ağ Aryximaraki. Bu yönleri akı in bütün söyleyebildiği b, 


“Sizin hediyenizi istemi —” Aryx ei gözü ona doğru fırlatmadı, ne var ki ya Onun iri, parmaklarından kendisi havalandı. Tanrının pençesine düşmüş olan Aryx, sürüngen gözü kendisinin harap olmuş göz yuvasına isabetli bir şekilde otururken hiçbir şey yapamadı. Bunun kolay kabullenilecek bir şey olmadığının farkında olan minator dişini sıktı, 

“Buna ihtiyacın olacak, evlat,” dedi diğer konuşmacı az da olsa pişmanlık duyarak. 

Zümrüt yeşili göz yuvarlağı hedefi bulmuştu. 

Minator acı içinde kükredi. Gelgelelim, vücudunu acı yerine buz gibi bir soğuk kaplamıştı. Aryx kendisini neredeyse zinde hissettirecek şiddetli bir üşüme ile sarsıldı. Hasarlı göz yuvasında bir şeyin hareket ettiğini, kaydığını hissetti. Bu şey öylesine soğuktu ki kafasının her yanı neredeyse uyuşmuştu. 

“Acı birazdan geçer,” diye vaat etti bizon başlı tanrı. 

Birdenbire sol gözüyle bir şey gördü. Bu görüntü bir süreliğine 

altı halinde kaldıktan sonra gitgide Kiri-Jolith'in tedirginlik veren 

asına dönüştü. Aryx'in çektiklerine aldırmadığı görülen tanı hediyesinin minatorun bedenindeki yerini alışını izledi. 

Soğuk acı sonunda azalmaya yüz tuttu ve bununla birlikte Aryx'in — görme duyusu belirgin bir keskinlik kazandı. Aynen önceden olduğu 

İ gibi daha çok şey görebiliyordu—yok, hatta yalnızca sol gözü üzerinde yoğunlaştığı takdirde eskisinden de iyi görüyordu. 
Karşısındaki manzara ile ilgili tek sorun dünyanın ona artık bir parça yeşilimsi görünmesiydi. Aryx sağ gözünü kapadı ve dünyanın gerçekten de yeşile çalan bir tona büründüğünü keşfetti. Tek kelimeyle rahatsız ediciydi ama buna alışabilirdi. Daha doğrusu buna alışmak zorundaydı. e 

Aslına bakilırsa, Haklı Sebepler Tanrısı ona ilkin düşündüğünden 

çok daha büyük bir hediye bahşetmiş bulunuyordu. Yeşil ren bir ana, bu göz minatorun kaybettiği gözünden pek çok bakımdan üstündü. Yeni gözün altı üstü bir süs eşyası olduğunu ve hiçbir işlevi mayacağını düşünmüştü. Aryx tanrıları bilen biri olarak onlardan aha iyisini beklemesi gerektiğini kendisi de itiraf etti. Tanrılar değersiz süs eşyaları vermezlerdi. Tehlikeli belki ama değersiz değil. 

Tabii ya, Ejderha Celladı Kaz'ın da birkaç kez tanrıların verdiği 

ediyenin bir değeri olduğunu söylediği olmuştu. 


“Yüzeyden ötesini görmek istersen, ejderha gözünü kullan yeter, Sana çok daha fazlasını gösterecektir.” 

İki kelimeye takılıp kalmış olan A isini İ 
“Ejderha gözü” mü dedin?” > Ki ma 

“Düşler Çağı'nda öldürülmüş olan kadim deniz canavarı Tyrannus Kanfelaketi'in gözü, Aryximaraki ” 

Kanfelaketi. Koyu ,gri minator bu ejderhanın adını halk ozanlarının anlattığı hikayelerden hatırlıyordu; Mızrak Savaşı sırasında eltlerle ilgili bir Şeydi. Bir ejderhadan, hele ki Tyrannus Kanfelaketi adını taşıyan birinden bir parça taşımak canını sıkıyordu ama artık seçme şansı var mıydı? Ayrıca, gözü Kiri-Jolith”te olduğuna göre bu ejderha uzun zaman önce ölmüş olmalıydı. 

“Bundan hoşlanmadım!” .diye çıkıştı diğer ses. “Daha ona bahsetmediğin— ” 

“Bilmesi gerektiği kadarını  bilecek;' benden bu kadar,” diye karşılık verdi Kiri-Jolith. “Zaman daralıyor, Aryximaraki. Artık dönmelisin.” 

Dönmek mi? Aryx bu rüyanın gerçeklik içerisinde ne kadar geçerliliği olduğunu bilmiyordu lakin rüyadaki benliğinin tanrıdan daha fazlasını almadan gerçek dünyaya dönmeye niyeti yoktu. 
Kendisi için değil, hayır, diğerleri yani ailesi, arkadaşları için... o 

Diğerleri için duyduğu kaygının kendisini bir kez daha bizon başlı tanrının gazabına kafa tutmaya zorlamasıyla Kiri Jolith'e döndü. “Bana yeni bir göz verdin ve sana bunun için minnettarım ancak sizler burada dururken çocuklarınız gözlerinizin önünde can veriyorlar! Biz yurdumuz için savaşıyoruz fakat tanrıların büyüsü de bize karşı savaşıyor! Denizden gelen o ucubeler daha şimdiden bir sürü kişiyi katlettiler! Halkımın bir bölümünün tanrısı olduğunu. iddia ediyorsun ancak bizler şimdiye kadar sadece Karanlık Kraliçe'nin ellerinde birer oyuncak olduk! Hiç olmazsa tanrımızsan o zaman çocuklarını koru! 

“Kılıç da sende, göz de ve bunlar sandığından fazlasını içlerinde barındırıyorlar.”Kiri-Jolith sahiden de üzgün görünüyordu. “Elimden geleni yapıyorum, Aryximaraki. Seni onlara geri göndermiyor muyum?” eyi 

Koca bizon başı yeniden bir takımyıldıza dönüştü ve tam bu Sırada Aryx'in üzerinde durduğu el savunmasız ölümlüyü hızla aşağı Ürlattı, e a 

Şok ve dehşete tutulmuş olan Aryx, Kıynn'in engin yüzeyine düşerken kükrüyordu... 
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Kırılgan İttifak 


— Belki de kendilerine soylarının türediği, bir daha dönmek için hiç o de can atmadıkları o yeri hatırlattığı için, Magoriler alevlerden 


oşlanmazdı. İçlerinden birkaçı parçalara ayrılınca, alevler ve 

üşmanla yüzleşmenin Kaos Baba'nın en sadık ve güvenilir 

— hizmetikârının gazabına uğramaktan daha iyi olduğunu kavramışlardı. 

Magoriler hizmetkârların en sadığından herhangi bir alevden fazla 

korkuyordu. Bitip tükenmez sayılarıyla hain Sargonnas'ın çocuklarını bozguna uğratana dek vuruşup, kelle alacaklardı. 

Kimisi heyecandan yerinde duramayan, yılankavi uzuvlar bir arada debelenip, sürtünüyorlardı. Sargonnas'ın akıbeti hakkında en ufak bir iz, sahiden yok olduğuna dair ortada tek bir işaret bırakmamış olması Kargaşa için hâlâ bir huzursuzluk teşkil ediyordu. 
Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası en sadık hizmetkârından hakikati bilmesini bekleyecekti. Bilmemek onun farklı eli kulağında zafer algılayışını altüst ediyordu. 

Hain ortadan kaldırılmalıydı; kaldırılmalıydı. 

Neyse. Hain hâlâ yaşasın yaşamasın, çocukları çok geçmeden yok olacaklardı. Magoriler, savunmacılar bu sefer adanın her tarafin! 
iteşe verseler dahi ilerlemeye kararlı bir biçimde çoktan bir araya oplanmışlardı. Tek yapmaları gereken biraz daha beklemekti, 


bekleyip Magoriler'i koruyan sisin adalardakilerin dirençlerini iyice kırmasına müsaade etmekti. O ana kadar, büyülü duman kütleleri her şeyin üzerini örtmüştü ve bu durum er ya da geç havalarını kaybetmiş olan savunmacıların tehlikeli görevlerini içinden çıkılmaz yapacaktı. 
Savunmacılardan bir tanesi en sadık hizmetkârın özellikle ilgisini çekiyordu. Ölümlü yaratıklardan biri elinde tanrılara ait bir oyuncak ir hayli can yakan küçük bir iğne taşıyordu. Kargaşa değersiz ölümlüye bu marifetli şeyin neden verilmiş olduğunu bilmek için can atıyordu. Belki de Sargonnas'ın son numarasıydı bu, gelgelelim nihayetinde bin tane küçük oyuncak bile Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası nl mağlup etmeye yetmeyecekti. Yine de Kargaşa bu iliyi 5 sahip VR silahı ele geçirirse, bu muhakkak Kaos abanın hoşuna gidecekti. Belki Ze i çiğ ep Iki de o zaman Kargaşa'ya kutlu 
Evet, Kaos'un hizmetkârı can yakan iğneye sahip bu sefil ölümlüyü istiyordu, hem de çok... 


Aryx kan ter içinde yataktan firladı. Zihninde hâlâ düştüğünü görüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyordu... 

“Bir rüya!” diye söylendi kendi kendine. “Uğursuz bir rüya!” 

Bu biraz sakinleşmesini sağladı. Derin bir nefes alınca daha da rahatladı. Rüyasında tanrıları görmesi onu şaşırtmamıştı. 
Düşüncelerini başkalarına belli ettiğinden fazla işgal etmişlerdi. Ne olurdu gerçek dünyada da kabuslarındaki kadar görünür olsalar. 

Saatin kaç olduğunu merak eden Aryx olduğu yerde doğruldu. 
Galiba uykuya daldığından beri yalnızca birkaç dakika geçmişti. 
Minator dışarıda bir hareketlilik var mı diye kulak kesildi lakin hiçbir Şey duymadı. En iyisi nöbetçiyi bulup ona sormaktı. Oldukça halsiz hissettiği için, hâlâ bir şekilde tekrar uyuya kalacağından şüphelendi. 

Koyu gri minator postunu ve silah takımını üzerine geçirirken Gözyaşı Kılıcı'nı yanına alıp almamak arasında: kalmıştı. Doğru, 8idip gelmek sadece birkaç dakikalık bir işti ancak saat beşe &liyorsa dönüp silahını almaya zamanı olmayabilirdi. Şeytani kılıç Ona kendiliğinden gelebilirdi fakat ona güvenmek işine gelmiyordu. 

erçeği söylemek gerekirse, kılıcın Magoriler'in zırhlı kabuklarını 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kolayca kesip geçmesi dışında hiçbir yeteneğine güvenmek istemiyordu. 

Magoriler mi? Aryx bir an için bu tuhaf ismi nereden hatırladığını merak edip kaşlarını çattı. Rüyadan tabii ki. Kiri-Jolith ucubelerden Magoriler diye bahsetmiş ve ayrıca Kargaşa diye bilinen Kaos'un hizmetkârlarından biri tarafından yönetildiklerini belirtmişti. İlk isim bir şekilde kabuklu yaratıklara uyuyordu fakat bu bilgiyi Aryx'e Kiri-Jolith?in vermiş olduğunu düşünmek aynı zamanda tanrının minatora verdiği şaşırtıcı hediyenin de... 

Birdenbire iki gözüyle birden görmekte olduğunu fark etti. 

Aryx sol elini aynı yönde uzağa götürerek gözleriyle takip etti, Elini sol yanının ötesine uzatana kadar gözden kaybetmemişti. 
Afallamış olan minator sağ gözünü kapadı. Sanki etrafina Gözyaşı Kılıcı'nın üzerindeki taşın ardından bakıyormuşçasına dünya anında zümrüt yeşili bir renge boyandı. 

Huysuzlanan savaşçı olduğu yerde dönüp bir ayna ya da kendine bakabileceği yansıtıcı bir yüzey aradı. Bir silah kılıfının yanıbaşında asılı duran küçük aynayı görünce hızla onun olduğu yere gitti ve neredeyse aynaya burnunu değdirecek kadar sokuldu. 

Gözünü kaybettiği sırada açılan yaraların izleri hâlâ yerinde duruyordu ancak ölen yağmacının kavurucu zehirinin tahrip ettiği göz yuvarlağının ve hatta normalde beyaz olan göz akının yerini tamamıyla yeşil bir küre almıştı. Daha da ilginci, Aryx'in sol gözü artık daha çok bir sürüngen ya da... ya da bir ejderhanınkini andıran farklı bir görünüme sahipti. 

Düşler Çağı'nda öldürülmüş olan kadim deniz canavarı Tyrannus Kanfelaketi'in gözü, Aryximaraki... # 

Hepsi gerçekti... rüya aslında bir rüya değil de tanrıların... veya sadece tek bir tanrının huzuruna çıkması olarak gerçekleşmişti. Aryx Kiri-Jolith'in görünmez arkadaşının kim olduğunu hâlâ bilmediğini fark etti ama muhtemelen Habbakuk ya da benzer bir tanrı olmalıydı. 
Gelgelelim, bunun şu an için pek bir önemi yoktu. Aryx temkinli bir biçimde yeni gözünün alt göz kapağına dokundu ve hiç acı hissetmeyince şaşırdı. 

Tanrıların hediyelerinin genelde bir bedeli olurdu. Rüyada böyle aklından geçirmişti ve şimdi de zümrüt yeşili gözün bakarken nasıl parıldadığına tanık olunca fikirleri değişmedi. Doğal olan gözüne yoğunlaşan Aryx huzursuzluk içinde sağ tarafın nasıl da eski benliğine benzediğini fark ederken, diğer yandan sol tarafta sanki 


kendisine başka bir kişi i > a vw e bir yaratık bakıyordu. Ürpermişti kalkacağından korkup aynanın basil eek söküp çıkarmaya 

Acaba diğerleri or İn Er ii yuvarlağı hakkında bir sela TE diyeceklerdi? Göz cevap verebilirdi? Ağyxtatınıların ipe alktıklarında onlara nasıl Celladı Kaz'ın dediği doğ ydi pe lanet etti. Atası Ejderha A in e a e diledikleri gibi hakkında daha fazlasını Meri i ir rüya olmayan rüya ve minator generallerine, yine kendisi ord Broedius, Orilg Klanı nedenle bu savaşta piy Er e anlam veremediği bir olduklarını fark etti, çmiş olan, iki tanrının eklenmiş iğ Si yl a lela gldoğumuu bilse bile gndki vermeyecekti. gıydırılmiş olan rollerden kaçmasına izin mam Kılıcı'na dikildi. Kılıcın ve hatta kının ali isli un çevresini saran gizemli karaltıyı fark edince 

y Şi gibi açılmıştı. Yeşil gösteren gözü üzerine yoğunlaşınca bu karaltının daha bir belirginleştiğini ve sanki bu nesneyi çevreleyen bir kalkan bulunduğunu gördü. 

Aryx elini kına uzattı. “Bu hediye hakkında bir bilgin var mı? Bir de şu sahip olduğun uğursuz parlaklık neyin nesi?” 

Gözyaşı Kılıcı hiçbir cevap vermedi. Böyle bir karşılığı bekleyen Aryx homurdandı. Uğursuz kılıcı sorgulamakla eline bir şey geçmeyecekti. Kılıç ona sadece canının istediğini söylüyordu. 
Minator gözlerini kırpıştırınca karaltının da ortadan kaybolmuş oldüğunu fark etti. Bunu ondan başka kimse göremezdi. 

Şimdi iki gözünü de açmış olan Aryx rahatladı... ve bunu yaparken karaltı görünmez oldu. Öyleyse yalnızca yeşil gösteren göz üzerine yoğunlaşınca bu türden şeyleri bir çeşit  süreklilikle görebiliyordu. Aryx böylesi bir numaranın ne işe yaradığını bilemiyordu. Ejderha gibi büyülü bir yaratık için yararlı olabilirdi fakat bir savaşçı için pek değil. 

Kınını yerine takıp sonunda odadan çıktı. Vakit yaklaşsın yaklaşmasın, artık bulunduğu yerde kalamazdı. Sessizlik ve boşluk ona fazlasıyla Cehennem'i ve Kiri-Jolith'in kendisine göstermiş olduğu görüntüleri hatırlatıyordu. 

Kıynn gerçekten de bir yıkımla karşı karşıyaydı... hatta ondan da kötüsüyle, Bir şekilde, şayet öfkeli dev emeline ulaşırsa, kendi 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> sanki hiç var olmamış gibi, bir daha €sâmesinin ayak bil ördi. Tanrılar bunu e ii ME Kan ; 
e Sn Ben 
Her Şeyin ve ıçbır Ki mall 2 Küs mahrem kaymak ölümlülere bel bağlamak durumundaydılar. Ölümlüler azandıkları yerde Kaos'u zayıf düşürüyorlardı. Diğer yandan başarısız oldukları zaman... Krynn hiçliğe daha da yaklaşmış oluyordu. - 

Minatorlar / yaratıldıkları zamandan beri savaşmak üzere eğitilirlerdi. Tutsak edildikleri olsa da daima eskisinden daha güçlü 

“olarak ayağa kalkmayı bilmişlerdi. Sargonnas Ansalon'un, hatta tekmil Kıynn'in Aryw'in halkının güçlü kolları ve kararlılığına ihtiyacı olduğunu belirttiğine gerçeği söylemişti. / 

Kaos'un hizmetkârlarının da bunu gayet iyi kavradıkları belli oluyordu. Ya , 

Aryx arkadaşlarını rahatsız etmemek için özen göstererek koridor boyunca ilerledi. Can sıkıcı bir biçimde, koridorlardan birinin sonuna ulaşana kadar hiçbir nöbetçiye rastlamadı ve bir diğer koridonm yarısına kadar ilerledi. Aryx hâlâ diğerlerinin, aldığı “hediye”ye nasıl tepki vereceklerini bilmiyordu fakat bunu sonsuza kadar saklayamazdı. En iyisi gerçeği bir an evvel söyleyip, karşılaştığı kişilerin zümrüt yeşili gözün ardında hâlâ yaşadığı dünyanın kurtuluşundan fazlasını istemeyen sıradan bir savaşçı bulunduğunu görmelerini ümit etmekti. 

Nöbetçi, Aryx yaklaşırken duruşunu bozmadı, gözleri dimdik ileri bakıyordu. Minator şövalyenin karşısına dikilip ona tepeden bakmaya başladı. “Hey sen. Saat kaça geliyor?” 

Şövalye doğrudan yüzüne bakmadı. “Dördü biraz geçti.” 

Ne bir ayrıntı vermiş ne de Aryx'e herhangi bir ilgi göstermişti. 
Savaşçı homurdandı. Başka biriyle ilk karşılaşması pek de beklediği Sidi çıkmamıştı. Aryx muhafizı ilgi göstermek zorunda bırakmak için 


kılıcını çekmeyi düşündü ancak böyle bir hareketin saçma olacağının da farkındaydı. “Ne kadar geçti?” ği 


Gözlerinden belirgin bir bi okunan insanoğlu en sonund 


“Yalnızca... yalnızca birkaç dakika... o kadar. “Nöbetçi sanki 


el RA re har 
| 


Aryx'in zümrüt yeşili gözü tarafından kapana kıstırılmış gibi bakmaya devam ediyordu. 

“Sağol.”Minator savaşçı hızlı adımlarla Lord Broedius'un ikametgahının bulunduğu yöne doğru yürüdü. Arkasında Takhisis Şövalyesi'nin hâlâ ağzı açık bir biçimde kendisini izlemekte olduğunu sezebiliyordu. Herkesin böyle tepki vermeyeceğini umuyordu. Gittiği her yerde ardından aval aval bakan izleyiciler bırakma düşüncesi hoşuna gitmiyordu. 

Ne var ki, minator pek yakın bir zamanda tam da buna sebep olacağından şüpheleniyordu. Yanından geçtiği her muhafiz rahatsız edici gözü açık seçik görebilmek için işini gücünü bırakır olmuştu. 
Hatta biri onu birkaç adım takip etti. Şayet Takhisis'in eğitimli savaşçıları gözü yadırgıyorlarsa, Seph ve Delara gibiler ne düşüneceklerdi? Yoksa Kiri-Jolith'in hediyesi herkesin ondan yüz çevirmesine mi neden olacaktı? Generallerle oturum yapmak için bile cesaretini toplamış mıydı? 

Neyi seçme şansı vardı ki? Herkes ta en baştan işbirliğini sağlama sorumluluğunu onun omuzlarına yüklemişti. Zümrüt yeşili gözün dikkat çekiciliğine rağmen halkına kendini dinletmek zorunda olacaktı. 

Broedius?'un ikametgahına yaklaştıkça, kulağına içeriden yüksek sesli konuşma sesleri geldi— hiçbirinden hoşnutluk sezilmeyen minator sesleri. Aryx kapılardan birkaç metre ötede durup kendini hazırlamaya çalıştı. Girişte nöbet bekleyen iki insan muhafiz gelişini izlerlerken, sol gözü fark eder fark etmez silahlarını daha sıkı tutmaya başladılar. 

ei bir alemi olmadığını bilen Aryx muhafizların ortalarına doğru yürüdü. “Ben Orilg Klanı'ndan Aryximaraki, Lord Broedius'un kendisi tarafından minator generalleri ile konuşmak üzere gönderildim.” » s1) mpyü Rİ 

Muhafizlardan biri sesini işitmemişti bile. İkincisi önce başıyıyla onayladıktan sonra geç de olsa şöyle ekledi, “Sen... Lord Broedius senin... senin gelir gelmez girmene izin verilmesi gerektiğini söyledi.” LA ' : 
“O zaman aval aval bakmayı bırakıp geçmeme izin verirseniz, Sözünüzün önünden çekileceğim. “Can sıkıntısı kızgınlığa dönmeye başlamıştı. Tanrının hediyesini kabul etmek konusunda Aryx'e 

; i işti. 
Wi a açtı. Aryx hızla içeri dalınca daha sadece 


EN ira 


olduğunu gördü. Hojak yanında tamdı, 


birkaç generalin gelmiş olduğ! karşıda dikiliyordu. Arkalarıng ile birlikte karşıda dik » Arkalarında, m oeği bele kısa boylu bir büyük olan diğeri de Geryj 


iki katı büyük bir bel ölçüsüne sahi 
Dİ A A in klan dostu aynı diğer ikisi gili olan a Lİ taşıyordu. İçlerinden biri Hojak olan öbür ikilinin bir elin ii öl kılıçlar vardı. Generallerin bu toplantıya iyi haberler Kn beles içinde gelmedikleri. belliydi. Buna e Aryx onların Broedius ve Nİ sözlü savaş içine girmek niyetinde duyuyordu. 

İz kendileride birini beklerken, kapı açıldığında hepsi gözlerini Aryx'e dikmişlerdi. Aryx'in bakışları bir görevliden diğerine kayıyor, hızla tepkilerini okumaya çalışıyordu. Çoğunun yüzünde önce şaşkınlık, ejderha gözüne yoğunlaşmalarının ardından da şok okumuştu. Hojak burnundan soluyor, Aryx'e sanki kabuklu yağmacılardan birini görmüş gibi ters ters bakıyordu. İçlerinde bir parça saygı gösteren tek kişi Geryl'di ancak o da kısa süreliğine de — olsa karşısındaki şahsa şaşkınlık içinde bakmaktan kendini alamadı. 

“ “Bazılarınız beni tanır,” diye söze girdi Aryx, hiçbir şekilde değişmemiş olduğunu hissettirmeye çalışarak. “Diğerleri için şöyle — Söyleyeyim; ben Ayrximaraki de-Orilg'im, Imparatorluk savaşçısı, 

© Kraken'in Gözünün mürettebat mensubu ve tek kurtulanı ve—” “Hepimiz kim olduğunu biliyoruz, Aryx,” diye sessizce araya 


— girdi Geryl, gözlerini koyu gri minatorunkilerden hiç ayırmadan. “En — azından ben öyle sanıyorum.” 


“Zeboim'in kaprisleri adına...» diye söylendi Hojak. “Gözüne gi bakın! Hemen yanındaki general tek kelime etmeden başıyla — onayladı. 


© Geryl öne doğru bir adım attı, “ imaraki... savaşta ynadığın Tol şu geçen birkaç İK m dahi defalarca v Iden dile anlatılıp durdu.”Baltaş 
— başının he ağıs İ 
Bu hareket gerginli generaller de, hatta Hoj 
4 hepsinin selamını kabul 


ın ortasına yürüdü. “Ben her 
EN rluk için savaştım.” 

k “ra rağmen, saflarda düzeni sağlamayı isa boylu klan büyüğü, “Karaya ayak 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bastıkları anda topunu kılıçtan geçirmemiz gerekirdi! Eğer işimize karışmak için ortalarda olmasalar, bu savaşın seyri farklı olurdu!” 
Hojak homourdandı. “Sargonnas kendini gösterdiğinde rıhtımda değildin, Selkin! Kılımı dahi kıpırdatamadım!” 
“Hiçbir şey benim gözümü korkuta—” 
“Generaller!” Aryx'in sesinin odada çınlaması kendisini bile korkutmuştu. “Generaller... sizinle Takhisis Şövalyeleri hakkında konuşmak istiyorum.” 
Arkasındaki kapılar açıldı ve içeriye Aryx'in gözünü fark ettikleri anda bakakalan iki kıdem sahibi görevli daha girdi. İçinden bela okuyordu. Bu göz bu kadar dikkat çektiği sürece Aryx ilgiyi tam olarak üzerinde toplamayı başaramayabilirdi ve hal böyle olursa onları insanlarla işbirliği içine girmenin gerekliliğine nasıl ikna edebilirdi? 
Bunları başıma sen açtın Kiri-Jolith. Hiç olmazsa dinlemelerini sağla, diye aklından geçirdi Aryx. Gelgelelim, Aryx içinden bu işin kendi üstüne kalacağını biliyordu. Tanrıların vermeleri gereken savaş zaten yeterince zorluydu. 
Birkaç general daha geldi. Daha kaç kişi geleceği konusunda hiçbir fikri yoktu ancak daha fazla beklemeye tahammülü yoktu. 
Diken üstündeki savaşçının Broedius'un tam saat beşte damlayacağından hiç şüphesi'yoktu. 
Belki de Aryx'i bekleyen sınavın ne kadar çetin olduğunu anlamış olan Geryl sesini yükseltti. “Bizimle insanlar hakkında konuşmaya geldiğini söylüyorsun, Aryx. Söyleyeceklerin nelerdir?” 
Bu sefer maksatlı bir biçimde ejderha gözünü gözler önüne sererek oturum halindeki görevlileri süzdü. Belki de generallerin dikkatlerini odağıtmak yerine sözlerine kulak asmalarını sağlayabilirdi. “Lord Broedius hepinizi serbest bıraktı.” 
“Bu gün gibi açık,” diye gürledi Hojak. “Bu sefer hangi onur kırıcı davranış için acaba?” 
“Küçük düşürmek değil, ittifak için.” 
Hepsi homurdanıyorlardı. Aryx'in sözleri Geryl'in içinde dahi kuşku uyandırmıştı. Ancak genç savaşçı her birine tek tek bakınca bu davranışlarına son. verdiler. Ejderha gözü generalleri en azından dinlemelerini sağlayacak kadar sindirmişti. Kiri-Jolith bunu belki biliyor belki bilmiyordu ancak Aryx şimdi bu güçten sonuna kadar Yararlanıyordu. Minator kumandanları sessizliklerini koruyunca, onlara Lord Broedius'un teklifinden bahsetmeye başladı. 
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lim Eler 


dan ile yaptığı tartışmaları özetlerken, 
A eN RL okunuyordu. Herkesin kabul. 
Bi Mele ie bazı noktaları kendi düşünceleriyle süsleyerek anlattı A inceileri teklifi kabul etmeye ikna edebilirse, a > daha az önem az eden mevzularda fedakarlık apacağını umuyordu. Onlara İmparatorluğun ve kendi uklarının kurtuluşu için en büyük umudun itifak olduğunu göstermeye çalışı Buna yürekten inanıyordu ve ona şu an için bu sağlam inanç yardım b onuşurken bir yandan da zümrüt yeşili gözü dinleyicilerin üzerlerinden ayırmıyordu. Belki de bu yüzden hiç kimse müdahale etmemiş ya da odadan fırlayıp gitmemişti. Sıra toparlamaya geldiğinde, en azından bir kısmının kendisinin mantıklı düşündüğüne inandıklarını hissetmiş bulunuyordu... | rağ poadağ © Ancak böyle düşünmeyenlerden biri Hojak”tı. Yüce Erkân ın bir üyesi olan huysuz görevli Aryx konuşmasının sonuna gelirken — homurdanıp duruyordu. “Madem öyle, birliklerimizin komutasının — bize verildiğini varsayalım lakin yine de Cehennem'i hatırlatan gözlere sahip birine boyun eğmek durumundayız! O zaman bu durumun öncekinden farkı nedir? Hâlâ müttefik yerine hayvan yemi muamelesi göreceğiz! Aynı hamam aynı tas!” 
“Katılmıyorum,” diye söze girdi Geryl. “Üstün yetkili bir komutan olmak zorunda ve bunun bir insanoğlu olması benim de 


Hojak'ın da hoşuna gitmese de Broedius tecrübeli bir kumandan. 


Dahası, bir ucu bize de dokunan Ansalon'daki durumlar konusunda bilgi sahibi.” 


“Şövalyeler ada savu 


val nması yapmaktan anlamı orlar,” diye karşı çıktı bir diğer general, i i 


ka karşı olan en az üç, taraftar olan dört bir şey diyemiyordu. 
an yeterince özgürüz! 
sanlar v İ : Birliklerimizi harekete 
— yaz la e onların de ; b ği ik 
— kurtulabilirdik!» rtlerinden birkaç saat içind Geryl acı acı güldü. “Tabii hi, ; 
hi güdü. “Tabii biz ülkemizi in< izlerken yağmacılar da tepemiz mızı ınsanlardan temizlerken, 


iy € Çullanıp halkımızı < P : öl i Mükemmel bir strateji, Hojakı” ynızı sırayla katletsinler deği 


Diğer general silahına sarıldı. “Benimle alay mı ediyorsun?” 

“Elbette hayır fakat düşüncenin ne kadar tehlikeli olduğunu kendin anlamalısın!” 

Gözleri sinirden kızaran Hojak burnundan soluyordu. Başka bir zaman, hiddeti öyle bir raddeye varacaktı ki onları bu durumdan yalnızca kendisinin ya da rakibinin ölümü kurtarabilecekti. Aryx öfkeden içi içini yiyen görevlinin silah kullandığı koluna yapıştı. 
Hojak ona dönüp Geryl yerine genç savaşçıyla düello yapmaya hazırlandı. 

“Hayır!”Aryx öne eğilip yaşça büyük olan minatorun burnunun dibine kadar sokuldu. Karşısındaki sert bakışlara aynı şekilde karşılık verip hiç göz kırpmadan General Hojak'a dik dik bakmaya başladı. 
Şu durumda Hojak kendisini öldürebilirdi ama Aryx geri adım atmamaya kararlıydı. 

“Bırak beni!” 

“Hayır!”Aryx'in gözleri kısıldı. “Hayır. Birbirimizle kavga etme lüksümüz yok, General! Bunu yaparsak kaderi bize bağlı olanlara karşı onursuzca davranmış oluruz! Alnımıza sırf kendi aramızdaki güvensizlikleri aşamadığımız için ölecek kişilerin . lekesi sürülür!”Ardı arkası kesilmeyen çekişmeler ve ırkı arasında baş gösteren tartışmalar yüzünden gitgide yorgun düşüyordu. Bu kadar sık köle edilmiş olmalarına hiç şaşmamak lazımdı. “Buna bir son vereceksin, şimdi.” 

General Hojak ters ters ona bakıyordu. Ardından gördüğü bir şey öfkesinin akıp gitmesine neden oldu. Yüzüne neredeyse korku dolu bir bakış yerleşmişti. Aryx böyle bir yüz ifadesiyle bir tek Magoriler tarafından kılıçtan geçirilen mürettebat arkadaşlarından bazılarının yüzlerinde karşılaşmıştı. N 

“Bırak gideyim,” diye fisıldadı yaşça büyük olan minator neredeyse ağlamaklı bir ses tonuyla. “Bırak...” 

“Hojak!” diye seslendi diğer bir kişi. “Sen —” ele 

Dış kapılar gürültüyle açıldı ve Lord Broedius apar topar içeri daldı. Aryx kendisiyle son konuştuğundan beri hiç uyumamış gibi görünüyordu. Şövalye Kumandan odayı boş bakışlarla kolaçan etti ve Sonunda bakışları Aryx'e yöneldi. Broedius tam bir sey söyleyecekti ki ejderha gözü dikkatini çekti. Takhisis Şövalyesi biraz tereddütte kaldıktan sonra en sonunda şöyle dedi, “Bakıyorum da bizleri Şaşırtmadan duramıyorsun, Aryx!” 

“Lord Broedius, generallerle konuştum ve —” 
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“Şu an için gereksiz bir mevzu bu! Aslında seni arıyordum ama 


onlar da gelebilirler!” 

Geryl bir adım öne çıktı. 
altı yaratıkları geri mi döndüler?” Bİ 

“Bir bakıma öyle de denebilir."Kıdemli Şövalye uzun adımlarla Aryx'in yanına yürüdü. “Bir teklif yapıldı... müzakere teklifi.” 

Aryx'in buna inanması çok zordu. “Kabuklular tarafından mı?” 

“Hayır, bir ses—ya da sesler tarafından; bilemiyorum— sisin içinden bir yerden geldi. Tuhaf bir şekilde seni sordu Aryx.” 

“Beni mi?”Kafasını hayret içinde iki yana salladı. “Bu olamaz, Lord Broedius! Neden bir — 

Şövalye bir el hareketiyle sözünü kesti. “Şu an için “neden” sorusu değil minator, sadece seni istiyor oldukları umrumda. Gelecek . misin?” 
Aklının içinde bir ses hayır demesi için çığlık çığlığa bağırıyordu. 
aken'in Gözü'nde ölenlerin hayali geri dönmüş, bu arzuyu örüklüyordu. Gelgelelim Aryxin içinden böyle cevap vermek imedi. Kendisini binlerce mızraklı Magori de bekliyor olsa şeref onlarla yüzleşmesini gerektiriyordu. “Bu yalnızca umutlarda bir şe fade ediyor olsa da seninle geleceğim, insanoğlu.” e i in kl arkasını dönüp generallere baktı. “Kalın ya da 


“Konu nedir, Şövalye Kumandan? Su 


Şövalye hafifçe ba ödi. “ i 
GE Binddie e, eğdi. “Mutabıkız. Gidelim!” 


ii esine neden oldu. Tereddüt 
€ onları geride bırakarak güvende 


e e olmuştu. Gözle en tek Kişi Kiri-lolith rahibi 

be i ” ŞI rahi ö veri EM ve Camelia ve een hiç de hoşlanmışa arsız olan 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minatorun daha da katılaşmasına neden olmuş, başkalarına karşı duygusuz hatta soğuk davranmaya başlamasına yol açmıştı. 

Şövalyelerden biri ona yeni binicisini görünce bir anlık huysuzlanma ( yüzünden dizginlerinden boşanmaya kalkan kahverengi iri bir süvari atının dizginlerini teslim etti. Aryx bela okuyup hayvana dik dik bakınca minatorlardan da insanlardan da homurtular yükseldi. 

Hızla atına atladı ve etrafındakilerin kendisine fazla ilgi göstermeleri yüzünden suratını asıp, ters bir biçimde şöyle dedi, “Haydi işimize bakalım...» 

Diğerlerini beklemeden atın başını çevirip rıhtıma yöneldi. 


Rihtımlara yaklaştıkları sırada Aryx beraberindekilerin kalın sis tabakası içerisinde kendilerini görebilecek olan birilerinin gözünde düşecekleri gülünç hali düşünmekten kendini alamadı. 
İnsanlar ve minatorlar düpedüz efendiler ve köleler olarak değil de yanyana at sürüyorlardı. Sadece bu kırılgan ittifakın uzun ömürlü olmasını umuyordu çünkü şu anda buna haddinden fazla ihtiyaçları vardı. 

Aryx her saniye yığınlar halindeki düşmanla karşılaşacaklarını beklerken, müttefikler hızla sahil şeridine doğru yol alıyorlardı. 
Halbuki vardıklarında Aryx kalın sis, tabakasını 'da göz önünde bulundurmasına rağmen düşman falan göremedi. Bir sürü Şövalye taburu ve minator lejyonu durmuş emir bekliyorlardı lakin ortada düşamandan eser yoktu. Peki kendisinin gelmesini talep eden o sesin kaynağı nereye gitmişti? Ejderha gözüyle dahi dalgalar ve açıktaki terk edilmiş gemi ve teknelerden başka bir şey göremiyordu. 
Yoldaşlarının çoğunun da aynı kafa karışıklığını yaşadıklarını fark eti. Gelgelelim Broedius'un zor durum karşısında sağ duyusuna hakim olduğu görülüyordu. Kumandan atını dizginleyip durdurmuş, görünüşte ıssız olan deniz manzarasına bakıyor ve sanki Aryx'in bile Sözünden kaçan şeyleri görüyordu. ğ 

“Ece?” diye seslendi Şövalye boş limana doğru. “İşte geldik. 
Hepimiz, o da dahil!” 

Atlar birdenbire ' huysuzlandılar, birkaçı geri dönmeye 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çabalıyordu. Şövalyelerden biri eliyle kıyıyı göstererek yüksek sesle 


N er yalnız bir kabuklu çıkmıştı. A Ki de o si lardan vardı ancak bir şey yapmı - çim aradaki ya e di kapılınca Broedius bu çağrıyı yapmıştı. a ii 7 veni de daha çok minator lejyonlarına hitaben e 7 8 li eyl sanki kendisini kınamaya Sb lae ye Kumandan'a baktı i ca başıyla selam : Nİ indmbiz kabuklu baş belası daha çıkıp ilkinin biraz “ uzağında durdu ve kısa süre içinde bir üçüncüsünün ilk ikisinin tam “ hizasına çıkıp dikildiği görüldü. Aryx arkalarında iki üç tane daha görebiliyordu. Ansızın adanın bu beklenmedik ucube istilacı sürüsü tarafından kuşatılmaya başladığını kafasında canlandırdı. a “ Ardından yaratıklar dalga dalga yayılan ve yankılanan sinir ozucu bir ses tonuyla konuşmaya başladılar. Aynen Broedius'un ği gibi bir tek ses, şaşırtıcı bir tezatlık içerisinde, birden fazla ses duyuluyordu. 
“Size barış teklif edilmektedir...” diye söze başladı garip ses. 
© Başta hiç kimse kulaklarına inanamadı. Düşman barış anlaşması — şartlarını sunmaya mı gelmişti? Son çarpışma daha savaşılmadan — Kazanılmış mı oluyordu? Savunmacılar arasından bir uğultu yükseldi. 
“Askerler, sessizlik!” Geryl derhal müdahale etti. Uğultu kesildi. 
“Yok oluştan doğacak huzur...» diye ekledi ses sonunda. 
— — Savunmacılar arasında bir şok dalgası yayıldı. Broedius bir anda i mn adım ileri sürdü. “Siz kimsiniz? Kimden emir Tekrar sessizlik oldu. Sonra: 
de itaat eder...” 
bir Mi ei vi < durmadan artan sisin zangır Zangır titrediğini rim kendilerine en yakın ği Kargaşa'dan ödleri in zannetti. Magorilertin besbelli ğa ilemi barmiora vermeyeceğiz! Göklerin Krali Si 1 IZı teslim almanıza izin - — and içiyorum!” çesi ulu Leydim Takhisis adına buna MX Bir kal a 
Ayetin yle EN me zalimce bir gülüştü ki bu ıştu. Bazı savaşçılar bir adım geri 


“Emirleri Kargaşa verir; Magoriler 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çekildiler. (o “Küçük ( budalalar.. tanrıların o baş tanrıya direnebileceklerini mi sanıyorsunuz?” 

Esrarengiz sorunun ne anlama geldiği konusunda yalnızca Rand ile Aryx biraz fikir sahibiydiler lakin Aryx rahipten bildiklerini anlatmasını istemesine firsat kalmadan Magporiler'in hakimi tekrar konuşmaya başladı... bu sefer sadece ona. 

“Sargonnas'ın savaşçısı, hainin seçilmişi, şeytani Kılıcın sahibi, beni duyuyor musun?” 

Aryx nefesini tutup binek hayvanını. kımıldamadan ' duran Magoriler?e doğru birkaç adım sürdü. “Seni duyuyorum! Benden istediğin nedir?” 

“Boynuzlu Olan nerede? Efendin Sargonnas nerede?” 

Öyleyse tanrının nereye gittiğini bilmek istiyordu... hızlı bir biçimde düşünmeye çalışan Aryx*in kaşları çatılmıştı. Bu Kaos hizmetkârı muhakkak Sargonnas'ın başına 'ne geldiğini biliyor olmalıydı! Şayet bu su ucubelerini ve sisi kontrol edebiliyorsa, o zaman firtina da kesin onun başının. altından çıkmış olmalıydı. 
Tapınağın parçalara ayrılıp gökyüzüne uçtuğunu ve tanrının da tapınakla birlikte... 

Aryx bacağında, içinde Gözyaşı Kılıcı'nın bulunduğu kının asılı durduğu yerin yakınında ani bir ürperme hissetti. 

Yoksa bu bir uyarı mıydı? 


Bir şekilde yaratıkların gözünmez efendisi ile göz göze a 


gelebilmek için gözlerini Magoriler*in arkasına dikti. “Seçilmişleri ile birlikte burada hazır bekliyor!” diye bağırdı minator. “O her yerde!” 

Sözleri minatorları cesaretlendirmiş olsa da görünmez Kargaşa üzerinde pek bir etki yapmamıştı çünkü yaratık bir kez daha kahkaha attı. ş 
“O zaman zavallı hayvancıklarının ölümüne tanık olacak, Kaos Baba bu değersiz dünyanın yok edilmesini buyurdu ve onun en sadık hizmetkârı Kargaşa itaat edecek. Hâlâ yok oluştan doğacak huzura &rme şansınız var.”Kargaşa'nın sözlerinin açık bir kanıtı olarak Aryx ile grubuna en yakın mesafede duran kabuklu, katıksız bir dehşet ifadesiyle tıslamaya başladı. Sis bulutları yaratığın etrafında daireler çiziyordu ve aynı esnada Magoriler parça parça gözden kaybolmaya başlamıştı. Kendini kurtarmak için delice çırpınıyordu ancak boşuna. 
En sonunda kabuklu yaratık son bir tıslama sesi çıkardı... ardından da Silahları ve tüm benliğiyle yok olup gitti. Kargaşa lafinın sonunu 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getirmeden evvel savunmacılara e eni e için zaman tanırken bir süre sessiz hüküm ve acısızından bir son, katılmıyor musunuz? 
Katılmayan birisi vardı. Safların arasın e ei birinin tam boğazına saplanınca kabuklu ucube tiz bir tıslamadan ibaret olan ölüm çığlığıyla birlikte etrafa sıvılar fişkırtarak yere devrildi. Diğer Magporiler silahları kalkık ama kımıldamadan oldukları yerde kaldılar. beli dl i Minatorlardan ve insanlardan kısa süreli bir tezahürat yükseldi fakat yeni bir ucube topraktan çıkıp ölenin yerini alıverince bu Sevinç çabuk son buldu. Tekrar yükselen zalimce kahkaha Aryx'in sinir sistemini altüst etti. Bazılarının kendisi gibi ya da kendisinden daha da beter hissettiklerini fark edince iyice keyfi kaçtı. 
“Deniz ve kumsal bir anda gözün alabildiğine Magoriler'le maya başlamıştı. 
“Acil durum borusunu çalın!” diye bağırdı Broedius atını başka ne çevirerek. 
Derinlerden gelen su yağmacılarının sayısı büyük bir hızla artıyordu, sayıları o kadar çoktu ki sıkış tepiş ilerliyorlardı. Kumla kaplı kıyı şeridini kazıp çıkıyorlar, belli belirsiz görünen limanda sudan çıkıyorlar ve en ilerideki rıhtımlara tırmanıyorlardı. Aryx sayılarının ilk saldırıda herkesin gördüğünden daha fazla olduğundan şüpheleniyordu. Sis belirgin bir biçimde yoğunlaşmış ve Aryx'e hâlâ gemisinde yaşamış olduğu kabusu hatırlatan misk kokusu minatoru neredeyse nefessiz bırakacak kadar ağırlaşmıştı. 
e oluştan m huzuru kabul  etmediyseniz”— gaşanın sesi sanki dört bi ü 7 ”» 
katliamda bulacaksınız, o e a şen 
Magoriler'in ilerleyişi devam ediyordu. 


dan ustaca atılmış bir balta 


Rand Magoriler yaklaşırken savaş atını geri çekilmeye zorladı. 
Diğerlerinin özellikle de Carnelia'nın yanından ayrılmak hoşuna gitmiyordu ancak her türlü zarardan uzak durması onun için hâlâ çok önemliydi. Broedius'un seferine katılma sebebi, beklediği kişilerle temas sağlanana kadar kendisini riske atmamasını gerektiriyordu. 
Kehanet ona bizzat Kiri-Jolith tarafından gösterilmişti. Rand, diğer sadakat sahiplerinin kendi hazırlıklarını yaparken bile olan bitenlerden haberdar olmalarını mümkün kılan yegane bağ görevi görüyordu. Sarışın rahip sadakat sahiplerinin şu an itibariyle yaklaşıyor olmaları gerektiğini biliyordu ancak geldiklerini gözleriyle görmeden irtibat kaybetmeyi riske atmayı göze alamazdı. Tanrısı tarafından gönderilmişlerdi ya kim olduklarını bilip bilmemesi hiç önemli değildi. Şövalye Kumandan'a Mmtikam”'da yolculuk ettikleri sırada Sargonnas tarafından rahibi gemiden atmaya kalkışmaması yeterince tembihlenmiş olmasına Tağmen, Broedius dahi Randin misyonun boyutlarını kavrayamıyordu. Carnelia'nın hiç bir şeyden haberi yoktu ve bu e in Yi daha da arttırmıştı. 
ayatlarını vermeye hazırlanan savaşçılar için bir seyler Yapabilmek için yanıp tutuşarak atını başlamak üzere olan SAYESİN 


223 


yapılacağı yerden uzağa sürdü. Sisi e ni e tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İçinde il e N SİS tabakasını dağıtmaya yardımcı olabilmek içın be e z ii ara kendini daha iyi hissetmesini sağlamış olsa da boşa giden her ça ayla birlikte kendini daha da işe yaramaz hissediyordu. Bu görev e endisi tarafından salık verilmiş olsa dahi Dn vaktinde gelmeme ihtimali işileri k ona göre değildi. en bnn ol dikmiş ölün rahip aniden dizginlere asılıp atının birdenbire durmasına neden oldu. Omzunun üzerinden şövalyelerin ve minatorların güçlükle seçilebilen görüntülerine baktı. Şimdiye 'kadar sisi yok etme konusunda yaptıkları, münakaşa edip, birbirlerini arkadan bıçaklamanın ötesine geçmemiş olan Diken Şövalyeleri'nin .yanına neden dönecekti? Belki de... belki de kafası onların saçma — Sapan varlıkları yüzünden allak bullak olmazsa Kiri-lolith'in © kudretine daha fazla erişebilirdi. Son zamanlarda efendisinin varlığını leılamakta bile güçlük çekecek duruma gelmişti ama bunun rahibin a büyücülere olan yakınlığından kaynaklandığı muhakkaktı. 
“Rand etrafina bakınıp kendisine savaşın geniş bir manzarasını yacak bir bina buldu. Evet, sisi Diken Şövalyeleri olmadan kürtmek için elinden geleni yapacaktı ancak bunda başarısız ursa ve savunmacıların kendisine ihtiyaç duymaları halinde revinden vazgeçip... bütün görevlerinden... yardımlarına koşacakü. 


da bulsunlardı. Rand dost bildiklerine yardım etmek için rahip svesine bürünmüştü ve gerekirse bir şeyler yapmak için bu rolden vazgeçerdi. 


Magoriler yaklaşırken at sırtındaki şövalyeler etrafa emirler ii. pp başlamışlardı. Aryx minator lejyonlarının dosdoğru ateş 

attına ilerlemeye zorlanmalarına ve şövalyelerin de daha yüksekteki ii hi e sık saflar oluşturmalarına; tanıklık ediyordu. 
halkın e SK e olduğu gibi yürümesi halinde bu sefer içten içe lanet kdr işinin harcanıp gideceğini bildiğinden 


gi A 
Broedius! Sözünü i i dius! Sözünü tut ve savaşçıların idaresini generallere geri 


r Subayların yarı sayımızın yitip gitmesine neden olmadan komutayı onlara devret!” 

Kıdemli Şövalye ona ters ters baktı. “Daha savaşın başında mı? i Aklını mı kaçırdın minator? Safları baştan düzenlemek için zaman 

ok!” 

4 General Geryl atını Broedius'un yanına sürdü. “Bize şans 

verirseniz Şövalye Kumandan, savunma hattını dağıtmadan işleri 

hallederiz! Savaşçılarımızı da yurdumuzu da tanıyoruz! Komutayı . bize geri verirseniz taburlarınız ve lejyonlarımız daha düzenli bir 

biçimde savaşacaklardır!” 

Aryx Broedius'un kafasının allak bullak olduğunu görebiliyordu. 
“Okçularınız önceden yerlerini aldılar. Onlara dokunmayın. Kısa süreli bir geri çekiliş işareti vereceğim. Düzenli bir şekilde minator lejyonlarının komutasını devralın ve direktiflerimi izleyin! Anlaşıldı mı?” 

Geryl çoğu hemen anlaşıldığı yönünde selam veren diğer generallere baktı. Sadece Hojak gibi birkaç kişide bazı çekinceler vardı ancak tek kelime etmediler. “Anlaşıldı, Şövalye Kumandan!” 

Broedius'un gözü sisin içerisinde yer değiştirmekte olan Magori hattına takıldı. “Yürüyün öyleyse.”Adamlarından birine işaret etti. 
“Düzenli geri çekiliş borusunu çal!” 

Adam şaşkın şaşkın bakıyordu. “Efendim?” 

“Beni duydun!” z 

Şövalye borazanı ağzına götürdü. Boru sesi duyulunca Aryx saflarda aniden beliren bir kararsızlık havası gördü. Drejjen ve yakınındaki bazı subaylar gözlerini Şövalye Kumandan'ın bulunduğu yöne dikmişlerdi ancak çaresiz adamlarını ve minatorları geri çağırıp itaat ettiler. v$ölğ 

Magoriler*in hızı artmıştı ve geri çekilmekte olan safların üzerine mızrak yağıyordu. İki minator yere yığıldı, biri bacağından yaralanmıştı. Hemşerilerinden bir grup ileriye atılıp onu güvenli bölgeye taşıdılar. a : 

“Beklediğimden de hızlı hareket ediyorlar,” diye homurdandı kumandan, : ik, 

Aryx zümrüt yeşili gözüne konsantre oldu. “İlk sıraların gerisinde daha da fazlası olduğunu görüyorum!” 

“Ne kadar da iyi görüyorsun o... o şeyle?” 

“Suyun üzerinde Yırfıcı'nın direkleri olduğunu sandığım şeylerin uçlarını görebiliyorum...” 

Batan geminin bahsi geçince Broedius yumruklarını sıktı ancak, 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“Şu küçük hediyeyi aklımın bir köşesinde tutacağım. in lanet olası siste ona ihtiyacımız olabilir. “demekten de geri iz iş İl 

Aryx'in gördüğü bir şey daha vardı. v Magoriler ea < arına demirlemiş olan diğer bazı gemilerin üzerlerine de doluşuyorlar. 

“Ben de bundan korkuyordum. “Kara gözlü insanoğlu hâlâ atının üzerinde oturuyordu. “İlk hayvan grubu menzile girdiler. Tek umudum halkının da seninki kadar keskin gözlere sahip olması.”Borucu şövalyeye seslendi, “Okçulara işaret ver!” > 

Adam enstrümanı dudaklarına götürüp sIsı sanki iyi bilenmiş bir baltanın bıçağı gibi yarıp geçen bir ses çıkardı. a 

Ucube sürüsünün üzerine ok sağanağı başlayınca havayı güçlü tıslama sesleri kapladı. Aryx onları herhangi bir çeşit yay kullanırken görmemiş olduğu için muhtemelen daha ok nedir bilmeyen Magoriler üzerlerine gelen ölümcül akını umursamıyorlardı. a 

Yayılım ateşi hedefe ulaşmıştı. Oklar boğazları, burunları, gözleri elip geçti, kabuklular acı içinde debelenerek birbiri ardına yere © serildiler. Gelgelelim okların daha büyük bir bölümü zırhlı postlara çarpıp sekerek boşa gitmiş ve hatta parçalara ayrılmıştı. Atılan okların çok büyük bölümü işe yaramamış ve düşen her bir Magori'nin boşluğunu derhal başka bir dehşet saçan istilacı doldurmuştu. o Yaratık sürüsünün ok yağmuru sayesinde m pek söylenemezdi. Düşman çok az kayıp vermiş 

unuyordu. 
“Bir daha!” 

Ikinci yayılım ateşinin etkisi daha büyük olmuş, okçular mucizevi bir biçimde kalın sis tabakası içerisinde hedefi tutturmuşlardı. 
Magoriler birbiri ardına düşüyor, hemcinslerinin ayakları altında © kekli Onca yaratığın ölümüne rağmen kabuklular bana mısın 

iyorlardı. Belki de durumu idrak ediş tarzları bile Krym ahalisininkinden farklıydı veya belki de şu ortalarda görünmeyen b e korku her şeye üstün geliyordu. Hal ne ilerlemeye devam ld gittikçe artan bir ucube sürüsü halinde Oldukça fazla sayıda okun hedefi bulmamış olması genç minatoru endişelendiren bir görüntü teşkil YBR uş genç buraya düşmesini anlayabilirdi lakin çoğu ok heal erki lar büyük bölümü ml Wdi takın çoğu ok havada sanki okçuların Syon eksikliği çekiyormuş gibi yol almıştı. 


e Wi şim Aya var? Halkının becerikli olduğunu 


“Haklısın. Bir sorun var.” 


Hem insan hem de minator saflarının, sanki savaşçıların hepsinin f akılları başlarında değilmiş gibi, bir bakıma perişan bir halde hareket ; etmekte oldukları onun da gözünden kaçmamıştı. Aryx'in kulağına |“ öksürük sesleri... normalden fazla öksürük sesi geliyordu. 

Rand sisin Torvak ile diğer pek çok kişiyi yakalayan hastalıkla bir ilgisi olabileceğinden kuşkulanıp endişesini dile getirmişti. Yoksa rahip söylediklerinde haklıydı ve hepsi sis yüzünden ölmeye mi mahkum olacaklardı? 

Aryx Lord Broedius'a şüphelerinden hiç söz etmedi. 
Düşündüklerini dile getirmek yalnızca paniğe yol açacaktı. Bunun yanısıra, söylese bile ellerinden ne gelirdi? Mide bulandıran duman kütleleri her yanı kaplamıştı. 

“Broedius,” dedi Carnelia sızlanarak. “Çok yaklaştılar.” 

“Anlaşıldı. “Şövalye Kumandan gözlerini borazancıya dikti. 
“Okçulara son bir işaret daha ver, sonra uzaklaşacağız.” 

Borazan sesiyle birlikte Magoriler'in üzerine yeni bir yaylım atışı başlatıldı. Öncekilerden daha baştan savma yapılmış olmasına rağmen yine de ön sıralardaki çok sayıda ucubenin yere serilmesini sağladı. Aryx gerilerdeki arkadaşlarına katıldığında arkasına bakıp bu ölümlerin bile yaratıkları caydırmadığını gördü. 

“Lanet olsun!”Lord Broedius okçuların bulunması gereken yere doğru ters ve sinirli bir bakış fırlattı. “Daha baştan görevli subaya bu atışta alevli oklar kullanılması yönünde talimat vermiştim! Leydim aşkına, ne yapıyor bu?” 

Aryx ona aldırmadı. Magoriler adada çoktan haddinden fazla yer edinmişlerdi. Her şeye rağmen, minator ve insan birlikleri nihayet uyumlu bir diziliş almışlar ve yalnızca işaret bekliyorlardı. Aryx, Gözyaşı Kılıcı'nın sanki kendisini harekete geçmeye zorlar gibi yanında kıpırdanmakta olduğunu hissetti. Zaten yalnızca gördükleri sayesinde Yeterince toplamış olduğu için cesaretlendirilmeye ihtiyacı yoktu. 

Broedius'un da tam olarak aynı şeyi düşündüğü açıkça görülüyordu. “Onlara zaten yeterince alan bıraktık. Burada kalıyoruz. 
İşaret ver.” 

Yeni notanın çalınmasıyla birlikte minatorlardan kükremeler, $övalyelerin de. silahları yükseldi. En sonunda tek vücut halinde yaklaşan sürüye doğru saldırıya geçtiler. 

Arkada kalmak istemeyen Aryx de atını ileri sürdü. Broedius onu gördü ve savaşçıya yerine geri dönmesini emretti. Aryx ona 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ğ , i düşman hattına aldırmayıp Gözyaşı Kılıcı'nı çek. Savaşçı düşman yaklaşırken onu gören minatorlar heyecan içerisinde birbirlerine onu. 
gösterdiler ve çoğu ona yer açmak için KeDal a ez ardından etrafında saf tuttular. İsteksiz şampiyon kendini dövüşe atılan bir birliğe önderlik ederken buldu ve durum bu noktaya geldiğine göre yapacak bir şeyi yoktu. Düşman kendisinin peşinden gelenlere korkunç bir yanılgı içerisinde olduklarını anlatmasına firsat vermeyecek kadar yakınındaydı. Seyi 
Düşman iki ordu birbirlerine girdiler. Savaş alanında acı ve ölüm ığlıkları yankılanmaya başladı. > ç e hiç çekinmeden ilk hasmını karşısına aldı ve üzerine gelen “mızrak hamlesini savuşturup kılıcıyla hasmının silahını. elinden “düşürdü. Magori'yi kılıçtan geçirdikten sonra hemen geri çekilip “yaratığın saçtığı kavurucu sıvılardan kurtuldu. Sağ tarafında General © Geryl'in bir anlık görüntüsünü yakaladı, general devasa baltasını “öylesine büyük bir kuvvetle savurmuştu ki kurbanının bedeni © neredeyse ikiye ayrıldı. Broedius'un subaylarından biri kılıcını az — Sevvel mızrağını şövalyelerden birinin ayaklarına saplamış olan bir Magori'nin gözlerine batırdı. 
Gelgelelim, her zaferle birlikte ağır kayıplar da veriliyordu. Genç ve oldukça istekli olduğu görülen bir minator yerini terk edip öne atıldı. Elindeki kılıç iri yapılı kabuklunun zırhlı postundan sekince savaşçı sendeledi. Bir anda vücuduna inen sürüyle kılıç zavallı — kurbanı parçalara ayırırken öyle bir manzara oluşmuştu ki Aryx — bunun sonsuza kadar hafızasına kazılı kalacağından şüphelendi. 
Kararlı bir Magori Aryx'in sağ bacağına yapıştı. Zaten sol — Yanında bulunan bir diğer hasmı savuşturmaya çalışan minatorun » elinden tekmelemekten başka bir şey gelmedi ve bu da ikinci rakibini i caydırmaya yeterli olmadı. 
| Birdenbire tanıdık biri Aryx'in sağındaki Magori'nin icabına 
e Içın ortaya atıldı. Korku içindeki yağmacı kendini savunmak map de ikisi karşı karşıya gelince Aryx şaşkınlık içerisinde kurtarıcısının bir kez daha Delara”dan başkası olmadığını gördü Dişi Magori'nin kıl ini e m | Kılıcının sert darbesini bertaraf ettikten sonra 
3 2 bir hamleyle silahsız bıraktı. Kabuklunun kesilen 
RL ali mi parçadan her yana kavurucu kan sıçrarken, içinde tısladı. Delara bir elini gözlerine siper ederek “ 


yakına sokuldu. Kabukl i ğ re ürik. 
m u kendine gelemeden boğazına indirdiği bir 
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Savunma hattının gerisine çekil!” 

“ve bırak hepsini — »Aryx'in gözüyle ilk kez karşılaşan kardeşi duraksamıştı. “O dane» 

Delara Seph?e doğru atıldı. “Dikkat et!” 

Elinde kılıç taşıyan bir ucube genç savaşçının tam boynuna doğru bir hamle savurmuştu ki Delara olmasa bu hamle muhtemelen Seph'in başını bedeninden ayıracaktı. Dişi genç minatora Vurup onu geri itti. Maalesef, darbe Delara'yı omzundan yakalamış, sivri uçlu upan kılıç dişinin etinin küçük ama bir anda kanla kaplanan bir bölümünü parçalayıp geçmişti. Dişi acı içinde haykırdı. 

Aryx atına manevra yaptırıp yakına gelerek Gözyaşı Kılıcı'yla havada bir yay çizdi. Uğuldayarak inen kılıç Magori savaşçısının silah tutan kolunu ve bumunu kesip atınca yaratık arkaya devrilip can verdi. 

“Seph! Son kez e geri çekil!” 

li 1” diye bağırdı kardeşi. j 

Mr ez beki savunmacıların bütün gayretine 
Tağmen bazı gedikler açmayı başarmış, baskılarını iyiden ve hissetirmeye başlamışlardı. Aryx bulunduğu Mİ a a minator olsun, yoldaşlarının çoğunun uyuşuk bir e © han b ettiklerini ve ölümcül bir al ortasında olmalarına rağm Siemsizce öksürdüklerini görüyordu. ; 

Sis, diye eline firsat geçmeden 
Önce sis işimizi bitirebilir! i N 

Bide a ileri geri sürüp herkese emirler yal boşluğu doldurun! Kaldırın şu kılıçları! Lanet olsun, o gediğ : €din!» 


b 
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Bir Magori mızrağının ucunda şişlenmiş duran minatora aldırmadan ileri atıldı. Bu hareket cesedin düşmesine neden olurken Broedius atını yaratığın üzerine sürüp kılıcını sert bir biçimde aşağı m | savurarak kan kızılı, patlak gözlere sapladı. Kılıç ete gömülüp şövalyenin Zırhına sarımsı bir sıvının sıçramasına neden oldu, Sıçrayan asitten ürken at tökezlese de Broedius'un işini tamamlamasına yetecek sürede toparlandı. 

Öldürdükleri onca su altı yaratğına rağmen, savunmacıların pek bir ciki varatamadıkları görülüyordu. Sis bir hayli yoğunlaşmış olsa da Aryx her tarafın Magori kaynadığını görebiliyordu. Durmadan artan yaratık sayısı olumsuz etkisini göstermeye devam ediyordu. 
Savunma hattı bazı bölümlerde gerileyip daha da fazla boşluk oluşmasına meydan vererek dağılmaya başlamıştı. 

Başka bir Magori öne atıldı. Şövalyelerden biri onu durdurmaya alışsa da şeytani tırpan kılıç insanoğlunun zırhına rağmen kafasını yedeninden ayırdı. Baltalı iki minator iri kıyım kabuklunun üzerine çullandılar. Bir tanesi silahı ve burun etrafindaki kolları yerinden ökmeyi becerdi. Savaşçı büyük çaba göstererek baltanın başını aşağıdaki beyaz ete sapladı. 

Safların düzeni gitgide bozulmaya devam ediyordu. Aryx daha da 

endişelenmişti. Buradaki saflar bile dağılıyorsa, acaba 

İmparatorluğun diğer bölgelerindekiler ne haldeydi? 

 “Borazanları çalın!” 

© Aryx'in ilkin tanıyamadığı bir boru sesi duyuldu. Ne olduğunu 

analdığında kalbi duracak gibi olmuştu. Broedius çoktan ikinci bir 

em e ae ii İM Savunmacılar daha da fazla alan 
Ir zorunda kalmışlardı. 

İk Şehrin içlerine çekilmeden daha fazla geri gidemezlerdi. Aryx 

Ya Lord Broedius'a verdiği acele karar yüzünden içinden lanet okudu. 
, Dayanmaya devam etmenin şehrin içine çekilmekten daha hayırlı 

ve an O kadar bina arasında düzeni korumayı nasıl ekleyebılirlerdi? 

Magoriler firsattan faydalanmak için harekete geçti. Hattın 

— Yeniden durması için borazanlar çaldı. Artık çok geç kalınmış — olabileceğini düşünen Aryx dişlerini gıcırdatıyordu. 

? Ma ei Ge hatırlamıyor olsa da bir gök e ra. - Geç de olsa bu gökgürültüsünü len 

bir sesi olduğunu fark etti Leş gü nün farklı, tanıdık ge 


7 — Sağ tarafina doğru saflarda bir gedik açıldı ancak bu sefer bir 


amaca yönelik olarak. Bu gedikten Broedius'un askerleri i 

minatorlardan oluşan bir mızraklı süvari birliği firladı. e kadar fazlaydı ki Aryx adanın geri kalanına destek sağlamak için adam kalıp kalmadığını merak etmekten kendini alamadı. Aryx'in grubun içerisinde Şövalye Kumandan?ın odasında konuşmuş olduğu generallerden birini görmüş olması bu plan üzerinde çok çabuk karara varılmış olduğunu gösteriyordu. Gelişigüzel bir araya getirildikleri açıkça görülmesine rağmen, numara yine de başarılı oldu. Mızraklı süvariler ileri atıldılar ve hareket halinde ie Magoriler açık hedefler olmaktan kurtulamadılar. Cilalanmış sivriltilmiş mızraklar kabukluları delik deşik ediyordu. Korkunç istilacılar bir an için kaçmaya çalışınca arkalarından gelenlerle 


“Artık elimizdeler!” diye haykırdı Seph parıldayan gözlerle. 

“Henüz değil!” diye karşılık verdi Aryx. “Henüz değil! Tekrar karşı saldırıya geçebilirler!” 

Tahmininde yanılmadığı kısa sürede kanıtlanmıştı.. Artan kayıplarına rağmen, Magoriler'in kökü kuruyacağa benzemiyordu. 
Sonunda gedikleri kapamakla kalmayıp aynı zamanda yığınlar halinde o savunmacıları ezip geçme niyetinde olduklarını göstermişlerdi. Minatorlar ve şövalyeler bu kez daha zor: şartlar altında geri çekilmek zorundaydılar. 

Aryx dehşet içerisinde iki minatorun sırayla kılıç ve mızraklara hedef oluşlarını izledi. Ölen savunmacıların bıraktığı! boşlukları doldurmaya kimsenin geldiği yoktu. Bir savaşçı daha kancalı mızrakların ucunda can verirken Aryx artık atının caddelerden birinin kenarında durmakta olduğunu fark etti. Savunmacılar tamamıyla sahilden şehrin içlerine sürülmüş bulunuyorlardı. gti 

Atı kancalı bir mıztak gelip de bağrına saplanınca acı içinde kişmedi. Hayvan üzerinde Aryx'le birlikte tökezlenip yana devrildi. 
Yuvarlanıp düşen minator üzerine gelen iki kılıçtan kılpayı kurtulmuştu. Çömelik vaziyette yere inen An in savurduğu Gözyaşı Kılıcı en yakındaki Magori'nin kabuğunu rahatlıkla delip 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eçti. Diğer yaratık, minatorun kılıç kullandığı kolunu kesip er çal da kıl payıyla başarısız di Kendiliğinden karşılık veren şeytani kılıç kıvrılıp e ii m çek n boynu sayılan yer boyunca du ? 
on ba rmleimek arasında gidip İ Aryx tılsımlı kılıca ters ters bakıyordu. “Belki de bu savaşa ben olmadan devam . Si İM ya hıcı'ndan karşılık gelmedi. Kafası karışmış olan minator, şeytani kılıcın bir daha böylesine kritik bir anda fayda sağlamaktan ziyade kendisini kullanan isteksiz sahibini tehlikeye atabilecek bir © harekette bulunmamasını ümit ederek hali hazırdaki işinin başına “döndü. Her minator savaşçı gibi Aryx de silaha kendi elinin yol göstermesini istiyordu, başka bir şeyin değil. Bu kişiyi gaflete düşürebilir ve çok ama çok kötü bir sona uğramasına yol açabilirdi. 
Safların arasından birdenbire Broedius'un gür sesi yükseldi. “Ateş i ver!” 
© Borazanlar bu kez farklı bir nota çaldı. Bezgin minator havada yarak süzülen okların seslerini duyunca şövalyenin böylesi larda okçulardan hedefi tuturmalarını nasıl bekleyebileceğini tti. Ardından Aryx başının üzerinde beliren aydınlığı ve bir iye sonra da gökten yağan alevleri fark etti. Şövalye Kumandan ihayet okçulara alevli oklarla bir yayılım atışı yaptırmayı başarmıştı, © Saldırıya uğramış olan su altı sakinleri alevler yanlarına düşene dek ok sağanağını fark edemediler. Birkaç atış hedefi bulsa da çoğu sadece toprağa saplanıp kalmıştı. Ne var ki alevlerin ortaya çıkışı oklar hedefi bulmuş gibi bir etki yaratmıştı çünkü yanan okları 

ören Magoriler duraksamış, hatta tökezlemişlerdi. Gelgelelim j cekinin aksine bu sefer geri çekilmemişlerdi. 
p İstilacı saflarında meydana gelen karışıklıktan istifade eden ŞO alyeler ve minatorlar bir kez daha harekete geçtiler. Gerileyen 


e istilacıların artık kesin kaçacaklarını dekiler tazelenmiş eneyileriyle baskı başarırlarsa, Magoriler'i denize geri 


görüntü——hayır, birbirine dolanan birden fazla yılankavi görüntü — suyun üzerine yükselmeye başlamış, limandaki deniz suyunun köpürmesine neden oluyordu. 

Ne olduğu belirsiz görüntüler ortaya çıkar çıkmaz kabuklu yaratıklara bir haller olmuştu. Verdikleri ağır kayıplara rağmen, savunmacıların ilerleyişini durdurmuslar ve ardından çılgınca bir enerjiyle karşı saldırıya geçmişlerdi. Limanın içerisindeki şeyler hareket ettikçe, Magoriler baskılarını artrıyorlardı. Şövalyeler ve minatorlar bir kez daha geri çekilmek zorundaydılar. İstilacılar sanki 


Yılankavi şekiller yeniden suyun altına gömüldüler ancak sular durulsa da yağmacılar yakıp yıkmaktan vazgeçmiyorlardı. Magoriler bir kez daha, bu sefer yığınlar halinde, ön saflara saldırdılar. Yeni saldırının şiddeti karşısında gerilemeye mecbur kalan savunmacılar açılan gediği kapatmak için ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da savunma hattı daha da fazla dağılmaya başlamıştı. Artık kenarda olanlar birden fazla yönde savunma yapmak durumundaydılar. 

Lord Broedius atının üzerinde duruyordu. “İkinci saldırı işaretini ver!” 

Bir kişi anlık bir tereddütün ardından iki kısa nota çaldı. Yalnızca kendisini değil Seph ile Delara*yı da kollamaya çalışmanın derdine düşmüş olan Aryx'in “ikinci saldırının ne anlama geldiğini düşünecek zamanı yoktu. Aryx kardeşinin tecrübesizliği, Delara'nın da devamlı risk alma merakı yüzünden ikisi için de kaygılanıyordu. 
Hayatını kurtardığından beri iki kez şimdi de yer değiştiren saflardan uzaklaşmak üzere olan Delara?yı korumak zorunda kalmıştı. Aryxen aZ Sephi kaybetmekten korktuğu kadar onu yitirmekten de korkuyordu. 

Delara ona öylesine esirgeyen bir bakış atmıştı ki savaşçı barpışmanın . ortasında utancından kızarmaya mecbur kalmıştı. 
Neredeyse omuz omuza dövüşüyorlar, silahları ölümcül bir kombinasyon oluşturuyordu. 

“Lord Broedius ne diye bağırdı?” diye seslendi. 
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“İkinci saldırı!” eli 

nl > anlama —”Bir tırpan kılıç tehlikeli bir biçimde başını vurmak üzere dişiye doğru geldi ve Delara kılıcın sahibinin icabına bakarken sorusunun cevabı da ulaşmakta gecikmedi. 

Her caddeden, her sokaktan akın akın minator savaşçıları çıkıyordu ve başlarında General Geryl vardı. Şimdi de ortalık savunmacı kaynıyordu. Geryl'in onlara önderlik etme konusunda verdiği ani karar yaptıkları saldırının gücünü artırmıştı. Şehrin içlerine kadar sokulmuş olan kabuklular geri çekilmeye kalkmışlar ancak saflardaki kırılma bir kutu halini alınca saldırganlar kapana kısılmışlardı. Yağmacılar sıkı dövüşüp hasımlarının çoğunu mezara göndermiş olsalar da ölen Magori sayısı çok daha fazlaydı. 

Ön saflarda yer alan su altı yaratıklarının sonuncusu da cansız yere serildiğinde, yeniler eskilerin yerlerini almak için ileri atıldılar. 
Aryx ve yanındakiler kendilerini savunma hattının gerisine sürülür vaziyette buldular. Delara gri minatoru kolundan tuttuğu gibi çekip savaş alanının uzağına götürdü. > 

“Nefes al, Aryx! Ve nefesini tut! Bu tek şansımız olabilir!” 

“Aryx!”Seph koluna sarıldı. “Yaralanmışsın!” 

Gözlerini aşağı dikti ve kardeşinin haklı olduğunu gördü. 
Göğsünde çaprazlama, sol kolunda da boydan boya uzun ve kötü görünen kesikler vardı. Yaralarının neden olduğu şiddetli acıyı daha yeni hissetmeye başlamıştı. Şans eseri, halen kanıyor olmalarına rağmen, Aryx ikisinin de çok derin olmadıklarını gördü. 

Delara Seph'i dirseğiyle dürtüp kenara itti. “Şuna bir de ben bakayım. Ben savaş alanı cerrahisi eğitimi aldım.”Rahiplere her Zaman güvenmeyen minator ırkı yüzyıllar boyunca savaş alanı cerrahisini geliştirmişler ve bunda o kadar ileri gitmişlerdi ki Solamniya Şövalyeleri'nin dahi zaman zaman onların bilgilerine 


başvurdukları olmuştu. “Şu göğüs yarasına bandaj yaptırmadan savaş alanına dönmemelisin.” 

Seph baltasını yerine çengelledi. “Az 
Hepimiz için su getireceğim.” 

Aryx gözlerini birkaç metre ötelerinde devam eden şiddetli çarpışmaya dikti. “Fakat beni bekleyemezsiniz!” 

Birkaç dakika dinlendikten ve yaran sarıldıktan sonra daha iyi savaşacaksın, Aryx. İyi bir Savaşçı bunu bilir. Etrafina bak. Diğerleri ; de aynı Seyi yapıyorlar. Dinlenmeden balıklama savaşa dalarsan, 

- çoğu kişinin senin yaptığın gibi davranacağını biliyorsun, bu yüzden 


ileride bir kuyu var 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kendini düşünmüyorsan, onları düşün.” 

ğ Dışinin söylediklerindeki haklılık payını anlamış olsa da o orada eli kolu bağlı dururken başkalarının ölebileceğini düşünen gri | minatorun hâlâ içi içini yiyiyordu. Her şeye rağmen, Delara'nın kendisine yaptığı özenli bakıma müsaade edip, Seph'in kendisine uzattığı suyu minnetle karşıladı. 

Korkunç görünümlü biri at sırtında kendilerine doğru geliyordu. 
Bu yaralıları kontrol eden Lord Broedius'tu. Aryx ve beraberindekiler ile göz göze geldi. “İyi savaştınız, minatorlar! Keşke in e ei da burada kalıp sözümona seçilmişleri kadar iyi 

övüşseydı! K 

“Sargonnas yapması gerekeni yaptı!” diye karşılık verdi, Aryx'e yaptığı yardıma kısa süreliğine ara veren Delara, sert bir biçimde. 
“Burada olmasa bile o zaman başka bir yerde hepimizi kurtarmaya çalışıyordur!” 

“Ya da ölmüştür. Leydim Takhisis işten kaytarmaz ve işte bu yüzden her şey sona erdiğinde bizlerin, yani onun savaşçılarının, kaderlerinde Krynn'in efendileri olmak var!” 

“İnanç tartişmalarının hiç sırası değil,” diye araya girdi bezgin haldeki Aryx. “Lord Broedius, ileriye daha fazla takviye göndermek gerekmiyor mu? Onları parçalar halinde dağıtmamız mümkün değil.” 

Şövalyenin koyu gözleri kısıldı. “Yedek birlikler tükenmek üzere, Müdafaa edilecek bu kadar toprak olunca, hemen hemen bütün minatorlar aynen benim adamlarım gibi bir yerde konuşlanmış durumda. Maalesef iki takviye gemisi de zamanında ulaşmadılar ve bundan sonra da liinana girebileceklerinden şüpheliyim. Bu şehirde yedek asker olarak görevlendirilebilecek daha fazla kişi olması gerekiyor ancak şu hastalık yangın gibi yayılıyor. Klan reisinizin 

ölümünden beri vaka sayısında büyük bir artış oldu, ne hikmetse tam da savaş öncesinde! Daha da kötüsü, hastalığın ortaya çıkışından beri 

her iki ırktan da ölenler yn My 

“İ ana neden ilginç gelsin? i ayi 

eml de sala | salgın doğal deği b Rahip bu GEN arkasında sisin ya da kabuklu dostlarımızın olduğunu düşünüyordu ve ben artık ona inanmak niyetindeyim. Tabii, şu sis belasından kurtulamazsak, hakkında kafa yormaya bile gerek yok,” diye sonunu getirdi, neredeyse Aryx'in hislerine tercüman olmuş olan Broedius. 

“Tek yapmamız gereken umudumuzu kaybetmeden savaşa devam 

etmek!”Şövalye Kumandan öksürdü. “Lanet olası sis tabakası işte 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yine kalınlaşıyor! Ne olurdu şu kör olası büyücüler bunu dağıtmak için bir yol bulup gelseler ki biz de o zaman kesin— 

Bölgede şiddetli bir sarsıntı oldu. Civardaki binalardan taş parçaları düşüyordu. Şövalye ürken atını zaptetmek için mücadele ediyordu ve Seph hayvanı geminden yakalamasa az kalsın düşecekti, Bir feryat duyuldu. 

“Yer sarsıntısı!” diye bağırdı Aryx. 

“Sarsıntı mı?”Delara en yakınındaki duvara tutundu. “Bu sarsıntı falan değil. Düpedüz bir deprem!” akel 2 i 

Takhisis Şövalyesi atının kontrolünü sağlamıştı. “Leydim adına, kahretsin, tam da zamanıydı! Bu doğal bir afet değil!” 

Aryx hak vermek zorundaydı. Bir önceki depremi hatırlamıştı ve onun da doğal bir sebepten kaynaklanmadığını biliyordu. Limanda gördüğü iri yarı şekilleri hatırlayan Aryx onların da Magoriler gibi hem yüzüp hem de toprağın altını kazabilecekleri ihtimalini aklına getirdi. 

Borazan sesi duyuldu. 

Kara gözlü Şövalye savaşın sürdüğü yöne baktı. “Tekrar harekete geçtiler!”Broedius atını zorla çevirip, tek kelime etmeden saflara doğru sürdü. Alandaki pek çok kişi onu takip ettiler. 

Yağmacılar sahiden de ilerleme kat etmişlerdi... hem de birden fazla bölgede. Magoriler'in deprem karşısında savunmacılardan daha az şaşırmış oldukları açkça görülüyordu ve bu durum onları yöneten gücün aynı zamanda felaketin ardındaki güç olması ihtimalini kuvvetlendiriyordu. . Yaratıkların işini kolaylaştıran bir biçimde, Aryx'in Drejjen olduğundan şüphelendiği subayın komutasındaki bir Şövalye grubu en öndeki istilacıların tam karşısında yeniden düzenli dizilişe geçmeye çalışıyordu ancak sayılarının yağmacılara oranla oldukça az olması yüzünden kendilerini çok geçmeden canlarını kurtarmaya çalışırken buldular. Aryx Delara'nın işini bitirmesini beklemeden onlara katılmak amacıyla kalkmaya yeltendi. Artık orada öylece aylak aylak duramazdı. 

, Bölgede bir sarsıntı daha meydana geldi. Drejjen'in taburu direncini yitirmiş durumdaydı. 

Minatorların yanında durduğu bina çökmeye başlamıştı. 

Bunu ilk gören Aryx oldu. “Dikkat edin!” 

Delara yoldan çekildi. Aryx Seph'i kenara itti ancak bu hareket dengesini yiürmesine neden olmuş ve kendini kurtarabilmek için olabildiğince hızlı bir biçimde geri yuvarlanmak zorunda kalmıştı. 


Delara dehşet içerisinde tonlarca ağırlıktaki har minatorun Üzerine düşüşünü izliyordu. “Aryx!» . 

Ayakları yerden kesilmesine rağmen, kendisini duyan tanrı olup olmadığına aldırmadan dualar edip yerde takla attı. Çökmekte olan duvar yaklaştıkça tepesindeki gökyüzü karardı. 
iş Yerde a Ee baştan aşağı toz ve moloz kapladı. 

aya parçaları yağmur taneleri sibi vi i mmm gibi Vücuduna çarparken, bin tane ar 

Nihayet etraf güvenli görününce, dizlerinin üzerine kalktı. Kalın toz bulutu sisle karışmış ilkin birkaç metreden ileriyi görmesini olanaksız kılıyordu. Ortalıkta diğerlerinden eser yoktu fakat çarpışmaların sürdüğü yönden kulağına artan öfke sesleri geliyordu. 
Magoriler bir kez daha saldırılarının şiddetini arttırmışlar, Aryx'in inanmakta güçlük çekti ği bir vahşetle hücum ediyorlardı. Pek az ordu korkunç yağmacıların karşısında durabilirdi. 

Aryx ayağa kalkmaya çalıştı fakat altındaki zeminin hâlâ fazla sallantılı olduğunu fark etmişti. Sesi Seph'e benzeyen birinin kendisine seslendiğini duydu lakin ses çok uzaklardan gelmişti. Aryx geri seslenmek için ağzını açtığında havadaki toz nefesinin kesilmesine neden oldu. 

Savaş alanından yükselen feryatlar artarak devam ediyordu. 
Şimdilik arkadaşlarını düşünmeye ara vermiş olan Aryx yakınlarda dolanıp duran pek çok şahıs bulunduğunu fark etti. Şayet hafizası ona doğruyu söylüyorsa, savaş alanı daha ileride olmalıydı. 

Kulağına daha fazla bağırış geldi. Üstü başı perişan olmuş olan savaşçı seslerden birinin sahibini tanıdığını düşündü. Bir anda, sısın içerisinden, o beraberinde ( içinde Drejjen'in de bulunduğu minatorlardan ve şövalyelerden oluşan birliğiyle General Geryl fırladı. Hemen arkalarında Aryx'in ödünü koparan bir görüntü belirmişti; silahları kana bulanmış vi bir e kimin 

İ, 'nı arasa da önce bulamadı. 

tike onu yarı yolda bırakmış oluyordu. Aryx tam Sargonnas”ın hediyesine lanet okuyacaktı ki moloz a gözüne cansız bir ışıltı ilişti. Kılıcın oraya gömülmüş olduğundan Yeterince emindi. Geçen her saniyenin halkından birisinin hayatına mal olduğunu bilen savaşçı telaş içerisinde yığını eşeledi. En sonunda t aşarmıştı. 

Me ri dikip silahı havaya kaldırdı. “Neden 


bana nerede olduğunu söylemedin?” 
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Önceden olduğu gibi Gözyaşı Kılıcı ona cevap vermedi. Daha fazla soru sormaktan vazgeçip, bunun yerine Seph ya da Delara'yı bulmak için son bir kez çevreyi taradı. Çarpışmaların sürdüğü yerden ötede, caddenin üzerinde duran bir kılıç gözüne çarp. Kılıcı - Kallananın bir dişiye ait olduğu görülen elinin bir taş yığınının içinden ucu gözüküyordu. : > 

Delara? Çevresinde devam eden katliama rağmen, bunu öğrenmesi gerekiyordu. Ary£ kolun olduğu yere hareketlendi ancak daha bir iki adım atmıştı ki yeni bir sarsıntı meydana geldi. Sendeledi ve güçlükle bir yere tutundu. Aryx Zor durumdaki savunmacılarla ıkarşılaştığı sırada, General Geryl'in azı da tam çatlamak üzereydi. 
© Genç minator kendini bir aptal gibi hissetmiş, lanet ediyordu. 

çüğün altındaki vücut Delara'nınki olsa bile, Aryx'in ona yardım . şansının olmadığı açıkça görülüyordu. Kimse böyle bir ten kurtulamazdı. Geryl ve diğerlerinin, hatta Kuvvet mutanı Drejjen?in, onun güçlü kollarına ihtiyaçları vardı. 

anlarına gitmek için bir adım attığı sırada sarsıntılar yüzünden en zayıflamış olan zeminde bir kayma oldu. Aryx'in ayaklarından içeri gömülmüş ve üzerini moloz kaplamıştı. Savaşçı lanet ederek uvvetle ayağını çekmeye çabaladı. 
© Bir mızrak hızla omzunun yanından geçip seyrek taşların arasına — saplandı. 

, İçgüdüsel olarak hareket eden Aryx silahı kavradığı gibi şaşırmış 

, Olan Magori'nin elinden çekip aldı. Toparlanan iri yarı kabuklu kapanıp açılan korkunç ağzı ve Aryx'i ikiye bölmeye hazır yençeleriyle ona doğru uzandı. Gri minator kancalı mızrağı yandan savurup sapladı. Yağmacıyı tam ağzından vurmuş olan minator « mızrağı olabildiğince derine itti. 

. Pençeli eller silaha sarılıp çıkarmaya çalıştı. Aryx birden asılıp k Sp ucu çıkardı ve böylece ölümcül yağmacının gardını düşürmüş i m e eşi Magori donup kalmış, taktik karşısında 

i ışmıştı. sa 5 3 5 
— sapladı ve sini e e yarmağımboğ op il yığılırken, Aryx zaten toynakları üzerinde debelenen b. Jenera jeryl in atının vücuduna saplanmış üç mızrakla yere 

, yuvarlandığını gördü. Minator kumandan atından düşmesine rağmen e bir beceriyle ayaklarının üzerine inmeyi başardı <a miilel 

olan bir kılıç darbesi aldı. Adam 


Geryl'in kollarına yı 
Magori'nin bir gözünü boydan boya kesti ve katilin işini bitirdi. Bir arpan kılıç tehlikeli bir biçimde kocamış savaşçının üzerine gelse de Geryl bunu savuşturup baltasının bıçağını saldırgana sapladı. 

Aryx biraz çabalayıp en sonunda bacağını kurtarmayı başardı. 
Gelgelelim, Gözyaşı Kılıcı'nı eline alır almaz, bir artçı sarsıntı daha 


da beraberinde götürdü, Aryx aşağıda bazı binaların üst kısımlarının çöktüğünü görebiliyordu. Kütle birdenbire tekrar çökünce yüksekliğinin yarısını ve eninin büyük bir bölümünü kaybetmişti. 
Güçlükle bir yerlere tutunmuştu. 

Şayet deprem görünmez Kargaşa'nın başının altından çıkıyorsa, o zaman Kaos'un hizmetkârının süreç içinde dostu ya da düşmanı ölmüş pek umrunda olmuyordu. Aryx üzerinde dikildiği sallantılı yerden üç Magori'nin ayaklarının altında açılan bir yarıktan aşağı düştüklerini gördü. Diğer bir toprak kütlesi bir şövalyeyi atıyla birlikte havaya firlattı. 

General Geryl ayakları üzerinde durmayı başarmış olsa da hemen yanında açılan bir çatlak şampiyonu kendisini takip edenlerin çoğundan ayırmıştı. Yağmacılardan biri mızrağını sallayarak Geryl'e doğru geliyordu. Minator kumandan üzerine gelen silahı savuşturdu ama arkasından gelen ikinci bir Magori'nin varlığından haberdar değildi. 

“General Geryl! Arkanızda!”Kumandan Aryx'in bağırışını duymamıştı. Genç minator kısa süreliğine sağlam duran kütlenin üzerinden apar topar inmeye koyuldu. Belki hâlâ Geryl'i kurtarma Şansı vardı. e 

Neredeyse yere inmişti ki toprak sütun bütünüyle çöküp oyuncak bir bebek gibi yere çarpmasına neden oldu. Rüzgâr Aryx'in hızını yavaşlatınca omzunun üzerine düştü. Birkaç değerli saniye boyunca dünya etrafinda firıl fırıl dönmüştü. Minator başını sallayıp gözlerini ovuşturdu. Re ee 

Görüşü eski halini alınca, Aryx ikinci Magori'nin kılıcını kaldırdığını gördü. Geryl sonunda diğer hasmının farkına vardı ve açığını kapatmak için arkasına dönmeye çalıştı. Ne yazık ki çok Yavaş dönmüştü. Yağmacının ölümcül kılıcı bir karaltı halinde hareket edip eti ve kemiği delip geçti. 

General acı içinde kükredi ancak aldığı korkunç yaraya rağmen hemen düşmedi. Tecrübeli savaşçı sendeleyerek kolunu kesen 


—ğ—ğ— 
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Magor'nin üzerine atıldı ve baltasının başını ir geçirdi. Korkunç yağmacı acı içinde tıslayıp ma şe elleriyle açılan yarayı kapatmaya çalıştı. 
General Geryl'in üzerime boşalan kavurmuştu. Yanan yerlerini elleriyle sıms kabuklunun üzerine düştü. > 
İ “mızrağını kumandanın sırtına sapladı. 
İN leri kavle sendeleyerek de olsa ayağa kalktı. Onlar 


asitli kan dalgası yüzünü ıkı tutup can vermekte olan 


kendisinin işini bitirmeden mümkün olduğunca çok düşman elemi bir düşüncesi yoktu. Savunmacılar başarısız 

“olmuşlardı; sisi de arkalarına alan ardı arkası kesilmeyen Magori. 
sürüsü şanlı Minator İmparatorluğu'na dahi fazla gelmişti. Seph ile clara zaten muhtemelen ölmüşlerdi yoksa bu zamana kadar onları nesi gerekirdi. Kendisine düşen artık şerefli bir şekilde ölmekti. 


Hızla sesin geldiği yöne dönerken Gözyaşı Kılıcı uğulduyordu. 
Rand'i son anda tanımıştı. Karşısında duran bildiği Rand'den klıydı. Üstü başı darmadağın olmuş ve kirlenmiş olan rahibin - üzerine,'vücudunun derinliklerinden ışıyan, gümüş-mavi renkli bir © hava oturmuştu. Bu hava onu tepeden tımağa sarıyor Ve onunla — birlikte hareket ediyordu. Karşılaştığı görüntü Aryx'in dilinin — tutulmasına neden olmuştu. 
Işıltılar içerisindeki insanoğlu ona doğru yürüdü. “Şükürler olsun ki yaşıyorsun Aryx!” 

i Gözyaşı Kılıcı birdenbire minatorun elinden kayıp, kendiliğinden 

Rand'in göğsüne saplanmaya çalıştı. 


Sırlar 


“Hayır! O değil!”Hissettiği yorgunluk kendisine güçlük çıkaran Aryx şeytani kılıcı geri çekmeye çalıştı. 
Kılıç tek kelime etmiyor, bütün gücüyle insanoğluna değmeye çalışıyordu. Neyse ki Rand ucu ucuna da olsa kılıcın erişemeyeceği bir mesafede duruyordu. Belki de bir şey onu son anda uyarmıştı. 
Donup kalmış, kısık gözleri debelenip duran. silaha dikilmişti. 
Gözyaşı Kılıcı kendine kurban bulmak için can atarken, üzerindeki büyük yeşil taş alev alev parıldıyordu. li 
“Hayır!” diye haykırdı Aryx bir kez daha. “Hemen bana itaat edeceksin, aksi takdirde elime firsat geçer geçmez seni Kan Denizi?ne firlatırım!” k i ik 
Sinsi kılıç ansızın debelenmesine son verip Aryx'in sendelemesine neden oldu. Belki de kendini ne kadar büyük bir riske atığının. bilincinde olmayan Rand Aryx'in molozların üzerine yuvarlanmasına engel olmak için hızla minatora doğru uzandı. Rahip minatoru yerle bir olmuş olan bir binanın yanıbaşına, çarpışmaların görülmediği bir yere çekti. Aryx'e dokununca, kendisini saran gümüş-mavi renkli hava önce kuvvetli ışıklar saçıp ardından neredeyse tamamıyla sönüp gitti. yi DU W 
“Şükürler olsun ki bir şeyin yok, Aryx,” dedi solgun yüzlü rahip. 
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“Bir de şu... kılıcı zaptetmeye çalıştığın içın teşekkürler. 
Kılıcı yakındaki bir yarıktan aşağı atmayı aklından geçiren minator gözlerini ters ters ona dikmişü. Ne var ki, kılıcın tüm hinliklerine rağmen, ona tekrar ihtiyaç duyacağını gayet ıyı biliyordu. 
Aryx mücadele süreci içerisinde kılıcın zaman zaman göstermiş 


ğ kluklar karşısında hayrete düşmüş olsa da ayi olduğu uyuşuklu > iler'e karşı kullanılan en etkili silah 


- Kılıcı şimdiye kadar Magori olduğunu göstermişti. > bi içinde bulundukları tehlikeye rağmen, rahibin hayatını bir daha riske atmak istemediğinden sonunda kılıcı kınına yerleştirdi. 
“Senin iyi olduğunu görmek de güzel, insanoğlu.”Sönük bir parıltı halini almış olan hava hâlâ etrafını sarmakta olan Rand'le yüzyüze geldi. “İyi de senin ne işin var burada? R Sarışın, zayıf adam neredeyse utanç içinde başını aşağı eğdi. 
“Efendim adına bazı vazifeleri yerine getirmeye yemin etmiştim. 
i savaştan uzak durmaya zorladılar İşe yaramazlığımı telafi nek için, benim ve Diken Şövalyeleri'nin birlikte yapamadığı —yani bizleri daha da boğmaya kararlı olan şu sisi def etme işini başıma halletmenin yollarını aramaya koyuldum.”Elleriyle zünü ovuşturdu. “Ve aynen kara büyücülerle beraberken olduğu i başaramadım.” 

Savaş etraflarında tüm şiddetiyle devam ediyordu ama Aryx övüşe dönmek istemesine rağmen Rand'in adaları lanetli sisten urtarma düşüncesinden bahsetmesi ilgisini çekmişti. O da unmacıların gelinen noktadaki yegane şanslarının sisin lmasını gerektirdiğine inanıyordu lakin rahipler de büyücüler de We başaramadılarsa, nasıl ümitli olabilirdi?”Elinden bir şey 

e mu yani? Arkanda Kiri-Jolith'in gücü olduğu halde mi?” 
oi e Gl sürebileceğimden dahi emin değilim,” 
sinde d an boş bakışlarla, “Bu geçen birkaç gün 
58 erleri sanki kendisine inananlardan 
e. gibi. Kendi inancımdan olan başkalarıyla ekmek konusunda bile bir hayli sorun yaşadım. 
İndirmesin! “gü mücadelenin artık bütün iradesini oraya €sini gerektirdiğinden ve bana kullanacak bir şey 


«mamış olduğundan korku ücü 
Ne milena Umut etmekten başka gücüm 
“Gücün mü kalmadı?”Aryx gizli ümrü ili gözünü ü dı?” ,Sizlice zümrüt yeşili gözünü e odakladı. Gümüş-mavi renkli hava bir şekilde yoğunluk 


sana rastlamadan bunun planlarını kuruyordum .” 

eye açi ast Birtek güçlü kol bu noktada perişan durumdaki sayunmacılara pek bir fayda sağlamazdı. Rand'in öteki maharetleri içinde bulundukları zor koşullara daha uygun olurdu lakin ortada aksi yönde Kanıt bulunmasına rağmen rahip. güçlerinin kaybolup gittiğinde diretiyordu. 

Öyleyse insanoğlunu saran bu güç neyin nesiydi? Kiri-Jolith'ten kaynaklanmıyorsa, kaynağı neresiydi? 

Bir feryat, bir minatorun feryadı ikisinin de irkilmelerine neden oldu. Aryx ejderha gözünü sisin içerisine dikti. Uzakta, kılıcı kan kızılına boyanmış bir Magori'nin ayaklarını sürüyerek yürüdüğünü gördü. Neredeyse katil ucubenin peşine takılmaya niyetlenmiş olan Aryx bir küfür savurdu. Eğer bir şey bir an evvel olayların seyrini değiştirmezse, yüz tane usta rahip ya da büyücü de gelse halkını kurtaramayacaktı. 

“İnsanoğlu... Rand... bir daha denemelisin!” 

Rand olumsuz bir ifadeyle başını salladı. Aryx'in onunla ilk tanıştığı zamanki halinden daha yaşlı görünüyordu ancak savaşçı rahibin de kendisinde benzer değişimler meydana geldiğini görmüş olması gerektiğini düşündü. “Ne demek istiyorsun? Kiri-Jolith'e dua ediyorum ve ondan gücünü bana yönlendirmesini istiyorum... ve pek bir şey olmuyor.” ie a 

zi e c, güç ondan gelmeyecekse, çıkar — iie eri içinden saçılan enerjinin farkında olduğu için dikkatle eg ve La aklında şimşekler çaktı. “Kendi içinden çıkart o Zaman. çağa di iz ilahi sihirler hakkında hiç bir şey bilmese de kaynağını Ran e ilan havanın muhakkak bir işe yaraması gerekirdi. aşk b ik çevresinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştı... Aryx'in ela m firsatı olduğundan değildi hani. Gri minator bir şekilde in İle Küçük de olsa bir şeyler yapabileceğini düşünüyor ücüm mücüm 

“Gücü içimden çıkartmak mı? Efendim olmadan, gü 


Yok, Aryx! Benim inancım böyle işler!” 
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EL Şi 

: TEPSİ i gücü I”Arkadaşını ikna 

< rum ki senin kendi gücün var ma a di kolundan tutup yakına çekti, 


etmeye kararlı olan Aryx Ran elti b pallaklıBa bürüüeii Birbirlerine dokunduklarında hava daha ln Si binbaşı 


se minatoru kör edecekti. : 
a olabilirler, Rand ama hâlâ li bir şeyler var! Bu öz —gözüm —içinde bir şeyler görüyor” : 
Ge ii elinden kurtuldu. “Bende bir şey 
K . .. 
in seçeneklerini gözden geçirerek başka bir taktik denemeye koyuldu. “O zaman, Camelia hâlâ yaşıyorsa, Kesin çok geçmeden can verecek... hem de muhtemelen bir mızrağın ucunda. ie Dişi şövalyeden söz edilmesi beklenen etkiyi yaratmıştı. Rand'in solgun yüzü tebeşir rengini almıştı. Muhtemelen kafasında sevgilisinin vahşi bir Magori tarafından delik deşik edilmiş görüntüsünü canlandıran rahip tir tir titriyordu. Carnelia. İM. 
Hava artık daha da güçlü ışık saçıyordu. Aryx elini zümrüt yeşili özüne siper etmek zorunda kalmıştı. Yoksa Rand sahiden de içinde çevresinde var olan şeyi göremiyor muydu? Tanrısal bir güç ya da yü değilse ne olabilirdi? 

Çok eskilerden yeni bir büyü, diye yanıt verdi kafasında bir ses. 
© Aryx kının içindeki kılıca ters ters baktı ancak Gözyaşı Kılıcı - şüphe uyandıran bir biçimde sessiz kaldı. Gelgelelim şayet şeytani e konuşmadıysa, o zaman duyduğu sesin aslında kendi 


© Birbiri ai ne çarpan silahların çıkardığı sesler savaşın kendilerinin 


ra 


| 


vb ni OE yayılmaya başladığını haber veriyordu. 
kendilerini, bekleyen beg ge iS€ yüzleşmek için döndü ama 


üvenilmez kılıcı tehlike anında he k için dön dd bıraktı. “Hemen başlasan men çekebileceğini ümit ederek 


varken!” iyı olur rahip, hazır zamanımız 
“Evet... "Rand kendi düşünceleri içinde kaybolmuşa benziyordu “Evet.” j 


bilemiyordu. Bu noktada, her şey Rand'in iradesine kalmıştı. 

Zırhlı bir insanoğluna göre çok uzun, bir minatora göre çok yapılı olan karaltılar içindeki bir görüntü kendilerinin bulundukları yere geliyordu. Elinde tuttuğu mızrak dikenliydi ve birden fazla ucu vardı. 


isteksiz bir şekilde Gözyaşı Kılıcı'nı çekti. Yeşil taş sönük kalmıştı. Aryx yoksa bu kılıcın güçlerinin de kaybolup gittiği anlamına mı geliyor diye düşündü. Eğer öyleyse, kılıcı sıradan bir silah gibi kullanmak ve kendi yeteneklerinin sırtını büyüye fazla dayamaktan körelmemiş olmasını ümit etmek zorunda kalacaktı. 
Arkasına doğru son bir bakış attığında, Rand'in GN gördü. Ejderha gözünün yansıttığına bakılırsa, yebir. gör a li 
akat yetecek miydi? Şayet Ran iŞ 9 
uzaklaştırmayı bae bu savunmacılar için bir A al m Az sonra, Magori savaşçısı görüş Mi e bl gile ve sisi AŞİMAAMAYAR Zlalakan iç düşüren bir biçimde ikinci bir gölge daha belirmişti. 
gelecekti? e 
Savaştan bezmiş haldeki minator piş vr maras ata İĞ imi lp neredeyse ikincisine 
En yakındaki Magori ses 


ğ Itına savurdu ancak silah 
N Aryx aratığın gardının a rd au Eğ Ml Korktuğu başına gelmişti, artık kılıcın Sücüne güvenmesi mümkün değildi. 


ni sıkıp, saldırırken bir 
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Aryx'in en yakınındaki hasmı toparlanıp, mızrağını bir sopa gibi. 
savurarak minatoru yere devirmeye çalıştı. Aryx eğilip hamleyi savuşturdu ve yaratığın boğazına doğru bir vuruş yaptı. Kılıç bumu sıyırmış olmasına rağmen Magori'nin aldığı yara mi yerini sağlamlaştırması için zaman yaratacak kadar etkili olmuştu. 

İkinci yağmacı arkadaşının yanından geçmek istese de depremin yarattığı hasar ayak basılacak güvenli yer bırakmamıştı. Magori nin ayağı kaydı ve yaratık kılıcını elinden düşürdükten sonra öne kapaklandı. Kaza ilk saldırganı yerinden etti ve Aryx'in karşısında açık bir hedef haline getirdi. inek ii 

Kılıç bu sefer yumuşak boğaza saplanıp işini görmüştü. Hızla geri çekilen Aryx asitli kanların neredeyse tamamından kaçmayı başarmış oldu. 

Gözünün bir köşesinde, Rand'in hâlâ konsantre olmaya çalıştığını gördü, gelgelelim insanoğlu bu sefer ellerini başının üzerine 'yükseltmişti. Maalesef, çevresindeki aura daha parlak olmak bir yana sönükleşmişti. Minator ısrarla Rand'in kendi içine bakması ektiğini söylemiş olmasına rağmen, acaba rahip hâlâ gücünü tanrısından almaya falan mı çalışıyor diye meraklandı. “Rand! Yanlış ıyorsun! .Kiri-Jolith sana yardım edemez! Gücü kendi içinden 


” Magori kendisine doğru hamle yapınca, Aryx sözünü bitiremedi. 
 Testeremsi kılıçtan kurtulmayı başarsa da iki silah birbirlerine takıldılar. Magori'nin kızıl göz yuvarlakları çakmak çakmaktı ve ucube , minatoru ve kılıcı kendine çekmeye çalışıyordu. Yağmacının ğzının korkunç bir biçimde açıldığını gören Aryx ağzın kendisini 

alar yakalamaz ısırmak niyetinde olduğunu biliyordu. Bu zehirli Ka gücünden haberdar olan Aryx var gücüyle geri çekilmeye 


, Göğ)aşi Kılıcı kayıp kurtuldu fakat Aryx ini yı De. £ dengesini eri sırtüstü düştü. Magori de dengesini sağlamakta zorlanmış ancak 


iş Gi Meya 


yapmadan değil. Aryx istilacının boynuna sa atladı. 

“Evet!” 


Hasmı iri kollarından birini minatorun bel muzaffer haykırışı boşa çıkmış oldu. Bir parlaklık tekmil bölge kaldılar. Sırtı kısmen korumayı başardı. 
kapılıp tusladı ve çalıştı. 


Yaratığın kafa karışıklığından yararlanan Aryx kılıcının ucunu yağmacının bumundan kafasının içine soktu. Kabuklu sarsıldı ve geri kösteklenip molozların üzerine yığıldı. 

“Rand! Ne yap —” derken daha fazla devam edemeyip durdu. 

Rahip kollarını açmış duruyordu. Yüzünü oldukça sakin bir ifade kaplamıştı. Kendisini çevreleyen gümüş ve mavi renkli aura genişleyip Aryx'i ve iki ölü Magori'yi de içine almıştı. Auranın kapladığı alan tüm yönlerde eşit bir biçimde yayılmaya devam ediyordu. > 

Aryx ayrıca ışığın ulaştığı yerde sisin dağıldığını fark etmişti. Gİ Birkaç saniyede önlerindeki sokak tehlikeli sisten temizlenmiş ve aura şimdi de ötedeki karanlığı yutmaya koyulmuştu. Minator etrafina bakındı. Ejderha gözünü kullansın kullanmasın, Rand'in büyüsünün nüfuz ettiği hiçbir noktada sis görünmüyordu. Sabi 

Magoriler'den biri güçlü ışık çevresindeki koruyucu sisi çekip : alıverince tökezledi. Aryx'i şaşırtan bir biçimde, cüsseli yaratık sarsılmış, sisin bir örtü oluşturmaya devam ettiği taraflara kaçıyordu. Bir ikinci hatta üçüncü istilacı, yarı kör olmuş gibi sendeleyerek ona katıldılar. 

Yoksa aydınlıkta iyi göremiyorlar mıydı? Umut verici bir düşünceydi bu çünkü sis olmadan düşmanın düzeninin bozulacağı, kendilerini doğru düzgün koruyamayacakları anlamına geliyordu. 

Başını çevirip, yerinden kımıldamamış hatta nefes bile almamış olan Rand'e baktı. Rahip tuhaf bir biçimde daha zayıf ve yıpranmış görünüyordu ancak yüzündeki huzurlu ifade desi ii ğ j 

e metr dikildiği yere güneş ışığı vurdu. 
Çarpışmaların tan vaktinden kısa, süre Önce başladığını unutmuş, 
olduğundan, biraz şaşkınlık içerisinde gözlerini kırpıştırdı. Sis 1 


çaresizlik içerisinde, boynuzlarından birini plama umuduyla kalan Magori'nin üzerine 


ine dolayınca, Aryx'in denbire kör edici bir ye yayılınca, iki savaşçı duraksamak zorunda ışığın kaynağına dönük olan Aryx gözlerini 
Gafil yakalanan Magori belirgin bir korkuya minatoru bırakıp elleriyle göz öbeğini örtmeye 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zihninde bazı şeyleri o kadar A ki güneşin çoktan z 

ğ olduğu hiç aklına gelmemişti. ği 
İN adini daha fazla gösteren üni istilacılar iyiden iyiye şaşırmışlardı. Günişiği e Ml pi er, üslıyorlardı. Aryx bunu fiziksel acı duydukları için 7 v ya su yaratıklarını bir şekilde korkuttuğu için yaptıklarını ik e 

Rand'in tam yere yığılırken çıkardığı inleme Aryx ekete 


geçirdi. Minator insanoğlunu kucaklayıp onu Son anda Yere 


üşmekten kurtardı. a5 e z a ben başardım.”Rahibin yüzünde cansız bir gülümseme belirdi. 


“Kesinlikle başardın... iyi dene yapün sen? se. 

Gülümseme artmıştı. “Bilmi... bilmiyorum... ama Senin dediğin gibi... içime baktım... ve bunu buldum. Kiri-Jolith e şükürler olsun! 

Aryx artık insanoğlunun etrafındaki aurayı göremeyince 

“endişelendi. “Işık! Devam —” api 

“Gerek kalmayıncaya kadar devam edecek. Nerden bildiğimi bilmesem de bunu biliyorum.” 

Aryx her ne kadar Rand'in söylediklerinin sonunu doğru düzgün takip etmemiş olsa da sisin tekrar yayılabileceği yönündeki korkuları boş çıkmıştı. Rahip nasıl bir büyü yapmışsa, görevini tamamlayacaktı. 

“Hareket edebilir misin, Rand?” 

“Senin... senin yardımınla. Atım... hâlâ arkalarda... bıraktığım yerde olabilir.” 


At sahiden de halsiz kalmış rahibin dediği yerde duruyordu. 
,Rand'in yanına dönüp insanoğlunun ata binmesine yardım etti ve ardından hayvanı aniden ıssızlaşmış olan sokağa sürdü. Şansı yaver K. giden Aryx bir zamanlar bir Takhisis Şövalyesi'ne ait olan siyah bir 

e yakalamıştı. Eyerdeki ve kısrağın boynundaki kan izleri 

ii ay ne geldiği konusunda bir fikir veriyordu gelgelelim MN ii muhtemelen mızrakların neden olduğu birkaç kesik ile, 

e a Li başarmıştı. 
AN elek ii ve onu da hemen ardından bir ikincisi takip a olmak için bi a ML oblmiğ çıkarabileceğinden 
Rengi iyice atmış olan Rand dik oturmayı başarmıştı. “Mümkün 


I o a hareket et, Aryx... başaracağım Söz veriyorum.” 
i : : : 
yerme gelmiş olan genç minator diğer savunmacılara 


N 


| 


Aryx ileride diğerlerinden savaşın inin deği i ile ilgili hikayeler duyacaktı. Bir süyü aşın seyrinin değişmesi ile ilgili 


anlanp duracaktı. İster minator isterse de insan olsun, etrafları sarılmış olan savunmacılar yalnızca tanrıların dualarına kulak 


verdiklerini hayal edeceklerdi. Olanlar b ürlü açıklanabilirdi? anlar başka türlü nasıl 


Yağmacılardan böyle kolayca can vermemiş olanlar denize doğru kaçmaya devam ediyorlardı. Kaçışları yaklaşan ışığı görmemiş olan ve bu yüzden kafaları karışan kendi arkadaşları tarafından engelleniyordu. Magoriler hem Vvuruşup hem kaçmaya çabalayarak oradan oraya dolanıyorlardı. Güçleri ve moralleri yerine gelmiş olan savunmacılar, bilhassa at sırtındaki Şövalye ve minatorlar için kolay avlar haline geliyorlardı. 

Aryx ile Rand sahil civarına, rahibin beklenmedik büyüsü adanın bu kısmını kaplamış olan son sis tabakasını da yiyip bitirdiğinde ulaştılar. Çok sayıda kabuklu hâlâ yerinde duruyor ve hatta içlerinden birkaçı göstermelik direnişlerine' devam ediyorlardı ancak Aryx minatorlar o ve (müttefiklerinin ( zaferini o hiçbir (şeyin engelleyemeyeceğini çoktan anlamış bulunuyordu. ii 

Diğerlerine katılmak için içi içini yiyiyor: ve keşke düşmana aralarında muhtemelen Seph ve Delara'nın da bulunduğu ölmüş olan herkesin adına son bir darbe indirebilsem diyordu. Aryx ortalıkta ikisinden de eser görmemişti ve yaşadıkları şanlı olayla bir tezat oluştururcasına ruhunu karartan tek şey onların eksikliğiydi. ii 

Büyük olasılıkla boynuzlu arkadaşının endişeli halini görmüş olan Rand şöyle dedi, “Git, Aryx! Ben başımın çaresine bakarım. 

Kardeşini ve bugün ölmüş e Ki düşündüğünü iliyorum. Git ve bir tane de benim için indir!” ri 

emil hiçbir darbe seninki kadar büyük olamaz, 
Rand!» 
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di “Ama sen 
Rahip başını iki yana salladı. eye seli e di RE şey yapamayacaktım. Şimdi: git , iderha Gözlü Aryx! Haydi!” kii ai ölen savunmacılardan birinin düşürdüğü bir savaş balla ii Ci ak için durdu. Zafer kaçınılmaz olmasına rağmen, Sk e ei Kılıcı'na güvenmeyecekti. Kilıç tanıdığı, Aryx in gözünde alkını kurtarmış olan kişiyi öldürmeye kalkmıştı. i ? 

Kısrak iyi terbiye edilmiş bir hayvan olduğunu kanıtlamış, korkusuzca Magori kalıntılarına doğru dört nala yol alıyordu. Aryx bir savaş narası atarak ucubelerin hâlâ en yoğun olarak görüldükleri yere yöneldi. Orada, sahil şeridinin en ucunda, belki de başarısızlığın bedelinin kendilerine üzerindeki sis perdesi çekilip alınmış olan günden daha pahalıya patlayacağından korkan birkaç su istilacısı durmayı seçtiler. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı ve aydınlıkta iyi göremedikleri gün gibi ortadaydı lakin zırhlı vücutları ve sahip oldukları acı kuvvet onları hâlâ ölümcül kılıyordu. 

Savaş baltası büyülü olmayabilirdi ama Aryx istilacıların en korunmasız yerlerinin nereleri olduğunu biliyordu. Apar topar öteki savunmacıların yanlarından geçti ve bağırmaya devam ederek baltasını en yakındaki istilacıya savurdu. Magori mızrağını Ve rağmen, güneş etkisini göstermiş ve kabuklunun 

amlesi sağa sapmıştı. Aryx ucubenin z tek darbede Si set a rab ap 
Sayısal üstünlüklerini yitirmiş ve düzenleri bozulmuş olan 


Magoriler hâlâ can almaya devam edi a kolunu koparmak için hamle iyorlardı. Savaşçılardan birinin 


kurbanın yanında duran bir 
Magori”nin asıl hasmi olan di 


cinstendi ancak Şu an için önemli olduğu istilacıların köklerinin kurutulmasıydı. 

Sonunda Aryx'in karşısına çıkacak düşman kalmamıştı. En azından bir Magori ye rastlarım diye savaş atını kendi ekseninde çevirdi lakin haşin bakan gözlerine yalnızca yüzlerce ceset takılmıştı. Etrafında, her iki ırka mensup yorgun savaşçılar ya dizleri üzerine çökmüşler ya da birbirlerine tutunup soluklanmaya çalışıyorlardı. Yanına bir sürü kişi toplandığını gören Aryx son istilacı grubuna karşı bir kez daha derme çatma bir birliğe önderlik etmiş olduğunu fark etti. 

Bazılarının bakışları yol gösterici aradıklarını gösterirken, Kiri-Jolithtin hediyesine özel ilgi gösterenlerin sayısı pek azdı. Aryx onlara arkadaşlarını ve sevdiklerini aramalarını emrederken olabildiğince normal görünmeye çalışıyordu. Bir grup. savaşçı yağmacıların fikir değiştirmeleri ihtimaline karşılık sahil şeridini savunmak amacıyla arkada bekliyorlardı. Aryx üçüncü bir çarpışma olacağını zannetmiyordu. Yaratıklar tam anlamıyla bozguna uğramış bulunuyorlardı. z ş 

Bitkin haldeki Aryx yine de diğerlerinin yerini tesbit etmeden dinlenmemeye kararlıydı. Atını harap durumdaki liman sahasına doğru sürüp Seph, Delara ve hatta yaşıyorlarsa Lord Brocdius. ile Carnelia?yı nasıl bulacağını kestirmeye çalıştı. Biraz tanıdık bir yüzle k iydi. 

e Kumandanı buldu. Kılıcı elinde olan Lord 

Broedius. hasar tespiti yapmakla uğraşırken bir yandan da alnını siliyordu. Bazı kuvvet komutanları ve minator subayları onunla konuşuyor, hiç şüphesiz. hasarın boyutlarını rapor etmeye çalışıyorlardı. Aralarındaki ittifakın evvelki hali göz VE alındığında, insanların ve Aryx'in halkının birlikte gayi tutarlı.bir güçbirliği oluşturmayı başardıkları  söylenebilirdi. Takhisis Şövalyeleri Aryx'in gözünde tam anlamıyla arzulanan müttefikler olmasalar da minator bugün övgüyü hak ettiklerine katılıyordu. 

“İmparatordan ne haber?” diye sordu Broedius generallerden 


birine Aryx geldiği sırada. 


görülen yegane şey cani 
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“Yaşıyor,” diye cevap verdi Hojak. “Buranın kuzeyinde saray muhafizlarından oluşan bir birliğe önderlik etti. Chot kolundan yaralanmış olmasına rağmen iyi. O—“Hojak yanlarına doğru gelen biri olduğunu fark edince sözünü yarıda kesti. ii 

Şövalye Kumandan gözlerini Aryx'in geldiği yöne dikti. “Vay, Selam sana Ejderha Gözlü Aryx! Nethosak savaşı... 
kanramanlarından biri!”Broedius şimdiye kadar İmparatorluk başkentinden hiç minatorların kullandığı isimle söz etmemişti, “Söylentilere göre, aynı anda on iki yerde birden, elinde on metre uzunluğunda kılıç ve baltalar taşırken görülmüşsün! e 

İnsanoğlunun kendisini övdüğünü mü yoksa dalga geçtiğini mi anlayamayan minator şöyle karşılık verdi, “Herkes gibi dövüştüm.” 

“Tabii senin savaştığın yerde, iğrenç sise rağmen, başkalarının da canla başta savaştıklarını unutmayalım. Ne bela şeydi o sis. Aynen düşündüğümüz gibi sis kalkar kalkmaz, lanet olası salgın da etkisini yitirdi. Günlerdir ilk defa rahat nefes alabiliyorum. Oh, bu arada durumlarında herhangi bir değişme olmayanlar da var ama askerler arasında hastalığın yalnızca ilk belirtilerinin görüldüğü kişiler ciğerlerinin çoktan temizlendiğini söylüyorlar... ve görünüşe göre hepimiz sana bir teşekkür borçluyuz.” 

Generallerden biri baltasını selam vaziyetinde havaya kaldırdı. 
“Çok yaşa, Aryximaraki de-Orilg! Çok yaşa, Ejderha Gözlü Aryx!” 

Gruptan diğerleri, hatta şövalyelerden bazıları, silahlarıyla selam verdiler. Aryx'in kafası karışmıştı. Savaşta hayatta kalmaya çalışmaktan başka bir şey yapmamıştı. Bakışları arka tarafa kayınca birdenbire kolu askıda olan Camelia'yla derin sohbete dalmış olan ç Rand gözüne çarptı. Ortalıkta şüphe kol geziyordu. Acaba rahip . Onlara ne söylemişti? Bir kahraman olarak selamlanmayı hak eden — bir varsa bu kişi Rand'di. 
© Bir şey yapmadım,” diyordu ısrarla, “Daha çok General Geryl > gibi Kişilerin övgüyü hak ettikleri muhakkak.” 

—  Broedius minatorun itirazlarını kabul etmediğini belirtir şekilde elini salladı. “Çoğu kişi aynı fikirde değil Aryx ve ayrıca General vi opel unutulmayacaklarına emin olabilirsin. Zafer 

ilir ancak bedeli gerçekten ağır oldu.” 

ve kadar ağır olduğunu Aryx sonunda öğrenecekti. İki ik Mi ae oranı oldukça yüksekti ve elbette sayıca fazla olan 

orlar daha fazla şehit vermişlerdi. Bazı bölgelerde, çok genç ve 


çok yaşlılar da dahil, savaşamayacak durumda olanlar da can 


er oriler Savaşçı ile 


yapmamışlardı. Kendi yığ 1€ çocuk arasında bir ayrım katledilmişti. Başkentin e bir parçası olmayan her canlı 


eğildi çünkü siş örtüsünden mahrum 


Aryx'in duyduğu onca isim arasında iki kişiden bahsedilmemişti. 
Hiç kimse Seph ya da Delara hakkında bir şey görmüş ya da duymuş değildi. Subaylardan çoğu onları sima olarak tanıyorlardı ancak Camelia ve Rand'in: söyledikleri de minatora zerre kadar umut vermemişti. ii O 

Aryx'e kendisinin de bir zamanlar bir kardeşini kaybettiğini hatırlatan Broedius ona biraz şefkat gösterip ardından sözü diğer Taporlara getirdi. En önemlisi limanda ve açıktaki gemilerde 


meydana gelen büyük hasarla ilgili olandı. “Sahiden de bütün b enkaz ve yağmalanan gemilerin kalıntılarıyla kaplanmış durumda, Senin de önceden haber verdiğin gibi Yırtıcı dibe gömülmüş . 
durumda ve bu haliyle hiçbir işimize yaramamasını bırak Bi Zamanda limana giriş çıkışlarda da engel teşkil ediyor. Aynı b a olan başka gemiler de var. Kabukluların efendisi Yağ ğa Sok geminin batırıldığından emin olmak istemiş. Şimdiye e ulaşan raporlar sefere hazırlanan gemilerin Ga yarısının, Muhtemelen dörtte üçünün, elden gittiğini gösteriyor: 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ak bile, kaybetmiş de sayılabiliriz,” dedi yz le bir olan liman sahasına dikti ve bir 

i 9 övalye Kumandanın 

andan burayı incelerken diğer yandan Şövalye an'ı 

Nim m geçiriyordu. Biraz çabayla gemilerin geçmesi için 

yolu temizlemek mümkündü. Aslında güney kesiminde yapılması 

gereken tek şey zaten kötü durumda olan birkaç geminin yedeğe 

çekilip diğerlerini onarmak için kr emk e ği 

ustun dediği doğruydu. e çok az miğYe 

KU eekiığ viii hasarla atlatmış olsa da Kraliçe'nin 


ağlam gemi kalmıştı. /21£ik atmış Ol N nin 
Pei Gin açılamayacak durumda olabilirdi. Direklerinden ikisi 


üverteye devrilmişti. Ayrıca geminin su alıp yan yatmış Mam rin Masrileitii kimi kalasları delmiş olduklarından şüphelenmesine neden olmuştu. Muhtemelen gemiye kuru havuzda baştan aşağı bakım yapılması gerekecekti ve şu an için buna zamanları yoktu. : z 

Broedius savaşçının önceki yorumuna “Çok doğru, minator,” diye karşılık verdi. Şövalye kaşlarını çatmış dikkatle bakıyordu. “Ne diyorsun, Aryx? Sence geri dönecekler mi?” 

“Bir tek düşüncem var,” diye belirtti Aryx. İnsanoğlunun bundan tatmin olmayacağını bildiği için homurdanarak şöyle devam etti, “Hayır, döneceklerini sanmıyorum ama her şey bitmiş değil.” 

“Katılıyorum ancak artık elimizdeki en önemli meseleye dönmemiz gerekiyor... bir şey daha çıkıp geciktirmeden sefer hazırlıklarına girişmek.” 

Aryx Broedius'un neredeyse ciddiyetsiz bir biçimde yaptığı beyanat karşısında hayrete düşen tek kişinin kendisi olmadığını görmekten memnun oldu. “Ne demek istiyorsun? Saldırıyı zar Zor e ve e Kothas'ta meydana gelen zararın boyutlarından 

aberimiz yok! Ölenlerin layıkıyla son yolculuklarına uğurlanmaları ve yaralıların bakımlarının yapılması gerekiyor! Sizin de belirttiğiniz e e ales sağlam gemimiz kalmadı!” 
ça cie gereken özen gösterilecek, Aryx, sizinkilere de e Si Yaralılara da aynı şekilde. Keşif erlerim raporlarında sandığından daha iyi durumda olduğunu belirtiyorlar. Zarar 


büyük ölçüde bu kesimlerde, Stokların bir bölümü elden gitti lakin 


Ansalon'a ulaştığımızd ş ? vE 
Kumandan dr) LE eğmi ne varsa tedarik edebiliriz.”Şövalye 


sözlerine itimat etm birileri oluj adi Çi sa eyen birileri olup il e için meydan okurcasına minatorlara ve insanlara 

: lere gelince, eğer ihtiyacımız olanları birlikte 


“Öyleyse kazanmış ols 
Aryx cüretle. Gözlerini yer 


de ha pe > adamım Var Ve hatta Bazilakı un ye pabilecek bali hazırda birkaç ben —” 
“Buna gerek kalmayacak LordB İ 
3 Ti 52 
Rand hemen arkasında Carnelia ii bil görevlilerin karşısında duruyordu 'e kısaca oülü ; 
> , ” S d sonra sakin ve kararlı bir tavır takındı. Genç e BT büyü Içın onca güç harcadıktan sonra hâlâ ayakta durabilmesine hayret ediyordu. Aryx sahici gözünü kapayınca auranın bir kez daha 


ikte oturum halindeki 


Rand'in araya girmesi Broedius'un yüzünün asılmasına neden olmuştu. “Ne demek istiyorsun, rahip?” 

Solgun şahıs boğazını temizledi. “Siz mümkün olduğunca çok denize açılabilir tekne toplamak için yine elinizden geleni yapın, Lord Broedius ancak birkaç gün içerisinde denize açılmış olmamız gerekiyor.” ii 

“Peki ben bu daha da büyük mucizeyi neye borçluyum, benim mucizeler yaratan rahibim? Belki de sen ve Aryx varken minator lejyonlarının gücüne ihtiyacım yok! Belki de Kaos'un uşaklarını yok 

k için Ansalon?a sadece ikinizi göndermem gerekiyor! 
EE lale geç,” diye karşılık verdi Rand, cüreti daha da artmıştı ve “fakat haberin olsun, iki gün içinde burada olacaklar, diye ekledi. epin Nane 

e BA e olsalar da kaybımızı 
Ejder Kanadı her ne kadar büyük ve gör 


o | lar da gelirlerse çok daha 
“O iki i tmiyorum ama onlar da & 

iyi m ba kendisiyle nn ii e 

Gnl a bebiş attı. “Hayır, Lord Broedıus, 

başkaları gelecekler.” "ın bu sefer kaşları çatılmıştı. 
«e LYA Kumandan ın i Hi 

“H Mi e Kaç kişiler? Sakladığın sır ne angi başkaları? 

me silkti. “Bir söz verdim. Bu ii ce iş 29, UZ ai 

apn m olduğu kanısına vardılar ama 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güvenle anlatabilirim. Söylediğim zamanda burada olacakl veriyorum. Bu seferin yapılmasına yetecek kadar gemi ve Kıynn davasına hizmet edecek fazladan savaşçı.” ş 

Rand bunu da söyledikten sonra Sırlını döndü. Gelgelelim Broedius hâlâ tatmin olmuş değildi. “Bana hâlâ yeni müttefiklerimizin kimler olduğunu söylemedin, rahip. Nereden geliyor bu gemiler?” ti 

Zayıf, sarışın adam yüzünü dönmedi fakat bir şekilde soruyu cevapsız bırakmadı. “Doğudan geliyorlar... ya da belki f güneydoğudan, Lord Broedivs. Daha fazla bir bilgim yok. Kim | olduklarına gelince, iki gün içinde... göreceğiz.” 


Nİ birli ita a Na Güya." 


Kazelatiler 


Rand'in gemilerin geleceği kehanetinde bulunduğu gün, Aryx rahibi limanı tepeden gören bir sırtın üzerinde, yalnız bir gözcü gibi dikilir buldu. Sabahtan beri yerinden kıpırdamaksızın, durmadan seyrederek orada durmuştu. Sabırlı rahip zaman zaman yanıbaşındaki küçük torbaya ya da su kesesine uzanmış ancak diğerlerinin verdiği sözün doğruluğundan şüphe etmeye başladığı sırada bile seçtiği yeri terk etmemişti. : . 
Lord Broedius bu konuda Carmnelia'yı sorgulamış lakin Aryx'i 


şaşırtan bir biçimde, dişi Şövalye aynen kendisininki gibi rahibin. 


Şeref sözünün de kendisi için çok şey ifade ettiğini söyleyip, açıkça Rand'i amcası karşısında savunmuştu. Lord Broedius bundan sonra susmayı yeğlemiş fakat ara sıra adamlarına ufukta görünen bir şey var mı diye gözcülük yapmalarını emretmiş. 
Rahip sabırla beklerken, beklenen haber nihayet Kothas'tan, 


Şövalye Kumandan'ın oradaki temsilcisi Pries Avondale'den gelmişti. İlginç bir biçimde, diğer ada saldırıları Mithas'tan daha az. 


Zararla atlatılmıştı. Belki de bunun sebebi minator yurdunun kalbi olan İmparatorluk başkentinin Mithas üzerinde yer almasıydı. Aynen 


© , .. 1. , Ni 4 akkak geçmişteki düşmanlar gibi Kaos'un hizmetkârları da muh b öncelikli hedef olarak görmüşlerdi. Tabii bu diğer adada 


MR mİ ir la eği NMDA e ay 


kayıpların, özellikle kimse Avondale'i yeni ittifaktan haberdar etmediği için, ciddi boyutlarda olmadığı anlamına gelmiyordu, Kothas'ta savunma hattını oluşturanlar da taburları ve lejyonları komuta edenler de kuvvet komutanları olmuşlardı. Morthosak'ın dönmüştü. bed 
Yk w Pries Avotilale kendine has bir diplomasi geliştirmiş ve minatorların her ne kadar küçük çaplı olsa da komutayı ellerine almalarına izin vermişti. Ebeveynlerinin ve kardeşlerinden bazılarının orada olduğunu bilen Aryx komutanın aynı zamanda minator birliklerini başına buyruk bir biçimde kullanmamış olmasını takdirle kaşşılamıştı. Şövalye Kumandan ve yardımcısı pek çok bakımdan zıt karakterlere sahiptiler. Broedius içinde belli bir hırs taşıyordu, bu biraz minator hırsıyla karışık bir hırstı. Öte yandan Pries Avondale daha kendi içine kapanık, iç dünyasını gözler önüne sermekten kaçınan biriydi. Yaratık sürüsüne karşı limanda aldıkları yenilginin ardından, Aryx diğer adada işlerin yolunda gittiğinden şüphe etmiş olsa da Avondale meseleleri yoluna koymak için elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Kalan az sayıda gemiden biriyle kumandanla beraber Kothas'tan Mithas'a yolculuk etmiş olan minatorlar onun savaş sırasında gösterdiği çabadan övgüyle söz etmişlerdi. 

Aryx için herşeyden, hatta esrarengiz filonun varmamiş olmasından “da önemlisi Delara'yı ve kardeşini bulmaktı. 
Kendisinden ayrılmış ve Magori sürüleri tarafından Nethosak'ın başka kesimlerine sürülmüş olan ikili hayatta kalmak için savaşmaya mecbur kalmışlardı. Seph bir şekilde neredeyse burnu: bile kanamadan çıkıp gelmeyi başarmıştı. Buna rağmen, artık sağ omzunun üzerinde uzunca bir yara “izi taşıyordu. Ayrıca sol boynuzunun ucu kırılmış olunca, Aryx ona yeni Orilg olmak istiyorsun galiba diye takılmadan edemedi. 

Gelgelelim Delara'nın sağ dirseğiyle bileği arasında derince bir yara açılmıştı ve sol bacağında bundan biraz iyi görünen bir tane daha vardı ve her ikisine de bandaj yapılmıştı. Yine de yaralarına rağmen 

ka a la “i o e m mi a ea kucakladı. Yolda bir yerli 
E bislekdi g yalnız bırakmış ve bunu çok sonraları fari 

Bu sabah Seph ile Delara ona katılmışlar ve üçü birlikte deniz kenarında toplanmış. olan sab EM di 
Eybbiz. filonu im sabırsız kalabalığın içine karışmışlar : BE ie emi mn haberi yayılmıştı ve bazıları gelenlerin destek 

ehlike yaratabilecekleri ihtimaline karşılık silahların! 


ma ediz v an, &fderha Gözlü ile nasıl verildiği ile. ilgili fantastik hikayeyi. anl eskiden olduğu gibi davranmayı becerseler de, bi yapıyordu. Savaşçı nereye gitse, fisıltıl geliyorlardı. Ejderha Gözlü... Ejderha Gözlü 

Seph ve Delara ile bir araya geldiğinde bile ismine yapılan bu can sıkıcı ekleme üzerinde kafa yormaya devam ediyordu. 
an savaşçının boynuna doladı. “Çabuk döndün. Bir 

“Hiç. Rand orada yalnız başına dikiliyor. Ona yaklaşmaya çalıştım fakat yanına birinin sokulmasından hoşlanmıyor.” 

Seph gözlerini sırtın bulunduğu yöne dikti, “Gemiler hakkında bir şey söyledi mi?” 

“Hiçbir şey. Yine de geleceklerinden ümitli gibi davranıyor.” 

“Belki de hava engeline takılmışlardır... ya da daha kötüsü,” dedi Delara. “Ansalon'un her yerinde korkunç olayların meydana geldiği yönünde söylentiler duyduk.” 

“Ben yine de kim olduklarını bilmek isterdim. Rand ağzından en ufak bir şey kaçırmadı. Şövalye olduklarını sanmıyorum, yoksa onlardan ilk Lord Broedius'un haberi olurdu.” 

Seph bir süreliğine çömelip, yorulan kaslarını çalıştırmaya çabaladı. Diğerleri gibi, günün büyük bir bölümünü şehri temizlemekle, ağır fiçı ve sandıklar taşımakla ya da moloz yığınlarını kenara atmakla geçirmişti. “Umarım gelirler.” Hel yi 

“Bakın gidiyor.””Delara eliyle sırtı işaret etti. * Sizce vaz mı geçti? 

Ötede, yorgun rahip ağır ağır sırtın aşağısına doğru yol ayara. 
İlkin Rand'in kesin nöbet tutmaktan vazgeçtiğini düşünen diğerleri seyretmeye devam ediyorlardı. Gelgelelim rahip aşağı inerken bir 

öru yönelmişti. ği a ayi agi geçmişe benzemiyor. b bekliyor gibi görünüyor... hem de kısa süre zarfinda. Sanırım gidip e uzun sürmedi. Sakin bir şekilde e 
Denizi?nin Kenarına doğru yürürken, şövalyelerin ve minator a meraklı bakışlarını görmezden geldi. Ötekiler yaklaşırken iki elini de 


havaya kaldırıp beklemeye koyuldu. 


atmıştı ancak ona rkaç kişi yapacağını ar da onunla birlikte 
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“Ne oldu?” diye seslendi sabırsızlığını gizleyemeyen Seph, i e oldu? 


“Onları görüyor musun?” “Burada olacaklar.” 


ç adı. Ri : 


Ş İğ lamış olsa da bu belli bir üzerini ince bir sis tabakası kap in l e Getirileri engellemiyordu. alm in diri 
Rand ii kıpırdatmadan bekliyor ama Delara si e ılı bir biçimde oradan oraya dolanıyorlardı. Aryx Rand'in km oğuk biri olmasına rağmen, ikisinin de rahibi sevmeye oi iıklarını ia onun böylesine çetin koşullarda ih iri olarak iti örmesini istemedikle ASA minin uzaktaki nesneleri gösterebileceği e laa kasik gözlerle açığa baktı. Belki de gemiler ufuk çizgisi dolaylarında olduklarından sıradan bir göz tarafından seçilemeyecek kadar küçük görünüyorlardı. > çık aden başka bir şey göremiyordu. Aryx bir farkı olup olmayacağını bilmeden gözlerini daha da kıstı. al İnce sis tabakasının içerisinde çok büyük bir karaltı belirmişti. 
Şaşkına dönmüş olan Aryx'in gözleri faltaşı gibi açıldı... ancak karaltı gözden kaybolmuştu. Bir an için, bir hayalet gemi filosunun, limandan çok da uzakta olmayan gölgeler içerisindeki şekillerin anlık görüntüsünü yakaladığını zannetmişti. Halbuki şimdi hiçbir şey görünmüyordu. 
Sadece zümrüt yeşil gözden yararlanarak bir kez daha gözlerini kıstı, 
Hayalet gemiler tekrar görünür olmuşlardı ve bu sefer daha da / Tan Tasar hi olarak daha ince olmaları ve suda daha hızlı 
0 almaları haricinde minator 


olması değil, aynı zamanda siş 


nın gemiler varmak üzereler. » 

Si gemile: Gi 

ve EN değiştirdi. “Haklı olabilirsin.” 

alem rik gürzü almak için kollarını aşağı indirdi. Gürzü 

b iran Rand ağır silahı neredeyse bir bayrak gibi savamaya başladı. Diğerleri gürzün bir yerlerine 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“Bunlar da kim?” diye fisıldadı Delara. “Nereden geliyorlar?” 
Rand'in yanıtı sadece başını iki yana salllamak oldu. Gürzü 


indirdi ve sessizce öncü geminin enkaz parçalarıyla dolu, tehlikeli 


sularda dikkatle ilerleyişini ve sonunda limana girişini izledi. 

Şehrin içlerinden aralarında Lord Broedius, Camelia ve bazı minator ve insan görevlilerin bulunduğu büyük bir atlı grubunun gelmekte olduğu görüldü. Şövalye Kumandan atının üzerinde kalırken, Carelia Rand ile minatorlara katıldı. li 

“Sonunda dediğin doğru çıktı,” Ge ri bei Şövalye. 
“Söylemediğin tek şey kaç geminin gelmekte olduğuydu.” 

Sanli ik kesin bir bilgim yoktu, yalnızca a a 

olduğunca çok gemiyle geleceklerini biliyordum. Mina or olduklarından bile haberim ya Rand yüzünü ekşitip. “Fakat aynı ittiğimizi biliyorum. 
e dier sayıları oldukça fazla olan gemilere dikti. “Hepsinin Kiri-Jolith'in yolundan gittiklerini mi Söylüyorsun?” k 

“Kiri-Jolith ya da Paladine, lordum. 

“Aynı kapıya çıkar, rahip.” 
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e 


“Hiç de değil, Lord Broedius.” 
amıştı. Aryx gemiyi “daha yakından inceleyince isminin minator alfabesinin eski bir türüyle yazılmış olduğunu fark etti. İnfikanıcının Baltası. Sert bir isimdi doğrusu. 

Bumundan aşağı siyah bir çizgi inen, iel VA zarif yapılı Kahverengi bir erkek peşinde ikiz gibi birbirlerine benzeyen gürbüz iki dişi savaşçıyla birlikte Rand'e doğru yürüdü. Üçü de ortalama minator boyundan uzundular. Erkek olan ötekileri görmezden gelip, Rand'i saygıyla selamladı. “Ben Kaptan Bracizymi de-Kaz, 

| er —” . e 
ie Baş Rahip: değilim. Bana sadece Rand diyebilirsiniz. 
Yolculuk sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? 

Kaptan olumsuz bir ifadeyle başını salladı. “Birkaç fırtına o kadar. 
Sorunsuz bir yolculuktu... Rand. Cüppeli olanlarımız tarafından kullanılan: nesneler sayesinde koruyucu büyüler devamlı etkin durumdaydı. Bizi kimselerin fark ettiğini sanmıyorum.” 

Rand başını salladı. “Fark edildiğinizi varsayarak yola devam etmeliyiz, Kaptan Brac. Daha güvende olmak için.” 

“Evet, sanırım haklısınız.” 

Aryx yeni gelenlere göz gezdiriyordu. Elbiselerinin üzerine, gemi bayraklarında da bulunan aynı: bilinmedik klan işaretleriyle bezenmiş nişanlar takmışlardı. Kaptan “ismim? ne demişti? Bracizymi... de-Kaz mı? 

“Kaz Klanı mi?”'diye sordu hiç düşünmeden. 

Brac sert bir yüz ifadesiyle ona baktı. “Soyum doğrudan onun kardeşi Toron Griffonrider'a dayanmaktadır.” 

“Benim soyum da doğrudan onun ilk oğlu Kyris'e dayanmaktadır.” diye hemen meydan okurcasına karşılık verdi, ötekinin kibirli ses tonundan hoşlanmamış olan Aryx. 
em 
“Doğrudan Kyris'e mi?” n soyuna kafayı taktığını anladı. 
we gösterdiği saygıdaki ani 

Rahip araya girdi. “Bu kuzenler buluşmasını böldüğüm için beni ii li ancak ilgilenmemiz gereken başka lele var.” 

 oiranın Kendisine geldiğini düşünen Camelia öne çıktı. Şövalye Brac'ı selamladı ve kaptan da biraz tereddüt etti 

ettikten sonra karşılık 


verdi. “Ben Takhisis Şöval iğ Ö i yeleri'nden Şövalye Savaşçı Camelia. 
Aynı zamanda şurada oturan Lord Broedius'un ii 


Rand hafifçe başını salladı. 
Gemi yanaşmasını tamaml 


> a 


“Ben Brac, /ntikamcının Baltası'nın kaptanı, donanma komutanı ve Kazelati Minatorları egemen konseyinin temisilcisiyim. 

“Kazelatiler de kim?” diye sordu Camelia. “Minatorların sizinki gibi bir kolu olduğunu bilmiyordum.” 

Brac e HELAK gibi bakıyordu. “Bizler İmparatorluğa bağlı değiliz. Şampi —”Duraksadı ve kendisine devam etmesi yönünde kafa sallayan Rand'e baktı. “Şampiyon Baltalı Kaz İmparatorluktan ayrılırken, eşi Helati, onun erkek kardeşi, aralarında yüce ve saygın atamın da bulunduğu kendi kardeşlerinden bazıları ve artık geleceklerinin Nethosak tarafından belirlenmesini istemeyen daha pek çok savaşçı ona eşlik ettiler. Bir süreliğine impratorluğun güneyindeki bir bölgeyi mesken tuttular. Gelgelelim burayı yeterli bulmayan Kaz, kendi yolundan gidenlerin daha yeni, daha üstün, başkalarının. sırtından geçinmeyip şeref ve sadakatin önemini hakikaten anlayan bir minator toplumu yaratmaları için, pek çok kişiyi yeni yerler keşfetmeye gönderdi!” 

Son söyledikleri minator generalleri arasında huzursuzluk yaratmıştı. Zaten şüphe içinde olan yerli halk, şimdi de kaptan ve mürettebatını müttefik yerine potansiyel düşmanlar olarak görmeye başlamışlardı. 

“Daha kısa ve gösterişsiz bir şekilde anlatmanı rica ediyorum, Brac,” dedi Rand nezaketle. 

“Olur rahip. Bu tür bir yer Ansalon'un güneydoğusundan uzakta, küçük bir ada dizisinde bulundu. Buradan Ejderha Celladı'nın babasının ismiyle anılan, ilk Kazelati yerleşimi Ganthysos yükseldi. 
Bundan sonra varlığımızı bir sır olarak tuttuk ama yine de zaman zaman medeniyet yüzü görmemiş kuzenlerimizin faaliyetleri hakkında raporlar edinmek için bazı kişilerin görevlendirildikleri oldu.» iğ 

Camelia sırıtıyordu. “İmparatorluğu göz hapsinde tutmak için casuslar gönderdiniz.” k BE 

“Çok gerekli olmadıkça karışmadık.” Kaptan PR li a “Kan bağın. sebebiyle, sen de onların torunlarından “huyorsun, Kiyristin evladı.” N İbi 

i yaba sözlerinde bir kumazlık aradı baka dş Mi a 

hile sezemedi. Yine de sanki er Moe çasusluk yap €ndisiymiş gibi bir parça huzursuz 1ssetii, 

isler bir değişiklik yapılması gerekecek, Brac, 

8irdi Rand sonunda. 


” diye araya 
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« ir değişiklik rahip?” e e ali di me fazlas İŞE PİM im Vara Sirikiçenii taşınması görevini de üstlenmeniz gerekiyor. eN aş “Hak ettikleri kadar saygi görüp gemilere tıka basa doluşurlar, in ın insanoğlu hemen Brac'ın sözünü kesti. “Her şeyden önel ve bu yolculuğu mümkün olan en kısa sürede tamamlamamız, ği Ansalon'da Takhisis Şövalyeleri'ne ait bir tahliye limanı var, Bu savaşçı, Carmelia, hiç şüphesiz size Ve kaptanlarınıza limanın yerini gösterecektir. Aynı zamanda, birkaç geminin de önceden belirlenmiş başka bazı limanlara gönderilmeleri ve her şeyin bu gece tamamlanmış olması gerekiyor.” ği bayilik 

Rand meseleyi sanki haftalardır bunun üzerinde düşünüyormuş gibi ayrıntılarıyla anlatmıştı. Aryx rahibin aklını, tuttuğu nöbet sırasında meşgul eden şeyin de bu olduğundan şüphelendi. 
Gelenlerin kabul edeceklerinden emin olmadan gemi vaadinde bulunmuştu. Neyse ki Rand isteklerini dile getirdikçe etrafındakilerin de bunların yerine getirileceği teminatında bulundukları görülüyordu. 
Camelia bile dır dır etmemiş, Aryx'te de dişi Şövalye arkasına dönüp de olanları Lord Broedius'a anlattığında herhangi bir gücenme olmamıştı. Gelgelelim, Şövalye Kumandan dahi rahibin planlarını değerli bulmuştu çünkü yeğeninin anlattıklarını dinledikten sonra yalnızca mırıldanarak birkaç hatırlatmada bulunmuş, ardından da Camelia'yı beklemekte olan minatorların yanına göndermişti. 
ür tatmin ifadesinden her şey okunuyordu. “Haydi işe 

m! 

ye aid “Brac, mümkünse, İntikamcının Baltası'nı 
SS rl ii arındırabilir misin? Mümkün olduğunca “Yapsa iyi olur” diye ekledi Carelia 


yapabilirsek, müsait durumdaki Lord Broedius eğer 


dolduracağımızı söyledi.” her Savaşçıyı bu gemilere “Bunca olan 


bitenden sonra 


la 


, 


v 


değil. Eğer bu tehditi Kıynn'den e gerekiyorsa, buna karşı çıkabilir Me için adaların boşaltılması 


Çıkamazdı Ve generalleri emma En de bu soru karşısında sessiz 


geri kalanı, Krynn'in geri kalanı minatorlar kendi feda etmekte tereddüt ettiler diye düşerse... 

Ş e anlaşmalar yaparken Aryx sessizce onları seyrediyordu. Bu yeni filo sayesinde denize açılma hazırlıklarının tamamlanması ve İmparatorluğun tüm dünyadan gelebilecek tehditlere açık duruma gelmesi yalnızca bir iki gün alacaktı. Minatorlar. başkalarını kurtarmak için kendilerini ve yurtlarını riske atıyorlardı. 

Bir anda kafasında Sargonnas'ın görüntüsü belirdi — Sargonnas Meydan'da çocuklarına övgüler yağdırıyor, onlara yazgılarından bahsediyordu. Eninde sonunda kendilerini bir başlarına savaşmaya bırakmış bir tanrının hoş, dokunaklı sözleriydi bunlar. 

Peki ya sen neredesin Sargonnas? O Kaos yaratığı, şu kendini Kargaşa diye adlandıran şey tapınak yıkıldıktan sonra sana ne olduğunu bilmiyordu! Nereye gittin? 

Sahiden de neredeydi? 


Nethosak'taki çarpışmalarda diğer ( savaşçıları rehavete ğu hikayelerin çoğu sualtı 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örülüp ondan sonra da Girdap 


yaratıklarının denizin Me e dan yutulmaları ile son buluyordu. mer anda bozuk olması onu Delara ve kardeşi için kötü bir arkadaş durumuna getirse de ikili buna rağmen yanından ayrılmıyorlardı. Gelgelelim sonunda, klan faaliyetleri Aryx'in çiçeği burnunda sevgilisini bir süreliğine yakınlarının yanına gitmeye mecbur bıraktı. Seph'e gelince, bir gün boyunca erzak tedariği ve daha fazla moloz temizlemekten bitkin Ve e anında 
Yi acık yatağına rağmen bir türlü uyuyamayan 
Ke sindi Şövalyeleri'nin karargahından ayrılıp, 


Aryx ise sonunda Takhisis ermek ie 7 
tanınmamak için devamlı başını eğik gözlerini kısık tutup geceyi 


irdi. 2 
 irerkse karanlığında bile cıvıl cıvıldı, kent ahalisi sanki © şehrin büyük bir bölümünün yeniden inşa edilmesi gerektiği 

© intibasını ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Limandaki denizciler liman sahasının bir bölümünü temizlemek konusunda bayağı bir yol © Katetmişlerdi ve herkesi şaşırtan bir biçimde, anakaranın güneyinden 

— gelen ve ortalıkta dolaşan kara bulutlardan tamamen habersiz bir tüccar gemisi hemen bunu takiben ticaret yapmaya hazır biçimde limana girmişti. ! 

Ne var ki, çevresindeki herkesin artan umutlarına rağmen, Aryx kısa süre sonra donanma yola çıktığında, liman, Nethosak ve yurdunun geri kalan kesimlerinin yeniden saldırıya açık durumda kalacakları gerçeğini aklından atamıyordu. Her nedense, sonunda — bunun için hep tanrıları suçluyordu çünkü en başta Kıynn'in başına » bu kötülükleri getiren onlar değil miydi? 

Sargonnas Tapınağı —ondan geriye ne kadar da az şey kalmıştı— -aynen eskiden olduğu gibi görünüyordu. Rahipler, İmparatorluğun başında başka meseleler varken, henüz burayı yeniden inşa etmek için bir girişimde bulunmuş değillerdi. Aryx tapınağın yanından pek ven geçtiğini Ve çoğunun kalıntıları görmemek için yollarını 

eğiştirdiklerini fark etmişti. Öte yandan, o buraya yaklaşmakta 


herhangi bir sakınca görmemiş, hatta hâlâ dimdik yerinde duran 


girişe uzanan merdivenleri bir bir tırmanmıştı. 
i e lp ey Kutsal Olan? Aryx içten içe dalga geçiyordu. 
> ve deliğe girdiniz? Kiri-Jolith Rand'in sesine kulak ye vim olsun bizi duyuyor musunuz? 
İl ir dürtüyle, minator kabzadaki iz ta i i zadaki renksiz taşa ters ters bakarak 
» Gözyaşı Kılıcı'nı çekti. Başka birilerinin başına bela olmayacağını 


bilse, Aryx uğursuz şeyi aynen tanrıların ölümlü ırklarına yaptıkları bi kendi kaderlerine terk ederek şeytani kılıcı yıkıntıların arasında bırakabilirdi. Bu kılıçtan hiçbir hayır gelmeyeceğinden emindi. 

Aryx birkaç dakika boyunca merdivenlerin tepesinde dikildi ancak ve iyi değer bir idrake erişmiş değildi. Rüzgâr kuvvetli bir biçimde esince, şeytani kılıçla ilk karşılaşmasının ardından açık bırakılmış olan kapılar, alçak ama devamlı kulak tırmalayan bir ses çıkarıp sonunda gitgide sinirlerini bozarak bir parça sallandılar, Aryx kılıcı Kınına sokup ileriye yürüdü ve kapıları sımsıkı kapattı. 

Gözlerini kırpıştırdı. Kapılar ortada birbirleriyle buluşacakken, arka taraftan gelen keskin bir ışık onu şaşkınlığa düşürdü. Aryx dişlerini sıkarak kapıları hemen yeniden aralayıp, kendini beklenmedik şeye hazırladı. 

Onu içeride rüzgâr, karanlık ve mermer döşemelerin kalıntıları karşıladı. 

“Kaz'ın Baltası adına!” diye söylendi gri minator. Etrafına kaçamak bakışlar firlattı ve soytarıyı oynamakta oluşunu kimsenin görmemiş olduğunu fark edince rahatladı. Yoksa sahiden Sargonnas'ın tekrar kendisine görünüp ona her şeyin yoluna gireceğini söylemesini mi bekliyordu? Boynuzlu Olan kılıcı ona kesin olarak geri gelmeyeceğinin bir kanıtı olarak bırakmıştı. Şeytani özelliklere sahip bir kılıcın tanrının yerini alması bekleniyordu. 

Hüsrana uğramış olan Aryx tekrar kapılara uzandı. 

Bilinmeyen bir yerden uzanan bir el minatorunkini yakalayıp şaşkın durumdaki savaşçıyı eşikten içeri çekti. 

“Sen hiç tatmin olmazsın, değil mi?” diye sordu hem tanıdık hem yabancı gelen bir ses. akde i 

Aryx bulut örtüsü yüzünden dibi görünmeyen oldukça sarp bir uçurumun kenarında dikilmekte olduğu için cevap vermeyi reddetti. 
Gece açık ve neredeyse altın renginde bir güne dönmüştü ancak Aryx bir adım atsa başına ne geleceğini kestiremediği için. güzellik kavramını yitirmiş gibiydi. ; 

“Bu kanında olmalı senin. Ben de asla payıma düşenle 

eti ME i ADAM soluk kesen boşluktan güçlükle kaçırdı ve yüzünü konuşmacıya çevirince şaşkınlıktan neredeyse kaya çıkıntısının üzerinden aşağı düşecek gibi oldu. Yanında sırtına taktığı Savaş baltası başka bir minator dikiliyordu. Aryx'ten daha uzun ve Yapılı olmasının yanında vücudunda o kadar fazla yara izi vardı ki 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“hepsini sayamamıştı. Yaşça büyük olan, heybetli bir buruna ii ayn kn sahip öteki minator koyu Re gözleri sayılmazsa gümüşten yapılmışa e © Aryx karşısındakinin kürk renginin mı yeri bedeninden ışıyan 

ji i alakası olduğunu anlayamamış. 
e ona başka bini tanılatar bir şeyler vardı. Burun bir parça daha uzun ve boynuzlar biraz daha kıvrıktı ancak Aryx bu emektar şampiyonu bir yerden tanıdığını ya da onu bir iş gördüğünü sanıyordu. Karşısındakinin bir şampiyon hatta boynun a asılı duran madalyona bakılırsa Büyük Meydan'daki en yüksek mertebelere 


yardımcı olabileceğini düşünerek zümrüt yeşili gözüne yoğunlaştı. 
“ Kocamış minator kaşlarını çattı. “Şu uğursuz şeyin bakışlarını ana çevirme, evlat.” ğ 
Aryx birdenbire durdu. “Affınıza sığınıyorum... siz Habbakuk ğil misiniz?” 
“ Önce karşısındakini kızdırdığını zanneden Aryx, sonra yaşça yük olan minatorun yüzünde öfke değil de gülümseme belirdiğini k etti. “Habbakuk mu? Ben mi? Bu şaka Kiri-Jolith ile onun gibilere güzel gelebilirdi! Ha!” 
— Çift taraflı bir dehşet abidesini andıran balta gümüş kürklü — minatorun gülmesiyle birlikte yerinden oynadı. Aryx bir an için baltanın ayna gibi parlak yüzeyinde kendi asık suratını gördü. 
Balta başka bir hatıranın kapısını aralamış bulunuyordu ancak o Aryx parçaları bir araya getiremeden, bu dünyadan olmayan arkadaşının yüzü düşünceli bir hal alıp genç minatora çevrildi. 
eşke sana Habbakuk'u gönderebilseydim, evlat. Keşke sana endimden başkasını gönderebilseydim.” 
- Aryx sonunda bu sesi nerede duymuş olduğunu hatırladı. Bu ses i e ili ile çekişen ve bir kez olsun yüzünü östermeyen kişiye aitti. Öyleyse yaptığı zıt a rağmen, tanrılardan biri olmalıydı. TERİ ee örmek” 
“Aslında Şu an bunları yapmamam gerekiyor, genç Aryx; lakin ım çekeceğim ceza mi kalmış? Beni bir daha öldüremezler; bu Ni pe Sakın ola ki bir tanrının gözdesi haline gelme, 
4. Rahatını bozmak için devamlı firsat kollayacaklardır.” 
Anlamıyorum...» 


“Ve sen buna bayağı müsait birine benziyorsun.”Işıltılar saçan 


Dikkati dağılmış olan 


olduğu yerde döndü... yX uzaktaki tepeyi görebilmek için 


uçuyordu. 


Ilık bir hava dalgası tampon vazifesi görüp dengesini sağlamasına yardımcı olmuştu. Gözlerinden eğlendiği okunan gümüş kürklü savaşçı onu izliyordu. Aryx, Sargonnas'ın sahip olduğu ünvanlardan birinin de Volkanların Lordu olduğunu. hatırlamıştı ancak karşısındaki şahsın Boynuzlu Olan olamayacağını biliyordu. 

“Neden buradayız?” diye kükredi Aryx sonunda, dağın homurtusunu sesiyle bastırmaya çalışarak. Altındaki volkan, Mithas'ın doğusu boyunca uzanan dağ silsilesi, Argon Yanardağlar Zincirini oluşturan başlıca dört azgın dağdan biriydi. Hiçbiri yakın zamanda püskürmemiş olsa da patlama tehlikeleri hep var olmuştu. 
Aryx Nethosak'ın geçirdiği depremlerin istilacılar yüzünden mi, yoksa sadece bu kraterlerin bir türlü geçmek bilmeyen öfkeleri yüzünden mi meydana geldiklerini hâlâ bilmiyordu. 

“Bu toprakların korunmasını istedin. Buraya bunun icabına bakmak için geldik.” 

Genç minator halkının içinde volkanlar bulunan bir yolla korunmasını istediğinden hiç emin değildi. Bu tür bir korumanın savunacağı yer için faydadan çok zararı olabilirdi. Küllere gömülmüş olan eski minator yerleşimleri ile ilgili hikayeler aklına geldi. ç 

Genç minatorun sinir bozucu yol göstereni belinde asılı duran bir keseye uzanıp yaklaşık bir metre uzunluğunda kararmış bir minator boynuzu çıkardı. Hiç merasim yapmadan, boynuzu volkanın içine fırlattı, « ebane.” Si 

Am Makel halkının, en azından bir süreliğine 
Ogre egemenliğinden kurtulmasına yardım etmiş olan efsanevi #aşçıydı: Ayaş boyalızum lav uri düşünce meydana getiri duman kütlesinin neredeyse canlıymış gibi gökyüzüne çıkışını izledi. 

Işıklar saçan minator dumanın kayboluşunu lan Yola 

iç kıpmadığı kahverengi gözlerini Aryx'e çevirdi. “Gel, evlat. 
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“Konuşmasıyla kendilerini bir diğer volkanın ağzında bulmaları bir. 
r ne kadar öteki kadar aktif durumda olmasa da ağzı hi 


oldu. Bu dağ hei : : z öbürünün iki katı genişliğindeydi. Aryx'in arkadaşı bir hareketiyle 


ikisini de birkaç mil güneye götürmüş 
Burada, gümüş kürklü savaşçı bu sefer daha kısa ve gri bir ikinci 


boynuz çıkardı. Boynuzun ucu ısırılmışa benziyordu. Bunu da ilki kadar kuvvetli bir biçimde cehennemi andıran derinliklere firlattı, “Kanlı Bos.” 

bu ismi tanımıyordu ancak boynuz aşağıdaki eriyik toprağa değince yükselen heybetli bir sütun neredeyse ikilinin üzerine lav fişkırtacaktı. Aryx yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadan diğer 'minator onları aynı ritüeli tekrarladığı bir üçüncü mekana taşımıştı bile. Daha ince, kısa ve kıvrık olan bu boynuz, minatorların cücelere il ei mal sırasında büyük ün yapmış olan dişi okçu Uzunkollu Jarisi?ye aitti. 

Dördüncü ve son volkana geldiklerinde, gümüş kürklü şampiyonun işi daha uzun sürdü. Şimdi de boynuzlar arasında en az ilgi çekici olanı çıkarmıştı. Düz ve çok az kıvrık olan bu boynuz yaklaşık yarım metre uzunluğunda sarımsı kahverengi bir çubuğu andırıyordu. Ucunun uzun zaman önce kırılmış olduğu açıktı. 
en ğe olduğu dikkat çekici tek özellik üzerindeki birkaç 

Aryx'in yanındaki şahıs en so Sıdaki fokurdayan havuza attı. “Orilg.” Mi er | 

Boğazı düğü li ii Aryx boynuzun arkasından elini uzatsa da 

çok geçti. Boynuz lavlara değdiği and d üyük bi 

m nim amm A beklenmedik bir şeyle karşılaştı Dele ME ee 
5 akeminçibir dei Wi tlesi hızla yükseliyor, bir 
dönüşmüştü. Çekici olmayan eee “am e a sahip bir minator savaşçısı bir elind ra m mer elinde uzunca bir kılıç il izm ii a 

Sonra, duman beraberi SA ni 

İİ ükişohip e o kısa süreli ancak şaşırtıcı görüntüyle 

? “Mithas ile Kothas artık k 
Ejderhalar bile ayaklarını d şahıs genç minatora döndü. 

yardun Içın endişe etme.” 
Sen ne yaptın böyle?” 


e kavuşmuş bulunuyorlar. 
KN Si alsınlar... ”Bu dünyadan olmayan imden gelenin en iyisi bu, evlat. Artık 


“Bazı vefalı dostlarla bir 
“Elini ver bana.” 

“Neden?” 

“Benden şüphelenme. Elini ver.” 


ij Aryx istemeye istemeye razı oldu. Gümüş kürklü savaşçı genç minatorun bileğini kavradı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede ilk durdukları tepeye dönmüşlerdi. 

“Eğer Habbakuk değilsen, o halde kimsin sen?” 

Hâlâ Aryx'in bileğini tutan semavi şahıs gülümseyip ardından boşta olan eliyle sırtındaki baltayı işaret etti. “Memleketteki o heykeller bana hiç benzemeseler bile, en azından baltayı tanıtsın diye düşünmüştüm, evlat.” 

Genç minator bir kez daha gözlerini yüzündeki şaşkınlığı yansıtan göz kamaştırıcı baltaya dikti. 

Ayna... yüz... 

“Sana daha fazla yardımcı olamam. Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası her yerde ve tanrılar bile zor durumdalar. Artık kendi başınasın, Torunum. Şans seninle olsun.” 

Uzun boylu ve ışıltılar içindeki şahıs Aryx'in bileğini bıraktı. 

“Hayır!” diye bağırdı, daha fazla açıklama duymak için can atan minator. “Kazi—” 

“ — ganthi!” diye sonunu getirdi Aryx. “Bekle!” 

Ağzını sımsıkı kapatıp Sargonnas'ın tapınağındaki karanlıklara gömülmüş olan yıkıntılara bakındı. Elleri, sanki hâlâ kapıları kapamak istermişçesine, ileriye uzanmış vaziyetteydi. Dağlar, volkanlar ve kendisiyle konuşan hayali şahıs ortadan kaybolmuştu. 
Ejderha gözüyle bakmak bile kâr etmiyordu. 

vi 1 “. 

in arkasına dönen zümrüt yeşili gözlü savaşçı gümüş kürklü minatoru bulmayı umsa da kırık dökük merdivenlerin aşağısında kendisini bekleyen Seph'ten başkası değildi. Seph baltasını çekmiş, büyük bir endişe içerisinde el izliyordu. 

Şi işin var, Seph?” : , 

e seni emdiği İçimden gelen bir ses a buralarda olabileceğini söylüyordu... ancak seni burada merdivenlerin ( üzerinde (bu şekilde dururken o bulmayı beklemiyordum.” m 

: ? ördün ki? 

sp a bütün duvarları yıkılmış olduğu 


anlaşma yaptım.”Aryx?e doğru uzandı. 


NI 


halde kapıları kapatmakla kapatmamak arasında karar Vermeye çalışman bana pek mantıklı gelmedi, Ar. 

“Bu kadar mı? Bütün gördüğün bu muydu? ear. 

“Kaçırdığı bir şeyler mi var? Yoksa Sargonnas geri mi döndü?” 

Aryx başından geçenleri... ya da düşünde gördüklerini... kardeşine anlatmakla anlatmamak arasında kaldı fakat sonunda gizli tutmaya karar verdi. “Hayır, Sargonnas'ın döndüğü falan yok. Bundan sonra öinden de kuşkuluyum.” ; 
m ile Reis ayakta kalacak, Aryx. General Hojak'ın Kaos birimize saldıracaksa hedefinin, direnişin en önemli bölümünü oluşturduğu için, donanma olacağı yönünde görüş bildirdiğini 

— duydum.” a 

© © CAryx merdivenlerden indi. “Muhtemelen haklı Seph... ve işte bu 

yüzden hepimiz gidip mümkün olan en iyi şekilde dinlenmeliyiz. 
eni telaşlandırdığım için üzgünüm Seph.” z iç 

“Her neyse, ailedeki herkes İmparatorluğun bir yerlerine dağılmış olduğuna göre, bari ikimiz birbirimizden uzaklaşmayalım. Başına bir şey gelmesini istemem.” 

“Ben de senin. “Tapınak harabelerinin bulunduğu yerden -uzaklaşırlarken, koyu gri minator, hayal ürünü olsun ya da olmasın, adaların kaderi hakkında kendini rahat hissediyordu. Hayatta kalacaklardı... şimdilik. Hojak'ın dedikleri mantıklıydı; ortada hâlâ bir tehdit bulunuyorsa, bunun hedefi filo olacaktı. Gemiler sadece minatorların değil, Krynn'de yaşayan halkların büyük bir bölümünün en büyük umudu durumundaydılar. 

Gelgelelim, en barışçıl zamanlarda bile, Girdap büyük açlığını « doyurmanın peşinde olurdu ve gemiler anakaraya tez elden ulaşmak istiyorlarsa, onun çok yakınından geçmek zorundaydılar. 

Hem de çok yakınından... 


ip 


Girdap 


Tam da Aryx ve diğer pek çok kişinin asla gerçekleşmeyeceğine inandığı bir zamanda, minatorların ve hatta belki de tekmil Krynn'in tarihindeki en büyük filo yelken açmaya hazırlanıyordu. Kothas'tan demir alan ilk gemiler Nethosak açıklarındaki sulara ulaşmışlardı bile. Bunları daha az öneme sahip limanlardan ayrılanlar takip 

© etmişti. Her şey hazır olduğunda, hem isim hem de sağlamlık bakımından kardeş gemilere benzeyen ve dünyanın kurtuluşu ve şan, şeref için savaşacak akıl almaz sayıda minatoru taşıyacak büyük yolculuğun amiral gemileri olan İntikam ile İntikamcinın Baltası da yola çıktılar. İM 

Tabii her yetkin savaşçıyı bir seferde filoya dahil edememişlerdi. 
Minator İmparatorluğu'nun  ihtişamının doruğunda olduğu dönemlerde dahi bunu yapması mümkün olmamıştı. Lord Broedius en sonunda silahlı bir Şövalye birliğini, şövalyelerin hakimiyetinde olan bir noktada tahliye edip ardından gemileri ikinci bir ordu yükleyip getirmeleri için derhal geri göndermekte karar kılmıştı. 
Adaların üzerindeki tehdit tamamıyla ortadan kalkmış olduğuna göre, Şövalye Kumandan artık bütün olanakları büyük yolculuk için 

© Seferber etmeyi uygun görüyordu. Niyetinin ne olduğu çoğu kişi için © Yeterince açıktı: Her ne pahasına olursa olsun, Minator 


213 


İmparatorluğu'nun tam gücünü bir an evvel Lord Ariakan'a takdim e Mi donanmanın talihinin. açık , olacağından kuşkuluydu. Halbuki, İntikam'ın güvertesinde dikilip diğer gemilerin arkalarından  gelişlerini. izlerken verilen N emeklere hayranlık duymadan edemedi. Evet, filonun büyük bir bölümünü Kazelatiler'in sağladığı ince yapılı gemiler oluşturuyordu fakat en de minator soyundandılar. Onların başarısı bütün ırkın başarısı sayılırdı. ğe 

erik ahalisinden olan çoğu kişi gibi onun da Kazelatiler'le ilgili önyargıları vardı. Onlarınki gibi bir toplumun yüzyıllar boyunca varlıklarını gizlilik içerisinde sürdürüp, bir yandan da İmparatorluğu gözetim altında tutmuş olmaları pek akla yatkın gelmiyordu. Yine de, Kazelatiler asil bir soydan geliyorlar ve hiçbiri vazifeden kaçacak kişilere benzemiyorlardı. Herkes gibi bu dava uğruna can vermeye hazırdılar ve Kaos yaratıklarına karşı kuzenlerinin yanında savaşacaklardı. 

Gökyüzünü bulutlar kaplamıştı ancak açık denizlerde havanın genel hali, bilhassa Girdap?ın bulunduğu kesimlere yaklaştıkça, bu şekilde olurdu. Kimse kalan Magoriler'in tekrar saldırıp saldırmayacaklarından emin değildi fakat Lord Broedius yine de rotaları dev anaforun oldukça yakınından geçtiği için tedbirlerin en üst seviyede tutulması üzerinde ısrar ediyordu. Bölgedeki türbülanslı sular Magoriler için bile tehlike teşkil edebilirdi. 

Girdap'ın bir diğer etkisi de gemiler yol aldıkça rüzgârın şiddetini arttırıyor olmasıydı. Duyduğu bağırışlar Aryx'in İntikam mürettebatını seyretmek için dönmesine neden oldu. İnsanların değişken deniz yüzünden daha fazla çaba sarf etmek durumunda kaldıkları görülüyordu. Neyse ki gemide yolculuk eden birkaç mınator vardı ve şu an için bunların Kan Denizi hakkındaki bilgileri altın değerindeydi. İytikam”ın biraz önünde, azgın dalgalarla nasıl baş 


edileceğini daha iyi bilen minator mürettebatıyla, /yikamcı'nın Baltası daha düz bir rotada seyrediyordu. 


5 Aryx sebebini bilmese de insanlara bir R gunu 
düşünüyordu. Birçoğu kazanılan büyük zafere mez Sessiz ve zaman Zaman da oldukça dikkatsiz davranmaya başlamışlardı. Her şeyden öte, Aryx hepsinin taşıması güç bir sır saklıyormuşçasına telaşlı göründüklerini düşünüyordu. Lord 


Broedius?un bile her zaman kendisi gibi davranmadığı görülüyor, ara 


endişelerine vermiş olan 

izleme olanağı bulduğu Şövalyelerin b m 

bir şey olabileceğini düşünüyor di n bu telaşlarının sebebinin başka 

Insanların akıllarından ne geçtiği üzeri 

çtığı üzerinde kaf; i 

harcamamaya çalışarak geride bıraktıkları ala yorup boşa vakit 

baktı. Mithas sonunda gözden kaybolmuş 

geride kalanların ne durumda oldukl 


arnnı merak etmeden yapamıyordu. İmparatorluk limanının bazı bölümleri çoktan 


işlemeye başlamıştı bile ancak geri kalan bölgeler öylesine büyük bir düzensizlik içerisinde bırakılmışlardı ki bunların eski hallerine kavuşup kavuşamayacaklarına dair bazı kişilerin kafalarında soru işaretleri kalmıştı. Pek çok kişiyi şaşırtan bir biçimde, minator yerleşimlerinden birkaçına, çoğunun kaptanı, aynı o ilk tüccar gibi, Kıynn'in kimi kesimlerini silip süpüren toplu yıkımdan habersiz olan, başka yabancı gemiler de gelmiş bulunuyordu. Büyük erzak sıkıntısı çeken Imparatorluk”ta, yapabilenler misafirlerle ilgilenmişler ancak geride bu işlerden anlayan pek az yetkin minator kalmıştı. 
İmparator istemeye istemeye iyileştirme çalışmalarının koordine edilmesi işine yardım etmek üzere sefere gidenlere katılmamıştı. 
Hayatta kalan iki Yüce Erkân üyesi ona eşlik ediyorlardı. 

“Oradan çekilsen iyi olur,” diye fisıldadı Delara kulağına, “Kan Denizi bugün oldukça çalkantılı görünüyor.” li 

Aryx kollarını dişinin boynuna doladı. Kader ikisini bir araya getirmişti ve birbirleri hakkında bir şeyler öğrenmek için ellerine pek firsat geçmemiş olsa da Aryx kendini seferin başarıyla sonuçlanması halinde beraber karşılayacakları sie : igili LA gömülmüş buldu. Delara Aryx'in zümrüt yeşili gözüne ei Dişi karşısındaki erkeğe baktığında, tanrılar tarladan seçilmiş birini değil, yalnızca Aryx'i görüyordu ve koyu gri minator sevgilisinin bu tavrını büyük takdirle karşılıyordu. 


“Seph nerede?” ; ni 
Kal İntikamcı'nın. Baltası'ndan bize katılan gönüllü 


Kazelatiler'le birlikte. Şu Kazelatiler'i gördüğünden beri onları SET 

Yağmuruna tutuyor. Esrarengiz kuzenlerimizle ilgili her şeyi 

Öğrenmek istiyor yn di 
“Eline bir şey geçti mi? 


“Pek söylenemez. Onlara karşı korkuyla karışık saygı duyuyora 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pe ; 
benziyor.”Beklenmedik ziyaretçilere hiç güvenmeyen Delara 


1. “Onları kibirli buluyorum. ri 

Yi bir anda şaşırtıcı bir değişim e ri 

hızını artürıyor, bulutlar çoğalıyor ve dalgaların e gigi yükseliyordu. Bu ani hava değişimi Aryx | N X ar vi şaşırtmamıştı çünkü uzaktan kulağına bir gürleme geliyor li e Girdap'ın seslenişi. Sadece İntikam” daki değil görünürdeki bütün gemilerde bulunan denizciler yerlerinden fırlamış, bazı ipleri geriyorlar, bazılarını gevşetiyorlar, yelkenleri ayarlayıp bir şeyin onları rotalarından çıkarıp denizin doymak bilmeyen midesine göndermemesini umut ediyorlardı. Her minator Girdap'ın kudretine 


saygı duyardı. 
o © Delara sımsıkı tırabzanli 
— bunun çevresinde yüzmeye kalkışırlarsa, 
giderler.” 5 
> “Belki.”Aryx su yağmacılarını ve başlarındaki uğursuz kuklacıyı hafife almak istemiyordu. 
© “En başta, sen ve rahip gemide olduğun için saldırmaya cesaret 'edemeyeceklerdir... siz onları adalardan öyle def ettikten sonra.” 

© Gerçekten de onunla aynı fikirde olmayı çok isterdi ancak Aryx “kabukduların, sırf Kargaşa”dan korktukları için bile olsa, bir kez daha deneyeceklerinden emindi. ; 

“Siz ikiniz aşağı inseniz iyi olacak.”Sarı saçları çoktan sırılsıklam olmuş olan Rand güçlükle yanlarına geldi. Geminin delice sallantısma tam alışabilmiş değildi. “Çok geçmeden başaracağımı biliyorum. Mithas'a ulaşmak için izlediğimiz rotanın bununla yakından uzaktan alakası yoktu. Artık karayı denize tercih ettiğimden eminim.” 
© Azyx gülerek karşılık verdi. İnsan rahibi çektiği sıkıntılarla dalga va ağ kadar çok seviyordu. Ejderha e si v e imi kazanmış olduğunu gördü. “Bunları söylerken sesini m yok Zi een gör eğ 

olm şünüp gözlerini azgın denize dikti. Sargonnas ir olsaydı, belki de firmalar koparan kız kardeşini seferi « Kütsaması için ikna edebilirdi lakin ö le olsa bile bö > biri güvenilir miydi? yle olsa bile böyle bir söze 
© “Aynen diğer tanrılar karşısında oldu i boynum kıldan incedir, hatta —” Rand sözünü yarıda kesti. “Aryx, 


, Del ize bi in ara, SİZE bir şey sormam gerekiyor. Bunu aramızda bir sır olarak 


ara tutundu. “Şayet o deniz yaratıkları ordan oraya savrulup 


saklar mısınız?”İkisi de evet anlamında başlarını sallayınca, kaldığı yerden devam etti. “Takhisis Şövalyeleriyle ilgili dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Giderek artan bir kafa karışıklığı sezdiniz mi?” 

i Bana Kendilerinden oldukça emin görünüyorlar,” diye söze girdi Delara. “Tam insanlara göre... kendini beğenmiş ama yetenekli kişilerden oluşan bir grup.” 

Rahibe neyi itiraf edeceğinden emin olamayan Aryx tereddütte kaldı. Temkinli bir biçimde karşılık verdi, “Telaşlı görünüyorlar.” 

“Telaşlı mı... hassas bir kelime seçimi dostum. Size karşı dürüst olacağım. Takhisis Şövalyeleri'ni peşinden koşturan bir Görü olduğunu biliyor musunuz?” 

Aryx tekrar başıyla onayladı ancak Delara şöyle ekledi, “Birkaç kez bundan bahsedildiğini duydum ama hâlâ tam olarak anlamış değilim.” 

Rand'in yüzü ciddileşti. “Kötülük Majesteleri seçilmiş şövalyeleri için, her bir şövalyeyi tanrıçanın kaçınılmaz olarak gerçekleşecek diye sözünü ettiği zaferde kendisinin de bir payı olması gerektiğini düşünmeye sevk eden bir Görü belirledi. Onları mahmuzlayan ve tanrıçaya olan sadakatlerinin bağnazlık derecesine varmasına neden olan şey bu Görü.”Sanki birine ihanet etmek üzereymiş gibi hissettiği yüzünden anlaşılan rahip bir an için duraksadı. “Donanma yola çıkmadan kısa bir süre önce, Carnelia yanıma geldi ve bana Takhisis'in (o kendileri için ortaya attığı Görüyü artık hissedemediğinden bahsetti. Görü bir noktada etkisini yitirmiş. Sanki tanrıçası ikisi arasındaki her türlü bağlantıyı bir anda kesivermiş.” 

“Carnelia bir şey için cezalandırılıyor olmasın?” ; i 

“Bunu kendisi de çok düşündü ancak aklına gelen işlemiş olduğu bir suç yok. Bunları bana anlattıktan sonra, başkalarını gözlemledim ve şu sonuca vardım. Sadece birinin değil, bunu daha iyi saklamayı becerse de Lord Broedius'un bile tanrıça ile bağlantısı kopmuş durumda, İdrak edemediğim .sebeplerden, Takhisis şövalyelerini kendi kaderlerine terk etmiş bulunuyor. 
Artık daha çok başlarında Lord Broedius bulunduğu için yola devam ettiklerine inanıyorum.” KN i 

Aryx sükunetini korumaya çalıştı. Aklına tapınak içerisindeki kapıların önünde kulak misafiri olduğu konuşma gelmişti, Sargonnas kendisini terk etmekten bahseden bir dişi ile münakaşa ediyordu. 
“Neden bana geldin?” 

“Kiri-Jolith?e olan bağlılığına rağmen Sargonnas seni el üstünde 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saçma bir düşünce. Tanrılar arasında 


tuttu. Acaba o... ama yok, bu saç e neler olup bittiğini sen nereden bileceksin? 


i daha Sargonnas ile eşi arasında geçmiş olması e eyl okuma, hakkındaki şüphelerinden 
Rand'e bahsetmeyi aklından geçirdi ancak Mi vazgeçlı. 
Şövalyelere tanrıçalarının onları da Krynn'i de kendi kaderlerine bırakmış olduğunu söylemek yalnızca huzursuzluğa neden olurdu. 
Ayrıca, bu kadar hengamenin ortasında karanlık tanrıların desteğini gerçekten isterler miydi? EL dini 

Rahip Aryx'ten ses soluk çıkmadığını görünce kendini açıklama yapmak zorunda hissetti. “Böyle saçma bir soruyu Dil attığım için sizlerden özür dilerim, Aryx. Tek derdim Carnelia”yı biraz olsun rahatlatmaktı.” 

Ani bir sarsıntı insanoğlunun tırabzanlara savrulmasına neden oldu. Yüzü asılan Rand gözlerini kamaraların bulunduğu bölüme açılan kapıya dikti. Rahiplik mertebesindeki biri olarak kendisine hususi küçük bir oda tahsis edilmişti. İnsanoğlu bunu reddedecek olmuş ancak Broedius, başkentteki karargahta olduğu gibi, subaylarından hiçbirinin bir kafirle aynı odayı paylaşmak istemediğini belirtip üstelemişti. 

“Sanırım bu kadar konuştuğum yeter. Keşke sisi püskürtmekte kullandığım o güçle denizi de durgunlaştırabilseydim fakat bu türden ikinci bir mucizeyi serçekleştirmem, belki de sonsuza kadar imkansız gibi görünüyor. Müsaadenizle...”Rahip sallantılı güverte üzerinde güçlükle ilerleyerek kapıya yöneldi. 

ii a BE diye fısıldadı Delara, birdenbire denizi işaret edip. “Girdap! 

, Uzakta olmasına rağmen, dev anaforun ucu görülebiliyordu. 
Civarda sular hızla yükseliyor, dalgalar çağlayıp döne döne hareket ediyorlardı. Bazıları tekne büyüklüğünde olan enkaz parçaları başıboş, uzaktan belli belirsiz görülebilen midenin içlerine sürükleniyorlardı. Girdap'ın gürlemesi geçen her saniye artıyordu. 

, Gemiler yön değiştirmeye başlamışlar, kaptanlar Girdap'ın bin karşı koymaya çalışıyorlardı. Minatorlar dev anaforun tuhaf ie a li iyi biliyorlar ve bu yüzden onun gücünden en ii akk dig Yararlanmaktan da iyi anlıyorlardı. İyi bir kaptan 

“Herkes “ e in e dolaşarak seyir hızını arttırabilirdi... 
hut Sa erme!” diye kükredi birisi, Eğer mürettebatın önceki l 1? denebilirse, gemilerdeki hareketlilik şimdi. bir 


KE EE Re hiperaktivite halini alm doğrudan Kan Denizi» 
farkındaydı. 

Tipik bir biçimde, gemiler 


ird. 
karanlık bir görünüm alıyorlardı. Gi ink bulutlar daha 


Iş. Herkes en ufak bir hata iyi 
NıŞt i nın gemi nın dibine uzanan bir rotaya sökabilereminln 


“Aşağı inmeliyiz!” diye bağırdı Delara. 

ğ Sen git! Ben hemen geliyorum!”İçinden bir ses aşağı gitmesini söylese de minator yerinden kımıldamadı. Kendini Girdap'a ve onun öfkesine kaptırmıştı. Girdap doğduğundan beri geçmişinde önemli bir yere sahipti. Istar?ı yok eden ve minator adalarını meydana getiren Büyük Tufan?dan beri Girdap dönmeye devam ediyordu. Halkı için güneş ve aylar kadar mutlak bir değişmezliğe sahipti. 

Yanına biri geldi. Bu kişinin Delara olduğunu düşünen Aryx ona kendisi olmadan aşağıya gitmesini söylemek üzere arkasını döndü. 

Yağmur ve sıçrayan denizin suyunun kendisini zerre kadar rahatsız etmediği görülen Lord Broedius küpeştenin yanıbaşında dikiliyordu. O da Aryx gibi Girdap'ın büyüsüne kapılmışa benziyordu. 

“Sizce başımıza dert açar mı?” diye bağırdı minator. i 

“Girdap dert etmemiz gereken en son şey,” diye karşılık verdi Şövalye Kumandan. “Burada yalnız olduğumuzdan şüpheliyim. 

p : iy 

ei | hizmetkârları çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Diğer gemilere dikkatli olmaları yönünde çoktan haber verildi.” 

Aryx arkasını dönüp onlara baktı. Arkalarda bir yerde, şövalyeleri birinin elinde kapaklı bir fenerle işaret en olduğunu gördü. İntikamcı'nın Baltası ndan karşı Bai N EA birlikte Şövalye diğer bir gemiye işaret vermek üzere m sırada, Kaptan Brac'ın gemisinden e le olr geçmeye koyuldu. Ni : 

eliz iki gm Kİ Gül 

rtnaya çevireceği Kr id tırabzanlara tutundu. 
kalmanın akıllıca olmayacağını düşünen Aryx 


Şimşek çaktı ve diğer öncü gemilerden birinin yakınına yıldırım Ş ( 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düştü. özlerini nihai güzergahlarının olduğu yöne çevirerek ayl ia lm bl için gözlerini KI , e ye denizin insafına kalmış olan, 
üyü ir gemi belirdi. 1 
bl iğ m fırınaya kapılmış olan gemiyi açık seçik görmeye çalışırken, tırabzanlara daha sıkı tutundu. Bu üç direkli kocaman bir gemiydi. Direklerinden birinin kökünden kırılmış ve diğer ikisine bağlı olan yelkenlerin paçavraya dönmüş olması haricinde neredeyse İntikam'ın aynısıydı. Gemi yan yatmıştı ve çok geçmeden dev bir dalga güverteyi süpürüp geçecekti. 
“Lord Broedius...” z 
Kıdemli Şövalye gözünü minatorun baktığı yöne çevirdi. 
Broedius gemiyi net olarak gördüğü anda lanet etti, “Bizimkilerden biri...” ; 
ie Gemi hâlâ uzakta olmasına rağmen, Aryx artık bazı ayrıntıları © seçebiliyordu. “Küpeşte paramparça olmuş. İkinci direk de çok — geçmeden yıkılacak. Sanırım... sanırım bir vücut gördüm ama emin eğilim.” 
“Boşver onu, minator! Çabuk ol! Gemiyi tanımamıza yardımcı . olacak herhangi bir bayrak, işaret veya her ne olursa görüyor - musun?” 
şi yelemiyerde e p bakmaya çabaladılar. 
elan a tacı Bir işaret aradı fakat uç taraftaki, 
O Ne Masanın man 
 Kumandan'a elinden bir ZN mlidi Ri LE göremiyordu. Şövalye “Daha fazla setini Öğ Gahenye saki 
“Çoktan Girdep'n gekim alanma “sindi! Çek aklaşırsak, bu Bale birlikte dibi boylayabilrzi” GL a gd Sie emir yafl itaat ediyorlardı. Hiç ml açıkça görülse de hemen grenmek isteyen birisi in rota değişiminin sebebini ncı'nın  Baltası'ndan sinyal 


“gönderiyordu laki oni 1ç si rd u lakin Broedius işaret erinin karşılık vermesine müsaade 


«e 
Onlara sadece rı o a . 5 . 
yi talarında seyretmelerini söyle!” diye emir verdi. 


Jemi ö : ” 
miye doğru yol aldıkça, deniz daha bir köpükleniyordu. Gemi 


başka bir dalga gelip kıç tarafina ç bulunduğu tarafa döndü. 

Mürettebat İntikam'ın da benzer bir kadere sürüklenmemesi için çılgınlar gibi çalışıyorlardı. Tek derdi diğer gemiyi yakından görmek olan Broedius onları umursamıyordu. Birileri daha güverteye çıktı; aralarında kendini beğenmiş, parlak boynuzlara ve neredeyse altın sarısı bir kürke sahip bir Kazelati subayı da bulunuyordu. 

“Bu da ne demek oluyor? Bana az önce rotamızı değiştirdiğimiz söylendi. Kaptan Brac buna—” 

Kara gözlü şövalyenin bir bakışı Brac'ın geri adım atan ancak hâlâ kızgın görünen temsilcisini susturmaya yetti. 

Aryx, gemiler birbirleriyle çarpışmadan ya da birlikte anaforun midesine sürüklenmeden, Şövalye Kumandan'ın bilgi açlığını doyurabilmek için elinden geleni yapıyordu. Gördüğü bütün hasar ayrıntılarını yüksek sesle anlatmasına rağmen, Broedius tatmin olmak bilmiyordu. 

Ardından Aryx biri iplere dolanmış, diğeri ise kırık bir tırabzana geçirilmiş iki ceset gördü. İkisi de Şövalye olmalarına rağmen, ikincisinin açıkça zırhını kuşanmaya firsat bulamamış olduğu görülüyordu. Ejderha gözü Aryx'in iki şahsın belli bir süre Önce öldürülmüş olduklarını anlamasını sağladı. Bunlar görünürde güvertenin üzerinde bulunan yegane kurbanlar olmalarına karşın, Aryx geminin büyüklüğü göz önüne alındığında, daha pek çok kişinin alt kısımda yatmakta ya da denize savrulmuş olması gerektiğini biliyordu... 

Başıboş gemi en sonunda minatorun ismini okuyabileceği kadar yaklaşmıştı. 

Ejder Kanadı. < 

En ii korkuları gerçeğe dönüşmüş olan Aryx küpeşteden 

la; 5 i daki hareketliliği fark edip ona çekildi. Lord Broedius minatordak e oi dönmüş haber bekliyordu. Aryx ilk olarak g 


pl da daha da fazlasının olduğundan gördüğünük yagdi ENC? başıyla onayladı ancak minatorun 


4 Del ye ğ anlamıştı. 
vereceği son bir bilgi daha Met ai Kumandan. Destek 


4 ökyüzüne, Kaos'a ve hatta Aryx'i hayrete 
— hisiste lanet okudu. “Başka bir gemi 


olmadığından emin misin, minator?” Diy Bir. 

ÖN daha yaklaştığımızda, ismi kendiniz de Di 
Lord Broedius.”Aslında, gemiler en ni e 
İntikam için bir çarpışma tehlikesi beliredıe!. : z > “O önle 'nin Şampiyonu'nu da kaybetmiş olduğumuzu düşünebiliriz.”Broedius'un yüzünden okunan aşırı yorgunluk ifadesi, koyu gri minatora insanoğlunun gözüne son zamanlarda uyku girmemiş olabileceğini düşündürdü. Rahibin şövalyeler ve tanrıçaları hakkında açığa vurmuş olduğu sırları hatırlayınca, artık bundan kuşku duymuyordu. ğ li 

ARİ Lü iki gemiyi de etkisi altına alınca, Ejder Kanadı tehlikeli bir biçimde sürüklenmeye başlamıştı. Aryx Broedius'un dönmelerini emretmesini beklese de Şövalye Kumandan kılını kıpırdatmıyor, sahipsiz gemiyi süzmeye devam ediyordu. En sonunda gemiyi daha fazla riske atmamak gerektiğini düşünen endişeli minator dönüp bağırdı, “Dönüyoruz! Çabuk!” ğ 

Broedius ona baktı fakat emirlerine müdahale etmedi. Bunun üzerine bir parça ferahlamış olan mürettebat derhal emri yerine getirmeye koyuldu. Aryx endişe içinde, gösterilen gayrete rağmen, İntikam'ın ilkin fazla yol alamadığına tanık oldu. £jder Kanadı, içindeki ölü savaşçıların hortlakları diğer gemide bulunanları da kendileriyle birlikte Cehennem'e götürmek istermişçesine, gittikçe yaklaşıyordu. Artık dikkatli bakan herkes korkunç cesetleri görebiliyor ve geminin ismini okuyabiliyordu. 

Çarpışma gerçekleşecekmiş gibi görünürken, deneyimli minator denizcilerinin idareyi insanlardan tamamıyla devralması sayesinde, İntikam uzaklaşmaya başladı. Aryx'in gemisinin arkasında, Ejder Kanadı birdenbire yön değiştirdi ve kendisine çarpan dev bir dalga gemiyi doğrudan kendisini bekleyen Girdap'a doğru fırlattı. 

Olara Kıyan'in geleceğini Vaat etmişti,” diye söylendi Broedius. Hepimize Kıynn'in geleceğini vaat etmişti...” 

Şövalye kaskatı kesilmişti. “Kendimi kaybetmiş değilim, minator ama şunu bil ki senin Kraken'in Gözü'nd İlapavcıbi Börek Ejder Kanadı ile kard isi e gibi a i 

bl € Kardeş gemisinde pek çok sevdiğim vardı. 
Kimileriyle birlikte eğitim görmüş, kimilerini kendim itmiştir 
Onlar savaşta ölmediler, katledildiler!» 5 
,,, Aryx'in gözünde mürettebat arkada 

Anlıyorum, Şövalye Kumandan ve bi kadere sürüklenebiliriz.” 


şlarının görüntüleri canlandı. 
z de hâlâ bu sularda aynı kötü 


“Evet, kesinlikle haklısın.» 
pölgenin bizim için sağlayaca 


görünüyordu, ta ki en kenarını ince gözü sayesinde, burgaçın içerisi şeylerin saçıldığını gördü. Pek 
Ansalon'un doğu kesiminin büyük bir b 


ediyorsa, ham enerjinin hasını görmek için hemen tepesindeki gökyüzüne bakması yeterliydi. 

“Tanrılar yeri göğü zaptetmişler!” dedi soluk soluğa. Bunca güç bir araya toplanmış gemilerin yanıbaşında gösteri yapıyorlardı. Öncü gemilerden birinin yakınına bir kez daha bir yıldırım düştü. Aryx geçmişte çıktığı deniz yolculuklarında, Girdap civarındaki bölgeler dahil, pek çok fırtınaya tanık olmuştu ancak dalga dalga üzerlerine gelen bu fırtına ile ilgili kendisini rahatsız eden farklı bir şeyler vardı. 
Endişelerinin sadece saldırı ihtimali yüzünden olduğunu sanmıyordu; e m ediyordu. gelm Hdi 

Her türlü tehlikeye rağmen, İntikam'ın geri dönmesi mümkün değildi. Kan Denizi'nin bu kadar içlerine sokulmuşken ve peşinde bu kadar gemi seyrederken amiral gemisi yoluna devam etmek 


zorundaydı. Kalas döşemeler çatırdıyor, yelkenler delice esen rüzgârı 


Çaresiz zaptetmeye çalışıyorlardı. Yavaş yavaş, rotasını sabitlemek için çabalayan /nfikamcı'nın Baltası'nın yanındaki yerlerini 


alıyorlardı. 
Bir anda gökyüzünü, A görmekte güçlük çekmeyeceği kızıl bir par 


Aryx'in ejderha gözü olmadan bile laklık kapladı. 
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çine kötü Şi Bu da nedir?” Şövalye Kumandan çiş ndeki slaiğinsi di. “O tuhaf parlaklığın nedeni şimşek 


. 19» Mi 6 16 
ii şeyler olmak üzere! Eğ ee Kaçmalıyız! Diğer gemileri yaklaşan tehlike konusun: el oan 

İnsanoğlu Aryx'e bakıp, uyanılarında De d 

ç dan ifadesi gittikçe daha da sertleşen kestirmeye çalıştı. Ardından, YUZ “ndü “Bütün gemiler saldı Şövalye Kumandan arkasına Ga g n pozisyonuna! Uyarı işareti EY Se ilere fener sall 

İşaret erleri telaş içerisinde yakındaki gemilere 1& d li başladılar. Gözyaşı Kılıcı hâlâ yanıbaşında, kınında durmasına © rağmen, Aryx savaş baltasına uzandı. Kılıca yalnızca son çare olarak © başvuracaktı. N e 
© “Uyarı filonun yarısına ulaştırılmış durumda,” dedi biraz rahatlamış olan Broedius. 

General Hojak ile Kazelati temsilcisi yanlarına geldiler. “Neler — oluyor?” diye gürledi Hojak. “Tehlike nerede?” 

“Bu kadar sert bir havada bize saldıran ne—” diye söze girecek oldu Kazelati. 

Girdabın korkunç ağzından ardı ardına kızıl yıldırımlar firlamaya başladı; ancak şimşek yukarıda değil aşağıda çakıyordu. Havaya yükselip ardından aşağı doğru kavisler çiziyorlar ve bazıları kaçmakta olan donanmanın üzerine doğru inişe geçiyorlardı. 

Uzaktaki Kazelati gemilerinden biri daha ilk yıldırım çarpar İde a ği > parçaları havaya dağıldı. 

“Kiri-Jolith'in baltasi aşkına! "Yüzü i ilmi 
— frabzanları sımsıkı veli ime öne iii ii be al 

ee i Şimdiden kaç minator can vermiş olabilirdi? Diğerlerine bakınca, hepsinin yüzlerinde kendi dığ dehşetin yansımalarıyla karşılaştı. e eiemelimyaşa 

Başka yıldırımlar da dü bulmamıştı. Gelgelelim hed 


yanlarından geçe tutuşmuşlar iy çen yıldırımlardan sıçrayan kıvılcımlar yüzünden 


“Randi bulun!” di i * diye haykırdı Lord Broedius 
N Mm andan'ın Rand'in şaşırtıcı büyü maharetini bir 
| Tebileceğini düşündüğünden şüphelenmişti. Minator 


nn “-——— 


Yanan gemilerden biri ansızın yön değiştirdi ve artık Girdap'ın amansız çekim gücünden kurtulması imkansızdı. 
| Aryx bir çarpma sesiyle irkildi. Kraken'in Gözü”ndeki katliamdan 
önceki son saniyeleri hatırlayınca, temkinli bir biçimde küpeşteden sarkıp gözlerini suya dikti. Çok geç de olsa aklına Hercal'ın ansız ve ürkütücü ölümü geldi ancak bu sefer denizden kancalı mızrak yerine minatoru sırılsıklam eden bir dalga firlamıştı. 
Ejderha gözünü kullanmanın başta pek bir getirisi olmasa da yüzeyin altındaki manzarayı biraz daha iyi gösteriyor denebilirdi. 
Aryx geminin yan tarafına göz gezdirdi. Henüz Magori falan görmüş değildi fakat... 
Tam oradaydı. Görüntü hemen kaybolmuş olsa da kabuklu sırtı başka bir şeyle karıştırmak mümkün değildi. 
Aryx doğrulup, ciğerlerini yırtarcasına bağırdı. “Magoriler, geminin altında!” 
Bunu söylemesiyle ilk su yağmacısının denizden firlaması bir oldu. 
Broedius?u alarma geçilmesi gerektiği yönünde erkenden uyarmış olması o sayesinde  savunmacılar çoktan harekete « geçmiş bulunuyorlardı. . Şövalyeler . ellerinde yaylarıyla  küpeşteye Vi koşuyorlardı. İnsanların elindeki en iyi okçular oldukları al söylenemese de Aryx birkaçını tanımıştı. Fırtınaya ve dalgalara rağmen, okçular ümitsiz bir vazifeyi yerine getirmeye çalışan 
adamlar gibi hareket etmiyorlardı. Şövalyeler yerlerini alır almaz, 7 
kollarını mümkün olduğunca sabit tutup kendilerine hedef aramaya rim görünümlü yağmaclardn ik eler grinin önü ğ z gemideki Ba vi b miele kalsa, su altı sakinleri ae K geçmek için başka bir zaman ve yer seçmiş olurlardı diye düşünsede bu durum uğursuz Kargaşa'nın umrunda bile değildi. Gi ri Bok amilailanibiririn boğazına saplarıp Mageri yi okyanusa cansız geri; postaladı. Gelgelelim, aynı esnada sürüyle 


| yrmanmaya başlamıştı bile. Tek elleriy 
başka kabuklu nl düğünde, Magoriler'in ger çekte 


i taşıdıkları dü e e oldukları ortaya çıkıyordu. Ayakları neredeyse ikinci bir çift el gibi hareket edip tırmanmalarına yardımcı oluyordu. 


X fi şaşırmayan bir ok yağmuru başlatınca ilk düşman ai gril hiçbiri kalmayıncaya dek can ve 
Gelgelelim, güvertenin durmadan sallanması a sıçrayan “deniz sularının sert bir biçimde üzerlerine boşalması, msanların işini gitgide daha da Zorlaştırıyordu. Aryx'in ilk hasmı küpeştenin üzerinden başını çıkardığı anda minatorun bir tek balta darbesiyle canından oldu. i $ — 

“Gemiye çıkmalarına izin vermeyin,” diye bağırdı, Aryx'in geç de olsa Delara'ya ait olduğunu anladığı ses. Hemen ardından tam zamanında küpeşteye yanaşan dişi minator Su altı sakinlerinden birini daha denize geri gönderdi. i 

Geri adım atan Aryx bakışlarını en yakındaki gemi olan İntikanicı'nın Baltası'na çevirdi. Yangını kontrol altına almayı başarmış olsalar da amiral gemisinin başına şimdi de iki kat daha fazla Magori üşüşmüş durumdaydı... ve tam da Aryx'in önündeki taraftan sokuluyorlardı. Filodaki diğer gemilere de bu kadar büyük çaplı bir saldırı başlatılmış olabilir miydi? Magorilertin ucu bucağı görünmüyordu. 

Güverteye başka insan ve minator savaşçılar da gelmeye başlamıştı. Şimdi de yeni bir sorun çıkmış, gemilerde oldukça fazla sayıda savunmacı bulunmasına rağmen, bu kişiler neredeyse birlerini ezmeye başlamışlardı. O. olmadan tarih olacaklarını 

DON Ri ya e için herkes canla başla çalışıyordu. 
gelmeyi başardı lanmış olan Delara zor da olsa yanına em ei gelemeyeceğimi sandım! Delilik bu! Sualtı 

en biz birbirimizi doğrayacağa benziyoruz!” 


ü. “Saf tutun! Sırayla hareket edin! 


Le görmeye gelmişti. 

Aryx başka birilerinin kofkunç yılankavi uzuvları fark edip etmediğini görmek Içın etrafina bakındı ancak herkes pürdikkat savaşmaya devam ediyordu. An itibariyle, filonun bütün düzeni bozulmuş bulunuyordu. Kimi gemiler çaresizce Girdap'a doğru sürükleniyor,  diğerleriyse yerlerini korumak ya da dehşet havuzundan başka bir yöne doğru yol almak için ellerinden gelenin en. iyisini yapıyorlardı. Birkaç gemide daha yangın çıkmıştı ve Aryx'in seçebildiği tüm gemilerin omurgalarına Magoriler çöreklenmiş durumdaydı. 

Yakındaki gemilerden birinin yanındaki Magporiler omurgayı delmeye başladığı için ortalıkta yeni bir tehlike kol geziyordu. Aryx kendi gemisinin altına bakınca bir yaratığın daha aynı şeye yeltendiğini gördü. Şans eseri, mızrağını kaldırdığı anda, kabukluya çarpan bir dalga onu denize geri gönderdi. bü 

Kalleş deniz şu durumda filonun lehine hareket ediyor gibi görünüyordu. Dalgalar gemileri durmadan salladıkları ya da çarptıkları için Magoriler'in çoğunun omurgaya uzun Süre tutunmaları mümkün olmuyordu. Yine de, bilhassa durgun sulara ilerlemeye çalışan gemiler için, tehlike hâlâ devam ediyordu. 

“Güverteye çıktılar!” diye haykırdı birisi aniden. y ; 

Aryx hızla arkasını dönünce, üst güvertede üç sonra dört Magori gördü. Yukarıdaki savunmacıların arasında Sephr'i görünce dehşete kapıldı. Küçük kardeşi elinde baltasıyla Camelia nın YE e e ve s n çok sayıda oluş a sal ki in ellerinde a Gi mızraklar şövalyelerle minatorları ya geri çekilmek ya da dağılmı a Şövalye Kumandan'ın isteği üzerine başka bir büyü, denemesi gerçekleştirmek üzere güverteye dönmüş 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olm Rand. kollarını “kaldırmış; “dileliy ordu. “Rülip “ gökleri yakarıyormuş gibi görünse de auranın neredeyse etkisini Yitirmiş olduğu Aryx'in dikkatinden kaçmadı. Rand hâlâ mucizeyi Kiri-Jolith sayesinde gerçekleştirdiğini düşünüyordu fakat minator sarışın insanoğlunun gücünü kendi içinden, içinde yaşadığı dünyadan ya da ikisinin bir bileşiminden almış olduğundan artık emindi. Seph ile Carnelia donanmayı kurtarmaya çalışan rahibi korumak Için ellerinden geleni yapıyor olsalar da biri Rand'e hakikati bildirmediği sürece hepsi hüsrana uğramaya mahkumdular. 
Ardından, bir Magori kılıcı Seph'in boğazını kılpayı sıyırınca ğ kendini bir anda daha kişisel bir korkunun pençesinde bulan Aryx'in R rahibin büyülerine dair bütün kaygıları kaybolup gitti. 
a “Yolu. açın!”Yerini doldurmak için can atan başka birisinin varlığından emin olan Aryx oradan ayrıldı. Kardeşinin içinde bulunduğu tehlikeden başka bir şey düşünmüyordu. Bu savaşta zaten bir, hatta belki de daha fazla kardeşini kaybetmişti. Ne var ki daima kendisine en yakın hissettiği Seph olmuştu. Seph'i kaybetmek onun için bir kolunu kaybetmesiyle aynı şeydi. 

Gelgelelim, ansızın beliren göz alıcı bir parlaklık onu yolundan alıkoydu. Her iki taraftan başka savaşçılar da duraksamışlar, ışığın kaynağını görmeye çalışıyorlardı. Girdap'ın merkezinde doğaya özgü güçlerin korkunç gösterisi başlamış Kan Denizi'ni daha da çalkantılı bir hale sokuyordu. İytikam?ın direklerinden daha yüksek bir dalga gürültüyle, zaten kendisini yutmak üzere olan anaforun ml e gemilerden birinin üzerine düştü. 

iğer gemilerde bulunanlar için elinden bir şey gelmeyeceğinin e olan Aryx kardeşiyle Rand'in bulunduğu bie ulaşmak ekrar çabalamaya başladı. Ne yazık ki diğer savaşçılardan çoğunun ii sein ilerini hemen hemen aynı zamanda kurtarmış olmaları 
0 oyuyordu. Yüzüne mırak saplanan bir Takhisis Şövalyesi 
Aryx'in önüne devrildi. Aryxin failin ine dü ine firsat “ kalmadan, yaratığın üzerine çullanan iki irat İRİ. iz) » Sağ elini keserken, diğeri de baltasını rinin Pa riermi e alıp zorlu ilerleyişine devam etti Keaana aşağı 

sıl Magoriler'in büyük bir bölümü Simi. 
2 bunların b mene silen lümü ölmüş Dalar kal 
va ere yenileri geminin yanlarına 
, urmanıyorlardı. Bazıları Seph ile diğerlerinin bulundukl e 

nişlerdi. Cesurca vuruşan Aryx'in k: a 

 imaYarI VOR : in kardeşi bir Magori kılıcını gazından yaraladı. Aryx umutlanmıştı; Seph 


ve beraberindekiler ortak hareket ettikleri sürece güvende olacaklardı. 

“Aryx!”Delara'nın sesi duyuldu. “Eğil!” 

Dişinin sesindeki aciliyete kulak veren Aryx derhal söyleneni yaptı. Normalde tam olarak boğazının olacağı yerde, bir tırpan kılıç vızıldayarak boynuzlarını sıyırıp geçti. Kendini yere atıp tepesine dikilen ucubeyle göz göze geldi. Gelgelelim, Magori Delara kendisini karşısına almış olduğu için artık Aryxle ilgilenmiyordu. 
Dişinin seri kılıç darbeleri kabuklunun kılıcının yanından bedenine saplanıp dursa da hamlelerinin çoğu sadece basit yaralar meydana getirebilmişti. Aryx dizlerinin üzerinde doğrulup su altı sakini yanından geçerken ayağa kalktı ve baltasının keskin kenarını yaratığın yumuşak boğazına sapladı. 

Asit parmaklarını yaksa da, Aryx dişlerini sıkıp yaratığın titremeleri son buluncaya dek silahı daha da yukarıya itti. Minator baltayı çıkarıp da baltanın ve parmaklarının fazla hırpalanmadığını görünce hayret etti. Bir kez daha durmak zorunda kalmış olan Aryx kafasını yana çevirince Girdap'ın etrafında huzursuz edici bir parlaklığın oluşmaya başladığını gördü. Burgaç kendilerini de içine çekmeden filonun bir an evvel uzaklaşabilmesini ümit ediyordu. 

Aryx'in hasmının işini bitirmekle meşgul olduğu süre içerisinde, üst güvertenin tırabzanlarının üzerine daha da fazla iğrenç kabuklu doluşmuştu. Etraflarını saran misk kokusunu firtina bile dağıtamıyordu ve gökyüzündeki kara bulutlar Magoriler'e düşmanlarına dehşet uyandıran bir biçimde hedefi şaşırmadan saldırmaları için gereken görüş rahatlığını sağlıyordu. Sayısal üstünlüklerini bir anda yitirmiş olan savunmacıların üzerine çullanıp, bölünmelerini sağladılar. Rand hâlâ iyi korunuyor olsa da diğerlerinin başı büyük dertteydi. Seph Carnelia'nın yanındaydı ancak genç minator durmadan hücuma kalkıp sonra hızla yerine dönmekten başka bir şey yapamıyordu. Dişi şövalyenin açıkça Seph'in yanında kalmasını istediği görülüyordu fakat Aryx'in kardeşi gitgide daha başına buyruk hareket etmeye başlamıştı. 

Artık aralarında sadece birkaç metre vardı. Aryx çarpa çarpa kılıcından damlayan asitli kanı silmekle uğraşan bir şövalyenin Yanından geçti. Delara yanlardan gelebilecek saldırılara karşı koymak üzere Aryx”le birlikte yürüyordu... 
an gelenler var!” diye seslendi. 

gi şeyi gayet iyi görüyordu. Yarım düzine 


yağmacı, silahları hazır vaziyette, sağ tarafta başları sıkışmış durumda olan savunmacıların üzerlerine atıldılar. İki Şövalye onları karşılamak üzere dönünce, mecburiyetten yapılmış olan bu hareket savunma hattının daha da bozulmasına neden oldu. Diğer bir Şövalye ile aralarında Seph'in de bulunduğu üç minatordan oluşan Carnelia'nın grubu bu yeni saldırıya karşı koymak için yer değiştidiler lakin böyle yapmakla birbirlerinden iyice kopmuş oldular. Seph ile Carnelia'nın tek şövalyesi kendilerini ötekilerden ayrılmış buldular. 

Ölmekte olan bir Magori'nin Aryx ile Delara'nın üzerlerine doğru yıkılması üçünün de birkaç adım geri savrulmalarına neden oldu, Aryx ucubeyi kenara itti. 

Seph'in yanındaki Şövalye harap olan vücuduna yayılmış asit serpintileriyle dizlerinin üzerine düştü. Seph içgüdüleriyie hareket edip bir yandan vuruşurken bir yandan da yaralı insanoğlunun ayağa kalkmasına yardım etmeye çalıştı. Sağ taraftan elinde kırık tırpan kılcıyla yaklaşan Magori'yi görmemişti. 

“Seph! Sağ tarafında!”Aryx gafil yakalanmış olan iki savaşçının bulunduğu yöne atıldı. 

Aryx'in kardeşi başını kaldırdı ancak vahşi kabukluyu çok geç fark etmişti. Kılıcı baltasıyla savuşturmaya çalışsa da bunda başarısız oldu. 

Kırık kılıç genç minatorun bağrında koskoca bir yarık açtı. 

Aryx'in ağzından çıkan tüyler ürperten haykırış her iki taraftan bazı savaşçıların irikilmelerine neden oldu, Kan beynine sıçramış olan minator kaldırdığı baltasıyla, kardeşini yaralayan Magori'yi yere serdi. Zırhlı kabuğu delip geçen balta Aryx'in göğsüne asit sıçramasına neden oldu. Sinirsel çöküntünün üzerine eklenmiş olan fiziksel acı minatoru iyice çılgına çevirmişti. Hiç duraksamadan bir diğer istilacının işini bitirdi. O Magori de düştüğünde, Aryx bir üçüncüsünün peşine takılıp hamleyi karşılamak için mızrağını kaldırmış olan yaratığın kafasını bedeninden ayırdı. 

Su yağmacılarına birer birer saldırdı. Ta ki sonunda etrafında bir tane bile kalmayınca, öfkesi ne yaptığını anlamasına izin verecek kadar durulmuş oldu. Güçlükle nefes alıp veren minator etrafina bakınca, çevresinde bulunan herkesin korku ve hayranlık içerisinde 

kendisine bakmakta olduğunu fark etti. 
“Aryx!”Delara Seph'i kucakladı. Dişi, yaralı minatorun yarasın! 
elinden geldiği kadarıyla sarmaya çalışmış ancak durmadan akan kan 


e ği İİ Ten 


ai Da Vücudunu sırılsıklam etmişti. Şaşırtıcı bir biçimde 

ep Sebi a e rağmen, bilinci yerindeydi. 

! güvertede Çarpışma devam etmesine rağmen Aryx 

b Sr BİR kardeşinin yanına gitti. Seph ağabeyini a ça e akat bu hareket oldukça sancılı oldu. “Seph! Kıpırdama!” 

en... orada... Baltalı Kaz gibiydin, Aryx...”Seph kan 


kusuyordu. "Hiçbir... hiçbir şey seni d NE) 
SO 2 Şey seni durduramıyordu... Sen... büyük 


“Rahat dur, Seph!”Aryx'in gözleri Rand”i aradı. Rahip Kendisinin. 


nice ağır yaralarını iyileştirmişti; muhakkak aynı şeyi kardeşi için d yapabilirdi. Gelgelelim Rand bir şekilde büyülerine ider Solu a ei göz alıcı bir auranın ortasında dikiliyordu. Aryx / yanına çağırmakla çağırmamak arasında kalmıştı çünkü bunu yaparsa Rand filoyu kurtarmaya yarayabilecek yegane şansı da kaybedebilirdi. , Aryk insanoğlunun o önceki (o başarısını tekrarlayabileceğinden bile emin değildi fakat ona bu şans verilmeliydi. Aksi takdirde, Seph'ten başka daha pek çok savunmacı ölüp gidecekti. 

“Yelkenler!” diye kükredi birisi, “Yelkenler gevşiyor!” 
, Üzerinde mürettebatının en küçük kontrolü kalmamış olan İntikam yalpalıyordu. Gemi döndükçe, Aryx uzakta iki geminin çarpıştığını ve birinin pruvasının diğerinin kıç tarafını tamamıyla parçaladığını gördü. Manzara ne kadar korkunç olsa da minatorun bir tek şey umrundaydı: Kardeşi yerde can veriyordu ve onun elinden hiçbir şey gelmiyordu. Lord Broedius'un donanmasının amiral gemisi geri geri anafora doğru yol alırken, Aryx kardeşine sımsıkı sarıldı. 
Girdap, sanki dünyadaki başlıca bütün güçler oraya toplanmış gibi, ışıltılar saçmaya ve kabarmaya devam ediyordu. Gemileri öylesine şiddetli sarsıyordu ki artık Magoriler bile tutunamıyorlardı. 
Yığınlar halinde gerisin geri Kan Denizi'ne çakıldılar. Muazzam ve dehşetengiz bir olayın patlak vermek üzere olduğunu sezdikleri belli olan gemidekilerden bazıları da saldırıdan vazgeçmişlerdi. 

Girdap'ın saçtığı uğursuz ışık ardı ardına parıldadı. 

Ardından Girdap infilak etti. 4 Lal 

Burgacın ağzından döne döne hızla yükselen su kütlesi neredeyse bulutlara değmişti. Mürettebatın üzerine şiddetli bir sağanak indirdi. 
Mürettebat ve istilacılar etraflarında ne varsa tutunmaya çalıştılar fakat bu bazıları için pek mümkün olmadı. Aryx ile Delara 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şanslıydılar; güverteye çökmüş olan ikili Sephle birlikte küpeşteye savruldu. Denize düşen şövalyelerden biri üzerindeki zırhın ağırlığının da etkisiyle kısa sürede boğulup gitti. a 

Üzerlerine, bir bölümünü hiç şüphesiz Girdap tarafından yüzlerce yıl önce yutulmuş olan şeylerin oluşturduğu, nesneler yağmaya başlamıştı. Balıklar, eski enkaz parçaları, taşlar, belki de eski Istar'a 

ait kırık heykel parçaları ve hatta kemikler... Girdap'ın asırlar boyunca içine çekmiş olduğu her Şey havada uçuşuyordu. Ayağı tökezleyen bir Magori, vücudunu mızrak gibi delip geçen bir gemi direği yüzünden yere yığıldı. Bu keşmekeşin içerisinde su yüzeyinin hiç de tekin bir yer olmadığında karar kıldıkları görülen diğer - Magoriler anaforun kenarlarından dibe dalıyorlardı. 

Sonra Kan Denizi'ne bir haller oldu. Fırtına ortalığı kasıp “kavurmaya ve dalgalar gemileri birbirine çarpma tehlikesiyle yüzyüze bırakmaya devam ederken, gemilerin Girdap'ın kollarına “doğru çaresizce sürüklenişleri bir anda sona ermişti. 
© “Zeboim'in zarafeti aşkına!” dedi, yerinden kalkıp, gözlerini Kan Denizi'ne çeviren Delara, nefes nefese. “Git. . 11” 

Geminin her yanında aynı delice haykırış yankılandı. Becerebilen herkes gözlerini açık denize dikmiş, ağzı açık bir şekilde, bu “inanılmaz ve aynı zamanda ürkütücü manzarayı seyrediyordu. 

Oldukça halsiz düşmüş olmasına rağmen, Seph de doğrulmaya 

çalıştı. “O... oda ne, Aryx?” 

Aryx hemen cevap veremedi. Önce her iki gözüyle, ardından da 

ejderha gözüyle dikkatli bir biçimde denize bakmasına rağmen, hayret verici manzara karşılarında aynı şekilde duruyordu. 
İnanamamazlık içerisinde yutkundu ancak sonunda kabullenmeye mecbur kaldı. “Gitti, Seph... Girdap tamamen ortadan kayboldu!” 


Kılıcın İhaneti 


Minatorların hayatlarını başından beri belirgin bir biçimde etkilemiş olan o korkunç öfkeden ortada, etrafa fırlattığı onca cisim hariç, eser kalmamıştı. Azgın denizin yüzeyinin gözün alabildiğince wir zıvırla kaplanmış olduğu görülüyordu. Aryx su kütlesinin hacmini düşününce, kıyı şeridinin: bazı bölümlerine dahi yığınla öteberi vurmuş olabileceği yargısında bulundu. 

“Kayboldu...” diye mırıldandı Seph. Başta hafif hafif öksürürken, sonra boğazı sökülecek duruma geldi. j 

Aryx tam eğilip aşağı bakacakken gemi fırtınanın sebep olabileceğinden de şiddetli bir biçimde sallanmaya başlayınca olduğu yerde kaldı. Başını kaldırıp Rand'e baktı lakin sonu gelmez bir transın ortasında olan rahip hiç kımıldamadan öylece duruyordu. 

“Bakın!” diye bağırdı birisi. 

İntikam'a o ME uzak olmayan Biye ne devasa bir şekil yükseliyordu. 'in önceden de karşılaştığı o uğursuz yılankayi ie RP bu. Buna bir ikincisi ve hemen akabinde bir üçüncüsü eşlik etti ve sonra hepsi birbirlerine dolanmaya başladılar, Ea i 

Dev kangalların daha yakınında bulunan küçükçe bir gemi bunların eline düşmekten kurtulamadı. Kıvrılarak sokulup minator 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gemisinin omurgasına dolanıp e Ke a Kolların ört bir yandan baskı uyguladığı tekne ezilip p z 
MN ulan ben canlarını kurtarmaya çalışmaktan başka bir şey gelmiyordu. Kendini denize atan birkaç kişi, İntikam” dakilerin çaresiz bakışları arasında dalgalar tarafından dibe itildiler. Bazıları, gemileri etraflarında parçalara ayrılırken bile, “silindir biçimindeki kollara nafile balta darbeleri savurup pullu deniz canavarlarıyla savaşmaya çalıştılar, Geminin alt kısmında bulunanları da ya enkaz altında kalarak ya da içeri hücum eden sularda boğularak 


ölmekten başka bir son beklemiyordu. 

- Gelgelelim, insanoğlu geciktiği için t rada öylece dikilmeye devam ediyordu. 
“Herkes görev yerlerine!” diye kükredi kaptan. “Kımıldayın!” 
Aryx'in bir süredir duymadığı bir ses sonunda kafasında — yankılandı. Çekin beni, Sahip... Tam zamanı. Çekin beni... 

Gözyaşı Kılıcı. Seph'in onulmaz yaralarıyla haşır neşir olduğu hain silah aklından gitmişti. “Asla!” diye söylendi alçak bir ses uyla. “Asla!” 

Yapmalısınız... 

Bunu yapmak için içinde bir dürtü hissetse de bu dürtüyü zorla stırdı. Şeytani kılıç beraberinde hüsran getiriyordu. Onu kullanmak şu durumda bile Aryx'in aklına yatmıyordu. 
ürettebat onları uzağa götürmeyi başaracaktı. Başarmak orundaydılar. Şu an için Aryx'i ilgilendiren bir şey varsa o da 

dece kardeşiydi. 

“Seph! Sakin ol! Seni aşağı taşıyacağız! 'Delara yardım et de...” 
, Delara'nın başını eğmiş kardeşine bakmakta olduğunu görünce urdu. Dişinin önce gözleri faltaşı gibi açılmış sonra yüzü asılmıştı. 
Aryx bakışlarını öksürüğü az evvel kesilmiş olan yaralı minatora valim anda, tanrıların eksikliği ve Girdap'ın neden olduğu ım dahi onun için hiçbir şey ifade etmez hale geldiler. O an için Iyxin tek dert ettiği Kaos'un hizmetkârlarının İnfikam'ı 


akdire şayan bir heykel gibi 


-Seph ölmüştü. 


Kardeşine sımsıkı sarılan Aryx acısını dü 

Kardeşine si an Âryx a I dünyaya haykırdı. Dehşet 

içerisindeki mürettebatı ya da gittikçe yaklaşan denizdeki behemotu rsamadan Seph'i ileri geri salladı. 


lara onu telkin etmeye çalışıyordu. “ ARNE yaşta ödül 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Atalarının yanında yerini alıp, sonsuza kadar Şerefi ve İmparatorluğun şanı için savaşacak!” 

Şan? Şeref? Bunların ölülere ne faydası var?” 

e Savaşçının hiddetinden ürken dişi geri çekildi. Aryx onu terslediği için suçluluk duysa da elinde değildi. Üzüntüsünü ve suçluluk duygusunu bastırmak. için bir şeye, herhangi bir şeye saldırmak istiyordu. Ne olurdu biraz daha hızlı, biraz daha güçlü olabilseydi... 

Hâlâ intikam alabilirsiniz... 

Gözyaşı Kılıcı'nın söyledikleri onu can evinden vurdu çünkü hislerine tercüman olmuştu. Birilerinin bedel ödemesi gerekiyordu ancak o öldüremediği Magoriler kendilerini suyun güvenli kollarına atmışlardı. O zaman nasıl misilleme yapacaktı? 

Gemi sallanırken aradığı cevabı buldu. 

Beni elinize alır... diye üsteledi şeytani kılıç. Beni elinize alın ve Kaos'un hizmetkârına saldırın... 

Seph'i nazikçe yere bırakıp ardından neredeyse transa geçmiş gibi küpeşteye doğru yürüdü. Aryx'in bir eli baltasını taşırken diğer eli de karanlık kılıcın kabzasının üzerinde geziniyordu. Etrafındakilerin dehşet içerisinde oraya buraya koşuşturmalarına aldırmadan küpeşteye yaslanıp gözlerini gitgide daha da yaklaşan vücudu pul kaplı canavara dikti. 

Beni onun üzerine salın... beni ona saplayın. Birlikte bütün kavbettiklerinizin intikamını alacağız. Oh, Sahip... 

“ Kendisini Kaos yaratığının üzerinde, ölümcül kılıçla ardı ardına derin yarıklar açarken hayal etti. Aryx yaratığın kendisinin korkunç saldırısı sayesinde acı içinde kıvranıp can verdiğini gördü. Kabzayı daha sıkı kavramaya başlamıştı. 

Elinin üzerini başka bir el kapladı. “Aryx, aklından neler 

gi g3 

irmelieri sesi kılıcın yarattığı etkiyi kırmıştı. Aryx soluğunu 

bıraktı. “Hayır,” diye mırıldandı, kılıcın kendisini yine de duyacağını 


bile bile. “Bir daha asla...” ; 
e de küsmüş olan Gözyaşı Kılıcı karşılık vermedi. A Tyx onu erine minnettar bir biçimde e Yi i dişi gözlerini onun arkasındaki Kaos'un hizmetkârma emr Aryx arkasına bakıp pullu ucubenin bilhassa 
Rİ & Z ördü i lerine doğru daha da yaklaştığını gördü. 

e | nee istiyordu ve geminin mevcut hızına 


bakılırsa çok geçmeden... 


umursamayıp bunun Yi 


Rüzgâr bir anda öylesine tuhaf bir biçimde yön değiştirdi ki neredeyse Aryx'i küpeşteden aşağı yollayacaktı. Tırabzanları sımsıkı tutmuş yelkenlere bakıyordu. Yelkenleri şişiren kuvvetli rüzgâr o kadar ayarlı görünüyordu ki minator bunun doğallığından şüphe etti. 
Bakışlarını Kan Denizi'nde daha açıklara götürünce en yakınlarındaki gemilerin de aynı rüzgâra tutulmuş olduklarını gördü... aslında, gördüğü her gemi tam olarak aynı şaşırtıcı hızda seyrediyordu. 

“Rand... "Başını kaldırmasıyla rahibin Carnelia'nın kollarına yığıldığını görmesi bir oldu. Yüzünde renk kalmamış olan Rard, sanki yaptığı şey kendisini iliklerine kadar kurutmuş gibi bir deri bir kemik kalmıştı. Etrafını saran auraya gelince, Aryx silik bir izden fazlasını göremiyordu. Rahip bütün gücünü tüketmişti. 

Donanmadaki gemiler gitgide daha da hızlanıyor, gemiciler buna ayak uydurmak için canla başla çalışıyorlardı. Farklı gemiler, hangi çizgide seyrederlerse seyretsinler, aynı şaşmazlık, aynı süratle ilerliyorlardı. Fırtına bile bu duruma etki edemiyordu ve yürek hoplatan ucubeye gelince... 

Gitgide daha da yaklaşıyordu. 

Aryx buna inanamıyordu. Rand'in büyüsüne rağmen, yılankavi uzuvlar İntikam'a gittikçe daha çok yaklaşıyorlardı. 

Gözyaşı Kılıcı'nı çekip denize atlamayı aklından geçirdi fakat şeytani kılıca güvenmek yine içinden gelmemişti. Kılıç onu kolaylıkla hain bir pusunun içerisine çekebilirdi. Aryx silahın Sargonnas'a da ihanet edip etmediğini merak etti. Belki de yerle bir olan tapınaktan kendisi böyle planladığı için tek başına kurtulmuştu. 
e em rare zımıza yetişemiyor! Ondan 

Hiç şüphesiz deniz canavarının giteide üçü örüntüsü m nm 
Göl bir parça suçluluk hissetmesine rağmen yaratığa saldırmak 


üzere i n ? .yara öne e atlamanın çılgınlık olacağının bilincinde olan Aryx 


pi KE ip bişimde sanki zafer kazanmış gibi parıldıyordu. 
Ara: Hayır Şaşkına dönmüş olan savaşçı kılıç tutan kolunu 


yakalamak için dişiye doğru uzandı. 
Me pa çalkantılı suya daldı. 
u. içgüdüsel olarak hareket eden Aryx kü in üzeri çıkıp onu bulmak için suya bakındı. Smmm mi 


Arkasından bir yerden Lord Broedius” İ ediş z “« İ im e us'un sesi geldi. “Aryx! Ne 


O an suda yeşilimsi bir parıltı ve sırılsıklam, kahverengi bir bedenin kendilerini takip eden ucubeye doğru gitmeye koyulduğunu gören Aryx sözün gerisini duymadı. Bir şekilde, dalgalara rağmen, 


Delara kılıcı sımsıkı tutuyordu... ya da kılıç onu. 
<e » 


Aryx baltasını askısına yerleştirip dişinin peşinden suya atladı. 

Çaresiz minatoru yakalayan bir dalga onu neredeyse geminin omurgasına çarpacaktı, Büyük uğraş veren Aryx, suda yol almak için mücadele ederken kasları ağrımasına rağmen ileri atıldı. Sadece Delara'ya yetişmeye yoğunlaşmış, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sorgulamıyordu. Bu yaptığıyla ne elde etmeyi umduğunu kendisi de bilmiyordu. Tek derdi dişiye ulaşmaktı. 

Gelgelelim bütün gayretine rağmen Kan Denizi karşı koyuyordu. 
Delara yol almış olmasına karşın, Aryx'in tek yapabildiği yerinde kalmak olmuştu. Eğer durup dinlenmeye kalkarsa dalgalar onu geri atacaktı. Şuan itibariyle, Rand”in akıl almaz büyüsünün muazzam bir hızla sürüklediği /y4ikam ve filodaki diğer gemilerin çoğu yanından geçip gitmiş bulunuyorlardı. 

Ardından zümrüt yeşili bir parlaklık durup dikkatle bakmasına neden oldu. Şaşkınlık ve dehşet içerisinde, sonunda Kaos'un korkunç hizmetkârına ulaşmış olan Delara'nın yaratığa doğru hedefi şaşıran bir hamle savuruşunu izledi. Ne var ki, devasa kollardan biri tarafından meydana getirilen bir dalga dişiye çarpıp onu ince bir tahta 

ibi fırlattı. 
Me lke korkunç bir hataydı bu. Kendisini yakalayan diğer bir dalga daha ağzı açıkken onu dibe batırdı. Ciğerlerine su dolan minatorun nefesi tükenmeye başlamıştı. Aryx çaresizce yüzeye çıkmaya çalışıyor lakin gitgide zayıflayan kulaçları bunu 

iyordu. 

Mi geen deniz tanrıçası Zeboim'in soğuk kollarında kendinden geçti. 
İM TEYAMAS LI ve güz 
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Bu kadar dinlenme yeter Dünyanın Sonu gelmeden kalksanız iyi e ses Aryx'in kendine gelmesini sağladı. Gözleri tuz yüzünden sızlamakta olan perişan Hi ei e ONS yuttuğu deniz suları dışarı çıkıyordu. Aryx doğrulmak İla Eş Verse de olduğu yere yığıldı ve yüzü kuma gömüldü. Önce ağzna kaçan kum tanelerini tükürmeyi Ve ardından da kendisini tek dirseği üzerinde doğrultmayı bu sefer başardı. : 

Gözlerinden deniz suyu süzülen Aryx çevresine yoğunlaşmaya çalıştı. Bir süreliğine sadece, çoğu büyük olasılıkla kaya olması gereken, bulanık görünümlü şekiller seçebildi. Bu şekiller gitgide daha da belirginleşip kendisini hayal kırıklığına düşüren bir biçimde, tam da başta düşündüğü şeyler olup çıktılar... kayalar. Oysa ki Aryx Delara'yı ya da ona ait bazı izler bulmayı ummuştu. Halsiz düşmüş olan minator, yuvarlanmaktan korkmadan bölgenin geri kalanını inceledi. Büyük bir kara parçasının, muhtemelen bir adanın kumsalında serilmiş yatıyordu fakat haritalardan hiçbir şey hatırlamıyordu. İç kısımlara doğru bazı bitkiler sıralansa da bunların hemen ardında yükselen sırt Aryx'in nereye düştüğü ile ilgili daha iyi bir fikir edinmesine engel oluyordu. 

Tüm olan bitene rağmen hayatta kalmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Kan Denizi'nin sularının yarısını yutmadığını düşünse bile, Aryx bilinci yerinde olmadan, sonunda uzaktaki bir kıyıya vurana kadar geçen zaman zarfinda hayatta kalmayı nasıl başardığını hayal dahi edemiyordu. 

Sırtında hissettiği yorucu, hantal ağırlık bir başka mucizenin farkına varmasını sağladı; baltası kancasında asılı kalmıştı. Aryx hayatında belki ilk Kez tanrılara teşekkür edebilirdi ancak bütün bunlar onlardan birinin başının altından çıkmış olsa bile, bunun e m bağlı olduğundan şüpheliydi. Yine de silahı 

ancasından çıkarıp kısa bir iç münazaranın ardından sahil boyunca güneybatıya yöneldi. Bu bölümde eğimin daha az olduğu görülüyor Ve bu kendisinde buraya tırmanıp bulunduğu konumu men vi uyandırıyordu. 
b çiwa ortalarda Delara'dan eser yoktu. İçinin bir yarısı onun ij Le El kceğinden Körkarken, diğer yakin iş görebilmek için Zee başka ürü olsun ir Kullanıcıya açıkça ihtiyaç duyan ei Jicı nın uğursuz gücünü hatırladı. Aryx'in bildiği yla, dişi hâlâ Kaos yaratığıyla savaşıyordu. 


Aryx tırmanır İ le ken bir yandan da Kendiş düşündüğü sesi merak ediyordu. Bu ses ona 


şeytani kılıcın kendisiyl 

muhakkaktı. Aynı zil kl ME konuşamayacağı 
Jolith'in bile şu an için kendisini ürik aga il Ml kesinlikle onların oyunlarında ZAvall DİE kile ie ydi A Belki de kendisine şu anda o bildik gümüş a e gösteriyordu ama Aryx bunu bile olası bime ad böyle kendi başına olacağını açık ve net bir biçimde dile getirmişti N 

Zirveye ulaştığında ümitsiz düşünceler dizisine kapılmayı Gia VE etrafi ilk kez doğru düzgün görebilme fırsatını elde etti. Şaşırtıcı bir biçimde, Içıne tepeler serpiştirilmiş orman ve düzlükler, gözün hatta ejderha gözünün alabildiğine uzanıyordu. Buranın her ne kadar bir ada olma ihitmali bulunsa da Aryx'in bazı şüpheleri de yok değildi. Hüsrana uğramış olan minator bölgeyi taramaya devam ettikçe anakaranım bir bölümüne düşmüş olabileceğinden şüphelenmeye başladı... ama neresine? 

Saifhum Adası'na düşmesine imkan vermeyecek kadar güneye ve denizin kendisini Kenderyurdu'na taşıyamayacağı kadar kuzeye yol almışlardı. Şayet burası Ansalon'un bir bölümüyse, büyük yarımadada bir yer, muhtemelen Kem olmalıydı. Herhangi bir yerleşim belirtisi göremiyordu. Bölgenin uçsuz bucaksız arazisinden pek az yararlanılmış olduğunu biliyordu. Ormanlar gemi yapımı için güçlü kereste sağlayabileceği için İmparatorluğun buralara yayılabileceğine dair bazı konuşmalar geçmiş fakat savaş böyle'bir düşüncenin bir Kenara bırakılmasına neden olmuştu. Belki minator ri ğ ürdürürse... 

ya ayı şeyini gözden kaybetmemeye çalışarak yoluna devam ederken bir yandan da iç kesimlere kıvrılmak için lu sna kolluyordu. Ne yapacağı Ya da: filonun in e e ie konusunda en ufak fikri yoktu. Rahibin Kiri-jolith'ten v muhakkak olan, alışılmadık büyüsü onları herhangi bir Y sürüklemiş olabilirdi ancak... i 

Gri minator kendisine gör düzlüklerde birinin yürümekte ol 
Sadece ufak tefek bir şahıstı ve andırıyordu. 


ini uyandırdığını kılıcı hatırlatmış olsa da 


e kuzeybatı yönünde bulunan duğunu fark edince donup kaldı. 


belli belirsiz de olsa bir minatoru 


“paldır küldür tepenin öbür yanına 


hareketlenip yol boyu uzaktaki şahsın daha net bir görüntüsüni 


yakalamaya çalıştı. Tanrının hediyesi bile onu açık seçik görmesini 


mümkün kılmıyordu. Başka bir minator gibi görünüyordu ancak 


z bundan emin olamazdı. i ER 

Sonra ufak tefek şahsın sağ yanından zümrüt yeşili bir parıltı yükseldi. bilal 

“Gözyaşı Kılıcı...” diye mırıldandı Aryx. Başka hiçbir kılıç böyle bir canlılıkla parlayamazdı. Bütün bunların olanaksızlığına rağmen, sanki ikisi de ayni yere sürülmüşler gibi Delara'yı bulmuştu. 

Kılıcın dişi üzerindeki hakimiyetinin hâlâ devam ettiğinden şüphelenen Aryx seslenmeye cesaret edemiyordu. Daha yakına - sokulmak istiyordu. O zaman kılıcı muhtemelen dişinin elinden — kapabilirdi. En kötü ihtimalle, Aryx kılıca daha uygun bir sahip olarak kendisini sunmak niyetindeydi. İçinde korku yaratan tek şey kılıcın Delara'yı kendisine karşı kışkırtıp onu saldırmaya zorlayabileceği ihtimaliydi. Aryx onu öldürmezdi, öldüremezdi. 

j Burada ne işi vardı? Onu ta Kan Denizi?nin ortasından anakaranın bu ıssız bölümüne getiren şey neydi? 
© Aryx yetişir yetişmez kılıç bu sorulara cevap verebilirdi. Öyle ya ı böyle, gerçeği hain kılıçtan öğrenecekti... 
çiy Delara yüksek ve sabit bir hızla, sağa sola sapmadan ilerliyordu. 
Aryx yine de yavaş yavaş da olsa arayı kapatınca artık dişinin yüzünü seçebiliyordu. Delara bitap düşmüşe benziyordu ve yüzünde neredeyse gergin bir ifade vardı. Vücudunda pek çok ufak tefek yara ç Vardı fakat Aryx sonra daha fazlasını da gördü. Dişinin kılıcın — kendisine neler yapmış olduğunu bilip bilmediğini ve buna karşı « Koyup koymadığını merak ediyordu. Keşke onu kılıç hakkında arsaydım diye düşünüyordu. 
bendi parlaklık dikkatini çekti. Aryx'in denizlerde n irbirinden  ayırabilmesine yetecek kadar uzun ii e Gün p oldukça uzaktaydı ancak hesapları doğru ve vü ei va vi o Zaman ilk fark ettiği Kuzey ONAN le ii i Ni ar kuzeye uzanan Miremier Körfezi nin ilk ek ER Nerede olduğu hakkında biraz daha bilgi kad m n sini rahatlatmış olsa da kılıcın Delara'yı neden ar uzaklara sürüklediği kafasında hâlâ bir soru işareti olarak yordu. 
la kat etmiş olduğu ilerlemeye rağmen, şimdi de Delara aray! 
lamıştı. Aryx elinden geldiği kadar çabalamasına rağmen 


a 


a ii yelişemiyordu. Dişi minator çılgın gibi hareket ediyordu v u bir şekilde duruma uygun bir görüntüydü. Aryx dişinin ya da ondan ziyade Gözyaşı Kılıcı'nın takip edildiklerinden haberdar olup olmadıklarını merak ediyordu. 

Ayaklarının altındaki toprak birdenbire sarsıldı. Aklında Nethosak?ı vuran sarsıntılardan kalma hatıralar canlanmıştı. Aryx içgüdüsel olarak kendini yere atıp yer sarsıntısını sağ Salim atlattı. Yer birkaç dakika boyunca sallanmıştı, hem de bir nevi tuhaflık uyandıran bir biçimde. 
Toprakta sanki altından engin bir nehir akıyormuşçasına dalga dalga tuhaf kıvrımlar meydana gelmişti. Ne olursa olsun, Aryx işi şansa bırakmaya cesaret edemiyordu çünkü evvela pastoral bir manzaraya sahip bölgede şimdi birden fazla, aptalca hareket eden bir minatoru yutabilecek, çatlak ve yarıklar ortaya çıkmıştı. 

Ardından sarsıntı geçip gitti—ya da akıp gitti çünkü Aryx uzaktaki otlakların bir süreliğine daha sallanmaya devam edip çeşitli yerlerden ayrıldıklarına tanık oldu. 

Yerden kalkıp hemen gözleriyle Delara'yı aradı lakin diğer minator ortadan kaybolmuştu. Kılıcın kılavuzluğuna rağmen dişinin de sarsıntının geçmesini beklemek zorunda kaldığından emin olan Aryx aramaya devam etti. Ne var ki geçip giden altın değerinde dakikalar boyunca, Delara ne girintiden çıktı ne de uzakta görüldü. 

Endişeye kapılmış olan Aryx onu son gördüğü yere doğru koşmaya başladı. Küçük bir yarığı atlattıktan sonra az kalsın ince bir toprak tabakasıyla kaplı bir diğerinin içine yuvarlanacaktı. Uzun çimenler yolunu şaşırmasına neden oluyordu. Sarsıntı. her yerde 

çatlaklar meydana getirmişti halbuki bunların çoğunu ağzına kadar sokulmadan göremiyordu. Delara'yı son gördüğü yere yaklaştıkça endişesi artıyordu çünkü zemin burada daha da güvenilmez görünüyordu. Düzlüklerin uzaktan bu kadar masum görünüp içlerinde bu kadar çok tehlike barındırmalarına hayret ediyordu. 

Aryx Delara'nın bir ara dikildiği yerde yarıklardan en ie karşılaştı. Dibi görünmeyen, ağzı geniş ve çentikli bir e U. 

Durup kendisini kılıcın Delara'nın buraya düşmesine ie olduğuna inandırmaya çalıştı. Gelgelelim Aryx gözlerini EL e dikince içini şüphe kapladı çünkü delik aşağıya oğru açı e neredeyse. birinin içinde ei kk yürüyebileceği genişliğe ulaşıyordu. Birkaç çekingen adım atti. 
 Eİ il pa Mi izine rastladı. 
a e ye eğ inmeden önce tereddütte 


kaldı. Ne bulduğu izi ne de Delara'nın aşağıda bacağı ya da daha kö ü bir yeri kırık, hatta belki de kendinden geçmiş bir vaziyette yatıyor olabileceği ihtimalini göz ardı edemiyordu. | 
Aryx elinde meşale ya da yakacak başka bir şey olmadan yoluna devam etti. Arkasındaki ışık minatora bir süreliğine umut verdi. 
Delara eğer yakın bit yere düştüyse onu hâlâ fazla zarar görmemiş bir halde bulabilirdi. Şayet daha derinlere düşmüşse... iki Gelgelelim, Aryx ilerledikçe başka bir izle karşılaşmadı - Ümidini - yitirmeden gitgide daha da derine iniyordu. Tuhaf bir biçimde, gün ışığının etkisinin çoktan kaybolması gerekirken, ışık yoğunluğunu hiç yitirmemiş bunun yerine sanki yeşilimsi bir renge bürünmüştü. 
Bunu fark eden Aryx ilkin Gözyaşı Kılıcı'nın Delara ile birlikte — yakınlarda bir yerde olabileceğini düşündü. Ne var ki geç de olsa sol - gözüyle sağ gözünden çok daha iyi görebildiğini anladı. Kiri-Jolith'in huzursuz edici hediyesi bir kez daha imdadına yetişmiş olmasına rağmen Aryx'in bundan haz duyduğu falan yoktu çünkü hâlâ Delara'yı bulamıyordu.. Onu bir tek Delara'yı—canlı ve ncinmemiş —bulmak memnun edecekti. 
Acaba bu yarık daha ne kadar derine uzanıyordu? Aryx düzleşmesini beklemiş olsa da alçalmaya devam ediyordu. 
Muhakkak sadece biraz daha devam edecekti. 
- Tam bu sırada, toprak ayaklarının altından kaydı. 
ç Soluk soluğa kalan Aryx içeri düşerken, sıkı tutmaya çalıştığı altası elinden kayıp gitti. Ne var ki elleriyle tutunmaya çalıştığı prak kolayca ufalanmış, - minatoru . yavaşlatmamışti . bile. 
Boğulmaktan burada diri diri toprağa gömülmek üzere kurtulmuş olduğundan korkan Aryx eline ne gelirse yakalamaya çalıştı. 
Yarısına kadar yan tarafa gömülmüş olan bir taş, minator kayıp gitmeden evvel kısa süreliğine de olsa durmasını sağladı. İnişi np, e ki olsun düzeltmeyi başarıp SN mm ii şi üşüşten kurtulmuş oldu. Ne yazık kı 
EM yel ii uramamıştı ve minator her geçen saniye ulduğunda bir bekilde eh 2 ei aaa İN ima vi ennem'e çıkacağından şüphelenen Aryx e mağ olduğunu düşündürdü çünkü Aryx'in önünde ç arayı ve çok daha fazlasını yutabilecek kocaman bir ıniyordu. Başını yukarı kaldırdığında ejderha gözüyle bile 


1 


tavanın Yerini seçemedi. Depremin yukarıdaki düzlükleri tehlikeli yarıklar mey: dana getirip kalbura çevirmiş olması pek mucize sayılmazdı. Bir şey zaten toprağın dibini eşelemişti. Bütün bölgenin çökmemiş olmadığına bile şaşıyordu. 

Böyle düşünmek endişelerini azaltmış değildi çünkü Delara'yı bulmayı başarsa bile kendilerini nasıl yer yüzüne çıkaracağına ilişkin en ufak fikri yoktu. Daha da kötüsü, Aryx'in yanında artık kendisini savunmasına: yarayacak bir savaş baltası yoktu ve bu kendisi ile Delara'nın birlikte sahip olacakları tek silahın Gözyaşı Kılıcı olduğu anlamına geliyordu. 

Aryx pek az işine yarayacağını bile bile yerden geniş ve keskin bir kaya parçası aldı. Hiç olmazsa yola elleri boş devam etmekten iyiydi. 
Sonra bütün yarımada boyunca devam etmeyeceğini umduğu geniş boşluğa saptı. Göz biraz olsun görmesini sağlasa da yerin bu kadar altında Kiri-Jolith'in hediyesinin sağlayabileceği fayda bile bir yere kadardı. Aryx birkaç metre ilerisini görebiliyordu ancak bu kadar büyük bir mağarada bu pek bir anlam ifade etmiyordu. 

Yürüdükçe zeminin büyük bölümünün son sarsıntıdan kalma moloz yığınlarıyla kaplı olduğunu gözüne çarptı. Aslında havada o kadar fazla toz vardı ki Aryx sonunda burun deliklerini ve ağzını belindeki keselerden birinin kumaşıyla kapamak zorunda kaldı. Aryx yolun sonuna varamadan havasızlıktan öleceğinden şüphelenmeye başlamıştı ancak geri de dönemiyordu. Bir çıkış kendini gösterse bile minator yanında Delara olmadan ayrılmamaya kararlıydı. 

Tekrar ötekilerin ne durumda oldukları aklına takıldı. Kendilerini güvenli bir limana atmış ya da Lord Ariakan'a doğru yol alıyor olabilirler miydi? Rand iyileşmiş miydi? Yaptığı son büyü ondan çok şey götürmüştü. İster efendisi ister içindeki güçler tarafından bahşedilmiş olsun, Rand bir daha asla herhangi bir büyü yapamayabilirdi. 

Önündeki karanlıkta duvarları sarsılmasına ve daha da fazla toprağın gevşemesine neden olan gürültüler yankılanıyordu. Aryx hemen yan tarafina dayandı. Durup bütün tavanın çökmesini beklese de ortalık birkaç sarsıntının ardından yeniden duruldu. 

Aryx daha sonrasında da gümbürtüler işitmeye devam etti. Bu Sanki: yerin altında debelenen büyük bir yaratığın neden olduğu düzenli bir s m eden minator elindeki taşı sımsıkı tutuyordu. A dıkça bütün bunlara sıradan bir depremi i 
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Ardından, gürültülerin ortasında, bazı sesler, muhtemelen bura aşağıda bulunmayan kişilere ait sesler duydu. 
“Karaya çıkmaya hazırlanın!” diye seslendi Lord Broedius. 
“Daha gözlerini açmış değil!” diye bağırdı telaşlı olduğu anlaşılan Camelia. : 
“Gemilerimizi bunun için riske atmayacağız!” diye karşı çıktı Kaptan Brac. ii 
Önündeki mağaradan çoğu birbirine karışan başka sesler yükseldi. Her şeye rağmen tedbiri elden bırakmayan Aryx bir yandan yavaşça onlara doğru ilerlerken, diğer yandan da tarafların birbirlerinin söylediklerine zerre kadar kulak asmadıkları konuşmalara ait oldukları anlaşılan seslerin her birinin bir yükselip bir alçalmasına kulak kabartıyordu. 
© “O hattı bozun!” diye haykırdı tanınmadık bir ses. 
© “Hiç kimse Deniz Şahini'ni görmedi. Zavallı gemi Girdap'ın “dibine gömülmüş olmalı,” diye yorumda bulundu bir başkası. 
: “Onu beraberimizde sürükleyip götürmek ya da gemide bırakmaktan başka çaremiz yok,” diye karşılık verdi Broedius. 
Anlamsız bu konuşma sürüp gitti. O veya bu şekilde, Aryx bazı - konuşmacıları, özellikle Şövalye Kumandan ile yeğenini tanımış ve — onların söylediklerinden filonun ayakta kalan gemilerinin tam da Yak ebillei pb taışma görün bin sel 
, ir sen klan Mec ehiş” old in Ya kelam ve 
Be kaldıramadığı anlaşılıyordu. i aki iii 
Hi Gelgelelim bunların hiçbiri sesleri üyü ğ kulağına geldiğini ağlaya PE Bee kil 
, Fazlasını öğrenmeye ihtiyacı olan Aryx daha da yakına sokuldu. 
> kendisini birdenbire, yaklaştıkça m 
— sanki bütün cüceler bir Bü b ie ti ni belleği iŞ kazmışlar gibi geliyordu. Belki de b dik Ninesi de hekl d önkü — minatorun gördüğü kadarıyla kar: dini ela in Lİ ii bir — tek tipliliğe sahiptiler. DEĞ kii eN a ni 
« Savaşçının boyunun üç dört ki erkal vi ı üç dört katı çaplara sahip kavisli sırtlar 
Si ruyordu. Vakti olsaydı, Aryx bunları ayrıntılı bir biçimde 


inceleyebilirdi ancak minator için daha önemli olan şey mekanın derin zeminin tam ortasında duruyordu. 

Burada beyaz ateş yüklü, ışığı sadece içinde bulunduğu karanlık mekanın büyüklüğü yüzünden canlılığını önceden kaybetmiş gözüken bir küre için için parıldıyordu. Gelgelelim kürenin kendisinden daha şaşırtıcı olan şey içinde dalgalanan görüntülerdi çünkü Aryx yaklaşırken birdenbire Lord Broedius'un gözlerini dikmiş kendisine bakmakta olduğunu gördü. 

Yok yok... ona değil de daha ziyade minatorun arkasına bakıyordu. Broedius sanki bir geminin tırabzanlarına sımsıkı tutunmuş  dikiliyordu. Solgun ve bitkin olmasına rağmen görünmeyen birisine emirler yağdırmaya devam ediyordu. 

“Bir seferde üç kişinin birlikte gitmesi gerekse bile umrumda değil! Atların hiçbirini geride bırakmıyoruz, —” 

Sözünü bitiremeden görüntüsü dalgalandı, büküldü ve Aryx'in Broedius'un karargahında “ tanıştığı minator generallerinden birininkine dönüştü. Tecrübeli savaşçının konuşmaya başlamasıyla birlikte ne oldukları ortaya çıkan sebeplerden, farklı bir görüşte olduğu görülüyordu. “O zaman gerekiyorsa yüzün! Bu gemi için yapılacak bir şey kalmadı! Biraz daha yan yatarsa, batacak! 
Kendinizi —” 

Minator generali görünüm değiştirip, çömelip kollarıyla görünmez bir yükü kucakladığı görülen Carnelia*ya dönüştü. “Lanet olsun sana, uyan! Sana yine ihtiyacımız var—sana yine ihtiyacım var!” 

Görüntüsü yukarıya doğru bükülüp, bir önceki değişimde yitirdiği boynuzları tekrar kazanıp abanoz renkli zırhından soyunarak en sonunda daha uzun ve ince yapılı bir minatora, /nfikam'daki Kazelati temsilcisine dönüştü. Birine doğru sokulup fısıltıyla konuşmaya başladı fakat kelimeler Aryx'in kulağına duymasına yetecek kadar yüksek bir tonda ulaşıyordu. “Bunun bir çılgınlık olduğunu söylemiştim! Karaya çıkarsak derdini Brac'a nasıl anlatacağını düşün! Hayatlarımızı İmparatorluk ve bu Takhisis haşereleri için riske atmamız gerektiği —” iü ye 

Aryx'in gözünün önünden her biri konuşan ya da bir işle meşgul olan başka minator ve insan görüntüleri de geçti. Gelgelelim hepsinin içinde en çok bazı belli başlı şahıslar görünmüşlerdi: Broedius, Carnelia, Brac, minator generalleri ve kıdemli Kazelati kaptanları. 
Aynı seyir tekrarlanıp duruyordu. Aryx kendini o kadar kaptırmıştı ki 


a düşüncesi bile aklından uçup gitmişti... 
yi kak iği şey? Bunu kim yaratmıştı? İşleri yolunda gitmeyen filo ile bayağı ilgili oldukları görülüyordu. o Yoksa Magoriler'in yuvasını mi bulmuştu? Bundan şüpheliydi çünkü onları barındırmak için daha yeni oluştuğunu düşündüğü bu boş mağaradan bile fazlasına ihtiyaç vardı. Kimdi öyleyse? İzleyen başka biri mi 

dı? 
edis yeniden göründü. Şimdi de koskoca bir nesneyi sürüklemeye çalışan sürme iskeleye benzer bir yerin kenarında dikiliyordu. Şövalye Kumandan tek kelime etmiyor, sanki zaman tükenmek üzereymiş gibi sessizce işleniyordu. İntikam karaya oturmuş olmalıydı; Aryx şövalyenin çaresizlik içerisinde sergilediği hareketlerin başka bir sebebi olamayacağını düşünüyordu. 

Broedius birdenbire tekrar değişim geçirip bu sefer Aryx'in önceden görmediği birine dönüştü. İnsanoğlunun zırhını çıkarıp biraz küçüldüğü ve çöktüğü görüldü. Titrek görüntü birkaç saniye içerisinde kendini yenileyip bunları seyretmekte olan savaşçının merakını ümitsizliğe çeviren tanıdık bir simaya dönüştü. 

Seph. Cansız bedeni yavaş hareketlerle oradan oraya kayıyordu. 
Bu zarar vermeyen ileri geri sallanış denizdeki bir geminin sallantısı sonucu oluşuyor olabilirdi. Gözleri kapalı olan Seph bir şeyler, büyük olasılıkla vücudunda uzanan çirkin ve soluk kesiği düşünüyordu. 
Sıçrayan deniz suları kanı büyük ölçüde yıkayıp temizlemiş, geride yalnızca koyu pembe bir leke bırakmıştı. 

Aryx içinde kardeşini kucaklamak için şiddetli bir istek duydu. 
Ona dokunmayı beklediği için değil fakat bunu yapmayı ciddi şekilde istediğinden uzandı. 

Seph'in görüntüsü ansızın kaybolup gitti ve aynı esnada mağaranın her yanında kahkahalar yankılandı, yüksek sesli ve alaycı kahkahalar. Zaten eğreti duran kayalar her yana düşüp Aryx'i en yakınındaki duvara dayanmaya mecbür bıraktılar. Etrafina bakınıp 


bütün bunlara neyin sebep olduğunu bulmaya çalıştı fakat bunu zaten bildiğinden şüpheleniyordu. 


Kahkahalar fazlalaşırken ma 


Sarayı kaynağını geniş mekanın 
İh alan soluk ve hastalıklı bir dik Dalai Minator 
© Olanları izlerken duvarların bazı bölümlerinde 

e) etlenmeler ve açılıp kapanmalar oldu. Aryx artık Kiri-Jolith'in hediyesinin yardımı olmaksızın yüzlerce parıldayan, birbirine sarılan ve kıvrılan, görünüşe göre hepsi aynı yere bağlı olup başları ve 


sonları belli olmayan yılankavi uzuvlar görüyordu. Aryx kıvrımlı sırtların her birinin aslında devasa yılankavi şekillerden biri olduğunu fark edince dehşete kapıldı. 

Birafi sarılmıştı. Her yerdeydiler... ger yerde. 

“Yazık,” dedi Magoriler'in arasında duyduğu, efendilerinin o soğuk ve alaycı sesi. Ses bazen tek bir yaratıktan, bazen bir korodan gelir gibi çıkıyordu. “Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'nın birkaçınızı bile hatıra olsun diye sağ bırakmayacak olması ne yazık! 
O kadar eğlendirici, gülünç ve zavallısınız ki! Keşke onun en sadık hizmetkârı sizinle sonsuza kadar, durmaksızın oynayabilseydi küçük ölümlü fakat baba bu küçük çamur yumağının hainlere ceza olsun diye yok edilmesini emretti ve onun en sadık kulu bunu yerine getirmek için can atıyor!” 

Yılankavi uzuvlar yalnızca büyük bir tatmin ifadesi olarak tasvir edilebilecek bir şekilde debelendiler. Aryx Kargaşa'yı bulmuş ve şimdi £endisi onun eline düşmüştü. 
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Kaos'un Kolları 


üzgâr, onları Girdap civarındaki tehlikelerden uzaklaştıran âr şimdi de gemileri aralıksız dövmeye başlamıştı. Rüzgâr artık .yalnızca yelkenleri şişirmekle kalmıyor aynı zamanda gemileri irbirlerinin üzerine atıp hasar ve yıkıma neden oluyordu. İkisi de elatiler'e ait olan iki gemi büyük bir hızla çarpışıp birbirlerini . paramparça ederek çoktan denizin dibini boylamışlardı. 
Gemidekilerin çoğu ölmüş fakat korkunç rüzgârın gemileri bazı işilerin yüzüp kıyıya çıkabileceği kadar karaya yaklaştırması yesinde kurtulanlar da olmuştu. Gelgelelim aynı rüzgâr üç tane inin de kayalıklara sürüklenmelerine yol açmıştı. Biri batmaya aşlamıştı bile. Biri /wikam olan diğer iki gemi fena halde yan şlar ve alt güvertelerin bazı bölümleri çoktan suyla dolmuştu. 
ilodaki diğer gemilerden yardım geldiği yoktu çünkü hepsi larının ötekilere benzememesi için—-bu durum fazlasıyla m dü — var güçleriyle çabalıyorlardı. Bir zamanların şanlı aratorluk Donanması'na ajt diğer bir gemi daha mürettebatının amanca gayretlerine rağmen sığ sulara doğru sürüklenmeye başlamıştı bile. Diğerlerinin karaya oturmaktan ya da batmaktan 


Imalarını, ister İmparatorluk ister Kazelati di i i , iyarına ait olsunlar, lerinde kürek bulundurmaları gerçeği sağlamıştı. 


Camnelia bunun uzun sürmeyeceğini biliyordu çünkü minatorlar hayatta kalmak için küreklere asılırken, en yakındaki gemilerde çoktan küreklerin kırılmaya başladıklarını görmüştü. Rüzgârın arkasında büyü gücü vardı ve yarattığı tehdidi yalnızca büyü ortadan kaldırabilirdi. Maalesef görünüşte bütün bunlardan sorumlu olan kişi kendinden geçmiş bir vaziyette, kolların arasında uzanmış yatıyordu. 

“Haydi Rand, haydi...”Dişi Şövalye rahibin kendine gelmesi için onu ileri geri sallayıp duruyordu. Sarışın insanoğlu şaşırtıcı büyüsünü yapmayı başardıktan hemen sonra yere yığılmıştı. Bu büyü ondan ilkinin yaptığından da fazlasını alıp götürmüştü. Camelia rahibin bir daha asla uyanamayacağından korkuyordu. 

Amcası ona rahibi gemiden karaya taşımasını emretmişti ancak Camelia bunu tek başına yapamıyordu ve diğer bütün şövalyeler de meşguldüler. Onu yerinden kımıldatmaya çalışmış fakat idmanlı olmasına rağmen savaş kendisinde derman bırakmamıştı. 

Intikam biraz daha yan yatınca Carnelia ile sevgilisi küpeşteye doğru savruldular. Dişi Şövalye sımsıkı tutunup darbeyi zırhlı vücuduyla karşıladı. Tırabzan ağırlık yüzünden çatladıysa da kırılmadı. 

Broedius'un bir yerlerde emirler yağdırdığını duyuyordu. 
Amcasını son gördüğünde Şövalye Kumandan atları yazgsına sürüklenen gemiden çıkarmaya çalışıyordu. İrfikam'ın oturmuş olduğu kayalıklar sahile kadar uzanıyordu ve biraz gayret ve yeterli zaman mürettebatın büyük bir bölümünü kurtarmalarına muhtemelen yetecekti. Ne var ki, şövalyeler gayret göstere dursunlar, büyülü rüzgâr ve çalkantılı deniz zaman vermemeye kararlı görünüyorlardı. 

Duyduğu bir inleme dişi şövalyenin kasılmasına neden oldu. 
Camelia başını aşağı eğince Rand'in gözlerinin titreyerek açıldıklarını gördü. “Neler... neler...” 

Rahip başka bir şey söylemiyor sadece dik dik bakıyordu. “Rand! 
Beni anlıyor musun?”Rahip uzun süreli bir tereddütün ardından başını salladı. “Rand, şu yaptığın büyü... onu durdurmak zorundasın! 
Bizi saldırıdan kurtardın ancak —” 

Sarışm adam aniden olumsuz bir ifadeyle başını sallayınca 

amelia'nın ilgisi azaldı. “Benim... benim değil...” 

“Senin değil mi? Ne demek istiyorsun?” wi 

Öksürdü, “Benim büyüm... geçti... hissedebiliyorum... benim değil, başkasının...” 

“Ama—ama bu nasıl olabilir?” 
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İntikam'ın yüksek bir inleme sesiyle birdenbire sarsılması dişi şövalyenin yüreğini ağzına getirdi. Dalgalar gemiyi kayalıklardan ayırmaya başlamışlardı ve bu gerçekleşirse gemi batacaktı. 

“Bana ait değil,” diye sözüne devam etti, tehlikeden haberi olmayan Rand. “Bunu... bunu hissedebiliyorum. Onu artık bir şey... 
başka birisi... kontrol ediyor.” e : 

Bu zamana kadar Rand'in büyüsünün, rahip kendinden geçmiş olduğu için, ters etki yaptığını zannetmişlerdi. Carnelia Kan Denizi'ndeki savaşın sona ermemiş olduğunu ve Magoriler'i üzerlerine salan kuvvetin saldırısını başka türlü yürütmekte olduğunu artık anlamış bulunuyordu. DA 

Bu kadar büyük bir büyüyü yalnız o kontrolüne alabilirdi. 

“Bunu durdurmak için yapabileceğin bir şey var mı?” 

Başını iki yana salladı. “Hayır... hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. 
Kiri-Jolith bana... bana yardım edemedi ve ben de bu yüzden Aryx'in dediğine uyup gücü kendi içimden çektim... ve artık hiçbir şey kalmadı...” 

Tekrar öksürdü ve neredeyse bilincini kaybedecek gibi oldu. Bir minator, şu kibirli Kazelati temsilcisi Carnelia'yı gördü ve dişi şövalyeyi şaşırtan bir biçimde yanına doğru eğildi. “Gemi az sonra parçalanacak! Gel! Onu güvenli bir yere taşımana yardım edeyim!” 

Camelia minatora yardımları için şükranlarını sundu. Gelgelelim Rand'i nazikçe kaldırıp sürme iskeleye doğru taşıdıkları sırada, bu kadar zahmete gerçekten gerek olup olmadığını merak etti. Kaos'un hizmetkârı kendilerini sonunda kıstırmıştı ve herkes karaya çıkmayı başarsa bile bunun uzun vadede bir anlamı olacak mıydı? Takhisis onları terk etmişti. Sargonnas onları terk etmişti. Hiç umut var mıydı? 

Rand acıyla inledi. Camelia bu karamsar düşünceleri bir kenara bıraktı. Umut olsun olmasın, tanrılarla ya da onlarsız, o ve diğerleri sonuna kadar savaşacaklardı. Buna mecburdular. 

Başka seçenekleri var mıydı? 


Kargaşa'nın bir silkinmesiyle bir sürü yılankavi uzuv hep birlikte ütrediler, Aryw'in içinde korkunç yaratığa bir şeyler olduğu yönünde Küçük de olsa bir umut belirdi ancak bir anda, bu şey—ya da şeyler; 


Aryx hangi. tanımın daha isabetli olduğundan emin değildi— toparlanıp, bir kez daha kahkahalar atmaya başladı. 

“İşte buradasın! En sadık olan küçük ölümlüleri bir süredir kaybettiğini düşünüyordu lakin biriniz çıkıp ayağıma kadar geldiniz! 
Eğlenceli doğrusu! Ne kadar kısa ömrünüz kaldığını düşünüyorum da sahiden keyif veren küçük yaratıklarsınız! Hiç olmaktan kurtulabileceğinizi düşündünüz fakat kendinizi ne kadar zeki sansanıZ da, sizler bu en sadık hizmetkâr karşısında hiçbir şeysiniz!” 

k Kargaşa nın her yanı zevkten kıpırdanıyordu. Onu böylesine büyük bir canavara firlatmanın aptalca ve nafile olacağını bilen Aryx elinde tuttuğu kayayı yere attı. 

“Pek yakında, pek yakında...” diye mırıldandı Kargaşa şarkı söylercesine, “Dünyamız dediğiniz bu çamur yumağı pek yakında geldiği yer olan boşluğa geri dönecek ve ardından Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası en sadık hizmetkârını, hizmetkârının canı gönülden arzuladığı hiçlikle ödüllendirecek! Siz önemsiz şeyler nasıl oluyor da Kaos Baba'nın en değerli hediyesini geri çevirecek kadar küstah olabiliyorsunuz?” 

“Biz: varlığa değer veririz,” diye homurdandı Aryx, görünüşe bakılırsa üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya olmasına rağmen. “Bizler bir şeyler yapabilme, olabilme, tecrübe edebilme şanslarımızı değerli sayarız!” 

“Peki hangi amaç uğruna? Her şey sonuçta Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'na geri döner! O tek önemli varlıktır! Onun lütuflarına kucak açıp, tuttuğunuz bu nafile yoldan ayrılsanız iyi ederdiniz!” 

Bıkkan ama cüretkar savaşçı başını iki yana salladı. “Gerçekten yaşamamış olan sen bunu asla anlayamazsın.” Ni 

Kargaşa tekrar kıpırdandı fakat bu sefer memnuniyetten değil. 
“Bu en sadık hizmetkârın anlamaya ihtiyacı yok çünkü Kaos Baba bir emir verdi ve Kargaşa yerine getirecek!” i ii 

Gözlerini iğrenç yaratığın en yakındaki kollarına diken Aryx in vücudu kaskatı kesildi. Elinde bir silahı olsaydı savuracaktı, ne var ki minator yalnızca yumruğunu savurabildi. “Savaşacağız, gıtığı yere kadar!” z 
Kargaşa yine güldü ve aynı esnada topraktan fırlayan yeni kollar Aryx'in dört bir yanında yükseldiler, Minator yerinde kalıp üzerlerine Ölse bile, savaşarak ölecekti. 

li r parlaklık çarptı ve Aryx döndüğünde, en firla deki tanıdık kılıcı öfkeyle 
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“savurdu. Kaos yaratığının gafil yakalanan en yakındaki uzuvları yeterince hızlı hareket edemediler ve uğultuyla inen Gözyaşı Kılıcı kolları sanki gerçek değillermiş gibi yarıp geçti. 

Kargaşa kılıç ete gömüldüğünde sarsıldı ve her yanda acı bir haykırışa benzeyen, yüksek bir ses yankılandı. Her bir yaradan şimşeğe benzer parıltılar fırladı ve bunları bir çeşit kokuşmuş, kahverengi, yoğun tanrısal sıvı akıntısı izledi. Bütün bölge sallandı ve tavanın bazı bölümlerinde meydana gelen çökmeler Aryx ve kurtarıcısı, Delara, için göçük altında kalma tehlikesi yarattı. 

Dişi minator son gördüğünden de yorgun görünüyordu. Yüz hatları iyice gerilmişti ve gözleri faltaşı gibi açılmış hiç kapanmıyordu. 
Vücudunun her yanı bu yere varana kadar yapmış olduğu akıl almaz, istemdışı yolculuktan miras olan çizikler ve önemsiz yaralarla bezenmişti. Yanıbaşında, şeytani kılıcın kabzasındaki taş Aryx'in 

önceden hiç görmediği kadar fazla parıldıyordu. 

Gözyaşı Kılıcı onu yol boyu takibe zorlamış ve anlaşılan sonunda onu Magoriler'e hükmeden yaratığın yarımadasına sürüklemek için Kan Denizi'nde ölümden kurtarmıştı. Aryx, eğer kendini kılıcın iradesine kaptırsaydı, aynı kaderle yüzleşecek olanın kendisi olduğunu anladı. Şimdi Delara'ya bakarken ona bütün bunları a olabilecekken kılıca boyun eğmemiş olduğuna 

Kargaşa yaralarına rağmen harekte geçip, kollarının büyük bir bölümünü Delara'nın üzerine yöneltti. Dişi minator bazılarından yana kaçarak, bazılarından eğilerek ve bütün bu süre boyunca kılıcı sallayarak kurtulmayı başardı. Gözyaşı Kılıcı kalın, pullu deriye her batışında uğulduyor fakat Aryx'in duyduğu kadarıyla bu seslerde eskiden olduğu gibi zafer edası sezilmiyordu. 

Etrafina bakınıp bir kılıç ya da balta aradı ancak bir şey bulamadı. 
Delara avını arayan kolları atlatmaya devam ediyordu fakat gitgide daha zorlukla. Ayrıca saniyeler geçtikçe sanki Kaos yaratığının kendi başına hareket edebilen uzuvları dişinin hamlelerini kestirmeye la gibi daha sık ıskalamaya başlamıştı. 

endını Işe yara i ii i 

Bir silah... bi e ek a 

Koca bir yeşil-altın sarısı renkli kol Delara'nın vücudunun ortasına çarptı. Dişi minator havalanıp bir hayli uzağa düşerken kılıç e düştü. Şeytani kılıç bir-iki kez sektikten sonra bir metreden azla yuvarlandı ve Aryx'in sadece birkaç metre uzağında durdu. 


Silaha karşı duyduğu neftete rağmen, ona doğru hücum etti ancak bunu yapar yapmaz yaratığın uzuvlarından biri bacaklarına dolanıp onu geri çekti. Aryx kendini kurtarmaya çalışsa da bu sefer de daha küçük kollar kollarına ve göğsüne sarılıp onu Gözyaşı Kılıcı'ndan uzağa sürüklediler, 

Kendine gelmeye başladığı görülen Delara'nın vücuduna daha fazla kol sarılmıştı. Onlardan kurtulmak için zayıf bir hamle yaptı fakat kollar kendisine ötekilerin Aryx'e yapmakta olduklarından daha da sıkı dolandılar. 

Kargaşa ikisini de ateşli küreye doğru götürüp birbirlerini görebilsinler diye yüzlerini çevirdi. 

“Aryx! Aklımı elimden aldı, beni kendi içime gömdü! Ne kadar yapmak istediysem de engel olamadım!” 

Kılıcın kendi aklını da nasıl ele geçirmeye çalışmış olduğunu hatırladı. “Biliyorum, Delara. Biliyorum.” 

Kargaşa ikisini de birdenbire havaya kaldırıp, iki çaresiz minatoru kaya parçalarıyla kaplı zeminin üzerinde askıda tutmaya başladı. 
“Ellerinde can yakan küçük iğneler bulunan küçük ölümlüler,” diye tısladı. “Bunun bile bu en sadık hizmetkâr için sorun yaratabileceğini mi. düşünüyorsunuz?  Sargonnas'ın kutsal mekanı kuşatma altındayken batırmaya çalıştığı sürüyle iğne darbesi bile bu hizmetkâra vız geldi! Güçlerinizin tükenişini ve akıllarınızı kaybedişinizi izlemek eğlenceli olacak. Bu çamur yumağı silinip giderken benim hoş vakit geçirmemi sağlayacaksınız...” 

Hiç habersiz, ikisini de hızla yere indirip iki minator tam yere çarpacakken durdurdu. “Madem siz burada can çekişiyorsunuz diğer küçük ölümlüler de aynı durumda olacaklar! Görmek ister misiniz?” 

Cevap vermelerini beklemeden onları titremeye başlamış olan küreye doğru çevirdi. Onlar izlerken, devasa küre genişleyip iki Katı büyüklüğe ulaştı. Küreden yayılan yoğun ısı Aryx'i. terletmeye başlamıştı. 

İlkin içerideki görüntü değişmeden, bulanık kaldı. Ardından önceki görüntüler kadar açık ve net olmasa da gitgide belirginleşti. 

Görüntünün alt yarısında kümeler halindeki gölgeler hafifçe dalgalanıyor, sabit bir hızla ileri yol alıyorlardı. Tam ortada oldukça büyük bir şey belirdi. Aryx'in görüntüdeki bulanıklığın sebebinin olan bitenin su altında geçmesi olduğunu anlaması pek uzun sürmedi. 

Sayısız gölgenin deniz yatağında dalgalanmalarının sebebini anlamak da yine uzun sürmedi... 


FR 
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“Magoriler...” diye söylendi Aryx. O konuştuğu sırada yara ar görüntünün merkezine yerleştiler. Patlak gözleri suyun altında ışılışıl parıldıyor, ağızlarının açılıp kapanışı balıkların e lunumlarına benziyordu. Korkunç kabuklular savaş yakınmış gibi silahlarını 


hazırlamışlardı. 

Savaş... ; DAMEMA A 

Delara Aryx'in yüzündeki karamsar ifadeyi gördü. “Aryx! Bu da ne? Nereye gidiyorlar?” salsa N 

Tam cevap verecekti ki kurbanlarına böylesine dehşet verici şeyleri açıklamaktan büyük zevk duyan Kargaşa söze girdi. “Kabuklu olanlar kendilerini kurtarmaya gidiyorlar, aptal yaratıklar! Bu en sadık hizmetkâr insanoğlunun işleri karıştıran büyüsünü alıp “kendisinin yaptı!” 
“Filo bu yarımada üzerinde kıyıya vurdu,” diye açıklamada ulundu Aryx. “Gemilerden bazıları karaya oturdular ve ötekiler'de hlikedeler! Broedius ve diğerleri herkesi karaya çıkarmaya ışıyorlar, böylelikle...” 
« “Ama zaman yetmeyecek,” diye sonunu getirdi Delara. 
Magoriler denizin dibinde peşlerinden geliyor...” 
Kargaşa'nın zalimce kahkahası koca mağarayı sarstı. Yukarıdan aha fazla eğreti toprak ve taş düştü. En sonunda içeriye günışığı sızmaya başladı. Aryx hasret kaldığı ışığa baktı. 

“Oh, zeki küçük ölümlüler! Sizden ne kadar da eğlenceli oyuncak luyor! Pek yakında, evet, diğerleri de Kaos Baba'nın hiçlik lütfunun ne müthiş bir şey olduğunu anlayacaklar! Magoriler burada işlerini bitirdikten sonra zavallı adacıklarınızdan arta kalanlara saldıracaklar. 

, Kanları akana kadar hiçbir şeyden kuşkulanmayacaklar çünkü muhterem tanrıları çok önceden güvende oldukları vaadinde ulunmadılar mı? Türünüzün kökü kurutulacak... ama metin olun! 
ek yakında, ortalıkta sizin utanç verici yenilginizi hatırlayacak hiç 

; e kalmayacak, hem de hiç kimse!” 

— “Tanrılar buna dur diyecekler!” diye çıkıştı Delara. “Sargonnas una IZin vermeyecek!” 

Meşke Aryx Delara'yı tanrıyı unutmaya ikna edebilseydi. 
erleri gibi muhtemelen Sargonnas da kaçmıştı. Minatorların ve anların artık güvenecek yalnızca kendileri kalmıştı. 

elgelelim, beklenmedik bir şekilde, dişinin Sargonnas'ın adını 

alması Kaos yaratığında tepkiye neden oldu. Boru şeklindeki a ları geri çekilirken, bir kısmı da düpedüz kendilerinden 


geçmişlerdi. Karşısındakilerin umutları tenezzül etmeyen Kargaşa bir sürel 

En sonunda, bir hayli ilgili doğru olduğundan emin misin?” 

“Senin bizi yok etmene asla izin vermeyecektir! Asla!” 

“Ama tanrınız gitti... kaçtı veya yok edildi! Hain Sargonnas artık yok! Öyle olmalı!”Kollardan biri Gözyaşı Kılıcı'na dolanıp şeytani kılıcı yakına getirdi. Yeşil taş zerre kadar ışık saçmıyordu. “Oyuncağı bile artık bir hiç!”Ölümcül nesneyi çok uzaklara firlattı. 

Aryx kılıcın mağaranın duvarlarından birine çarpışını izledi. Silah yere düştüğünde üzerindeki yeşil taşın bir an cansız bir ışık saçtığını zannetti fakat bu görüntü hayal gücünün bir ürünü de olabilirdi. >. 

Kargaşa Delara'yı iyice küreye yaklaştırdı. Dişi minator gözlerini yumdu, ateş topunun saçtığı ışık neredeyse gözlerini kör edecekti. 
“Nerede, o zaman? Nerede?” 

Vücudunu sarmalayan kollar daha da sıkılaştılar. “Ben—ben 

ilmiyorum,” dedi dişi sonunda nefes nefese. > re çünkü bilecek bir şey yok!” dedi Kaos'un hizmetkârı eek ima bunu söylerken sesinin biraz titrediğini e Kendi kendini şaşırtan bir biçimde, minator Delara ya dönüp e söyledi, “Biliyorsun, dostumuzun bizim bilmemizi istemeyeceği fası karışık.” a ii ber lal falan yok!” diye kükredi Kva dalga yayılan ses her tarafta yeni kaya ve toz e e f bir şekilde bütün tavanı çökme tehlikesiyle yüzyüze getirdi. fuhai bir a da Kargaşa'nın kendisiydi. “Ve sizler için onları kayalardan koruyan hainler hepinizi bırakıp gittiler! 
zerre kadar umut yok! Tanrı RE alanını yalıyorlar. Ortaya Kaçtılar ya da bir ee Sai A v4 etleri yok, fark etmez—— in debilsin, öyle e söylendi Aryx, “ama bundan emin değilsin, öy değil mi?” Ağiz 5 iş olan yığınla kol çok daha büyük bir heyecan haliyle bir edici bir behemotun hislerini Azyx'in tek yaptığı böylesine ep ar şüpheleniyordu. 
tahmin etmekti lakin doğr ya X bilmiyor hem de çektiği bilgi Kargaşa hem hasmına ne olduğunu 


2 iyordu. ş 
sıkıntısı onu inanılmaz rahatsız Kai sordu abartılı bir şaşkınlıkla 


yla dalga geçmeye bile | iğine tek kelime etmedi. i ses tonlarıyla şöyle sordu, “Bunun 


“Bir tanrıyı nasıl kaybedersin?Eğer Kargaşa herhangi bir ölümlü 


yaratık olsaydı, Aryx'in oyun oynadığı hemen anlaşılırdı ancak Kaos canavarı bunları kafasında tartacak bir zemine sahip değildi... ya da ko i minator öyle umuyordu. 
ark diye tısladı ses dört bir yandan. “Hain hangi deliğe girmiş olursa olsun bulunacak, umarım Kaos Baba daha ona hak ettiği cezayı vermiş değildir! Fakat cezayı verecek olan yıne Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'dır. Belki de oynasın diye onu N Kargaşa'ya verir!” Si i “Ya da,” diye karşı çıktı Aryx, “Sargonnas tam da şimdi buralarda bir yerde pusuya yatmış, seni gafil yakalayıp kollarını seğiren küçük parçalara ayırmak için hazır bekliyor.” ei 
“Hayır! *Kargaşa'nın çeşitli yerleri, görünüşe göre çoğu bağımsız bir biçimde kıpırdandılar. Ucubenin heyecanı arttıkça, tek tek uzuvları üzerindeki hakimiyeti azalıyor gibi görünüyordu. 
“Tamda şimdi seni izliyor olabilir,” diye eşlik etti Delara. 
NE Kargaşa kahkahayı bastı. Ses bu sefer biraz zorlama çıkmıştı. 
o “Küçük ölümlü yaratıklar, ne kadar da kumaz ve tahmin edilebilirler! 

Bu sadık hizmetkâr sizin sözlerinizden korkmuyor! Kargaşa uludur! 
Kargaşa kudretlidir! Bu en sadik hizmetkârın emriyle, Magoriler teker teker can veriyorlar, dostlarınızın canlarını söküp alana dek! 
Kargaşa'nın emriyle, Kaos Baba'nın ejderhaları pek yakında küçük adacıklarınızda katliam yapacaklar! Bu en sadık hizmetkârın sözümona İntikam Tanrısı'ndan korkması için hiçbir sebep yok! Asıl Sargonnas Kargaşa'dan korksun! Evet, İntikam Tanrısı Kargaşa”dan korkuyor!” 

“İstediği kadar konuşsun, sadece kendini tatmin eder, Delara,” diye karşılık verdi, Kargaşa'nın dostlardan söz etmesi üzerine bu ilahi savaşta can vermiş olan Seph, Hecar ve daha tanıdığı pek çok kişiyi hatırladığı gerçeğini gizlemeye çalışan Aryx. “Sadece hasmı başka taraftan kuşatılmışken ortaya çıkıp, arkadan konuşuyor. Onun belki de Sargonnas”la yüzyüze dövüşmekten korktuğunu düşünüyorum. 
Tapmaktaki çarpışma da böyle olmuş olmalı.” 

Sargonnas — düşmanlarını O unutmaz.”Delara ( tanrısından bahsederken, gözleri her zaman olduğu gibi hissettiği bağlılıktan © Parıldıyordu. “Düşmanları da onun intikamını unutmazlar... hâlâ .  hayattaysalar tabii,” 

5 “Sizi ezmek lazım,” diye çıkıştı Kargaşa birdenbire. “Evet, sizi 
zmek, parçalara ayırmak ya da gökyüzünden yere çarpmak lazım! 


Sizi teker teker ele alıp en ilginç şekillerde hiçlik lütfuna erdirmek lazım! Görelim bakalım, Sargonnas'ınız seçilmişlerini, değersiz ölümlü gözdelerini koruyacak mı! Görelim!” 

Şans eseri, tehditlerini eyleme geçirmeye kalkışamadan, küredeki bir şey dikkatini çekti. Kargaşa yer değiştirirken, uzuvlarının büyük bir bölümü Aryx'in ilgi anlamına geldiğini düşündüğü bir şekilde birbirlerine süründüler. Gözlerini küreye dikip Kaos'un hizmetkârını bu kadar memnun eden şeyi görmeye çalıştı. 

“Saldıyorlar!” dedi Delara nefes nefese, 

Magoriler sonunda başı dertte olan filoya ulaşmışlardı. Görüntü her bir gemide neler olup bittiğini gözler önüne sermese de daha kıyıya ilk çıkmayı başaranlar kendilerine gelmeye başladığı sırada kabukluların sudan çıkmakta olduklarını gösteriyordu. 

Görüntünün değişmesiyle birlikte sesler ve gürültü patırtılar gelmeye başladı: Minatorlar ve şövalyeler silahları ellerinden geldiğince bir araya getiriyorlardı. Atlar işe koşuluyordu. Her iki ırktan subaylar emirler yağdırıyorlardı. 

Birden Lord Broedius göründü. “Saf tutun! Okçular hazır! Bize biraz zaman kazandırın! Ateşleri canlı tutun! Onlara karşı gerekirse meşale kullanın fakat yalnız onlara bel bağlamayın!” 

Broedius bir Kazelati kaptanına dönüştü. “Sağ tarafta çift sıra oluşturun! Yerlerinizi koruyun yoksa ötekiler asla gemiden çıkamayacaklar!” 

Yeniden değişen görüntü gerileyip rüzgârın kasıp kavurduğu uzunca bir kıyıyı göstermeye başladı. Magoriler yığınlar halinde sudan çıkıyorlar, sanki hayatları bu saldırıya bağlıymış gibi ilerliyorlardı. 

“Bu sefer püskürtülmeleri mümkün değil,” diye açıklamada bulundu Kargaşa. “Amaçları ölmek olan Magoriler artık başarısızlığın beraberinde acıyı getireceğini biliyorlar! Onlar savaşacaklar, sizinkiler ölecekler!” al 

Seyrettikçe, Aryx iğrenç yaratığın söylediklerinin görünüşe göre doğru olduğunu anladı, Geçmişte korktukları şeyler Magoriler'i rahatsız etmez olmuştu. Ateş caydırıcılığını yitimişti. Belki de bulut 

örtüsü yüzünden, gün ışığından çekinmiyorlardı. Geçmişteki çarpışmada sahip oldukları sis korumasından mahrum kaldıkları halde ilerliyorlardı. Kafası en yavaş çalışan savaşçı bile bu farklılıl “sötün 0 ında hayrete düşebilirdi. Neredeyse 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bölgelerini bile hasımları karşısında daha iyi savunuyorlardı. Hiçbir Di şekilde yenilmez değillerdi fakat bu değişiklikler, sonsuz gibi görünen sayıları da hesaba katıldığında, savaşın muhakkak onların lehine sonuçlanacağını belli ediyordu. i 
Her şeye rağmen, Aryx panikleyen ya da geri çekilen kimse olmadığını görüp cesaretlendi. Minatorlar bir düşman sirf üstün i görünüyor diye geri çekilmezlerdi. Şövalyeler de boyun eğmemeye — kararlıydılar. İlk sıranın üzerine şaşırtıcı bir isabet oranıyla oklar yağdı. Magoriler iyice yaklaştıklarında, hem çinsan hem de minatorlardan oluşan gruplar, çarpışmanın başka bir yerde değil de düşmanın tarafinda devam etmesi için, onları karşılamak üzere harekete geçtiler. 

Kabuklular Mithas üzerinde hiç olmadıkları kadar çok sayıdaydılar. Maalesef, gösterilen çabaya rağmen, katıksız güç © karşısında tutunamayan ilk savunma hattı birkaç dakika içerisinde açık verdi. Minator komutanları bağırıp savaşçıları safların en “ inceldiği yerlere yönlendiriyorlardı. En sonunda, Lord Broedius'un — seçkin atlı taburlarından biri kısa süreli, ani bir saldırı gerçekleştirip, Magoriler'i tamamıyla Kan Denizi'ne geri çekilmeye zorladı. 

Şövalyeler de aynı minatorlar gibi daha iç kesimlerdeki yüksek mevzilere çekilemeyeceklerinin düpedüz bilincindeydiler. Daha yüksek bir noktadan emirler yağdırmakta olan birden fazla subayın fark ettiği üzere uzakta Magori mızrakları uçuşuyordu. Şayet saflar ilerlemeye çalışırsa, Magoriler onları" dikkat çekici bir güç ve çeviklikle kullandıkları uzun mesafeli silahları ile yere sereceklerdi. 
Silahsız bazı Magoriler bile pençelerini savurarak ya'da yeterince yakın olduklarında önlerine çıkan her korunmasız boğaz veya yüze zehir saçan çeneleriyle yapışmaya çalışarak ileri atılıyorlardı. 

Lord Broedius da çarpışmanın gerisinde durmuyor, aksine yaklaşan yağmacıları püskürtmek için ardı ardına yükleniyordu. 
Kendisini sadece gerektiğinde gerilerde kalmaya zorluyordu. 
Şövalye . Kumandan hatta elinden geldiğince yaralıları savaş alanından geriye çekmeye çalışıyor, buna hususi muhafizı dahi engel olamıyordu. 

Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, İmparatorluk minatorları sanki aynı birimde eğitilmişler gibi Kazelatiler'le omuz omuza , Vuruşuyorlardı. Daha ince yapılı ve atik olan Kazelatiler, geri 

ekildiklerinde kuzenlerinin oluşturduğu sağlam safların kendilerini Soru) enip, sık sık öne atılıyorlardı. Ölümcül bir etkiyle 


1 yaratıkların üzerlerine inen İmparatorluk baltaları arkalarında, ruhları 
bile duymadan ölüp giden Magoriler'den bir yığın bırakmıştı. 
Gelgelelim, su altı sakinlerinin sayıları o kadar fazlaydı ki minatorlar ne olursa olsun yenilgi ve ölümle yüzleşmeye mahkumdular. 
Kendilerinin ve müttefiklerinin elinden yalnızca savaşmak ve ümit etmek geliyordu ve Aryx de seyir yerinden sadece dua edebiliyordu. 

“Çok şanslılar,” diye mırıldandı Kargaşa neşe içinde. “Görüyor musunuz? İşte birisi daha Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'nın lütfuna erişti! Yakında, pek yakında...» 

Mücadeleyi seyre dalmış olan Kargaşa'nın artık iki rehineyi umursamadığı görülüyordu... zaten böyle yapmaması için bir neden var mıydı? Ne Aryx ne de Delara elinden kurtulamıyorlardı. Aryx tek elini yeterince oynatabiliyordu fakat herhangi bir silah olmadan, bu durumun ona hiçbir faydası olamazdı. Ayrıca, Gözyaşı Kılıcı'ndan başka bir silahın böylesine dev bir canavar karşısında işe yarayacağından şüpheliydi ki o bile bu zamana kadar yetersiz kalmıştı. 

Tılsımlı kılıcı aklına getiren savaşçı onu görebilmek için dikkatlice başını çevirdi. Gözyaşı Kılıcı düştüğü yerde öylece duruyor, kabzadaki taş zerre kadar canlılık belirtisi göstermiyordu. 

Aryx tam bunu düşünürken taş birdenbire göz alıcı bir şekilde parladı. Parıltı çok kısa sürmüş, Kargaşa'nın dikkatini çekmemişti ancak minator hayal görmediğinden emindi. Ejderha gözünü kılıca dikip, mücevher üzerine odaklanmaya çalıştı. 

Gözlerini bir başka yeşil parıltı karşıladı. 

Kılıç bir keresinde, rıhtımın oradayken, kendisine gelmişti. Kılıç ona gelmiş fakat Aryx onu sadece refleksleriyle kullanmıştı. 
Hareketlerini dilediği gibi yönlendirmesine izin vermeye asla kalkışmamıştı. 

Tam bu sırada, Gözyaşı Kılıcı uzun süredir devam eden sessizliğini bozup, minatorun düşüncelerine ulaştı. Sahip... 

Şeytani kılıcın sesini duymak Aryxi o kadar şaşırtmıştı ki neredeyse yüksek sesle konuşacaktı. 

Kendinizi bana teslim edecek misiniz? 

Dikkatle lanetli kılıca baktı. Minator kılıcın şu anda bile kendi çıkarının derdinde olduğundan emindi. Aryx kılıca ters ters bakıp verdiği yanıtın anlamını çözmesini bekledi. 

Kendinizi Sargonnas için teslim eder misiniz? 

İntikam Tanrısı için mi? Çocuklarını terk edip giden tanrı için mi? 


ii 
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Doğru, Sargonnas Kargaşa'yı ortadan kaldıracak güce sahipti lakin Aryx anlamadığı bir şeyi kabul etmek konusunda çekinceliydi, hele ki tartışma götürür şeref anlayışlarına sahip bir tanrı ve kılıç söz NE ki Sargonhas korkunç canavarı alt edebilirse, filodaki arkadaşları ve akrabaları da dahil herkesin kurtulma şansı olurdu. 

“İntikam açığa sürükleniyor!” diye bağırdı Delara ve bu Aryx'in iç karartan düşüncelerine ara vermesine neden oldu. i 

Aryx bakıp büyük amiral gemisinin görüntüsünün küreyi kapladığını gördü. /ntikam kayalardan kurtulmuş denize geri sürüklenirken bir tarafa doğru yatmaktaydı. Minator gemide hâlâ birkaç kişinin olduğunu görünce dehşete düştü. 

İntikam. Aryx onu sisin içinde ilk gördüğü zaman ve hatta sonrasında uyanıp kendini güvertesinde bulduğunda, gemi hep sinirlerini bozmuştu. Gelgelelim onu şimdi görmek minatoru sarsıyordu. Dalgalar bir zamanların görkemli gemisini oraya buraya itip, geminin omurgasının altının ardı ardına kayalara bindirmesine neden oluyorlardı. Tahtaların bel vermiş olması deniz suyunun içeriye daha hızlı dolmasına meydan veriyordu. 

“İntikam batmaya başlamıştı. 

Böyle devam edecek, diye araya girdi kılıç kafasının içinde, hemen harekete geçmezsek. Kendini teslim edecek misin? 

Aryx şeytani kılıcın aklını istila eden, büyülü dokunuşlarını hissedecek olmayı hiç mi hiç istemiyordu lakin yine de kabul ettiğini belirtir biçimde başını salladı. 

Gözyaşı Kılıcı birdenbire hızla boşta olan eline firladı. 

Onu sımsıkı kavradı ve kılıç kendisine hükmetmeye kalktığı anda ona direndi. Hemen oracıkta ölse bile bu asalak silahın kuklası olarak değil gerçek bir savaşçı gibi can verecekti. 

Budala... budala sahip! 

Minator çoktan harekete geçmiş onun feryatlarına kulak asmıyordu. Kılıcın büyülü kenarına güvenip, onu kendisini rehin tutan kollara yaklaştırdı. Gözyaşı Kılıcı kalın kolları doğrarken Kaos yaratığı şok ve acı içinde uludu. Aryx kendini kurtarı Delara'ya doğru atıldı. ii 


Kılıcı bir kez daha indirdi ve silah korkunç hasmının uzuvlarını 


- ; bir kez daha fazla zorlanmadan kesip geçti. Gelgelelim kılıç artık « Uğuldamıyordu ve bu Aryx için tuhaf fakat önemsiz bir şeydi. Tek 


derdi kendisi vurdukça kılıcın kesmeye devam etmesiydi. 


Dört bir yandan kıvrılarak hareket eden kollar firladı. Aryx'in kolu ya da kolunun iki katı kalınlığında ve boyunun üç katı ya da üç katından da fazla uzunlukta olan kollar vardı. Aryx Gözyaşı Kılıcı'nı saplarken, içinde bir parça memnuniyet duyarak kılıcın yılankavi uzuvlara batışını izliyordu. Yeni bir enerji ışıltısıyla birlikte saldırıya geçen kollar geri çekildiler, 

Maalesef Delara'nın elinde tırtıklı bir kaya parçasından başka kendini koruyabileceği bir şey yoktu ve bu yüzden dişi minatorun vurduğu az sayıda darbenin saldırgan üzerinde pek fazla etki meydana getirmedi. Onu kapana kısılıp götürülmekten Aryx kurtarıyordu. Ne var ki savaşçı bu kadar çok yönü aynı anda kollayamadı. Eğer hemen bir şeyler yapmazlarsa, Kargaşa er ya da geç onları ele geçirip, önceki tehditlerini bu sefer hiç şüphesiz eyleme geçirecekti. 

“Şu kılıcın buraya gelmesinin bir sebebi olmalı,” diye söylendi Delara. “Bu durumlara düşmek için gelmediği muhakkak!” 

Şu an nefesini başka şeyler için tüketmeye niyeti olmayan Aryx sadece başını sallamakla yetindi. Onları tılsımlı kılıç buralara sürüklemişti fakat bunu yaparken aklından neler geçtiğini bilemiyordu. 

Kendinizi bana teslim edin! dedi kılıç. 

“Asla!” diye fısıldadı, kafasına yerleşmeye başlamış olan karanlıkla savaşan gri minator. 

“Görüyor musunuz?” dedi Kargaşa alay ederek. “Hayatlarınız bu kadar tehlikede olmasına rağmen sizi kurtarmaya gelen Sargonnas falan yok! Kârgaşa'nın her yerde gözü vardır! Kaos Baba'ya ihanet eden, sizlere de ihanet etti... ve bu yüzden bu sadık ve en soylu hizmetkârın elinden gelen sizin değersiz varlıklarınızı bu çamur deryasının hatıralarından silip atmak!” 

Bir kolun uzanıp Delara*ya çarpmasıyla dişi minator da Aryx'in sırtına çarptı. Geriye yuvarlandılar. Aryx tam zamanında toparlanıp çaresiz ikilinin üzerlerine gelen daha büyük bir başka kolu savuşturmayı başardı. EE i 

Eğilmiş. olan Aryx ejderha gözünü kullanıp kendilerine doğru yaklaşan gövdeyi yakından inceledi. Keskin görüş yeteneği sayesinde parçanın üzerinde zayıf bir nokta saptadı. Belki de bu Delara'nın önceden açmayı başarmış olduğu küçük bir yarıktı. 
Minator tam bu bölgeyi gözüne kestirip hiç tereddüt etmeden ölümcül kılıcı savurdu. 
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Gözyaşı Kılıcı Kargaşa'nın yanma saplandı ve ete o kadar hızlı bir şekilde gömüldü ki Aryx bir an için kılıcı çıkartamayacağından korktu. Patlayan yaradan fişkıran ham enerji minatorun geri adım atmasına neden oldu. Aynı esnada, bir titreme Kaos ucubesinin gözle görünen her yerini dolaştı. Yaralı gövde geri çekilemeden, Aryx kılıcını açılan yaraya bir kez daha saplayıp dev hasmının iç kısımlarını kesti. Daha fazla yoğun ve kokuşmuş tanrısal sıvı boşandı ve her yanı Magoriler'in saçtığından da berbat bir koku kapladı. 

Kargaşa sonunda fena yaralanan kolunu geri çekmeyi başardı. 
Her sözü öfke yüklüydü. “Isıran küçük kene! Değerli olduğunu sanan küçük asalak! Bu en sadık hizmetkâr zayıf sahibini kendi tapınağında ezdiği gibi seni de ezecek!” 

Deniz canavarının kolları dört bir yandan üzerlerine çullandılar, Aryx onları savuşturmaya çalışsa da çok fazlaydılar. Hayatta © kalmaları imkansız gibi görünüyordu. Aryx şansına bir hamle © savurdu fakat Kargaşa bu sefer daha temkinli davranıp 

- uzanamayacağı bir yere kaçtı. Aryx umutsuzluğa düşmeye 

başlamıştı. VR 

ği Gözyaşı Kılıcı yine takılıyordu. Ölümlü budala! Boğa kafalı 
| boğa... niyetin kendin verine dünyayı kurban etmek mi? 
© “Pekala!” diye söylendi Aryx. “Kendimi bırakıyorum fakat Delara*yı koruman şartıyla! Silahı yok!” 
“Neler oluyor?” diye sordu söylediklerini kısmen işitmiş olan Delara. “Neden bahsediyorsun?” 
Kurtarılmayı bekleyen sayısız hayat varken bir dişinin hayatı nedir ki? 
“Beni duydun! Koru onu!” 
Hiçbir şey için söz veremem, Sahip... 
Aryx başıyla onayladı. Kendini zorlayıp, aklını, düşüncelerini şeytani kılıca açtı. 
— Zafer kazanmış olmanın verdiği neşeye benzer bir hisle birlikte, kılıcın kötü niyetli varlığı minatorun içine yerleşip, vücudunun - konrtolünü eline aldı. Aryx kolunun akıl almaz şekillerde hareket iğ edişini izleyip Kargaşa'nın kollarını amansızca doğramaya girişti. Bu ani değişiklik karşısında, bazı kollar birkaç metre geri çekildiler. 
Minatoru hayrete düşüren bir biçimde, Gözyaşı Kılıcı onları vende tutmaya çalışmıyordu. Aksine, minatorun aksi yöne gitmeyi temesine aldırmadan, Aryx'i ileri ittiriyordu. Gözlerinin önünü eyaz alevler saçan heybetli kürenin görüntüsü kaplamıştı. İçerideki 


görüntüler bir süre değişmeden öylece dursalar da Aryx bitap düşmüş olan Rand'i güvenli bölgeye taşımaya çalışan Camelia'yı gördüğünü sandı, Ardından, şeytani kılıç kendisini kürenin tam ortasına doğru bir hamleye hazırlamaya kalkınca Magoriler'le savaşanlar için duyduğu bütün kaygılar silinip gitti. 

“Ne yapıyorsun?” diye sordu Delara, 

Aryx de aynı soruyu soracaktı fakat önce kılıç cevap verdi. 
Efendinin seçilmişlerini kurtarıyorum.. 

Bunun ne anlama geldiğini çözecek zamanı yoktu çünkü Gözyaşı Kılıcı çoktan alevler saçan küreye doğru harekete geçmişti ve Aryx sadece gözlerini kapatıp tez elden ölmeyi ümit etti. 

Tılsımlı kılıç Kargaşa'nın dehşetengiz oyuncağını paramparça ederken yüksek sesle uzun uzun uğuldadı. Aryx bütün tüylerinin dikildiğini hissetti, Gözlerini açıp küredeki enerjinin kılıcın ucundan içeriye süzülüşünü izledi. Gerçekte, kılıcın kürenin içindeki bütün enerjiyi içine çekmesi göz açıp kapayıncaya kadar sürmüş, ne var ki savaşçıya hiç bitmeyecek gibi gelmişti. 

Ardından, Kargaşa'nın kolları vücuduna dolanıp, Delara'yı bir kez daha kıstırarak sıkıştırmaya başlayınca, Gözyaşı Kılıcı aşağıya yönelip kendini yere sapladı. 

Aryx'in dünyası kararmıştı. Yer sarsılıp mağaranın tavanı göçerken Kaos'un hizmetkârı acı değil fakat aşırı şaşkınlık ve... biraz da korku çağrıştıran bir ses tonuyla kükredi. Açığa çıkan eneyji Aryx'i dikildiği yerden öteye fırlatıp kayalara çarptı. Gözyaşı Kılıc üzerindeki kontrolünü kaybetti ya da kendi kendine kurtulan kılıç metre ötede yeri titretmeye başladı. ) 

Tek umudunun hain kılıçta olduğunu bilen halsiz kalmış sa kalkmak için mücadele etti. Gelgelelim, minator nerede) kıvrılamayacak kadar ezilmiş olan parmaklarıyla kabzaya uzanm çabaladığı sırada abanoz ve kızıl renk eldivenli bir başka el Gözy Kılıcı'nı tutup havaya kaldırdı. Aryx, sadece Delara'yı değil herk kurtarmak için elindeki yegane firsatı kendisinden çalan kişiy görebilmek için boynunu zorla döndürmeye çalıştı. elik 

Bu kişi baştan aşağı kızıl çizgili abanoz zırh giyinmişti. Gel görüntüsü insanı andırsa da herhangi bir minatordan, Kazelatiler'den bile uzun duruyordu. Aryx bu uğursuz şöva önceden bir kez, kendisine Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası'n« başkası olamayacak olan o acımasız, çılgın deve karşı savaşan Kr) tanrilarını görme fırsatının bahşedildiği o sinir bozucu düş sıra: 


> Şövalye sonuçlarına aldırmadan Kaos Baba'nın. 
İmiş savaşıyordu ve Aryx şövalyenin göğüs plakasında ya da koca boynuzlu miğferinde o büyük yırtıcı kuş resmi olmasa bile “onu hemen tanırdı. 
“Sargonnas...” 


i 
İ 
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Son Fedakarlık 


“Sargonnas...” diye tekrarladı, karşısında duran kişinin gerçek olduğuna hâlâ tam inanamayan Aryx. Kendini tanrının hepsini bırakıp gitmiş olduğuna bir hayli inandırmıştı. j İsmi neredeyse bir fısıltı şeklinde telaffuz edilmiş olmasına rağmen, kara Şövalye gözlerini ona dikti. “Aryximaraki. Sen İmparatorluğun gözüpek bir savaşçısısın, ölümlü. Keşke daha en baştan benim yolumdan gidenlerden biri olsaydın.” Gözyaşı Kılıcı artık kendisini gerçek efendisi taşıdığı için yine ışıklar saçıyordu. 
“Kaybettiğin kişiler için üzgünüm. Onlar için elden bir şey elmezdi.” i i Tanrı tarafindan kullanıldığı için bir kez daha öfkeden deliye dönmüş olan Aryx sonunda ayağa kalkmayı başardı. “Lanet ols sana, Sargonnas! Nerelerdeydin? Halkın bir kez daha göz göre & katledilirken sen nerdeydin?” j i “Plan yapıyordum. Bi hazır öyle irsiz bırakabileceğini a ll belki yüz belki bin tane olan ve AŞ ii dikkatle bakıp her yanı kolaçan etti. Ba e nihai kurtuluşlarını garantiye almakla meşguldüm. ve e havaya kaldırınca, Aryx uğursuz yeşil taşla gözgöze geldi. De 


lıyordum. Bu solucanın kendini düşünmesini bekliyordum 


bu tehlikeli hizmetkârımı, tanrı olmaya yeltenen bu kılıcı her eline alışında fiziksel olarak yanında oldum...” e 
İtaat etmek istedim, Sahip! Jtaat etmek istedim! Size hiçbir zaman “ihanet etmevecektim! : e 

Aryx bu telaşlı ve neredeyse ağlamaklı sesi sadece kendisinin işittiğini sanmıştı fakat Sargonnas ın, İtaat etmeye ve beni hâlâ içinde taşımaya kalktın ha, öyle mi? Sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi itaat edip her şeyi ele geçirmeye mi çalıştın?”diye karşılık verdiği 
duyuldu. 5 

Asla, Sahip! Asla! Anlıyor musunuz? Düşmanınızı yok etmeye dahi çalıştım! Sizi serbest bırakamadım çünkü güce ihtiyacım vardı! 
Kaos'un hizmetkârlarından beslenemem ben, tek çarem bu büyülü küre! 

“Hayır... onlar iştahını kapatıyorlar, öyle değil mi? Özellikle de başlarındaki kukla ustası.” 

Bunun üzerine, etraflarındaki duvarlar birdenbire Kargaşa'nın uzun ve alaycı kahkahalarıyla inledi. “Hain en sonunda o küçük, diek yüzünü gösterdi demek,” diye böbürlendi, “ve 
© cezalandırılmayacağını sanıyor! Ne büyük, ne büyük aptallık! Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası, sen oyundan atılıp minik oyuncakların ortadan kaldırıldığı zaman bu en sadik hizmetkârıni ödüllendirecektir, Sargonnas!” 


“Ortadan Kaldırılacak birileri varsa onlar sen ve senin gibilerdir, solucan. Ava gitmeyi umarken asıl Kendin avlandın... ve artık bana neden İntikam Tanrısı dediklerini öğrenme vaktin geldi.” 

Sargonnas her iki elini de havaya kaldırdı, Gözyaşı Kılıcı sol elinde parıltılar saçıyordu. Tanrının etrafında kızıl bir aura oluştu ve 

«bunun içinden birdenbire büyülü güç fişkırmaya başladı. Bu güç ilginç bir şekilde minatorlara etki etmiyor ancak Kargaşa'nın kollarından birine değdiği anda, aura çatırdarken, o kol da titrek ışıklarla parıldıyor ve acı içinde kıvranıyordu. Sargonnas yumruğunu m fışkıran büyülü güç daha da artıp bütün bölgeyi 

Gelgelelim, Boynuzlu Olan saldirrke gı da bo oturuyor değildi. Önce hareket ii er km emdi 

iye kalan mekanda büyük bir sarsıntı yaratıp kayaları dolu ağmuru gibi aşağı indirdi. Yeşille karışık altın sarısı kolların hepsi yor, taşa toprağa girip çıkıyordu. Ne var ki Aryx 


Boynuzlu Olan bu tehditten hiç etkilenmemişe benziyordu. . 


ile Delara'ya sadece bir iki küçük kaya parçası isabet etmişti. 
Üzerlerine gelen daha büyük kayalar sanki ikilinin üzerinde görünmez büyülü birer zırh varmış gibi yön değiştiriyorlardı. Her yanlarına tonlarca toprak düşüyordu ve Sargonnas, bu her ne kadar gitgide zorlaşsa da, hâlâ ikiliyi korumaya devam ediyordu. Karanlık tanrının zamanında müdahalelerine rağmen Aryx'in minnettar olduğu söylenemezdi. Sargonnas'ın kendilerini yalnızca böylesi uygun olduğu için kurtardığını düşünüyordu. 

İlk saldırısını tamamlamış olan İntikam Tanrısı şeytani kılıcı kullanıp havada geniş bir yay çizerken, Gözyaşı Kılıcı devamlı uğulduyordu. Kılıcın çarptığı yerde parıltılar saçan, ustura gibi keskin bir metal eğmeç belirdi ve vadi boyunca havada yol alıp Kargaşa'nın uzuvlarının büyük bir bölümünü kesip geçti. Bazılarında hasara neden olmuş ve yaralardan enerji kütleleri fışkırmasına yol açmıştı fakat kimilerinde tek bir çizik bile meydana getirememişti. Bıçak yukarıda, aşağıda ve behemotun çeşitli yerlerinde dolaşırken en sonunda kollardan biri uçan eğmeci vurup yere düşürdü. 

Ardından Kargaşa ciddi olarak karşı saldırıya geçti. Birbirine dolanan kollar her biri bir yandan hizla Sargonnas'ın üzerine çullandılar. Tanrı elindeki şeytani kılıcı ardı ardına savurdu, bazen 
hedefi tutturmuş bazen kaçırmıştı. Gelgelelim dev yılankavi 3 
hortumlardan biri Karanlık tanrıya yandan sarılıp havaya firlatınca | yaptığı savunma sonunda başarısızlığa uğradı. Bir diğer kol gelip i Sargonnas”ı yere düşmeden yakaladı ve tekrar havaya firlattı. Ne var ki Sargonnas yere çakılmaktan kurtulup havada doğruldu ve korkunç hasmına doğru süzülmeye başladı. iile 

Artık yalnızca Delara için kaygılanmakta olan Aryx biuganğa savaşçıları seyretmeyi bıraktı. “Fırsat varken kaçıp gitmeliyiz!” 

Dişi afallamış görünüyordu. “Fakat onu bu durumda bırakıp 

i iz!” ET ie düşünüyorsun? Silahımız yok! Bu son mücade i girmeyi Sargonnas kendisi istedi, Delara! Bizim görevimiz bu kadardı!” 

Nihayet ikna olmuştu. Aryx yalnız olsa kalıp tanrıya ya edebileceğini düşündü ancak Delara onsuz bir yere gitmez Seph'ten sonra bir de Delara'yı kaybetmek istemiyordu. i 

Aryx'in başta geldiği tüneli geri takip etmek üzere koyuldular, Kargaşa ile Sargonnas kendilerini düelloya kaptı onları fark etmiyor gibiydiler. Yer sallanınca iki minator da sende! 


Mağaranın içine biraz ışık vurmasına rağmen bu Aryx''i hiçbir şekilde cesaretlendirmiyordu o çünkü duvarlar hâlâ ikisinin de türmanamayacağı kadar yüksek ve diktiler. Geriye tek çıkış yolu olarak tünel kalıyordu. n 

“Fazla yolumuz kalmadı!” diye seslendi Delara'ya. Harap durumdaki mağaradan çıktıkları anda işler yoluna girecekti. 

“Umarım becerebilirz —Aryx! Dikkate”, 

Kayaların düşmeye başladığını gören dişi onu öne ittirdi. Aryx yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkmaya çabaladı ancak çöken kayalardan bazıları minatora çarpıp onu geri fırlattı. Bütün kemikleri zedelenmiş acı içinde homurdanıyordu. Bir an için Delara'nın kendini duvara yaslamaya çalıştığını gördü. Ardından toz ve moloz yığını her şeyi karanlığa boğdu. 

Kargaşa'nın devasa kollarından biri Aryx'in yanından geçip minatoru ikilinin ulaşmaya çalıştıkları tünel girişine sürükledi. Kalın 

“ ve pullu postu tekmeleyince sanki yanıbaşındaki kayanın yüzeyine vusuyormuş gibi hissetti. Kargaşa geçip gidinceye dek göçen mağaraya giremeyen Aryx koca hortum ağır ağır ilerlerken hüsrana uğramış bir biçimde bekledi. 

“Delara!”Kargaşa'nın kendisini fark etmesi umrunda değildi. Tek derdi sevdiğine ulaşıp onun göçükten kurtulmuş olduğunu görebilmekti. 

Yarı beline kadar kayalar gömülmüş bir şekilde Aryx'in kendisini son gördüğü yerde yatıyordu. Aryx başta dişinin sesine kulak verip vücudunu hareket ettirdiğini zannetti fakat sonra bu hareketlerin sebebinin Kargaşa'nın yeri sarsan hareketleri olduğunu anladı. 
Tökezleye tökezleye dişinin yanına gitmeye koyuldu; karşılaşacağı şeyden korksa da umudu elden bırakmiyordu. 

“Delara...”Tekrar seslendi lakin yanıt alamadı. Aryx dişinin sadece kendinden geçmiş olmasını ümit etse de bulunduğu mesafeden Delara'nın omzunda ve başındaki kanı seçebiliyordu. 
Delara'nın yüzünün başka tarafa dönük olması Aryx'in sevdiğinin tam olarak ne durumda olduğunu bilmesine engel oluyordu. 

, , Sargonnas ile Kargaşa'nın giriştikleri esrarengiz dövüş yeri göğü inletmeye devam ediyordu. Bir dağ büyüklüğünde kaya ve toprak yer değiştirmişti. Tavandan geriye de pek bir şey kalmamış, mağara sek ve engebeli bir vadiye dönüşmüştü. Meydana gelen büyük 


il rağmen, ikilinin kozmik düellosu Aryx'in pek umrunda eğildi. 


j ww e | 


Delara'ya dokundu. Vücudu bayağı ılıktı ve savaşçının umutları arımıştı. Aryx, dişinin yaralarına daha fazla zarar vermemek için büyük özen göstererek yüzünü çevirdi. 

Bir anda Delara'nın ölüm beyazlığına bürünmüş yüzüyle karşılaşınca umutları darmadağın oldu. Titreyen elleriyle dişinin kalbini yokladı. i 

“Hayır... Tanrılar adına, hayır!”Önce Seph şimdi de Delara. 
Kaos'un hizmetkârları her ikisini de göz göre göre ondan koparmışlar ve o sevdiklerini kurtarmak için hiçbir şey yapamamıştı. Aryx dişinin vücudunu sımsıkı kucakladı, ayrılmak istemiyordu. Yeni yeni | filizlenmiş olan umutlarını boşa çıkaran bir biçimde hayatının iyi bir parçasını onunla birlikte geçirme firsatı ellerinden kayıp gitmiş bulunuyordu. 

Tanrı ile yaratığın çarpışması devam ettikçe yer yerinden oynuyordu. Minator ile yitirdiği sevgilisinin üzerine inmeye başlayan kayalar Aryx'in hayata dönmesini sağladı. 

Şanssızdı... Bakışlarını gökyüzüne, Sargonnas'ın Kargaşa'nın saldırıp duran kollarını savuşturmakla meşgul olduğu yere çevirdi. 
İki büyük savaşçı da ortalığa büyülü enerji saçıyorlar, bunları neredeyse hiç aralıksız birbirlerinin üzerine yağdırıyorlardı. Aryx hangisinden daha çok nefret ettiğini bilmiyordu. Kargaşa Delara'yı öldürmüş, Sargonmas onu korumaktan aciz kalmıştı. Gelgelelim Boynuzlu Olan'a karşı duyduğu nefiete rağmen, savaşçı öfkesini kimin üzerinde yoğunlaştırması gerektiğini hâlâ biliyordu. Eğer Kaos'un hizmetkârı galip gelirse, hiç kimse için bir gelecek mümkün olmayacaktı. ia 

Delara'yı yavaşça yere bırakıp bir silah bulmak için etrafina bakındı. Ta ki kemerindeki keseye bakmayı akıl edinceye kadar çabaları sonuçsuz kaldı. Delara'nın geçirdiği korkunç yolculuğa rağmen, orada hâlâ uzunca bir hançer asılı duruyordu. i 

Böylesi bir deniz canavarına karşı bir hançer. Aryx acı acı gülümsedi ama yine de hançeri eline alıp incelemeye koyuldu. 
Minator işçiliğinin başarılı bir ürünüydü. Bıçağın bulunduğu kısm eli uzunluğunda olması umduğundan da iyiydi. Muhtemelen pek işine yaramayacaktı ancak Aryx, sonunda ölüm bile olsa, kendini. 


temkinli hareket ediyordu. Behemotu oluşturan yılankavi uzuvların debelenip duruyor olmaları, yaratığın kendisini saldırıya 


devamlı ELİ e anlamadan bile çarpıp devireoileceği ihtimalini 


uğradığını 


doğuruyordu. 5 4 
KIŞI yaralı bölgeye sabitlenmiş olan Aryx hançeri havaya 


kaldırdı. Aklınm içinde bir ses ona yaptığının delilik olduğunu haykırsa da kulaklarını tıkamış, yalnızca Delara ile Seph'i düşünüyordu. 

Ayağının altındaki yer yarılıp açıldı. Aryx havaya fırladı ve daha alçaktaki kangallardan bazılarının içine düştü. 

“Bu kadar oyun yeter!” diye kükredi, ses torundaki alaycılık eskiye göre azalmış olan Kargaşa. “Her Şeyin ve Hiçbir Şeyin Babası sana görkemli hiçliği bahşedecekti ve sen onun bu cömertliğine layık olmamana rağmen, sonun yine de bu olacak!” 

Aryx Delara'nın hançerini elinden düşürmemeyi başarmıştı fakat şimdi de ölümlü bıçağının etki edebileceğini düşündüğü açık bir yara, herhangi bir kesik bulamıyordu. 

Göz sana yol gösterecek. 

Bu sesin kendisini sahilde uyandıran o ses olduğunu anlamıştı. 
Aryx bunun bir şekilde Gözyaşı Kılıcı'na ya da Sargonnas'a ait olabileceğini düşünmüştü ama bu artık mümkün değildi. Kimdi o zaman? Üzerinde taşıdığı büyü kökenli başka bir parça... parça... 

Bu çok yönlü bir hediyedir, Aryximaraki, demişti Kiri-lolith ejderha gözü hakkında. 

Zümrüt yeşili gözü kangalların üzerinde gezdirip, zayıf bir nokta aradı. Eli birdenbire kayıp, pulların arasındaki küçük bir yarığın üzerinde gezinmeye başladı. Aryx dişlerini sıkıp, atalarına dua ederek hançeri sapladı. 

Kol bir patlamayla ortadan ayrıldı ve bu esnada Aryx'i üzerinde durduğu yerden aşağı firlattı. Düştüğü yüksekliğin farkında olan genç savaşçı kendini ölüme hazırladı. 

: Düşüşü beklenmedik bir biçimde engellendi. Hem neftet edip yide saygı duyduğu kişi şöyle seslendi, “Aryximaraki, artık 

kendini böyle darboğazlara sokmaktan vazgeçmelisin...” 

ei e duruma biraz neşe katmak istediyse, Aryx bunu 

übsünMeki urumda değildi. İntikam Tanrısı onu ne yapacağını 

İK © meşgulken, minator öylece havada asılı duruyordu. 

an tanrının neredeyse laubali tavrı canını sıkmıştı. Yoksa 

gonnas hâlâ bunun bir oyun olduğunu mu düşünüyordu? 


“Senin il iğine biti i e a ii m il kereliğine bitireceğini sanıyordum!” dedi Ş » heybetli ve zırhlı varlığın dah; i a demin hayatını kurtarmış olmasını umursamadan, “Hepimiz ölmeden artık büz bi son ver!” i 


“Ben birçok düzlemde savaşıyorum Aryx, yalnız bu uşağa deği sip zamanda efendisine karşı.”Sakin bir nin m siyle ğaikiri e mınnet nedir bilmeyen ölümlüye bakarken 

“Fakat sen böyle bölünmeye devam edersen, hiçbir savaşı kazanamazsın! Birini bile yenemezken ikisiyle birden uğraşmanın manası nedir? Başından beri halkımın seçilmişlerin olduğunu iddia ediyorsun. Artık kurtar çocuklarını! Boşa geçirdiğin her saniye yeni birilerinin ölmesine neden oluyor!” 

« Kargaşa ikisinin üzerine kaya yağdırdı. Düşen tonlarca kaya yüzünden gökyüzü kısa süreliğine gözden kayboldu. Gelgelelim ne Sargonnastın ne de Aryx'in kılına zarar gelmemişti. Tanrının gecikmiş koruması, yeni kaya sağanağının Delara'nın zaten hırpalanmış olan bedenini örtüşünü çaresizlik içerisinde izlemekte olan savaşçıyı yatıştırmaya yetmemişti. 

“Her zamanki gibi doğru söylüyorsun, Aryximaraki,” diye itirafta bulundu sonunda, Aryx'i moloz kaplı zemine indiren zırhlı şahsiyet. 
“Zafere giden yol bana daima açıktı ama ben girmeye yanaşmadım. 
Ben de en az sözde eşim kadar ödleğim, ondan daha şerefli olduğum söylenemez.”Sargonnas Gözyaşı Kılıcı'nı iki eliyle kavradı. “Pekala, ölümlü. Gel bakalım. Bu sinir bozucu solucanın işini bitirmenin zamanı geldi.” MM vee a 

Kılıç ikilinin etrafını kuşatan kayalara doğru zümrüt yeşili bir ateş topu fırlatıp kulakları sağır eden bir ses çıkardı. Aryx bu kadar büyük bir gücün kaynağının tılsımlı kılıç olamayacağını i hemen anlamıştı. Sargonnas kendi güçlerini ona aktarıyor Her bir kaya parçası etrafa saçılıp şaşılacak bir isabet oranıyla Kargaşa'nın bir yerlerine çarptı. Hasmının hiddeti karşısında düpedüz şaşırıp kaldığı görülen Kaos yaratığı kollarının çoğunu geri çekti. al 

“Solucan!” diye b Sargonn dimi” 
verdiği iraz erken bahşetmeye geldim. diğ 

er bir anda dört bir yandan ikiliye doğru saldırıya geçtiler. 
Sargonnas kılıcı elinde, olduğu yerde öylece duruyordu. Kavga he 


ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın bu sefer kesin öleceğini düşüne; 


olmalıydı. 


as. “Sana hiçliği efendinin sö: 


f 


Aryx kendini felakete hazırladı. Ölünce gideceği yerde Seph ile Delara'nın kendisini karşılaması için dua etü. 

İntikam Tanrısı birdenbire dönüp, ölümcül yılankavi hortumlardan en hızlı olanını karşısına aldı. Yaklaşan tehdit karşısında kılını kıpırdatmadı, tersine elinde tetikte bekleyen Gözyaşı Kılıcı'yla, kolun geldiği tarafa yanaştı. 

Çarpışma gerçekleştiğinde, Sargonnas uğuldayan kılıcı yarısına kadar Kargaşa'nın kalın ve pullu postuna sapladı. Saf büyü gücü şeytani kılıcın içinden Karsaşa'nın üzerine akarken tanrının bütün vücudundan kızıl alevler fişkırıyordu. 

Tamamı korkunç yılana ait olan binlerce acı dolu ses duyuldu. 

Sargonnas Aryx'in bakışları arasında kılıcı daha da derine itti, Diğer kollar da donup kalınca minator ezilmekten kurtulmuş oldu. 
Artık neredeyse gözleri kör eden bir ışık saçmaya başlamış olan aura sadece tanrıyı ve kılıcını değil Aryx'in gördüğü kadarıyla Kaos yaratığının kıvranan her yerini kaplamıştı. Zaten harap olmuş olan - mekanın her yanından, minator için tehdit oluşturan parçalar külmesine karşın Aryx ikilinin son karşılaşmasını izlemekten - kendini alamıyordu. 

Sargonnas kılıcı daha da derine sokmaya devam ederken Kargaşa'nın dehşet verici haykırışları iyice şiddetlenmişti. 
Gelgelelim Sargonnas da gözle görülür bir biçimde acı çekiyordu. 
Zırhı hırpalanmıştı ve Aryx tanrının yüzünün tapınakta olduğundan daha asık ve korkunç bir hal aldığını görebiliyordu. Aryx nihayet Sargonnas'ın niyetinin ne olduğunu anlamıştı. Tanrı hasmını yok etmek için sonunda neyi var neyi yoksa feda etmeye çalışıyordu. 

Kılıcın dörtte üçü canavarın vücuduna gömülmüş olmasına rağmen, sanki sadece şeytani kılıcın tamamını saplayarak düşmanını alt edebileceğini düşünen Sargonnas bastırmaya devam ediyordu. Ne var ki, Aryx'in tanrının bir yandan bunu yapıp aynı zamanda enerji akışını devam ettirmeyi başarıp başaramayacağına dair merakı giderek artıyordu. 

, Kargaşa ulumaya devam ederken Sargonnas tek dizinin üzerine düştü. Tanrıya yardım edip edemeyeceğine bir bakması gerektiği aklına gelen Aryx sonunda harekete geçti. Başı darda olan tanrının arkasına geçip kendini hazırladıktan sonra kalan bütün gücünü Kılıcı kabzasından ittirmeye harcadı. 

Gözyaşı Kılıcı korumalığın olduğu yere kadar gömülmüştü. 
a bir anda binlerce kez feryat etti. Karanlık tanrı bir an için 


e 


Aryx'le göz göze gelince, minator tanrının yüzünde birbiriyle çelişen oldukça fazla sayıda ifade okuyabildi. 

Sargonnas, önce kılıcı besleyip ardından Kaos yaratığının üzerine boşalan saf güce dönüşmüştü. Ne yapacağını şaşırmış olan Aryx, vücudu iliklerine kadar işleyen büyü zerreleri yüzünden ürpermesine rağmen kabzayı bastırmaya devam etti. Sonuna kadar dayanabilmesi için kendisine gereken gücü vermeleri için aklına gelen her ataya, her tanrıya dua ediyordu. 

Kargaşa son bir inlemeyle birlikte paramparça oldu. 

Kayalar, bir sürüngeninkileri andıran iri et parçaları ve Aryx vadi boyunca etrafa savruldular, Çaresiz durumdaki minator yumuşak ve nemli bir şeyin üzerine düştükten sonra birkaç metre öteye yuvarlandı. Vücuduna çarpan kayalardan biri omzunu ezip geçti. 
Kargaşa'nın büyü dalgaları yüzünden parçalara ayrılan uzuvlarının neden olduğu patlamalar dağları sarsmaya devam ediyordu. 

Tekmil bölge ardı ardına sallandı. Eğreti vadi yerle bir olmuştu. 
Aryx içinden geçip kaçmayı düşündüğü tünelin çökmekte olduğunu ve vadiyi boydan boya dolaştığını gördü. Yerkabuğu bazı yerlerde yükselip, bazı yerlerde çökerek dağlar ve derin vadiler oluşturuyordu. 

Bir diğer kaya parçası gelip başının arkasına isabet etti. Ölmeden evvel, minatorların yok olmaktan kurtulmasında küçük de olsa bir payı olmasını ümit eden Aryx kendinden geçti. 


Bunu ilk hisseden Rand olmuştu— yalnızca hava durumunda değil her şeyde bir değişim meydana gelmişti. Camnelia'nın kendisini önceden içine çekmiş olduğu sığınaktan sürünerek çıkıp savaş alanına dikkatle göz gezdirdi. Rahip omuzlarından çok büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordu. 

Camelia koşup yanına geldi. “Rand! Geri dön! Savaşacak durumda değilsin!” 

“Bunu yapmama gerek yok ki! Sanırım çok geçmeden hiçbirinizin yapmasına gerek kalmayacak!”Dudaklarında kararsız bir gülümseme belirirken gözlerini dişi şövalyeye dikti. Camelia ta sadece birkaç saniye içerisinde içerisinde rüzgârlar birdenbir kesilene, azgın dalgalar durulana ve hava açmaya başlayıncı 


“ondaki bu değişime bir aniam veremedi. 
“Ne-—neler oluyor Rand? Yoksa sen—” 
“Ben bir şey yapmadım... ama birisi yaptı.” 
“Bu da ne demek oluyor?” 
Rahip başını iki yana salladı. “Sadece bekleyip görelim.” 
Gelgelelim en başta Lord Broedius olmak üzere beklemeye niyeti 

olmayanlar vardı. Carnelia'nın amcası da muhtemelen Şaşırtıcı 

değişimleri diğerleri ile aynı sürede fark etmiş ancak hızlı tepki vermişti. Neler olup bittiğine bir anlam veremeyen Magoriler duraklar duraklamaz, Şövalye Kumandan savunmacıları yeniden organize edip onları hücuma zorlamaya girişmişti bile. 

“Canlanın, miskin herifler! Okçular! Hedefleriniz karşınızda size | göz kırpıyorlar! Ateş! Birinci sıra, toplanın ve harekete geçmeye hazır olun!” 

Minator ve insan komutanları, kara gözlü savaşçının verdiği imatlar doğrultusunda etrafa emirler yağdırmaya başladılar. Her iki kın iyi eğitilmiş savaşçılardan oluşan birlikleri iri kıyım kabuklular ontrolü kaybettikleri anda hızlı bir biçimde duruma uyum sağlamayı bilmişlerdi. Güneş ışığı yüzünü gösterip ardından bütün savaş alanını kaplamıştı. Değdiği her Magori sinmek zorunda kalıyor, parlaklığa dayanamayıp kaçıyordu. 

| Denizdeki duruma gelince, birdenbire durgunlaşan sular hâlâ 
sağlam olan gemilerdeki mürettebatın kontrolü yeniden ellerine almalarını sağlamıştı. Kan Denizi'nde meydana gelen değişime zamanında ayak uyduramayan Magoriler gemi omurgalarından birer birer kayıp düşüyorlardı. Güvertelerdeki istilacılar bir anda arkalarından gelen desteğin kesildiğini fark etmişlerdi. Çoğu gittikçe azalan bir azimle de olsa savaşmaya devam etmelerine rağmen, ötekiler aynen Girdap ortadan kaybolduğunda olduğu gibi kaçmaya koyulmuşlardı. i ğ 

— “Leydim şahidimdir ki bu son olacak!” diye haykırdı Lord Broedius, “Şu lanet olası deniz kabuklularını bir daha asla dönmemek üzere denize postalayın!” 

, Ne yapacağı belli olmayan iki Magori Şövalye Kumandan'ın «atm önündeki saflara doğru yüklenince Broedius az kalsın denges EM hayatını —kaybediyordu. Camelia'nın yüzünde 

Hi Şöva mandan Kazelati yardımı gelene 

-Dörde iki kalmış olan 


iz 


“Oraya gidip yardım etsem iyi olacak! Tehlike hâlâ büyük!” 
Rand topallaya topallaya öne çıktı. “Haklısın. Haydi inelim atlarımızdan.” i 
Dişi Şövalye rahibin son söyledikleri karşısında şaşırmış, öylece bakıyordu. “Rand! Sen zaten yeterince çok şey yaptın ve pestilin çıkmış durumda! Geri dur! Bırak şimdi de ben üzerime düşeni t yapayım!” | t 
# 


Sarışın rahip yüzünü ekşitti. Yorgun olduğunu söylerken haklıydı ancak Rand onun oraya kendisi yanında olmadan gitmesini istemiyordu. Yine de mantıklı bir şekilde düşününce kendi varlığının Camelia'nın düşman üzerine tam olarak yoğunlaşamamasına neden ğ olacağını fark etti. Gerçekten de yanında kalmakta ısrar ederse ; sevgilisinin hayatını tehlikeye atmış olacaktı. z 

“Pekala,” dedi sonunda. “Git... Kiri-Jolith yardımcın olsun.” i 

Dişi Şövalye hüzünle karışık tebessüm etti. “Şu durumda, bana yardımcı olacak /er tanrı kabulümdür!” 

Rand onun neredeyse can atarak tepeden aşağı inişini izledi. 
Gösündeki madalyona dokundu fakat efendisi ile hiçbir bağlantı hissedemedi. Hatta Rand son yaptığı büyüden bu yana en ufak bir bağlantı hissetmiş değildi. Rand kendisini Aryx'in yanıldığına ve kendisine gücü sağlayanın Haklı Sebepler Tanrısı olduğuna inandırmaya çalışmıştı. Ne var ki, Kiri-Jolith kendisiyle herhangi bir bağlantı devam ettirmiyorsa, o zaman rahip büyüyü başka bir yerden edinmiş olmalıydı. Böyle bir düşünceyi kabullenmek zor olsa da aklına başka bir seçenek gelmiyordu. Rg 


yapip savaşın son kalıntılarının kendisine erişemeyeceği bir yerde. 
kalmaktı. Bununla birlikte, görünüşe bakılırsa bu durumu fazla uzun sürmeyeceğe benziyordu. 

Magoriler. şerefleri. uğruna dövüşüyorlardı. Rand kendisi Kargaşa ismini veren o korkunç şeyin açıkça köleleri haline gelm olan devasa ve çirkin: yaratıklara karşı neredeyse acıma duygus hissetmişti. . Tabii  kabuklulara seçme şansı tanınsa bile durulacaklarından liydi. Yaratıklar sadece kendilerine ters gelen 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Camelia düzlüğe vardığında bir parça sendeler gibi oldu. Dişi Şövalye amcasıyla diğerlerinin yanına gitmek için nemli kumların üzerinde yürümeye koyulduğu sırada Rand dikkatli olması gerektiği yönünde sözler mırıldanıyordu. Camelia bir araya geldiklerinden bu yana çok değişmişti ve her ikisinin tanrılarının da Kıynn”i terk edip gittikleri anlaşılırsa, Rand onunla birlikte yeni bir gelecek keşfetmeyi ümit ediyordu. 

Camelia'nın hemen arkasındaki nemli toprak aniden ayrıldı ve içinden elinde mızrağıyla bir Magori fırladı. Rand yaratığın burunun üzerindeki işaretlerden bunun muhtemel sürü liderlerinden biri olduğunu anlamıştı. Bütün dikkatini ileride devam eden çarpışma üzerine yoğunlaştırmış olan Camelia elindeki mızrağını saplamaya hazır bir biçimde sinsice arkadan yaklaşan kızıl beyaz kabukluyu ne görüyor ne de duyuyordu. 

“Carnelia!”Rand çaresizlik içerisinde dişi şövalyenin dikkatini © çekmeye çalışırken neredeyse tepeden aşağı yuvarlanacaktı. 
Gelgelelim sevgilisi onu duymayınca rahip dehşete kapıldı. 
Magori mızrağını savurdu. 
“Hayır!”Rahibin ellerinden bir anda çatırtılar içerisinde gümüş 
|, O mavi renkli bir enerji dalgası yayıldı. Kabukluyu çevreleyen toprak 
i Oo birdenbire kaynaşıp macun gibi yoğun bir kıvam aldı ve Kaos yaratığını içine çekmeye başladı. Magori tıslayarak kendini kurtarmaya çalışsa da belki de uçmasına yetecek gayreti onu içine düştüğü yerden kurtarmaya yetmiyordu. Rand yaptığı şok edici büyünün etkisinden yeni yeni kurtulmaya başlamışken toprak ucubeyi yuttu ve ardında tek bir iz dahi bırakmadı. 

Rand kendini bir hayli bitkin ve çöküntüye uğramış hissettiğinden sevgilisine ulaşmak onun için neredeyse imkansız görünüyordu. 
Geçen her saniye sonsuz gibi geliyordu. 

Rand yaralarını umursamadan sürünerek Camelia'nın yanına 

e ni a bakınca şövalyenin sırtına saplanmış 

-— mızaşın ölümü simgeleyen bir ba direğini andırdığını 

düşündü. Kesik kesik de olsa hâlâ nefes ok ie bunlar dişinin lie üzere olduğu anlamına gelen cansız hareketlerdi. 

iyi 2 e m a Zafere bu kadar yaklaşmışken! 

“Aryx inkihiş bunu “Kiris ir hayat kurtardığı zaman, minator 

, bunu Kiri-Jolith'in gizli yol göstericiliği sayesinde 

çüğinde geçen birkaç gün içerisinde 

ia'ya yardım edebilmek 


o büyüyü yapabilmesine imkan veren Şey yalnızca yüreği i yüreğinde duyduğu ani korku olmalıydı. Muhtemelen içindeki bütün enerji 


Rand bunu kabullenmek istemiyordu. Her ne pahasına olursa olsun, Camelia ıçın elinden ne geliyorsa yapacaktı. Sonunda ölüm bile olsa, Camelia'yı kurtarmak için bu son büyüyü yapması gerekiyordu! 

Mızrağı çıkarıp ellerini yaranın üzerine koydu. Yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu ama ne yaşlar ne de devam eden savaş umrunda değildi. Tek düşündüğü Camelia?ydı. 

İyileştir onu! Rand içindeki güce, kaybettiği tanrısına yakarır gibi yalvardı. Ellerini vücudundaki korkunç yaranın üzerine götürdü. 
Benden ne gerekiyorsa al! Gerekirse canımı al fakat onu iyileştir! 

İçinden bir ses cevap verir gibi oldu. Rand içinde benliğini ondan söküp almaya yeltenircesine yükselen ilkel bir güç hissediyordu ancak Camelia kurtulacaksa bunu huzur içinde kabullenmeye razıydı. 

İçinde daha da fazla güç çağlamaya başlamıştı. Rand sevgilisini izlerken kan akışını durdurmuş fakat hâlâ tersine çevirememiş olduğunu fark etti. Ona daha da fazlasını vermesi gerekiyordu. Varını yoğunu. 

Rand dişlerini sıkıp iradesini sınıra hatta onun da ötesine kadar zorladı. Her şeyi! ği NE ee? 

İçindeki güç rahibe mahvoluşa sürükleneceğini düşündürecek kadar çoğalmıştı... ve ardından serbest kalan güç, zaptedilemeyen bir ırmak gibi Carnelia'nın titreyen bedenine aktı. 

Rand acıyla haykırdı. 


Nasıl olduysa, Aryx hayatta kalmıştı. Böyle olmaması gerekiyordu ama olmuştu. Bu durumun farkına varması acısını dindirmiş falan değildi; Aryx keşke ölseydim diye düşünüyordu. 
Seph'i de Delara'yı da hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaşamayı hak etmiyordu. 

Ama yaşayacaksınız... 

Kafasında yankılanan ses yüzünden telaşa kapılmış, Gözyaşı Kılıcı'nın bir şekilde kendisi üzerinde hak talep etmeye geldiğinden korkuyordu. Aryx kendini yukarı çekip şeytani kılıcın nerede olduğunu bulmaya çalıştı ancak bunun yerine uzun boylu ve iri yapılı bir savaşçının ayaklarıyla göz göze geldi. 

Hayır... minator değildi çünkü karşısında duran çehre ırkına mensup birine ait değildi ama buna rağmen bazı benzerlikler taşıyordu Ve sahibinin minator ırkının meselelerine yeterince karışmış biri olduğu kesindi. 

a neredeyse ağız dalaşı yapıyormuş gibi telaffuz 

« “Aryximaraki.”Tanrı hafif başını eğdi. Yenilmiş ve hırpalanmış 

du ın “gördüğünün aksine, bizon başlı tanrı 


neredeyse gerçek, sanki bir ölümlü gibi görünüyordu. Aryx Kiri-Jolith agzının ortasına sağlam bir yumruk yese acaba kan akar mı diye merak etti. “Kızgın olmaya hakkın var.” 

“Ne kadar da naziksiniz...”Aryx tanrıdan yardım almadan ayağa kalkmayı başardı. ,Gözlerini dikmiş dikkatle karşısındakini süzüyordu. Kiri-lJolith'in ilk kez bitkin hem de çok bitkin göründüğüne tanık oluyordu. 

“Elden daha fazlası gelmezdi, Aryximaraki! Mesele Sargonnas”ın ya da bizzat benim bile kontrolümün dışına çıkmıştı. Başka şeyler de planlamış —” 

“Dur bakalım! Tüm bunların bir planın parçası olduğunu mu söylüyorsun?” 

“Hayır. Minatorları uygun bir şekilde mücadeleye sokarken aynı zamanda korumaya çalışmak, plan buydu. Size destek olması için Kazelati'mi göndermek, plan buydu. Kaos Baba'nın sadık hayvanının işini bitirmeyi garanti altına almak için Sargonnas”ı onunla karşılaşacak kadar yakına getirmek, plan buydu.”Kiri-Jolith bir elini uzatıp etraftaki manzarayı gösterdi. “Bu—ve hem adalarda hem de Kan Denizi'nde meydana gelen onca şey—planın bir parçası değildi.” 

Aryx çevresine bakınıp en sonunda bölgenin ne hale geldiğini gördü. Artık göçmüş olan derin mağaranın dibinde yatıyor değildi. 
Şu anda onun çöküşünün hemen ardından oluşmuş olan geniş bir vadide dikilir vaziyetteydi. Dört bir yandan sivri dağlar yükselmiş gölgeler içindeki vadiyi çevreliyorlardı. Mucizevi doğa oluşumları yarımada boyunca, gözün hatta ejderha gözünün alabildiğine uzanıyordu. ; 

Sargonnas ve Kargaşa sahiden de yerkürenin bu kadar yükseltilenmesine mi yol açmışlardı? Öfkesine rağmen, koyu gri minator hâlâ hayatta olduğuna hayret ediyordu. “Beni sen mi kurtardın?” ; Ri 

“Ben mi? Ben seni tam burada kendine gelirken buldum. Bu beni de çok şaşırttı ölümlü. Belki de eski müttefikimin son. lütfudur.” 

Son lütuf mu?”Sargonnas'ın öldüğünü mü söylüyorsun?”Aryx - gözlerini görkemli vadiden aşağı dikti. Bu kadar yüksekten bile, aşağıdaki zeminin hâlâ bir zamanlar Kaos Baba'nın en sadık ve inatç hizmetkârı olan yaratığın iğrenç kokulu parçalarından arta kala donuk yağlarla kaplı olduğunu görebiliyordu. İri, yanık uzu yerlerinde duruyor, bazıları hâlâ için için yanıyordu. Yaydıkları ok Magorilı ile cak kadar kötüydü. Aryx ileride bölgede 


geçecek herhangi bir leş yiyicinin bile böylesine iğrenç parçalara dokunmak isteyeceğinden şüpheliydi. 

Kiri-Jolith omuz silkti. “Bu konuda gerçeği yalnızca Sargonnas söyleyebilir. "Bizon başlı tanrı aşağıda kıyımdan arta kalanlara baktı. 
“Senin de sandığın gibi bazen ölüm ve tanrılar karmaşık meseleler haline gelebiliyorlar... fakat aşırı derecede ateşli solucanların yok oluşları asla.” 

Tanri Aryx'e doğru yürüyüp elini omzuna attı. Aryx ürktü ama çekilmedi. “Kaybettiklerin için gerçekten üzgünüm. Onlara yardım etmenin imkanı yoktu. Elimden geleni yaptım ve seni bu iş için seçtikten sonra elimden gelenin hepsi bu kadardı.” 

i Bu sözler bezgin minatorun dönmesine sebep oldu. “Beni sen mi seçtin? Şartların böyle gerektirdiğini sanıyordum.” 

Tanrı vakar içerisinde kafasını salladı. “Öyle, bunu yapan şartlardı ancak sen Kan Denizi'nde başıboş sürüklenirken onların rotasını senin bulunduğun yöne çeviren bendim. Sargonnas ona senin ırkından, bu anlaşmada benim vereceğim rolü üstlenmeye layık birini göndereceğimi biliyordu ve tam bu sırada ortaya sen çıktın.” 

Aryx homurdandı. “Kötü bir seçim yaptın diyebilirim.” 

“Layık olmaktan da fazlasını yaptın, genç savaşçı. 
Kaybettiklerine gelince, bunların önlenme ihtimalinin bulunmadığına inan.” 

Aryx bu düşünceye şiddetle karşı çıktığını belirtmek istiyordu ancak bir tanrıyı, hele de bunun kadar iyi bir tanrıyı ikna etmeye çalışmanın akıllıca bir hareket olmayacağını biliyordu. “Artık her şey bitti mi? Dünyamızı kurtardık mı?” 

© Kiri-Jolith'in yüzünü ne olduğu belirsiz bir ifade kaplamıştı. 
“Savaş henüz bitmedi ve diğer düzlemlerde de gözden kaybolmuş olan Sargonnas'ın yokluğu hissedilecek. Aynen burada durduğum gibi o yerlerde de varlığımı sürdüğüm için bunun üzerine yemin edebilirim.”Bizon başlı savaşçının ses tonu değişmişti. “Fakat e kurtulmadığını öğrenmek istersen, sana bu bilgiyi 

“Elbette bilmek isterim!”Sonunda tahtinini tavırlarına tahammülü kalmamış olan Aryx bunu ağız dalaşı edercesine söylemişti. 

e eği Re Mi Bunun aileden gelen bir özellik olduğu 
L ina son bir bakış firlatt. “Garip. 
Li < ' 4 


meye çalışyordu. “Neyi?” 


“Onun gözdesi olan kılıcı. 
yarayabileceğini algılayamıyorum.” 


Gözyaşı Kılıcı'nı bir kez daha görecek olma düşüncesi Aryx'in İç cesaretini kırmıştı. Sargonnas bile kılıca itimat etmemişti. 
Muhtemelen Kargaşa ile birlikte yok olup gitti. Sargonnas... 
Sargonnas ona bütün gücünü aktarmıştı.” 
Haklı Sebepler Tanrısı başıyla onayladı. “Haklı olabilirsin. Bu şimdilik önemsiz bir husus ve bizim acele etmemiz gerekiyor.” 
Ellerini çırptı ve Aryx tanrının niyetini anlayamadan havada bir dalgalanma oldu. Ikili birdenbire boyut değiştirmişler, Lord Broedius ve diğerlerinin sürüklendikleri sahil şeridine tepeden bakan bir dağ yamacının üzerinde dikiliyorlardı. 
Savaş sona ermişti. Aryx'in görebildiği tek Magori parçalar halinde kumsalın üzerinde yatıyordu. Minator ve insan subaylarının bazıları birbirine girmiş olan tabur ve lejyonları organize etmeye çalıştıkları görülüyordu. Aryx Lord Broedius'u daha uzun ve zayıf yapıları sayesinde başkaları ile karıştırılmaları mümkün olmayan Kazelatiler de dahil birkaç minatorla konuşurken gördüğünü düşündü. Açıkta filodan sağ kalanlar demir atmışlardı. Birkaç kayık o kadar şanslı olmayan, su almış ya da kayalara biridirmiş gemilerin yakınında durmuş, tayfaların enkazdan kurtarabildikleri şeyleri getirmelerini bekliyorlardı. Gittikç artan kabuklu ceset yığınlarının uzağında, savunmacıların ölüleri b g hat oluşturacak şekilde serili yatıyor, şövalyeler ve minatorların yanyana düşmüş oldukları görülüyordu. Düşman tarafin: katledilenlerin kendilerine yaraşır bir şekilde şereflendirilmelerini sağlamak için önceden hususi bir birlik ayrılmış olduğu Arin gözünden kaçmadı. Halkı ve Takhisis Şövalyeleri arasında, minatorun gerçekleşeceğini hiç ummadığı bir dayanışma bilinci filizlenmişti Aryx bu durumu pek çok bakımdan takdirle karşılasa da, bu tür bir ittifakın uzun vadede mantıklı olup olmayacağını merak ediyordu. 
Ölülere bu kadar özen gösterildiğini görmek Aryx'e Delara'nın da şereflendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştı.. Dişinin vücudunun. i Kargaşa ile beraber dibe gömülmüş olduğunu hatırlayınca, tanıdan onu kendisine getirmesini talep etmek için döndü. Ne var ki, ağzını açtığı daha henüz açmıştı ki Delara'nın Zaten Yi akında, yerde yatmakta olduğunu gördü. Kiri-Jolith'in Aryx'in ricasını önçeK en. 
kestirdiği belli oluyor inin. Le 5 
beden seri 


tel ERDEM Uğuldayan kılıç. Onun hâlâ işe düşünmüştüm ama varlığını hiçbir yerde 


“Bana inananlardan biri olmadığı için üzgünüm. Ama her iki halde de onun için yapabileceğim bir şey olmazdı dostum. Tanrıların işleri artık o denli kolay yürümüyor. "Bizon başlı varlık dişinin kapalı gözlerine dokunmak için yere eğildi. “Yine de benim tarafından kutsanmış bulunuyor, aynen cesur kardeşinin daima olacağı gibi.” 

“Bundan sonra ne olacak?” diye sordu, Delara'nın dingin ve neredeyse huzurlu yüz ifadesinden bakışlarını kaçıran Aryx. 

“Halkına döneceksin ve onlar da kendi kavgalarını devam ettirecekler Onlara göz kulak ol Aryximaraki çünkü gelecekte mühim bir rol oynayacaklarını zannediyorum. Halbuki bazı konularda en iyi seçimleri yapamayabilirler.”Kiri-Jolith ona kısa süreli bir gülücük attı. “Ama senin için işler iyi gidecek, en azından şu asabi yapının senin için işleri zorlaştırmasına biraz engel olursan. 
Sıkı mücadele et, savaşçı ve sahibin olduğun göze dikkat et. Bazen içinde bir can barındırdığına dair şüphelerim var.” 

Aryx kendisini iki durumda da talihsizliğin elinden alıp kendine getiren sesi hatırlayana kadar hiç bir şey anlamamıştı. Başka türlü nasıl karşılık vereceğini bilemediği için başını salladı. 

Kiri-lolith gözlerini gökyüzüne dikmişti. “Şimdi gitmeliyim. 
Hem orada hem burada varlığımı devam ettirirken kendimi haddinden fazla yordum. Bu savaş bitmiş falan değil, Aryximaraki. 
Söylediklerim kulağına küpe olsun. Halkın muhtemelen Kryın'in geleceğinde önemli bir rol oynayacak. İster iyi olsun ister kötü, bu onlar için bir şans. Siz minatorlar ne yaparsanız yapın—ki buna Kazelatiler de dahil—sakın geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamayın.” 

“Yapmamaya çalışacağız.” 

“Ejderha Celladı Kaz olsaydı seninle iftihar ederdi,” diye ekledi Kiri-Jolith. “Aslında öyle olduğundan eminim çünkü benden bunu 

sana vermemi istedi.” 

Savaşçı tanrı gökten, Aryx'in başta Şeref"in Yüzü ile karıştırdığı pml pır, tek kenarlı bir balta indirdi. Hemen hatasının farkına varmasına rağmen, bu balta o dillere destan silah olmasa bile onunla bir şekilde aynı türden olduğu için, minator yine de korkuyla karışık saygı. içerisinde bakıyordu. Silahin yüzeyinde tam anlamıyla ayna işçiliği kullanıldığı söylenemese de balta başının yan tarafi da gayet Iyı yansıtıyordu. Bıçağın kenarı aşağı doğru kıvrılıyordu Ve mükemmel bir şekilde bilenmiş olduğu görüldüğünden Aryx baltanın 

eceğini düşündü. Sapa gelince, platin 


ei 


görünümlü bir malzemeden yapılmış olmasır değerli bir metal olması pek mü i ün deği a 


e bu senin. ”Kiri-lolith yeni baltasını uzattı. Aryx a e esrarengiz sembolleri seçebiliyordu. “Adı 

Aryx baltayı saygıyla eğilerek aldı. Kökü balta paha biçilmez bir silah olmalıydı. 

“Onu gururla taşı, Ejderha Gözlü Aryx.” 

Kiri-Jolith bunu söyleyip ortadan kayboldu. 

Aryx sanki tanrının dönmesini beklercesine bir süreliğine orada durdu. Savaşçının Seph'in ölümünden sonra hissettiği boşluk Delara'nınkiyle daha da artmış ve şimdi de, oldukça farklı olmasına rağmen, tanrının ayrılışı bu boşluğu Cehennem kadar derin bir uçuruma dönüştürmüş bulunuyordu. 

Son bir kez Hakikat'in Bekçisi'ne baktı. Sonra silahı sırtına takıp Delara'nın yanına gitti. Dişinin yüzünün kenarını okşadı ve ardından kendine çeki düzen verip plan yapmaya koyuldu. 


dedesine dayanan bu 


“Seni burada bulacağımı söyledi ve elbette e Sa a 

Aryx Carnelia'yı görebilmek için etrafina bakındı. Dişi Şövalye yürürken zaman zaman sanki bazı ipleri kopmuş bir kukla gibi sendeliyordu. Sol kolu gevşek bir biçimde sallanıyordu. 

İp era 

“Rand... bunu kendisiyle vedalaşmadan evvel ona Kiri-Jolith'in söylediğini belirtti. ”Şövalye Rand'in kendisine söylediği yüzünden şaşkına dönmüşe benziyordu. Sanki rahibin çıldırmış olduğundan kuşkulanıyor gibiydi. z Ri 

“Dedikleri gerçekten olduysa buna şaşırmam. giz 

Ti e in döndü. Elinde neredeyse yetecek kadar çok kaya vardı. Burada ölü yakmak için bir odun yığını oluşturmak. 
fazla zaman alırdı ve bir anda her tarafin alev almasına olabilirdi. Aryx iki gösterişsiz ama düzgün YER oluşturmak zorunda kalmıştı. Büyük üzüntü İki olan minat şans eseri naaşları yerleştirecek bir çukur bulmuş ve bu isis Dü ölçüde kolaylaştırmıştı. 


“Lord Broedius seninle konuşmak istiyor.” 

“İşim bitsin öyle.” , , 

Dişi Şövalye önce tereddüt ettikten sonra şöyle ekledi, “Üzgünüm, Aryx. Rand Delara'nın öldüğünden de bahsetmişti... ve görüyorum ki bunda da yanılmamış. Carnelia ona Seph'in gömülü olduğu ikinci höyüğün yerini sormadı ve bunun yerine minatorun ardındaki uzak ama belirgin dağlara gözünü dikti. Boynunu hareket ettirdiğinde acı çektiği görülüyordu. “Orada dağlar var! Amcam keşif erlerinin hayal gördüklerini düşünüyordu. Önceden bu bölgede bulunmuş ve o zaman buralarda yalnızca ormanlar ve ovalar bulunduğunu söyledi.” 

Aryx son kayayı da yerine koyduktan sonra ayağa kalktı. “Sonra anlatırım.” 

“Anlamadım. Dağları mı anlatacaksın?” 

Minator eliyle Carnelia*ya sabretmesini işaret etti. Tam yanından geçecekti ki dişi şövalyeye şöyle bir yakından baktı. Solgun hem de bayağı solgun görünüyordu. “Yaralanmışsın.” 

Carnelia'nın yüzünde acı bir tebessüm belirdi. “Ben ölmüştüm, Aryx. Seni Kan Denizi'nde başıboş bulduğumuz zamanki halinden daha beter durumdaydım. Yaratıklardan biri sırtıma mızrak saplamıştı. Rand... beni Rand hayata döndürdü, her ne kadar nasıl yaptığını bilmesem de. Gelgelelim bu ona pahalıya mal oldu.” 

“Nasıl?” 

“Yaşlandı. Yirmi yıl yaşlanmış görünüyor ve bir parçasının sonsuza kadar yok olduğunu belirtti. Artık bir Kiri-Jolith rahibi olmadığını söylüyor... bundan sonrası için kendine başka bir yol seçecekmiş. “Şövalye başını salladı. “Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ve Rand'in de bildiğini düşünmüyorum, en azından tamamıyla.” 

Tanrıların ikircikli sözlerinden herkesten fazla çektiğini düşünen Aryx'in onun için yapacağı bir şey yoktu. “Tanrılar anlaşılır olmayı 

sevmezler, Sanırım bu oyunlarını bozacağı için.” 

“Haklı olabilirsin,” diye karşılık verdi, belki de kendi kayıp tanrıçasını aklına getiren dişi Şövalye. “Ah, bir de unutmadan söyleyim... kör oldu. Beni hayata döndürmek için her ne yaptıysa bu ye gözlerini yaktı. Gelgelelim, oRand hiç ( şaşırmışa nzemiyordu... Derin bir iç çekti. “Rand ve ben ilk firsatta buradan e benim size bir faydamız dokunmaz... 

çabuk iyileşmesine yardımcı 


olacağız, kılıçlar ve büyü olmadan.” 

Olan biten artık canına tak etmiş olan minator bumundan soluyordu. İkilinin başına gelenler de tanrıların suçuydu. Tanrıların bazılarına saygı duysa da önceden yaptıkları gibi hep birlikte Kıyntı'den çekip gitseler buna hiç de üzülmezdi. Tabii dünyanın karşı karşıya olduğu tehdit ortadan kaldırıldıktan sonra. 

“Muhtemelen hepimizden daha sıhhatli olacaksın,” dedi son olarak dişi şövalyeye. Ardından da şöyle ekledi, “Her neyse, Broedius bekliyor. Onun yanına gidebiliriz. Büyük ihtimalle filoyu sefere hazırlamakla uğraşıyordur. Pek kıymetli Lordu Ariakan'ı bekletmek O istemez.”İçinde — kalıntıları oOduran şikayetini gözleyememişti. 

Kendisini aramak dişi şövalyeyi bir hayli yormuş olduğundan Aryx Carnelia*ya yol boyu yardım etmek zorundaydı. Bir zamanlar minatorlara küçümseyerek baktığı yerde, artık aralarından bazıları yakın dostu olmuşlardı. Bu savaş bitene kadar daha nice değişimleri beraberinde getirecekti. Minator artık Kryan'in bir geleceği olduğuna inanıyordu lakin bunun alacağı şekil aklında hâlâ bir soru olarak duruyordu. 

Ötede, sahildekilerin ölüleri toplama, yaralıların yaralarını sarma ve seferi yeniden organize etme işleri devam ediyordu. Burada büyük bir zafer kazanılmıştı; Lord Broedius'un, insan ve minator kumandanlarının bildiğinden de büyük bir zafer. Bu hikayeyle ilgili ne düşündüklerini dinlemek ilginç olacaktı. Hatta hepsine inanırlarsa bu ilginçlik daha da artacaktı. il 

Ordunun yakınına geldiklerinde, Aryx Şövalye Kumandan'ın ve minator generallerinin etraftaki manzara hakkında konuştuklarını işitti. Destek almak için bir şeye tutunmuş olan Rand, Lord Broedius'un yanında duruyordu. Bir zamanların, rahibinin gözleri sanki düşüncelere dalmış gibi kapalıydı ancak yüzünde biraz sıkıntılı olduğunu gösteren bir ifade vardı. Broedius el kol işaretleriyle konuşuyor ve özellikle bölgenin gelecekteki. seferler için... 
İmparatorluk*la bağlantı için sahip olduğu aktarma noktası olma potansiyeli ile ilgilendiği görülüyordu. 4 a 

“Bu sefer zaferle sonuçlanır sonuçlanmaz, İmparator'unuzla dahi 

samimi diyaloglar içerisine gireceğiz. Bu bölge, şu anki durumumu 

bir yana, ileride güneydeki yörelere yapacağımız seferleri 

yönlendirmemiz için mükemmel bir nokta görevi görebi m “Ormanlar ; sağlıklı,” diye karşılık verdi. Gene 


“Ağaçlardan sağlam gemiler yapılabilir. ”Başıyla onayladı. “Şu anda hayatta olan tek Yüce Erkân üyesi olarak, gerekirse sizin için rahatlıkla Chot ya da varisi ile konuşabilirim. Düşünceleriniz yerinde Lord Broedius.” 

“Sizinle şu anda bağlayıcı bir anlaşma yapma yetkim var, General...” € i 

Az önce gelmiş olan Kaptan Brac, İntikam'dan baş Kazelati temsilcisinin yanında duruyordu. İkisi de ortaya atılan önerilerder hiç hoşnut  görünmüyorlardı.. Aryx onların  İmparatorluğa karşı tutumlarını düşününce buna hiç şaşırmamıştı. 

“Bu türden meseleleri konuşmak için daha çok erken olduğu açık,” diye çıkıştı tecrübeli kaptan. “Kıynn hâlâ savaş halinde.” 

“Gelecek hakkında düşünmek her zaman mantıklıdır,” diye hatırlattı bakışları Brac'tan Hojak'a çevrilen kara gözlü kumandan. 
“Bu gelecek için işbirliği temelleri atmak her zaman akıllıcadır.” 

İki Kazelati tek kelime etmemişlerdi fakat Aryx bu tartışmanın burada bitmediğini biliyordu. Şayet Takhisis Şövalyeleri Imparatorluk'la sahiden bir işbirliği içine giriyorlarsa, öyleyse aynı ii minatorlarla aralarındaki kırılgan bağı koparıyor da 

“Aslında burada bir koloni kurulması fikri tartışılalı uzun zaman olmadı,” diye devam etti, kızgın kuzenlerine aldırmayan G Il a a savaş göstermeseydi, buriya bir, Ek iki yı 

inde gemi gönderirdik di üşünü ii ö şiddetle iyi Mi ve e e 

Rand birdenbire hareketleni üzünü * disi vö 
çevirdi. Sanki konuşmanın bölünmür > e e 2 
görünüyordu. “Selam sana, Ejderha Gözlü eee Kk Kumandan'a anlatacak çok şeyin olduğund e Den Me YON se 

Çoğu Aryx'in muhtemelen 'd ie A ğ düşünmüş olan diğerleri ona bakmak-iğin e minatorların, özellikle de içe lie yi e ik Mİ in 
A in yüzlerinde kendisine duyulan eskisinden çok daha büyük bir hü e sa e isi Gini Di 

DEE Ema ta OL gösterdikleri görülüyordu. : 
a e A ii görmek mutl me izin verdi. Sonunda ikisini birlikte sarışın in erini daha yeni kaybetmiş NE 


, Seph, Delara, Hecar, Kraken'in Gözü'nün mürettebatının ve daha birçok kişinin hayaletleri konuşurken etrafını sardılar ancak Aryx Gnl 2 ı sefer hoş karşılamıştı. Yarın, o ve diğer savaşçılar Ansalon'u ve Kıynm'in geri kalanını Kaos'a karşı korumak için vazifelerinin başına döneceklerdi. Aralarında Ejderha Celladı Kaz'ın da bulunduğu kendi ataları gibi kaybettiği kişilerin hayaletleri de yanında hazır bulunup, hep beraber gücüne güç katacaklardı. 
Ordudaki diğer bütün minatorlar da ona bekçilik eden perilerin ve yüzlerce yıllık mücadele ve kararlılık mirasının himayesinde olacaklardı. 

Aryx sözünü bitirdiğinde, Lord Broedius anladığını belirtir şekilde başını sallıyordu. “Bizler Kaos'u Kıynn'den def ettikten sonra dilden dile dolaşacak bir öykü. Sizin yaptıklarınız bütün insan ve minator savaşçılarına cesaret aşılayacak!”Tek eliyle minatorun omzuna vurdu: “Ayrıca senin ismin kuvvetlerimiz arasındaki bağları güçlendirmiş olman sayesinde hep hatırlanacak.” 

Bu şerefe nail olmak istediğinden hiç de emin olmayan Aryx yüzünü buruşturdu. 

Bir yabancının gölgesinde kalmaya hiç de niyeti olmayan Hojak yanına gelip Aryx'in sırtına bir şaplak indirdi. “Bir İmparatorluk şampiyonu! o Sen kuzenin merhum Geryl'in hatırasını şereflendiriyorsun!”General silah arkadaşı ile bir zamanlar aralarında beliren husumeti unutmuşa benziyordu. “Bunun şerefine, burada söylüyorum ki bu yeni koloniye senin ismini vereceğiz!” 

Kazelatiler hariç orada bulunanlar öneriyi övgüye layık bulmuşlardı. Halbuki Aryx tedirginliğini gizlemek için büyük uğraş veriyordu. Bu tür bir şeref ya da miras istemiyordu. Bu savaşta 

isminin birlikte hatırlanmasını istediği hiçbir şey yapmamıştı. Hele ki bildiği ve değer verdiği onca kişi öldükten sonra... dai 

Bu sırada aklına, mevcut şartlar altında Kazelatiler'in dahi itiraz edemeyeceği bir fikir geldi. Akılna gelen kişi kendini kurban etmiş olmasaydı, şu anda hiçbiri büyük olasılıkla hayatta olmayacaktı. 

“Ben değil. Bu yeni koloni benim değil Magoriler'in başını yenen kişinin adıyla anılsın.” 

Lord Broedius kaşlarını çattı. “Yani diyorsun ki—” 

“Evet, Sargonnas. Buraya Sargonath Ur Seeld adını verin. 

”İsimde kusur bulmaya kalkan biri var mı diye meydan okurcasına 

cirafina bakındı. Eski minator dilinde bu, “Sargonnas'ın Kalkanı” 

anlamına geliyordu. Ya da kısaca “Sargonath,” 


“Takdire şayan bir öneri daha,” diye yorumda bulundu yaşça büyük olan minator. “Sargonath... evet, bu kadar şeyden sonra bu nilebilir...” 
e ai önerisini değerli bulacağından kuşKuluydu, Kayıp bir tanrı bir gün çıban başlığı yapabilecek yaşayan bir kahramana eğdi. ee z b ve arkadaşı içlerinden geçenleri dışa vurmamakta direndiler ancak ikisinin de gözleri Aryx'e bir yere Boynuzlu Olan ın adının verilmesi hakkında ne düşündüklerine dair fikir veriyordu. Yok, Kazelatiler'in uzun süre bu ittifakın bir parçası olarak kalmayacakları belliydi ve Aryx birkaç konuda onlara suç bulamıyordu. Halkını ve Takhisis Şövalyeleri'nin bir araya getirmeyi başarmıştı ancak bu bir kez daha fetihin dikenli yollarına girecekleri anlamına geliyorsa, koyu gri minator bu yolda onlara eşlik etmeyi istediğinden şüpheliydi. 

Elbette, her şeyden önce Kaos Baba'nın uşaklarını yenilgiye uğratmaları (o gerekiyordu. : Broedius (o şövalyeliğin oOKernen yakınlarındaki gamizonlarından birine hareket edeceklerine dair planlar öne sürünce, Aryx sessizce oturumu terk etti. Kan Denizi önüne dikilip yolunu kesinceye kadar yürüdü ve ardından gözlerini artık durgun olan sulara dikti. 

Kazanacakiardı, Aryx kendini bundan emin hissediyordu ve sonra Kiri-Jolitn'in ima ettiği gibi Krynn meselelerinde daha büyük bir tol oynayacaklardı. Takhisis Şövalyeleri ile kurdukları ittifak bu yeni rolün büyük bir bölümünün anlaşmazlıklardan ibaret olacağını ortaya koyuyordu ama o yine de bu rolün daha iyiye yönelik bir değişimi de içermesini ümit ediyordu. 

Esir edildiğimiz zamanlar oldu ama daima zincirlerimizi üzerimizden atmayı bildik, diye başlıyordu dua, Aryx Hakikat'in Bekçisi'ni sırtından çekip aldığında silahın ağırlığı ve eline oturuşu içine huzur vermişti. Geri çekilmeye zorlandık ama daima kavgaya her zamankinden güçlü dönmeyi becerdik. Diğer bütün ırklar çurümeye yüz tutmuşken, yeni ufuklara uzanan hep biz olduk. Biz 


Kıynn'in geleceği, bütün dünyanın k Jeriyiz. Biz kaderin evlatlarıyız. ie açınılmaz  efendileriyiz. 


Minatorların hüküm 


Kara Elf Üçlemesi 
Anayurt 


Sürgün 
Göç 


Buzyeli Vadisi Üçlemesi 


Kristal Parçası 
Gümüş Damarları 
Buçukluğun Mücevheri 


Drizzt Do'Urden'in Maceraları 


Miras 
Yıldızsız Gece 
Karanlığın Kuşatması 
Şafağa Geçit 
Paths of Darkness 
Sessiz Kılıç 
Dünyanın Omurgası 
Servant of the Shard 
Kılıçlar Denizi 
The Hunters Blades Trilogy 


The Thousand Orcs* 
- Lone Drow* 


Örümcek Kraliçe'nin Savaşı 
Serisi 


Avatar Üçlemesi 


Karanlık Vadi 
Tantras 
Derinsu 


Yalanlar Prensi 


Crucible: Trial of Cyric the Mad* 


Shadow of the Avatar Trilogy 


Shadows of Doom* 
Cloak of Shadows* 
Al Shadows Fledi 


Yıldızışığı ve Gölgeler Serisi 


Drow Kızı 
Karmaşık Ağlar 
Rüzgâryolcusu 


Antolojiler 


»Realms of Valor* 
Realms of Infamy* 
Realms of Magic“ 
Realms of the Underdark”* 
Realms of the Arcane* 
Realms of Mystery” 


Ejderha Mızrağı Destanı 
Güz Alacakaranlığı Ejderhaları 
, Kış Gecesi Ejderhaları 
Ilkbahar Şafağı Ejderhaları 
Efsaneler Üçlemesi 
İkizlerin Zamanı 
İkizlerin Savaşı 
İkizlerin Sınavı 


İkinci Nesi 
Yaz Alevi Ejderhaları 


Ruhlar Savaşı Serisi 


Kayıp Yıldızın Ejder 
Yitik Ayın Ejderk 


Bacın Oüneşin Eriilar 


Başlangıçlar Serisi 


Karanlık ve Işık 
Kenderyurdu 
Majere Kardeşler” 
Riverwind, the Plainsman”* 
Flint, the King” 
Tanis, the Shadow Years”* 


Z Karşılaşmalar Serisi 


Eş Ruhlar 
Yol Tutkusu 
Kara Yürek 
Yemin ve Ölçü” 


İ ŞEYLER 
HATASI 


DEKLİ 


ÇE 
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Yeni Adres: Şakayık Sokak 3812 Nişant 


Kendi tanrıları Sargonnas tarafından 
| Takhisis Şovalyeleri'nin ellerine teslim edilen 
minatorlar, özgürlükleri için savaşırlarken, 
“ , — Kaos'unorduları Ansâlon'un kalbine: 
saplanmaya başlamıştır. 
” Bir minator savaşçısı olan Aryx halkını, ve düşmanları Şovalyeler'i Kaos'un , yaratıklarına karşı birleştirmek zorundadır. 
Bunu başarabilirse Krynn tarihinde daha evvelden görülmemiş ve tarihi değiştirebilecek bir ittifağı kurmuş olacak... 
| Başaramazsa, hep birlikte yok olacaklar. 


# Huma Destanı'nının yazarı Richard Knaak'tan 

; minatorlara ve Yaz Alevi Ejderhalari ile Krynn'e adım atmış, ortalığı kasıp kavuran 
Kaos'a dair nefes kesici bir hikaye. 
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“Ansalon'da yaşanan en uzun, en kavurucu yaz... 


